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Stalin İsrail'i neden yarattı?
Yazardan
İsteğim üzerine bu kitabın taslağını okuyan ve değerli yorumlarını borçlu olduğum herkes bana farklı bir başlık bulmamı tavsiye etti: “Sonuçta bu tamamen doğru değil. İsrail'i Stalin yaratmadı. Bu, Birleşmiş Milletler üyesi devletlerin çoğunluğunun iradesiydi."
Ama eminim ki, Stalin olmasaydı Filistin'de bir Yahudi devleti ortaya çıkmazdı. Ve onun kararı sadece modern Ortadoğu'nun kaderini belirlemekle kalmadı, aynı zamanda Sovyetler Birliği ve ABD'nin siyasi tarihini de etkiledi.
Bu bakış açısının kanıtı, Rus dış politika arşivindeki gizliliği kaldırılmış yüzlerce belgedir. İki ciltlik iki koleksiyonda toplandılar. Biri “Sovyet-İsrail ilişkileri. 1941–1953" - Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan, diğeri - "Ortadoğu Çatışması. 1947–1956" - Uluslararası Demokrasi Vakfı.
Artık Savunma Bakanlığı sertifikalarını, büyükelçilerden gelen şifreli telgrafları, dışişleri bakanlarının konuşma kayıtlarını, Merkez Komite'ye gönderilen notları politikacıların ve diplomatların anılarıyla, görgü tanıklarının ifadeleriyle ve bu dramatik olaylara katılanlarla karşılaştırmak mümkün. Ve nihayet asıl soruyu cevaplayabiliriz: Stalin'in neden İsrail'e ihtiyacı vardı? Orta Doğu için ne gibi planları vardı? Peki Ortadoğu'daki Sovyet çizgisi neden bu kadar kökten değişti ve tüm bunlar ülkemize ne getirdi?
Bu İsrail hakkında bir kitap değil, Orta Doğu'daki Sovyet politikası hakkında bir kitap.
Tarih, başkalarının başına gelen nahoş bir şeydir... Böyle düşünürseniz, Rus özel servislerinin Çeçen militanlarla birlikte okullara el koyduğunu ve Rus özel servislerinin bildirdiği gibi, en azından bazılarının neden son dostlarımızın Arap olduğunu asla anlayamayacaksınız. Rus şehirlerinde çocuklar öldürülüyor.
 
Bölüm Bir.
Siyonistler Moskova'nın dostu oldu
 
Ivan Mihayloviç Maisky'nin nasıl hala İngiltere'nin büyükelçisi olarak kaldığı bir sırdı. Ve her şeyden önce, büyükelçinin profilini tanıma fırsatı bulan Halk Devlet Güvenlik Komiserliği sakini için. Görevleri arasında diplomatlara göz kulak olmak da bulunan bölge sakini, birden fazla kez şunu merak etmiş olmalı: Yoldaş Stalin neden bu Maisky'nin bu kadar sorumlu bir pozisyonda bulunmasına izin verdi?
Büyükelçinin mesleki nitelikleri konusunda hiç şüphe yoktu; İngiltere'yi çok iyi tanıyor, birkaç yabancı dil konuşuyor, geniş eğitimli, İngiliz politikasını belirleyen herkesi tanıyor... Ama anket! Siyasi geçmişi!
İvan Maisky bir zamanlar sadece Menşevik değildi; gerçi bu, elli sekizinci makaleye göre doğrudan Kolyma'ya gitmek için yeterli. Ancak asıl mesele bu değil: İç Savaş sırasında sadece Sovyet rejiminin düşmanlarının yanındaydı.
Maisky'nin gerçek adı Lyakhovetsky'dir. Dokuz yüz ikide Sosyal Demokrat çevrelere katıldığı için St. Petersburg Üniversitesi'nden atıldı ve Sibirya'ya sürüldü. Menşeviklere katıldı ve ilk Rus devrimine katıldı. Dokuz yüz altıda tekrar tutuklandı ve tekrar Sibirya'ya sürüldü. Dokuz yüz sekizde yurt dışına çıktı.
Ivan Mihayloviç zamanını yabancı bir ülkede faydalı bir şekilde geçirdi. On ikinci yılda Münih Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. Daha sonra Londra'ya taşındı. Burada geleceğin Dışişleri Komiseri Maxim Maksimovich Litvinov ile tanıştı.
Litvinov, Londra'da partinin mali işlerinden sorumluydu. Onun kasiyeri oldu ve bu konuda çok cimriydi. Sonra çok daha heyecan verici ama aynı zamanda daha tehlikeli bir işe girişti: Rusya'ya silah taşımak. Litvinov'un iyi tutumu Maisky'nin hayatını kurtardı.
Devrimden sonra İvan Mihayloviç Menşeviklerin yanında kaldı ve Merkez Komite'ye seçildi. Rusya'da demokratik sistemi korumaya yönelik son girişimde yer aldı.
Bolşevikler tarafından dağıtılan Kurucu Meclis'in bazı üyeleri Samara'da toplandı. İlk başta sadece beş kişi vardı, çoğu Samara vilayetinden milletvekilleriydi, ancak Kurucu Meclis'in tüm milletvekillerini şehirde toplamak ve yasal olarak seçilmiş tek iktidar organının çalışmalarına devam etmek için her türlü çabayı gösterdiler. Yüze yakın milletvekilini Samara'ya ulaştırmayı başardılar.
Bolşevik yönetiminin ya monarşinin yeniden kurulmasına ya da Almanya'nın tüm Rusya'yı işgaline yol açacağını varsaydılar ve gerçek anlamda demokratik, cumhuriyetçi bir hükümet kurmaya karar verdiler.
Tarihe Samara Komuch olarak geçen Kurucu Meclis Üyeleri Komitesi'ni kurdular.
Ağustos 1918'de Maisky Samara'ya geldi.
— Mağaza vitrinleri her türden ürünle doluydu; bu, o dönemde Moskova mağazalarında açılan ürün boşluğuyla keskin bir tezat oluşturuyordu. Şehrin tüm resmi, henüz sosyalist devrimin sıcak nefesinden etkilenmemiş, iyi bilinen, tanıdık, "eski" bir karaktere sahipti. Ve bu istemsizce gözlerimizi, Sovyet rejiminin muhaliflerinin gözlerini okşadı.
Çarşıya geldiğimizde ruh halimiz en yüksek noktasına ulaştı. Tezgahlarda ve arabalarda serbestçe satılan bu beyaz ekmek dağları, bu et bolluğu, öldürülmüş kümes hayvanları, sebzeler, tereyağı, domuz yağı ve diğer her türlü yiyecek lezzeti bizi tamamen şaşkına çevirdi. Moskova'dan sonra Samara pazarı Binbir Gece masallarından bir tür masal gibi görünüyordu. Üstelik gıda fiyatları da nispeten ılımlıydı.”
Ivan Mihayloviç, Kurucu Meclis Samara Üyeleri Komitesi'nde çalışma departmanının yöneticisi (aslında bir bakan) oldu.
En şaşırtıcı şey ise Maisky'nin bundan kurtulmuş olması! Yirmi birinci yılda gerçeği değerlendirerek Bolşeviklere katıldı. Yirmi saniye içinde Halk Komiser Yardımcısı Litvinov onu Dışişleri Halk Komiserliği'nin basın departmanının başına getirdi.
Mayıs 1925'te Litvinov, Maisky'yi basın işlerinden sorumlu tam yetkili temsilcilik ofisinin danışmanı olarak Londra'ya gönderdi. 1927 yazında İngiltere, Sovyetler Birliği ile ilişkilerini kesti ve diplomatlar evlerine dönmek zorunda kaldı. Maisky, iki yıl boyunca Japonya'daki tam yetkili temsilci misyonunda danışman olarak görev yaptı ve üç yıl daha Finlandiya'da tam yetkili temsilci olarak görev yaptı.
Otuz iki Ekim'de tam yetkili olarak tekrar Londra'ya geldi ve on yıldan fazla bir süre bu görevde kaldı. 1941'de Stalin onu partinin Merkez Komitesine aday üye yaptı.
Bunca yıl boyunca Maisky'ye tam yetkili temsilci adı verildi - RSFSR'nin diplomatik temsilcisinin bu pozisyonu, 4 Haziran 1818'de Halk Komiserleri Konseyi'nin kararnamesi ile kuruldu. SSCB Yüksek Sovyeti Başkanlığı'nın 9 Mayıs 1941 tarihli kararnamesi ile “olağanüstü ve tam yetkili büyükelçi” rütbesi getirildi. Artık Maisky, Londra'da akredite olan diğer tüm büyükelçilerle aynı muameleye tabi tutuluyordu.
 
Maisky ve Weizmann
Ve sonra 3 Şubat 1941'de Ivan Mihayloviç Maisky'ye alışılmadık bir konuk geldi - Chaim Weizmann. Genel anlamda dünyaca ünlü bir kimyagerdi. Ancak Sovyet büyükelçisine farklı bir sıfatla hitap etti.
1920'de Weizmann, Dünya Siyonist Örgütü'nün başına seçildi.
Weizmann, Rusya İmparatorluğu'na bağlı olarak Belarus, Litvanya ve Polonya sınırındaki küçük bir kasabada doğdu. Rus dilini unutmadı. Yirmi iki baharındaki Cenova Konferansı sırasında Sovyet diplomatlarına memnuniyetle kendisinin Lenin'le nasıl karıştırıldığını anlattı.
Maisky, Moskova'ya şunları yazdı: "Geçen gün beklenmedik bir konuğum vardı: Siyonizmin ünlü lideri Doktor Weizmann. Uzun boylu, orta yaşlı, zarif giyimli, soluk sarı tenli ve büyük kel noktalı bir beyefendi... Rusya'yı kırk beş yıl önce terk etmiş olmasına rağmen mükemmel Rusça konuşuyor.
Weizmann bu konuya değindi: Artık Filistin'in portakallarını ihraç edecek hiçbir yeri yok; SSCB onları kürk karşılığında mı alacak? Kürkler Amerika'daki Yahudi firmaları aracılığıyla iyi bir şekilde satılabiliyordu.
Weiman'a hemen kesin bir şey söyleyemeyeceğimi söyledim ancak araştırma yapacağıma söz verdim. Ancak bir başlangıç olarak, Filistinli Yahudilerin özel umutlarla yanılgıya düşmemeleri gerektiğini belirttim: Genel kural olarak yurt dışından meyve ithal etmiyoruz. Ve böylece ortaya çıktı. Moskova, Weizmann'ın bugün kendisine bir mektupla bildirdiğim teklifine olumsuz tepki gösterdi.
Ancak portakallarla ilgili sohbette Weizmann genel olarak Filistin meselelerine değindi. Ayrıca dünya Yahudiliğinin durumu ve geleceği hakkında da konuştu. Weizmann son derece kötümserdi.
Toplamda, hesaplamalarına göre şu anda dünyada yaklaşık on yedi milyon Yahudi var. Bunlardan on ila on bir milyonu nispeten katlanılabilir koşullardadır: en azından fiziksel yok edilme tehlikesiyle karşı karşıya değildirler. Bunlar ABD'de, Britanya İmparatorluğu'nda ve SSCB'de yaşayan Yahudiler...
“Korku duymadan düşünemediğim şey, Orta ve Güneydoğu Avrupa'da, Almanya'da, Avusturya'da, Çekoslovakya'da, Balkanlar'da ve özellikle Polonya'da yaşayan altı ila yedi milyon Yahudi'nin kaderidir. Onlara ne olacak? Nereye gidecekler?
Weizmann derin bir nefes aldı ve ekledi:
"Almanya savaşı kazanırsa hepsi ölecek." Ancak Almanya’nın zaferine inanmıyorum. Peki İngiltere savaşı kazansa bile o zaman ne olacak?
Ve sonra Weizmann korkularını dile getirmeye başladı.
İngilizler Yahudileri, özellikle de İngiliz sömürge yöneticilerini sevmiyorlar. Bu özellikle hem Yahudilerin hem de Arapların yaşadığı Filistin'de dikkat çekicidir. İngiliz "Yüksek Komiserleri" kesinlikle Arapları Yahudilere tercih ediyor.
Bir İngiliz sömürge yöneticisi genellikle Nijerya, Sudan ve Rodezya gibi Britanya'nın elindeki bölgelerde okula gider. Her şey basit, karmaşık değil, sakin. Ciddi bir sorun yok ve yönetilenlerden herhangi bir şikayet yok. İngiliz yöneticinin hoşuna gider ve alışır. Peki Filistin'de?
Burada," diye devam etti Weizmann neşelenerek, "böyle bir programla fazla ilerleme sağlayamazsınız." Burada büyük ve karmaşık sorunlar var. Doğru, Filistinli Araplar yöneticinin her zamanki kobaylarıdır, ancak Yahudiler onu umutsuzluğa sürüklüyor. Her şeyden memnun değiller, sorular soruyorlar, yanıtlar talep ediyorlar, bazen de zor yanıtlar. Yönetici sinirlenmeye başlıyor...
Bu durum sonunda yöneticiyi Yahudilerin aleyhine çevirir ve Arapları övmeye başlar. Onlar için de durum aynı! Hiçbir şey istemiyorlar ve hiçbir şeyle ilgilenmiyorlar…”
Maisky, Moskova'ya görüşmeyle ilgili ayrıntılı ve duygusal (bir diplomat için tipik olmayan) bir rapor gönderdi.
Sovyet büyükelçisinin Weizmann'ın ziyaretiyle ilgili en güzel anılara sahip olması şaşırtıcı değil. Dünya Siyonist Örgütü Başkanı muhatapları üzerinde güçlü bir izlenim bıraktı. Yahudi devleti bir dereceye kadar Weizmann'ın doğuştan gelen ikna etme yeteneğinden doğdu.
İsrail'in İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Batılı güçler tarafından kurulduğu genel kabul görüyor. Bu, bir dereceye kadar, Nazilerin altı milyon Yahudiyi katletmesinin tazminatı sayılabilir. Buna ek olarak, dindar Hıristiyanlar olan birçok Batılı politikacı, romantik-dini fikirlere rehberlik ediyordu - Yahudilerin İncil'de anlatılan Filistin'e dönüşü gerçekleşmelidir. İç politik kaygılar da göz ardı edilemez; Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçiminin sonucunu etkilemeye yetecek kadar Yahudi seçmen vardı.
Savaş sırasında Yahudilerin yok edilmesiyle ilgili neredeyse hiçbir şey yazılmadı. Ve toplama kamplarıyla ilgili hikayeler çok abartı olarak algılanıyordu: bu olamaz.
Otuzlu yıllarda Nazi Almanya'sından kaçan insanlar Amerikalı iş adamlarına orada olup bitenleri anlatmaya çalıştıklarında kendilerinden ne istediklerini anlamadılar:
— Almanya'da her şey yolunda. Sokaklar temiz, sokaklar sakin. Kanun ve Düzen. Grev yok, sendika yok; bunlar sorundan başka bir şey değil. Karıştırıcı yok.
1943'te, savaşın zirvesinde, Almanya'dan gelen bir mülteci, Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi üyesi Felix Frankfurter'ın dikkatini çekti. Tanınmış bir Amerikalıya toplama kamplarını ve Yahudilerin yok edilmesini anlatmak istiyordu. Kendisi de bir Yahudi olan Frankfurter onu dinledikten sonra şüpheyle başını salladı:
- Bütün bunların doğru olduğunu düşündüğünü görüyorum. Ama buna inanamıyorum.
Elbette Batı dünyası, 1945'te Hitler'in suçlarının boyutu öğrenildiğinde dehşete düşmüştü. Pek çok Avrupalı ve Amerikalı, Nazi Almanyası'nın yenilgisinden sonra nereye gideceğini bilmeyen Yahudilere içtenlikle sempati ve sempati duyuyordu.
Avrupalı Yahudiler, Alman, Polonyalı, Romen, sınır dışı edildikleri yere dönemediler ve istemediler, akrabalarını, arkadaşlarını öldüren, onları toplama kamplarına gönderen, evlerini soyan, onların talihsizliğine sevinenlerin arasında yaşadılar ve yaşamak istemediler. ...
Ancak bir Yahudi devletinin kurulması liberal kamuoyunun duygularına bağlı değildi. Filistin ve Filistinli Yahudilerin kaderi, büyük çoğunluğu İsrail'in ortaya çıkışına karşı çıkan Amerikalı ve İngiliz politikacılar tarafından belirlendi. Stalin olmasaydı Yahudi devleti ortaya çıkmazdı...
 
Balfour Deklarasyonu
Belki de tüm hikaye, 5 Aralık 1916'da adalet savaşçısı olarak tanınan kararlı bir adam olan David Lloyd George'un Büyük Britanya Başbakanı olması ve kalıtsal diplomat Lord Arthur James Balfour'un Dışişleri Bakanı olmasıyla başladı. .
Balfour doğası gereği bir filozoftu, tenisi ve golfü seven bir atlet ve çok sert bir adamdı. Babasından, onu ülkenin en zengin adamlarından biri yapan bir serveti, imparatorluğa hizmet geleneği olan ünlü aristokrat bir aileden gelen annesinden miras almıştı. Aşık olduğu kadın tifüsten öldü. Hiç evlenmedi; ev, hayatını erkek kardeşine adayan kız kardeşi tarafından yönetiliyordu.
Balfour siyasi kariyerine, on dokuzuncu yüzyılın sonunda aynı zamanda dışişleri bakanı olan amcası Lord Salisbury'nin sekreteri olarak başladı. Bir nevi aile mesleği... Balfour, yirminci yüzyılın başında Muhafazakar Parti'de amcasının yerine geçerek üç yıl Başbakanlık yaptı. Birinci Dünya Savaşı sırasında, önce Deniz Kuvvetleri Komutanı (Deniz Kuvvetleri Bakanı), ardından Dışişleri Bakanı olarak Lloyd George'un koalisyon hükümetine katılmayı kabul etti. Aile hırsları Balfour'a yabancıydı, ikinci adam rolünden oldukça memnundu, bu yüzden Lloyd George'la iyi anlaştı.
On altıncı yılda İtilaf, Merkezi Güçler karşısında üstünlük sağlamaya başlamıştı. Almanya, Avusturya-Macaristan, Türkiye ve Bulgaristan mağlup oldu.
Lord Edmund Allenby komutasındaki İngiliz birlikleri, yönetimi altında Filistin ve genel olarak Ortadoğu'nun önemli bir kısmı olan Türkleri ezdi. Allenby'nin birlikleri, farklı ülkelerden gelen Yahudi gönüllüler olan Yahudi Lejyonunun askerleri tarafından savaştı. İngiliz yetkililer, Yahudilerden Kraliyet Piyadeleri'nin dört taburunun (38., 39., 40. ve 41.) kurulmasına izin verdi.
31 Ekim 1977'de İngiliz Bakanlar Kurulu toplantısında Filistin'in geleceği tartışıldı. Osmanlı Devleti'nin tüm fetihlerini kaybetmesi zaten kararlaştırılmıştı. Kontrolü altındaki halkların ve bölgelerin kaderini kazananlar belirledi.
Majestelerinin Hükümeti, savaştan sonra Filistin'in İngiliz himayesi altına alınmasına ve oradaki Yahudi halkının yeni bir tarihi yaşama başlama hakkına sahip olmasına karar verdi.
Dışişleri Bakanı Lord Balfour, bir zamanlar sınır dışı edildikleri Filistin'e dönmeleri gerektiğine inanan Yahudiler olan İngiliz Siyonistlerine bu kararı bildirmekle görevlendirildi.
2 Kasım 1917 tarihli ünlü Balfour Deklarasyonu, İngiltere Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour'un Büyük Britanya Siyonist Federasyonu Başkanı Lord Walter Rothschild'e hitaben yazdığı bir mektuptur.
Balfour'un İngiliz hükümeti tarafından uzun ve hararetli tartışmalardan sonra onaylanan mektubunda şunlar belirtiliyordu:
“Majesteleri Hükümetinin, Yahudi Siyonist hareketinin Kabine'ye sunulan hedeflerini tam olarak onayladığını size bildirmekten büyük mutluluk duyuyorum.
Majestelerinin Hükümeti, Filistin'de Yahudi halkı için bir ulusal yurt kurulmasına olumlu bakıyor ve bu hedefe ulaşılmasını kolaylaştırmak için elinden gelen her şeyi yapacaktır..."
İngiltere'nin en ünlü gazetesi The Times, "Filistin Yahudilerindir" başlığıyla yayımlandı. Hükümet destekliyor."
İngiliz gazeteleri, Rusya'dan gelen ve Bolşevik darbesini konu alan yazışmalarla eş zamanlı olarak 8 Kasım'da Balfour Deklarasyonu'na ilişkin bir mesaj yayınladı.
“Ulusal yurt” formülü diplomatik dikkatle seçildi. Bu nedir; Yahudilerin kendi devletlerini kurmalarına yardım etme vaadi mi, yoksa onlara Filistin'de bir tür özerklik sağlama niyeti mi?
“Ulusal yurt” formülü kişinin kendi arzularına ve ruh haline bağlı olarak farklı şekillerde yorumlanabilir. Ve İngiliz hükümetinin ruh hali siyasi duruma göre değişti.
1919'da geleceğin başbakanı olan İngiliz parlamenter Neville Chamberlain, Siyonistlerin isteklerini tam olarak destekledi. Acımasız bir tavırla konuştu:
“Çok yakında kadim vatanlarına sevinçle gidecek olan Siyonistlere büyük bir sorumluluk düşecek. Eski Filistin'de terk edilmiş ve çok kötü yönetilen yeni bir medeniyet yaratmak zorunda kalacaklar.
Son derece dindar bir adam olan Lloyd George için, Yahudilerin Filistin'e dönüşü Tanrı'nın iradesinin gerçekleşmesiydi, çünkü Başbakan İncil'e büyük saygı duyuyordu.
Lloyd George, "Yahudilerin tarihini halkımın tarihinden daha iyi biliyorum" dedi. - İsrail'in bütün krallarını listeleyebilirim. Ama bir düzine İngiliz kralını zar zor hatırlıyorum.
Filistin'i bir Yahudi devleti haline getirmek için her şeyi yapacağına söz verdi.
Lloyd George, "Büyük işler için seçilenler küçük uluslardır" dedi.
Başbakan korkunç bir trajedi yaşadı; sevgili kızı öldü. Bu, Lloyd George'u daha da dindar yaptı.
Lord Balfour için İncil de yaşayan bir gerçeklikti. Yahudileri anavatanlarına döndürme fikrine hayran kaldı ve Hıristiyan dünyasının Filistin'den sürülen Yahudi halkına çok büyük borcu olduğunu söyledi. Hıristiyanlara inanan İngiliz politikacılar, İncil'de adı geçen insanların anavatanlarından mahrum bırakılmasının haksızlık olduğunu düşünüyorlardı. Adaleti yeniden tesis etmek istiyorlardı: Yahudilerin kendi devletleri olmalı.
Birinci Dünya Savaşı'nın arifesinde Lord Balfour, Chaim Weizmann'la uzun bir konuşma yaptı ve ona Afrika'da, şimdiki Uganda'da bir Yahudi devleti kurmasını teklif etti. Orada ıssız bölgeler vardı ve İngiliz yetkililer orada çalışkan Yahudi yerleşimcilerin olmasından memnun olurdu.
Weizmann, savaş endüstrisi için büyük önem taşıyan bilimsel çalışmalarından dolayı İngiliz hükümeti tarafından saygı ve şükranla karşılandı. Lloyd George, İngiltere'nin Weizmann'a borçlu olduğunu tekrarladı.
Weizmann, "Peki ben İngilizlerin başkentlerini Londra yerine Paris'te kurmalarını önersem, katılır mısınız?" sorusuna yanıt verdi.
Lord Balfour, "Ama zaten Londra'mız var," diye yanıtladı.
Weizmann, "Bu doğru," diye onayladı. “Fakat Londra hâlâ bataklıkken bizim Kudüs'ümüz vardı.”
Ve Yahudiler iki bin yıl boyunca sürgündeyken tükenmez bir umutla şunu tekrarladılar: "Gelecek yıl - Kudüs'te!"
Balfour Weizmann'ın sözlerini düşündü ve sordu:
— Kaç Yahudi seninle aynı düşünüyor?
Weizmann inançla şöyle cevap verdi: "İnanıyorum ki, hiçbir zaman göremeyeceğiniz ve kendileri adına konuşma fırsatı bulamayan milyonlarca Yahudi'nin fikrini ifade ediyorum...
Weizmann'ın inanılmaz bir ikna yeteneğine sahip olduğunu söylemelerine şaşmamalı. Bu konuşmanın ardından Lord Balfour, Filistin'de bir Yahudi devleti kurulması fikrinin destekçisi oldu.
Zaman zaman İngiliz ve Filistinli Yahudilerin başkasının topraklarını bölüp Filistin'i Arapların elinden alma hakkına sahip olmadığı, İsrail'in Arap dünyasının kalbinde yabancı bir cisim olduğu iddia ediliyor... Gerçekte Filistin o zamanlar Arapların elindeydi. Osmanlı İmparatorluğu. Muzaffer güçler, Birinci Dünya Savaşı'nın sonucunun, başkalarının boyunduruğu altında çürüyen halklara bağımsızlık verilmesi gerektiğine inanıyorlardı. Bu hem Avrupa'da hem de Orta Doğu'da yaşandı.
Osmanlı çöktü ve bunun sayesinde Irak, Suriye, Lübnan gibi Arap ülkeleri ortaya çıktı...
Mesela İngilizler Irak'ı eski Osmanlı İmparatorluğu'nun üç vilayetinden yarattılar. Üstelik Türkler, üç yüz yıldan fazla bir süre modern Irak topraklarını yönettiler, ancak kimse Iraklıların kendi devletlerini kurma hakkına sahip olduğundan şüphe duymuyordu. Avrupalı güçlerin kaderlerini bu şekilde belirlemesine ne Suriyeliler, ne Iraklılar, ne de Lübnanlılar itiraz etti.
Bir diğer husus da galiplerin Osmanlı İmparatorluğu'nun geniş mirasını belli tarihi gerçeklere uygun olarak paylaştırmış olmalarıdır. Sınırların çok kaba çizilmesi, daha sonra komşular arasında ciddi çatışmalara yol açtı.
Muzaffer güçlerin aldığı kararlar elbette ideal değildi. Dolayısıyla diyelim ki Suriyeliler devletlerini aldılar ama sayıları Filistinli Araplardan daha fazla olan Kürtler alamadı.
Tüm bölgenin küresel yeniden inşasının bir parçası olarak, Filistin'de Yahudi devletinin yeniden kurulması doğal bir şey olarak algılanıyordu.
Filistin'den sürülen Yahudiler inatla geri dönmeye çalıştı. Yahudi toplulukları Filistin topraklarında her zaman var olmuştur. Yahudiler yüzyıllar boyunca Kudüs'te yaşadılar; ancak şehir Haçlılar tarafından ele geçirildiğinde bir kesinti oldu.
İsrail'in gelişinden yüz yıl önce, bin sekiz yüz kırk dört yılında Kudüs'te yedi bin Yahudi, üç bin Hıristiyan ve beş bin Müslüman yaşıyordu. On dokuzuncu yüzyılın sonuna gelindiğinde Kudüs'te yirmi sekiz bin Yahudi ve on yedi bin Müslüman ve Hıristiyan yaşıyordu. İsrail'in ilanı sırasında Kudüs'te yüz bin Yahudi, kırk bin Müslüman ve yirmi beş bin Hıristiyan yaşıyordu...
Elbette İngiliz politikacılar da siyasi hesaplara göre hareket ediyorlardı. Yahudi devletinin Ortadoğu'da güvenilir bir müttefik olacağını umuyorlardı. Görev, o zamanlar İngiltere'ye ait olan Hindistan'a giden deniz yollarının güvenilirliğini sağlamaktı. Bu, Mısır ve Filistin üzerinde doğrudan kontrol gerektiriyordu. Lloyd George o dönemde çok açık bir şekilde konuşmuştu: “Birçok açıdan yararlı olabilecek Filistinli Arapların, savaş sırasında zavallı korkak oldukları ortaya çıktı. Bize karşı Türklerle birlikte savaştılar."
Fransa ve İtalya, bağımsız bir Yahudi devleti fikrini desteklediler ve İngiliz hükümetinin 1918'deki deklarasyonuna katıldılar.
Amerikan Başkanı Woodrow Wilson 1919'da Filistin mandasının ABD'ye devredilmesini önerdi. Savaşta mağlup olan Almanya, Avusturya-Macaristan ve Türkiye ile barış anlaşması imzalanmasının koşullarını belirleyecek bir konferans için Paris'e geldi. Wilson yurt dışına çıkan ilk Amerikan başkanı oldu ve bunun için birçok yurttaş onu kınadı: yürütme organı başkanının kendi ülkesinin işleriyle ilgilenmesi gerektiğine inanıyorlardı.
İdealist ve son derece dindar bir adam olan Başkan Wilson, genel olarak etnik adaletin yeniden tesis edilmesinin ve ulusların kendi kaderini tayin hakkının ilkeli bir destekçisiydi. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'nın birçok halkının kendi devletlerini kurma fırsatına sahip olacağı konusunda ısrar etti. Böylece Macaristan, Polonya, Romanya, Çekoslovakya, Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı (Yugoslavya) dünya siyasi haritasında ortaya çıktı ve kaldı...
Amerikan başkanının, Yahudi halkının da kendi devletlerini yeniden kurma hakkını hak ettiğine dair hiçbir şüphesi yoktu. 3 Mart 1919'da Woodrow Wilson şunu ilan etti: "Müttefik uluslar, hükümetimizin ve halkımızın görüşleriyle tamamen aynı fikirde olarak, Filistin'de bir Yahudi topluluğunun temellerinin atılması konusunda anlaştılar."
Ne yazık ki Woodrow Wilson çok hasta bir adamdı. Ekim 1919'da bir darbe aldı ve vücudunun sol tarafının tamamı felç oldu. Ahlaki nedenlerden dolayı doğru olduğunu düşündüğü şeylerin çoğunu başarmayı başaramadı.
Hastalık onu siyasi kariyerinin zirvesinde vurdu. Paris Barış Konferansı'nda Wilson, herkesin dinlediği ana barış yapıcı olarak insanlığın karşısına çıktı. Hasta olduğunu kabul etmek istemedi ve hastaneye gitmeyi reddetti. Wilson'ın güvenlik görevlileri ve ikinci eşi Edith, başkan için her şey yolundaymış gibi davrandılar. Amerikalıların başkanın öldüğüne dair hiçbir fikri yoktu. Ona yalnızca karısı, sekreteri ve doktoru ulaşabiliyordu. Ne Başkan Yardımcısı, ne Kabine, ne de Kongre Wilson'ın sağlık durumunun ne olduğunu bilemezdi. Dışişleri Bakanı Robert Lansing kabine toplantısı talep ettiğinde Wilson öfkelendi ve Lansing'in istifasını talep etti...
Nisan 1920'de San Remo'da düzenlenen uluslararası bir konferansta Türkiye ile barış anlaşmasının şartları üzerinde çalışıldı ve Yakın ve Orta Doğu'nun kaderi belirlendi. İngiltere ve Fransa, bölgeyi yönetme hakkını eşit olarak talep etti. İngiltere Başbakanı Lloyd George, Filistin ve Irak'ın Londra'dan yönetilmesi konusunda anlaşan Fransa Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Alexandre Millerand'a galip geldi. Aynı yıl eski sosyalist Millerand Fransa'nın cumhurbaşkanı seçildi.
25 Nisan'da San Remo'da Yüksek Birlik Konseyi, öncelikle Balfour Deklarasyonu'nun uygulanması amacıyla Büyük Britanya'ya Filistin için bir manda verdi. Bu hükümler, Türkiye ile 10 Mayıs'ta Sevr'de (Paris yakınlarında) imzalanan barış anlaşmasına dahil edildi. Sevr Antlaşması'nın bazı hükümleri daha sonra yürürlükten kaldırıldı, ancak bunlar yalnızca Türkiye topraklarını ilgilendirdiği ölçüde.
Bu noktadan sonra “Yahudi halkı için ulusal bir yurt” yaratma vaadi İngiltere'nin uluslararası alanda kabul görmüş bir sorumluluğu haline geldi. 2 Haziran 2022'de uzun bir prosedür sonucunda Milletler Cemiyeti'ne (BM'nin öncülü) üye olan elli bir ülke bu yetkiyi onayladı.
Milletler Cemiyeti'ne katılmayan Amerika Birleşik Devletleri Kongresi, 30 Haziran'da şunu belirten bir kararı kabul etti: "ABD, Filistin'de Yahudi halkı için bir ulusal yurt kurulmasından yanadır."
Zorunlu bölge bir koloniye eşitlenemez. Büyük Britanya'nın Filistin'i yönetme hakları, zaman da dahil olmak üzere sınırlıydı. Manda almak, belirli bir bölgeyi yönetmeyi üstlenen ülkeye ciddi bir sorumluluk yükledi.
Filistin'in yönetimine ilişkin uluslararası yetki, "Yahudi halkının Filistin ile tarihi bağlantısına" dikkat çekiyordu. İngiliz yetkililere "bir Yahudi ulusal evinin yaratılmasını en iyi şekilde sağlayacak siyasi, idari ve ekonomik koşulları yaratmaları" talimatı verildi. Bunu isteyen Yahudilerin Filistin'e gelip orada yeni bir hayata başlayabilecekleri kastediliyordu. İngiliz yönetimi -manda gereğince- "Yahudi göçü için en uygun koşulları sağlamak"la yükümlüydü.
Geleceğin Başbakanı Winston Churchill, 1939'da Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, bu vaadin aynı zamanda "Filistin dışındaki Yahudiler için de geçerli olduğunu, sürekli, yenilmez özlemleri olan o geniş talihsiz, dağınık, zulüm gören, huzursuz Yahudi kitlesi için" olduğunu vurguladı. milli bir yurt kurulması.”
Yani Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra sadece Avrupa ülkelerinin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük çoğunluğu değil, Milletler Cemiyeti de Filistin'de Yahudi devletinin yeniden canlandırılması fikrini kayıtsız şartsız destekledi.
Her ne kadar o zaman bile İngiliz politikacılar gelecekteki bir bölgesel çatışmanın temellerini attılar. Golan Tepeleri Fransız yönetimi altındaki Suriye'ye, Ürdün Nehri'nin doğusundaki bölge ise Yahudilerin yerleşmesinin yasak olduğu Transürdün'e devredildi.
İlk İngiliz Filistin Yüksek Komiseri, Avam Kamarası'nın eski bir üyesi ve Posta Genel Müdürü olan (şimdi İletişim Bakanı olarak anılacak olan) Sir Herbert Samuel'di. Görevine 1 Temmuz 2020'de başladı. Atamada Samuel'in Yahudi kökeni dikkate alındı; İngiliz hükümeti Balfour Deklarasyonu'nda verilen vaadi yerine getirme ve Yahudilere yardım etme arzusunu vurguladı.
İngilizler Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Filistin'e geldiğinde Yahudiler onları kurtarıcılar olarak selamladılar. Dört yüz yıl süren Osmanlı hakimiyeti sona erdi. Ancak İngiliz subaylarının çoğu Araplarla uğraşmayı tercih ediyordu ve Yahudilerin onlardan ne istediğini anlamıyordu.
Çok geçmeden İngiltere'nin Filistin'deki politikası değişti. Orada çok az Yahudi, çok sayıda Arap vardı. İngiltere Araplara güvenmeyi seçti. Herbert Samuel'in yerine Mareşal Lord Plumer geçti. Londra'ya dönen Samuel, Avam Kamarası'ndaki Liberal parti grubuna başkanlık etti ve memleketine yaptığı hizmetlerden dolayı vikont rütbesine terfi ettirildikten sonra Lordlar Kamarası'na taşındı. Doksan üç yaşına gelmeden öldü.
 
Dzerzhinsky'nin görüşü
Sovyet Rusya, uzak Filistin'deki olayları kayıtsızlıkla izledi. Aktif Siyonistler Rusya'yı devrimden önce veya devrimden kısa bir süre sonra terk ettiler.
Siyonist duygular Rus Yahudileri arasında yaygındı (daha fazla ayrıntı için ünlü tarihçi Gennady Vasilyevich Kostyrchenko'nun “Stalin'in Gizli Politikası” adlı kitabına bakınız).
Polonya'nın bölünmesi olmasaydı Rusya'da hiç Yahudi olmazdı. Ancak Polonya krallığının önemli bir bölümünü ele geçiren İmparatoriçe Catherine II, Yahudi tebaasını da ele geçirdi. Onlara eşit haklar sözü verildi ama bunu hiç görmediler.
Yahudiler uzun süredir devam eden dini önyargılar nedeniyle istenmeyen bir unsur olarak algılanıyordu. Ne de olsa, İkinci Vatikan Konsili'nin, Yahudi halkının İsa Mesih'in çarmıha gerilmesinden dolayı suçlu olduğuna dair atıfları kilise metinlerinden kaldırması ancak yirminci yüzyılda oldu. 28 Ekim 1965'te Katolik Kilisesi, antisemitizmin tüm tezahürlerini kınayan ve İsa'nın ölümünden ne eski ne de modern Yahudilerin sorumlu olmadığını vurgulayan bir bildiri kabul etti. Ve ancak seksen yedi yılında, Papa II. John Paul ilk kez Roma sinagogunu ziyaret etti ve Roma'nın baş hahamı ile konuşarak Yahudileri "Hıristiyanların ağabeyleri" olarak adlandırdı...
Uzun bir süre Yahudiler Rusya İmparatorluğu'ndaki ştetllerinde tamamen ayrı yaşadılar. Rus yetkililer de bundan memnun değildi. Sekiz yüz kırk beşlik bir hükümet kararnamesi, Yahudilere geleneksel kıyafetleri bırakıp herkes gibi giyinmelerini emrediyordu. Rus dilinin öğretilmesi Yahudi yerleşim yerlerinin izolasyonunu azalttı. Geleneksel Yahudi cemaatinin yok edilmesi, Yahudilerin Rusya'nın genel yaşamına dahil olmasına yol açtı. Rusça öğrenmeye ve eğitim almaya başladılar.
Ancak Yahudilerin hayatlarını düzenlemeleri zordu; kamu hizmetleri onlara kapalıydı ve askeri kariyer imkansızdı. Çiftçilik dışlandı; arazi satın almalarına izin verilmedi. Fabrikaların olduğu büyük şehirlere yerleşmek yasak olduğundan sanayide çalışmak imkansızdı.
Tıp kaldı, bilim kaldı, kültür kaldı ama bunu bütün bir millet yapamaz! Yahudilerin büyük bir kısmı umutsuz bir yoksulluk içindeydi; el sanatları, el sanatları ve küçük ticaretle geçiniyorlardı, dolayısıyla Yahudilerin başka hiçbir şeye uygun olmayan tüccarlar olduğu fikri ortaya çıktı.
Rus köylüsünün de aynı derecede umutsuz bir ihtiyaç içinde olduğunu gören eğitimli Yahudi gençliği, en iyi niyetle popülist harekete katılmaya ve eğitim faaliyetlerinde bulunmaya başladı. Bundan önce Yahudiler inzivaya çekildikleri ve tüm ülkenin işleriyle ilgilenmek istemedikleri için suçlanıyorduysa, aşırı siyasi faaliyet suçlamaları düşmeye başladı.
Yahudi ulusal örgütleri, Yahudilerin devrimci harekete katılmasına karşı çıktı. Rusya'nın Yahudilere hâlâ yabancı muamelesi yapacağına inanıyorlardı. Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcında bir buçuk milyondan fazla Yahudi Rusya'dan kaçtı. Esas olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleştiler ve Amerika'nın refahına büyük katkıda bulundular.
Siyonist örgütler, Yahudi gençlerin Filistin'e taşınmaya hazırlanmalarını, devrime katılmamalarını veya Rusya'nın işlerine karışmamalarını istiyordu.
Görünüşe göre bu terimin anlamını çok az anlayarak “Siyonistlerden” sık sık bahsediyoruz.
Siyonistler, tüm Yahudilerin sürgün edildikleri ülkelerde asimile olmaya değil, tarihi anavatanlarına dönmeleri gerektiğine inanan kişilerdir. Filistin'e dönene kadar kendilerine barınak sağlayan ülkenin siyasi yaşamına her türlü katılımdan kaçınmalıdırlar.
Ancak pek çok genç Yahudi, Rusya'yı kendi ülkeleri olarak görüyordu ve anavatanlarının kaderi belirlenirken kenarda kalma hakları olmadığına inanıyordu. Yahudi kökeninin hiçbir anlamı olmayan, ortak bir dava uğruna savaşan bütün bir devrimciler kuşağı böyle ortaya çıktı. İnsanları milliyetlerine, dinlerine göre ayırmadılar.
Tüm Rusya gibi Yahudi kitleler de iç çelişkiler nedeniyle parçalandı. Yahudiler arasında birlik yoktu. Bazıları Ekim Devrimi'ni destekledi, bazıları ülkeden kaçtı, bazıları ise bu huzursuzluğun sona ermesini bekledi.
İç Savaş sırasında Yahudiler korkunç bir trajedi yaşadı; pogromlarda on binlerce insan öldü. Üç yüz bin Yahudi çocuk yetim kaldı. Bu, esas olarak, uzun süredir güçlü bir hükümetin bulunmadığı ve Nestor Makhno ve Nikolai Grigoriev gibi atamanların hüküm sürdüğü Ukrayna'da gerçekleşti. Beyaz Ordu'nun işgal ettiği bölgelerde Yahudi karşıtlığı gelişti. Kızıl Ordu'nun pek çok birimi de Mahnovistlerden pek farklı değildi.
Ancak Yahudi pogromlarının, neredeyse bir milyon insanı öldüren tüm Rusya pogromunun - İç Savaş'ın - ayrılmaz bir parçası olduğunu söylemek doğru olur.
Ekim Devrimi'nden sonra hâlâ şehirlerde kalan Yahudilerin büyük bir kısmı, ancak iktidarın Bolşeviklere geçmesiyle kaybettiler. Bütün hayatları mahvoldu. Artık yasak olan zanaat ve ticaretle geçiniyorlardı. Oy kullanma ve diğer haklardan mahrum bırakıldılar. Ortodoks kiliselerinin yanı sıra sinagoglar da kapatıldı. Yahudi dini liderler hapsedildi. Yahudilik ciddi şekilde zulüm gördü.
Açlıktan kaçan Yahudi gençleri iş aramak için şehirlere akın etti. Ekim Devrimi'nden sonra Çeka'da özellikle parti aygıtında önemli pozisyonlarda çok sayıda Yahudinin ortaya çıkması, genel olarak Bolşeviklerin az olmasıyla açıklanıyordu. Adaylardan daha fazla pozisyon vardı. Yahudi Bolşevikler devrime kesinlikle bağlıydılar, güvenilir ve yeni hükümete sadıklardı. Onlar, yeni hükümetin özellikle ülke dağılırken değer verdiği güçlü bir merkezi devletin ateşli destekçileriydi.
Uzun yıllardır Yahudi güvenlik görevlilerinin veya Yahudi komiserlerin özellikle zalimce davrandıklarına inanılıyordu ve onların zulmü basitçe açıklanabilir: ne Rusya'yı ne de Rusları bağışlamadılar.
Gerçekte Bolşevik Yahudiler, devrimden korkan Yahudi çevreyle tüm bağlarını kopardılar. Yahudi konuşmayı bıraktılar ve kendilerini genellikle Rus olarak algıladılar.
Her ne kadar Politbüro üyesi Lev Davidoviç Troçki, Merkez Komite'nin 23 Ekim'deki genel kurul toplantısında bazı önemli pozisyonları neden reddettiğini çok açık bir şekilde dile getirmiş olsa da:
— Kişisel olarak söylemek istediğim Yahudi kökenim. Vladimir İlyiç, on yedi yılının yirmi beş Ekiminde Smolny'de yerde yatarken şunları söyledi: "Seni İçişleri Halk Komiseri yapacağız, burjuvaziyi ve soyluları ezeceksin." İtiraz ettim ve muhalefetim güçlüydü.
Lenin Yahudi karşıtlarını küçümsediği için öfkesini yitirdi:
- Büyük bir uluslararası devrimimiz var, bu tür önemsiz şeylerin ne önemi olabilir?
Troçki, "Devrim büyüktür" diye yanıtladı, "ama hala çok sayıda aptal kaldı."
- Gerçekten aptallarla eşit miyiz?
- Eşit değiliz ama bazen aptallığı biraz da olsa hesaba katmamız gerekiyor: neden ilk başta gereksiz bir karmaşıklığa ihtiyacımız var?
Troçki ayrıca Askeri İşlerden Sorumlu Halk Komiserliği görevine atanmasına da direndi.
"Evet" dedi, "haklıydım." Bu çok rahatsız ediciydi. Bu benim kişisel hayatımda bir rol oynamadı; Siyasi bir an olarak bu çok ciddi. Vladimir İlyiç bunu geçici bir moda olarak değerlendirdi. Vladimir İlyiç bana Halk Komiserleri Konseyi'nde yardımcısı olmamı teklif etti. Ben de aynı nedenlerle reddettim.
Diğer devrimciler gibi Troçki gibi insanlar da kendilerini milliyetlerin üstünde görüyorlardı ve kendilerine küresel nitelikte görevler koyuyorlardı. Dostlarını ve düşmanlarını seçerken hiçbir şekilde etnik ilkelere göre hareket etmediler. Çılgınca, haksız zulme gelince, İç Savaş'ta kesinlikle herkes bu alanda kendini gösterdi.
1913'te Stalin, Lenin'in ulusal soruna ilişkin tutumunu formüle etmişti. Bir milleti, aynı topraklarda yaşayan, tarihsel olarak kurulmuş bir topluluk olarak tanımladı. Bu bakış açısına göre Yahudiler bir ulus değildi; kendilerine ait toprakları yoktu. Tek ortak noktaları dindi. Bolşevikler Yahudi sorununun çözümünün asimilasyon olduğuna inanıyorlardı. Rusya'da tüm Yahudiler Rus olacak ve sorun ortadan kalkacak.
On sekizinci yılın başında, Ulusal İşler Halk Komiserliği'nin bir parçası olarak Yahudi ulusal işlerinden sorumlu bir komiserlik kuruldu (Stalin, Halk Komiseriydi). Buna Halk Komiserliği yönetim kurulu üyesi, Siyonizmin ilkeli bir muhalifi, devrim öncesi deneyime sahip bir Bolşevik olan Semyon Markovich Dimanshtein başkanlık ediyordu - Riga Askeri Mahkemesi tarafından dört yıl ağır çalışma cezasına çarptırıldı. Parti programını Yidiş ve İbraniceye çevirdi.
Temmuz 1918'den bu yana, çok sayıda Yahudi'nin bulunduğu Rus şehirlerinde, RCP'nin yerel örgütlerinde Yahudi bölümleri oluşturuldu (b). Ekim ayında, partinin Merkez Komitesi bünyesinde Yahudi komünist kesimlerinden oluşan bir merkezi büro ortaya çıktı ve başkanlığını aynı Dimanshtein yaptı. Merkez Komite'nin ajitasyon ve propaganda bölümünün milliyetler alt bölümüne bağlı olan Yevbölümler, on yıldan fazla bir süre varlığını sürdürdü ve otuzuncu yılın Ocak ayında tasfiye edildi.
Siyonizm ve Filistin'deki duruma gelince, Moskova bununla ilgilenmiyordu. Yahudi sorunu Sovyet Rusya'da çözülecek ve bırakalım Filistin meselesi Komintern'e kalsın.
Ülkede Siyonistlerin varlığına dair herhangi bir hatırlatma, ülke liderleri arasında şaşkınlık yarattı.
13-24 Şubat'ta Yahudi Telgraf Ajansı Moskova'dan kısa bir mesaj gönderdi:
“Yahudilerin Moskova'dan sınır dışı edilmesi askıya alındı. Halk Komiserleri Konseyi başkan yardımcısı Lev Kamenev ve hükümetin diğer üyelerine gönderilen şikayet sayesinde, sözde "istenmeyen" unsurların (hemen hemen tüm Yahudilerin) Moskova'dan kitlesel olarak sınır dışı edilmesi askıya alındı.
Moskova'daki Yahudi cemaati ve Yahudi Kamu Yardım Komitesi, hükümete bu konuda bir muhtıra sundu; hükümet, bundan sonra her tahliyenin önceden kapsamlı bir şekilde inceleneceğine dair güvence vererek yanıt verdi."
Bu mesaj Merkez Komite'ye bağlı Yahudi şubelerinin merkez bürosunda okundu, Rusçaya tercüme edildi ve ülkenin üst düzey liderlerine tanıtıldı (daha fazla ayrıntı için bkz. "Istochnik" dergisi, 1944, No. 4).
OGPU başkanı Felix Edmundovich Dzerzhinsky bu soruna ilgi gösterdi. "Sosyal-asalak unsuru" başkentten, yani proleter olmayan kökene sahip geçmiş yaşamdan insanları kovanlar onun astlarıydı.
Felix Edmundovich, OGPU'daki ilk yardımcısına ve aynı zamanda gizli operasyon departmanı başkanı Vyacheslav Rudolfovich Menzhinsky'ye öfkeli bir not gönderdi:
“Böyle bir telgrafın onlara bu şekilde gönderilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ne tür bir İb. Tel. Ajans?
Pisliklerin sınır dışı edilmesine devam etmenin ve İzvestia'da sınır dışı edilenlerin ayrıntılı bir açıklamasını yapmanın - ne için, milliyetlere göre bölünme ve onların maskaralıklarının mecazi bir açıklamasıyla - yararlı olacağını düşünmüyor musunuz?
Bu nasıl bir Yahudi Sosyal Komitesi? Bu iğrençliğe nasıl tepki verilir? Belki de tüm materyaller Siyonistlere karşı kullanılmak üzere Yevsektsiya'ya aktarılabilir?..”
Devlet güvenlik aygıtında Siyonistler, gizli siyasi dairenin bir parçası olan gizli dairenin 4. dairesinden sorumluydu. Ayrıca 4. daire aynı zamanda öğrenciler, monarşistler, Kara Yüzler ve eski jandarmalarla da ilgileniyordu.
Bölümün başkanı, devrimden önce Yekaterinoslav'da sıhhi tesisat ve sıhhi tesisat atölyelerinde çırak olarak başlayan Yakov Mihayloviç Genkin'di. Daha sonra Stavropol'deki bir konserve fabrikasında kalaycı-lehim işçisi olarak iş buldu. Devrimden sonra Herson eyalet komitesinin başkanı oldu ve 1919'da Kızıl Ordu şehri terk ettiğinde yeraltına çekildi. Yirminci yüzyılda Çeka'ya götürüldü. İki yıl sonra Genkin'in başına talihsizlik geldi. Tambov'a yaptığı bir iş gezisi sırasında, bacağının kesilmesiyle sonuçlanan ciddi bir komplikasyon olan tifüs hastalığına yakalandı. Ancak devlet güvenliğinde hizmet etmeye devam etti.
OGPU başkanının talebi üzerine gizli departmanın 4. departmanı Rus Siyonistleri hakkında materyal topladı. Dzerzhinsky üzerinde beklenmedik bir izlenim bıraktılar.
Yardımcıları Menzhinsky ve Yagoda'ya şunları yazdı:
“Siyonist materyallere baktım. Açıkçası Siyonist bağlantıları nedeniyle neden onlara zulme uğramaları gerektiğini gerçekten anlamıyorum. Bize yönelik saldırılarının çoğu bizim onlara uyguladığımız zulme dayanıyor. Onların zulme uğraması bizim için, zulme uğramayan ve Siyonist faaliyetlerini Yahudi küçük ve büyük spekülasyoncu burjuvazi ve aydınlar arasında geliştirmeyenlerden bin kat daha tehlikelidir. Bu nedenle parti çalışmaları bizim için hiç de tehlikeli değil; işçiler (aslında) onları takip etmeyecek ve onların tutuklanmalarıyla ilgili çığlıkları tüm ülkelerin bankacılarına ve “Yahudilerine” ulaşacak ve bize çok zarar verecek.
Siyonist program bizim için tehlikeli değil, aksine faydalı olduğunu düşünüyorum.
Bir zamanlar asimilatördüm. Ancak bu bir “çocukluk hastalığıdır”.
Sadece en küçük yüzdeyi özümsemeliyiz, bu yeterli. Geri kalanlar Siyonist olmalı. Biz de siyasetimize karışmamak şartıyla onlara karışmamalıyız.
Evesektsiya'yı azarlamaya izin verilir - aynı şey evesektsiya için de geçerlidir. Ancak spekülatörleri (ölçek) ve yasalarımızı ihlal eden herkesi acımasızca dövün ve cezalandırın. Siyonistleri yarı yolda bırakalım ve onlara değil, Filistin'i değil SSCB'yi vatan sayanlara pozisyon vermeye çalışalım.”
Daha önce Dzerzhinsky, Bolşeviklerin ulusların kendi kaderini tayin hakkı talebine karşı çıkmıştı. Felix Edmundovich samimi bir enternasyonalistti ve şunu söyledi: "Ulusal baskı ancak devletin tamamen demokratikleşmesiyle, sosyalizm mücadelesiyle yok edilebilir."
Bağımsız bir devlet hayali kuran Polonyalı milliyetçilerin bile amansız bir rakibiydi. Polonya'nın devrimci Rusya'dan ayrılmasına karşı konuşan Dzerzhinsky şunları savundu: "Çekişme ve çekişme olmadan, halklardan oluşan kardeş bir aileye sahip olacağız."
Lenin'in etkisi altında görüşlerini değiştirdi ve artık Filistin'de kendi devletlerini hayal eden Yahudilere müdahale etmenin akıllıca olmadığını düşündü.
Bir yıl sonra Felix Edmundovich bu konuya geri döndü ve Menzhinsky'ye başka bir not yazdı:
“Siyonistlere zulmetmemiz doğru mu? Bunun siyasi bir hata olduğunu düşünüyorum. Yahudi Menşevikler, yani Yahudiler arasında çalışanlar bizim için tehlikeli değil. Tam tersine bu Menşevizm reklamı yaratmaz.
Taktiklerimizi yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor. Yanlış."
Bir ay sonra gizli departman Dzerzhinsky'ye Siyonistlere karşı baskı uyguladığına dair bir sertifika sundu. Bu belge, devlet güvenliği ve icra alanında büyük bir kariyer bekleyen Genkin ve OGPU'nun gizli daire başkanı Terenty Dmitrievich Deribas tarafından imzalandı.
25'in baharında otuz dört Siyonist hapisteydi ve diğer on beşi de üç yıllığına toplama kamplarına gönderildi. Sürgünde yüz yirmi dört kişi vardı.
Deribaş ve Genkin, OGPU başkanına “Yurtdışına” dediler, “sürgün karşılığında sadece 152 kişi gönderildi ve ayrılmalarına izin verildi. Bu konuda şu taktiklere bağlı kalıyoruz: en aktif unsur, Sovyet karşıtı broşürler, çağrılar, matbaalar gibi ciddi materyallerle birlikte bulunan Merkez Komite üyeleri, Guberniya Komiteleri - bunları yayınlamıyoruz. Filistin'e. Daha az aktif bir unsur Filistin'e salındı.
Bu taktik Siyonistlerle mücadele deneyimine dayanmaktadır. 1924'ün sonuna kadar esas olarak Filistin'e sürgün ettiğimizde, bu Siyonistlerin yasadışı çalışmalarını güçlendirmek için ciddi bir teşvikti, çünkü herkes onun anti-Sovyet faaliyetleri nedeniyle Filistin'e gitme fırsatına sahip olacağından emindi. kamu masraflarını (Siyonist ve kamu kuruluşları) ödememek ve işlediği suçun bedelini ödememek..."
Felix Dzerzhinsky ikna olmamıştı. Sertifikayı okuduktan sonra tekrar Menzhinsky'ye seslendi: “Yine de Siyonistlere yönelik bu kadar yaygın zulmün (özellikle sınır bölgelerinde) bize ne Polonya'da ne de Amerika'da hiçbir fayda sağlamadığını düşünüyorum. Bana öyle geliyor ki, Siyonistleri Sovyet rejimine karşı karşı-devrimci çalışmalarını bırakmaları için etkilemek gerekiyor.
Sonuçta prensipte Siyonistlerin dostu olabiliriz. Bu konunun Politbüro ile birlikte incelenmesi ve gündeme getirilmesi gerekiyor. Siyonistlerin hem Polonya'da hem de Amerika'da büyük nüfuzu var. Neden onları düşman ediniyorsunuz?
Bir yıl sonra, Temmuz 1926'da ciddi bir kalp hastası olan Dzerzhinsky, Merkez Komite genel kurulunda konuştuktan sonra aniden öldü. Cezalandırıcı yetkililerin Siyonistlere karşı tutumu aynı kaldı; onlar Sovyet rejiminin muhalifleri arasında sayıldılar.
Yahudi Komünist İşçi Partisi Poalei-Zion (Zion İşçileri), Lubyanka'da düşman bir örgüt olarak görülüyordu, ancak faaliyetlerinde Sovyet karşıtı hiçbir şey bulunamadı ve onu yasaklamak için hiçbir neden yoktu. Poalei-Zion yirminci yüzyılın başında Minsk'te ortaya çıktı, ardından örgütleri Filistin dahil diğer ülkelerde de ortaya çıktı.
1919'da parti bölündü ve Poalei Zion Yahudi Komünist Partisi de ortaya çıktı. Yirmi iki Haziran'da Komintern Yürütme Komitesi Polasyonistlere programlarını bırakıp Komintern'e katılmaları yönünde çağrıda bulundu. Yeni parti, yürütme kurulunun görüşlerini dinledi. Yirmi iki Aralık'ta kendi kendini feshettiğini duyurdu ve tüm parti üyelerini RCP'ye katılmaya çağırdı (b). Doğru, parti liderlerinden bazıları genel karara uymadı ve partiyi kurtarmaya çalıştı.
4 Aralık 24'te OGPU'nun notuna dayanarak Politbüro bir karar kabul etti:
"EKP'nin (Poalei-Zion) dağılmakta olduğu gerçeği göz önüne alındığında, GPU'nun tedbirleri yoluyla tasfiyesini düşünmek, aynı zamanda NKVD'ye kaydını engellemek uygun değildir."
Ve ana parti birkaç yıl daha yasal olarak faaliyet gösterdi. Bağımsız bir bölüm olarak Komintern'e katılmaya çalıştı ama başarısız oldu. Poalei Zion aktivistleri yavaş yavaş tutuklandı, ancak partide tamamen komünist, Bolşevik görüşlere sahip, Sovyet iktidarına bağlı Yahudi gençleri de vardı.
Yirmi dört, yirmi sekiz Mayıs'ta Politbüro, Merkez Komite Organizasyon Bürosu'nun üç gün önce kabul ettiği kararı onayladı:
“Moskova Komitesinin yasal olarak mevcut parti ECRP'nin (Poalei Zion) tasfiye edilmesi ihtiyacına ilişkin kararına katılıyorum.”
Yirmi altı Haziran gecesi, hâlâ partiye üye olan herkes ülkenin dört bir yanına götürüldü. Poalei Zion'un varlığı sona erdi.
Devrimden sonraki ilk yıllarda yetkililer, tüm ulusal azınlıklar gibi sadık Yahudilere de fazlasıyla nazik davrandılar. Sovyet Rusya, antisemitizmle mücadele edilen ve antisemitlerin cezalandırıldığı ilk devlet oldu. Doğru, bu uzun sürmedi.
Yahudiler Yidiş'in konuşulduğu, yazıldığı ve öğretildiği tiyatrolar, gazeteler ve okullar yarattılar. Yahudi kollektif çiftlikleri ve Yahudi ulusal bölgeleri ortaya çıktı. 1928'de Uzak Doğu'da Birobidzhan'da bir Yahudi bölgesi yaratmaya karar verdiler. Diğer ülkelerdeki Yahudi toplulukları Birobidzhan'ın gelişmesi için para verdi. Kendi topraklarında özgür yaşama fikrinden ilham alarak diğer ülkelerden çok sayıda Yahudi oraya taşındı. Yahudiler arasında yozlaşmış duyguların hüküm sürdüğü Filistin'den bile gittik - İngilizler esasen vaatlerinden vazgeçti.
1928'deki Politbüro toplantılarından birinde şu karar alındı:
“Yetmiş beş Yahudi çiftçinin Filistin'den yeniden yerleştirilmesine izin vermek, Tarım Halk Komiserliği'ne bu konuyu Filistin Komünist Partisi Merkez Komitesi temsilcisi ile hayırsever bir ruhla müzakere etmesi talimatını vermek, böylece herhangi bir ödenek gerekmemesini sağlamak Bunun için bizden.”
Yahudiler, toprakta çalışma fırsatı yakalamak ve başkalarının eşit olarak algıladığı tam teşekküllü insanlar gibi hissetmek için uzak diyarlara bile seyahat etmeye hazırdı.
Gazeteci Otto Heller, 1931'de Viyana'da yayınlanan "Kudüs'ün Düşüşü" adlı kitabında coşkuyla şunları yazdı:
“Yahudiler taygaya doğru yola çıkıyorlar. Onlara Filistin'i sorsanız güleceklerdir. Birobidzhan'da arabalar, demiryolları ve gemiler ortaya çıktığında, dev fabrikaların bacaları duman çıkmaya başladığında, Filistin hayalleri çoktan tarihe karışmış olacak...
Gelecek yıl Kudüs'te mi?
Tarih uzun zamandır bu sorunun cevabını verdi. Doğu Avrupa'nın açlıktan ölmek üzere olan zanaatkarları olan Yahudi proleterler şimdi farklı bir soru soruyorlar: Gelecek yıl - sosyalist bir toplumda! Yahudi proletaryası için Kudüs nedir?
Gelecek yıl Kudüs'te mi?
Gelecek yıl - Kırım'da!
Gelecek yıl - Birobidzhan'da!”
Ancak deney işe yaramadı - yer uygunsuz seçilmişti, kalkınmaya uygun değildi ve Yahudileri Amur kıyılarına bağlayan hiçbir şey yoktu.
Bir noktada Sovyet istihbaratı Filistin'le ilgilenmeye başladı: Burada da bir devrim başlatmak mümkün mü?
Yirmi üçüncü yılın sonunda ünlü güvenlik görevlisi Yakov Serebryansky, OGPU'nun dışişleri departmanı (dış istihbarat) aracılığıyla Filistin'e gönderildi. Devrimden önce maksimalist bir Sosyalist-Devrimciydi ve kariyerine Minsk hapishanesi başkanının öldürülmesine katılarak başladı. Rus askeri göçünün lideri eski Beyaz Ordu generali Alexander Kutepov'un Paris'te kaçırılması nedeniyle Kızıl Bayrak Nişanı'nı aldı. Daha sonra Halk İçişleri Komiseri'ne bağlı özel bir gruba başkanlık etti - yurt dışında sabotaj ve terör.
Yakov Serebryansky iki yıl Filistin'de kaldı ve hayal kırıklığıyla evine döndü. Uykulu ve gelişmemiş bir yer gibi görünen Filistin'de devrim, daha iyi zamanlara, daha doğrusu yeterli miktarda devrimci malzeme ortaya çıkana kadar ertelendi.
Ortadoğu, Jan Khristoforovich Peters başkanlığındaki GPU'nun Doğu Departmanı'nın ilgi alanıydı. Daha sonra bu bölge, yirmi birinci yıldan itibaren Çeka'da görev yapan Stilian Dmitrievich Triandofilov'un sorumluluğundaydı. Ondan sonra, OGPU'nun dışişleri departmanının doğu sektörü, 1930'da Batı'ya kaçan ilk Sovyet istihbarat subayı Georgy Sergeevich Agabekov tarafından yönetildi.
Mesleği doktor olan Efraim Solomonovich Goldenshtein, Filistin ile ilgileniyordu. Ankara'da ikamet ediyordu ve Filistinli komünistler arasında çalışmaya çalışıyordu. Agabekov'a göre Siyonistler Moskova'ya gelerek İngilizlerle savaşmak için silah istediler. Ancak OGPU onların İngiliz ajanı olduğuna karar verdi ve müzakereler kesintiye uğradı.
Merkezi istihbarat aygıtında ünlü bir Arap uzmanı olan Moses Markovich Axelrod, Filistin işlerinden sorumluydu. Moskova Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Doğu Araştırmaları Enstitüsü Arapça bölümünden mezun oldu ve Suudi Arabistan'da çalıştı. Axelrod, Agabekov'a şunları söyledi: “Mısır'da, Kahire'deki İngiliz Yüksek Komiseri'nden raporların kopyalarını alan bizler, oradaki olayların her zaman farkındayız. Filistin ile ilgili bilgileri aynı İngilizce kaynaklardan alıyoruz, Suriye ile ilgili bilgileri ise Konstantinopolis'teki Fransız askeri ataşesinin raporlarından alıyoruz. Suriye ve Filistin'de ajanlarımızı yeni yeni örgütlemeye başladılar. Blumkin altı aydır bu ülkeleri geziyor. Zaten birini işe aldı ama henüz onlardan bir bilgi gelmedi.”
Ekim 1928'de, 6 Temmuz 1918'de Alman Sovyet Rusya hükümeti elçisi Kont Wilhelm Mirbach'ı öldüren Yakov Grigoryevich Blyumkin, OGPU'nun dış departmanının yasadışı sakini olarak Konstantinopolis'e gönderildi.
Sovyet büyükelçiliği çatısı altında çalışan Konstantinopolis'in yasal sakini, uzun yıllar istihbaratta görev yapan Yakov Grigorievich Minsky'ydi. Tümgeneral rütbesine kadar yükselen ve 1951'de "Devlet Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Siyonist örgüte üye olmak" suçlamasıyla tutuklanan bir diğer tanınmış militan Naum (Leonid) Isaakovich Eitingon da Türk istasyonundan geçti. Ancak bunların arasında Blumkin genellikle en ünlü figür olarak öne çıkıyor.
6 Temmuz 1818'de öğleden sonra saat ikide Çeka çalışanları Yakov Blyumkin ve Nikolai Andreev (karşı-devrimle mücadele departmanında fotoğrafçıydı) Alman büyükelçiliğine geldi. Dzerzhinsky'nin imzasını ve Çeka'nın mührünü taşıyan bir vekaletname sundular ve Büyükelçi Mirbakh ile görüşme talebinde bulundular. Alman büyükelçisi onları küçük bir oturma odasında kabul etti.
Blyumkin daha sonra şöyle dedi: "Onunla konuştum, gözlerinin içine baktım ve kendi kendime şunu söyledim: Bu adamı öldürmeliyim. Evrak çantamdaki kağıtlar arasında Browning de vardı. “Anlayın” dedim, “işte kağıtlar” ve yakın mesafeden ateş ettim. Yaralı Mirbach geniş oturma odasına koştu, sekreteri bir sandalyenin arkasına çöktü. Mirbach geniş oturma odasında düştü ve sonra mermer zemine bir el bombası attım ... "
Bu, sol sosyalist devrimcilerin silahlı ayaklanmasının sinyaliydi. Bolşeviklerin tek siyasi müttefiki olan Sosyal Devrimciler, Almanya ile barış imzalanmasına kızdılar.
Blumkin'in büyükelçilikte sunduğu vekaletnamedeki Dzerzhinsky'nin imzası sahteydi, ancak mühür gerçekti. Bu yetkiye, nezaketi ve dürüstlüğü nedeniyle saygı duyulan sol Sosyalist Devrimci Çeka'nın başkan yardımcısı Vyacheslav Aleksandrovich Aleksandrovich (gerçek adı Dmitrievsky, parti takma adı Pierre Orange) tarafından eklendi.
Çeka'da Vyacheslav Aleksandrovich "resmen suçlarla mücadele" departmanına başkanlık etti. O, özverili bir insandı, dünya devrimini ve kamu yararını hayal ediyordu. Sol Sosyalist Devrimcilerin isyanının ve Mirbach cinayetinin baharıydı.
Dzerzhinsky sorgulama sırasında şunları açıkladı:
“Alexandrovich, Sosyalist Devrimcilerin kategorik talebi üzerine geçen yıl Aralık ayında komisyona tanıtıldı. Blyumkin ve Andreev'in cinayeti işlediği iddia edilen adıma sahte bir kimliğe iliştirilmiş büyük bir mühür tuttu. Blumkin, Sol Sosyalist Devrimciler Merkez Komitesinin tavsiyesi üzerine komisyona kabul edildi.”
Yakov Blumkin, Şubat Devrimi'nin ardından on yedi yaşındayken Sol Sosyal Devrimcilere katıldı. Bir yıl sonra, Haziran 1918'de, Alman casusluğuna karşı Çeka departmanının başına atandı. Çok aktif bir şekilde hareket etmeye başladı, ancak bir Sosyalist Devrimci olarak ona güvenmediler ve bir aydan kısa bir süre sonra departman tasfiye edildi. Blumkin işsiz kaldı.
Blyumkin, terör saldırısının nedenlerini şöyle açıkladı: “Almanya ile ayrı bir barış yapılmasına karşıyım ve Rusya adına bu utanç verici barışı bozmak zorunda olduğumuzu düşünüyorum...
Ancak bir sosyalist olarak genel ve temel motivasyonlarımın yanı sıra başka nedenler de beni bu eyleme itiyor. Birçoğu Alman düşmanı olan Yahudi karşıtı Kara Yüzler, savaşın başından beri Yahudileri Alman hayranlığıyla suçladılar, şimdi Yahudileri Bolşevik politikalarından ve Almanlarla ayrı bir barıştan sorumlu tutuyorlar.
Bu nedenle, bir Yahudinin Brest-Litovsk'ta Bolşeviklerin Rusya ve müttefiklerine ihanetine karşı protestosu özel bir önem taşıyor. Ben bir Yahudi ve bir sosyalist olarak bu protesto eylemini gerçekleştirmeyi üzerime alıyorum.”
Sol Sosyal Devrimcilerin isyanını bastıran Aleksandrovich ve diğer on iki kişi sıcak ellerle vuruldu. Blyumkin ve Andreev Ukrayna'ya kaçtı. Andreev tifüse yakalandı ve öldü. Blumkin, Hetman Skoropadsky'ye yönelik başarısız bir suikast girişiminde yer aldı. Devrim mahkemesi onu üç yıl hapis cezasına çarptırdı. 1919 baharında Çeka'ya itirafta bulundu. 19 Mayıs'ta Tüm Rusya Merkez Yürütme Komitesi Başkanlığı Blumkin'i rehabilite etti.
Güney Cephesinde görev yaptı, Kızıl Ordu Askeri Akademisi'nde okudu ve Askeri ve Deniz İşleri Halk Komiseri Troçki'nin sekreterliğinde çalıştı. Yirmi üç yılında OGPU'nun dış departmanına götürüldü. Komintern çalışanları arasında edebiyat çevrelerinde kendisine içtenlikle hayran olan pek çok arkadaşı vardı.
Komintern ajanı Victor Serge (Viktor Lvovich Kibalchich) "Yakov Grigorievich Blyumkin'i tanıyordum ve seviyordum" diye yazdı. “Uzun, kemikli, cesur ve eski bir İsrail savaşçısının gururlu profiline sahip olan adam, daha sonra Metropol Otel'de Chicherin'in yanındaki buz odasına yerleşti. Gizli görevler yapmak üzere Doğu’ya gitmeye hazırlanıyordu.”
Konstantinopolis'teki çalışmasıyla ilgili pek çok söylenti var, ancak Blumkin yabancı istihbaratta yalnızca bir yıl görev yaptı. Fazla bir şey yapacak vakti yoktu. Agabekov'a göre Filistin'de tek bir ajanı vardı: Yafa'da bir fırının sahibi.
Blumkin'in kariyeri, ülkeden sürgün edilen Troçki ile Konstantinopolis'te gizlice buluşup Moskova'ya mektup götürmeyi ve Lev Davidovich'in eski destekçileriyle görüşmeyi kabul etmesiyle sona erdi.
Uzun bir aradan sonra Moskova'ya geldiğinde ülkede meydana gelen değişikliklerin özünü anlamadı. Ona göre Troçki ve yoldaşları, çoğunluk ile aynı fikirde olmayan, ancak bu nedenle düşman haline gelmeyen partinin son liderleriydi. Blumkin saflığından dolayı ağır bir şekilde cezalandırıldı. Troçki ile yaptığı görüşmeyi yakınlarına anlatmaya başladı. Dışişleri departmanının bir çalışanı Elizaveta Yulievna Gorskaya da dahil. Ertesi gün amirlerine haber verdi.
On beş Ekim yirmi dokuzda Kazan istasyonunun yakınındaki sokakta Gorskaya ile bir sonraki toplantıda Blumkin tutuklandı. Stalin yargılamadan yaptı.
5 Kasım'da Politbüro şu kararı verdi:
“a) OGPU'ya, Blumkin'in hain Sovyet karşıtı çalışmalarını keşfedip tasfiye etmede zamanında başarısız olduğunu açıkça belirtin.
b) Blumkin tutuklanmalı.
c) OGPU'ya Gorskaya'nın davranışının doğasını tam olarak belirlemesi talimatını verin."
Troçki ile görüşme, Alman büyükelçisinin öldürülmesinden çok daha tehlikeli bir suç olarak kabul edildi...
Bu hikaye Elizaveta Gorskaya'ya zarar vermedi. Tam tersine OGPU onun davranışını çok takdir etti. Soyadını taşıdığı ilk kocası Londra istasyonunda görev yapıyordu. İkinci kez de genel rütbeye yükselen bir devlet güvenlik görevlisi Vasily Mihayloviç Zarubin ile evlendi.
Aynı zamanda Doğu Dış İstihbarat Dairesi'nin liderliği de değiştirildi. 31 Ekim'de Jan Peters görevinden alındı. 6 Kasım'da bölüme Torichan Mihayloviç Dyakov başkanlık etti. Bir yıldan kısa bir süre sonra, 10 Eylül 1930'da Doğu Departmanı dağıtıldı ve karşı istihbarat çalışması göreviyle OGPU'nun özel bir departmanıyla birleştirildi. Tüm istihbarat dış bakanlıkta yoğunlaşmıştı.
5 Şubat 1930'da Politbüro, OGPU'nun dış departmanının çalışmaları hakkında Sovyet istihbaratının ana yönlerini özetleyen ilk ayrıntılı kararı kabul etti. Ortadoğu bu listede yoktu.
Yirmi altı, otuz dört Mayıs'ta Politbüro, askeri istihbaratın çalışmaları hakkında ayrıntılı bir karar kabul etti. Orta Doğu'daki çalışmalar da Kızıl Ordu IV. Müdürlüğü'nün ana çalışma alanları listesine dahil edilmedi.
Haganah'ın (daha sonra İsrail Savunma Kuvvetleri'ni doğuran yeraltı savaş gücü) bazı üyeleri Moskova'ya gitti ve ikna olmuş komünistler olarak geri döndü. Ancak birçok Filistinli Yahudi sosyalist fikirlere bağlı kalmasına rağmen genel olarak örgüt Komintern'in kontrolü altına girmedi. Haganah üyeleri ya kollektif çiftlik benzeri tarım kooperatiflerinde (kibbutzim) çalışıyorlardı ya da sol görüşlü sendikaların (Histadrut - Genel İşçi Federasyonu) üyeleriydi.
Kibbutz, "herkesten yeteneğine göre, herkese ihtiyacına göre" komünist ilkesine dayanan bir yerleşimdir. Rusya, Polonya ve Romanya'dan gelen genç Yahudiler, terleri ve kanlarıyla fakir Filistin topraklarını bolca gübrelediler. İnsanlar daha önce hiç bu kadar büyük bir maliyetle ve bu kadar fedakârlıkla yeryüzünde mutlu bir toplum kurmaya çalışmamıştı.
23 Ağustos'ta İsrail'in geleceğin ilk Başbakanı David Ben-Gurion da Moskova'ya gitti: Histadrut heyeti, Tüm Birlik Tarım ve El Sanatları Fuarı'nda Filistinli işçileri temsil etti. Filistin Birleşik Yahudi İşçi Federasyonu yönetim kurulu tarafından kendisine verilen sertifika korunmuştur:
“İşbu belgeyle Messrs'ı tasdik ediyoruz. Filistin Birleşik Yahudi İşçi Federasyonu Genel Sekreteri D. Ben-Gurion ve Merkezi Tüketici Kooperatifi "Gamaşbir" Direktörü Meer Rutberg, Moskova Tarım Fuarı'na katılmak ve Birleşmiş Milletler'i temsil etmek üzere tarafımızca görevlendirilmiştir. Federasyon, "Gamaşbir", İşçi Bankası ve diğer kuruluşlar Federasyonu, Filistin ile Rusya arasındaki ticari ve ticari ilişkilerin yeniden başlatılması konusunda hükümet ve ticari kuruluşlarla müzakerelerde bulunacak ve gerekirse bir Rus-Filistin ticaret şirketi kuracak."
Ben-Gurion ve yoldaşları Moskova'ya konserve meyveler, tütün, muz, zeytinyağı, yaprak tütün, şarap, badem, limon ve portakal getirdiler (daha fazla ayrıntı için bkz. “Kaynak”, 1993, No. 1).
Heyet, ana sergi komitesinin dış departmanı için Rusya ile Filistin arasındaki ticari ilişkilerin tarihi hakkında bir sertifika hazırladı; burada Filistin'in endüstriyel malların ve inşaat malzemelerinin satışı için Rusya için karlı bir pazar haline gelebileceğini belirtti.
Ben-Gurion siyasette ticaretten daha başarılıydı. Gezi sözleşmelerin imzalanmasına yol açmadı. Ancak güçlü siyasi izlenimler bıraktı.
Genç David Ben-Gurion'un görüşleri sosyalizm ile idealist Siyonizmin egzotik bir karışımını temsil ediyordu.
Geleceğin İsrail Başbakanı, "Sadece işçi sınıfını örgütlemek değil, aynı zamanda onu eğitmek ve Filistin'de pekiştirmek de gerekiyor" dedi.
Lenin'e hayrandı ve komünizmin Yahudileri antisemitizmden koruyacağına inanıyordu. Halen İsrail ve Yahudilere ilişkin Sovyet politikasında acı bir hayal kırıklığı yaşamak zorunda kaldı...
Komintern bile Filistin'le özel olarak ilgilenmiyordu, çünkü orada devrimci bir hareketin yükseleceğine dair kimsenin pek umudu yoktu.
5 Temmuz 2020'de Komünist Enternasyonal Yürütme Komitesi'nin Küçük Bürosu, partinin Merkez Komitesi'nin son sekreteri Elena Dmitrievna Stasova'ya Orta Doğu Bürosu'nu örgütleme talimatı verdi. Küçük Büro, başkanı Politbüro üyesi ve Lenin'e en yakın kişilerden biri olan Grigory Evseevich Zinoviev olan Komintern'in yönetim organıydı.
Orta Doğu Bürosu, Komintern'in ikinci kongresi ile çalışmaya vakit bulamadan lağvedildi.
21 Ocak'ta Komintern Yürütme Komitesi'nin merkez ofisinde bir Orta Doğu departmanı oluşturuldu. Daha sonra Doğu Sektörüne dönüştürüldü.
Sektör, doğu meseleleri konusundaki bilgisine son derece değer verilen Georgy Ivanovich Safarov tarafından yönetiliyordu. Otuzlu yılların başında Politbüro, "sömürge veya yarı-sömürge halkların" (şimdi Asya, Afrika ve Latin Amerika halkları diyorlardı) yeni tarihi üzerine bir ders kitabı hazırlamaya başlayınca, eski bir üye olan Karl Radek'i görevlendirdiler. Tugayı yönetmek üzere Merkez Komite ve Komintern Yürütme Komitesi.
Bilim adamlarının çalışmalarına aşina olan Radek, otuz dört Eylül'de Stalin'e bir mektup yazdı:
“Belirlenmiş bir son tarih konusunda ısrar ediyorsanız, yani kitabın gelecek yılın haziran ayına kadar hazır olması konusunda ısrar ediyorsanız, o zaman tek çıkış yolu kitabın yalnızca iki kişi tarafından yazılmasıdır: Safarov ve ben. Birçok yoldaşın Safarov hakkında şüphelerini dile getirdiğini biliyorum. Ancak bu şüphelerin daha çok taktiksel olarak alttan uçma veya aşırı uçma eğilimiyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Japonya, Çin ve Hindistan tarihine ilişkin literatüre aşinalık açısından o, tüm halklarımızdan üstündür.”
Georgy Safarov Zinovyev'e yakındı. Yirmi ikinci yılda, aynı anda Leningradskaya Pravda'nın editörlüğüne atandı ve Komintern işleriyle çok az ilgilendi. Zinovyev'in iktidardan uzaklaştırılmasının ardından Safarov da görevini kaybetti ve büyükelçilik sekreteri olarak Çin'e, ardından Türkiye'ye gönderildi. '29'da Komintern Yürütme Komitesi aygıtına geri gönderildi ve Aralık '34'te tutuklanana kadar orada çalıştı.
Yirmi üç Mayıs'ta doğu departmanına Radek başkanlık etti, bir aydan kısa bir süre sonra, yirmi dört Mart'ın başlarında onun yerine Deniz İşleri'nden sorumlu son Halk Komiser Yardımcısı ve Afganistan'daki Tam Yetkili Elçi Fyodor Fedorovich Raskolnikov getirildi. takma ad F. Petrov.
Mart 1926'da yeniden yapılanma kapsamında Orta ve Uzak Doğu için bir sekreterlik kuruldu. Yirmi sekizinci yılda, Doğu Kredi Sekreterliği (bölge departmanının şimdiki adıyla) Raskolnikov'un yerine, kaderinde hayatta kalacak olan neredeyse tek önemli Komintern üyesi olan Otto Vilhelmovich Kuusinen'i getirdi. Stalin, Kruşçev ve Brejnev'in liderliğinde kaldı. Yuri Vladimirovich Andropov'u fark etmesi ve tanıtmasıyla tanınır.
Ancak Komintern oryantalistleri esas olarak Çin, Japonya ve Hindistan'la ilgileniyorlardı. Orta Doğu'da - İran, Afganistan ve Türkiye. Ortadoğu'da olup bitenler Türkiye'den -çok yakından değil- gözlemlendi.
8 Ağustos 2020'de Komintern aygıtında (uluslararası iletişim departmanı olarak da bilinir) gizli bir departman kuruldu. Bakanlığın görevi yabancı komünist partilerle yasadışı ilişkileri sürdürmek, onlara talimat, literatür, para, silah iletmek ve parti görevlilerini yurtdışına nakletmektir. Bakanlığın kurye servisi vardı. Bakanlık, çalışanlarına sahte pasaportlar sağladı ve onlara güvenli evler kiraladı. Aslında bu, harika yeteneklere ve iyi bir bütçeye sahip başka bir özel hizmetti. Bakanlık siyasi ve askeri istihbaratla yakın işbirliği içinde çalıştı.
Konstantinopolis'te Ortadoğu'da bir iletişim noktası kuruldu. Bölüme 2 Mayıs 21'den itibaren Joseph (Osip) Aronovich Pyatnitsky başkanlık etti.
On dokuzda Filistin Sosyalist İşçi Partisi kuruldu, iki yıl sonra komünist olarak yeniden adlandırıldı. Yasa dışı olarak var olan partinin başında Joseph Berger vardı ve Barzilai adı altında hareket ediyordu. Krakow'da doğdu, yirminci yılda Filistin'e taşındı ve burada yol inşaatında işçi olarak iş buldu.
Berger birkaç kez Moskova'ya geldi ve 1929'da bizzat Stalin onunla konuştu. Berger, Moskova'nın yönlendirmesiyle partiyi "Araplaştırmaya" çalıştı. Otuz ikinci yılda Moskova'ya geri çağrıldı. Komintern'de çalıştı. '35'te tutuklandı. Onu ölüme mahkum ettiler ama vurmadılar.
Berger (Barzilai) yirmi bir yıl Sovyet kamplarında görev yaptı. Elli altıda rehabilite edildi. Krakow'da doğduğu için Polonya'ya gitmesine izin verildi. Bir yıl sonra İsrail'e seyahat etmek için izin istedi.
22 Haziran 1957'de İsrail Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Mikunis, Berger'i serbest bırakmamaları için Polonyalıları etkileme talebiyle Tel Aviv'deki Sovyet Büyükelçisi Abramov'a geldi.
Mikunis büyükelçiye "Barzilai Sovyetler Birliği'ne düşman" dedi. Komünist Parti Kongresinin açılışında Sovyet faşistleri tarafından öldürülenlerin anısına saygı gösterilmesini talep ediyor. Bu kişinin gelişi zarardan başka bir şey getirmeyecek”...
Taşkent'te doğan Jerachmiel Lukacher, Komünist Parti'de savaş çalışmaları yapıyordu. Birinci Dünya Savaşı sırasında Türk ordusunda görev yaptı. Yeraltı faaliyetleri yirmi üçüncü yılında Yahudi pogromunun sorumlusu Türk polisi Tufik Bey'i öldürmesiyle başladı. Almanya'ya giderek orada komünistlere katıldı. Filistin'e dönen Lukacher, Komünist Partiye katıldı ve Yahudi yerleşimciler için bir yeraltı askeri okulu için kurslar açtı. 1931'de Sovyetler Birliği'ne sürüldü ve ona dair tüm izler kayboldu.
Adolf Kraus ve Konstantin Weiss (Avigdor), Sovyetler Birliği'nden gelen bir grup Yahudi ile birlikte Filistin'de çalıştı. İlk görev Sovyetler Birliği'nin destekçilerinden oluşan gruplar oluşturmaktı. Aynı zamanda komşu Mısır'da komünist hareketi oluşturdular ve oldukça başarılı oldular.
Avigdor bir süre Mısır Komünist Partisi'nin lideriydi. Ancak komünist Araplar Yahudileri uzaylı olarak değerlendirdiler ve kısa sürede onlardan kurtuldular. Bazı Mısırlı komünistler daha sonra İngilizlere karşı savaştığı ve Yahudileri yok ettiği için Hitler'e hayran oldular (bkz. Profesör G. Kosach'ın “Ortadoğu'da Kızıl Bayrak?” adlı kitabı).
Komünist Yahudiler çalışan Arapları sınıf mücadelesinde müttefik olarak görüyorlardı. Fakat Araplar sınıfsal duygularla ilgilenmiyorlardı. Filistin'de Yahudilere yönelik pogromlara katıldılar. Böylece sol görüşlü Yahudiler arasında “proleter Siyonizm” oluştu. Komünizme inanmaya devam ettiler ama yalnızca kendilerine güvenebileceklerini gördüler.
Poalei Zion partisinin temsilcileri Komintern ile yakın ilişkiler kurmaya çalıştı. Komintern kongrelerine gelip konuştular. Ancak Polasyonistlerin Yahudi proletaryasının mücadelesini Arap çoğunluğun mücadelesinden ayırması nedeniyle tutumları ciddi eleştirilere maruz kaldı. Komintern, Siyonizmin kesin bir şekilde reddedilmesini talep etti ve Poalei Zion'u "tüm dünyanın sosyalist yönelimli Yahudi proletaryasının" bir örgütü olarak tanımadı.
Komintern'in İkinci Kongresi'nin ulusal ve sömürge sorununa ilişkin tezlerinde şunlar belirtiliyordu: "Filistin'de bir Yahudi devleti kurma kisvesi altında Siyonizm, Filistin'in çalışan Arap nüfusunu İngiliz sömürüsüne kurban ediyor."
Ancak Arap ulusal hareketi, çoğunlukla köylülerden oluştuğu için ilerici olarak kabul edildi (bkz. G. Kosach'ın “Ortadoğu'da Kızıl Bayrak?” kitabı).
Komünistler Poalei Zion'dan ayrılarak kendi partilerini kurdular. Wolf Averbukh, Filistin Komünist Partisi Merkez Komitesinin Genel Sekreteri oldu. Birinci Dünya Savaşı sırasında Rus ordusunda görev yaptı. Yirmi iki yaşından itibaren Filistin'de yaşadı.
Averbukh, Araplarla işbirliği yapmaya çalışan ilk Yahudi komünisttir. Başlangıçta Filistin Komünist Partisi'nde hiç Arap yoktu; ilk Arap 1925'te kabul edildi. Filistinli komünistler derhal Arap işçilere birlikte hareket etme çağrısında bulundu.
Broşürlerden biri şöyle diyordu: "Devrimin askeri olan Yahudi işçi, İngiliz, Yahudi ve Arap finansörlere karşı mücadelenizde müttefikiniz olarak size elini uzatıyor. Onun ve sizin kaderiniz bir..."
Ancak Arap ve Yahudi işçi sınıflarının birleşik cephesini yaratma çabaları başarısızlıkla sonuçlandı.
Filistin Komünist Partisi'nin liderlerinden biri olan Mahmud el-Atraş, "Arap çalışan kitleler, Chaim, Abraham ve Isaac isimli insanlara güvenemediler. Onların liderliği altında bile ilerleyemediler" diye yazıyordu. eğer bu insanlar ulusal bağımsızlığın en iyi savaşçıları olsaydı. Arap kitlelere göre onlar, emperyalizmin Arap halklarının aleyhine muazzam ayrıcalıklar tanıdığı ulusal bir azınlığa mensuptular..."
Mahmud el-Atraş, Moskova'da üç yıl boyunca Doğu Emekçileri Komünist Üniversitesi'nde okudu ve ardından Filistin Komünist Partisi Merkez Komitesi'ne dahil edildi.
Ve Komünist Partinin gelecekteki genel sekreteri Rıdvan el-Helu bile partiyi Siyonizmle mücadelede bir araç haline getirmek için partiye katıldı. Yahudi komünistlere güvenmiyordu ve partiye Arapların liderlik etmesi konusunda ısrar ediyordu. Komintern'in Moskova'daki yürütme komitesi de aynı görüşteydi. Yahudiler yavaş yavaş Filistin Komünist Partisi liderliğinden uzaklaştırıldı.
16-29 Ekim'de Komintern'in yürütme komitesi siyasi sekreterliği "Arabistan'daki isyancı hareket hakkında" bir kararı kabul etti.
Arapların Yahudileri öldürmesiyle Filistin'de yaşanan Yahudi karşıtı huzursuzluk, Komintern tarafından burjuva demokratik devrimin başlangıcı, Arap halkının büyük bir kurtuluş hareketi olarak değerlendirildi.
Hızlandırılmış “Araplaştırma” ve Filistin Komünist Partisi'nden Arap milliyetçileriyle işbirliği talep ettiler. Talimat gerçekleştirildi. 1935 sonbaharında Filistin Komünist Partisi Merkez Komitesi, "Bütün Arapların ve onların dostlarının emperyalizme karşı birliği için" çağrısını kabul etti. Merkez Komite, "Siyonizmin ortadan kaldırılması, Yahudi göçünün durdurulması ve tüm Siyonistlerin silahsızlandırılması için" bir mücadele başlatılmasını önerdi. Yahudilerin Filistin'e gelişi, amacı "dünyanın stratejik açıdan önemli bu bölgesinde gerici bir Sovyet karşıtı cephe yaratmak" olan emperyalist bir komplo olarak görülüyordu.
Bunun ardından Filistinli Arap komünistler, Yahudilerden nefret eden Kudüs Müftüsü Emin el-Hüseyni ile temas kurdu ve sonunda Hitler'le ittifak yaptı.
Parti içinde Yahudilerle Arapların ortak çalışması imkansız hale geldi.
Komünist Partinin bir diğer lideri Nachum Leshchinsky, Krivoy Rog'da doğdu. Berger gibi o da yirmi iki yaşından itibaren Filistin'de yaşadı. Leshchinsky, Komintern İcra Komitesinin Doğu Departmanında çalışmaya gitti. 1929'da Sovyet vatandaşlığına geri dönmek istedi.
1930'da İngiliz yetkililer Wolf Averbukh'u, baskı yıllarında öldüğü Sovyet Rusya'ya sınır dışı etti.
 
Philby Sr., Philby Jr. ve Vahhabiler
Filistin'de görev alan birçok İngiliz siyasetçi, diplomat, asker ve istihbarat görevlisi Siyonizmin saldırgan muhalifleriydi. Bunlar arasında ünlü Sovyet istihbarat subayının babası Sir John Philby Sr. önemli bir yer tutuyordu.
John Philby, Orta Doğu tarihinde az bilinmesine rağmen önemli bir rol oynadı. Suudi Arabistan'ın kurucularından biriydi.
Philby, Seylan'da (şimdi Sri Lanka) doğdu ve Hindistan'daki İngiliz sömürge yönetimi için çalıştı. Kariyeri pek iyi gitmiyordu ve Bağdat'a taşınma teklifini memnuniyetle kabul etti. Oraya 1915'te Birinci Dünya Savaşı'nın zirvesinde geldi.
Philby, Bağdat'ta casusluk dünyasını keşfetti. Entrika ağında kendini sudaki bir balık gibi hissetti. Arapçayı akıcı bir şekilde konuşuyordu ve sıklıkla Bedevi kıyafetleri giyiyordu. Birinin şaka yaptığı gibi, Avrupalı kökenini gösteren tek şey ayaklarının yeterince kirli olmamasıydı. Hatta John Philby, Eylül 1920'de otuz ülkeden iki bin delegenin katıldığı Doğu Halkları Birinci Kongresi'nde Arap kılığına girerek Bakü'yü ziyaret etti.
Philby Sr. olağanüstü bir insandı.
Düşmanları onun alışılmadık cinsel yöneliminden bahsetti. Daha doğrusu, yatakta erkeklerin onunla kadınlardan daha az ilgilenmediğini ileri sürüyorlardı. İstihbarat tarihçileri, Amerikan istihbarat servislerinin eşcinsellerden ateşten korkar gibi korktuğunu ve onlara şantaj yapılabileceği için güvenmediğini, İngiliz istihbaratının ise tam tersine bu tür kişileri isteyerek kabul ettiğini yazıyor. Bu, İngiliz istihbaratına kapalı bir erkekler kulübü ruhu kazandırdı - yalnızca kendisi için.
İngilizler ve Fransızlar Arap dünyasını nüfuz alanlarına böldüler. Philby bundan hoşlanmadı. Araplara tam bağımsızlık verilmesi taraftarıydı. Balfour Deklarasyonu'ndan daha da hoşnutsuzdu: İngiltere'nin küçük Filistinli Yahudiler uğruna Araplarla kavga etmemesi gerektiğine inanıyordu.
Arabistan'daki İngilizlerin güvenilir bir müttefiki vardı: Müslüman dünyasının her yerinden hacıların akın ettiği Mekke ve Medine'deki kutsal yerlerin koruyucusu Şerif Hüseyin ibn Ali. Haşimi hanedanına mensuptu. Haşimiler, Hz. Muhammed'in ait olduğu aileden gelen Haşim soyundan gelmektedir.
Birinci Dünya Savaşı'nda Hüseyin, İngiliz istihbaratının yardımıyla Türk yönetimine isyan etti. Bir minnettarlık göstergesi olarak İngilizler, on altıncı yılda ona, bir zamanlar İslam'ın doğduğu Hicaz eyaletini bağımsız bir krallığa dönüştürmesine izin verdi.
Şerif Hüseyin, İngilizlerle ittifak halinde Türklere karşı savaşırken, Vehhabi mezhebinin lideri Necd emiri İbn Suud Abdülaziz ona karşı çıktı.
Londra'dan gelen emirleri yerine getiren Philby, 1917 sonbaharında onu siparişe çağırmak için İbn Suud'a gitti. Ancak Philby emri yerine getirmedi. İbn Suud ile ittifaka girdi ve bu dostluğun ciddi siyasi sonuçları oldu. Zamanla Philby, İbn Suud'un Suudi Arabistan'ın kralı olmasına yardım etti.
Yirmi birinci yılda Philby, yeni oluşturulan Transjordan Emirliği'nin başkenti Amman'da İngiliz istihbaratının ikametgahı olarak atandı. Emir, Şerif Hüseyin'in oğlu Abdullah'tı. Kendisi için nüfusu sadece iki yüz otuz bin kişi olan küçük bir devlet yarattı.
Philby, çok daha ılımlı siyasi ve dini görüşlere bağlı olan Şerif Hüseyin'e karşı mücadelede Vahhabi lideri İbn Suud'a yardım etti. Bedevi birliklerine güvenen İbn Suud bu savaşı kazandı. Yirmi beşinci yılda birlikleri Mekke ve Medine'yi ele geçirdi. Yirmi yedinci yüzyılda İbn Suud kendisini "Hicaz, Necd ve ilhak edilen bölgeler" eyaletinin kralı ilan etti. 1932'den bu yana burası, İslam'ın Vehhabi versiyonunun resmi din haline geldiği Suudi Arabistan krallığıdır.
Vehhabilik Sünni İslam'da dini ve siyasi bir harekettir. Muhammed Abdülvehhab'ın öğretilerine dayanarak on sekizinci yüzyılın ortalarında Arabistan'da ortaya çıktı. Müslümanların gereksiz yeniliklerle gururlanarak Allah'ın koyduğu prensiplerden uzaklaştığını söyledi. İslam'ı arındırmak ve orijinal ilkelerine dönmek gerekir.
Çok dindar insanlar olan Vehhabiler kendilerini zulme uğrayan bir azınlık gibi hissediyorlar. Zaten ilk Vahhabiler, inanç meselelerinde aşırı fanatizm ve siyasi rakiplerine karşı mücadelede aşırılık ile ayırt ediliyorlardı. Vehhabiler, erken dönem İslam ilkelerinden dönen Müslümanlara karşı kutsal bir savaş çağrısında bulundu. Hıristiyanları ve Yahudileri “bâtıl inançların” takipçileri olarak görüyorlar; İslam'ı kabul etmeyen herkes Allah'ın ve tüm müminlerin düşmanıdır.
Günümüzde Vehhabilik, Rus Müslümanlarının Hac yapmalarına izin verildiği ve Suudi Arabistan'a seyahat etmeye başladıkları Kuzey Kafkasya'ya da nüfuz etti. Sonra Suudiler Kuzey Kafkasya'ya gelmeye başladı. Cami inşaatı için yanlarında para getirdiler ve Çeçen savaşına katılan muharebe müfrezelerinden birini silahlandırdılar. Vehhabilik Rusya'nın Kuzey Kafkasya'sındaki radikallerin bayrağı haline geldi...
Philby Sr., Kral İbn Suud'un mali konularda danışmanı oldu. Kırk beş yaşında Müslüman oldu, Abdullah adını aldı, sünnet oldu ve İbn Suud'un özel emriyle dört kadın sahibi olma hakkını elde etti. Görgü tanıkları, kralın sarayındaki ahlakın, cariyelerin hoş arkadaşlığında yeni arkadaşlarıyla eğlenme fırsatı bulan Philby'nin zevkleriyle oldukça tutarlı olduğunu iddia ediyor.
Orta Doğu'da Philby, CIA'in gelecekteki yöneticisi Allen Dulles ile bir ortaklık kurdu.
Dulles Amerika'nın en güçlü ailelerinden biriydi. Dayıları Robert Lansing, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanıydı ve Dışişleri Bakanlığı'ndaki ilk istihbarat birimini kurdu. John Foster Dulles aynı zamanda Dışişleri Bakanı oldu. Allen Dulles uzun yıllar istihbarata liderlik etti.
Otuzlu yıllarda Allen Dulles ve John Philby Filistin'deki durum konusunda anlaştılar.
Philby ve istihbaratçı arkadaşları, Yahudilerin Filistin'e yerleştirilmesine karşı çıktılar. Diğer bir İngiliz Arap uzmanı olan ve daha çok Arabistanlı Lawrence olarak bilinen Thomas Edward Lawrence gibi o da bağımsız bir Arap devletinin kurulmasının destekçisiydi. Başka bir deyişle İngiliz istihbaratı Dışişleri Bakanlığı ile aynı fikirde değildi. Philby, Filistin Yüksek Komiseri Herbert Samuel'i düşmanı olarak görüyordu. Arap halkının Yahudi karşıtı protestolarında İngiliz ajanları rol oynadı.
Dulles kardeşler Yahudilere karşı sempati duymuyorlardı. Kız kardeşleri bir Yahudiye aşık olduğunda ilişkilerini mahvetmek için her şeyi yaptılar. O kadar başarılı oldular ki sevdiği kişi intihar etti ve o da tutkulu bir Hitler hayranına dönüştü...
Philby, Ürdün'deki İngiliz istihbarat istasyonunun başındayken, genç Allen Dulles, istihbarat kariyerine Konstantinopolis'te başlıyordu. Arap siyasetinin karmaşık dünyasını kendisine açan kişinin Philby olduğu ve onun etkisi altında Dulles'ın bir Yahudi devleti kurmanın ABD'ye hiçbir faydası olmayacağı sonucuna vardığı söyleniyor. Bu sadece Amerikan petrol şirketlerinin Arap ülkeleriyle iş yapmasını engelleyecektir.
Dulles kardeşlerin iddiaları Washington'da duyuldu, bu nedenle Amerikan diplomasisi İsrail'in dünya siyasi haritasında görünmesine sonuna kadar itiraz etti.
Yirmili yıllarda Amerikan petrol şirketi Gulf Oil, Bahreyn'de sahalar geliştirmeye başladı, ardından Kuveyt'in daha zengin petrol sahalarına geçti. Ve Standard Oil of California şirketi Bahreyn'e yerleşti.
John Philby, Standard Oil of California'yı Suudi Arabistan'a getirerek Kral İbn Suud'a kraliyet kasasını Amerikalı petrol işçilerinin dolduracağını açıkladı. Suudi Arabistan'ın dev petrol yataklarından yararlanmak için Arap-Amerikan Petrol Şirketi (Aramco) kuruldu.
Philby kendini unutmadı; Amerikalı petrol işçileri, kendilerine Suudi yeraltı depolarının yolunu açan aracıyı cömertçe ödüllendirdi. Philby, 1933'ten itibaren bir Amerikan petrol şirketinden aylık bin dolar maaş alıyordu ve beş yıl sonra petrol akmaya başladığında, kendisine ilk büyük ikramiye olan yirmi beş bin dolar (o zamanlar için çok büyük bir para) verildi.
John Philby kendisini Suudi petrolünün Hitler'e tedarikiyle ilgili entrikaların merkezinde buldu. İbn Suud, Franco orayı kazanıp komünistleri denize attığında, Nazi elçilerine İspanya üzerinden petrol tedarik etme sözü verdi.
Ancak bunu Moskova'da Philby'nin oğlu aracılığıyla öğrendiler.
Zaten Sovyet istihbaratı tarafından işe alınan Kim Philby, The Times'ın savaş muhabiri olarak İspanya'ya, Franco'nun birliklerinin bulunduğu yere geldi. Frankistler John Philby'nin oğlunu saygıyla karşıladılar. Petrol görüşmelerini babasından öğrendi. Ancak Stalin, Hitler'in Orta Doğu petrolünü almasını hiç istemiyordu. Dolayısıyla Suudiler ile Naziler arasındaki müzakerelerin kamuoyuna açıklanması ve böylece anlaşmanın bozulması için her şey yapıldı.
John Philby kendisini memleketi İngiltere'de bulur bulmaz, düşmanla temas kurma suçlamasıyla tutuklandı. Ancak özel servislerdeki eski bağlantıları onun dört ay sonra serbest bırakılmasına yardımcı oldu.
Hapishaneyi oğluna borçlu olduğundan şüphelenmeyen John Philby, Kim'in İngiliz istihbaratına katılmasına yardım etti.
Nihai karar, Philby Sr. gibi daha önce Hindistan'da çalışmış olan İngiliz istihbaratı MI6'nın başkan yardımcısı Valentine Vivien'e bağlıydı. Philby'nin babasını ve oğlunu akşam yemeğine davet etti. Kim tuvalete gittiğinde Vivien dostane bir tavırla babasına sordu:
— Gerçekten Cambridge'deki komünistlerle birlikte miydi?
Philby Sr., "Okul şakaları," diye elini salladı. - Hepsi geçmişte kaldı. Farklı bir insan oldu.
Valentine Vivien, Kim Philby'yi keşif gezisine çıkardı.
İbn Suud'un ölümünün ardından Prens Suud, siyasetle uğraşmak yerine hayattan keyif almayı tercih eden Suudi Arabistan'ın kralı oldu. John Philby ona çok kızmıştı. Kralın arkadaşının ölümünden bir buçuk yıl sonra, elli beş Nisan'da Philby'nin ülkeden kovulmasıyla sona erdi.
Oğlu bir gün babasını ziyarete gitti.
Kim Philby, "Ne o zaman ne de daha sonra, onun örneğini takip etme konusunda en ufak bir arzum olmadı" diye hatırladı. Sınırsız açık alanlar, berrak gece gökyüzü ve diğer zevkler yalnızca küçük dozlarda iyidir. Görkemli ama hiç de sevimli olmayan bir doğaya sahip bir ülkede, hem çekicilikten hem de görkemden yoksun insanların arasında hayat geçirmeyi kabul edilemez buluyordum. Cehalet ve kibir kötü bir kombinasyondur ve Suudi Arabistan'da her ikisinden de bolca var."
Philby'nin babası Beyrut'a yerleşti. Ağustos 1956'da Kim Philby de muhabir olarak Lübnan'ın başkentinde göründü. Arkadaşları ve iş arkadaşları Guy Burgess ve Donald Maclean'ın 51'de Sovyetler Birliği'ne sığınmasının ardından istihbarat görevini kaybetti.
Belki de ilk kez baba-oğul bir aradaydı. Philby Sr., Nasır'ın tarafını tuttu ve onu destekleyen makaleler yazdı. Kim Ortadoğu'daki durumu Moskova'ya bildirdi.
Philby Sr., Suudilerle barışarak Riyad'a döndü ancak oğlunu görmek için Beyrut'a geldi. Burada Eylül 1960'ta öldü.
 
Roosevelt ve Truman
Dünya Siyonist Örgütü, bin sekiz yüz doksan yedi yılının Ağustos ayında Basel'de düzenlenen ilk Siyonist Kongre tarafından tek bir hedefle kuruldu: "Filistin'deki Yahudi halkı için ulusal bir yuva yaratmak."
Kongre, bir yıl önce “Yahudi Devleti” başlıklı kısa bir kitap yazan Avusturyalı avukat, gazeteci ve oyun yazarı Theodor Herzl'in girişimiyle toplandı. Yahudi sorununa modern bir çözüm bulma girişimi." Herzl o zamanlar belki de yarım yüzyıl içinde bir Yahudi devletinin ortaya çıkacağına inanan tek kişiydi. Üstelik bunun sadece Yahudiler için önemli olmadığına inanıyordu. Avrupa'yı terk edecekler ve antisemitizm ortadan kalkacak. Herzl, Yahudi karşıtlığının Yahudiler olmadan mümkün olabileceğini hayal edemiyordu: Artık Yahudi olmayan ülkeler var ama Yahudi karşıtlığı gelişiyor.
İlk Siyonist Kongreyle ilgili birçok efsane var. Yahudilerin, meşhur sahtekarlık "Siyon Büyüklerinin Protokolleri"nde açıklanan dünyayı fethetme planını Basel'de benimsedikleri söyleniyor. Bu olayla ilgilenen herkes bu efsanenin yanlışlığını kolayca doğrulayabilir - Basel'de yeterli sayıda gazeteci vardı. Tek bir kapalı toplantı bile olmadı, her şey kamuoyunun önünde gerçekleşti ve kongre katılımcılarının her adımı, her sözü anlatıldı ve kayıt altına alındı.
Kongre, Türk Sultanından Filistin'deki Yahudilere özerklik vermesini isteyen bir öneriyi kabul etti. Ancak Konstantinopolis misyonu başarısız oldu. Sultan reddetti.
Daha sonra Siyonistler, Yahudilerin Filistin'e dönüşü fikrini destekleyebilecek bir Avrupa devleti aramaya başladılar. En büyük ilgiyi, kendisini dünyanın kaderini belirleme hakkına sahip büyük bir güç olarak hisseden Büyük Britanya gösterdi.
Ancak Dünya Siyonist Örgütü, Yahudilere Filistin'e dönme fırsatı vererek tüm Avrupalı politikacıların dikkatini Yahudi sorununu çözme ihtiyacına çekmeye çalıştı. Siyonistler, Filistin'e giderek orada tarımsal yerleşimler kuran yerleşimciler için para topladı.
Filistin Yahudi Ajansı (İbranice'de ajans kelimesi Sokhnut şeklinde telaffuz edilir) Dünya Siyonist Örgütü'nün yürütme organıydı. Chaim Weizmann başkan seçildi. Teşkilat aslında feshedilmiş bir Yahudi devletinin hükümeti haline geldi. Ajansın merkezi Filistin'de bulunmaktadır.
Başlangıçta bazı Arap temsilciler Balfour Deklarasyonu'na oldukça olumlu tepki gösterdiler.
Mekke'de Hüseyin ibn Ali, "bu toprakların en eski oğulları olan ve onlar sayesinde Arap kardeşlerinin hem maddi hem de manevi faydalar elde edeceği" Yahudilerin Filistin'e dönüşünü memnuniyetle karşıladı.
Hüseyin'in oğullarından biri, Irak'ın gelecekteki kralı Emir Faysal, Mayıs 1818'de Weizmann'la görüştü ve Siyonist planlara hiçbir itirazı olmadığını söyledi: Araplarla Yahudiler arasındaki daha önceki çatışmalar Türk entrikalarının sonucuydu. Oldukça dostane bir şekilde konuştular.
Yılın sonunda tekrar buluştular; bu kez Londra'da. Faysal kendinden emin bir şekilde, Filistin'de Araplarla Yahudiler arasında hiçbir sürtüşmenin olmayacağını söyledi.
Hatta 3 Ocak 1919'da Faysal ve Weizmann bir anlaşma bile imzaladılar. Emir Faysal Balfour Deklarasyonu'na katıldığını açıkladı. Filistin'in Yahudi olmasına itiraz etmedi: "Yahudilere canı gönülden diyoruz ki, 'Evinize hoş geldiniz'."
Weizmann, Dünya Siyonist Örgütü adına Faysal'ın yöneteceği Arap devletinin kalkınmasına yardım sözü verdi. Büyük planları vardı. Mart 1920'de Arap Milliyetçileri Kongresi onu Suriye Kralı ilan etti. Yahudilerin kendisini desteklemesini istiyordu.
Ancak Milletler Cemiyeti, Suriye ve Lübnan'ı yönetme yetkisini Fransa'ya verdi. Fransızlar Faysal'ı Suriye'den sürmekle işe başladı. İngilizler onu Irak tahtına oturttu. Faysal'ın artık Filistinli Yahudilerin desteğine ihtiyacı yoktu ve bir Yahudi devletinin kurulmasına karşı çıktı.
Siyonizmin Avrupalı Yahudiler arasındaki popülaritesi, Dünya Savaşı'ndan sonra hızla arttı çünkü onlar, çöken imparatorlukların ilk kurbanları oldular. Romanya ve Polonya gibi bağımsız ülkelerde Birinci Dünya Savaşı sonrasında Yahudilerin durumu hiç iyileşmedi.
Onlara istenmeyen vatandaşlar muamelesi yapılıyordu, bu yüzden pek çok Polonyalı Yahudi Filistin'e gitmeye hevesliydi. Filistin'deki Yahudi nüfusu iki savaş arasında ikiye katlandı. Filistin Ortadoğu'nun en müreffeh yeri haline geliyordu.
24 Kasım 1938'de İngiliz Sömürge Bakanı Malcolm MacDonald Parlamentoda şunları söyledi: "Yahudi halkının Filistin'e modern sağlık hizmetlerini ve diğer avantajları beraberlerinde getirmesi sayesinde, aksi takdirde bugün ölecek olan Arap erkek ve kadınları Hayattalar ve hiçbir zaman hava solumayacak olan çocukları da sağlıklı doğup büyüdüler.”
Filistinli Yahudiler arasında Araplarla ilişkilerin nasıl geliştirileceği konusunda tartışmalar vardı. Geleceğin İsrail Başbakanı David Ben-Gurion, Araplarla bir uzlaşma bulma konusunda çok ciddiydi. Dostoyevski'nin sözlerini aktararak şunları söyledi: "Siyonistlerin tüm umutlarının bedeli bu olsa bile, Siyonizm'in tek bir Arap çocuğuna bile zarar vermeye ahlaki hakkı yoktur."
İlk Siyonistlerin Araplara karşı romantik bir yaklaşımı vardı ve onları aşiret arkadaşları olarak görüyorlardı. İçlerinden biri Araplar hakkında şunları yazıyordu:
“Bir buçuk bin yıl önce bizimle ortak bir yaşam sürmeyi bıraktıkları doğru ama kemiğimizden kemik, etimizden et kaldılar. Aramızda ancak kardeşlik ilişkilerinin kurulabileceği açıktır. Tarih bizi tek bir devlette ortak bir yaşam sürmeye zorlayacağı için sadece siyasi anlamda kardeşlik değil, aynı zamanda ırka göre kardeşlik, aynı milletin çocukları arasındaki ilişki de kardeşçedir.”
Ben-Gurion, Filistinli Arapların bir zamanlar İslam'a geçmeye zorlanan eski Yahudilerin torunları olduğuna içtenlikle inanıyordu:
"Damarlarında hiç şüphe yok ki çok fazla Yahudi kanı akıyor; bu, zor zamanlarda topraklarını korumak için inançlarını terk etmeyi seçen Yahudilerin kanı."
Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasından önceki on dördüncü yıla kadar iki toplum arasında normal ilişkiler gelişti. Özellikle Kudüs'teki birçok Yahudi akıcı bir şekilde Arapça konuşuyordu. Yahudi ve Arap çocuklar birlikte oynuyorlardı. Ancak Filistinli Yahudiler Araplarla pek ilgilenmiyor, Arapça öğrenmiyor ve komşularını anlamaya çalışmıyorlardı. Bu büyük bir hataydı. Filistinli Yahudiler, Arapların yabancılara karşı direnişinin gücünü takdir etmekte çok geç kaldılar.
Bununla birlikte, belki de Yahudi yerleşimciler, aralarında Siyonizm'e karşı profesyonel savaşçıların yirmili yıllarda ortaya çıktığı Arapları hala ikna edemediler. Yahudilerin yeniden Filistin'den kovulması çağrısında bulundular.
1922'de bir kibutzun üyesi geleceğe dair vizyonunu küçük bir gazetede yayınladı. Kibbutz'u Ein Harod'un yüz yıl sonra nasıl olacağını hayal etti; müreffeh ve mutlu. Kibutzun merkezinde bir anıt olacak: "Üzerinde özgürlük, eşitlik, kardeşlik yazılı bir bayrak tutan biri Yahudi, biri Arap işçi olmak üzere iki kişi."
Bu makaleyi keşfeden İsrailli yayıncı Amnon Rubinstein, Kibbutz Ein Harod'da gerçekten de bir anıtın bulunduğunu - Araplarla yapılan savaşlarda ölen bir ailenin üç neslinin anısına - acı bir şekilde kaydetti.
Mayıs 29'da Yafa'da ciddi Arap huzursuzluğu patlak verdi: Araplar Yahudilere saldırıp onları öldürdü. O zaman yaklaşık yüz kişi öldü. Siyonizmle mücadele, yani Yahudilerin Filistin'e dönüşü, Arap ulusal hareketinin çekirdeğini oluşturdu.
Kudüs'te, İkinci Tapınağın yıkılmasından sonra ayakta kalan duvarın bir parçası olan Ağlama Duvarı'na erişim hakkı konusunda çatışmalar başladı.
Kral Süleyman'ın Büyük Tapınağı bir zamanlar burada bulunuyordu. Babil Kralı II. Nebuchadnezzar tarafından yıkıldı. Yahuda krallığını yok etti ve Yahudileri esaret altına aldı. Babil esaretinden döndüklerinde tapınağı restore ettiler. Ve yine Romalılar tarafından yıkıldı. İki bin yıl boyunca Yahudiler Tapınak Dağı'na bakarak dua ettiler. Tapınağın bulunduğu yere Müslümanlar iki cami inşa etti.
Yahudiler buranın en saygı duyulan Yahudi türbesi olduğunu iddia ederken, Araplar buranın Ömer ve El Aksa camileri de dahil olmak üzere Müslüman türbelerinden oluşan bir kompleksin parçası olduğunu ve Yahudilerin yalnızca üç buçuk koridorda bulunma hakkına sahip olduğunu savundu. metre genişliğinde. Anlaşmazlık Arapların 23 Ağustos'ta silaha sarılmasına yol açtı. El Halil'de altmış Yahudi öldü. Bu bir dönüm noktasıydı. Yahudilere karşı siyasi mücadele dini fanatizmle birleştirildi.
Arap huzursuzluğunun üçüncü dalgası Nisan 1936'da patlak verdi. Bu, Arap dünyasındaki milliyetçi duyguların büyümesinin bir sonucuydu. Filistinli Araplar, Yahudi göçünün yasaklanmasını ve Yahudilere toprak satışı yapılmasını talep etti.
Arap huzursuzluğu üç yıl sürdü.
Siyonistlerin ılımlı Arap liderler bulma ve bir arada yaşama koşulları üzerinde anlaşmaya varma girişimleri trajik bir şekilde sona erdi. Yahudilerle müzakere masasına oturan herkes kendi ölüm fermanını imzalıyordu.
1946'da Kudüs Baş Müftüsü'nün kuzeni ve Genç Filistin grubunun lideri Fawzi Derwish Husseini, Yahudilerle eşit iki uluslu bir devlet yaratmak için bir anlaşma imzalamaya hazır olduğunu söyledi. 11 Kasım'da böyle bir belgeyi imzaladı ve on iki gün sonra Arap radikaller tarafından öldürüldü.
Filistinli Yahudilerin evlerini yanardağın hemen ağzına inşa ettikleri ortaya çıktı.
Arapların sürekli saldırıları Siyonistlerin karşılık vermeye hazırlanmasına yol açtı, ancak İngilizler Yahudilerin meşru müdafaa kuvvetleri oluşturmasını yasakladı.
En radikal eğilimler Rusya'dan gelen göçmenler ve Poalei Zion ("Siyon İşçileri") partisinden genç işçilerdi. Rusya'daki pogromlardan sağ kurtuldular ve karşılık vermeye hazırdılar. Özellikle Arap işçi çalıştırmanın imkansız olduğuna inanıyorlardı; Yahudiler toprakta kendileri çalışmak zorundaydı. Araplar bunu onları işlerinden etme arzusu olarak yorumladılar.
Az gelişmiş Filistin'de topraktan başka değer yoktu. Yahudiler yalnızca kumlu araziler, bataklıklar veya bakir topraklar satın alabiliyorlardı. Ancak Yahudi yerleşimciler bu topraklarda bile portakal yetiştirmeyi başardılar.
Araplar Filistin'deki topraklardan mahrum kaldılar çünkü Yahudiler orayı satın alıyordu değil, büyük Arap toprak sahipleri orayı satın alıyordu. Aynı şey komşu Mısır'da da yaşandı. Daha sonra bazıları araziyi kâr amacıyla Yahudilere yeniden sattı. Ancak zavallı Arapların nefreti tam olarak Yahudilerin üzerine düştü. Araplar Yahudilerin buraya toprak satın almak için gelmesini istemiyorlardı. Elleri boş kalacaklarından ve Yahudi egemenliğine gireceklerinden korkuyorlardı. Araplar Filistin'de azınlık olmak istemiyorlardı.
Hitler iktidara geldikten sonra, Filistin'e gitmek isteyen Alman ve Avrupalı Yahudilerin sayısı hızla arttı. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Siyonistlerin ne kadar az zamanları olduğu ortaya çıktı: Yahudilerin Almanya'dan kaçması gerekiyordu ama kaçacak yer yoktu. Hiçbir eyalet Yahudileri kabul etmeyi kabul etmedi. Hitler'in birlikleri birbiri ardına ülkeleri Üçüncü Reich'a ilhak etti ve mültecilerin sayısı arttı.
Amerikan Başkanı Franklin Delano Roosevelt'in önerisi üzerine, Temmuz 1938'de Almanya'dan gelen Yahudi mültecilere yardım etmek için uluslararası bir konferans düzenlendi. Farklı ülkelerden temsilciler, siyasi ve ekonomik durumun mültecileri kabul etmelerine izin vermediğini birbiri ardına açıkladı. Sadece Dominik Cumhuriyeti'nin temsilcisi mültecileri evine davet etti ama orası o kadar uzaktaydı ki...
İşin tuhaf yanı, Yahudi mülteciler yalnızca Şanghay'da kabul ediliyordu; Çinli yetkililer Avrupalıların gelişine itiraz etmedi. Ancak Ağustos 1939'da Çin'i işgal eden Japon yetkililer mültecilerin girişini yasakladı. Japonların Yahudiler hakkında hiçbir fikri yoktu ama stratejik müttefikleri Nazi Almanyası için güzel bir şey yaptılar.
Siyonistlerin Nazilerle gizlice anlaştıkları söyleniyor: Lütfen anti-Semitizmi kışkırtın, bu sadece bize yarar - bütün Yahudiler Filistin'e kaçacak.
Ünlü İngiliz tarihçi Walter Lacker, "Siyonistlerin Nazilerle işbirliği yaptığı iddiaları tamamen saçmalıktır" diye yazıyor. "Tek bir Yahudi Molotofu bile Nazilerle aynı masaya oturmadı."
İnsanları kurtarmak için muhtemelen şeytanla anlaşma yapmak mümkündü. Ancak gerçek şu ki Yahudilerin hiçbir yere gitmesine izin verilmiyordu. Siyonistler hiçbir şey yapamadılar.
1937 yazında bir İngiliz komisyonunun raporu, Araplar ve Yahudiler arasında çözümsüz bir çatışmanın ortaya çıktığı ve onların bir araya gelemeyecekleri, dolayısıyla Filistin'in bölünmesi gerektiği sonucuna varıyordu.
Başlangıçta bu fikir sadece Araplar tarafından değil, Yahudiler tarafından da reddedildi. Ancak bunun mümkün olan tek çözüm olduğunu ilk fark eden Yahudiler oldu ve itirazlarını geri çektiler.
Kraliyet Komisyonu Ürdün'ün batısında küçük bir Yahudi devleti kurulmasını tavsiye etti. İngiliz hükümeti bunu kabul etti. Ancak Arapların buna karşı olduğunu görünce bu fikirden hızla vazgeçtiler. 1938'de Filistinli Arapların ve Filistinli Yahudilerin temsilcileri bir uzlaşma bulmak için Londra'da toplandı. Arap temsilciler Yahudilerle müzakere yapmayı reddettiler ve onlarla aynı masaya oturmak bile istemediler.
1939'da İngiliz hükümeti önemli bir karar aldı: Önümüzdeki beş yıl içinde Filistin'e yetmiş beş binden fazla Yahudi gelemeyecekti. Bu, Alman Nazileri ve diğer ülkelerdeki benzer düşüncelere sahip insanlar tarafından parçalanmaya terk edilen Avrupalı Yahudiler için bir ölüm cezasıydı. Yahudi komşularının yok edilmesine katılmak isteyen pek çok insan vardı.
Ocak 1939'da Suudi Arabistan, Nazi Almanyası ile diplomatik ilişkiler kurdu. İbn Suud, Alman diplomatlara özünde "İngilizlerden nefret ettiğini" söyledi.
Bu onun Amerikalılara petrol tedarik etmesini engellemedi. Ve Müttefiklerin zaferi açıkça ortaya çıktığında, Şubat 1945'te İbn Suud, Başkan Roosevelt'le bir görüşme yaptı. Toplantıyı Amerikan büyükelçisi ve istihbarat görevlisi William Eddy organize etti - yakın zamana kadar albay rütbesiyle Tanca'daki Stratejik Operasyonlar Müdürlüğü'nde ikamet ediyordu.
Roosevelt ciddi şekilde hasta bir adamdı. Yirmi birinci yılda çocuk felcine yakalandı ve kısmen felç oldu. Zaten yürüyemiyordu; tekerlekli sandalyede taşınıyordu. Ancak televizyon henüz mevcut değildi ve Amerikalılar hiçbir şeyden şüphelenmiyordu. Haber filmleri için arabada ya da masasında otururken filme alındı ve onun için özel stantlar yapıldı.
1933'te Roosevelt vuruldu. Yakınlarda bulunan Chicago belediye başkanı öldürüldü ama Tanrı başkanı kurtardı.
Savaş yıllarında şiddetli hipertansiyon hastasıydı; hastalıklı kalbi beyne yeterince oksijen sağlayamıyordu. Yardımcılar, başkanın bazen kendisine söylenenleri anlamakta güçlük çektiği hissine kapıldı.
Ve Amerikalılar, Roosevelt'in tıbbi açıdan kendi yaşındaki çoğu insandan daha iyi durumda olduğuna dair güvence almaya devam etti. Roosevelt bir defasında dışarıda, yağmurun altında ne kadar dayanıklı olduğunu göstermek için meydan okurcasına bir konuşma yapmıştı.
Roosevelt, diplomatlarının ve istihbaratçılarının aksine, prensipte Siyonistlere sempati duyuyordu. Suudi kralıyla Yahudilere Filistin'e taşınma ve orada barış içinde yaşama fırsatının nasıl verilmesi gerektiği hakkında konuştu.
İbn Suud bunun imkansız olduğunu söyledi. Suudi kralı, tüm Yahudilerin, onları öldüren Almanların evlerine yerleştirilmesini tavsiye etti. İbn Suud Yahudilerden nefret ediyordu. Bir zamanlar Aramco petrol şirketinin genel merkezinde kendisine portakal ikram edildi. Bunu denedi ve endişeyle Filistinli olup olmadıklarını, Yahudiler tarafından mı yetiştirildiklerini sordu. Portakalların Kaliforniya'ya ait olduğunu söyleyerek rahatladı.
Kralın sert tepkisi Roosevelt üzerinde güçlü bir etki yarattı. Suudi kralıyla beş dakika konuştuktan sonra önceki yıllara göre daha fazla şey öğrendiğini söyledi. Roosevelt Suudi petrolünü kaybetmek istemedi. Toplantının sonunda Amerikan başkanı, bu durumda Arap çıkarlarına zarar verecek şekilde Yahudilere yardım etmeyeceğini söyledi.
Roosevelt özünde bir politikacıydı ve dünyadaki her şeyi başkanlığının mevcut çıkarları açısından değerlendiriyordu. Amerikalı Yahudilerin oyları için savaşmasına gerek yoktu; onlar onu zaten desteklemişlerdi. Ortadoğu'nun kaderi onu pek ilgilendirmiyordu. Kimseyle tartışmak istemiyordu; Yahudi siyasetçilere başka, Arap siyasetçilere başka şeyler söyledi. Ancak enerjisini Filistin'de bir Yahudi devleti kurmaya harcamayacağına kendisi karar verdi.
Siyonistlerin ABD'nin desteğini kazanma umutları suya düştü.
Hitler'in asıl amacı tüm Alman Yahudilerini Almanya'yı terk etmeye zorlamaktı. Batı'nın açık antisemitizme vereceği tepkiden korkuyordu. Ancak Batı sessiz kaldı.
Bir Britanya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, "Filistin'in kapılarını düşman topraklarından ayrılan yetişkin Yahudi erkeklere açarsak, kontrol altına alamayacağımız bir sel yaşanacak" dedi.
Hitler bu halkı tamamen yok etmenin daha iyi olacağına karar verdi. Naziler, bütün bir halkı yok edecek bir endüstri yaratarak kendilerini farklılaştırdılar. Onlar manyak değillerdi. Yahudilerin yok edilmesini iyi yapılması gereken günlük bir iş olarak görüyorlardı.
Ortadoğu'da Naziler müttefikler ve benzer düşüncelere sahip insanlar buldu. Hitler, İngilizlere karşı mücadelede kendisine yardım etmeleri halinde Arap ülkelerine tam bağımsızlık sözü verdi.
Hitler ve Mussolini'nin tahsis ettiği paranın yardımıyla, Mayıs 41'de İngilizlere isyan eden General Raşid Ali el-Gailani Bağdat'ta iktidara geldi.
Hitler 30 numaralı gizli emri imzaladı:
"Ortadoğu'daki Arap kurtuluş hareketi, İngiltere'ye karşı doğal müttefikimizdir... Bu nedenle, Irak'ı destekleyerek bu gelişmeyi teşvik etmeye karar verdim."
Ancak İngiliz birlikleri isyanı hızla bastırdı.
42 yazında General Erwin Rommel'in Alman Seferi Kuvvetleri, Kuzey Afrika'da İngilizlere karşı başarıyla operasyon düzenledi. Mısırlı milliyetçiler Wehrmacht birliklerinin ilerleyişini coşkuyla karşıladılar. Liderleri ülkenin gelecekteki başkanları Cemal Abd-al Nasser ve Enwar al-Sadat olan genç Mısırlı subaylar, bir ayaklanma başlatmaya ve Alman birlikleriyle birlikte İngilizleri yenmeye çalıştı.
Ancak Alman ordusu büyük bir üzüntüyle yenildi. Hitler'siz kalan Arap dünyası, Filistinli Yahudilere karşı savaşı tek başına sürdürdü.
Aralık 1945'te Kahire'de Mısır, Irak, Suudi Arabistan, Suriye ve Lübnan'ın temsilcileri Filistinli Yahudi cemaatine yönelik ekonomik boykot kararı alarak Yahudilerin kendi ülkelerinde ürettiği malların satışını yasakladı.
Hitler'in tüm Avrupalı Yahudileri yok edecek zamanı yoktu. Hayatta kalanlar ne yapacaklarını, nereye gideceklerini bilmiyorlardı.
Savaştan sonra iki yüz binden fazla Yahudi, Almanya, Avusturya ve İtalya'daki yerinden edilmiş kişilerin kaldığı kamplarda toplandı. Yaklaşık yüz yetmiş beş bin kişi - Nazilerin yenilgisinden sonra - Polonya'ya döndü, ancak oradan tekrar kaçtı. Kendilerinden nefret eden insanlar arasında kalmak istemediler, özellikle de 1946 yazında Polonya'nın Kielce kasabasındaki bir pogrom sırasında, yerel sakinler - zaten Nazilerin yardımı olmadan - kırk bir Yahudiyi öldürdükten sonra.
Savaşın hemen ardından Avrupalı Yahudilerin kaderi yalnızca kendilerini ilgilendiriyordu. Bütün ülkeler kanlı katliamın yaralarını sarmaya çalışıyordu, herkesin kendi kaygıları vardı.
'45 baharında, nispeten küçük iki örgüt, Uluslararası Yahudi Eylem Komitesi ve Uluslararası Anti-Faşist Göçmenler ve Mülteciler Birliği, hayatta kalan Yahudilerin mağlup Almanya topraklarına yerleştirilmesi önerisiyle büyük güçlere başvurdu. daha fazla ayrıntı için bkz. "Yeni ve Çağdaş Tarih", 2003, No. 1).
Bu, muzaffer güçlerin Almanya ile ne yapacaklarına henüz karar vermedikleri ve Üçüncü Reich'ın birkaç küçük ülkeye bölünmesi sorununun tartışıldığı bir andı. Tüm Avrupalı Yahudilerin eski Almanya'nın bir kısmına yerleştirilmesi önerildi.
Mektup, Dışişleri Halk Komiseri Vyacheslav Mihayloviç Molotov'a teslim edilmesi talebiyle İtalya'daki Sovyet büyükelçiliğine gönderildi. Büyükelçilik, "yetkili olmayan bir kuruluş" tarafından ortaya atılan bu fikri anlamsız buldu, ancak mektup yine de Moskova'ya gönderildi.
1. Avrupa Departmanında incelendi ve Beria'nın yakın çevresinden bir adam olan Halk Komiser Yardımcısı Vladimir Georgievich Dekanozov'a rapor edildi. Dekanozov, devlet güvenliği alanında büyük bir kariyer yaptı, Gürcistan Merkez Komitesi sekreteri ve cumhuriyetçi devlet planının başkanıydı.
Moskova'ya taşınan Beria, onu yanına aldı ve siyasi istihbaratın başına getirdi, ancak altı ay içinde ikinci derecedeki devlet güvenlik komiseri, dışişleri komiseri yardımcısı olarak onaylandı. Savaştan önce Dekanozov, Nazi Almanyası'nın büyükelçisi olarak görev yaptı. Dekanozov, Molotov'un mektubunu tanıtmadı ve arşive gönderdi.
Savaş sırasında Filistinli Yahudiler İngilizlerin güvenilir müttefikleriydi ve onlarla birlikte savaştılar. Savaş bitmişti ve İngiliz yetkililer onlara "teşekkür ederim" demeden Filistinli Yahudilere yine şüpheli kişiler muamelesi yaptı.
Savaştan sonra İngilizler bir kota belirlediler: Filistin'e ayda bir buçuk binden fazla Yahudi gelemiyordu. Bu öfkeye neden oldu; mucizevi bir şekilde hayatta kalan Avrupalı Yahudiler nereye gitmeli?
Yeni Amerika Başkanı Harry Truman'ın kesinlikle Siyonist olmadığını belirtmek gerekir. Yahudilere sempati duymasına rağmen bu sorunlara kayıtsız kaldı. Roosevelt'in ölümünden sonra Nisan 1945'te başkan oldu ve uluslararası ilişkilerde birçok yeni ve zor sorunla karşılaştı.
Babası iflas ettiği ve oğlan geçimini sağlamak zorunda kaldığı için cumhurbaşkanının yüksek öğrenimi yoktu. Bir tahıl asansöründe çalışmaya başladı. Birinci Dünya Savaşı'na katıldı, savaştan sonra erkek giyim mağazası açtı ancak iflas ederek belediye hizmetine girdi. Bölgesinde güçlü bir konum elde etti ve elli yaşındayken memleketi Missouri'den Senato'ya seçildi. Kırklı yıllarda yeniden seçildi ve silah programının uygulanmasından sorumlu acil durum komitesine başkanlık etti. Bu onu popüler yaptı ve Roosevelt ona başkan yardımcısı pozisyonunu teklif etti.
Savaştan sonra Ağustos 1945'te Truman, Amerikan askerlerini Filistin'de barışı sağlamak için göndermeyi düşünmediğini açıkladı. Ancak İngilizlerin savaştan ve Nazi toplama kamplarından mucizevi bir şekilde sağ kurtulan Yahudilerin Filistin'e girmesine izin vermemesini kabul edemiyordu.
İngilizler, Amerikalılara, Yahudilerin Filistin'e göçüne izin vermenin imkansız olduğunu, zira Yahudilerin oraya Stalin tarafından gönderilen komünist komplocular olduğunu savundu. Bu, komünistlerin Ortadoğu'ya sızma operasyonunun bir parçası... Sovyetler Birliği'nde Siyonistlerin Marksizmin ideolojik muhalifleri olarak görülmesi komikti.
Amerikalı diplomatlar başkanlarına, en önemli şeyin Ortadoğu petrolünün kesintisiz tedarikini sağlamak olduğunu hatırlattı. Truman buna şu cevabı verdi: "Benim için önemli olan petrol değil, adalettir."
Truman, Amerika'nın gücüyle gurur duyuyordu ve Amerika'nın amacının tüm insanlık için bir özgürlük ve ilerleme feneri olarak hizmet etmek olduğuna inanıyordu. Onun için müjde ve ahlak standartları boş sözler değildi. Beyaz olmayan Amerikalılar için eşit hakları savundu, silahlı kuvvetlerdeki ırk ayrımlarına son verdi ve sivil haklar hareketini başlattı.
Yaşadığı dönemde pek itibar görmeyen Truman, ölümünden sonra daha da yüksek bir makama oturtulmuştur. Zor ve sevilmeyen kararlar alma yeteneğine sahipti. Bir şeyin doğru olduğunu düşünüyorsa kafasının karışmasına izin vermezdi.
Yeni başkanın Dışişleri Bakanlığı'ndan aldığı ilk notlardan biri, Yahudilerin kendi devletlerini kurmalarına izin vermemesi gerektiği, çünkü "üç yıl içinde bu devletin komünist bir kukla haline geleceği" uyarısında bulunuyordu.
Amerika Dışişleri Bakanlığı'nda Siyonistler çok hoş karşılandı. Esasen tüm Amerikan devlet aygıtı (Beyaz Saray, Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı) Siyonistlere karşı harekete geçti.
Weizmann, "Sürekli perde arkasında faaliyet gösteren güçlerin gizli ama ısrarlı muhalefetiyle uğraşmak zorunda kaldık" diye hatırladı. “Bu güçlerin etkisine karşı koyma çabalarımızda kaybediyoruz.”
 
Sovyet diplomatlarla ilk temaslar
Diğer büyük güçler Yahudilerin kendi devletlerini kurma haklarını reddedince, Stalin birdenbire Filistin, Siyonizm ve Yahudilerin kaderiyle ilgilenmeye başladı.
Genel olarak konuşursak, Siyonist hareket ile Moskova liderleri arasındaki ilişkiler, Almanya'nın Haziran 41'de Sovyetler Birliği'ne saldırmasından sonra değişti. Ortak bir düşman ortaya çıkmıştı ve Hitler'i yenme ihtiyacı ideolojik farklılıklardan daha önemliydi.
Savaş sırasında Londra diplomatik faaliyetlerin merkezlerinden biri haline geldi ve Sovyet Büyükelçisi Maisky, Britanya başkentinin en önemli isimlerinden biriydi.
2 Eylül 1941'de Weizmann, Sovyet büyükelçisiyle yeniden ortaya çıktı.
Dünya Siyonist Örgütü başkanı, Sovyet Yahudilerinin dünya Yahudilerine Hitler'e karşı mücadelede güçlerini birleştirme çağrısında bulunmalarının kendisi üzerinde büyük bir etki yarattığını söyledi. Sempatik bir telgraf göndermek istiyor ama Sovyet hükümetinin Siyonizm'e karşı olumsuz tutumu göz önüne alındığında bunu yapmaya değer mi?
Maisky kendinden emin bir şekilde cevap verdi: "Telgrafınızı göndermemeniz için hiçbir neden göremiyorum."
Dünya kamuoyunu, özellikle de Amerikalıları psikolojik olarak etkilemek için Sovyet Yahudilerini kullanmak Stalinist bir fikirdi. Moskova'daki kırk birinci yılın sonunda, Tüm Slavlar, Kadınlar, Gençlik ve Sovyet Bilim Adamları Komitesi ile birlikte Yahudi Anti-Faşist Komitesini kurmaya karar verdiler. Bütün bu örgütler yurtdışındaki propaganda çalışmalarına odaklanmıştı.
Dünyanın dört bir yanındaki Yahudiler, o yıllarda hatırı sayılır bir miktar olan kırk beş milyon doları toplayıp Sovyetler Birliği'ne bağışladılar...
Weizmann Amerika Birleşik Devletleri'nden döndü ve Amerikan duyarlılığına ilişkin izlenimlerini Sovyet büyükelçisiyle paylaştı.
Ona göre Maisky, Moskova'ya şunları yazdı: “Son altı ila yedi hafta içinde, Amerikalılar arasındaki savaşa halkın ilgisi önemli ölçüde azaldı, çünkü ortalama bir Amerikalı şunu düşünüyor: Ruslar iyi savaşıyor, İngilizlerle birlikte bir şekilde savaşacaklar Hitler'i yok edersek, biz Amerikalılar, bu meselelere fazla derinlemesine girmenin bir anlamı yok.
Weizmann, bu tür duyguların suç teşkil edecek derecede anlamsız olduğunu düşünüyor ve Amerikan Yahudilerinin, eğer uygun şekilde teşvik edilirlerse, bunlara güçlü bir derecede karşı koyabileceklerini düşünüyor. Bu nedenle Sovyet Yahudilerinin inisiyatifini tüm kalbiyle memnuniyetle karşılıyor.”
Maisky'nin Weizmann'la yaptığı görüşmeyle ilgili telgrafı büyük olasılıkla Stalin'in Amerikalı Yahudilerin Amerika Birleşik Devletleri hükümetini Avrupa'da hızla ikinci bir cephe açmaya zorlayacağına dair inancını güçlendirdi. Sovyet Yahudilerinin çok işe yaradığı yer burasıdır.
Kırk üç yılının baharında Yahudi Anti-Faşist Komitesi heyetinin ABD'ye gitmesinin amacı budur: komite başkanı, Devlet Yahudi Tiyatrosu'nun sanat yönetmeni, SSCB Halk Sanatçısı Solomon Mihayloviç Mikhoels ve Avrupalı Yahudilerin dili olan Yidiş dilinde yazan ünlü şair Isaac Solomonovich Fefer.
Halk Dışişleri Komiserliği tarafından hazırlanan ve Merkez Komite tarafından onaylanan direktiflerde onlara şu talimat veriliyordu: "Filistin, bilindiği gibi, Filistin'in manda bölgesi olduğu için, özgür Filistin'e sahip bir Yahudi devleti sorunu hakkında yüksek sesle konuşmamalılar." Büyük Britanya." Molotov, Moskova'da henüz büyük yetkililerin hiçbirinin ilgisini çekmeyen Filistin'in bir kısmı konusunda İngiltere ile tartışmak istemiyordu.
Geleceğin İsrail Başkanı Weizmann da Mikhoels ve Fefer ile görüştü. Weizmann, Sovyet hükümetine, Filistin'de bir Yahudi devleti kurulursa, Sovyetler Birliği'ne karşı herhangi bir düşmanca eyleme asla izin verilmeyeceğini iletmek istedi...
Filistin Yahudi Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı David Ben-Gurion da Londra'da Maisky'yi ziyaret etti. 9 Ekim 1941'de Alman birlikleri Moskova'ya yaklaşırken ve görünüşe göre onları durduracak kimse yokken Sovyet büyükelçisinin yanına geldi.
Kendini tanıtan Ben-Gurion, komünist büyükelçiye sendikal faaliyetlerini ve siyasi görüşlerini anlatmayı gerekli buldu:
“Sosyalist fikirlerimizi çok ciddiye alıyoruz ve hedeflerimize ulaşmak için çalışıyoruz.” Biz zaten Filistin'de sosyalist bir topluluğun unsurlarını yarattık.
İsrail hükümetinin gelecekteki başkanı, büyükelçiye Filistinli Yahudilerin Sovyetler Birliği ile mücadelede nasıl faydalı olabileceğini sordu.
Maisky, "Amerika'ya gidiyorsun" diye yanıtladı. "Amerikan halkına bize yardım etme aciliyetini hissettirirseniz, bize büyük bir hizmet yapmış olursunuz." Tanklara, silahlara, uçaklara ihtiyacımız var; mümkün olduğu kadar çok ve en önemlisi mümkün olduğu kadar çabuk.
Ben-Gurion kesinlikle elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi.
Ortadoğu'da Filistinli Yahudiler de Sovyet diplomatlarıyla ilişkiler kurmaya çalıştı. En büyük Sovyet büyükelçiliği Türkiye'deydi.
Filistin Yahudi Ajansı yönetim kurulunun siyasi departmanının bir çalışanı (gelecekteki Dışişleri Bakanlığı'nın prototipi) Elyahu Epstein yöneticilerine şunları bildirdi:
“Sovyet karakolu ve misyon personeli hakkında yalnızca küçük bilgiler alabildim. Gerçek şu ki, büyükelçiliğin topraklarında tamamen tecrit altında yaşıyorlar - orada çalışıyorlar, orada yemek yiyorlar, orada uyuyorlar, yalnızca istisnai durumlarda şehre çıkıyorlar.
Yerel sakinlerden ve yabancılardan gelen davetleri kabul etmeleri kesinlikle yasaktır - yalnızca Türk makamlarının temsilcileri ve kordiplomasi üyeleri için bir istisna yapılmaktadır; ancak bu durumda bile yalnızca büyükelçiliklerde düzenlenen resmi törenlere ve resepsiyonlara katılmalarına izin verilmektedir. veya Türk devlet adamlarının evlerinde. Yalnızca TASS muhabirleri hareket özgürlüğünden yararlanıyor..."
Sovyet diplomatlarıyla olağan toplantı yöntemleri hariç tutuldu, bu nedenle Epstein İngilizlerin yardımına başvurdu. Aralık 1941'de Sovyetlerin Türkiye Büyükelçisi Sergei Aleksandrovich Vinogradov'a Ankara'daki İngiliz Büyükelçiliğinden bir tavsiye mektubu gönderdi.
Mektupta şunlar yazıyordu:
"Yahudi Ajansı, Majestelerinin Hükümeti tarafından resmi olarak Filistin'de bir Yahudi ulusal evinin kurulmasıyla bağlantılı tüm konularda danışma organı olarak tanınmaktadır ve geri dönüşle ilgilenmektedir."
İngiliz büyükelçiliğinden gelen bir çağrı, Epstein'ın Sovyet büyükelçisiyle görüşmesine yardımcı oldu.
Epstein raporunda şöyle yazıyordu: "Büyükelçi benden ülkedeki Yahudi nüfusunun sosyal yapısı hakkında konuşmamı istedi. Vinogradov safça şaşırmış bir tonlamayla şunu sorduğunda son derece şaşırdım ve kırıldım: "Yahudiler gerçekten Filistin'de çalışıyor mu?"
Ancak o zaman, Filistin'deki Yahudi nüfusunu SSCB halklarına tamamen emperyalist ve sömürücü bir hareket olarak sunan düşman komünist propagandanın ne tür bir beyin yıkama yaptığını tam olarak anladım...
Büyükelçi ve sekreteriyle yapılan görüşmeden elde edilen genel izlenim tek bir cümleyle özetlenebilir: tam bir bilgi eksikliği ve büyük bir öğrenme isteği...
Toplantı çok faydalı oldu; öyle ya da böyle Filistin'in sorunlarıyla ilgilenen bir Sovyet diplomatı ile doğrudan temas kuruldu.”
Vinogradov, Filistinli Yahudilerin yaşamıyla ilgili hikayeyle ilgileniyordu. Dört gün sonra Epstein, Sovyet büyükelçisiyle akşam yemeğine ve savaşla ilgili bir belgesel izlemeye davet edildi.
Epstein ayrıca ticaret temsilcisi A. Potapov'u da ziyaret etti. Potapov, Sovyet misyonunun ekonomik sorunlarla ilgilenecek bir çalışanının Filistin'e gönderilmesinin planlandığını söyledi.
Epstein, "Potapov'a göre, Filistin'in tıp, kimya ve ilaç endüstrileri Rusların özel ilgisini çekiyor... Son olarak, Sovyet filmlerinin satılması için Filistin'de bir Sovkino temsilciliği açılması sorununu çözmek gerekiyor" diye yazdı. Potapov'a göre, özellikle Tel Aviv'deki sinema sahiplerinden giderek daha fazla sipariş geliyor..."
Durumu hızla anlayan Epstein'a saygılarımızı sunmalıyız:
“Sonuç olarak şunu belirtmek isterim ki, tutuklanan ve sürgüne gönderilen Siyonistlerin serbest bırakılması talebine ve Yahudi Ajansı temsilcilerinin SSCB'ye gönderilmesi teklifine Sovyet yetkililerinden olumlu bir yanıt alacağımızdan çok şüpheliyim. Mültecilerin ve akrabalarının ülkelerine geri dönüşünü pratik olarak gerçekleştirmek.
Vinogradov ile yaptığım görüşme sırasında, Sovyet büyükelçisinin ne kadar büyük veya küçük olursa olsun sorunların çözümünü etkileme yeteneğinin ne kadar önemsiz olduğunu fark ettim. Yalnızca Sovyet yetkililerine doğrudan başvurulması sorunlarımızın ilerlemesine yardımcı olabilir.
Aynı zamanda bilgili kaynaklardan aldığım tüm bilgiler gösteriyor ki... SSCB'nin iç politikasında hiçbir değişiklik olmadı... Stalin, SSCB içindeki zihniyet üzerindeki kontrolünü güçlendiriyor...
Hayallerle kendimizi oyalamamalıyız. Bana öyle geliyor ki, durum değişti ve SSCB'deki Siyonist faaliyetlerin çözümü açısından bazı yeni fırsatlara sahibiz…”
Zaten emekli olan Molotov, "Merkezi diplomasiye sahibiz" dedi. — Büyükelçilerin bağımsızlığı yoktu. Ve bunu yapamazlardı çünkü zor durum büyükelçilerin herhangi bir inisiyatif göstermesini imkansız hale getiriyordu. Elçiler belirli talimatların uygulayıcılarıydı..."
Molotov, yalnızca kendisinin ve Stalin'in diplomasiyle meşgul olduğuna inanıyordu. Geri kalanlar talimatlardan tek bir adım bile sapmadan sadece talimatlarını takip etmelidir. Litvinov yönetiminde bile büyükelçi, tam yetkili temsilci Halk Komiseri ile tartışabilir, anlaşmazlık durumunda Merkez Komite'ye, Stalin'e başvurabilir. Molotof yönetiminde bu imkansız hale geldi.
Ve zaten Halk Komiseri ile tartışmayı aklından bile geçirmeyen büyükelçiler vardı: Yetkililerin emrettiği şey doğruydu.
Büyükelçi Vinogradov'un yapabileceği tek şey, Filistin konularıyla ilgili konuşmaları hakkında Moskova'yı bilgilendirmekti.
Moskova'daki mesajı, fantastik bir kadere sahip olan NKID'nin Orta Doğu departmanı başkanı Sergei Ivanovich Kavtaradze tarafından okundu. Gençliğinde Stalin ile tanıştı. Yirmili yıllarda Sovyet Gürcistan Halk Adalet Komiseri olarak görev yaptı ve Moskova'daki Birlik Savcılığı'nda çalıştı.
Sergei Kavtaradze Troçki'nin görüşlerini paylaştı. Partiden ihraç edildi ve Orenburg bölgesine yerleşmek üzere gönderildi, bir yıl sonra tutuklandı ve OGPU yönetim kurulundaki özel bir toplantı onu "aktif bir Troçkist olarak" üç yıl hapis cezasına çarptırdı. Cezasını çektikten sonra Moskova'ya döndü. Otuz altı Ekim'de tekrar tutuklandı. Bu kez “Gürcü anti-Sovyet merkezinin bir üyesi olarak” Tiflis'e gönderildi. Suç ortakları Gürcü NKVD tarafından vuruldu. Kavtaradze oturup kaderini bekledi.
Stalin'in ölümünden sonra, "dayanılmaz zihinsel ve fiziksel etki yöntemlerinin sürekli etkisi altındayken - örneğin idam tehditleri, sahte infaz, deliliğe varan fiziksel ve sinirsel yorgunluk, bana öyle geldi ki" ifade verdiğini söyledi. kuruyup kafatasım küçülüyordu." ..."
Bazı nedenlerden dolayı herhangi bir ölüm listesinde yer almıyordu. Ve iki yıldan fazla bir süre sonra, Şubat 1939'da aniden Moskova'ya transfer edildi. Aralık ortasında Halk İçişleri Komiseri Beria'ya götürüldü. Lavrenty Pavlovich davasının kapandığını ve serbest kaldığını duyurdu.
Kavtaradze Beria'ya inanmadı. Ancak kendisi ve karısı serbest bırakıldı, onlara barınma ve iş verildi. Bu neden oldu? Kavtaradze hayatının sonuna kadar bu soruya cevap veremedi. Belki de iyi bir anda Stalin gençlik arkadaşını hatırladı ve onun hayatta bırakılmasını emretti.
1940 sonbaharında Stalin beklenmedik bir şekilde çifti ziyaret etti. Bu fantastik hikaye bir efsaneye dönüştü. Akşam geç saatlerde lider, Sergei Ivanovich ve Sofya Abramovna Kavtaradze'nin yaşadığı ortak dairenin kapısını çaldı. Stalin bu tür jestleri severdi... Hayatı boyunca bu türden yalnızca birkaç eylem yaptı, ancak tüm ülke bunlardan bahsetti.
Gecenin yarısında sanki hiçbir şey olmamış gibi masada oturdular. Bundan sonra Kavtaradze, Halk Dışişleri Komiserliği'nde liderlik pozisyonu için işe alındı.
31 Aralık 1941'de Kavtaradze, Halk Komiseri Birinci Yardımcısı Andrei Yanuaryevich Vyshinsky'ye, Ankara'daki Sovyet Büyükelçisi Vinogradov'un "Filistin Göç ve Sömürgeleştirme Ajansı'nın temsilcisi Epstein Elias Menachem'i" kabul ettiğini bildirdi.
Sovyet büyükelçisi, Filistinli Yahudilerin Sovyetler Birliği'ne ilaç tedarik etme önerisini dikkate değer buldu. Yahudi Ajansı, gezici hastanelere doktorlardan oluşan bir ekip göndermeye hazırdı. Filistinli Yahudiler, Sovyet savaş filmlerini satın almak istiyorlardı çünkü Filistin'de Sovyetler Birliği ile Dostça İlişkiler Birliği kurulmuştu ve aktivistleri Sovyet halkıyla bir haftadır dayanışma içindeydi.
Filistinli Yahudilerin yaşlı akrabaları olan Sovyet vatandaşlarının Filistin'e seyahat etmelerine izin verilmesi talebi tamamen farklı bir tutuma neden oldu. İngilizler yüz giriş izni sözü verdi.
Kavtaradze, Vyshinsky'ye şunları önerdi:
"1. Filistin ile ilaç ticareti konusunda Dış Ticaret Halk Komiserliği'nin görüşünü isteyin...
2. Epstein'ın Filistin'den bir doktor ekibini gezici hastanelerle birlikte SSCB'ye gönderme önerisini kabul edilemez olarak değerlendirin.
3. Yaşlı Yahudilerin Filistin'deki akrabalarını ziyaret etmek için SSCB'den ayrılmalarının uygunsuz olduğunu düşünün.
4. Savaş filmlerinin Türkiye'deki SSCB ticari misyonu tarafından Epstein'a Filistin'de gösterilmek üzere satılmasına itiraz etmeyin.
5. NKVD'ye Epstein Elias Menachem ve temsil ettiği toplum hakkında bilgisi olup olmadığını sorun.”
Vyshinsky, 2. Avrupa Dairesi başkanı Fyodor Tarasovich Gusev'in fikrini istedi. İlaçlardan ve tıbbi cihazlardan vazgeçmeye gerek olmadığı konusunda Kavtaradze ile aynı fikirdeydi.
2 Mart 1942'de Dünya Siyonist Örgütü Başkanı Weizmann, Büyükelçi Maisky'ye Siyonistlerin hedeflerine ilişkin bir muhtıra gönderdi.
Sovyet büyükelçisi Filistin'in kaderine samimi ilgi gösterdi ve Weizmann ona Siyonist bakış açısını aktarmak için acele ediyordu. Maisky'ye "Yahudi milletini eski topraklara" döndürme zamanının geldiğini yazdı:
"Dünya üzerinde iki ila üç milyon Yahudiyi kendi ülkeleri içinde toplu yerleşimler kurmaya hazır olacak hiçbir ülke yok; ne Amerika Birleşik Devletleri, ne herhangi bir Britanya egemenliği, ne herhangi bir Güney Amerika cumhuriyeti, ne de ABD. Sovyetler Birliği'ni anladığımız gibi.
Tropikal ya da arktik bölgelerde yerleşimlerin düzenlenmesiyle ilgili bir takım projeler var, muhtemelen oraya yerleşimci kabul etmek mümkün ama bu sorunu çözmeyecek...”
Weizmann, Sovyet hükümetinin Siyonizm ve Siyonistlere karşı tavrını yeniden gözden geçirmesini önerdi:
“Geçmişteki yanlış anlamaların, SSCB ile Siyonizm arasında yeni ilişkilerin gelişmesine engel olmasına izin verilemez.
Siyonist kongreler oldukça doğal olarak hareketlerinin yasaklanmasını, SSCB'deki Yahudi dilini ve Siyonistlere karşı karşı-devrimciler olarak karşı tutumu protesto etti. Ancak Sovyet hükümetine, dünya Yahudilerinin neredeyse üçte birinin yaşadığı SSCB'ye, barış anlaşmasından sorumlu büyük ülkelerden birine asla düşman olmadılar ... "
Weizmann, Maisky'ye, Filistin'deki Yahudilerin şehir hayatı alışkanlığını aşarak toprağa, köylü emeğine geri döndüğünü yazdı:
“Yollar ve köprüler inşa ediyorlar, taş işçiliği yapıyorlar, tepelerde orman dikiyorlar, bataklıkları kurutuyorlar, araba ve otobüs kullanıyorlar, makine aletleri yapıyorlar, elektrik santrallerinde çalışıyorlar ve Ölü Deniz bölgesinde potas çıkarıyorlar, demiryollarında çalışıyorlar...”
Weizmann'ın Maisky ve Epstein'ın Sovyet Türkiye büyükelçisiyle yaptığı görüşmelere katılması, Dışişleri Halk Komiserliği liderliğinin ilgisini çekti. Filistin, bir Yahudi devletinin kurulması, daha önce çözülmemiş yeni bir sorundu.
İlk temaslar başarılı olmadı.
Filistinli "Schoenfeld" şirketi, Türkiye'deki Sovyet ticaret heyetiyle yirmi sekiz film ve yüz film dergisinin satışı için anlaşma imzaladı, ancak İngilizler şirketin sahibini Filistin'den serbest bırakmadı ve o da gelemedi. Sözleşmeyi imzalamak için Ankara'ya gidiyoruz.
22 Haziran 1942'de, SSCB'nin Türkiye'deki Maslahatgüzarı Mikhail Alekseevich Kostylev, NKID'nin Orta Doğu departmanı başkanı Sergei Kavtaradze'ye şunları yazdı:
“Filistinli ticaret firmaları ve tüccarlarının Sovyetler Birliği ile ticari ilişkiler kurma konusunda büyük istekleri var. Bu gerçeğin bizim için ticari olmaktan çok siyasi bir öneme sahip olacağına inanıyorum.
Bununla birlikte, bunun pratikte uygulanması ancak Filistin'de, en azından SSCB'nin bazı ticari kuruluşlarının daimi temsilcisi kisvesi altında bir Sovyet kişimiz varsa mümkündür. Bana öyle geliyor ki bu konunun NKID liderliğiyle gündeme getirilmesi tavsiye edilir.”
Mikhail Kostylev, Bryansk'ta bir ağaç işleme fabrikasının müdürü olarak çalıştı, ardından Moskova'daki dış ticaret organizasyonu Exportles'e transfer edildi. 1937'de Dışişleri Halk Komiserliği'ne götürüldüm. Kostylev diplomatik çalışanlara yönelik kursları tamamladı ve Türkiye'ye gitti. Daha sonra İtalya ve Arjantin'in büyükelçisi oldu.
Kırk iki Ağustos'ta Ankara'dan Sovyet büyükelçiliğinin iki çalışanı Filistin'e geldi - birinci sekreter Sergei Sergeevich Mihaylov ve basın ataşesi Nikolai Andreevich Petrenko. Petrenko, Leningrad Pedagoji Enstitüsü'nden mezun oldu ve müze sektörüne ve Halk Eğitim Komiserliği'nin yerel tarih bölümüne başkanlık etti. 41'de diplomatik görev için işe alındı.
Siyonizm hakkında konuşurken temkinliydiler ama Filistin'de gördükleri, Yahudi cemaatinin başarıları, Yahudilerin inşa ettiği üniversite ve hastane onları etkiledi.
Sovyet diplomatları da Araplarla görüştü ancak onların anti-Siyonist söylemlerini desteklemedi.
Filistin Yahudi Ajansı yönetim kurulunun basın ve enformasyon departmanı müdürü I. Klinov, ajansın siyasi departmanı müdürü Moshe Shertok'a bariz bir memnuniyetle şunları yazdı:
“Mikhailov sohbeti aynı ruhla sürdürme arzusu göstermedi. Tam tersine bu güzel toprakların iki halk için tasarlandığını söyledi. Yishuv'un büyük başarılarını gördü [1]. Hem Yahudilerin hem de Arapların bu topraklarla tarihi bağları olduğunu ve her iki halka da yetecek kadar yer bulunduğunu kaydetti.
İsrail'in geleceğin ilk Dışişleri Bakanı Moshe Shertok, siyasi kariyerine Poltava eyaletinde doğan ve Siyonistlere çok erken katılan Viktor (Chaim) Arlozorov'un asistanı olarak başladı.
Arlozorov güçlü bir konuşmacıydı, iyi bir organizatördü ve dogmacı değildi, bu yüzden diplomatik misyonlarla görevlendirildi. Weizmann'ın sağ kolu ve Yahudi Ajansı'nın siyasi departmanının başkanı olarak görülüyordu. Eğer İsrail'in ilanını görecek kadar yaşasaydı şüphesiz dışişleri bakanı olurdu. ABD, Avrupa ve Filistin arasında yorulmadan mekik dokudu.
Arlozorov ileri görüşlü bir politikacıydı. Avrupalılar ve Amerikalılarla olan temasları en azından iyimser olmak için bir neden sağlıyorsa, o zaman Araplarla olan ilişkileri de onu umutsuzluğa sürüklemişti. Arap liderlerle yaptığı toplantıda onların bir anlaşmaya varmak istemediklerini gördü.
8 Nisan 1933'te King David Otel'de muhteşem bir akşam yemeğine ev sahipliği yaparak Weizmann ve Yahudi Ajansı liderlerini Maveraünnehir şeyhleriyle bir araya getirdi. Bu diyalog, Yahudilerle anlaşmaya varılma olasılığını reddeden radikal Araplar için çok tehlikeliydi.
16 Haziran 1933'te Arlozorov, akşam saatlerinde karısıyla birlikte Tel Aviv'de set boyunca yürürken vurularak öldürüldü. İki kişi yanına gelerek saatin kaç olduğunu sordu ve üzerine el feneri tuttu. Cevap veremeden bir silah sesi duyuldu.
Ölmekte olan Arlozorov, hastaneye koşan Tel Aviv belediye başkanına "Bakın bana ne yaptılar" diye fısıldadı.
Birkaç saat sonra öldü. Henüz otuz dört yaşındaydı. Bu suç hiçbir zaman çözülmedi. Sağcı bir radikal olan Abraham Stavsky cinayetle suçlandı. Ama sonunda mahkeme onu beraat ettirdi.
Arlozorov'un yerini M. Shertok aldı.
Yahudi Ajansı, Sovyet hükümetinden Polonyalı Yahudileri, özellikle de çocukları Filistin'e göndermesini istedi. 39 sonbaharında Polonya'nın bölünmesinin ardından kendilerini Sovyet topraklarında bulan Yahudilerle ilgiliydi. Wehrmacht'la birlikte Polonya'nın yenilgisine katılan Kızıl Ordu, on iki milyon nüfuslu bir bölgeyi işgal etti.
Ancak Dışişleri Halk Komiserliği, SSCB Yüksek Sovyeti Başkanlığı'nın yirmi dokuz Kasım otuz dokuz tarihli Kararnamesi ile vatandaşlık sorununun çözüldüğü yanıtını verdi. Hepsi artık Sovyet vatandaşı ve ülkeyi terk etmeye niyetli değiller.
Shertok, Nisan 1943'te Büyükelçi Maisky ile görüştü. Dikkatliydi:
Benden hemen bir cevap talep edemezsiniz. Bana bir hatıra notu yaz.
Ancak konuşma sona erdiğinde ve büyükelçi Shertok'u uğurladığında oldukça anlayışlı bir şekilde sordu:
- İşler nasıl gidiyor?
Shertok diplomatik bir tavırla, "O kadar da kötü değil," diye yanıtladı.
- Ordunuz var mı? — Maisky'nin Orta Doğu'daki durum hakkında pek bilgisi yoktu.
- Hangi ordudan bahsediyorsun? - Shertok şaşırmıştı.
- Yahudi ordusu hakkında!
- Hayır, Yahudi ordumuz yok.
- Neden?
— Daha önceki siyasi süreçlerden dolayı. İngiliz Ordusunda Yahudi birlikleri var ama özel statüleri yok.
- Ne istiyorsun?
"Bu birimlerin büyük bir Yahudi kısmı halinde birleştirilmesini talep ediyoruz." Bu konuda İngiliz Savaş Bakanı ile görüştüm.
- Peki nasıl başarılı oldu?
Shertok, gizlenmemiş bir ironiyle, "İngiltere Savaş Bakanı ondan hemen bir cevap isteyemeyeceğimi söyledi ve kendisine bir muhtıra yazmamı istedi," diye yanıtladı.
1939'dan beri Filistinli Yahudiler gönüllü olarak İngiliz ordusuna katıldı. 42'nin sonunda İngiliz askeri komutanlığı Yahudi alaylarının kurulmasına izin verdi. Kırk dört Eylül'de, beş bin kişiden oluşan üç alaydan oluşan bir Yahudi tugayı kuruldu. Tugay İtalya'da savaştı. 46 Haziran'ında dağıldı...
15 Mayıs 1943'te, NKID'nin konsolosluk departmanı çalışanları, yaklaşık dört yüz Sovyet vatandaşının yaşadığı bahanesiyle Filistin'de bir Sovyet konsolosluğu açılması konusundaki konuyu Moskova'daki İngiliz Büyükelçiliği ile yeniden gündeme getirme teklifiyle Halk Komiser Yardımcısı Dekanozov'a yaklaştı. Orası.
Ancak İngilizler, Sovyet diplomatlarını mirasları olan Filistin'de görmek istemediler.
Kudüs'te sekiz yüz elli sekiz yılında Rus konsolosluğu açıldı; otuz beş yıl sonra başkonsolosluğa dönüştürüldü. Ayrıca Hayfa ve Yafa'da da konsolosluklar vardı. 1914 yılında savaşa giren Rusya ile Türkiye'nin diplomatik ilişkilerini kesmesi üzerine kapandılar.
Siyonistler, ilk kez temasa geçen Moskova ile bağ kurmak için her türlü fırsatı arıyorlardı.
27 Mayıs 1943'te Filistin Yahudi Ajansı temsilcisi Nahum Goldman, sürgündeki Çekoslovakya Devlet Başkanı Eduard Benes'e "Siyonist Hareket ile Sovyet Rusya Arasındaki İlişkilere İlişkin Bir Muhtıra"yı teslim etti.
Benes Yahudilere sempati duyuyordu. Siyonistler onu bir müttefik olarak görüyorlardı ve Sovyet liderliğiyle ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olacağını umuyorlardı. Notta şunlar belirtildi:
“Sovyet Rusya, Siyonizm'i İngiliz çıkarlarının Ortadoğu'daki aracı ve komünist deyimle İngiliz emperyalizminin bölgedeki temsilcisi olarak görüyordu. Bu düşmanlığın en yüksek tezahürü, 1936-1938'deki karışıklıklar sırasında Yahudi halkına karşı eylem yapan Arap teröristleri açıkça destekleyen, hem Yahudi hem de Yahudi olmayan Filistin'deki komünistlerin tutumuydu."
Filistinli Yahudiler artık Sovyet yetkililerinin farklı bir tutumuna güveniyorlardı: İkinci Dünya Savaşı sırasında notta "Arap ülkelerinin liderlerinin açıkça veya gizlice Nazi yanlısı veya faşist yanlısı pozisyonlar aldıkları" yazıyordu.
Eylül 1943'te Weizmann, Büyükelçi Maisky ile bir kez daha görüştü.
Dört ay önce, yirmi sekiz Mayıs'ta, Dışişleri Halk Komiserliği, büyükelçilikler ve yurtdışındaki misyonlar çalışanları için diplomatik rütbelerin getirilmesine ilişkin Yüksek Konsey Başkanlığı'nın bir kararnamesi çıktı. Halk Komiserleri Konseyi'nin aldığı bir kararla, omuz askılarına altın işlemeli yıldızlar içeren amblemler içeren üniformalar tanıtıldı.
Maisky, Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçi oldu - üç işlemeli yıldız ve yaldızlı metal amblem - iki çapraz palmiye dalı - boşluksuz omuz askılı (general!) bir üniforma almaya hak kazandı.
Büyükelçi Maisky, Weizmann'a "hükümeti adına taahhütte bulunamayacağını" ancak Moskova'nın Filistin'de bir Yahudi devleti kurulmasını destekleyenleri destekleyeceğine inandığını söyledi.
Maisky, Filistin'in küçüklüğü karşısında kafası karışmıştı; Avrupa'dan gelen tüm mültecileri oraya yerleştirmek mümkün olacak mıydı?
Weizmann, Maisky'nin bu konudaki korkularını giderdi. En ihtiyatlı tahminlere göre yaklaşık iki milyon Yahudinin daha Filistin'e nakledilebileceğini açıkladı.
Maisky bunu duyduğuna çok sevindiğini söyledi. Ancak büyükelçilik görevini üstlenmesi için fazla zamanı yoktu.
İkinci cephenin açılmasındaki bir başka gecikmeden rahatsız olan Stalin, temsil düzeyini bariz bir şekilde düşürmeye karar verdi: Amerika Birleşik Devletleri'nden Litvinov'u, İngiltere'den Maisky'yi geri çağırdı ve onların yerine siyasi ağırlığı olmayan genç diplomatları getirdi. Washington'da Andrei Andreevich Gromyko, Londra'da Fyodor Tarasovich Gusev'in büyükelçisi oldu. Bu, Stalin'in Roosevelt ve Churchill'den aldığı küçük intikamdı.
Gusev ayrılmadan önce Stalin tarafından kabul edildi. İngiltere'nin yeni (ve deneyimsiz) büyükelçisi yalnızca otuz yedi yaşındaydı. Gusev dürüstçe böyle bir görev için çok genç olduğunu söyledi.
Stalin şüphelerini giderdi:
- Başka insanımız yok. Birçoğu şu anda cephede. İngilizlerin Avrupa'da ikinci bir cephe açılmasını sabote etme eylemlerini meşrulaştıran Büyükelçi Maisky'yi de hatırlamamız gerekiyor.
Winston Churchill, eşit olmayan değişiklikten rahatsız oldu ve yeni büyükelçiyi uzun süre kabul etmedi. İngiltere Başbakanı Ekim 1944'te Moskova'ya uçtuğunda Stalin, büyükelçinin hisselerini artırmanın bir yolunu buldu - akşam yemeğinde kadeh kaldırmayı teklif etti:
- Kişisel arkadaşım yoldaş Gusev için!
Stalin'in jesti İngilizlerin Gusev'e karşı tutumunu değiştirdi.
Londra'daki görevini tamamladıktan sonra evine dönen Ivan Maisky, kırk üç yılının sonbaharında Filistin'i ziyaret etti. Kahire-Kudüs-Şam-Bağdat-Tahran güzergahında araba kullanıyordu.
Ivan Mihayloviç Kudüs'te durdu. Şehri keşfetmek ve Yahudi yerleşimcilerin yaşamını tanımak istiyordu.
Maisky, Ben-Gurion'a "Savaştan sonra Yahudi sorunu çok zor olacak" dedi. Bunu çözmemiz gerekecek. Yaklaşımlar geliştirmeliyiz, her şeyi bilmeliyiz. Bize burada, Filistin'de yeni göçmenlere yer olmadığı söylendi; bunun doğru olup olmadığını bilmek istiyoruz, bu ülkenin olanakları hakkında bir fikir edinmek istiyoruz."
4 Ekim'de Yahudi Ajansı yönetim kurulu toplantısında Ben-Gurion, Maisky ve karısına Kudüs'ü nasıl gezdirdiğini ve ardından onları Kiryat Anavim ve Ma'ale Hachamisha'nın tarımsal yerleşim yerlerine nasıl götürdüğünü anlattı. Maisky gördükleri karşısında hayrete düştü.
Ben-Gurion, "Gördüğü şeyin onun için bir keşif olduğunu söyleyebiliriz" dedi. "Buna bile güvenmedim." Artık bu konuya ilgi gösteren başka bir devlet ortaya çıktığı için maksimum verimlilikle çalışmamız gerekiyor.”
 
Umansky, Litvinov ve Gromyko
Savaşın sonunda uzun süredir uluslararası ilişkilere aktif katılımdan kaçınan ABD'nin gücü netleşti. Washington ve New York dünya diplomasisinin merkezleri haline geldi.
Nazi Almanyası'nın 17 Temmuz 1941'de Sovyetler Birliği'ne saldırısının hemen ardından, Filistin Yahudi Ajansı yönetim kurulu üyesi E. Neumann ve Dünya Yahudi Örgütü'nün uluslararası ilişkiler bölümünün başkanı Haham M. Perzweig, Kongre, Sovyetlerin ABD Büyükelçisi Konstantin Aleksandrovich Umansky'yi ziyaret etti.
Umansky parlak ve sıradışı bir insandı. Uzun yıllar Avrupa'da TASS muhabiri olarak çalıştı, ardından Dışişleri Halk Komiserliği'nde basın departmanının başına geçti. Bazen Stalin'in yabancı konuklarla yaptığı konuşmaları tercüme etti, lider onu beğendi ve "Umansky" yazısıyla fotoğrafını aldı. Stalin'dir." Böyle bir ödül her türlü siparişten daha önemliydi. 1936'da Konstantin Umansky tam yetkili olarak Amerika'ya gönderildi.
Siyonist hareketin temsilcileriyle çok nazik ve ilgiyle tanıştı.
Konuklar, Sovyet büyükelçisiyle yaptıkları konuşmayı "İlki, bazı Yahudilerin Rusya'dan Filistin'e veya diğer ülkelere gitmesine izin verilmesi sorunuydu" dedi. “Bay Umansky'nin “Curzon Hattı” olarak adlandırdığı hattın batısında yer alan yerlerden Rusya'ya gelen Yahudilerin ayrılma olasılığını tartışarak başlamayı önerdik.
Curzon Hattı, on dokuzuncu yılda İtilaf devletleri tarafından onaylanan, Polonya'nın doğu sınır hattıdır. Yani Dünya Yahudi Kongresi liderleri, aralarında pek çok Siyonistin de bulunduğu Polonyalı Yahudilerin Filistin'e serbest bırakılmasını talep etmeye devam etti.
“Sayın Umansky, öncelikle hükümetine memnuniyetle ileteceği bir isim listesi sunmamızı önerdi... Yaklaşık bir saat süren görüşmenin sonunda Sayın Umansky, Filistin'in geleceğinin değişeceğini belirtti. Sovyet Rusya'nın hazır bulunacağı ve oy kullanma hakkına sahip olacağı yaklaşan barış konferansında belirlenecek. Buna, barış konferansında mümkün olduğunca çok arkadaşımızın olmasından elbette memnun olacağımızı söyledim ... "
Dünya Yahudi Kongresi liderlerini nezaketle karşılayan Umansky, kısa süre sonra Moskova'ya döndü. Stalin ve Molotov onu hayal kırıklığına uğrattı. Halk Dışişleri Komiserliği yönetim kurulu üyeliği onaylandı ve 1943'te ikincil bir atama olarak kabul edilen Meksika'ya büyükelçi olarak gönderildi.
Ocak 1945'te Kosta Rika'ya uçtuğu uçak düştü. Umansky ve karısı öldü. Ve bundan bir buçuk yıl önce, kızı Nina da trajik bir şekilde vefat etti - Havacılık Endüstrisi Halk Komiseri Alexei Ivanovich Shakhurin'in ona aşık olan (ve ayrılmak istemeyen) oğlu tarafından vuruldu. ve kendini vurdu...
Umansky'nin yerine eski Halk Dışişleri Komiseri M.M. Amerika'nın büyükelçisi oldu. Litvinov, Mayıs 39'da Stalin'in Nazi Almanyası ile yakınlaşmaya yönelmesi üzerine görevden alındı.
Genellikle işten çıkarılmanın ardından tutuklama geliyordu. Litvinov onu da götüreceklerini umuyordu. Ancak Stalin, kimsenin Maxim Maksimovich'e dokunmasına izin vermedi - bu, açıklanması zor tuhaflıklardan biri. Litvinov'un dünyada tanındığı ve yetkili olduğu için Stalin'in Sovyetler Birliği'ne yönelik olumsuz tutumu güçlendirmemek için bunu yapmak istemediğine inanılıyor. Bunun gerçekçi bir açıklama olması pek mümkün değil. Çok daha yetkili politikacılar ortadan kayboldu. Görünüşe göre Stalin'in Litvinov'a karşı tutumunda hâlâ kişisel bir şeyler vardı.
Litvinov iki yıldan fazla bir süre işsiz kaldı. Kimse onu aramadı, en yakın arkadaşları dışında kimse gelmedi. Belki bazen umutsuzluğa kapılıyordu ama karakterli bir adam olan eski Halk Komiseri kendini kontrol altında tuttu.
Hitler Sovyetler Birliği'ne saldırdığında Litvinov'a yeniden ihtiyaç duyuldu. Tüm dünya için anti-faşist siyasetin simgesiydi. Yabancı diplomatlarla görüşmeler için Kremlin'e davet edilmeye başlandı. Radyoda konuşmak ve İngiliz ve Amerikan basını için yazmakla görevlendirildi.
9 Kasım 1941'de Maxim Maksimovich beklenmedik bir şekilde Halk Komiser Yardımcısı ve aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi olarak atandı. Washington'a gitmeden önce Litvinov, Stalin tarafından kabul edildi ve asıl meselenin Amerika'yı Sovyetler Birliği'ne yardım etmeye ve savaşa girmeye zorlamak olduğunu söyledi.
Anastas İvanoviç Mikoyan, "İşlerimiz felaket derecede kötüleştiğinde ve Stalin elindeki her şeye tutunmaya başladığında, Litvinov'u Washington'a gönderdi" diye hatırladı. Litvinov, Roosevelt'in ve diğer Amerikalı şahsiyetlerin kendisine olan sempatisini kullandı ve Borç Verme-Kiralama yasasının genişletilmesini ve Sovyetler Birliği'ne milyarlarca dolarlık bir kredi verilmesini sağlayarak bizi bu zor zamanda kurtardığı söylenebilir.
Maxim Litvinov, Washington'dan Molotov'a, Sovyetler Birliği'nin, Sovyetler Birliği ile yakın işbirliği yapma eğiliminde olan Başkan Roosevelt ile yakın ilişkiler kurması gerektiğini yazdı. Büyükelçinin tavsiyesi dikkate alınmadı.
Görünüşe göre Litvinov, bu pozisyondaki, üstlerine görüşlerini ifade edecek kadar cesur olan, hatta cezalandırılacağının farkına varan son kişiydi.
Kırk üçün başında Litvinov, tanıdığı Amerikalı bir gazeteciye kırgınlıkla şunları söyledi: “Artık ayakçılık yapamam. Büyükelçiliğimdeki herhangi bir çalışan bana verilen işi yapabilir. Sadece emirlere uymak zorundayım. Dayanılmaz. Eve geri dönüyorum".
Litvinov, Molotov'un çizgisine karşı olduğunu neredeyse açıkça ifade etti ve yabancı diplomatlar bunu biliyordu.
Kırk üç Nisan başında Litvinov Moskova'ya geri çağrıldı. Ona veda eden Başkan Roosevelt doğrudan şunu sordu:
-Geri dönmeyecek misin?
Maxim Maksimovich bu sorunun cevabını kendisi bilmiyordu.
Litvinov birkaç ay boyunca büyükelçi olarak listelendi, ancak Washington'a dönmeyeceğini fark etti. Yaz sonunda Gromyko büyükelçi olarak atandı. Litvinov, halk komiser yardımcılığı görevini sürdürdü, ancak tamamen güçsüzdü ve belirli bir sorumluluk yelpazesine bile sahip değildi.
Amerika Birleşik Devletleri büyükelçisi, Yahudi devletinin kuruluşunda tarihi bir rol oynayacak olan bir adamdı.
Belarus'un Starye Gromyki köyünde doğan Andrei Andreevich Gromyko, Bilimler Akademisi Ekonomi Enstitüsü'nde kıdemli araştırmacı olarak başladı ve Moskova Belediye İnşaat Mühendisleri Enstitüsü'nde politik ekonomi dersleri verdi.
39'da Dışişleri Halk Komiserliği için personel toplayan Merkez Komite komisyonuna çağrıldı. Çok sayıda boş pozisyon var. Eski çalışanlar, Litvinov'un kadroları ya hapse atıldı ya da kovuldu.
Komisyona yeni Halk Komiseri Vyacheslav Mihayloviç Molotov ve Merkez Komite Personel Sekreteri Georgy Maximilianovich Malenkov başkanlık etti. Gromyko'nun taşralı bir parti adamı olması ve İngilizce okuması hoşlarına gitti. Yabancı dil bilgisi nadirdi. Gromyko alındı. Ama yine de direndi, Dışişleri Halk Komiserliği'ne gitmek istemedi...
Halk Komiserliği onu sorumlu bir asistan yaptı - bu kabaca mevcut danışman rütbesine karşılık geliyor. Ancak birkaç gün sonra Amerika departmanının başına getirildi. Yüksek atama onu hiç rahatsız etmedi. ABD departmanı şu anda olduğu gibi önde gelen departman değildi; Avrupa departmanları ana departmanlar olarak kabul ediliyordu. Yine de Gromyko inanılmaz derecede şanslıydı. Baskı onun için fırlatma rampasını temizledi.
Birkaç ay sonra Andrei Andreevich Stalin'e çağrıldı ki bu çok nadir görülen bir durumdu. Tam yetkili temsilciler arasında bile sadece birkaçı Genel Sekreteri görme şansına sahip oldu. Molotof liderin ofisinde mevcuttu. Aslında bu gösterileri o düzenledi - Stalin'e yeni gelenleri beğendiğini gösterdi.
Stalin, "Yoldaş Gromyko, sizi danışman olarak Amerika'daki büyükelçiliğimizde çalışmaya göndermeyi düşünüyoruz" dedi. — İngilizceyle ilişkiniz nedir?
Müstakbel bakan, "Bunla mücadele ediyorum ve öyle görünüyor ki, yavaş yavaş bunun üstesinden geliyorum" dedi, "her ne kadar öğrenme süreci zor olsa da, özellikle de gerekli konuşma pratiği eksik olduğunda."
Lider ona değerli tavsiyelerde bulundu:
— Amerika'ya geldiğinizde neden ara sıra Amerikan kiliselerine ve katedrallerine gidip kilise papazlarının vaazlarını dinlemiyorsunuz? Açıkça İngilizce konuşuyorlar. Ve diksiyonları iyidir. Rus devrimcilerin yurtdışındayken yabancı dil bilgilerini geliştirmek için bu yönteme başvurmaları sebepsiz değildi.
Ekim 1939'da Gromyko Washington'a gitti ve burada yalnızca İngilizce dilini değil, aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin tarihini, ekonomisini ve politikasını da özenle inceledi. Andrei Andreevich zaman kaybetmedi ve yurtdışındaki hayatın tadını çıkarmasına izin vermedi. Bu onun olağanüstü bir diplomat olmasına ve mükemmel bir kariyer yapmasına yardımcı oldu. Elbette buna özel şansını da eklemek gerekir.
Çok sonra Molotov şunları söyledi:
Çok genç ve deneyimsiz bir diplomat olan ama dürüst olan Gromyko'yu koydum. Bunun bizi hayal kırıklığına uğratmayacağını biliyorduk...
Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni büyükelçisi yalnızca otuz dört yaşındaydı. O, derin taşrada yetişmiş, Marksizm-Leninizm öğretmeni, yani mesleği gereği dogmatist ve okutman bir adamdı. Bu dogmaların bazıları sonsuza kadar onun içinde kaldı, bazıları ise üstesinden gelmeyi başardı. Yine de Andrei Andreevich Amerika'ya nispeten genç geldi, çok okudu ve kendini özenle eğitti.
23 Eylül 1943'te Filistin Yahudi Ajansı'nın Washington'daki temsilcisi Nahum Goldman, yeni büyükelçiyle görüşmek üzere büyükelçiliğe geldi.
Andrei Andreevich akıcı diplomatik ifadelerle şöyle ifade etti: "Sovyet hükümeti bu konulara ilgi gösterecek ve benim için bilgi sahibi olduğunuzda sizi görmekten büyük mutluluk duyacağım."
Goldman, Gromyko ile yaptığı görüşmeden şu izlenimi edindi: "Yeni büyükelçi genç, sakin bir insan, çok temkinli ama yakışıklı."
1944'te Andrei Andreevich, Birleşmiş Milletler'in kurulduğu Dumbarton Oaks'a giden Sovyet heyetine başkanlık etti. Haziran 1945'te San Francisco'da düzenlenen bir konferansta Sovyetler Birliği adına BM Şartını imzaladı. Bu sembolik hareket onun diplomatik tarihteki yerini sonsuza kadar sağlamlaştırdı.
Birleşmiş Milletler'in kurulmasından sonra Arap ülkeleri de Sovyetler Birliği'nin Ortadoğu meselelerindeki konumuna ilgi göstermeye başladı.
11 Ekim 1944'te Mısır'daki Sovyet misyonunun ikinci sekreteri Abdrakhman Fislyakhovich Sultanov, Pan-Arap Kongresi'nin toplanmasına ilişkin konferansta Filistinli Arap delegesi Musa el-Alami ile yaptığı konuşmanın kaydını Moskova'ya gönderdi. .
Doğu Çalışmaları Enstitüsü mezunu olan Abdrakhman Sultanov, otuzlu yılların başında Suudi Arabistan'daki büyükelçilikte çalıştı, ardından Ulusal Sömürge Sorunları Araştırma Enstitüsü ve SSCB Halkları Müzesi'nde çalıştı. Savaş sırasında tekrar Halk Dışişleri Komiserliği'ne götürüldü.
Musa el-Alami bir Sovyet diplomatına şunları söyledi: “Filistinli Araplar, barış konferansında Sovyetler Birliği'nin Filistin sorununa ilişkin tutumu konusunda büyük umutlar besliyorlar. Sovyetler Birliği'nin bu konuyla ilgilenmediğini, Arap ülkelerinde emperyalist hedefleri olmadığını ve Siyonist harekete karşı olumsuz bir tutum sergilediğini çok iyi biliyoruz."
Elbette Arap elçisi, Arap karşıtı ve Siyonist yanlısı pozisyonlar aldıkları Moskova'nın ruh halini bilemezdi. Bu, diplomatların pratik çalışmalarında gerçekleşti.
Yirmi beş kırk dört Kasım'da, NKID'nin Orta Doğu departmanının yeni başkanı Ivan Vasilyevich Samylovsky ve Mısır elçisi Alexey Dmitrievich Shchiborin, Halk Komiser Yardımcısı Dekanozov'a bir not yazdı: “Bizim tutumumuz hakkında Pan-Arap federasyonu ve Filistin'de bir Yahudi devletinin kurulması.”
Arap planlarını olumsuz değerlendirdiler: “Arapların birleşme ve tek bir pan-Arap federasyonu yaratma arzusu, Orta Doğu'daki nüfuzlarını güçlendirme ve bir engel oluşturma planlarını karşıladığı ölçüde İngilizler tarafından körükleniyor ve destekleniyor. Sovyetler Birliği'nin nüfuzunun oraya sızma ihtimaline karşı."
Diplomatlar bu arzuları desteklememeyi, ancak bunlara açıkça karşı çıkmamayı da önerdiler. Diplomatlar ayrıca, Arap ülkelerinden olumsuz bir tepkiyi bu kadar açık bir şekilde kışkırtmamak için bir Yahudi devletinin kurulması lehinde konuşmayı da önermediler.
Daire başkanları bölgedeki Sovyet diplomasisinin görevlerinin tamamen teknik yönlerle sınırlandırılmasını tavsiye etti:
"Filistin'deki asıl dikkatimiz, tüm malların bize, eski Rus hükümetine, Manevi Misyona ve Filistin toplumuna iade edilmesi konusuna odaklanmalıdır."
 
Amerika ve İngiltere arasındaki kavgaya katılın
Maisky, Moskova'ya döndükten sonra Dışişleri Halk Komiseri Yardımcılığına atandı. Ancak Litvinov gibi belirli bir sorumluluk kapsamına sahip değil.
1944'te Stalin, Halk Dışişleri Komiserliği'nden dünyadaki savaş sonrası durumu analiz etmesini talep etti. Çeşitli komisyonlar kuruldu. Bunlara halk komiser yardımcıları Litvinov, Lozovsky ve Maisky başkanlık ediyordu. En iyi uzmanları bir araya topladık ve birkaç ay çalıştık.
Herkes aslında aynı şeyi önerdi: Sovyetler Birliği çevresinde bir güvenlik tamponu oluşturmak, Almanya'yı etkisiz hale getirmek, Avrupa'da Sovyet karşıtı yönelime sahip bir askeri bloğun oluşturulmasını önlemek, Doğu Avrupa ülkeleriyle karşılıklı yardım anlaşmaları imzalamak.
Ivan Maisky, Halk Komiseri Molotov'a “Geleceğin dünyasının arzu edilen temelleri üzerine” büyük bir not verdi (bkz. “Kaynak”, 1995, No. 4). Maisky, ülke için güvenlik garantileri ve uzun bir barış dönemi sağlama ihtiyacından yola çıktı. Temel garantinin Avrupa'nın sosyalist bir yapıya dönüşmesi olduğu gerçeğinden hareket etti, ancak bu kısa sürede gerçekleşemez. Şimdilik Batı ile, özellikle ABD ve İngiltere ile iyi ilişkiler sürdürmek daha önemli.
Tavsiye kabul edilmedi.
Halk Komiserliği'nde Maisky pratik çalışmalardan uzaklaştırıldı. 1945 yılı başında Nazi işgalcilerinin verdiği zararın tazmini amacıyla kurulan komisyonun başkanlığına atandı. Ve 1946'da Dışişleri Bakanlığı'ndan çıkarıldı. Gelecekteki Dışişleri Bakan Yardımcısı Vladimir Semenoviç Semenov, Maisky'nin kaderi Stalin'le yapılan bir telefon görüşmesinde belirlendiğinde Molotov'un ofisindeydi. Molotov bir soru sordu:
- Nereye koyayım?
Stalin, Maisky'nin bir şey yazıp yazmadığını sordu. Molotov, yardımcısının İngiliz işçi hareketi üzerine eserler yazdığını hatırladı. Sorun çözüldü. Yakında Ivan Mihayloviç, Bilimler Akademisi Tarih Enstitüsü'nde çalışmaya başladı. Tazminat olarak akademisyen seçildi.
Maisky, Stalin'in ölümünden kısa bir süre önce 19 Şubat 1952'de tutuklandı. Özellikle İngiliz istihbaratıyla bağları olmakla ve Batılı liderleri Sovyetler Birliği'nin dostu olarak görmekle suçlanıyordu.
Onu takiben, Londra'daki Sovyet büyükelçiliğinin eski çalışanları olan son astlarından üçü tutuklandı, aralarında ünlü gazeteci Ernst Henry (aka Semyon Nikolaevich Rostovsky, namı diğer Leonid Arkadyevich Khentov, fevkalade ilginç bir biyografiye sahip bir adam, yazarı) otuzlu yıllarda iki ünlü kitap - “ Avrupa üzerinde Hitler" ve "SSCB'ye karşı Hitler").
E. Henry Şubat 1954'te serbest bırakıldı. Stalin'in ölümünden sonra Maisky, soruşturma dosyasında belirtildiği gibi "ifadesinin uydurma olduğunu söyleyerek ifadesini reddetti." Ama yine de onu bırakmadılar. Mayıs 1955'te Maisky, Yüksek Mahkeme'nin askeri heyeti tarafından vatana ihanetle suçlanarak yargılandı.
Temmuz 1955'te nihayet serbest bırakıldı ve Bilimler Akademisi Tarih Enstitüsü'ne döndü. Ancak saçma suçlamaların karanlık gölgesi onun üzerinde asılı kalmıştı. 1957'nin başında Diplomasi Tarihi ve Diplomatik Sözlüğün yeni baskısı konusu tartışıldı. Bir genel yayın yönetmenine ihtiyaç vardı. Akademisyen Maisky'den daha iyi bir aday önermek zordu.
Ancak Merkez İdeoloji Komitesi Sekreteri Dmitry Trofimovich Shepilov, Merkez Komite Başkanlığı üyelerine bunu uygunsuz olarak nitelendirdiği bir not gönderdi, “Maisky I.M. SSCB'nin İngiltere Büyükelçisi iken resmi görevi kötüye kullanmaktan suçlu bulundu ve mahkum edildi; Maisky daha sonra rehabilite edilmedi, yalnızca özel af olarak affedildi.”
Yirmi birinci elli yedi Şubat'ta konu Merkez Komite Başkanlığı toplantısında tartışıldı. Yeni Dışişleri Bakanı Gromyko, Maisky'nin yazı kuruluna dahil edilmemesini, hatta baş editör olarak görevlendirilmesini istedi. Parti üyesi bile değil! Maisky tutuklanmasının ardından ihraç edildi ve görevine iade edilmedi.
Bir karar verdiler - Merkez Komite sekretaryası bir genel yayın yönetmeni seçmeli ve "Yoldaş Shvernik ile birlikte Maisky'nin parti üyeliği konusunu değerlendirmeli." Maisky'nin cezası ancak 1960'ta bozuldu.
27 Temmuz 1945'te Litvinov başkanlığındaki barış anlaşmalarının ve savaş sonrası sistemin hazırlanması komisyonu çalışmalarını tamamladı.
Maxim Maksimovich, savaştan sonra olayların gidişatını tahmin ederken çok yanılıyordu. Asıl çelişkinin Anglo-Amerikan ilişkileri olacağına ve Sovyetler Birliği'nin ABD hegemonyasına karşı İngiltere ile birlikte savaşması gerektiğine inanıyordu. Raporda ayrıca konunun tarihini nesnel bir şekilde özetleyen ve Yahudilerle Arapların çıkarlarının uzlaşmazlığından söz eden "Filistin Sorunu" bölümü de yer aldı.
Litvinov'un komisyonu karamsar bir sonuca vardı: "Filistin sorunu, Yahudilerin veya Arapların ve belki de her ikisinin hak ve arzularını ihlal etmeden tatmin edici bir şekilde çözülemez."
Litvinov'un liderliğinde çalışan diplomatlar, "sorun daha radikal bir çözüme kavuşturuluncaya kadar Sovyetler Birliği'ne Filistin'in geçici vesayetinin verilmesi için başvuruda bulunulmasını" önerdiler. Ancak İngilizlerin buna razı olmayacağı önceden belliydi. Daha sonra, Filistin'i üç devletin (Sovyetler Birliği, ABD ve İngiltere) kolektif vesayeti altına devretmek için başka bir fikir ortaya atılması önerildi.
Kremlin'deki havayı hisseden Sovyet diplomatları Orta Doğu meselelerine daha aktif katılım konusunda ısrar etmeye başladı. Lübnan elçisi Daniil Semyonovich Solod, Halk Komiserliği Samylovsky'nin Orta Doğu departmanı başkanına şunları bildirdi:
“Avrupa'daki Yahudiler yalnızca Anglo-Amerikan işgal bölgesinde değil, aynı zamanda Sovyet işgal bölgesinde de bulunduğundan, bu sorunun çözümüne katılımımızı talep edebiliriz ve etmeliyiz.
Üstelik Filistin'in kendisi de yalnızca İngiliz imparatorluk iletişim hatları üzerinde değil, aynı zamanda kendi ülkemizin çeşitli limanlarıyla Sovyet deniz iletişim hatları üzerinde de yer alıyor."
1944'ten itibaren Daniil Malt Lübnan'ın elçisiydi ve yarı zamanlı olarak Suriye'deydi. Elli birinci yılda Moskova'ya döndü ve Dışişleri Bakanlığı Yakın ve Orta Doğu ülkeleri dairesi başkan yardımcılığına atandı. Elli üçüncü yılında elçi olarak Mısır'a gitti.
Sovyet Orta Doğulu diplomatlar, Filistin'i ve genel olarak Orta Doğu'yu ABD ile İngiltere arasında bir çıkar çatışması alanı olarak görüyordu. Üstelik Amerikalıların, Yahudi devleti fikrinin yardımıyla İngilizleri devirmeyi amaçladıklarına inanıyorlardı.
Molotov, emperyalistler arası çelişkilere kesinlikle inanıyordu ve şunu savundu: "Bize karşı savaşan Amerika'yı ancak bu şekilde zayıflatabiliriz." 1947'de ciddi olarak "tüm gelişmiş kapitalist ülkelerde sosyalizmin kurulması meselesinin olgunlaştığına" inanıyordu.
Stalin ve Molotov'un dogma konusunda kemikleşmiş olmalarının yanı sıra önemli bir faktör daha vardı: kendilerinin ifade ettiği fikirler her taraftan onlara geri dönüyordu.
Elçilikler, istihbarat ve Merkez Komite aygıtı onları kendi fikirlerini geliştiren kodlar, sertifikalar ve notlarla doldurdu. Dünyada olup bitenlerin sadece onların düşündüklerini doğruladığını düşünmeden edemediler. Gerçekte bu, bilgilerin kasıtlı olarak çarpıtılması ve gerçekliğin üst yönetimin görüşüne göre ayarlanmasıydı.
Diyelim ki, 1947 sonbaharından bu yana, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hem büyükelçilik hem de istihbarat istasyonu, Stalin ve Molotov'a Amerika'nın "faşistleştirildiğini" ve onun "dünya gericiliğinin ve Sovyet karşıtı faaliyetin merkezine" dönüştüğünü bildirdi.
Bu arada Filistin'de durum çıkmaza girmiştir.
Ekim 1943'te İngiltere Başbakanı Churchill Weizmann'a şunları söyledi: “Hitler yenildikten sonra Yahudiler geldikleri yerde kendi devletlerini kurmalılar. Balfour bunu bana miras bıraktı ve ben bundan vazgeçmeyeceğim."
Bir yıl sonra, yeni bir toplantı sırasında Churchill, Weizmann'a şunu tekrarladı: “Filistin'in tamamını alabilseydin güzel olurdu. Negev Çölü'nün Yahudi devletine dahil edilmesinin destekçisiyim."
Ancak Churchill savaş sonrası seçimleri kaybetti. Londra'da yeni bir hükümet ortaya çıktı.
Dışişleri Bakanı Ernest Bevin, Filistinli Yahudilerin kendi devletlerine ihtiyaç duyduğuna inanmıyordu. Onun inatçılığı ve uzlaşma konusundaki isteksizliği, özellikle de Avrupalı Yahudi mültecilerin Filistin'e sığınmalarına izin vermesi, garip bir şekilde İsrail'in doğuşuna yardımcı oldu.
30 Nisan 1946'da Anglo-Amerikan komisyonu yüz bin Yahudi mültecinin Avrupa'dan Filistin'e yerleştirilmesini önerdi. Doğru, orada bir Yahudi ve Arap devleti kurulmasından söz edilmiyordu. Filistin'in yönetiminin İngiltere'ye bırakılması gerekiyordu.
İngiliz hükümeti komisyonun bulgularını reddetti.
4 Temmuz'da, yeni Amerikan Başkanı Truman, yüz bin Yahudinin Filistin'e gelmesine hâlâ izin verilmesi önerisiyle İngilizlere başvurdu.
Eğer İngiltere Yahudi mültecileri kabul etmeyi kabul etmiş olsaydı, sorunun ciddiyeti azalacak ve Amerikalı politikacılar başka meselelere yöneleceklerdi. Ancak İngilizler sorunu büyüttü ve başta ABD olmak üzere diğer ülkeleri Filistin meselesiyle uğraşmaya zorladı. İngilizlerin inatçılığı İsrail'in yaratılmasına yardımcı oldu.
15 Mayıs 1946'da Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu Dairesi, liderliği için Filistin meselesine ilişkin bir nota hazırladı.
Sovyet diplomatları, Amerikalıların ve İngilizlerin "Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere Filistin'e tamamen hakim olana kadar diğer ülkelerin Filistin sorununun çözümüne müdahalesini engellemeye" çalıştıkları gerçeğinden yola çıktılar.
Diplomatlar Sovyet pozisyonunu formüle ettiler: Anglo-Amerikan komisyonu bu sorunu ilgili taraflar olmadan tartışmaya ve çözmeye yetkili değil; Filistin'deki İngiliz Mandası kaldırılmalıdır; bu yalnızca Filistin sorununun çözümüne müdahale etmektedir. İngiliz birlikleri geri çekilmeli; Bağımsız ve demokratik bir Filistin'in yaratılmasının koşullarını hazırlayacak olan Filistin üzerinde BM vesayeti kurulmalıdır.
Halk Komiser Yardımcısı Dekanozov, Molotov'a bir not gönderdi: “Kendi açımdan bu önerilerin genel olarak kabul edilebilir olduğuna inanıyorum. Talimatlarınızı rica ediyorum."
Beria'nın desteğini hisseden Dekanozov kendinden emin davrandı, her türlü sorunu cesurca çözdü ve büyükelçilere talimat verdi. Birinci Bakan Yardımcısı Vyshinsky, Dekanozov'un piskoposluğuna müdahale etmesinden hoşlanmadı, ancak Andrei Yanuaryevich memnuniyetsizliğini hiçbir zaman göstermedi. KGB departmanındaki herkes gibi o da Dekanozov'dan korkuyordu.
Molotov, alışılmadık sorunlar konusunda kendinden emin değildi. Yardımcılarına döndü: “tt. Vyshinsky, Lozovsky, Dekanozov. Tartışmamız lazım."
Filistinli Yahudiler, Sovyet hükümetinin kendisine bir pozisyon oluşturamayacağını gördüler. Ve hangi tarafı tutacağını bilmiyor.
Elbette Moskova buna karşılık Sovyet yanlısı bir çizgi izleyenleri desteklemek istiyordu. Ancak asıl görev İngiltere'yi Filistin'den ayrılmaya zorlamaktı. Bu pozisyon, Sovyet liderliğini bir Yahudi devletinin kurulmasını savunmaya yöneltti; çünkü Filistinli Yahudiler İngiliz karşıtıydı ve aslında İngilizlere karşı savaş yürütüyorlardı.
28 Haziran 1946'da, Filistin Yahudi Ajansı yönetim kurulunun siyasi bölümünün Arap bölümünün başkanı Elyahu Sasson (İsrail Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu Dairesi'nin gelecekteki yöneticisi ve Türkiye elçisi), bir mektup gönderdi. Kudüs'ten Yahudi Ajansı'nın Washington'daki temsilcisi Epstein'a Sovyet tutumuna ilişkin yorumuyla:
“Sovyetler, Büyük Britanya'nın bölgenin sorunlarını tek başına, yalnızca kendi çıkarları doğrultusunda, Rusya'yı en azından ABD'yi kapsayacak ölçüde dahil etmeden çözmeye çalışmasını kabul edemez.
Rusların bu konudaki rahatsızlığı özellikle Ürdün mandasının kaldırıldığının duyurulması, bağımsız bir devlet olarak ilan edilmesi ve Ürdün ile İngiltere arasında İngiltere'nin askeri varlığını sürdürmesine izin veren bir askeri anlaşmanın imzalanması sırasında açıkça ortaya çıktı. Ürdün topraklarında ve sınırlarında herhangi bir sayıda birlik.
Bu anlaşma, Ürdün'ü tüm Arap bölgesini kontrol eden ve belirli koşullar altında Büyük Britanya'nın Rusya sınırlarına ulaşmasında bir "sıçrama tahtası" görevi görebilen bir İngiliz askeri üssüne dönüştürüyor.
Ancak bu anlaşmanın imzalanmasını engelleyemeyen Rusya, şimdi Filistin sorununun çözümüne dolaylı müdahale ederek anlaşmayı bozmaya çalışıyor...”
Sovyetler Birliği İngilizlere karşı her türlü direnişi teşvik ediyordu; Filistin'deki Yahudi ve Arapların, Irak'taki Kürt ve Şiilerin, Mısır, Lübnan ve Suriye'deki siyasi muhalefetin eylemleri. Moskova, İngiltere'nin dayanamayacağını ve sorunun Rusya'nın da katılacağı uluslararası bir forumda tartışmaya açılmasını bekledi. O zaman Sovyet liderliği Filistin sorununu ve Arap Doğu'nun diğer sorunlarını etkileme fırsatına sahip olacak.
Sasson, "Bana öyle geliyor ki bu resim gerçeğe çok yakın" dedi. - Öyle ise Filistin sorununu Güvenlik Konseyi'nde ya da BM Genel Kurulu'nda tartışmaya açmaktan kesinlikle korkmamalıyız. Sadece Rusların bize karşı düşmanca bir pozisyon alacağından korkmamalıyız, tam tersine, SSCB'nin pozisyonunun dostane olacağına inanmak için ciddi nedenler var.
Bize sempati duydukları veya Araplardan nefret ettikleri için değil, İngilizlerle siyasi hesaplaşma ihtiyacından dolayı. Eğer biri kaybederse, bu öncelikle Araplar ve İngiltere olacaktır..."
Siyonistler, Sovyet liderliğinin kendilerine duyduğu sempatinin ilk pratik sonuçlarını zaten hissettiler.
Savaştan sonra geçici Polonya hükümeti, Sovyet hükümetiyle "Polonya ve Yahudi uyruklu kişilerin Sovyet vatandaşlığından çekilme hakkı ve Polonya'ya tahliyesi hakkında" bir anlaşma imzaladı. 39 sonbaharında ülkenin bölünmesinin ardından kendilerini Sovyet topraklarında bulan tüm Polonya vatandaşları artık evlerine dönebilecekti.
Polonyalı Yahudilerin çoğu Sovyetler Birliği'nde kalmamayı tercih etti ve Polonya'ya gitti. Ancak Polonyalıların kendilerinden hiç de memnun olmadıklarını hemen anlayınca Filistin'e koştular. Kimse onları rahatsız etmedi.
4 Eylül 1946'da, SSCB Bakanlar Konseyi Ülkesine Dönüş İşlerinden Sorumlu Komiser Yardımcısı Korgeneral Golubev, Dışişleri Bakanlığı 3. Avrupa Dairesi başkanı Andrei Andreevich Smirnov'a şunları bildirdi:
“Bilgilerinize sunarım ki, Avusturya'daki geri dönüş temsilcisi Albay Starov'a göre, Yahudilerin Filistin'e geçişi Polonya'dan Çekoslovakya toprakları ve Avusturya'nın Sovyet bölgesi üzerinden başlamıştır. Toplam 200.000 Yahudi Filistin'e gitmeli...
Eldeki verilere göre, nakliyeler Münih'teki Amerikan işgal bölgesine gönderiliyor ve iddiaya göre Filistin'e gönderilmek üzere bir toplama noktası kurulduğu iddia ediliyor..."
Andrei Smirnov ünlü bir diplomattı. 1936'dan itibaren Dışişleri Halk Komiserliği'nde çalıştı, savaştan önce Almanya'daki büyükelçiliğin danışmanıydı ve 1941'den itibaren Sovyet birliklerinin konuşlandırıldığı İran'ın büyükelçisiydi. Önünde önemli görevler vardı; Merkez Komite aygıtında çalıştı, Almanya ve Avusturya büyükelçisi ve dışişleri bakan yardımcısıydı.
Smirnov, bakanlık liderliğini Korgeneral Golubev'in notu hakkında bilgilendirdi.
Prensip olarak durum tatsızdı. Son Sovyet vatandaşları ilk fırsatta ülkeden kaçtı. Bu sosyalizmin itibarına vurulan bir darbedir. Ancak Stalin bunu sakince karşıladı. İsrail'e göçü durdurma emri yoktu.
 
Sovyetler Birliği Siyonistlerin imdadına yetişiyor
Anglo-Amerikan komisyonunun otuz kırk altı Nisan tarihli önerileri Arap ülkeleri tarafından kesin bir şekilde reddedildi.
27 Temmuz'da yeni bir uzman komisyonu farklı bir plan sundu: Filistin'i biri Yahudi, biri Arap ve ikisi doğrudan İngiltere tarafından yönetilen dört bölgeye bölmek. Tüm alanlar, bir İngiliz Yüksek Komiseri tarafından yönetilecek merkezi bir hükümetin liderliği altında tek bir eyalette bir araya getirilecek.
Sovyet diplomatları bu fikri derhal reddettiler ve BM'nin Filistin'e vesayet etmesi fikrini bir kez daha önerdiler.
Siyonistler ile Sovyet liderliği arasındaki yeni ittifakın önünde duran tek şey, Sovyetler Birliği'ndeki Yahudilerin durumuna ilişkin açıklamalardı. Siyonist hareketin bazı liderleri Sovyetler Birliği'ndeki durumu görmezden gelmeleri gerektiğine inanıyordu. Moskova'nın desteği daha önemli. Diğerleri çifte standart politikasına şiddetle karşı çıktılar.
Dünya Yahudi Kongresi Yahudi Araştırma Enstitüsü müdürü Jacob Robinson, 19 Kasım 1946'da Amerikan Acil Durum Siyonist Konseyi'nin toplantısında şunları söyledi:
“1941'den itibaren Sovyetler Birliği ile ilişkilerimizde yeni bir dönem başladı. En korkunç şeylerin yanından sessizce geçerek, iyi bildiğimiz şeye rağmen onları övmeye başladık. Savaş devam ederken bunun nedenleri vardı. Nazi Almanya'sına karşı kazanılan zafer daha önemliydi. Ancak Churchill'in "demir perde" ifadesi gerçek bir anlam kazanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yahudilerin Sovyetler Birliği'nde olup bitenler hakkında hiçbir fikri yok. Yahudi sorununun Sovyetler Birliği'nde çözüldüğüne neden inanılıyor? Antisemitizm bugün orada çok moda..."
5 Mart 1946'da eski Başbakan Churchill, Fulton'da ünlü konuşmasını yaptı. Avrupa'yı özgürlüğün olduğu ülkeler ve özgürlüğün olmadığı ülkeler olarak ikiye ayıran Demir Perde'den bahsetti. Churchill'in Demir Perde ile ilgili sözleri tam olarak formülü oluşturuyordu. Avrupa bölündü.
Ama aslında Churchill “demir perde” kavramını ilk kez bir yıl önce, 12 Mayıs 45'te Başkan Truman'a yazdığı bir mektupta kullanmıştı:
“Demir Perde önlerine çöktü. Arkasında ne olduğunu bilmiyoruz”...
Filistinli Yahudiler hedeflerine ulaştı. İngiliz yetkililer teslim oldu.
14 Şubat 1947'de Dışişleri Bakanı Bevin, İngilizlerin önerilerinin Araplar tarafından reddedilmesi nedeniyle İngiliz hükümetinin Filistin sorununu BM'ye havale etme kararını açıkladı. Bu bir çaresizlik jestiydi.
Sovyet diplomatları İngiltere'nin Filistin'i reddetmesinden memnundu. İngilizlerle savaşan Yahudi yeraltı savaş gruplarına oldukça sempati duyuyorlardı.
Lübnan'daki Sovyet elçisi Solod, 19 Şubat 1947'de Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu dairesi başkanı Samylovsky'ye şunları yazdı:
İngilizler, Yahudi teröristlerle savaşma oyununa o kadar kapılmıştı ki, İngiliz ordusunun Tel Aviv'de düzenlediği tam baskınlara ve Filistin'in tüm şehirlerindeki kısmi baskınlara ek olarak, Kudüs ve Hayfa'daki tüm mahalleleri dikenli tellerle çevirdiler. tel. Her şey o kadar komik görünüyor ki Filistinliler bu çitlerle çevrili mahallelere şaka yollu "Bevin Kasabaları" diyorlar.
İngiltere'de şiddetli kışa ülke tarihindeki en ciddi yakıt krizi eşlik etti. Sanayi pratikte durdu, İngilizler çaresizce donuyordu. İngiliz hükümeti, Arap petrol ihracatçısı ülkelerle her zamankinden daha fazla iyi ilişkiler istiyordu.
6 Mart 1947'de Dışişleri Bakanlığı Danışmanı Boris Efimovich Stein, Birinci Bakan Yardımcısı Vyshinsky'ye Filistin meselesiyle ilgili bir not verdi:
“SSCB şu ana kadar Filistin meselesine ilişkin pozisyonunu formüle etmedi. Filistin sorununun Birleşmiş Milletler tarafından yaklaşan tartışmasıyla bağlantılı olarak, SSCB'nin bakış açısının böyle bir formülasyonu gereklidir."
Stein yirmili yaşlarından beri Halkın Dışişleri Komiserliği'nde çalışıyordu. Savaştan önce Finlandiya ve İtalya'nın tam yetkili elçisiydi. Daha sonra Merkez Komitesine bağlı Yüksek Diplomatik Okul ve Yüksek Parti Okuluna öğretmenlik yapmak üzere gönderildi. Tezini savundu ve profesör oldu. Yahudiler kademeli olarak diplomatik görevlerden uzaklaştırıldı, ancak şimdilik Dışişleri Bakanlığı Stein'ı danışman olarak görevlendirdi.
Stein, Filistin'in vesayeti fikrinin reddedilmesi gerektiğine inanıyordu:
“Filistin üzerinde vesayet kurulması ihtimali, bu ülkenin nüfusunun (hem Yahudiler hem de Araplar) tam bağımsızlık için yeterince olgun olması gerçeğiyle karşı karşıyadır. Ne Araplar ne de Yahudiler herhangi bir vesayet kabul etmiyor ve tam bağımsızlık talep etmiyor.
Büyük Britanya'nın Filistin sorununu Birleşmiş Milletler'e tartışmaya sunması, SSCB'nin yalnızca Filistin sorununa ilişkin bakış açısını ifade etmesi için değil, aynı zamanda Filistin'in kaderinde etkin bir rol alması için de ilk fırsatı temsil ediyor.
Sovyetler Birliği, Filistin'in bir devlet olarak tam bağımsızlığı yönündeki talepleri desteklemekten başka bir şey yapamaz..."
Mart 1947'de Vladimir Dekanozov Dışişleri Bakanlığı'ndan çıkarıldı.
Dekanozov'un kariyeri zayıf cinsiyete olan tutkusundan zarar gördü. Gözüne kestirdiği kişilerden birinin skandala yol açtığı söyleniyor. Yurtdışındaki Sovyet Mülkiyet Ana Müdürlüğü'ne transfer edildi (başka bir Beria müttefiki, eski Devlet Güvenlik Bakanı Vsevolod Nikolaevich Merkulov tarafından yönetiliyordu). Ama orada da kalmadı. Yayın Komitesi yönetim kurulu üyeliğine atanmak üzere rütbesi düşürüldü...
Ortadoğu işleri Birinci Bakan Yardımcısı Vyshinsky'ye devredildi.
Andrei Yanuaryevich Vyshinsky, otuzlu yılların kötü şöhretli Moskova duruşmalarında önce yargıç, ardından savcı olarak tarihte kaldı. Ancak Vyshinsky yalnızca dört yıl boyunca SSCB'nin savcısıydı ve aynı süre boyunca Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı. Toplamda, savcılıktan daha fazla, on dört yıl Dışişleri Bakanlığı'nda çalıştı.
1939 yazında savcılık görevinden alındı ve kültür ve eğitim işlerinden sorumlu hükümet başkan yardımcısı olarak onaylandı. Ve kırklı yıllarda aynı zamanda dışişleriden sorumlu halk komiser yardımcısı oldu.
Molotov ve Vyshinsky birbirlerinden nefret ediyorlardı. Bu Stalin'e yakıştı. Molotov, dayanamadığı bir milletvekiline katlanmak zorunda kaldı.
Vyacheslav Mihayloviç her fırsatta Andrei Yanuaryevich'i azarladı ve tekrarladı: "Sadece konuşma yapmalısın!"
Ancak Vyshinsky onu reddetti.
Diplomatik alanda başarılı oldu. Kamuoyuna yalnızca çelik renginde bir diplomatik üniformayla çıktı. İyi görünüyordu ve gerçek bir general gibi görünüyordu.
Vyshinsky muhtemelen Stalin'in en eğitimli asistanıydı, Avrupa dillerini biliyordu - Lehçe ve Fransızca'yı akıcı bir şekilde, Almanca ve İngilizce'yi oldukça iyi biliyordu ve büyülenmeye ihtiyaç duyan yabancılarla zarif bir şekilde iletişim kuruyordu. Cazibesi ve zekası nedeniyle bazı yabancı diplomatlar tarafından beğenildi, ancak esas olarak Sovyet hayatı hakkında hiçbir şey anlamayanlar tarafından beğenildi.
2 Nisan 1947'de İngiliz hükümeti, BM Genel Sekreteri'nden, Filistin meselesinin bir sonraki Genel Kurul oturumunun gündemine alınmasını veya Filistin meselesiyle ilgili bir komisyon kurulması için özel bir oturum toplanmasını talep etti.
Arap ülkelerinin (Mısır, Irak, Suriye, Lübnan ve Suudi Arabistan) hükümetleri bir karşı girişimde bulundu. Filistin üzerindeki İngiliz mandasının sona erdirilmesi ve bağımsızlığının BM'nin özel bir oturumunda ilan edilmesi konusunun gündeme getirilmesini istediler.
Nisan 1947'de Dışişleri Bakanlığı'nın Orta Doğu Dairesi Sovyet pozisyonunu geliştirdi. Asıl mesele, Filistin'deki İngiliz mandasının sona ermesi ve İngiliz birliklerinin geri çekilmesiydi. Geri kalanı daha az spesifik olarak formüle edildi.
28 Nisan 1947'de New York'ta BM'nin Filistin özel oturumu açıldı. Arap ülkelerinin Filistin'in bağımsızlığının derhal ilan edilmesi yönündeki önerisi reddedildi.
İngiliz politikacıların dedikleri gibi ellerini yıkadığından, Filistin'in kaderi iki büyük güce bağlıydı: ABD ve Sovyetler Birliği.
Amerikan Başkanı Truman hiçbir şey yapamadı. Yönetimindeki etkili isimler Yahudi devletine şiddetle karşı çıkıyordu. Bu, Truman'ın kendi siyasi geleceğinin kasvetli renklere boyandığı bir andı; kamuoyu yoklamalarına göre, gelecek seçimleri kaçınılmaz olarak kaybedecekti. Etkisi kendi yönetimi içinde bile azaldı. Filistinli Yahudilere ayıracak vakti yoktu; BM ne karar verirse o olacaktı.
Başka bir deyişle son söz Stalin'e kalmıştı.
Siyonistleri büyük bir şaşkınlık içinde bırakan Sovyetler Birliği onların imdadına yetişti. Ve nasıl! Sadece sempatisini ifade etmekle kalmadı, aynı zamanda Filistin'de bir Yahudi devletinin kurulmasını da talep etti.
Bu görev, Nisan 1946'da Stalin tarafından Washington'daki büyükelçilik görevinden alınan ve BM daimi temsilcisi olarak onaylanan ve statüsünü iyileştirmek için dışişleri bakan yardımcılığına getirilen Andrei Gromyko'ya verildi. O anda BM temsilciliği görevi Stalin'e büyükelçilik görevinden çok daha önemli görünüyordu.
Andrei Andreevich, Moskova'nın talimatlarını hızlı ve ustaca yerine getirdi, yorgunluğu bilmiyordu ve Molotov ona doyamıyordu.
Tüm Sovyet diplomatları arasında Gromyko'yu seçti. Andrei Andreevich karakter olarak Vyacheslav Mihayloviç'e benziyordu ve hatta okulunu bitirdi, Molotov'un kuru, sert ve boyun eğmez diplomatik tarzına hakim oldu.
Gromyko'ya genellikle "hayır" demekle görev veriliyordu. Bu sefer Moskova'nın talimatlarına uyan Andrei Andreevich tüm sertliğiyle "evet" dedi! Ve bir Yahudi devleti kurma fikri gerçeklik özelliklerini kazandı.
14 Mayıs 1947'de Gromyko, Genel Kurul'un Filistin sorunuyla ilgili özel bir oturumunda konuştu. Onun konuşması, Filistin komisyonunu onaylamak için tamamen teknik bir rolü yerine getirmesi beklenen oturumdaki tek önemli siyasi açıklamaydı.
İngiltere'nin kendisine verilen görevi yerine getirmediğini söyleyen Gromyko, "Yahudi halkının önemli bir kısmının özlemlerinin Filistin sorunu ve onun gelecekteki devlet yapısıyla bağlantılı olduğunu" söyledi.
Gromyko, Yahudilerin Filistin'de kendi devletlerini kurma haklarını haklı çıkardı:
“Yahudi halkı son savaşta olağanüstü talihsizlikler ve acılar yaşadı. Bu felaketler ve acılar, abartısız, tarif edilemez... Faşist cellatların elinde ölen Yahudilerin toplam sayısının yaklaşık altı milyon olduğu tahmin ediliyor. Savaştan yalnızca Batı Avrupa'daki yaklaşık bir buçuk milyon Yahudi hayatta kaldı.
Ancak bu rakamlar, Yahudi halkının faşist saldırganlar karşısında uğradığı fedakarlıklar hakkında bir fikir verirken, Yahudi nüfusunun büyük kitlelerinin savaş sonrasında kendilerini içinde bulduğu zor durum hakkında bir fikir vermiyor.
Avrupa'nın hayatta kalan Yahudi nüfusunun büyük bir kısmı kendilerini vatanlarından, barınaklarından ve geçim kaynaklarından mahrum kalmış halde buldu. Yüzbinlerce Yahudi, geçim kaynağı bulmak, sığınmak amacıyla Avrupa'nın farklı ülkelerinde dolaşıyor. Çoğu yerinden edilmiş kişiler kamplarında ve hepsi de büyük zorluklar yaşamaya devam ediyor...
Şunu sormak caizdir: Hayatta kalan yüzbinlerce Yahudi nüfusu için bu kadar zor bir durum göz önüne alındığında, Birleşmiş Milletler, bu insanların durumlarına ilgi göstermeyebilir mi, vatanlarından ve yüreklerinden kopabilir mi?.. Zamanı geldi. bu insanlara sözde değil fiilen yardım etmek...
Tek bir Batı Avrupa devletinin Yahudi halkının temel haklarını korumayı ve onları faşist cellatların şiddetine karşı korumayı başaramaması, Yahudilerin kendi devletlerini kurma arzusunu açıklıyor. Bunu dikkate almamak ve Yahudi halkının bu tür arzularını gerçekleştirme hakkını inkar etmek haksızlık olur..."
Gromyko sorunun çözümü için dört seçenek sıraladı: Yahudiler ve Araplar için eşit haklara sahip tek bir devlet oluşturmak mümkün; Filistin iki devlete bölünebilir; Yahudilerin azınlık olduğu bir Arap devleti yaratmak mümkün, Arapların azınlık olduğu bir Yahudi devleti yaratmak da mümkün.
Sovyet temsilcisi "bağımsız, ikili demokratik bir Arap-Yahudi devletinin yaratılması" lehinde konuştu. Ancak hemen, Araplarla Yahudilerin barış içinde bir arada yaşamasını sağlamak imkansızsa, o zaman iki bağımsız devlet yaratmanın gerekli olduğunu kaydetti.
Gromyko'nun konuşması Siyonistler için hoş bir sürpriz oldu. Sadece Yahudi halkının acılarından bahsetmekle kalmadı, aynı zamanda Yahudilerin kendi devletlerini hak ettiklerini de söyledi.
Araplar şaşkına döndü. Moskova'yı Orta Doğu meselelerinde ciddi bir oyuncu olarak görmüyorlardı; İngiltere ile Rusya'yı birbirine düşürmek onlar için yeterliydi. Artık Rusya'nın görüşünü dikkate almaları gerektiğini gördüler.
15 Mayıs 1947'de Amerikan Yahudi Konferansı'nın Washington ofisinin sekreteri D. Wahl, Filistin Yahudi Ajansı'nın Amerika şubesi başkanına şunları yazdı:
“Hem Sovyet büyükelçiliğiyle hem de New York'taki Sovyet delegasyonuyla önemli çalışmalar yaptım. Washington'daki büyükelçiliğin, BM delegasyonu için olası her türlü yardım ve teklifi almaya son derece ilgi duyduğunu size bildirmeliyim...
Büyükelçilik ve Sovyet delegasyonuyla yaptığım tüm görüşmelerde Yahudi halkının isteklerinin reddedildiğini hissetmedim. Benim için ve umarım sizin için de büyük bir memnuniyettir ki, Sovyet delegasyonu bizi herhangi bir büyük güçten beklemeye alıştığımızla karşılaştırıldığında tüm beklentilerimizin ötesinde destekledi...
Basında çıkan haberlerin aksine Arap ve Sovyet delegasyonları arasında ciddi çelişkiler vardı. Aslında Sovyet delegasyonunun konumuyla Yahudi Ajansı'nın istekleri arasında çok daha fazla benzerlik var..."
Sovyetin Filistin'e yönelik politikası, kendi Yahudilerine yönelik politikasıyla giderek artan bir çatışmaya girdi. Stalin, Filistinli Yahudilere kendi devletlerini vermeyi amaçlıyordu, ancak Sovyet Yahudilerine, Sovyet diplomatlarına izin verilenleri bile yasakladı - Siyonistlere yönelik sempati dolu sözler.
Ülkede Siyonizm'e manevi destek bile ciddi bir suç sayılıyordu.
Tam da Gromyko'nun Siyonizm lehine konuşmasının New York'ta tartışıldığı günlerde, 27 Mayıs 1947'de, Ukrayna Devlet Güvenlik Bakanı Korgeneral Sergei Romanovich Savchenko, Merkez Komitesi Birinci Sekreteri'ne rapor verdi. Cumhuriyet Komünist Partisi:
“Yahudi aydınları arasında Siyonist unsurlar milliyetçi faaliyetlerini gözle görülür biçimde yoğunlaştırdılar...
Bu Yahudi aydınlarının çevrelerinde, SSCB'de Yahudilerin ulusal varlığı için gerekli koşulları yaratmadığı iddia edilen Tüm Birlik Komünist Partisi (Bolşevikler) ve Sovyet devletinin liderlerine karşı Sovyet karşıtı iftiralar atılıyor. Vatanseverlik Savaşı'nın sona ermesinden sonra, onlara göre sözde Yahudi sorununun akut bir hal aldığını.
Bu bağlamda bağımsız bir Yahudi devletinin kurulması ve Yahudi gençlerinin Filistin'e göçünün örgütlenmesi yönünde dilekler dile getiriliyor..."
O sırada Lazar Moiseevich Kaganovich, Ukrayna Komünist Partisi Merkez Komitesinin ilk sekreteriydi. Yahudi kökeninden asla vazgeçmedi ve Moskova'daki Yahudi tiyatrosunu himaye etti. Ancak hayatı boyunca Siyonistlerle savaştığını tekrarlamayı unutmadı.
15 Mayıs'ta BM Genel Kurulu kararıyla, Filistin'deki durumu incelemek ve tavsiyelerde bulunmak üzere on bir devletin temsilcilerinden oluşan Özel bir Komisyon oluşturuldu.
Üç buçuk ay sonra, 1 Eylül'de Özel Komisyon BM'ye bir rapor sundu. Komisyon üyelerinin çoğunluğu iki bağımsız devlet kurulması ve Kudüs'ün BM'nin koruması altına alınması gerektiği sonucuna vardı.
Bir azınlık (Yugoslavya, Hindistan ve İran temsilcileri), başkenti Kudüs'te olan, Yahudi ve Arap devletlerinden oluşan bir federal devlet kurulmasını önerdi:
“Yahudiler bu topraklara Batı'nın sosyal dinamizmini ve bilimsel yöntemlerini getirecek, Araplar da bu bireyselliğe ve sezgisel bir yaşam anlayışına katkıda bulunacak. Filistin, Sami ideallerinin somutlaşabileceği tek toprak olarak kalacaktır."
11 Eylül 1947'de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Sovyet büyükelçiliğinin ilk sekreteri Mikhail Sergeevich Vavilov, Filistin Yahudi Ajansı'nın Washington Epstein'daki temsilcisini kahvaltıya davet etti.
Vavilov bir metalurji uzmanıydı; 1939'da Leningrad'daki All-Union Alüminyum-Magnezyum Araştırma Enstitüsü'ndeki yüksek lisans okulundan mezun oldu ve parti alımıyla Dışişleri Halk Komiserliği'ne gönderildi. Afganistan'da görev yaptı, Los Angeles'ta konsolos yardımcısı ve San Francisco'da başkonsolos olarak görev yaptı.
Kahvaltıda BM Özel Komisyonu'nun Filistin'in kaderini belirleyen çalışmaları ele alındı. Vavilov, Epstein'a Moskova'nın en çok ilgisini çeken doğrudan bir soru sordu:
— Filistin'de kurulacak Yahudi devleti ile Sovyetler Birliği arasındaki ilişkiyi nasıl görüyorsunuz?
O cevapladı:
—Coğrafi, ekonomik ve politik nedenlerden ötürü, Sovyetler Birliği ile tatmin edici ilişkilerin kurulması, elbette Yahudi Devleti'nin ilk kaygısı olmalıdır. Sovyetler Birliği'nin Filistin'e göreceli yakınlığı ve karşılıklı yarar sağlayan ekonomik alışveriş olanakları, kaçınılmaz olarak Yahudi devletini Sovyetler Birliği ile dostluk ve karşılıklı anlayış ilişkileri kurmaya çabalamaya yöneltmelidir. Filistinli Yahudilerin Ruslara karşı beslediği dostluğu anlatmaya gerek yok...
Sovyet diplomatının duymayı beklediği şey buydu.
Artık Dışişleri Bakanlığı arşivlerindeki, Sovyet tutumunun diplomatik kaçamaklar olmadan tamamen açık bir şekilde ifade edildiği belgelerin gizliliğini kaldırdık.
Olanların önemi nedeniyle Birinci Bakan Yardımcısı Vyshinsky New York'a gitti. Gromyko bundan memnun değildi. Birbirlerine dayanamadılar. Büyükelçi ve ardından BM temsilcisi görevini üstlenen Gromyko, göreceli bağımsızlığa alıştı; Vyshinsky'nin asil tavırlarına kızmıştı. Andrei Yanuaryevich, Gromyko'nun doğal yavaşlığından rahatsız oldu.
30 Eylül 1947'de Dışişleri Bakanı Molotov Vyshinsky'ye şifreli bir telgraf çekti:
“Şunu aklınızda bulundurmalısınız ki, Gromyko'ya verilen, sizin de bildiğiniz gibi, Filistin sorununun çözümü için ilk seçenek olarak ikili bir devlet kurulmasını öneren direktifte, bunu taktiksel nedenlerle yaptık.
Bir Yahudi devleti kurma konusunda inisiyatif alamayız, ancak konumumuz, bağımsız bir Yahudi devleti hakkındaki söz konusu direktifimizin ikinci versiyonunda daha iyi ifade edilmektedir.
Anket sonrasında komisyonun çoğunluğu ayrı bir Yahudi devleti kurulmasından yana olduğu için, bu çoğunluğun bu konudaki temel duruşumuza uygun olan görüşünü desteklemelisiniz.
Makbuzu onaylayın."
Stalin, BM heyetine ilişkin direktifleri bizzat onayladı. Lider, taktik nedenlerden dolayı Gromyko'ya tek bir Arap-Yahudi devleti fikrini ifade etmesini emretti, ancak gerçekte Filistin'de yalnızca İsrail'i görmek istiyordu.
15 Ekim 1947'de Vyshinsky, Molotov'a New York'tan telgraf çekti:
“Filistin konusundaki açıklamamız Yahudiler tarafından çok olumlu karşılandı. Araplar hayal kırıklığına uğradı, ancak Gromyko'nun acil oturumdaki konuşmasından sonra konumumuzu değiştirme olasılığına dair çok az umutları vardı."
Yahudileri desteklemeye odaklanıldığı açıktı. Vyshinsky ve Gromyko'ya Siyonistlerle pozisyonlarını koordine etmeleri ve onların lehine oy vermeleri emredildi.
16 Ekim'de Molotov, New York'taki Vyshinsky'ye liderden yeni talimatlar içeren bir telgraf çekti:
“Kolombiya'nın teklifine itiraz etmek için hiçbir neden görmüyoruz. Siyasi açıdan bakıldığında, yüz elli bin Yahudinin Filistin'e göçü sorununun yanı sıra sıkıntılı Avrupalı Yahudilerin genel sorununa da çözüm sağladığı için bu önerinin desteklenmesi tavsiye edilebilir görünüyor.
Ancak Yahudilerin görüşlerini bizzat öğrenmek gerekiyor. Eğer Kolombiya'nın teklifi kendilerine yakışıyorsa bu teklife itiraz etmemelisiniz.
Lütfen bana gelecek hakkında bilgi verin."
26 Ekim'de Filistin Yahudi Ajansı yönetim kurulu siyasi departmanı müdürü M. Shertok, Sovyet maslahatgüzarı Semyon Konstantinovich Tsarapkin'i ziyaret etti.
Semyon Tsarapkin, üç yıl boyunca Halk Dışişleri Komiserliği'nin Amerika departmanına başkanlık etti, ardından büyükelçiliğe danışman-elçi olarak geldi.
Anlayışlı M. Shertok şunu yazdı:
“Görüşme sırasında Rus tarafı, görüşümüzü kabul etmeye hazır olduğunu veya özellikle bir söz vermedi, ancak aynı zamanda konumumuzu tanıma ve anlama arzusunu da gösterdi. Konuşma sanki bizden talimat gibi bir şey almak istiyormuş gibi ilerledi ... "
Shertok, Siyonistlerin görüşlerinin Sovyet diplomatları için gerçekten son derece önemli olduğunu bilmiyordu. Stalin'in emri buydu. Lider tatildeydi. Savaştan sonra Stalin her yıl güneyde üç ila dört ay geçirdi. Genellikle doğum günü olan 21 Aralık'ta Moskova'ya dönerdi.
Ancak tatilde bile Stalin, Birleşmiş Milletler'de olup bitenleri yakından takip etti. Şifreli telgraflar ona sürekli bir akış halinde geliyordu.
26 Ekim'de Molotov, Stalin'e ayrıntılı bir not gönderdi:
“Vyshinsky, Filistin Komitesi'nin ilk alt komitesinin, oybirliğiyle kabul edilen tavsiyelere ve Özel Komite çoğunluğunun raporuna dayanarak geçiş döneminde Filistin'in örgütlenmesine ilişkin bir plan geliştirmeye başladığını bildiriyor.”
Plan, Filistin'in idaresindeki İngiliz mandasının kaldırılmasını, İngiliz birliklerinin oradan çekilmesini, Yahudi ve Arap devletlerinin sınırlarının belirlenmesini ve ilan edilmesini içeriyordu.
Molotov yaptırım için lidere döndü:
“Vyshinsky, yukarıdaki hükümlerin temelde Yahudi Ajansı temsilcilerinin görüşleriyle örtüştüğüne dikkat çekiyor.
Vyshinsky'nin önerilerini kabul etmeyi öneriyorum."
Arşivlerde saklanan bir notta şunlar yazıyor:
“Yoldaş Poskrebyshev HF'de Stalin Yoldaş'ın da aynı fikirde olduğunu bildirdi. Podcerob."
Alexander Nikolaevich Poskrebyshev neredeyse otuz yıldır liderin daimi asistanıydı.
Boris Fedorovich Podtserob, Molotov'un asistanıydı, 1949'da Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri oldu ve 1952'de Dışişleri Bakan Yardımcısı oldu.
 
Gromyko ünlü konuşmasını yapıyor
Sovyetler Birliği Siyonistleri ne kadar açıkça desteklerse, Amerikan yönetimi de Filistin'de bir Yahudi devleti kurma fikrine o kadar çaresizce direniyordu.
Siyonistlerin Washington'daki en etkili muhalifleri aslında ABD'nin pozisyonunun bağlı olduğu iki kişiydi: Dışişleri Bakanı George Marshall ve Savunma Bakanı James Forrestal. Arap ülkelerinin Rusya'ya yönelmesinden ve Amerika'nın Orta Doğu petrollerinden mahrum kalmasından korkuyorlardı.
George Catlett Marshall tüm yaşamını askerlik hizmetinde geçirdi. Japonların Pearl Harbor'daki Amerikan deniz üssüne saldırmasının ardından Başkan Roosevelt onu askeri danışmanı yaptı. 45'te Truman'ın Japonlara karşı atom bombasını kullanmasını tavsiye eden Marshall'dı. Stalin, Marshall'a Komutan Suvorov Nişanı verilmesini emretti ve ödülü Büyükelçi Gromyko takdim etti.
Savaştan sonra Marshall istifa etti ve Truman onu Dışişleri Bakanı olarak atadı. Bir savaş kahramanı olan Marshall, Avrupa ekonomisinin toparlanmasına yönelik ünlü planın yazarıydı.
Marshall'ın benzer düşünen kişisi, onun ilk yardımcısı ve gelecekteki halefi Dean Acheson'du. O, karakterinden ve ilkelerinden sapmayan bir insandı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Acheson, Sovyetler Birliği ile ilişkilerin iyileştirilmesinin savunucusuydu. Aksi takdirde Moskova'nın Amerika ve İngiltere'ye olan güvenini kaybedeceğine inanarak atom enerjisinin sırlarını Sovyetler Birliği ile paylaşmayı teklif etti.
Ancak daha sonra Acheson pozisyonunu değiştirdi. Eylül 1945'ten itibaren Dışişleri Bakanlığının Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı olarak görev yaptı. Kendisi en çok Stalin'in Türkiye'yi Boğaz'ın kontrolünü Sovyetler Birliği'ne devretmeye zorlama girişiminden etkilenmişti.
Acheson, Başkan Truman'la konuşarak onu ABD'nin Stalin'e karşı sert bir tavır alması gerektiğine ikna etti. Acheson çevreleme politikasının mimarı oldu. Marshall çoğu zaman Washington'da bulunmuyordu ve Acheson, Amerikalı diplomatların günlük işlerini yönetiyordu. Petrolden çok Stalin'in Orta Doğu'da kendine yer edinmesini engellemenin gerekliliğini düşünüyordu.
Arap ülkeleriyle yakın ilişkileri destekleyenler de Amerikan istihbaratının gidişatını belirliyor.
Dışişleri Bakanlığı'nın istihbarat ve enformasyon dairesinin başkanı, Suudi Arabistan'ın son büyükelçisi William Eddy idi. Eğer istifa ettikten sonra Arap-Amerikan petrol şirketi Aramco'da yüksek maaşlı bir danışmanlık pozisyonu aldığını bilirseniz, Arap dünyasına duyduğu sempatiyi açıklamak kolaydır.
CIA'in en iyi Orta Doğu uzmanı, merhum Başkan Theodore Roosevelt'in torunu Kermit Roosevelt'ti. Devlet hizmetinden ayrıldıktan sonra Gulf Oil petrol şirketinin başkan yardımcısı olarak da görev aldı.
Amerikalılar, Sovyetler Birliği'nin Orta Doğu'ya olan ani ilgisi ve Siyonizm'e açıkça verdiği destek karşısında şaşırdılar.
2 Kasım 1947'de New York'taki Filistin Yahudi Ajansı ofisinin siyasi danışmanı L. Gelber, Dışişleri Bakanlığı'nın BM Bölümü yöneticisi Dean Rusk ile görüştü.
Gerber raporunda "Bay Rusk beni Bakan Marshall'ın otel odasında kabul etti" diye yazdı. - Savaş sırasında, Bay Rusk bir albaydı, Mart 1947'ye kadar Savunma Bakanı'nın siyasi işlerinden sorumlu sivil asistanı olarak çalıştı ve muhtemelen Dışişleri Bakanı tarafından Dışişleri Bakanlığı'na devredilen yeni isimlerden biri oldu. eski ordudaki meslektaşları arasında.
Bay Rusk'un sıradan bir bölüm başkanı olmadığına inanmak mantıklı olacaktır. Kendisi güvenilen ve General Marshall adına konuşan kişidir. Eğer durum böyleyse, Bay Rusk'un aşağıdaki açıklamalarından bazılarına büyük önem verilmelidir.
Kendi çıkarımız için, Rusya'ya herhangi bir bağlılık görüntüsünden kaçınmamız gerektiğine inanıyor. Rusya'nın Filistin'in bölünmesi yönündeki konuşması, Siyonizm yanlısı siyasetteki yeniliği nedeniyle şaşırtıcıdır.
Artık perde arkasında yerinden edilmiş Yahudilerin Karadeniz kıyısındaki Köstence'de toplanıp Rusya bölgesinden Filistin'e doğru yola çıktıkları konuşuluyor. Biz bu durumu SSCB'nin insani tutumunun bir ifadesi olarak anlayabiliriz, ancak başkaları bunu büyük bir gücün, yerinden edilmiş kişilerin piyon rolü oynadığı ve amacının kışkırtmak olan bir manevrası olarak yorumlayabilir. Anglo-Amerikan grubu için endişe verici.
Bay Rusk, Siyonistler ile Sovyetler Birliği arasında algılanan herhangi bir özel bağlantının Amerika Birleşik Devletleri ve Batı dünyası üzerindeki etkisine yakından bakmamızı tavsiye etti."
Gelber, Rusk'a Rusya'nın neden Filistinli Yahudilere karşı daha sempatik hale geldiğini düşündüğünü sordu. Rusk, kendi bakış açısına göre Rusların asıl görevinin Marshall Planını baltalamak olduğunu, bunun için de Avrupa ve Amerika Yahudilerinin desteğini almak istediklerini söyledi.
Harika bir kariyere sahip olan ve John Kennedy döneminde Dışişleri Bakanı olan Rusk yanılmıştı.
Peki Stalin'in İsrail'i yaratmak için elinden gelen her şeyi yapmasına neden olan şey neydi?
İsrail'in Moskova'daki ilk büyükelçisi ve daha sonra dışişleri bakanı ve hükümet başkanı olan Golda Meir şunu yazdı:
“Artık Sovyetler için asıl meselenin İngiltere'nin Orta Doğu'dan kovulması olduğuna hiç şüphem yok. Ancak 1947 sonbaharında, Birleşmiş Milletler'de tartışmalar gerçekleştiğinde, bana öyle geldi ki, Sovyet bloğu da bizi destekliyordu çünkü Ruslar zaferlerinin bedelini korkunç bir bedelle ödediler ve bu nedenle acı çeken Yahudilere derin bir sempati duyuyorlardı. Nazilerden o kadar acı ki, devletlerini hak ettiklerini anlıyorlar."
Stalin, yirminci yüzyılda soykırımın kurbanı olan Yahudilerin kaderiyle ilgileniyor muydu? Bu soruyu cevaplamanın en kolay yolu: Tabii ki hayır. Tıpkı diğer halkların kaderiyle ilgilenmediği gibi.
Stalin uzun zaman önce kendisini Gürcü halkına ait hissetmeyi bırakmıştı. Rus olmak istiyordu, kendisini Rus olarak görüyordu. Ve küçük Vasya Stalin şaşkınlıkla kız kardeşine şöyle dedi: “Babamızın bir zamanlar Gürcü olduğunu biliyor musun…”
Savaş boyunca ayrıntılı günlükler tutan ve yakın zamanda yayınlanan profesör ve edebiyat eleştirmeni Leonid İvanoviç Timofeev, 1344 Aralık'ta şunu yazdı: "Son ankette Stalin'in uyruğa göre Rus olduğunu belirttiğini söylüyorlar."
Aslında Stalin uzun süredir anketleri doldurmamıştı. Görev başında onları gören az sayıda kişi bir paçavra içinde sessiz kaldı. Ancak bunun hakkında konuşmaları karakteristiktir. Milliyet konusu endişe vericiydi.
Aynı profesör Timofeev günlüğüne şunları yazdı:
“Dün Evnin vardı. Onu bir okul enstitüsüne yerleştirmek istedim. İlk başta her şey yolunda gitti, ancak uyruğunu öğrendikten sonra adaylığı hiçbir tartışma yapılmadan ve kategorik olarak reddedildi. İlginç: Azaldığını sanıyordum...
Üniversitede de Evnin'in durumu aynı: Yahudilerin lisansüstü eğitime kabulünü reddettiler ve o kadar düşüncesizce ki tüm üniversite bu konuyu konuşuyordu...
İlginç bir dokunuş. Egolin [2] Merkez Komite için adamlarım olup olmadığını sordu. Shchirina'yı ona tavsiye ettim ama Yahudi olduğu için uygun olmadığını söyledi. Antisemitizm o kadar büyüdü ki, Moskova'da Paskalya'da bir kızın Yahudiler tarafından bıçaklanarak öldürüldüğüne dair bir söylenti dolaşıyor...
Gosizdat'ta bana koleksiyonların derlenmesinin kime emanet edilmesi gerektiğini sordular, ancak zorunlu bir koşulla: yalnızca Rus yazarlar: Yahudileri aktif olarak görevlerinden aldıklarını ve yerlerine Rusları yerleştirdiklerini söylüyorlar...
Anti-Semitizm hâlâ gelişiyor: Üniversitelerde Yahudilere Rus edebiyatıyla ilgili ders verilmemesi öneriliyor. Rus edebiyatı okuma talihsizliğine uğrayan, ihraç edilme tehlikesiyle karşı karşıya olan iki yardımcı doçentimiz var...
Devlet Yayınevi'nde restore edilen Edebiyat Ansiklopedisinde kimlerin çalışacağının tartışıldığı toplantıda Chagin, "bizim milletimizden" kişileri aday göstermenin gerekli olduğunu söyledi...
Devrimden önce anti-Semitizm, resmi çevrede sıkı bir şekilde yerelleştirilmişti ve kamuoyunun kınama çemberiyle çevrelenmişti. Şimdi tam tersine yukarıdan birleşik bir ortama geliyor ve Shchedrin'in dediği gibi üstlerinin emirlerini tartışmak değil, anlamak zorunda. Yani Yahudilerin bile bu politikayı desteklemesi ve uygulaması gerekiyor.”
Bütün bunlar birkaç ayın kayıtları! Savaştan sonra Yahudi düşmanlığı daha da yaygınlaştı.
İsrail'in kaderi New York'ta belirlendiğinde ve Stalin Molotov, Vyshinsky ve Gromyko'ya Siyonistleri destekleme emrini verdiğinde, Sovyetler Birliği'nde antisemitizm zaten tamamen parti ve devlet aygıtının pratik politikası haline gelmişti. Ve İsrail'in yaratılması mücadelesine Yahudilerin aygıttan tasfiyesi eşlik etti.
Ancak Stalin burada herhangi bir çelişki görmedi.
Filistin'de bir Yahudi devletinin kurulmasına aktif katılım, her ne kadar kendi içinde hoş olsa da, yalnızca İngilizleri kızdırmanın ve Orta Doğu'daki nüfuzlarını azaltmanın bir yolu değildi.
Sovyetler Birliği savaştan zaferle çıktı ve bu sadece toprak kazanımlarını değil aynı zamanda nüfuzunun dünyaya yayılmasını da içeriyordu.
“Benim görevim anavatanın sınırlarını genişletmekti. Görünüşe göre Stalin ve ben bu görevle iyi başa çıktık," diye hatırladı Molotov kendini beğenmiş bir şekilde.
Maxim Litvinov, 1946 yazında Amerikalı bir gazeteciye şunları söyledi:
Rusya, sınırların genişletilmesine dayanan önceki güvenlik konseptine geri döndü. Ne kadar çok bölgeye sahip olursanız güvenliğiniz o kadar güçlü olur. Batı'nın Sovyet taleplerine boyun eğmesi, bir süre sonra Batı'nın bir dizi yeni taleple karşı karşıya kalmasına yol açacaktır.
Ehrenburg'a göre Maxim Maksimovich, Stalin hakkında ölçülü bir şekilde konuştu, zekasını takdir etti ve yalnızca bir kez dış politika hakkında konuşurken içini çekti: “Batı'yı tanımıyor... Rakiplerimiz birkaç şah veya şeyh olsaydı, onları alt ederdi. ...”
Aynı sıralarda Merkez Komite Sekreteri A.A. Kuznetsov şunları söyledi:
“Kendimizi savunuyoruz ama savaşın sonuçlarına bakılırsa çok güçlü bir güç haline geldiğimizde her yerde kendi bağımsız, aktif dış politikamızı sürdürmemiz gerektiğine dair göstergeler var. Elçilere de öyle talimat verildi ki, rezillik yapmamaları, daha cesur davranmaları gerekiyor.”
Merkez Komite Üyesi ve Sovinformburo S.A.'nın başkanı. Lozovsky ordu propagandacılarına ilham verdi:
“Dayak, bilinci belirler - ve yüzümüzü dövdüğümüz gerçeği birçokları tarafından içselleştirilir ve Sovyetler Birliği'nin gücü temsil ettiğini ve güce her zaman saygı duyulduğunu hayal etmeye başlarlar; Beğenip beğenmedikleri başka bir soru ama her zaman saygı duyuyorlar.”
Savaştan sonra Stalin daha önce hiç ilgilenmediği bölgelere ilgi duymaya başladı. Afrika'daki İtalyan kolonilerinin kaderi tartışıldığında Molotov, Amerikalılarla yaptığı toplantıda bunlardan biri olan Trablusgarp'ın (bugünkü Libya) vesayet hakkının Sovyetler Birliği'ne devredilmesini talep etti.
Molotov şunları hatırladı:
“Stalin diyor ki: “Haydi basın!” Bana bu alanın bize tahsis edilebilmesi için soruyu sormam talimatı verildi. Orada yaşayanları bırakın ama bizim kontrolümüz altında.”
Amerikalılar aynı fikirde değildi ve Stalin, Libya'sız kaldı. Sonra Molotov şaka yaptı:
"İtalyan kolonilerinden birini bize bırakmak istemiyorsanız, Belçika Kongo'suyla yetiniriz."
Kongo'nun kanıtlanmış uranyum rezervleri vardı. İlk atom bombası çoktan patlatılmıştı ve uranyum altından daha değerli hale gelmişti.
Stalin, Karadeniz boğazlarının kontrolünü ele geçirmek istedi ve İran ve Çin Sincan topraklarında bir Sovyet cumhuriyeti kurmaya çalıştı. Finlandiya ve Çin'de Sovyet deniz üsleri kurdu. Lider Filistin'de de benzer bir şeye güveniyordu. Eğer orada sosyalist bir cumhuriyet kuramazsanız, en azından güvenilir bir müttefik ve askeri üsler edinin.
Nazi Almanyası'nın yenilgisinden sonra, Doğu Avrupa Sovyet kontrolüne girdikten sonra her şey mümkün görünüyordu. Polonya, Çekoslovakya veya Bulgaristan'daki yeni hükümetler Moskova'nın talimatlarına tam olarak uygun hareket ediyorlarsa, o zaman neden gelecekteki Yahudi devletinin liderlerinin de aynı davranışa sahip olacağına güvenmiyorsunuz?
Stalin, Amerikalı diplomatların ve istihbarat görevlilerinin korktuğu gibi Ortadoğu'daki meselelere müdahale edip askerlerini İsrail topraklarına nakledebilecek kapasitede miydi?
İşte komşu bölgeden bir örnek.
Kruşçev, "Stalin neredeyse Yugoslavya'ya saldırmaya hazırlanıyordu" dedi. — Ukrayna Devlet Güvenlik Bakanı'nın bana Odessa'dan çok sayıda insanın gizlice Balkanlara gönderildiğini bildirdiğini hatırlıyorum. Bir gemiyle muhtemelen Bulgaristan'a gönderildiler.
Ayrılışlarını organize eden kişiler bana askeri oluşumların oluşturulduğunu, sivil kıyafetlerle ayrılmalarına rağmen valizlerinde askeri üniforma ve silah bulunduğunu bildirdi.
Bana Yugoslavya'ya bir tür saldırının hazırlandığı bilgisi verildi. Bunun neden gerçekleşmediğini söyleyemem. Üstelik bunu Stalin'in kendisinden hiç duymadım ama bu insanların gemilere gönderilmesini ve gemilere binmesini organize eden vasiyetini yerine getirenler bana rapor verdi. Agresif bir ruh halindeydiler: “Onlara bizimkini verecekler!” Zaten gidiyorlar ve yakında harekete geçecekler.”
Olan bitenle ilgili sözlerinde herhangi bir pişmanlık yoktu.”
İsrail Sovyet sınırlarına Yugoslavya'dan daha uzaktı. Sovyet filosu ve havacılığı Orta Doğu'ya hızlı bir çıkarma operasyonunu destekleyemedi. Buna hazırlanmak gerekiyordu, her şeyden önce tabiri caizse alıcı tarafı hazırlamak gerekiyordu.
30 Mayıs 1947'de bir hükümet kararnamesiyle, siyasi, askeri, bilimsel ve teknik istihbaratı yürütmekle görevli olan Bakanlar Kurulu'na bağlı Bilgi Komitesi (4 No'lu Komite) kuruldu. Komiteye yarı zamanlı olarak Dışişleri Bakanı Vyacheslav Molotov başkanlık ediyordu.
İstihbarat, ülke liderliğine Filistin'de olup bitenler hakkında güvenilir bilgi sağlamakla görevlendirildi. Bu, siyasi istihbaratın Ortadoğu yönünü yöneten Albay Andrei Makarovich Otroshchenko'ya emanet edildi. Savaştan önce Tahran'da ikamet ediyordu. 38'de tutuklandı. Şanslıydı; Yezhov'un yerine İçişleri Halk Komiseri olarak Beria getirildi. Aralarında Otroşçenko'nun da bulunduğu bazıları serbest bırakıldı. Hatta savaş sırasında tekrar saflara döndürülerek Tahran'a gönderildi.
Yasadışı istihbarat dairesi başkanı Korotkov'a başka bir görev daha verildi: Filistin'e giden Yahudiler arasından ajan toplamak.
Bilgi Komitesinin ilk sakini, çok uzun boylu, görkemli, bıyıklı Vladimir Ivanovich Vertiporokh İsrail'e gönderildi. Görünüm, genel rütbeyle sonuçlanan kariyerinde önemli bir rol oynadı. 1953 yılında gösterişli görünümünü beğenen Beria, tam da bu nedenle Vertiporokh'u doğu istihbarat departmanının başına atadı.
Moskova Et Endüstrisi Kimya-Teknoloji Enstitüsü mezunu olan Vertiporokh, hemen NKVD aparatına girdi. Hizmet Uzak Doğu'da başladı - balıkçılık endüstrisi işletmelerine yönelik operasyonel güvenlik hizmetleriyle uğraştı. 1942'de İran'a, Meşhed şehrine, Sovyet birliklerinin işgal ettiği bölgeye gönderildi.
Vertiporokh 1948'in sonunda İsrail'e geldi ve burada İngilizce öğrendi. İbranice veya Arapça bilmeyen istihbarat görevlileri yalnızca Rusya'dan gelen kişilerle iletişim kurabiliyordu; bu da onların operasyonel yeteneklerini nesnel olarak sınırlıyordu. Doğru, işi kolaylaştıran koşullar da vardı - genç eyalette sırları ciddiye almıyorlardı, çok şey açık ve kamuya söylendi ve yapıldı.
Pavel Anatolyevich Sudoplatov'un anıları, istihbaratın “ajanlarımızı Romanya üzerinden Filistin'e gönderme talimatı aldığını” söylüyor. Filistin'de İngilizlere karşı muharebe ve sabotaj operasyonlarında kullanılabilecek yasadışı bir istihbarat ağı oluşturmaları gerekiyordu." Korgeneral Sudoplatov, 1946'dan beri Devlet Güvenlik Bakanlığı'nın terör ve sabotaj hizmeti olan “DR” departmanına başkanlık ediyor.
Sudoplatov, bu operasyon için üç subay tahsis ettiğini yazdı: Garbuz, Semenov (gerçek adı Alexander Taubman) ve Kolesnikov.
Sudoplatov, "Semyonov ve Kolesnikov, Hayfa'ya yerleştiler ve iki istihbarat ağı kurdular, ancak İngilizlere karşı sabotajlarda yer almadılar" dedi. Kolesnikov, Almanlardan ele geçirilen küçük silahların ve tanksavar füzelerinin Romanya'dan Filistin'e teslimatını organize etmeyi başardı. Garbuz Romanya'da kaldı ve gelecekte İsrail'e yerleştirilecek adayları orada seçti.”
Sudoplatov'un adamları, savaş durumunda Batı ülkelerine karşı terör ve sabotaj için operasyonel yetenekler hazırlamak gibi belirli faaliyetlerle meşguldü. Filistinli Yahudilere yardım edip etmedikleri bilinmiyor. Bu konudaki Sovyet belgelerinin gizliliği kaldırılmadı. İsrail materyallerinde buna dair hiçbir ipucu yok, ancak Sovyet istihbarat servisleri bir şeye bulaşmış olsaydı, İsrail bunu onlarca yıl içinde isteyerek kamuoyuna açıklardı.
Pavel Anatolyevich Sudoplatov'un anıları son derece ilginç, bir macera romanı gibi okunuyor ama onları tamamen güvenilir bir kaynak olarak görmek imkansız.
Bahsettiği kişi, emekli albay Joseph Mihayloviç Garbuz, 52 sonbaharında devlet güvenliğinden ihraç edildi ve iki bin dört Ağustos'ta öldü.
Taubman, istihbarat servislerinin tarihine Troçki'nin sadık destekçilerinden Alman komünist Rudolf Clement'in öldürülmesini organize eden adam olarak geçti. 1938'de, Moskova'nın talimatıyla Troçki tarafından oluşturulan Dördüncü Enternasyonal'in kuruluş konferansının arifesinde Taubman, Clement'i güvenli bir eve götürdü ve burada bıçaklanarak öldürüldü. Ceset Seine nehrine atıldı. Polis cesedi bulup teşhis etmeden önce Taubman çoktan Moskova'ya dönmüştü. Soyadı değiştirildi ve Semyonov adı altında devlet güvenliğinde görev yapmaya devam etti.
Bessarabia'da doğan Albay Yuri Antonovich Kolesnikov (bazı kaynaklar gerçek adını Jonah Toivovich Goldstein olarak listeliyor), savaş sırasında düşman hatlarının gerisinde yaklaşık üç yıl geçirdi, bir keşif ve sabotaj müfrezesine komuta etti. Devlet güvenlik teşkilatlarından ayrıldıktan sonra edebiyat çalışmalarına başladı ve Sovyet Halkının Anti-Siyonist Komitesi ile işbirliği yaptı. Savaş sırasında iki kez Sovyetler Birliği Kahramanı unvanına aday gösterildi, ancak yalnızca doksan altıda Kolesnikov Rusya Kahramanı'nın altın yıldızıyla ödüllendirildi. Kolesnikov, gizemli bir şekilde anılar yazdığını söyleyerek Romanya ve Filistin'deki çalışmaları hakkında konuşmayı kesin bir şekilde reddetti - "her şey orada olacak."
Elbette Sovyet istihbarat görevlileri Filistin'e giderek orada çeşitli Sovyet kurumlarının koruması altında çalıştılar. Ancak görünen o ki kendilerini bilgi edinme ve ajanları işe alma gibi geleneksel rollerle sınırladılar.
Doğu Avrupa'dan gelen sol görüşlü Filistinli Yahudiler, Sovyet temsilcileriyle isteyerek temasa geçtiler, her türlü soruyu yanıtladılar ve bildikleri her şeyi anlattılar. Bunu içtenlikle ve keyifle yaptılar.
Sovyet istihbarat görevlileri en çok orduyla ilgileniyordu. Daha sonra İsrail Savunma Kuvvetleri'ne dönüştürülen yeraltı askeri örgütü Haganah'ın ve Palmach'ın (Plugotmahats'ın kısaltması - şok şirketleri) liderliğiyle ilgilendiler. Bunlar, II. Dünya Savaşı sırasında Almanlara ve müttefiklerine karşı savaşmak için oluşturulan savaş birimleriydi. Yahudi askerler Sovyetler Birliği'ne sempati duyuyorlardı ve sır olarak görülse bile Sovyet halkıyla bilgi paylaşmanın utanç verici olduğunu düşünmüyorlardı.
Bilgi kaynaklarının bolluğu istasyon personeli arasında aldatıcı bir güç duygusu yarattı. İsrail'i gizlice kontrol edebileceklerine ve onun aracılığıyla Amerikan Yahudi cemaatini etkileyebileceklerine inanıyorlardı. Bunlar birer yanılsamaydı; Sovyet halkı İsrail siyasi sistemini anlamıyordu. Ülkeyi yönetenler ve İsrail'in rotasını belirleyenler radikal askerler değil, ılımlı politikacılardı. İktidardaki politikacılar arasında Sovyet ajanları yoktu.
26 Kasım 1947'de BM Genel Kurulu Filistin sorununu görüşmeye başladı.
Aynı günün erken saatlerinde, Başkan Truman ve önemli bakanlar CIA'den bir brifing aldılar. Filistin'in kaos içinde olduğu ve "Sovyetlerin konumlarını güçlendirmek için her türlü fırsatı aradığı" belirtildi.
Amerikan istihbaratı, hükümetini, bir Yahudi devletinin ortaya çıkmasının, bir yandan Amerika'yı ihtiyaç duyduğu petrolden mahrum bırakabileceği, diğer yandan da Sovyetlerin Orta Doğu'ya nüfuz etmesine kapı açabileceği konusunda uyardı.
Savunma Bakanı Forrestal, Demokrat Parti'nin başkanıyla görüştü, ona gizli bir CIA notu gösterdi ve ondan Başkan Truman'ı etkilemesini, ona sadece Arapların değil, tüm Müslüman dünyasının Amerika'ya karşı ayaklanacağını açıklamasını istedi.
Ancak o gün Filistinli Yahudilerin kendi devletlerine dair umutları daha da güçlendi.
Genel Kurul oturumunda Gromyko, Yahudilerin kendi devletlerini kurma hakkını savunan ünlü konuşmasını önceki konuşmasından çok daha güçlü ve daha mantıklı bir şekilde yaptı. Konuşma esas olarak Moskova'da yazıldı; Gromyko ona yeni renkler ekledi.
Andrei Andreevich, Filistin'in geleceği sorununu çözmek için iki olası seçenek olduğunu söyledi. Birincisi tek bir Arap-Yahudi devletinin kurulmasıdır. Eğer bu seçenek, Araplar ve Yahudiler birlikte yaşayamayacaklarını söyledikleri için gerçekçi değilse, o zaman Filistin'in iki bağımsız demokratik devlete (bir Arap ve bir Yahudi devleti) bölünmesi gerekir.
Tek bir devletin yaratılmasının şu anda imkânsız olduğu artık aşikardır. Yani ikinci seçenek kalıyor. Buna yalnızca Arap devletleri itiraz ediyor.
Belki de hiç kimse Yahudilerin Filistin'de kendi devletlerine sahip olma haklarını Gromyko'dan daha iyi kanıtlayamadı:
Arap ülkelerinin temsilcileri, Filistin'in bölünmesinin tarihi bir adaletsizlik olduğuna dikkat çekiyor. Ancak Yahudi halkının uzun bir tarihsel dönem boyunca Filistin'le ilişkili olması nedeniyle bu bakış açısına katılamayız. Üstelik son dünya savaşı sonucunda Yahudi halkının içinde bulunduğu durumu da gözden kaçıramayız. Hitler Almanyası'nın dayattığı savaşın sonucunda Yahudilerin diğer halklardan daha fazla acı çektiğini şimdi bile hatırlamakta fayda var. Batı Avrupa'da Yahudi halkının çıkarlarını Nazilerin keyfiliğinden ve şiddetinden yeterince koruyabilecek tek bir devlet olmadığını biliyorsunuz.
Arap delegasyonları Sovyetler Birliği'nin bu tutumundan duydukları memnuniyetsizliği dile getirdiler. Gromyko onlara şu cevabı verdi: "Bizim derin inancımıza göre, Filistin'in iki bağımsız devlete bölünmesi sadece Yahudilerin değil, aynı zamanda Arapların da temel çıkarlarına tekabül etmektedir."
Gromyko'ya göre Filistin'in bölünmesi "büyük bir tarihsel öneme sahip olacak":
"Böyle bir karar, bildiğiniz gibi yüzbinlerce temsilcisi hâlâ evsiz, kendi evleri olmayan ve bazı Batı Avrupalı ülkelerin topraklarındaki özel kamplarda yalnızca geçici barınak bulan Yahudi halkının meşru taleplerini karşılayacaktır. devletler.”
Gromyko, yalnızca Araplar ve Yahudilerin anlaşmaya varması halinde Filistin'den çekilmeye ve iki devletli çözüm için gerekli koşulları sağlamaya hazır olduğunu söyleyen İngiliz hükümetine saldırdı: "Bu oturumda Filistin sorununun tartışılması, Arapların ve Yahudilerin anlaşmaya varılamaz. Dolayısıyla bu şartları öne sürmek, neredeyse Genel Kurul karar vermeden onu gömmekle eşdeğerdir.”
Gromyko esasen Yahudi yeraltı gruplarının İngiliz yetkililere karşı silahlı mücadelesini destekliyordu: “Filistin'deki mevcut düzen hem Yahudiler hem de Araplar tarafından nefret ediliyor. Özellikle Yahudilerin bu tarikatlara karşı tutumu nedir, hepiniz biliyorsunuz.”
Gromyko, BM'nin Filistin'in kaderini belirleme hakkının olmadığı konusunda ısrar eden Arap delegasyonlarına da yanıt verdi:
“Genel Kurul, Birleşmiş Milletler'in tamamı gibi, bu konuyu ele alma hakkına sahip olduğu gibi, Filistin'deki mevcut durum göz önüne alındığında uygun bir karar almak zorundadır. Sovyet delegasyonunun görüşüne göre, Filistin sorununun çözümü için özel Komisyon tarafından hazırlanan ve bu planı uygulamaya yönelik önlemlerin pratikte uygulanmasının Güvenlik Konseyi'ne bırakılması gerektiği planı, Filistin sorununun sürdürülmesi ve sürdürülmesinin çıkarlarıyla tamamen tutarlıdır. uluslararası barışın güçlendirilmesi ve devletler arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin çıkarları. Sovyet delegasyonunun Filistin'in bölünmesi yönündeki tavsiyeyi desteklemesinin nedeni budur.”
Gromyko'nun konuşması İsrail'in kaderi açısından belirleyici oldu. Dünya çapındaki Yahudi gazeteleri tarafından yayınlandı. Bu aynı zamanda Amerikalıları da etkiledi. Başkan Truman son kararı verdi. Stalin Yahudilere kendi devletlerini vermeye kararlı olduğundan, ABD'nin direnmesi aptallık olurdu!..
Amerikan Başkanı Weizmann'la gizlice görüştü. Truman, Dünya Siyonist Örgütü'nün başkanını övdü:
“Weizmann harika bir adamdı, şimdiye kadar tanıştığım en bilge adamlardan biri, gerçek bir lider, türünün tek örneği…”
Başkan doğrudan ekibini ilgilendiren konular hakkında konuştu; Sovyetler Birliği bölgeye sızmak için Yahudi devletini kullanıyordu.
Weizmann, "Bu olmayacak" diye yanıtladı. “Sovyetler fikirlerini yaymak için Yahudi göçünü kullanmak isteselerdi bunu uzun zaman önce yapabilirlerdi. Ama komünizmden kaçan insanlar bize geliyor. Müreffeh köylüler ve vasıflı işçiler, komünizm döneminde imkansız olan yüksek bir yaşam standardı için çabalıyorlar. Komünizm ancak toplumun okuma yazma bilmeyen ve yoksul kesimleri arasında yayılabilir.”
Truman, Amerikan yönetimindeki çelişkili görüşlere rağmen Filistin'in bölünmesini kabul etti. Dahası, Dışişleri Bakanlığı'ndan Latin Amerika ülkelerinin ya Filistin'in bölünmesi yönünde oy kullanmasını ya da çekimser kalmasını sağlamasını talep etti.
Başkan kendi diplomatlarının kendisiyle aynı fikirde olmadığını ve onun çizgisini boykot ettiğini biliyordu. Truman ısrar etti. Her gün Dışişleri Bakanlığı'nı arayarak talimatlarının nasıl yerine getirildiğini sordu.
Ancak Latin Amerika ülkelerinin oylarının, daha önce Latin Amerika'dan sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı olan Nelson Rockefeller tarafından güvence altına alındığı söyleniyor. Truman onu kovdu çünkü Rockefeller tüm yerel diktatörleri destekliyordu.
Rockefeller neden aniden Filistinli Yahudilere yardım etmeye karar verdi? Bazıları onun Nazi Almanyası ile gizli iş yürüttüğünün suçluluk duygusundan kaynaklandığını söylüyor. Diğerleri ise Rockefeller'ın ifşa edilmekten korktuğunu ve Siyonist hareketin liderlerine bu konuyu asla gündeme getirmeyeceklerine dair söz verdiklerini iddia ediyor.
Öyle ya da böyle, Rockefeller üç gün içinde Latin Amerika'da tanıdığı herkesi aradı. Ve her ülkede karar veren herkesi tanıyordu. Görünüşe göre çok ikna ediciydi.
Sonuç olarak "hayır" oyu vermek üzere olan Brezilya ve Haiti "evet" oyu verdi. Çekimser kalmayı tercih eden Nikaragua, Bolivya ve Ekvador da lehte oy kullandı. Filistin'in bölünmesine karşı çıkan Arjantin, Kolombiya ve El Salvador ise oylamada çekimser kaldı.
BM Genel Kurulu'nun 181 Sayılı Kararı - "Filistin'deki İngiliz Mandası Topraklarında İki Bağımsız Devletin Kurulması Hakkında" - yirmi dokuz Kasım 1947 Cumartesi günü kabul edildi.
Yahudilerin iki devlet kurulması yönünde üçte ikilik bir oy toplaması gerekiyordu.
Stalin'in konumu daha da önemliydi çünkü BM'de bir değil beş oyu vardı.
Birleşmiş Milletler'in kurulması tartışılırken Stalin, tüm Sovyet cumhuriyetlerini gelecekteki BM'ye getirmeye ve böylece oradaki konumunu güçlendirmeye çalıştı.
Bu amaçla, kırk dört Ocak'ta Merkez Komite genel kurul toplantısında “Birlik cumhuriyetlerine dış ilişkiler alanında yetki verilmesi ve bu bağlamda Halk Dışişleri Komiserliği'nin tamamen dönüştürülmesine ilişkin yasa” çıkarıldı. -Birliğin Birlik-Cumhuriyet Halk Komiserliği'ne dönüştürülmesi” teklifi onaylandı.
Şubat ayında anayasa değiştirildi ve birlik cumhuriyetlerine diğer devletlerle ilişki kurma, onlarla anlaşma yapma ve hatta büyükelçilik ve konsolosluk alışverişinde bulunma hakkı verildi.
28 Ağustos 1944'te Amerikalı ve İngiliz diplomatlarla yaptığı toplantıda Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Gromyko, "tüm müttefik Sovyet sosyalist cumhuriyetlerinin Örgüt'ün orijinal katılımcıları arasında olması gerektiğini" belirtti.
İngilizler ve Amerikalılar şaşkına döndü. Başkan Roosevelt, bu durumda kırk sekiz Amerikan eyaletinin tamamının BM'ye kabul edilmesinin gerekli olacağını söyledi. Ancak Washington bu farklılıkları gizlemeye çalıştı. Amerikalılar, bu konudaki anlaşmazlığın kamuoyuna açık hale gelmesinden ve Almanya'nın müttefikler arasında anlaşmazlık olduğuna karar vererek savaşın uzamasından endişe ediyorlardı.
Roosevelt, 1 Eylül'de Stalin'e kişisel bir mektup yazarak bu talebin BM'nin kuruluşunu tehlikeye attığını belirtti. Stalin, Roosevelt'e, bunun Sovyetler Birliği için temelde önemli bir konu olduğunu, özellikle de örneğin Ukrayna ve Beyaz Rusya'nın "nüfus ve siyasi önemleri açısından bazı devletleri aştığı" yanıtını verdi.
Amerikalılar başlangıçta Stalin'in önerisini "kaprisli bir jest veya kötü bir şaka" olarak değerlendirdiler. Aslında bu küstah bir diplomasi tarzıydı: neden denemiyorsunuz, ya başarılı olursa? Ve kısmen başarılı oldu.
Şubat 1945'te Churchill ve Roosevelt Yalta'ya geldi. Savaş sonrası dünya düzeni tartışıldı. Molotov bir uzlaşma formülü önerdi. Moskova on altı cumhuriyetin tamamını kabul etme şartını geri çekiyor ancak üç cumhuriyetin kabul edilmesini istiyor: Ukrayna, Beyaz Rusya ve Litvanya. En kötü senaryoda iki. Kırım Konferansı'nın gizli protokolünde ABD ve Büyük Britanya, Ukrayna ve Beyaz Rusya'nın gelecekteki dünya örgütüne kabulünü destekleme konusunda anlaştılar.
Dünyanın bu gizli anlaşmadan haberi yoktu. Roosevelt ve Churchill'in hâlâ kendi astlarını ve ülkelerinin kamuoyunu ikna etmesi gerekiyordu.
Ancak 1945 baharında Stalin ve Molotov, kuruluş konferansı için Belarus ve Ukrayna'dan delegasyonların San Francisco'ya gönderilmesini emretti. Amerikalılar bunu beklemiyordu ve engellemeye çalıştı. Örgütün kurulmasından sonra her iki cumhuriyetin de BM'ye kabul edilebileceğini söylediler.
Ancak Moskova'nın talimatlarına uyan Gromyko zor bir pozisyon aldı. Onun katılımı olmasaydı konferans tamamen dururdu. Tehditler ve ültimatomlar işe yaradı. 27 Nisan 1945'te Ukrayna ve Belarus'un Birleşmiş Milletler'in asıl üyeliğine kabul edilmesine karar verildi.
Böylece Stalin'in BM'de bir değil üç oyu vardı: Sovyetler Birliği, Ukrayna ve Beyaz Rusya. Ayrıca Çekoslovakya ve Polonya da Moskova'nın talimatı doğrultusunda oy kullandı. Stalin'in beş oyu belirleyiciydi. Eğer Stalin karşı oy kullansaydı İsrail ortaya çıkmazdı. Otuz üç ülke “lehte”, on üç ülke ise “aleyhte” oy kullandı. İngiltere'nin de aralarında bulunduğu birçok ülke çekimser kaldı.
Karar alındı.
General Charles de Gaulle, "Fransa, İsrail'in kuruluşuna resmi olarak katılmamış olsa da, İsrail'in ortaya çıkışını sıcak bir şekilde onayladı" diye yazıyordu. Yahudi halkını, masalsı tarihleriyle işaretlenmiş ve on dokuz yüzyıl önce onlara ait olan bir toprakta bir araya getirerek onlara kendi kendilerini yönetme hakkını verme görevinin büyüklüğü, beni büyülemeden edemedi.
İnsani açıdan bakıldığında, bu insanların kendi ulusal evlerine sahip olmalarının doğru olduğunu düşündüm ve bunu, Yahudi halkının yüzyıllar boyunca yaşadığı, en kötüsü kitlesel olan tüm acıların bir tür telafisi olarak gördüm. Hitler Almanyası'nın gerçekleştirdiği katliamlar ... "
Mutluluktan çılgına dönen yüz binlerce Filistinli Yahudi coşkuyla sokaklara çıktı.
Ertesi gün, yani 30 Kasım'da Filistin'de Araplar arasında BM kararına öfkelenen huzursuzluk başladı. Yahudiler her yerde saldırıya uğradı ve yedi kişi öldü.
Filistin'i ele geçirmek için Suriye'de Arap Kurtuluş Ordusu kuruldu. Zaten Şubat 1948'de Arap birlikleri Filistin'in her yerinde Yahudilere zulmetti. Çaresizce direnen Yahudi yerleşim birimlerini yakalayıp yok edemediler ama aralarındaki bağlar yıkıldı. Yahudi kurtarma ekipleri kuşatma altındaki yerleşim yerlerine ulaşamadı.
İngilizler şiddeti durdurmak için hiçbir şey yapmadı. Sanki BM'nin Filistin'i bölme gibi aptalca bir fikri kabul etmesinin boşuna olduğunu dünyaya göstermek istiyorlardı. Ancak baharın gelmesiyle birlikte Yahudi öz savunma birlikleri daha şiddetli savaşmaya ve Arap ordularına karşı üstünlük sağlamaya başladı.
4 Aralık 1947'de Gromyko bir şükran mektubu aldı:
“Ekselansları, Filistin Yahudi Ajansı, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği hükümetine, bir Yahudi devletinin kurulmasını desteklemek amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen karara verdiği destekten dolayı derin şükranlarını ifade etmek ister.
Efendim, içtenlikle sizin gibi olmaktan onur duyuyorum, Filistin Yahudi Ajansı'nın Amerika Bölümü Başkanı Abba Hillel Silver."
Bu tavsiyenin kabul edilmesi Yahudi halkının tarihinde bir dönüm noktası oldu. İki bin yıldır ulusal bir vatanları olmayan Yahudilere artık uluslar ailesine katılma ve uluslararası yaşama önemli katkılarda bulunma fırsatı veriliyor...
Yahudi halkı, Genel Kurul'un bu oturumunda ulusal kurtuluşa ulaşmalarına yardımcı olan hükümetinize her zaman minnettar olacaktır.
Bu mektubun içeriğini hükümetinize iletirseniz çok minnettar oluruz.
 
Yahudiler için silahlar
Arap ülkeleri Sovyet tutumundan inanılmaz derecede öfkeliydi. "İngiliz ve Amerikan emperyalizminin ajanları olan Siyonizm"e karşı savaşmaya alışkın olan Arap komünist partileri, Sovyetlerin tutumunun tanınmayacak kadar değiştiğini görünce ne yapacaklarını şaşırdılar.
5 Kasım 1947'de SSCB'nin Irak'taki Maslahatgüzarı A.F. Sultanov, Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu Dairesi'ne şunları yazdı: "Arap çevreler, Sovyetler Birliği'nin Siyonist bir devlet kurma projesini kabul etmeyeceğinden emindi..."
Sultanov bakanlığı bunun sonuçları konusunda uyardı: Böyle bir durumda İngilizlerin "Arap Birliği ülkeleri, Türkiye, İran ve Pakistan'dan Sovyet karşıtı bir Müslüman blok oluşturması" daha kolay olurdu.
Moskova'da Mısır elçisi Bindari Paşa, Dışişleri Bakan Yardımcısı Gusev'i (eski İngiltere büyükelçisi) görmek istedi.
Mısırlı diplomat, "Sovyetler Birliği'nin bir dostu olarak" geldiğini belirterek, Sovyet temsilcisinin Filistin'in bölünmesi yönünde oy kullanması karşısında şaşkınlığını dile getirdi. Mısır elçisine göre, İngiliz birliklerinin geri çekilmesi ve mandanın tasfiyesi yönünde oy verilmesi gerekiyordu ve "Filistin'in geleceği sorunu halkın kendisine bırakılmalıdır." Bindari Paşa, Sovyetler Birliği'nin konumunun Mısır'da Sovyet karşıtı duyarlılığın artmasına yol açtığını belirtti.
Mısırlı diplomatın tavrı fark edilmedi. Stalin Arap ülkelerinin tepkisiyle ilgilenmiyordu. Sadece onları hesaba katmadı.
Mısır'ı Kral Faruk, Ürdün'ü Kral Abdullah ve Irak'ı Kral Faysal yönetiyordu. Hepsi Büyük Britanya'nın sadık tebaalarıydı. Ortadoğu'da Stalin yalnızca İngilizlere düşman bir güce güvenebilirdi. O zamanlar İngilizlerden Filistinli Yahudilerden daha çok kim nefret ediyordu?
18 Aralık 1947'de ABD'deki SSCB Maslahatgüzarı Sergei Tsarapkin, Filistin Yahudi Ajansı'nın temsilcisi Epstein ile bir görüşme kaydetti.
Sovyet diplomatına Ortadoğu'daki durum hakkında bilgi vermek için geldi ve ona Kudüs'ten alınan gizli bir raporu verdi. Epstein, Sovyet diplomatına karşı son derece dürüst davrandı ve onu bir müttefik olarak gördü.
Tsarapkin Moskova'ya "Epstein artık silah alma konusunda endişe duyduklarını söyledi" dedi. “Doğru, Filistin'de el bombaları ve havan topları üretebilecekleri kendi fabrikaları var, ancak tüm bunlar hala el sanatları ile yapılıyor ve artık esas olarak Amerika Birleşik Devletleri'nden ve bazı Avrupa ülkelerinden yasadışı olarak silah taşıyorlar. bir Latin Amerika ülkesi.”
Epstein, Yahudi devletinin İsviçre örneğini takip ederek dış politikada tarafsızlığa bağlı kalacağını söyledi:
Yahudi devleti, esas olarak ABD ve SSCB'nin konumu sonucunda ortaya çıktı. ABD'de yaklaşık beş milyon, SSCB'de üç milyon kadar Yahudi var. Yeni Yahudi devleti herhangi bir ülkeye yönelmek istemiyor, dolayısıyla en doğru dış politika rotası tarafsızlık ve BM'ye yönelmek olacaktır.
Epstein, Yahudi devletinin ekonomik olarak ABD'ye büyük ölçüde bağımlı olacağını, çünkü şu anda yalnızca oradan kendileri için silah, teçhizat ve diğer malzemeleri satın alabileceklerini belirtti.
Aynı zamanda Epstein, Yahudilerin zaten bir tür sonuca varmakla suçlandığı iddiasıyla, imalara yol açmamak için artık SSCB'ye silah ve teçhizat sağlama talebiyle dönmeyi düşünmediklerini belirtti. Sovyetler Birliği hükümetiyle yapılan gizli anlaşmalar.
Bu arada Arap ülkelerinin BM kararının yürürlüğe girmesine izin vermeyeceği ve Filistinli Yahudileri yok etmeye çalışacakları da ortaya çıktı. Arap yöneticiler niyetlerini gizlemediler.
23 Aralık 1947'de Sovyetlerin Lübnan elçisi Solod, ülkenin Başbakanı Riad Solch ile yaptığı konuşmayı kaydetti:
Solh, Arap ülkelerinin, Filistin'in bölünmesine ve orada bir Yahudi devletinin kurulmasına hiçbir koşulda razı olmamayı, bölünmeye tüm güçleriyle direnmeyi ve ne kadar uzun sürerse sürsün tüm araçlarla mücadele etmeyi nihayet kabul ettiğini söyledi. sürer.
Suriye Devlet Başkanı Şükri el-Kuatli'nin bana daha önce söylediği, gerekirse Arapların Haçlı Seferleri'nde olduğu gibi iki yüz yıl boyunca Filistin'i korumak için savaşacakları sözlerini tekrarladı...
Arap ülkeleri Filistin'in bölünmesini ve bir Yahudi devletinin kurulmasını kabul etmeyecekler çünkü bölünme, Filistin'in Arap kısmının Ürdün'e fiilen ilhak edilmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla bu, Kral Abdullah'ın ve arkasındakilerin konumunu güçlendirecektir.
Böylece Riad Solh, Arap ülkelerinin Filistin'in bölünmesine karşı mücadelesinin başlatıcısının ve ana ilham kaynağının Suriye olduğunu dolaylı olarak doğruladı..."
Filistinli Yahudileri endişelendiren şey Birleşmiş Milletler'in tek başına ısrar edip Filistin'i bölme kararını uygulayıp uygulayamayacağıydı. Peki BM orada güvenliği sağlayabilecek durumda mı?
Aralık 1947'nin son günlerinde Filistin Yahudi Ajansı yönetim kurulunun siyasi departmanı müdürü M. Shertok, tavsiye ve açıklama almak için BM Genel Sekreter Yardımcısı Arkady Aleksandrovich Sobolev'e geldi. Sorumluluk dağılımına göre, BM Sekreterliği'ndeki Sobolev, Güvenlik Konseyi'nin siyasi işler ve işlerinden sorumlu departmanına başkanlık etti.
Shertok, İngiltere'nin ayrılmasından sonra Filistin'e güvenliğin sağlanması görevini üstlenecek uluslararası güçlerin bölgeye gönderilmesi ihtimalinin görüşülüp tartışılmadığını sordu.
Sobolev, eğer mesele yalnızca BM'nin gücünü ve kararlılığını göstermekse, o zaman ABD'nin Akdeniz'de bir filosu ve hava kuvveti bulunduğunu ve Sovyetler Birliği'nin iki hava filosunu oraya oldukça hızlı bir şekilde hareket ettirebileceğini açıkladı. Ancak savaş operasyonları yürütebilecek kara birimlerine ihtiyacınız varsa bu en az bir ay sürecektir.
Ancak Filistinli Yahudiler kendilerini savunamazlarsa bir ay bile dayanamayacaklarını anladılar.
Shertok, BM kararına aykırı olarak Filistinli Araplara askeri yardım sağlayan ülkelere karşı ne gibi önlemler alınabileceğini sordu.
Sobolev, "Diplomatik adımlar atacağız" dedi. “Güvenlik Konseyi bu ülkelere bu tür eylemleri durdurmaları ve hatta yaptırım tehdidinde bulunmaları yönünde çağrıda bulunabilir. Ancak bu tür adımların pratik formatına ilişkin karar, ancak eylemlerin ölçeği öğrenildikten sonra verilebilir. Bunun yavaş bir süreç olduğunu anlamalısınız.”
Belki de ilk defa, BM'nin gerçek eylem gerektiren konulardaki güçsüzlüğü netleşti. Filistinli Yahudiler yalnızca kendilerine güvenebileceklerinin farkına vardılar. Uluslararası toplum onları korumayacaktır. BM aygıtı gerekli kararı hazırlamadan ölecekler.
30 Aralık 1947'de Gromyko, Amerikan Yahudi Yazarlar, Sanatçılar ve Bilim Adamları Komitesi'nin SSCB hükümeti onuruna düzenlediği bir akşam yemeğinde konuştu.
Gromyko esas olarak Genel Kurul'daki konuşmasını tekrarladı ve şunu ekledi:
"Filistin'i bölme kararı, bu koşullar altında mümkün ve uygulanabilir tek çözümdür. Doğrudan ve açıkça ifade ettikleri gibi, Filistin'deki Araplar ve Yahudiler arasındaki ilişkilerin aynı devlet içinde yaşamak istemeyecek kadar kötüleştiği gerçeğine neredeyse hiç kimse itiraz etmeyecektir.
Doğru, Genel Kurul'da Arapların tek bir Arap-Yahudi devleti kurmaya hazır oldukları, ancak Yahudi nüfusunun azınlıkta olması ve bu nedenle böyle yeni bir devlette belirleyici gücün olması koşuluyla ilgili açıklamalar duyduk. tek milliyet olun: Araplar. Ancak Filistin'de yaşayan her iki halkın eşit haklarının sağlanmasını dışlayan bu tür bir çözümün, öncelikle geleceğin sorununa uygun bir çözüm getiremeyeceğini anlamak zor değil. Araplarla Yahudiler arasındaki ilişkilerin çözülmesine yol açtı. Üstelik bu halklar arasındaki ilişkilerde yeni sürtüşmelerin ve karışıklıkların kaynağı olacaktı...
Gromyko bir kez daha doğruladı:
“Yahudi halkının kendi devletini kurma yönündeki meşru isteklerini dikkate almamak son derece haksızlık olur. Yahudilerin böyle bir devlete sahip olma haklarının reddedilmesi, özellikle de Yahudilerin II. Dünya Savaşı sırasında yaşadıkları onca şey göz önüne alındığında, haklı gösterilemez. Bu çözüm aynı zamanda tarihsel olarak da haklılık buluyor; çünkü Yahudi nüfusu da Arap nüfusu gibi Filistin'de derin tarihi köklere sahip...”
Genel Kurul'un 29 Kasım tarihli kararına uygun olarak BM Filistin Komisyonu kuruldu. Bolivya, Danimarka, Panama, Filipinler ve Çekoslovakya'dan temsilciler vardı. Komisyonun görevi, Yahudilerin ve Arapların, İngiliz birliklerinin geri çekilmesi için zamanında bir idari aygıt oluşturmalarına yardımcı olmaktı.
5 Ocak 1948'de, Dışişleri Bakanlığı'nın Orta Doğu dairesi başkanları, Bakan Yardımcısı Valerian Aleksandrovich Zorin'e, Mısır elçisinin Moskova'da görüşmelerde bulunduğunu ve "Sovyet Hükümeti'nin kendi pozisyonunda sağlam bir şekilde durup durmadığını" öğrenmeye çalıştığını bildirdi. Filistin meselesi ve Arap ülkelerinin, Arap ülkelerindeki tüm ilerici ve özellikle komünist örgütleri yok etme tehdidinde bulunarak bu konuda SSCB'den tavizler alması için pazarlık yapmasının mümkün olup olmadığı konusunda."
Basıncın hiçbir etkisi olmadı. Stalin bir Yahudi devleti kurmaya kararlıydı.
Arap ülkeleri hızla tehditlerden Sovyet karşıtı eylemlere geçti.
30 Kasım 1947'de BM'nin Filistin'in bölünmesine ilişkin kararını protesto etmek amacıyla Şam'da yetkililer tarafından düzenlenen bir gösteri düzenlendi. Suriyeliler, Sovyetler Birliği ile Suriye Kültürel İlişkiler Derneği'nin binasına saldırdı ve Moskova'dan gönderilen bir sergiyi yok etti.
Uzun bir gecikmenin ardından Suriyeli yetkililer istemeyerek de olsa olayı soruşturma sözü verdi.
Sovyetlerin Lübnan ve Suriye elçisi Solod, Suriye Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Jamil Mardam Bey ile yaptığı görüşmenin ardından Moskova'ya şunları bildirdi: Dernek binasına yapılan saldırının ajitasyonu kendi adamları tarafından yürütüldüğü için “soruşturma” sonuç verecektir.”
Yahudi Ajansı liderleri Sovyet diplomatlara Çekoslovakya'nın Arap hükümetlerine silah sattığı yönünde şikayette bulundu. Prag liderleri savaştan sonra aldıkları Alman askeri teçhizatını satarak para kazandılar. Kendi askeri sanayisi de çalışmaya başladı.
Sovyet diplomatları Çekoslovakya'nın bu politikasının yanlış olduğunu düşünüyordu.
22 Ocak 1948'de Dışişleri Bakan Yardımcısı Zorin, Bakan Molotov'a bir not gönderdi:
“SSCB'nin Çekoslovakya'daki Maslahatgüzarı Yoldaş Bodrov'a göre, Çekoslovak hükümeti Suriye hükümetine silah (havan, mayın, fişek) sattı.
Aynı zamanda Çekler, Kasım 1947'de bu talebi yapan Filistin'deki Yahudi Ajansı'na silah satmayı reddettiler...
Filistin sorununa ilişkin tutumumuz göz önüne alındığında, Yoldaş Bodrov'a, zaman zaman Gottwald'ın dikkatini Çekoslovak hükümetinin mevcut koşullarda Araplara silah satışı yaptığı gerçeğine çekmesi talimatını vermenin mümkün olduğunu düşünüyorum. Filistin'deki durum her geçen gün kötüleştiğinde, İngiliz-Amerikalılar tarafından Sovyetler Birliği'ne ve yeni demokrasiye sahip ülkelere karşı kullanılabilir.
Prag'a gönderilen ilgili telgrafın taslağı ektedir."
Zorin yakın zamanda Çekoslovakya'nın büyükelçisiydi ve ülkedeki durum hakkında iyi bir fikre sahipti.
Klement Gottwald Çekoslovakya hükümetine başkanlık etti; 1948'de ülkenin başkanı olacaktı.
Mikhail Fedorovich Bodrov, Çekoslovakya'daki büyükelçiliğin danışmanıydı, ardından Bulgaristan'ın büyükelçisiydi ve 1958'de İsrail'in büyükelçisi olacaktı.
Yirmi yedi Ocak'ta Molotov bir nota şunu yazdı: "Kaçın."
Yasadışı silah transferi gibi hassas konular normal diplomatik kanallar aracılığıyla çözülmedi.
Ocak 1948'in sonunda, BM'deki Sovyet temsilciliği Moskova'ya şunları bildirdi: “Londra hükümeti, Arap ülkelerindeki ajanlarını, İngiliz birliklerinin oradan çekilmesinin ardından Filistin'i ele geçirmek için hazırlıyor. Bu nedenle ulusal ve dinsel düşmanlık suni olarak kışkırtılıyor, askeri çatışmalar örgütleniyor ve teşvik ediliyor.”
Sovyet diplomatlarına göre İngiltere, topraklarına askeri üsler yerleştirmek için Filistin'in tamamını Ürdün'e devretmek istiyordu. Stalin bunun olmasına izin verilmemesini talep etti. En kesin çare, mümkün olduğu kadar çabuk, İngiliz üslerini inkar edecek bir Yahudi devleti yaratmaktı.
26 Ocak 1948'de Epstein, New York'taki Tsarapkin'e, ABD'nin Filistin'e askeri malzeme ithalatına ambargo uygulama kararının Yahudilere bir darbe olduğu konusunda şikayette bulundu. Araplar Irak ve Ürdün üzerinden İngiltere'den silah alıyorlar. Ve Filistinli Yahudilerin silah satın alacak kimsesi yok.
Epstein, "Dışişleri Bakanlığı'nda genel olarak güçlü Arap yanlısı ve Yahudi karşıtı duyguların olduğu dikkate alınmalıdır" dedi. Ayrıca Dışişleri Bakanlığı, Arap ülkelerinde imtiyazları ve diğer çıkarları olan Amerikan petrol tekellerinin güçlü baskısı altındadır.”
Dışişleri Bakanı Marshall, Savunma Bakanı Forrestal ve yeni oluşturulan Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın yöneticisi Tuğamiral Roscoe Hillenkouter, Filistinli Yahudilere silah sağlamak istemedi. Siyonist liderlerin aşırı komünizm yanlısı olduğunu, dolayısıyla İsrail'in gelecekteki liderlerine, özellikle de sosyalizme olan bağlılığıyla tanınan Ben-Gurion'a güvenilemeyeceğini söylediler.
Temmuz 1947'de Amerika Birleşik Devletleri Kongresi, Ulusal Güvenlik Konseyi'ni, birleşik bir Savunma Bakanlığı'nı, Genelkurmay Başkanlarını ve Merkezi İstihbarat Teşkilatını oluşturan Ulusal Güvenlik Yasasını kabul etti.
Yasa, CIA direktörünün Senato'nun onayıyla atandığını belirtiyordu. Aktif askerlik yapan bir subay veya sivil olabilirler.
Elli üçüncü yılda müdür yardımcılığı kadrosuna ilişkin kanun değişikliği kabul edildi. Her iki göreve de askeri personel atanmasını yasaklayan bir kural getirildi. CIA yöneticisi sivilse, yardımcısı olarak askeri bir adam seçiliyordu ve bunun tersi de geçerliydi.
Yasa, CIA'ya "polis, mahkeme celbi ve kanun uygulama yetkileri ve iç güvenlik işlevleri" verilmesini yasakladı. Yani CIA'in görevi dış istihbaratla meşgul olmak ve yurt dışında çalışmaktır. Amerika topraklarındaki operasyonel çalışma yalnızca yabancı hedeflere yöneliktir.
Tuğamiral Roscoe Hillenkoiter CIA'in direktörü oldu ve Tuğgeneral Edwin Wright onun yardımcısı oldu.
Amerikalı istihbarat görevlileri, Sovyet birliklerinin Orta Doğu'ya çıkma olasılığı konusunda son derece endişeliydi ve bunu bölgede bir devrim hazırlıklarının takip edeceğine inanıyorlardı. Belki de Filistinli Yahudi liderlerin sözde komünist duygularına yapılan atıflar sadece bir kılıftı.
Amiral Hillenkoiter, savaş sırasında Pasifik Filosunun istihbarat bölümünde görev yaptı ve CIA'ya atanmadan önce Paris'te deniz ataşesi olarak görev yaptı. Bir istihbaratçı olarak Marx, Lenin ve Stalin'in eserlerini tanımayı görevi olarak gördü ve Marksizm-Leninizm klasiklerinden bir alıntıyı gösterme fırsatını kaçırmadı.
James Vincent Forrestal, savaştan önce iş hayatında çok başarılıydı, Orta Doğu petrolünün üretiminde büyük çıkarları vardı, bu nedenle Araplarla yakın işbirliğinin ateşli bir destekçisiydi. Yahudi devletinin ortaya çıkışı ona hiç yakışmıyordu. 1940 yılında Başkan Roosevelt'in özel asistanı, daha sonra da donanmanın sekreter yardımcısı oldu. Forrestal sürekli olarak petrol üreten ülkelerle kavga etmenin imkansız olduğunu, çünkü Amerika'nın onlarsız var olamayacağını savundu. Ve Amerikalılar bir şekilde Yahudi devleti olmadan da idare edecekler...
Truman, Savunma Bakanı'nın gerçeklikle bağını giderek kaybettiğini fark etmedi. Forrestal'ın intiharıyla sona erdi. Ancak pencereden atlayana kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri politikası giderek çılgına dönen bir manyak tarafından belirleniyordu. Bakana "komünist ajanların, özgür dünyanın bağlı olduğu petrol üreten ülkeler de dahil olmak üzere Ortadoğu ülkelerinde faaliyetlerini artırdığını" bildiren istihbarat görevlilerinin tuzağına düştü.
Forrestal, Ortadoğu petrolünün her şeyden daha önemli olduğunu ve Amerikan dış politikasının görevinin silahlı kuvvetlere petrol sağlamak olduğunu savundu.
Bakan muhataplarını "Kırk milyon Arap'ın dört yüz bin Yahudiyi denize iteceğini anlamıyorsunuz" diye ikna etti. Bu kadar. Petrolü düşünseniz iyi olur; petrolün yanında olmalıyız.
Forrestal, Yahudi karşıtı bir ortamda büyüdü. Kendisi iş hayatındayken büyük şirketler ve hukuk firmaları Yahudileri işe almıyordu. Bu fikirlerle kamu hizmetine geldi. Başkanlığını yaptığı Donanma Bakanlığı'nda Yahudi denizcilerin ilerleme şansı yoktu.
Onun gibi düşünen insanlar arasında yalnızca zengin petrol şirketi yöneticileri değil, aynı zamanda Dışişleri Bakanlığı başkanları Acheson ve Orta Doğu işlerinden sorumlu personel de vardı.
Dışişleri Bakanı Marshall da onlara katıldı. Yahudiler ve Araplar arasındaki bir savaşın Avrupa ekonomisini yeniden inşa etmeye yönelik büyük planını raydan çıkaracağından korkuyordu. Avrupa, petrolünün yüzde seksenini Orta Doğu'dan alıyordu. Savaş, tedarikleri kesintiye uğratabilir. Petrol olmasaydı Marshall Planı mümkün olmazdı.
Petrol şantajı korkusu çok uzaktı. Evet, Suudi Kralı İbn Suud Amerikalı petrol işçilerine şunları söyledi: “Belirli durumlarda şirketlerinize yaptırım uygulamak zorunda kalabilirim. Kendi isteğimle değil, Arap kamuoyunun baskısına karşı koyamadığım için.”
Ancak uzmanlar, İran gibi diğer üreticilerin üretimi artırması durumunda Suudi petrolü olmadan da kolaylıkla yapabileceklerini tahmin ediyor. Ve şah açıkça blöf yapıyordu. Aramco'dan aldığı para onun tek gelir kaynağıydı ve ABD'nin desteği Suudi Arabistan'ın bağımsızlığının tek garantisiydi.
Devrdiği Hüseyin'in çocukları Haşimi hanedanından gelen Irak ve Ürdün kralları İbn Suud'dan nefret ediyordu. Amerika'nın himayesini kaybetmiş olsaydı, Haşimiler onu devirirdi... Bu nedenle kral, İngilizlerden ve Amerikalılardan nefret etmesine rağmen onlara mümkün olan her şekilde kur yaptı. Ocak 1948'de, geleceğin başbakanı olan önde gelen İngiliz siyasetçi Anthony Eden tarafından ziyaret edildi. Kral ona incilerle süslenmiş altın kınında bir kılıç hediye etti. Eden eve döndüğünde, gümrük memurları bu kadar pahalı bir hediyeyle ne yapacaklarını bilmiyorlardı, ancak yine de Eden'in kılıcı yabancı bir devletin başkanından bir hediye olarak gümrüksüz olarak tanıtmasına izin verdiler.
Etkili politikacılar ve hükümet yetkilileri Truman'ı iki devletli bir Filistin yaratmak için herhangi bir pratik adım atmamaya çağırdı: bu fikir kendi kendine yok olacaktı.
Truman uzun süre Weizmann'la görüşmeyi reddetti. 19 Mart'ta nihayet bunu kabul etti; tıpkı geçen seferki gibi gizlice. Konuşma gayri resmi ve çok duygusaldı. Truman BM kararını uygulayacağına söz verdi.
Aynı gün, Güvenlik Konseyi'ndeki Amerikan temsilcisi Warren Austin, başkanına etkili bir şekilde meydan okudu. Filistin'i bölme çözümünün işe yaramadığını, dolayısıyla ABD'nin politikasını değiştirdiğini söyledi. Öncelikle Filistin'de uluslararası yönetimi hayata geçirmeli, düzeni yeniden sağlamalı ve sonra bir şeye karar vermeliyiz...
Truman bunu ertesi gün sabah gazetelerinden öğrenince çok şaşırdı. Takvime şunları yazdı:
“Dışişleri Bakanlığı'nın politikamı revize ettiği ortaya çıktı. Ve bunu gazetelerden öğrendim! Bu da nedir böyle? Artık güvenilmeyecek bir yalancı rolünde göründüm. Dışişleri Bakanlığı'nda her zaman boğazımı kesmek isteyen insanlar vardı. Sonunda başardılar..."
Bu kritik anda Stalin yine Siyonistlerin yardımına koştu.
9 Nisan 1948'de Dışişleri Bakanı Molotov, Stalin'e bir not gönderdi:
"Genel Kurul oturumu için Yoldaş Gromyko'nun taslak direktifini onaya sunuyorum."
Gromyko'nun Filistin meselesinde alması gereken tavır şuydu:
"Filistin'in taksimine ilişkin 29 Kasım 1947 tarihli Genel Kurul kararını savunmak için...
Amerika'nın Filistin'e vesayet teklifini eleştirmek..."
Stalin, Molotov'un teklifini onayladı. Lider, Yahudi devletinin hala ortaya çıkmasını kesin bir şekilde talep etti.
Amerikalı politikacıların Siyonist karşıtı eylemleri, Sovyet liderlerinin gelecekteki Yahudi devletini Batı karşıtı bir oyunda kullanma arzusunu yalnızca güçlendirdi.
Sovyet diplomatları Siyonistlerle el ele savaştı. New York'ta Tsarapkin, BM'nin Filistin üzerinde vesayet kurma önerisini reddetti: “Yahudi halkının yüksek düzeydeki kültürel, sosyal, politik ve ekonomik gelişimini kimse tartışamaz. Bu tür insanlara patronluk taslanamaz. Bu halkın bağımsız bir devlete sahip olma hakkı var.”
20 Nisan 1948'de Gromyko, BM Genel Kurulunun ikinci özel oturumunun ilk komitesinin toplantısında konuştu.
Sovyet temsilcisi ABD'yi ulusların kaderiyle değil petrolle meşgul olmakla suçladı.
Gromyko, ABD'nin Filistin'de vesayet kurma önerisine şiddetle karşı çıktı ve şunu tekrarladı: "Sovyetler Birliği delegasyonu, Filistin'in bölünmesi kararının doğru karar olduğuna ve Birleşmiş Milletler'in bunu uygulamak için etkili önlemler alması gerektiğine inanıyor."
 
Bölüm iki.
Balayı ve tam ayrılık
 
13 Nisan 1948'de Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu Dairesi, üstleri için "BM'nin ülkeyi bölme kararından sonra Filistin'deki duruma ilişkin" bir sertifika hazırladı.
Sovyet diplomatları, kendilerini Araplardan korumak için silahlanmaya zorlanan Yahudiler hakkında çok sempatik yazılar yazdı. Araplar hakkında oldukça farklı söyleniyordu:
“Başlıca Arap feodal-burjuva örgütleri - Arap Yüksek Komitesi ve İngilizlerden ilham alan Arap Bürosu - bir Yahudi devletinin kurulmasına ve Filistin'in bölünmesine karşı çıktılar...
Yahudilere karşı silahlı protestolar Aralık 1947'de yeniden güçlenerek başladı ve bugüne kadar devam ediyor. Dünyanın dört bir yanından hainler ve hainler Filistin'e akın etmeye başladı ve Arapların safındaki mücadeleye katıldı; bunların arasında Anders'in pislikleri, Almanya'daki yerinden edilmiş kişiler kamplarındaki Bosnalı Müslümanlar, Almanya'daki kamplardan kaçan Alman savaş esirleri vardı. Mısır, Franco'nun İspanya'sından "gönüllüler".
Arap Birliği ülkeleri, Birlik Konseyi kararlarını yerine getirerek Filistin'e silahlı Arap müfrezeleri gönderiyor. İlk müfreze 9 Ocak 1948'de Suriye'den Filistin'e girdi. İki Yahudi yerleşimine saldıran ve ardından Suriye'ye geri çekilmek zorunda kalan Suriyeli, Iraklı ve Lübnanlı gönüllülerden oluşuyordu...
Ocak'tan Mart 1948'e kadar çok sayıda Arap müfrezesi, arabalarla seyahat ederek, havan topları ve otomatik tüfeklerle silahlanmış olarak Filistin sınırını geçti... Araplar, İngiltere tarafından sağlanan silahları Arap ülkelerinden alıyor...
Ürdün Arap Lejyonu, 15 Mayıs'ta İngiliz mandasının sona ermesinden sonra Abdullah'ın ülkeyi ele geçirmeyi planladığı Filistin içindeki kuvvettir...
Arap şehri Yafa ile Yahudi şehri Tel Aviv sınırında dört aydır aralıksız sokak çatışmaları, keskin nişancı ateşi ve karşılıklı baskınlar yaşanıyor. Yollarda trafik ancak güçlü silahlı güvenlik koşulları altında gerçekleşebilir. Kudüs ile Tel Aviv arasındaki Yahudi araba konvoylarına saldırılıyor ve yağmalanıyor. Araplar güney Negev çölüne dağılmış Yahudi yerleşimlerine karşı sistematik bir saldırı yürütüyor...
Araplar son dönemde ülkenin dört bir yanına dağılmış Yahudi kolonilerine karşı sistemli ve planlı operasyonlara yöneldi. Ülkenin güneyinde Negev'de ve kuzeyinde Celile'de bulunan koloniler, kıyı şeridindeki ana Yahudi nüfusu ile onların savunması ve daha da önemlisi aralarında iletişim kurulması ile bağlantısı kesilmiştir. yarı yasal Yahudi milisleri için neredeyse imkansız bir görevdir.
Ayrıca Yahudilerin dışarıdan yardım almaktan mahrum kalması, ölü ve yaralı olarak ağır kayıplara uğraması, bu küçük (sadece 640 bin kişilik) topluluğun direnişini olumsuz etkileyecektir...”
Onlarca yıl boyunca Sovyet Dışişleri Bakanlığı'nın bu belgeleri gizli tutuldu ve yedi kilit arkasında tutuldu. Bunlar, daha sonra İsrail'in düşman olarak görülmeye başlandığı Moskova'da kabul edilen Arap-İsrail çatışması versiyonuyla çelişiyor.
Komşu Arap yöneticiler, Yahudi devletinin Ortadoğu haritasında yer almaması konusunda kararlıydı. Aynı zamanda, kaderleri onları hiç ilgilendirmeyen Filistinli Araplar için bir devlet kurmaya da kesinlikle niyetleri yoktu. Ürdün ve Mısır, Filistin'i bölmeyi amaçlıyordu. Mısırlılar, Ürdün Kralı Abdullah'ın çok büyük bir parça alamayacağından endişe ediyorlardı.
30 Nisan'da, Sovyetlerin Lübnan ve Suriye elçisi D. Solod, Moskova'ya Lübnan Dışişleri Bakanı Hamid Frangier ile yaptığı görüşme hakkında bilgi verdi. Frangier klanı Lübnan'da en etkili olanlardan biriydi. Bakan, elçiye, Arap ülkelerinin Ürdün Kralı Abdullah'ın Filistin'i işgal etme önerisini kabul ettiğini bildirdi.
Malt şöyle yazdı: "Soruma göre, ister Filistin'in tamamından, ister sadece Arap kısmından bahsediyor olalım, Frangier, Filistin'in Arap kısmının Arap olarak kalacağını, dolayısıyla burayı işgal etmeye gerek olmadığını, her şeyden bahsediyoruz" yanıtını verdi. Filistin'in...
Frangier, Transjordan'ın BM üyesi olmadığını, dolayısıyla bu örgütle ilgili herhangi bir yükümlülüğe bağlı olmadığını açıkladı ... "
Kral Abdullah, kendi kontrolünde Suriye, Lübnan, Ürdün ve Filistin'den oluşan bir “Büyük Suriye” kurulmasını önerdi. Kral, tahtlarını kaybetmekten korkan komşu ülke yöneticilerinin nefretini uyandıran Arap kitleleri arasında oldukça popülerdi.
Arap yöneticiler, asker göndermek için Filistin'deki İngiliz mandasının sona ermesini bekliyorlardı. Bu arada Filistinli Yahudilerin imhası da bu amaçla özel olarak oluşturulmuş ordulara emanet edildi.
Arap Kurtuluş Ordusu'na Suriyeli Fawzi el-Qaukchi komuta ediyordu. İkinci Dünya Savaşı sırasında Wehrmacht'taki Arap birimlerine komuta etti. Almanlar onu binbaşılığa terfi ettirdiler. Fauzi, Nazi Almanyası'nın yenilgisinden sonra cezadan kurtuldu ve eski işi olan Yahudileri yok etmek için Orta Doğu'ya kaçtı.
Bir dizi Alman savaş suçlusu da Orta Doğu'ya kaçtı. Almanlar burayı pek sevmediler; daha medeni Latin Amerika'yı tercih ettiler. Ama Arap ülkelerinde iyi karşılandılar, İngilizlere verilmedi, uzmanlık alanlarında iş teklif edildi.
Yahudilerin Slovakya ve Yunanistan'dan sınır dışı edilmesinde rol oynayan Gestapo üyesi Alois Brunner'a "ikinci Eichmann" adı verildi. Suriye'ye sığındığı sanılıyor. Onu takip ettiler ve yaşadığı evi buldular. Şam'da Mossad'dan geldiği anlaşılan bir paketi açarken elindeki üç parmağını kaybetti. Suriyeli yetkililer böyle bir kişinin kendileri tarafından tanınmadığını söyledi.
Sovyet Dışişleri Bakanlığı belgelerinde adı geçen Bosnalı Müslümanlar, Kudüs Baş Müftüsü Emin el-Hüseyni'nin yardımıyla Almanlar tarafından oluşturulan SS gönüllüler birliğinin eski askerleridir. 41 sonbaharında Almanlar onu Berlin'e getirdi. Önce Hitler, ardından Reichsführer SS Himmler tarafından kabul edildi. Müftü tüm savaşı Berlin'de geçirdi ve Almanları yorulmadan Yahudileri yok etmeye çağırdı. Savaştan sonra en sevdiği işine Naziler olmadan devam etmek için Ortadoğu'ya döndü.
Sovyet diplomatlarının da bahsettiği "Anders'in pisliği", uzun ve karmaşık bir geçmişi olan eski Polonya ordusunun askerleridir.
Nazi Almanyası'nın Sovyetler Birliği'ne saldırmasının ardından Moskova, yeniden müttefik olan Polonyalılara karşı tavrını değiştirdi. 41 yazında, sürgündeki Polonya hükümetiyle yapılan anlaşmayla, Sovyetler Birliği topraklarında General Wladyslaw Anders'in komutası altında bir Polonya ordusu kuruldu. Ancak Anders'in ordusu, kendilerini yakın zamanda ezen Kızıl Ordu ile birlikte savaşmak istemedi. Polonya hükümeti onu Ortadoğu'ya getirdi.
İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Anders'in askerleri, komünistlerin iktidara geldiği anavatanlarına dönmek istemediler ve paralı asker olarak başka ordulara alındılar.
BM'nin Filistin'in bölünmesine ilişkin kararının ardından Mısırlı genç subay Cemal Abdülnasır da Başmüftü'ye geldi. Nasser, "Savaşta komuta etmek ve gönüllüleri eğitmek için subaylara ihtiyacınız var" dedi. Birçok Mısırlı subay, ordunuza isteyerek katılacak. İstediğiniz zaman hizmetinizdedirler."
Albay Ahmed Abdülaziz komutasındaki topçu, Kudüs'ün güneyindeki Yahudi yerleşim yerlerine ateş açtı. Devrim Konseyi'nin gelecekteki bir üyesi ve Nasır hükümetinde bir bakan olan bir diğer Mısırlı subay, Hava Kuvvetleri Yarbay Hasan İbrahim Şam'a doğru yola çıktı. Eski Wehrmacht subayı Fauzi el-Kaukchi'ye geldi ve bir ortak eylem planı geliştirmeyi teklif etti. Mısır uçaklarının Filistinli Yahudileri vurarak Suriye hava alanlarına inmesi konusunda mutabakata varıldı.
 
Hava köprüsü Çekoslovakya - Filistin
5 Aralık 1947'de, BM Genel Kurulu'nun Filistin'de iki yeni devlet kurulmasına yönelik oylamasından birkaç gün sonra, ABD, Orta Doğu'ya silah satışını yasakladı. Dışişleri Bakanlığı, ABD dışındaki askeri kuvvetlerde görev yapmak isteyen kişilere pasaport vermeyeceğini duyurdu. Bu aynı zamanda İsrail'e yardım etmek isteyen Amerikalı Yahudileri de hedef alıyordu.
İngiliz istihbarat servisleri bilinen Siyonistleri izliyordu. İngiliz istihbaratı Amerikalıların İsrail'e yardım ettiğini FBI'a bildirdi. İngilizlerin isteği üzerine Amerikan karşı istihbaratı onları kontrol altına aldı.
Golda Meir, Amerikalı Yahudileri İsrail'e yardıma çağırmak için ortaya çıktığı her yerde, ona her yerde FBI ajanları eşlik ediyordu. Halen var olmayan İsrail ordusunun silahlandırılmasında kullanılacak olan elli milyon dolar gibi oldukça fazla para topladı.
Ancak İngiliz ve Amerikan istihbarat teşkilatları Filistinli Yahudilere yönelik silahların satın alınmasına müdahale etti.
İngiltere, Arap ülkeleriyle kırılamayan büyük anlaşmaları öne sürerek silah ambargosuna katılmayı reddetti. Böylece Arap dünyası büyük miktarlarda silah almaya devam etti.
Filistinli Yahudiler Sovyet temsilcilerine başvurdu. 5 Şubat 1948'de geleceğin İsrail Dışişleri Bakanı Moshe Shertok, Gromyko ile konuştu. Sovyet liderliğinden öncelikle Çekoslovak silahlarının Araplara satışını durdurmak ve ikinci olarak Filistinli Yahudilere silah satmayı reddeden Yugoslavya'yı etkilemek için müdahale etmesini istedi.
O zamana kadar Stalin, Filistinli Yahudilerin kendi devletlerini kurabilmeleri için silahlandırılması emrini zaten vermişti. Bu nedenle Gromyko, diplomasi olmadan, Yahudilerin kendilerine satılması durumunda silahların boşaltılmasını sağlama fırsatının olup olmadığını yoğun bir şekilde sordu.
Shertok hemen Ben-Gurion'a telgraf çekti; Gromyko'ya boşaltma işini Yahudilerin devraldığını kesin bir şekilde söyleyebilir miydi? Olumlu yanıt alındı.
Çekoslovakya'nın liderleri geleneksel olarak Filistinli Yahudilere sempati duyuyorlardı. Ülkenin ilk cumhurbaşkanı Tomas Masaryk Siyonistleri güçlü bir şekilde destekledi. Dedi ki:
“Devletlerden centilmen gibi davranmaları beklenemez.”
Ancak Tomas Masaryk'in kendisi kusursuz davranmaya çalıştı. Oğlu Jan Masaryk, savaştan sonra Prag'da Dışişleri Bakanı oldu. Yahudi mültecilerin Filistin'e gönderilmesine yardım etti. 10 Mart 1948'de Masaryk garip koşullar altında öldü; hizmet dairesinin penceresinden düşerek öldü.
Resmi versiyon intihar, zihinsel uyumsuzluk ve kişinin sorunlarıyla baş edememesidir.
Çekoslovakya'da ve Batı'da, bakanın, Prag'da patron gibi davranan ve Çekoslovak siyasetçileri kontrol altında tutan Sovyet devlet güvenlik görevlileri tarafından pencereden atıldığı söylendi...
Masaryk Jr., Moskova ile yakın işbirliği için tüm kalbiyle çabaladı. Ancak ülkede iktidarı ele geçiren Çekoslovak komünistlerine müdahale etti. Uluslararası prestiji ve büyük ismi nedeniyle onu görevden almak zordu. Hatta Çekoslovak Cumhuriyeti'nin kurucusu olan babası Tomas Masaryk, Nobel Barış Ödülü adaylarından biriydi.
Ülkenin Alman birliklerinden kurtarılmasının ardından eski liderler, diğer Doğu Avrupa ülkelerinin aksine Çekoslovakya'ya döndü: Başkan Eduard Benes ve Dışişleri Bakanı Jan Masaryk.
Benes ve Masaryk hem Batılı güçlerle hem de Sovyetler Birliği ile iyi geçinmeyi başardılar. Prag'da komünist Gottwald başkanlığında bir koalisyon hükümeti kuruldu. Kremlin'in yanında çok partili bir demokrasinin var olabileceği görülüyordu. Ancak bu uzun sürmedi.
Çekoslovak hükümeti, Amerikalıların Avrupa'yı yeniden inşa etmek için önerdiği Marshall Planı'na katılmaya karar verdi. Ancak Stalin, Masaryk'e, eğer Çekler Sovyetler Birliği ile dostluğa değer veriyorsa, Marshall Planı'ndan vazgeçmeleri gerektiğini açıkladı. Prag itaat etti.
Stalin'in artık ne Benes'e ne de Masaryk'e ihtiyacı vardı. Ayrıca Çekoslovakya'daki Komünist Parti desteğini kaybediyordu. Moskova'da durumun düzeltilmesine karar verildi.
Fırsat kendini gösterdi.
Komünist olmayan bakanlar, İçişleri Bakanlığı'nın ve özellikle komünistler ve Moskova'dan gelen danışmanlar tarafından kontrol edilen devlet güvenlik departmanının faaliyetlerinin tartışılmasını talep etti.
Komünistler, devlet güvenlik teşkilatlarının faaliyetleri hakkında kimseye rapor vermek istemediler. Daha sonra 20 Şubat 1948'de komünist olmayan bakanlar istifa etti. Gottwald'ın - demokratik bir ülkede gelenek olduğu gibi - yeni seçimler yapmak zorunda kalacağına inanıyorlardı. Toy!
Komünistler taraftarlarını sokaklara dökerek işçi milisleri oluşturmaya başladılar. Gottwald tamamen komünist bir hükümet kurmaya karar verdi.
Başkan Benes direndi. Gottwald, bir işçi milisi oluşturmak ve Sovyet tanklarını davet etmekle tehdit etti. 27 Şubat'ta Benes teslim oldu. Ülkedeki tüm güç komünistlerin eline geçti. Bu bir darbeydi.
10 Mart'ta Dışişleri Bakanı Jan Masaryk evinin pencereleri altında ölü bulundu.
Sovyetler Birliği Çekoslovakya'yı kazandı, ancak bu savaşta yapılan tüm fedakarlıklara rağmen kaybetmesi kaçınılmaz olan bir Soğuk Savaş verildi.
Prag'daki darbe benzer olayların başka ülkelerde de yaşanabileceği endişesini yarattı. Amerikan Başkanı Truman'a göre bu, komünizmin dünya çapında ilerleyişinin bir örneğiydi. İki ay sonra, Nisan 1948'de Avrupa ülkeleri, demokratik hükümetleri devirmeye yönelik girişimlere direnmeyi amaçlayan bir savunma ittifakı olan Brüksel Paktı'nda birleşti.
Prag'daki olaylara verilen yanıt, NATO'nun güçlü bir askeri blok olarak kurulması, ABD'nin askeri harcamalarının artırılması ve Batı Almanya'nın yeniden silahlanması oldu. Bütün bunlar Sovyetler Birliği'ni misilleme önlemleri almaya zorladı ve bu da sosyalist ekonomiye dayanılmaz bir yük getirdi...
Çekoslovakya geleneksel olarak yüksek politika nedeniyle Sovyet silahlarını doğrudan transfer etmenin yasak olduğu kişilere silah satıyordu.
1947'den beri Çekoslovakya Yunan partizanlara silah sağlıyordu. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Yunanistan'da iç savaş çıktı. Stalin, ülkede devrimci bir durum yaratacakları ve Komünist Partinin iktidara geleceği umuduyla Yunan partizanları destekledi. Partizanlar tarafından oluşturulan ve General Markos Vafiadis liderliğindeki Yunanistan Geçici Demokratik Hükümeti'nin tanınması olasılığını bile tartıştı. Ama çok şükür buna cesaret edemedim...
Anlatılan olaylardan birkaç yıl sonra, Aralık 1958'de Prag, Moskova'dan tavsiye istedi: Fidel Castro'nun liderliğindeki bilinmeyen Kübalı partizanlar, paravan bir Kosta Rika şirketi aracılığıyla onlara silah satmalarını istiyorlardı.
İzin verildi: ancak yalnızca ele geçirilen Alman silahlarının kalıntıları ve Çeklerin kendilerinin yaptıkları satıldı.
Bir yıl sonra, Eylül 1959'da Polonya, Moskova'ya yeni Kübalı yetkililerin İsviçre'deki Polonya büyükelçisi aracılığıyla kendilerine daha ciddi silahlar satma talebinde bulunduğunu bildirdi. Bunun için kontrolleri altındaki bir Avusturya şirketini kullanmaya hazırlar.
Dışişleri Bakanlığı ve CPSU Merkez Komitesinin uluslararası departmanı buna karşıydı: Bu Fidel Castro kim ve neden Amerikalıları onun yüzünden kızdırıyor? Ancak Kruşçev silahların gönderilmesini emretti. Partizanların Küba'daki zaferinin kendisine yeni fırsatlar açtığını hissediyordu...
Çekoslovakya'nın yeni Dışişleri Bakanı Vlado Clementis de İsrail'in destekçisiydi. Filistin'e askeri malzeme tedariki, daha önce Moskova'da yaşayan ve Komintern'in basın departmanına başkanlık eden Çekoslovakya Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin uluslararası daire başkanı ve Merkez Komitesi sekreteri Bedřich Geminder ve aynı zamanda Moskova'da görev yapan Bedřich Raitsin tarafından gerçekleştirildi. Moskova'da bir göçmen ve General Svoboda'nın Çekoslovak birliklerinde görev yaptı. Raitsin başlangıçta Genelkurmay'ın karşı istihbarat dairesine başkanlık etti, ardından milli savunma bakan yardımcılığına getirildi.
1952'de üçü de Yahudi karşıtı "Slansky olayının" kurbanı olacaktı (Vlado Clementis Yahudi değildi, "sulandırılmıştı").
Çekoslovak hava alanlarından biri İsraillilere silah ve teçhizat gönderilmesi için tahsis edildi. İsrail, Çekoslovakya aracılığıyla topçu ve havan toplarının yanı sıra Alman Messerschmitt savaşçılarını aldı. Bunlar çoğunlukla Almanların ele geçirdiği silahlardı ve bu da Filistinli Yahudilere kimin silah sağladığı sorusunu ortadan kaldırıyordu.
Lübnan'daki Amerikan askeri ataşesi Binbaşı Stephen Meade, Washington'a bazı uçakların gece Bekaa Vadisi'ndeki küçük bir havaalanına indiğini bildirdi. Amerikan ataşesi, uçakların Filistin'deki Yahudi askeri birliklerine silah taşıdığını tespit etti.
Prag'daki Amerikan askeri ataşesi, üstlerine Çekoslovak ordusunun Sovyet hükümetinin açık rızasıyla Yahudi devleti için gönüllü topladığını bildirdi.
CIA Direktörü Amiral Hillenkoiter, Başkan Truman'a, silahların Orta Doğu'ya Çekoslovakya'dan ve Amerikan uçakları aracılığıyla yasadışı bir şekilde ulaştırıldığını bildirdi.
Dışişleri Bakanı Marshall, Prag'daki Amerikan Büyükelçisine, Çekoslovak yetkililere resmi bir protesto ifade etme niyetinde olduğunu bildirdi. Büyükelçi şüpheci bir tavırla patronuna protestonun hiçbir yere varmayacağını söyledi. Prag'ın acilen paraya ihtiyacı var ve silah satışı Çeklere iyi para kazandırıyor.
Eski askeri pilotlar ve İkinci Dünya Savaşı gazileri Çekoslovakya-Filistin rotasında uçtu. Çoğu Amerikalıydı. Daha sonra hayatlarını riske atmalarına neden olan şeyin ne olduğunu açıkladılar:
P “İki buçuk bin kilometre uçmak zorundaydık ve tanklardaki yakıt iki bindi. Kapasitesine kadar yüklenen aracı çok ağır hale getiren ilave bir tank asıldı. Bir şeyi kesin olarak bilerek uçtunuz: Yalnızca uçtuğunuz yere inebilirsiniz. Yunanistan'a inerseniz uçağa ve kargoya el koyarlar. Herhangi bir Arap ülkesinde oturursanız sizi öldürürler. Ancak İsrail'e indiğinizde karşınıza kötü giyimli, tıraşsız insanlar çıkıyor ve hemen uçağınızı boşaltmaya başlıyorlar. Silahları yok ama hayatta kalmak için onlara ihtiyaçları var. Geceleri otelde bu kadar kötü görünen insanların kime benzediğini hatırlıyorsunuz: toplama kamplarına gönderilen Yahudiler. Ancak bunlar kendilerinin öldürülmesine izin vermeyecektir. Yardıma ihtiyaçları var. Bu nedenle, her uçuşun son uçuşunuz olabileceğini anlasanız da, sabah tekrar uçmaya hazır olursunuz..."
Çekoslovakya'daki ABD Büyükelçiliği, Filistin'e yasadışı silah sevkiyatına karışanların Amerikan vatandaşlığını iptal etme tehdidinde bulundu.
1940'ta kabul edilen ve "Amerika Birleşik Devletleri yasalarınca izin verilmedikçe" ABD vatandaşlarının yabancı ülkelerin silahlı kuvvetlerinde hizmet etmesini yasaklayan yasayı ihlal ettiler. Yasanın ihlali, iki bin dolara kadar para cezası veya üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılıyordu. 7 Ağustos 1947'de Dışişleri Bakanlığı, yabancı bir ülkenin silahlı kuvvetlerine katılan Amerikan vatandaşlarının "hizmetleri süresince ABD vatandaşlıklarını kaybettiklerini" ve pasaportlarının iptal edildiğini belirten bir genelge yayınladı.
Prag'daki Amerikan askeri ataşesi, Savunma Bakanlığı'nın bu uçakların mürettebatını, uçakların ve mürettebatın derhal anavatanlarına dönmemeleri halinde önleyici savaş uçakları tarafından vurulacakları konusunda uyarmasını önerdi. Bu öneri Washington'da reddedildi.
CIA direktörü, Başkan Truman'a Çekoslovakya'dan yapılan silah sevkıyatının önemli ölçüde arttığını bildirdi: "Çekoslovakya, savaş malzemelerinin gizlice hava yoluyla Filistin'e taşınmasıyla ilgilenen kapsamlı bir yeraltı örgütünün ana operasyon üssü haline geldi."
Amerika Birleşik Devletleri hükümeti Çekoslovakya hükümetine resmi bir protesto gönderdi ve Birleşmiş Milletler'i Orta Doğu'ya yasa dışı silah sevkiyatı konusunda bilgilendirdi. Dışişleri Bakanlığı, bu yasadışı işle uğraşan Amerikalıların ABD pasaportlarını teslim etmeleri gerektiğini söyledi.
Çekoslovak hükümeti, notta adı geçen tüm Amerikalıların çoktan ülkeyi terk ettiğini söyledi. Ancak Amerikan askeri istihbaratı, silah transferinin artık Bratislava yakınlarındaki küçük bir havaalanından yapıldığını kısa sürede anladı. Bu havaalanında Sovyet ve Çekoslovak eğitmenler İsraillilere uçmayı öğretti. Pilotlar Filistin'den dönüş yolunda Çekoslovak çocuklar için portakal topladılar.
İsrail ordusu eski İngiliz Spitfire savaş uçaklarını satın aldı ve ucuza Alman Me-109 savaş uçaklarını ele geçirdi. Brno bölgesinde parçalara ayrılarak İsrail'e gönderildiler.
Gönüllü pilotlar Çekoslovakya'ya yasadışı yollardan geldi. Ceske Budejovice'deki havaalanında pilotluk yapılacak uçaklarla tanışıp İsrail'e gittiler.
Çekoslovakya topraklarında yalnızca gelecekteki İsrailli pilotlar eğitilmedi. Orada Ceske Budejovice'de tank ekipleri ve paraşütçüler eğitildi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nin bir buçuk bin piyadesi Olomouc'ta, iki bini ise Mikulov'da eğitim gördü. Başlangıçta “Adını taşıyan Tugay” olarak adlandırılan bir birlik oluşturdular. Gottwald" adlı tugay İtalya üzerinden Filistin'e nakledildi. Tıbbi personel Wielké Strebne'de eğitildi. Radyo operatörleri ve telgraf operatörleri - Liberec'te. Elektromekanik - Pardubice'de. Sovyet eğitmenleri genç İsraillilere siyasi konularda dersler verdi.
Çekoslovakya'da askeri teçhizat satın alımı, özellikle, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin zırhlı kuvvetlerinin gelecekteki generali ve komutanı olan İngiliz Ordusu'ndaki bir makineli tüfek ekibinin son çavuşu ve komutanı Israel Tal tarafından gerçekleştirildi.
Hava kuvvetlerinin gelecekteki komutanı General Mordechai Hod da Çekoslovakya'da uçuş eğitimi aldı. Büyükbabası bir zamanlar Filistin'e gitmek üzere Rusya'dan ayrılmıştı. Altı Gün Savaşı sırasında pilotlar Mısır uçaklarını havaalanlarında imha etti.
Golda Meir, "Kim bilir" diye anımsıyordu, "savaşın başladığı o karanlık günlerde, Çekoslovakya'dan satın alıp Yugoslavya ve diğer Balkan ülkeleri üzerinden taşıyabildiğimiz silahlar ve mühimmat olmasaydı, hayatta kalırdık. yılın kırk sekizinin haziran ayında durum değişti mi?
Savaşın ilk altı haftasında Haganah'ın Doğu Avrupa'dan satın almayı başardığı mermilere, makineli tüfeklere ve mermilere büyük ölçüde güvendik; oysa Amerika bile Orta Doğu'ya silah ambargosu ilan etmişti...
Her ne kadar Sovyetler Birliği daha sonra bize şiddetle karşı çıksa da Sovyetlerin İsrail'i tanıması bizim için büyük önem taşıyordu. Bu, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez iki büyük gücün Yahudi devletini destekleme konusunda anlaşmaya vardığı ve ölümcül tehlike altında olmamıza rağmen en azından yalnız olmadığımızı bildiğimiz anlamına geliyordu.
Bu bilinçten ve şiddetli zorunluluktan, bizi zafere taşıyan maddi olmasa da manevi gücü aldık.”
Çekoslovakya'dan gelen silahlar zamanında geldi. 29 Mart 1948'de Filistinli Yahudiler, ele geçirilen ilk dört Messerschmitt Bf-109 savaş uçağını paketlerinden çıkarıp bir araya getirdi.
O gün, tankların da dahil olduğu Mısır askeri birliği Tel Aviv'den yalnızca birkaç on kilometre uzaktaydı. Şehri boşaltmaktan bahsetmeye başladılar. Tel Aviv kaybedilseydi dava da kaybedilecekti. Ben-Gurion'un şehri koruyabilecek birlikleri yoktu. Sahip olduğu her şeyi gönderdi; bu dört uçağı. Biri savaştan döndü. Ancak Yahudilerin havacılık sahibi olduğunu görünce Mısırlılar durdu. Savunmasız kalan şehri almaya cesaret edemediler.
Çekoslovakya Filistinli Yahudilere silah ve mühimmat sağladı. Yahudi askerlerin morali de çok yüksekti. Ya kazanabileceklerini ya da ölebileceklerini biliyorlardı. Geri çekilecek ya da kaçacak hiçbir yerleri yoktu.
Silah alan Yahudi askeri oluşumları Arapları püskürttü. Başmüftü'nün çabalarıyla oluşturulan Arap Kurtuluş Ordusu yenildi, Yahudi öz savunma birimleri stratejik açıdan önemli Hayfa ve Yafa şehirlerini işgal etti.
Batılı güçler, BM Güvenlik Konseyi'nde "silahların deniz ve kara yoluyla Filistin'e girmesine ilişkin" bir bildiri taslağı hazırladı. Açıklama Yahudilere ve Yahudi göçüne karşıydı.
Moskova'yla temasa geçemeyen Sovyet temsilcisi Gromyko derhal protesto etti. Olayın ardından rıza arandı. Molotov, Politbüro'nun kendi çizgisini onayladığını bildiren bir telgraf çekti.
Ancak Moskova'da görgü kurallarının korunmasını sağladılar.
İsrail'in kurulmasından sonra, 22 Mayıs 1948'de Dışişleri Bakanı Shertok, İsrail'in ABD'deki özel temsilcisi Elijah Epstein'a telgraf çekti: Dışişleri Bakanlığı'na acilen avcı-bombardıman uçağı, uçaksavar ve tanksavar topçusu gönderip gönderemeyeceklerini sorun. İsrail?
Amerikalıların cevabı elbette olumsuzdu.
Shertok temsilcisine talimat verdi:
"Ayrıca, aynı yardımla ilgili olarak Moskova ile acilen iletişime geçilmesi talebiyle derhal Sovyet büyükelçiliğiyle iletişime geçin."
Moskova'da Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu Dairesi'ne Ivan Nikolaevich Bakulin başkanlık ediyordu. Molotof taslağı diplomatıydı. '39'da Dışişleri Halk Komiserliği'ne götürüldü; savaş sırasında NKID'nin personel dairesinin başındaydı, ardından Afganistan büyükelçisi olarak ayrıldı.
5 Haziran'da Bakulin, parti çizgisini takip ederek amiri Bakan Yardımcısı Valerian Zorin'e şunları bildirdi:
“Yoldaş Gromyko'nun, İsrail Devleti temsilcilerinin İsrail Hükümetine yardım sağlanması yönündeki talepleri hakkındaki mesajıyla bağlantılı olarak, bunun mümkün olduğunu düşünüyorum:
1. Prag ve Belgrad'daki büyükelçilerimiz aracılığıyla, Çeklere ve Yugoslavlara, İsrail Devleti'nin temsilcilerinin Filistin'e topçu ve uçak satın alması ve göndermesi konusunda yardımcı olmanın arzu edilir olduğunu açıkça belirtin; Güvenlik Konseyi'nin Arap ülkelerine silah ithalatını yasaklama kararına rağmen, Arap ülkeleri Ürdün, Irak ve Mısır'daki İngiliz depolarından ve üslerinden gerekli miktarlarda silah alma fırsatına sahip.
2. Çekoslovakya'daki İsrail hükümetinin temsilcilerinin, SSCB'den uçak alımını müzakere etmek amacıyla SSCB'ye seyahat etmelerine izin vermekten kaçının; çünkü bu tür müzakereler, organizasyonu üzerinde anlaşmaya varılan bir İsrail misyonu tarafından yürütülebilir. Sovyet hükümeti tarafından.”
Zorin diplomatik olmayan astını düzeltti:
"Bu kadar dikkatsiz davranamayız. Sonuçta biz Filistin'de ateşkese oy verdik. Bize karşı kullanılabilecek adımlar atmaktan kaçınmalıyız."
Sovyetler Birliği'nin Birleşmiş Milletler kararlarını ihlal etmekle suçlanmaması için silah tedariki üçüncü şahıslar aracılığıyla gizlice devam etti.
 
Mısır ordusu İsrail'e saldırdı
Konsolosluğun bulunduğu Kudüs'teki Amerikalı diplomatlar savaşın yakında çıkacağını gördüler. Amerikalılar elektrik jeneratörleri satın aldılar ve benzin ve içme suyu stokladılar.
Mart ayında Arap teröristler Amerikalı bir diplomatın arabasına el koydu. Ancak diplomatın yanında bulunan Arap tercüman, kaçıranları onları bırakmaya ikna etti. Başkonsolosun arabasının Arap sürücüsünün de terörist olduğu ortaya çıktı. Bir arabayı patlayıcılarla doldurdu ve elinde bir Amerikan bayrağı dalgalandırarak Yahudi Ajansı genel merkezinin avlusuna girdi. Sürücü kaçtı ve araba patlayarak birkaç kişinin ölümüne neden oldu.
Birkaç gün sonra, kimliği belirsiz kişiler Amerikan Konsolosluğu'nun şifreleme şefi George Paro'yu kaçırdı. Patlamanın hazırlığı hakkında bildiği her şeyi anlatması istenerek günlerce sorguya çekildi. Daha sonra polis merkezine götürüldü.
Bu hikaye Filistinli Yahudilerin Amerikan diplomasisine yönelik tutumlarını iyileştirmedi.
Başkan Truman, Orta Doğu politikasının sabote edilmesinden bıkmıştı. Dışişleri Bakanlığı'nda Filistin işlerinden sorumlu yetkiliyi görevden aldı ve yerine Siyonist sempatizanı atadı.
12 Mayıs'ta, Filistin'deki İngiliz Mandası'nın sona ermesine yalnızca iki gün kala Truman, Beyaz Saray'da son toplantısını yaptı.
Danışmanı Clark Clifford, başkanın Yahudi devletini ilan edilir edilmez tanıma niyetini dile getirdi. Clifford konuşurken Dışişleri Bakanı Marshall'ın yüzü morardı.
Başkana bakan Marshall şunları söyledi:
"Eğer bunu yaparsanız Kasım seçimlerinde size karşı oy kullanacağım."
Truman Beyaz Saray'da hiç böyle bir şey duymamıştı. Dışişleri Bakanlığı'ndaki yetkilileri istediği kadar değiştirebilirdi ama seçim arifesinde ülkenin en popüler kişilerinden biriyle tartışmak felaket olurdu.
Truman bu konuyu düşüneceğini söyledi ve herkesin kendisini rahat bırakmasını istedi. Aslında başkan bir karar verdi; Marshall'ın muhalefeti ne kadar tehlikeli olursa olsun, Cumhuriyetçi rakiplerinin seçim arifesinde onu Filistinli Yahudilerin kendi devletlerini kurmalarını engelleyen bir alçak olarak göstermelerine izin vermeyecekti.
Dışişleri Bakanı Marshall elinden geleni yaptı. Ertesi gün, yani 13 Mayıs'ta, Başkan'a Filistin'deki durumla ilgili kapsamlı bir rapor sundu ve şu sonucu çıkardı: "Yahudi devleti, düşman Arap dünyasıyla çevrili olarak uzun süre hayatta kalamaz."
Marshall, müstakbel İsrail Dışişleri Bakanı Shertok'u, Yahudi devletinin Arap orduları tarafından saldırıya uğraması halinde ABD'nin yardıma güvenmemesi gerektiği konusunda sert bir şekilde uyardı. Filistinli Yahudilere, kendilerini yok edilme riskine maruz bırakmamak için devletlerini ilan etmekte acele etmemelerini tavsiye etti.
Tel Aviv'e dönen Shertok, Ben-Gurion'a Amerikan Dışişleri Bakanı'nın sözlerini aktardı ve tereddütle, belki de böyle bir durumda Yahudi devletinin ilanının ertelenmesi gerektiğini kaydetti.
Ancak Ben-Gurion, Yahudilerin iki bin yıldır bu anı beklediklerine inanıyordu; hiç kimse onları sabırsızlıkla suçlayamazdı. Ama artık zaman harcamak aptallık.
14 Mayıs 1948 Cuma günü öğleden sonra saat dörtte, Tel Aviv'deki Rothschild Bulvarı'ndaki müze binasında İsrail Devleti ilan edildi.
Ben-Gurion bağımsızlık beyanını okudu:
“Anavatanlarından zorla sürülen Yahudi halkı, ona sadık kaldı... Nesilden nesile bu tarihi bağın bilinciyle dolu olan Yahudiler, kadim vatanlarında kendilerini yeniden kurmak için girişimlerde bulundular. Son on yıllara, kendi topraklarına büyük bir dönüş damgasını vurdu. Bu insanlar onun savunucuları oldular, emekleriyle çöl çiçek açtılar, kadim dili yeniden canlandırdılar, şehirler ve kasabalar inşa ettiler, dinamik, gelişen bir toplum yarattılar... Bu temelde biz, Yahudi nüfusunun temsilcileri, sonun dolduğu gün. İngiliz Mandası gereği, doğal ve tarihi hakkımız gereği ve BM Genel Kurulu'nun kararına dayanarak, bir Yahudi devletinin, İsrail Devleti'nin kurulduğunu ilan ediyoruz..."
Ben-Gurion hemen Filistinli Araplara ve Arap devletlerine seslendi:
“İsrail Devleti'nde yaşayan Arap halkının evlatlarını, barışı korumaya ve tam sivil eşitlik temelinde devletin inşasına katılmaya çağırıyoruz... Barış elini tüm komşu devletlere ve halklarına uzatarak, onları Yahudi halkıyla işbirliği yapmaya çağırıyoruz...
Ulusal Konsey üyeleri Bağımsızlık Bildirgesi'ni imzaladı ve milli marş HaTikvah'ı seslendirdi:
Yürekteki ateş sönene kadar
Yahudi asi ruhumuzun,
Doğuya doğru ilerleyeceğiz
Zion'a doğru bakıyorum.
Umudumuzu unutmayalım
İki bin yıldır içimizde taşıdığımız şey.
Yeniden özgür bir halk olacağız
Bizim memleketimizde,
Siyon ülkesi Kudüs'te.
Tüm prosedür on beş dakika sürdü.
Geriye dönüp bakıldığında, eğer komşu Arap ülkeleri Yahudi devletini hemen boğmaya karar vermeseydi, Orta Doğu tarihinin farklı bir şekilde gelişeceğini söylemekten kendimizi alıkoyamayız. Arap yöneticiler daha az bencillik gösterseydi, kendilerini hiçbir şekilde tehdit etmeyen İsrail'in ortaya çıkışını sakince karşılasaydı ve Filistinli Arapların kendi devletlerini kurmalarına izin verseydi kaç savaş ve hangi kurbanlardan kaçınılabilirdi.
Ancak yirminci yüzyılda Arap yöneticiler tüm tekliflere "hayır" yanıtı verdi ve onların zararına hareket etti.
Eğer Lord Balfour'un 1919'daki deklarasyonuna itiraz etmemiş olsalardı, Filistin'deki küçük Yahudi nüfusu çok küçük bir özerkliğe sahip olacaktı. Yahudiler, Lübnan'daki Maruni Hıristiyanlar gibi bir Arap devletinde azınlık olmakla yetinmek zorunda kalacaklardı.
Eğer İkinci Dünya Savaşı'ndan önce Araplar, İngilizlerin Filistin'de küçük bir Yahudi devleti ve büyük bir Arap devleti kurma önerisini kabul etseydi, birkaç kilometrekare alan İsrail tamamen görünmez olurdu.
1947'de Filistinli Yahudiler, çok küçük bir bölgede bir devlet kurmanın gerçek olasılığı ile tüm Filistin için umutsuz bir mücadeleyi sürdürmek arasında bir seçim yapmak zorunda kaldı. Müzakereler kısa sürdü ve İsrail siyasi haritada göründü. Fanatizme yatkın olmayan makul insanlar başka bir seçim yapamazlardı.
BM'nin kendilerine tahsis ettiği topraklarda kendi devletlerini kurma fırsatı ile tüm Filistin'i fethetme mücadelesi arasında seçim yapan Filistinli Araplar ikincisini seçti.
Filistinlilerin yıllardır uğraştığı ve uğruna kendilerinin ve başkalarının hayatlarını yok ettikleri şey, Mayıs 1948'de bir Filistin devleti ortaya çıkabilir. Ve onları engelleyen Yahudiler değildi; Yeni doğan İsrail, BM kararıyla belirlenen alanın ötesinde tek bir metrekarelik arazi daha talep etmedi. Ancak Arap ülkeleri Filistinli Arapların kendi devletlerini kurmalarına kesinlikle izin vermedi. Bu tartışılmadı bile, Arap devleti ilan etmek için hiçbir şey yapılmadı. Böylece Ortadoğu'nun trajedisi başladı.
İsrail'in ortaya çıkışından birkaç saat sonra Mısır Dışişleri Bakanı, BM Güvenlik Konseyi Başkanı'na, Mısır ordusunun Filistin'de düzeni sağlamak için sınırlarını geçtiğini bildirdi. Cumartesi sabahı Arap uçakları Tel Aviv'in elektrik santralini ve havaalanını bombaladı. Kırk dört sivil öldürüldü.
Kolay bir zafer bekleyen Arap orduları şiddetli bir direnişle karşılaştı. Felluce bölgesinde güney cephesinde Mısır birlikleri kuşatıldı. Bir buçuk ay boyunca Mısırlılar kuşatmadan kurtulamadı. Mısırlı subaylar derhal suçluları aramaya başladı ve ihanete uğradıkları sonucuna vardılar: kullanılamayan silahlarla savaşa gönderildiler ve yeterli cephane sağlanmadı.
Ülkenin gelecekteki başkanı Cemal Abd-al Nasser, Mısır ordusunun bir parçası olarak savaştı.
Nasır daha sonra "Siperlerde geçirdiğim günleri hatırlıyorum" diye yazdı. "Sık sık şunu düşündüm: Burada, düşmanlarla çevrili bu toprak çukurda oturuyoruz." Bizi nasıl da aldattılar, hazırlıklı olmadığımız bir savaşa sürüklediler! Ne kadar hırslı, paragöz ve entrikacılar kaderimizle oynuyor! Onlar yüzünden burada silahsız, ateş altında yatıyoruz.
Filistin'de savaştık ama ruhumuz Mısır'daydı. Şu anda Filistin'de yaşananlar, Mısır'da yaşananların sadece minyatür bir kopyasıdır. Vatanımız da aynı sıkıntıları yaşıyor ve aynı şekilde düşmanları tarafından perişan ediliyor. O da aldatıldı ve hiçbir hazırlık yapılmadan savaşmaya zorlandı.”
Mısır ordusunu Filistin'e gönderen bu gizemli düşmanların kim olduğu bir sır olarak kalıyor...
Yahudi savaş birlikleri Mısır ordusunun ilerleyişini püskürtürken, 15 Mayıs'ta İsrail Dışişleri Bakanı olarak atanan Shertok, geçici hükümet adına Sovyet Dışişleri Bakanı Molotov'a bir telgraf gönderdi:
"Filistin'deki Yahudi örgütlerinin seçilmiş temsilcilerinden oluşan Yahudi Devleti Ulusal Konseyi'nin İngilizlerin sona ermesinin ardından dün, 14 Mayıs'ta toplandığını size bildirmekten ve Hükümetinize bilgi vermenizi rica etmekten onur duyuyorum." Manda ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 29 Kasım 1947 tarihli kararına dayanarak, Filistin'de İsrail Devleti olarak anılacak bağımsız bir Yahudi devletinin kurulduğunu ilan etti...
Ulusal Konsey, İsrail Devleti'nin Arap sakinlerini barış yoluna dönmeye ve tam ve eşit vatandaşlık ve yönetim organlarında geçici ve kalıcı temsil yoluyla barışın gelişiminde üzerlerine düşen rolü oynamaya çağırdı. Konsey ayrıca tüm komşu devletlere ve onların halklarına barış önerdi...
İsrail Geçici Hükümeti adına, İsrail Devleti'nin ve onun Geçici Hükümetinin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği hükümeti tarafından resmen tanınmasını talep ediyorum...
Bu fırsattan yararlanarak, SSCB delegasyonunun bağımsız bir egemenlik oluşumunu desteklemek üzere BM nezdinde benimsediği güçlü konum için, tüm dünyadaki Yahudiler tarafından paylaşılan Filistin'deki Yahudi halkına derin şükran ve anlayış duygularımı ifade etmek için kullanıyorum. Filistin'deki Yahudi devleti; tüm zorluklara rağmen bu fikri tutarlı bir şekilde savunduğu için; Avrupa'daki Yahudi halkının Nazi işkencecilerinin elinde çektiği acılara içten sempati duyduğunu ifade etmesi ve Filistin Yahudilerinin egemenlik ve bağımsızlığı hak eden bir ulus olduğu ilkesini desteklemesi nedeniyle."
Yahudi devletini tanıma kararı Stalin tarafından verildi. 18 Mayıs'ta Molotov, Shertok'a bir telgrafla yanıt verdi:
"Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Hükümeti'nin, İsrail Devleti'ni ve onun Geçici Hükümetini resmen tanımaya karar verdiğini size bildiririm..."
Başkan Truman'ın kararına göre İsrail'i ilk tanıyan ABD oldu. Bu tam anlamıyla Yahudi devletinin ilanından on dakika sonra gerçekleşti. Washington'da saat çoktan gece yarısıydı. Ancak Amerikalılar İsrail'i "fiilen" tanıdı, bu da diplomatik ilişkilerin daha düşük düzeyde olduğu anlamına geliyordu. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'i yalnızca kırk dokuzun otuz birinci Ocak'ında “de jure” olarak tanıdı. Amerikalılar seçimleri bekliyordu çünkü CIA solun zafer kazanacağını ve Sovyet yanlısı bir hükümetin iktidara geleceğini tahmin ediyordu.
Yahudi devletinin hızla tanınması Amerikalı diplomatlara pahalıya mal oldu. Birkaç gün sonra kimliği belirsiz saldırganlar, deniz ataşesindeki bir konsolosluk görevlisini ve bir telsiz operatörünü vurarak öldürdü. 20 Mayıs'ta bir keskin nişancı konsolos ve konsolos yardımcısına ateş etti ancak ıskaladı. Sadece on dakika sonra, bir keskin nişancı, konsolosluk binasının arkasındaki ara sokakta Başkonsolos Thomas Wasson'u vurarak öldürdü.
Wasson, BM Ateşkes Komisyonu toplantısından dönüyordu. Kurşun geçirmez yelek giyiyordu ama kurşun omzuna çarptı ve kurşun geçirmez yelekten göğsüne doğru sekti. Hastaneye kaldırıldı ve ertesi gün hayatını kaybetti.
Amerikan bürokrasisinin Filistinli Yahudilere karşı tutumu iyileşmedi.
Dışişleri Bakan Vekili Robert Lovett, Savunma Bakanı Forrestal'a şunları yazdı: "Avrupalıların Filistin'de ortaya çıkışı, Sovyetler Birliği'ne stratejik açıdan önemli bu bölgeye nüfuz etmek için eşsiz bir fırsat sağlıyor." İsrail'deki askeri ataşelerimize Sovyet faaliyetlerini denetleme konusunda özel olarak talimat verilmeli; aynı zamanda Sovyet taktiklerini de her ayrıntısıyla bilmeleri gerekiyor.”
Amerikan ordusuna İsrail'de itidalli davranıldı. Kendi uçağına sahip olan hava ataşesi Albay Archibald, uçağın belirlenen rotadan sapması halinde ateş açılacağı konusunda uyarıldı. İsrailliler şaka yapmıyordu: Mart 1949'da Archibald'ın uçağına ateş açıldı. İnmesi ve inmesi gerekiyordu.
Amerikan askeri ataşeleri, meslekleri gereği istihbarat görevlileri, bakanlıklarına şikayette bulundu:
“ABD, İsrail, Sovyetler Birliği ve onun birkaç uydusu dışında hemen hemen tüm ülkelerin silahlı kuvvetlerinin organizasyonuna ilişkin verileri elde etti.
İsrail, ordu oluşumlarının amblemleri, amblemleri veya ana askeri birimlerin yerleri hakkında genel bilgi sağlama talebimiz gibi küçük bir hizmeti bile reddetti.”
Amerikalı diplomatların ve istihbarat görevlilerinin, Sovyet ordusunun Filistin'e girişi hakkında bilgi vermeleri gerekiyordu. İsrail'in ilanından hemen sonra Dışişleri Bakanlığı, Sovyet ordusundan sekiz bin eski asker ve subayın Yahudilere yardım etmek için geldiği bilgisini aldı.
Rakamı doğrulamakla görevlendirilen Amerika'nın Kudüs Başkonsolosu Thomas Wasson, Washington'a telgraf çekti: "Bunlar söylenti, gevezelik, tamamen saçmalık."
Sovyetler Birliği, Yahudi devletini "de jure" olarak tam olarak tanıyan ilk ülke oldu, bu nedenle Sovyet büyükelçisi İsrail'de özel bir onurla karşılandı.
Amerikan Büyükelçiliği, Washington'a Sovyet diplomatlarının gelişiyle ilgili ayrıntılı bir rapor göndererek, geç saate rağmen büyük bir kalabalığın Sovyet büyükelçisini selamlamak için toplandığını hayal kırıklığıyla kaydetti. Amerikalıları teselli eden tek şey, Sovyet diplomatlarının sabah saat üçte beş çeşit yemek talep ettiği oteldeki yorgun garsonların memnuniyetsizliğiydi.
 
“Yaşasın SSCB ile İsrail arasındaki dostluk!”
16 Mayıs'ta genç Moskova cephe şairi David Samoilov günlüğüne şunları yazdı:
“İsrail Devleti ortaya çıktı. Bunun, insanlığın geri kalanının sempati duyması muhtemel olmayan kendi büyüklüğü var. İçimde kanın sesi mi konuşuyor? Bir yerlerde sadece dudaklarıyla gevezelik ediyor...
Bu devlet ayakta kalırsa belki biraz daha saygı görürüz ama binlerce yıldır kök saldığımız her yerde yabancı sayılırız.”
20 Mayıs'ta yeni bir günlük girişi ortaya çıktı:
“İsrail mükemmel bir şekilde savaşıyor. Ama dünyanın kayıtsızlığı karşısında bir avuç insan ne yapsın!
Bu coşkun ve inatçı kabile olmadan gezegenimizin ne kadar sıkıcı hale geleceğini kimse anlayamıyor.”
30 Mayıs'ta Yahudi Anti-Faşist Komitesi, İsrail'in ilk Cumhurbaşkanı Weizmann'a bir selam gönderdi (metin üzerinde uzun süre çalıştılar, daha önce Merkez Komite tarafından okundu ve onaylandı), özellikle şunu söyledi: :
"Zengin ve acı dolu tarihi boyunca ilk kez Yahudi halkı, haklarının ve çıkarlarının gerçek bir savunucusuna sahipti; tüm halkların dostu ve koruyucusu olan Sovyetler Birliği."
Pek çok Sovyet Yahudisi İsrail'le dayanışma içindeydi ve genç devlete yardım etmeye hazırdı. Yakın zamanda omuz askılarını çıkarmış olan Yahudi subaylar ve savaş gazileri, İsrail'e yardım etmek için Filistin'e gitmeye hazır olduklarını ifade ettiler.
Sovyetler Birliği'nin İki Kez Kahramanı tankeri David Abramovich Dragunsky, bir tümen oluşturulup bunun Filistin'e nakledilmesini önerdi. Genç savaş kahramanı, zamanla yaşlı Albay General Dragunsky'den, "İsrail'in saldırgan politikalarını ve uluslararası Siyonizmin suçlarını açığa vurma" göreviyle Sovyet Kamuoyunun Anti-Siyonist Komitesi'ne başkanlık etmesinin isteneceğini hayal etmemişti. .
Yahudi cephe askerleri kendilerini güvende hissediyorlardı. Sovyetler Birliği halkları arasında verilen askeri nişanların sayısı açısından Yahudiler, Ruslar ve Ukraynalılardan sonra üçüncü sırada yer aldı. Üstelik Sovyet Yahudileri, Sovyet liderliğinin İsrail'i desteklediğine içtenlikle inandılar ve bu nedenle Sovyet resmi politikası doğrultusunda hareket ettiler.
İsrail'in ilanından önce bile, Nisan 1948'in ortasında, Vyborg E.G.'den avukat. Savaş sırasında Kızıl Ordu'nun mühendis-yüzbaşısı olan ve emir alan Lemberg, Dışişleri Bakan Yardımcısı Vyshinsky'ye "Önemli bir SSCB Yahudi kadrosunun Filistin'e gönderilmesi ihtiyacı üzerine" başlıklı bir mektup gönderdi.
Bu belge bakanlık arşivinde muhafaza ediliyor.
Eski emir subayı, "cephenin Filistin kısmında Sovyetler Birliği'ni savunmaya hazır olması" gereken elli bin Sovyet Yahudisinin bir yıl içinde Filistin'e nakledilmesini önerdi.
Vyshinsky raporu, İtalya'daki eski tam yetkili temsilci olan Tarih Bilimleri Doktoru Dışişleri Bakanlığı danışmanı Boris Efimovich Stein'a iletti. Üç gün sonra Vyshinsky'nin sekreterliğine olumsuz bir sonuç sundu.
Deneyimli Stein, Yahudi Filistin'in Ortadoğu'daki önemsiz payının, İngiltere ve ABD'nin Ortadoğu ülkelerini Sovyet karşıtı bir sıçrama tahtasına dönüştürmesine engel olmayacağını yazdı. Ayrıca Stein, sınıf doğası gereği Siyonistlerin Sovyetler Birliği'ni değil ABD'yi destekleyeceğine inanıyordu.
Sınıf mücadelesini düşünmeyen Sovyet Yahudileri, İsrail'in yaratılışından ilham aldı ve içtenlikle ona yardım etmek istedi. Bunu açıkça konuştular ve yazdılar.
Yalnızca çok deneyimli görevliler bir şeylerin ters gittiğinden şüpheleniyordu. 18 Mayıs 1948'de, Yahudi Anti-Faşist Komitesi'nin Yönetici Sekreter Yardımcısı Grigory Markovich Kheifets, Bolşeviklerin Tüm Birlik Komünist Partisi Merkez Komitesi'ne hemen rapor verdi:
“Filistin'deki olaylarla ilgili olarak Yahudi Anti-Faşist Komitesi ile telefonla ve bizzat irtibata geçiliyor, “saldırgana ve faşistlere karşı mücadeleye katılmak üzere” gönüllü olarak Filistin'e gönderilmek üzere başvurular alınıyor...
Silahlanma Bakanlığı çalışanlarının ve Sovyet Ordusu subaylarının açıklamaları var. Başvuranlar, taleplerini İngiliz saldırganına karşı mücadelede Yahudi halkına yardım etme arzusuyla motive ediyor... JAC ayrıca silah satın alınması için bir bağış toplama etkinliği organize edileceğine dair açıklamalar da aldı..."
İdari Sekreter Yardımcısı şaşkındı ve Merkez Komite'den talimat istedi.
Kheifetz yirmi ikinci yıldan itibaren devlet güvenlik teşkilatlarında görev yaptı. Savaş boyunca San Francisco'daki yabancı istihbarat istasyonunda çalıştı. 1947'de Moskova'ya döndü ve Yahudi Anti-Faşist Komitesi'nin genel sekreter yardımcılığına atandı ve her şeyi Devlet Güvenlik Bakanlığı'na bildirme talimatı verdi.
JAC görevlileri kendilerinden "Sovyet yurtseverliğini" onaylamalarının ve Filistin'e göç fikirlerine karşı çıkmalarının beklendiğini hemen anladılar: İsrail, diğer ülkelerden gelen Yahudilere, sosyalist bir vatandan yoksun Yahudilere yöneliktir.
Kheifetz, anti-faşist komiteye gelen ve Arap gericilerine karşı İsrail safında savaşmak üzere Filistin'e gönüllü olarak gönderilmek isteyen Yahudilerin listesini derledi. Listeleri “önlem alınması” için Devlet Güvenlik Bakanlığına teslim etti.
Bu uyanıklık Heifetz'i 1951'de tutuklanmaktan kurtarmadı. Ama en azından eski güvenlik görevlisinin hayatı kurtuldu. Yahudi Anti-Faşist Komitesi'nin diğer aktivistleriyle birlikte vurulmadı, ancak yirmi beş yıl hapis cezasına çarptırıldı...
24 Mayıs 1948'de Moskova'da Solomon Mikhoels'in anısına bir akşam düzenlendi.
Devlet Yahudi Tiyatrosu sanat yönetmeninin ve Yahudi Anti-Faşist Komitesi başkanının trajik ölümünün koşulları o zamanlar bilinmiyordu. Stalin'in gizli emriyle güvenlik görevlileri tarafından öldürüldüğü ancak daha sonra anlaşılacak. Minsk'te bulunan Mikhoels ve arkadaşına kamyonun çarptığını söyleyerek vur-kaç eylemi yaptılar. Ama sahneleme kabaydı, buna inanmadılar. Mikhoels'in öldürüldüğüne dair söylentiler vardı. Ancak yukarıdan herhangi bir talimat gelmediği için onu onurla gömdüler.
Ünlü yazar Ilya Grigorievich Erenburg konuştu:
- Büyük aktör ve büyük adam Solomon Mihayloviç Mikhoels'in anısına adanan bu akşam, size bir kez daha hatırlatmak istiyorum - ölümsüz bir susuzluk: bunlar uzun zamandır adalet hayali kuran, kilitlenen bir halkın kuru dudaklarıdır. havasız gettolarda gerçeği aradı, başkaları için şarkı söyledi ve başkaları için isyan etti.
Şimdi, büyük Sovyet trajedicisi Solomon Mikhoels'i hatırladığımızda, çok uzaklarda bombalar ve top mermileri patlıyor: Genç devletin Yahudileri şehirlerini ve köylerini İngiliz paralı askerlerine karşı koruyorlar. Adalet bir kez daha açgözlülükle çarpışıyor. Petrol yüzünden insanların kanı dökülüyor. Siyonizmin fikirlerini hiçbir zaman paylaşmadım ama artık fikirlerden değil, yaşayan insanlardan bahsediyoruz.
Kudüs'ün eski mahallesinde, şu anda savaşların yapıldığı yer altı mezarlarında, büyük bir Sovyet vatandaşının, büyük bir sanatçının, büyük bir adamın imajının insanlara kahramanca eylemlere ilham verdiğine inanıyorum...
Sovyet basını, Yahudi devletini boğmaya çalışan Arap gericilerini kınadı.
Ehrenburg konuşmasını yaparken Bakan Shertok, Molotov'un meslektaşına, İsrail'in "bir elçi veya maslahatgüzar ve başkonsolostan oluşan misyonunu derhal Moskova'da kurması ve aynı zamanda Tel Aviv'de de Sovyet misyonunun kurulması" konusunda hemfikir olup olmadığını sordu. aynı rütbede."
Ertesi gün, Stalin cevap metnini onayladıktan sonra Molotov, Tel Aviv'e anlaşma telgrafı çekti.
Pavel Ivanovich Ershov, İsrail'in ilk büyükelçisi olarak atandı. Doğu'da çalışma tecrübesi vardı. 1944'ten itibaren Türkiye'deki Sovyet büyükelçiliğinde danışman olarak görev yaptı.
Ve BM'de Sovyet diplomatları, "İsrail'in egemenlik haklarını" kısıtlamaya çalışan ve Yahudi devletini mümkün olan her şekilde savunan Arap ülkeleri ve İngiltere'ye karşı savaşmaya devam etti.
Güvenlik Konseyi toplantısında Sovyet temsilcisi, yabancı silahlı oluşumların, yani Yahudi devletini daha başlangıçta yok etmeye çalışan Arap ordularının Filistin topraklarından derhal çekilmesini talep etti.
Birleşmiş Milletler Filistin'e üç yüz askeri gözlemci gönderdi ve bu gözlemciler Kudüs'teki ateşkesin Araplar tarafından sürekli ihlal edildiğini kaydetti.
İsrail'e pratik yardım sağlayan tek müttefik Sovyetler Birliği'ydi. İsrailli liderler kritik bir durumda ona başvurdu.
9 Haziran 1948'de Bakan Shertok, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki temsilcisi Epstein'a telgraf çekti:
“Lütfen, silah ve yiyecek satın alma konusunu görüşmek üzere Moskova'yı ziyaret edecek özel bir misyonun olasılığı talebiyle, kendi takdirinize bağlı olarak New York veya Washington'daki SSCB temsilcileriyle iletişime geçin. Ön bileşimi Namir, Ben-Aron, Pearlson'dan oluşuyor.
Özel görev ayrılma kararını bekliyor. Kabul edildiği takdirde yukarıda adı geçen kişiler Prag veya Varşova'ya vardıklarında vize başvurusunda bulunacaklardır.
Konu son derece acildir. Telgraf infazı, Golda Meyerson'a bilgi verin."
16 Haziran'da Shertok, Epstein'a umutsuz bir telgraf gönderdi:
“Yakıtla ilgili kritik durum nedeniyle, benzin alımı konusunda görüşmek üzere Romanya'ya özel bir elçi gönderiyoruz. Tankerin ateşkes sırasında varması gerekiyor. Bu bağlamda Romanya hükümetine çağrımız için Sovyet desteğini isteyin.”
23 Haziran'da Dışişleri Bakanı Shertok, Epstein'dan telgrafla Gromyko ile görüşmesini ve "ateşkesin sona ermesinden sonra (bu gerçekleşirse) uçakların ve diğer ağır silahların daha sonra teslim edilecek şekilde nasıl satılacağını" tartışmasını istedi. Ateşkes koşullarının yurt dışından silah edinilmesini yasaklamadığına dikkat edin.”
Bu arada Gromyko, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki işini tamamlıyor ve eve dönmeye hazırlanıyordu.
Dokuz yıl yurt dışında çalıştı. Şimdi Molotov onun yakınlarda, Moskova'da olmasını istedi ve onu başka bir birinci bakan yardımcısı olarak atadı. Molotov, Gromyko'ya patronluk taslıyordu ve Vyshinsky, kendisi de çeyrek asır daha genç olan, hızla büyüyen rakibinden açıkça nefret ediyordu.
Andrei Andreevich çok uzun süre Moskova'da yoktu, karmaşık bürokratik entrikalar, ihbarlar ve gözetleme konusunda deneyim kazanamadı. Adaşı Vyshinsky bu dünyada kendini sudaki bir balık gibi hissediyordu.
Gromyko'nun yerine BM daimi temsilciliği görevine Yakov Aleksandrovich Malik getirildi.
Malik ayrıca dışişleri bakan yardımcılığına da terfi etti. Malik sadece kırk yaşındaydı ve bu kadar yüksek rütbeli bir diplomat için hiç de yaşlı değildi. Savaşın tamamını Japonya'da geçirdi. O, 45 baharında Amerikan bombalaması sonucu Tokyo'nun yandığını gören Müttefik güçlerin tek büyükelçisiydi. Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombalarından sağ kurtuldu.
23 Temmuz 1948'de İsrail'in BM temsilcisi Abba Eban, Dışişleri Bakanı Shertok'a telgraf çekti:
“Bugün Malik'le ilk uzun, çok samimi sohbetimi yaptım. Askeri başarılarımızı değerlendirdi ve başarısızlıkların Arap rejimleri üzerindeki etkisini tartıştı. BM'ye üye olmak için başvurumuzu onayladı, ancak dikkatli hazırlanmamızı tavsiye ediyor ve her şeyin Amerika'nın desteğinin derecesine bağlı olduğuna inanıyor. Golda Meyerson Misyonu'nun yakın zamanda kurulmasını umuyoruz."
Arap ordularının yenilgisi, Moskova'da İngiltere'nin yenilgisi olarak algılandı ve bundan inanılmaz derecede memnun oldular; İngiltere'nin Ortadoğu'daki konumunun zayıfladığına inanıyordu.
Eban Güney Afrika'da doğdu ve Londra'da okudu. Cömertçe dil becerilerine sahip olan o, yalnızca klasik dilleri (eski Yunanca ve Latince) değil, aynı zamanda birçok Orta Doğu dilini (Arapça, Farsça, İbranice ve Aramice) de öğrendi. Yirmi üç yaşındayken Cambridge'de doğu dilleri öğretmekle görevlendirildi.
İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiliz Ordusuna katıldı. Gelecekteki eşiyle tanıştığı Kahire'de görev yaptı. Ve kız kardeşi, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin gelecekteki Genelkurmay Başkanı Chaim Herzog ile evlendi.
1942'de komuta, Binbaşı Eban'ı özel kuvvetler için Yahudi gönüllüleri seçmek üzere Kudüs'e gönderdi. 1947 yılında diplomatik faaliyetleri başladı; Genel Kurul oturumuna katılan Yahudi Ajansı heyetine dahil edildi. Mayıs 48'de BM'deki ilk konuşmasını ABD'ye karşı yaptı. Amerikan heyetinin Filistin'in bölünmesine karşı çıkan iddialarını reddetti.
BM'de yalnızca mükemmel İngilizce bilgisinden dolayı yetenekli bir konuşmacı olarak tanınmıyordu. Nasıl ikna edileceğini biliyordu. Güvenlik Konseyi'nde teröristlere misilleme yapılmasına ilişkin İsrail'in kınanmasıyla sonuçlanan tartışmanın ardından Eban Kudüs'e uçtu. İsrail ordusunun eylemi karşısında öfkelendi ve öfkesini zorlukla bastırarak Ben-Gurion'a bu operasyonun neden yapıldığını sordu.
Kurnaz başbakan, "Benim de bu konuda şüphelerim vardı, ancak Güvenlik Konseyi'ndeki konuşmanızı okuduğumda bunun gerekli olduğuna ikna oldum."
12 Ağustos'ta Eban, Shertok'a Malik ile yeni bir konuşmayı bildiren bir mektup gönderdi:
“İsrail'in askeri çabalarına derin hayranlığını ifade etti... Kimse böyle bir yenilgiyi beklemiyordu.
Sayın Malik bana, artık tüm delegasyonlar arasında İsrail Devleti'nin kurulmasının geri dönülemez bir gerçek olduğu konusunda ortak bir görüş bulunduğunu söyledi...
Sovyet tarafının doğru analiz yaptığına ve doğru kararı verdiğine inandığını ve bunun ardından temettü almayı beklediğini açıkça anladım. Doğu Avrupa ve Balkan ülkelerinden yardım alınmasını Rusya'nın iyi niyetli tutumunun bir sonucu olarak değerlendireceğimizi önerdi...
Sovyet tarafı, Yahudi devletini destekleme kararının, Orta Doğu'da kendisi için belirlediği hedefler bağlamında muzaffer bir şekilde haklı olduğunu düşünüyor...”
14 Ağustos'ta, İsrail'deki SSCB misyonunun ikinci sekreteri ve Tüm Birlik Yabancı Ülkelerle Kültürel İlişkiler Derneği komiseri Mitrofan Petrovich Fedorin, İsrail ile Dostluk İlişkileri Birliği'nin 14 Ağustos'ta düzenlenen toplantısına katıldı. Sovyet misyonunun gelişi.
Fedorin, 41 yılında Yabancı Diller Enstitüsü'nden mezun oldu ve İran'daki Sovyet büyükelçiliğinde diplomatik kurye olarak çalıştı. 1943'te Mısır'daki Sovyet misyonuna stajyer olarak gönderildi. 1948'de İsrail'e gönderildik.
Tel Aviv'in en büyük sinemalarından biri olan "Ester"in binasında yaklaşık iki bin kişi toplandı ve tüm gösterilerin yayınını dinlemek için yaklaşık bin kişi daha sokakta toplandı. Başkanlık masasının üzerine Stalin'in büyük bir portresini astılar ve "Yaşasın İsrail Devleti ile SSCB arasındaki dostluk!"
Başta Gromyko olmak üzere Sovyetler Birliği ve Sovyet temsilcilerinin anılması üzerine salon alkışlarla inledi.
Çalışan gençlik korosu önce Yahudi marşını, ardından da Sovyetler Birliği marşını söyledi. Bütün salon çoktan “Internationale” şarkısını söylüyordu. Daha sonra koro birkaç Sovyet şarkısı daha seslendirdi - "Topçuların Yürüyüşü", "Budyonny Şarkısı".
 
Yoldaş Stalin Ehrenburg'a talimat veriyor...
7 Eylül'de Molotov, İsrail'in Sovyetler Birliği'ndeki ilk elçisi Golda Meyerson'u büyük bir nezaketle kabul etti. Kiev'de devrimden önce doğdu, büyükbabası otuz yıl çarlık ordusunda görev yaptı, babası marangozdu. Aile dilenci oldu, sekiz çocuktan beşi küçük yaşta öldü.
Bütün hayatı boyunca ona mutsuz anılar eşlik etti:
“Başımıza gelmek üzere olan pogromla ilgili konuşmaları net bir şekilde hatırlıyorum. Elbette o zamanlar pogromun ne olduğunu bilmiyordum ama bunun Yahudi olmamızla ve bir pislik kalabalığının bıçak ve sopalarla şehirde dolaşmasıyla bir ilgisi olduğunu zaten biliyordum. bağırarak: “İsa çarmıha gerildi.” !“
Çocukken Amerika'ya götürüldüğünden Rusça bilmiyordu. Kocası, yine Rusya'dan gelen bir göçmen olan Maurice Meyerson'du. Siyasi görüşlerinde sosyalist ve Siyonizm karşıtıydı. Ancak karısının iyiliği için Filistin'e taşınmayı kabul etti. Maurice kasiyer olarak çalışıyordu ve Golda'nın mizacı, enerjisi ve kararlılığı onu siyasete yönlendirdi.
Kadın olduğunun hatırlatılmasından hoşlanmıyordu. Bir gazeteci ona şunu sordu:
— Bir kadının başbakan olması nasıl bir şey?
O karşılık verdi:
— Bilmiyorum, hiçbir zaman erkek başbakan olmadım.
Görünüşü İsrail'i kişileştirdi. Her zaman koyu renkli kıyafetler giyerdi - bir elbise veya ceket, zevkli bir rozet, küçük bir saat, nikotin lekeli parmaklar (filtresiz güçlü sigaralar içerdi), erkeksi bir çene ve bazen sıcak bir gülümsemeyle yumuşatılan ciddi bir görünüm.
Vyshinsky, Moskova'ya gelişini kabul etmeden önce Devlet Güvenlik Bakanı Albay General Viktor Semenovich Abakumov'a bir talep gönderdi: "SSCB'ye kabul edilmesinin önünde herhangi bir engel var mı?" Güvenlik görevlileri itiraz etmedi.
Tüm İsrailli liderler soyadlarını İbranice olarak değiştirdiler ve son heceye vurgu yapılarak iki heceden oluşan yeni isimler aldılar. Bu sembolik bir eylemdi, İncil'deki isimlere geri dönüş. Siyonistler sürgündeki hayatlarını unutmak istiyorlardı. Golda Meyerson kısa sürede Golda Meir oldu ve Bakan Moshe Shertok da Sharett oldu. Geleceğin başbakanı ve Nobel Barış Ödülü sahibi Şimon Persky, Peres'e dönüştü.
Vyacheslav Mihayloviç büyükelçiye Filistin'deki durumu sordu. Golda Meir, diğer şeylerin yanı sıra şunları söyledi: “Savaşın bir sonucu olarak, İsrail Devleti hükümeti, kendilerini İsrail Devleti'nden daha başarılı bir şekilde savunabilmek için muhtemelen sınırlar konusunu gündeme getirmesi gerektiği sonucuna vardı. Yirmi dokuz Kasım kararında öngörülen sınırlar.”
Yani BM'nin belirlediği sınırların gerçekçi olmadığını, İsrail'in savunma için topraklarını artırması gerektiğini söyledi. Bu sözler Molotof'un herhangi bir itirazına yol açmadı. Asistanı ve tercümanı Oleg Troyanovsky (Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk büyükelçisinin oğlu), Sovyet dışişleri bakanının kaçamak sözlerini kaydetti: “İsrail Devleti Hükümeti bu konuyu düşünmek zorunda kalacak. Ancak Molotov, İsrail Devleti'nin iyi bir başlangıç yaptığını ve güçlü bir devlet yaratmanın temellerine sahip olduğunu düşünüyor."
Golda Meir fevkalade kendine güvenen bir kadındı. Haklı olduğuna olan güveni onu asla terk etmedi. Ve başkalarına da bu güveni aşılama yeteneğine sahipti. Belki de İsrail'in en etkili diplomatıydı.
13 Eylül'de İsrail misyonunun askeri ataşesi Albay Johann Ratner, Silahlı Kuvvetler Bakanlığını ziyaret etti ve dış ilişkiler bölümünde Topçu Tümgenerali I.M. Saraev ve yardımcısı.
Odessa'da doğan Ratner, çarlık ordusunda Moskova Tümeni'nin 3. Samara Grenadier Alayı'nda özel olarak hizmet etmeyi başardı. Devrimden sonra Kızıl Ordu saflarında savaştı. Yirmi üçüncü yılında Filistin'e gitti, mimarlık dersleri verdi. Haganah'ın kurucularından biriydi ve Bağımsızlık Savaşı'nın arifesinde, geleceğin İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Genelkurmay Başkanlığı'nın planlama departmanına başkanlık etti.
Albay Ratner bakanlık temsilcilerine çeşitli sorular yöneltti. Öncelikle İsrail'de askeri eğitim kurumları için Sovyet edebiyatı almak istiyorlar. İkinci olarak İsrailliler, subaylarını Sovyet eğitim kurumlarına okumaya göndermek istiyorlar.
General Saraev, bu tür konuların bakanlık tarafından değil hükümet tarafından kararlaştırıldığını söyledi. Yani ya elçi Golda Meyerson bunları Dışişleri Bakanlığı'na getirmeli ya da İsrail hükümeti Tel Aviv'deki Sovyet elçiliğiyle resmi olarak temasa geçmeli.
Golda Meir, 14 Eylül'de ana ortağı, Orta Doğu'dan sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Zorin'e ilk ziyaretini gerçekleştirdi.
Hemen iki ülke ilişkilerinde çok hassas hale gelecek bir konuyu konuşmaya başladı.
Zorin görüşmenin ardından şunları yazdı: "Meyerson, Yahudi sorununun ancak Yahudilerin İsrail Devleti'ne yaygın biçimde göç etmesiyle kökten çözülebileceğini söyledi.
Bu bağlamda göçün tek başına bu sorunu çözemeyeceğini, zira pek çok Yahudinin Filistin'e gitmeyip başka ülkelerde yaşamaya devam edeceğini belirttim. SSCB'de, sosyalist bir devlette, ulusal baskının ve Yahudilerin eşitsiz konumunun sonsuza kadar sona erdiğini ekledim...
Meyerson bu konuyla ilgili daha fazla açıklama yapmaktan kaçındı."
Ve 17 Ağustos'ta İsrail'de Sovyet elçisi Pavel İvanoviç Erşov, itimatnamesini İsrail Başbakanı Ben-Gurion'a sundu. Erşov'un kaldığı otelde sokaklarda Sovyet elçisini içtenlikle selamlayan insanlar vardı.
Başbakan'ın evinde 40 askerden oluşan şeref kıtası dizildi. Orkestra, Sovyetler Birliği'nin milli marşını ve HaTikvah'ı seslendirdi.
Ben-Gurion, sertifikaları sunduktan sonra Ershov'a şunları söyledi: “İsrail halkı, BM'deki manevi desteğinden dolayı Sovyetler Birliği'ne borçludur. İsrail Devleti artık daha güçlü hale geldi, halkı ve özellikle gençliği, devleti ve fikri için savaştığını biliyor ve söylemeliyim ki, nasıl savaşılacağını biliyor, bu da savaşlarda kanıtlandı. Ordu, savaşın başında tamamen bulunmayan toplar da dahil olmak üzere Çekoslovakya ve Yugoslavya'dan önemli miktarda silah aldı.”
Çatışmaların yeni sona erdiği İsrail'de hayat kolay değildi. Ayrıcalıklı konumlarına rağmen Sovyet diplomatları da bunu hissettiler.
Eylül ayında Ershov, İsrail Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Walter Eitan'a geldi ve misyon binasının ve çalışanlara yönelik konut dairelerinin hazır olmadığından şikayet etti. Yemek konusunda sıkıntılar yaşandı. Diplomatlara yemek kartı verilmedi. Sonuç olarak, sabah otelde Sovyet elçisine ikinci bir fincan kahve ikramı reddedildi.
Sovyetler Birliği İsrail'in durumunu hafifletmeye çalıştı ve Arap birliklerinin Filistin'den çekilmesini talep etti.
26 Ağustos'ta Dışişleri Bakan Yardımcısı Gromyko, BM Genel Kurulunda Sovyet delegasyonu için taslak direktifleri imzaladı. Gromyko, Filistin sorunu tartışıldığında şu önerinin yapılması talimatını verdi: "Genel Kurul, Filistin'deki Yahudi ve Arap devletlerinin topraklarından derhal çekilme ihtiyacını kabul ediyor; Genel Kurul'un 29 Kasım 1947 tarihli kararıyla tüm yabancı birlikler ve yabancı askeri personel hakkında karar alır ve Güvenlik Konseyi'nden Filistin'de düşmanlıkların yeniden başlamasını önlemek için uygun önlemleri almasını talep eder."
Konuşma, Yahudi devletini yok etme umudunu kaybetmemiş Arap oluşumlarının Filistin'den çekilmesiyle ilgiliydi.
17 Eylül'de direktifler, Bolşeviklerin Tüm Birlik Komünist Partisi Merkez Komitesi Politbürosu tarafından onaylandı. Sovyetler Birliği İsrail'i tam olarak desteklemeye devam etti.
Golda Mair elbette Politbüro'nun ne karar verdiğini bilemezdi. Aynı gün, yani 17 Eylül'de bir diğer Dışişleri Bakan Yardımcısı F. Gusev'i ziyaret etti. Genel Kurul'un yaklaşan oturumunda Sovyet delegasyonunun daha önce olduğu gibi İsrail lehine bir pozisyon alacağı umudunu dile getirdi.
Gusev şöyle yanıtladı: "Sovyetler Birliği'nin İsrail Devleti'ne ilişkin tutumu Birleşmiş Milletler'de iyi biliniyor. Ülkemiz genç İsrail devletinin katlanmak zorunda olduğu zorlukları anlıyor ve bu zorlukların üstesinden gelebileceğine inanıyoruz.”
Ve Filistin'de, aynı gün, yani 17 Eylül'de, BM'nin Filistin'deki arabulucusu Kont Folke Bernadotte öldürüldü. BM gözlemci grubu başkanı Fransız Albay A. Serot ile birlikte Kudüs'teki tarafsız bölgenin sınırını geçerken vuruldu. Bernadotte'nin arabası yoldaki bir tıkanmanın önünde durmak zorunda kaldı. Katiller bulunamadı. İsrailli radikallerden şüpheleniliyordu.
ABD Dışişleri Bakanı Vekili Robert Lovett, Bernadotte'ye düzenlenen suikast girişimi vakasını incelemek üzere bir çalışma grubu kurdu. Amerikalı diplomatlar Kudüs'ten, cinayetin işlendiği gün Kudüs ve Hayfa'daki Çek konsolosluklarının gece yarısına kadar açık olduğunu ve olaya karışan İsrailli militanlara otuz vize verildiğini bildirdi. Ertesi gün militanlar Prag'a uçtu. Çekoslovakya'daki Amerikan hava ataşesi, İsrail'den gelen tüm uçuşların yolcu listelerini kontrol etmesi için Washington'dan talimat aldı. Amerikalılar cinayetin Sovyet ve Çekoslovak istihbarat servisleri tarafından organize edildiğini varsayıyordu.
Bernadotte'nin ölümünden iki gün sonra Amerikan askeri ataşesi Binbaşı Nicholas Andronovich Kudüs'teki bir spor kulübünde oturuyordu. Yan masada bir grup İsrailli son suikast girişimini tartışıyordu. Ve binbaşı şunu duydu:
— Sırada Amerikan konsolosu var. Yakında hakkını alacaktır.
Başkonsolos James MacDonald tehdidi ciddiye aldı ve kulak misafiri olunan konuşmayı Washington'a bildirdi. Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı'na Kudüs Konsolosluğu'ndaki Deniz Kuvvetleri sayısını on üçten yirmi yediye çıkarmasını tavsiye etti. Ancak İsrail Dışişleri Bakanlığı, konsolosluk görevlilerine eşlik ederken bile denizcilerin sokakta silah taşımasına itiraz etti.
Moskova dergisi “Novoe Vremya”da İngilizleri Bernadotte cinayetiyle suçlayan bir makale çıktı.
Kont Folke Bernadotte'nin kötü bir itibarı vardı. Savaş yıllarında İsveç Kızılhaç Derneği'ne liderlik etti. Nazilerle çok yakın çalışmakla suçlandı. Alman istihbarat servisleri Kızıl Haç'tan yoğun bir şekilde yararlandı ve savaştan sonra Kızıl Haç belgelerine sahip birçok Nazi, mağlup Reich'tan kaçtı.
Bernadotte, BM'nin Filistin'in bölünmesine ilişkin kararını bir başarısızlık olarak değerlendirdi. Birleşik bir Ürdün ve Filistin devleti yaratmak gibi kendi fikri vardı. Bernadotte, Arap Ürdün devleti (Filistin'in Arap toprakları dahil) ile Yahudi devleti İsrail'i birleştirmenin daha pratik olduğuna inanıyordu. Onun fikrinin hayata geçirilmesi, İsrail'in ortaya çıktığı anda dünya siyasi haritasından silinmesi anlamına gelecektir.
Filistinli Yahudiler ve Stalin buna karşıydı.
Molotov, Bernadotte'nin önerilerinin Genel Kurul Birinci Komitesinde tartışılmasına ilişkin Sovyet delegasyonunun taslak direktiflerini Stalin'e bildirdi.
Molotov ve Vyshinsky, Bernadotte'nin Filistin'deki birliklerin terhis edilmesi fikrinin ve toprakların beşte dördünün İsrail'den alınıp Transürdün'e devredilmesi yönündeki bölgesel yeniden dağıtım önerilerinin reddedilmesini önerdi.
Stalin kabul etti.
Ukrayna'nın Güvenlik Konseyi'ndeki temsilcisi, Moskova'dan talimat aldıktan sonra, planın amacının İsrail'i yok etmek olduğunu söyleyerek Bernadotte'nin planını reddetti.
Sovyet diplomatları, 29 Kasım 1947 tarihli Genel Kurul kararının sıkı bir şekilde uygulanmasını talep etti. Filistin'de sınırların yeniden çizilmesine ve bazı bölgelerin Araplara devredilmesine de karşı çıktılar. Arap mülteciler sorununa gelince, Sovyet diplomasisi genel olarak bu sorunla pek ilgilenmiyordu.
Sovyet Dışişleri Bakanlığı, "bu sorunun ilgili taraflar arasında, yani İsrail hükümeti ile Filistin'deki Arap devletinin hükümeti arasında doğrudan müzakereler yoluyla çözülmesini" önerdi. Böylece Sovyet diplomasisi, Filistinli Arapların geri dönüşünü hiç istemeyen, onları Yahudi devletinin düşmanı olarak gören ve beşinci kol haline gelmelerinden korkan İsrail için çok olumlu bir pozisyon aldı.
1948 sonbaharında, Sovyet Ukrayna'nın Güvenlik Konseyi'ndeki temsilcisi Dmitry Zakharovich Manuilsky başka bir fikri dile getirdi: Filistin'den kaçan Arapları Sovyet Orta Asya'ya yeniden yerleştirmek...
Sovyet liderleri olanlarda korkunç bir şey görmediler. Arap ülkelerinden gelen Yahudiler (yaklaşık dokuz yüz bin kişi!) Evlerini ve tüm mallarını terk edip evlerinden kaçmak zorunda kaldılar. Yarım milyon kişi yeni bir hayata başladıkları İsrail'e yerleşti. Sovyet diplomatlar, İsrail'de kalmak istemeyen Arapların komşu Arap ülkelerine yerleşmeleri gerektiğine inanıyordu. Böyle bir nüfus değişimi Sovyet liderlerine alışılmadık gelmiyordu.
İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda, Eylül 1944'te Stalin, Varşova'daki yeni hükümetle Polonyalıların Volhynia ve Galiçya'yı, Ukraynalıların da Bieszczady ve Chelm bölgesini terk etmesi konusunda anlaştı. Yani tüm Polonyalılar Polonya'da, tüm Ukraynalılar da Ukrayna'da yaşayacak.
Polonya Ulusal Kurtuluş Komitesi, "Ukrayna nüfusunun Polonya'nın yeni bölgelerinden ve Polonya nüfusunun Ukrayna SSR topraklarından ülkelerine geri gönderilmesi" konusunda bir anlaşma imzaladı.
Gönüllü olarak tarihi anavatanlarına taşınmayı kabul eden Polonyalı Ukraynalılara, Polonya'daki borçların affedilmesi ve Ukrayna'da arsa tahsisi sözü verildi. Ancak 1 Mart 1945'e gelindiğinde bu tekliften yüz binden az kişi yararlandı. İnsanlar evlerinden çıkmakta zorlandı. Daha sonra güç kullandılar. Polonya polisi ve ordu birimleri köyleri kuşattı, köylülere hazırlanmaları için birkaç saat süre verildi, ardından demiryoluna götürülüp vagonlara yüklendiler. İtaat etmek istemeyenler dövüldü.
Stalin'e göre bu çok makul bir operasyondu. Ve aynı şeyin neden Orta Doğu'da yapılamayacağını anlamadı mı? Ancak Stalin, Sovyet Yahudilerinin İsrail'e olan samimi ilgisinden ve Yahudi devletine yardım etme istekliliğinden hoşlanmadı.
Aynı zamanda Federal Soruşturma Bürosu Direktörü Edgar Hoover'ın Başkan Truman'a özel bir mesaj göndermesi komik:
"Güvenilir bilgileriyle tanınan bir kaynak bize, Rusların yaklaşık iki yüz bin komünist fikirli Yahudiyi Filistin'e göndermek üzere hazırladığını söyledi."
Hoover tüm Siyonistleri komünist olarak görüyordu. Stalin farklı bir bakış açısına sahipti ve partinin politikalarının Sovyet Yahudilerine açıklanmasını emretti.
18 Eylül'de Stalin güneyde tatil yaparken, liderin yokluğunda Politbüro'da kıdemli olarak kalan Merkez Komite Sekreteri Malenkov'dan bir not aldı:
“Yoldaş Stalin'e.
Ayrılmadan önce İsrail ile ilgili bir makale hazırlanması talimatını vermiştiniz. Ehrenburg'un Moskova'da olmaması nedeniyle konu biraz ertelendi. Geçen gün Ehrenburg geldi. Kaganoviç, Pospelov ve İlyiçev ile ben onunla sohbet ettik. Ehrenburg makaleyi yazmayı kabul etti ve birkaç imzayla makalenin yayınlanmasına karşı çıktı.
Size I. Ehrenburg'un "Bir mektup hakkında" adlı bir makalesini gönderiyorum. Sizden başka bir talimat gelmezse bu yazımızı 21 Eylül Salı günü Pravda gazetesinde yayınlamak istiyoruz.
Stalin'in Ehrenburg'a karşı tuhaf bir tavrı vardı.
Bir gün Stalin, Yazarlar Birliği başkanı Alexander Alexandrovich Fadeev'i çağırdı:
- Dinleyin Yoldaş Fadeev, bize yardım etmelisiniz. Düşmanlarına karşı mücadelede devlete gerçekten yardımcı olmak için hiçbir şey yapmıyorsunuz. Size yüksek profilli "SSCB Yazarlar Birliği Genel Sekreteri" unvanını verdik, ancak etrafınızın büyük uluslararası casuslar tarafından kuşatıldığını bilmiyorsunuz.
-Kim bu casuslar?
Stalin, bazı insanları bayıltan ve Fadeev'in de bildiği gibi pek de iyiye işaret olmayan gülümsemelerden biriyle gülümsedi.
- Bunları bilmek zorundayken neden sana bu casusların isimlerini söyleyeyim ki? Ama eğer bu kadar zayıf bir insansanız Yoldaş Fadeev, o zaman size hangi yöne bakmanız gerektiğini ve bize ne konuda yardım etmeniz gerektiğini söyleyeceğim. Ilya Erenburg'un uluslararası bir casus olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Size soruyorum neden bu konuda sessiz kaldınız? Neden bize tek bir sinyal bile vermedin?..
1949'un başında Devlet Güvenlik Bakanı Abakumov, Stalin'e Yahudi Anti-Faşist Komitesi davasında tutuklanması gereken kişilerin bir listesini sundu. Ehrenburg da orada listelendi.
Devlet Güvenlik Bakanlığı'nın notunda şöyle yazıyordu: "İstihbarat verilerine göre, Ehrenburg 1938'de İspanya'dayken Fransız yazar Troçkist Andre Malraux ile yaptığı konuşmada Stalin Yoldaş'a düşmanca saldırılarda bulundu... 1940-1940 yılları arasında... 1947. Uygulanan güvenlik önlemleri sonucunda Ehrenburg'un SBKP (b) ve Sovyet devletinin politikalarına karşı Sovyet karşıtı açıklamaları kaydedildi.
Listeye bakan Stalin, mahkumların isimlerinin yanına bir onay işareti ve iki harf "Ar", yani "tutuklama" koydu. Stalin, Ehrenburg'un adının yanına soru işaretine benzer bir şey koydu. Yakındaki Poskrebyshev şunu yazdı: “Yoldaş Abakumov'a mesaj atıldı.” Bu, Ehrenburg'a dokunulamayacağı anlamına geliyordu.
Belki de Stalin, Ilya Grigorievich'e eşsiz bir usta yayıncı olarak değer veriyordu. Ve liderin ülke ve dünya adına İsrail hakkında otoriter bir şekilde konuşabilecek birine ihtiyacı olduğunda, Ehrenburg'un böyle bir kişi olduğu ortaya çıktı. Ilya Grigorievich, Stalin'in duymak istediklerini nasıl formüle edeceğini biliyordu.
Malenkov'un kağıdında liderin sekreterlerinden birinin yazdığı bir not vardı: "Yoldaş Stalin aynı fikirde."
Makale Pravda'da yayınlandı. Ehrenburg'un tesadüfen konuşmadığının farkına vararak sadece Sovyet halkı tarafından değil, yabancı diplomatlar tarafından da dikkatle okundu.
Peki Stalin ağzından ne söylemek istiyordu?
Birinci soru: İsrail'e nasıl davranılmalı?
Ehrenburg, "Bu soru" diye yazıyordu, "kısaca cevaplanabilir: Yeni devleti ilk tanıyan Sovyet hükümeti oldu, saldırganları enerjik bir şekilde protesto etti ve İsrail ordusu topraklarını İngiliz subaylarının komuta ettiği Arap lejyonlarına karşı savunduğunda, hepsi Sovyet halkının sempatisi suçluların değil, kırgınların tarafındaydı.”
İkinci soru: İsrail'in ortaya çıkışı Yahudi sorununu çözüyor mu?
“İkinci soruya olumsuz cevap vermeliyim...
İngiliz paralı askerlerinin saldırılarını püskürten İsrailli savaşçıların cesaretine hayran kaldım, ancak "Yahudi sorununun" çözümünün Filistin'deki askeri başarıya değil, sosyalizmin kapitalizme karşı zaferine bağlı olduğunu biliyordum...
Sosyalist bir toplumun vatandaşı, İsrail devletinin halkı da dahil olmak üzere herhangi bir burjuva ülkenin halkına, karanlık ormandan henüz kaçmamış gezginler olarak bakar... Tüm ülkelerdeki Yahudi işçilerin kaderi, hiçbir şeyle bağlantılı değildir. İsrail devletinin kaderi, ama ilerlemenin kaderi, sosyalizmin kaderi...
Sovyet Yahudileri Ortadoğu'ya bakmıyor, geleceğe bakıyorlar. Ve İsrail devletinin emekçi halkının, Siyonistlerin mistisizminden uzak, adalet arayışında olanların artık gözlerini kuzeye, insanlığın önünde daha iyi bir geleceğe doğru ilerleyen Sovyetler Birliği'ne çevirdiklerini düşünüyorum.”
İsrailli diplomatlar makaleyi doğru anladılar.
24 Eylül'de Golda Meir Dışişleri Bakanı Shertok'a bir telgraf gönderdi:
"Ehrenburg'un makalesi İsrail'den yana ve Siyonizm'e karşı: SSCB'den geri dönüş fikrini reddediyor..."
Çekoslovak büyükelçiliğindeki bir resepsiyonda İsrail büyükelçiliği danışmanı Mordechai Namir ile konuşan Ehrenburg, ona İsrailli diplomatların tamamen anlamadığı şeyi açıklamaya çalıştı: İsrail, Sovyet Yahudilerini göç etmeye ikna etmemelidir, çünkü bu yetkililerin sert muhalefetine neden olur ve bu herkes için kötü olur.
İsrailli diplomatlar Ehrenburg'u anlamadılar çünkü yetkililer onlara ve Moskova'da temsil ettikleri devlete son derece olumlu davrandılar. İzin verilmeyen tek şey Sovyet Yahudileriyle özel ilişkiler kurulmasıydı.
Molotov, Dışişleri Bakanlığı'nın Bakanlar Kurulu'na bağlı Diyanet İşleri Konseyi'nden bir mektup almasının ardından İsrail büyükelçiliği çalışanları ile Moskova Koro Sinagogu ve ziyaretçileri arasındaki iletişimin sınırlandırılması emrini verdi. Chekistler bu bölümde çalıştılar, İsraillilerin Sovyet vatandaşlarıyla temasları konusunda Lubyanka'dan memnuniyetsizliklerini dile getirdiler.
6 Ekim'de askeri ataşe Albay Ratner, Başbakan ve Savunma Bakanı Ben-Gurion'a bir telgraf gönderdi:
“Bugün, şu anda Vasilevski'nin yerini alan Ordu Generali Antonov ile bir buçuk saat konuştum.
Bu tür konuşmalar askeri ataşeler için tamamen alışılmadık bir durum; diğer ülkelerdeki meslektaşlarıma bu konuda hiçbir şey söylememem istendi. Bu nedenle tam bir gizlilik gereklidir.
Çatışmanın gidişatından, Arap koalisyonunun ordularından, özellikle de Irak'tan, Orta Doğu'daki ulusal azınlıklardan, güçlerimizin yapısından, komuta ve silahlarından, düşmanlıkları yeniden başlatma olasılıklarından, savaşın öneminden bahsettik. Necef ve Kudüs. Bize yardımlarıyla ilgili soru ortaya çıktı.
Aşağıdaki konular tartışıldı: a) komuta personelinin eğitimi (kısa vadeli ve uzun vadeli kurslar), b) Alman kupalarından silah temini, c) sevk yöntemleri - hava veya deniz yoluyla.
Protokole göre artık bu konuları görüşülmesi için Sovyet Dışişleri Bakanlığı'na sunmalıyız, o da karar verecek. Bunu öngörerek önümüzdeki günlerde bu kaynaktan ne tür silahlara, ne miktarlarda ihtiyacımız olduğunu bize bildirmeniz gerekiyor.”
Ordu Generali Alexei Innokenievich Antonov, Genelkurmay Birinci Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı ve Büyük Vatanseverlik Savaşı sırasında Stalin'den özel yetki aldı. Yabancı askeri ataşeyle yaptığı görüşme olağanüstü bir olaydı. Bu, Stalin'in Ortadoğu'da kendi çizgisini sürdürmeye devam ettiğini gösteriyordu. Sovyet Yahudileri İsrail'e gitmeyecek, ancak Yahudi devleti Batılı emperyalistlere karşı mücadelede ileri karakol olarak askeri yardım alacak.
8 Kasım'da Ben-Gurion, Moskova'daki İsrail askeri ataşesine Sovyetler Birliği'nden almak istediği silahların uzun bir listesini gönderdi: T-34 tankları, mermili toplar, yedek parçalı avcı uçakları ve bombardıman uçakları, petrol ve mühimmat.
Listenin General Antonov'a Genelkurmay'a iletilmesinin imkansız olduğu ortaya çıktı. Alexei Innokentyevich aniden Transkafkasya Askeri Bölgesi'nin ilk komutan yardımcılığına atandı.
Genel Kurul oturumundan Paris'ten dönen İsrail Dışişleri Bakanı Shertok, hükümetine şunları bildirdi:
“Doğu Bloku sıkı bir şekilde arkamızda duruyor... Sovyetler Birliği ise sıkı bir şekilde arkamızda duruyor. Ülkede yayılan, pozisyonlarının değiştiği yönündeki söylentilerin hiçbir dayanağı yok... Vyshinsky ve Malik ilk toplantımıza Rusya tarafından katıldılar... Negev'in bizim için neden bu kadar önemli olduğunu anlattım. Vyshinsky Malik'e döndü ve şöyle dedi: "Haklılar."
Malik'e hitaben karakteristikti - bana değil, Malik'e hitap ediyordu, bundan onların bu konuda tartıştıkları sonucuna vardım. Malik kesinlikle 29 Kasım kararına sadık kaldı.
Sonra Vyshinsky şöyle dedi: "Her şeyde haklılar..."
Çoğu konuda SSCB ile çok iyi ilişkilerimiz var. Ruslar konumumuzu her ayrıntısıyla hayal etmek istiyor...
Güvenlik Konseyi'nde Ruslar sadece müttefikimiz olarak değil, aynı zamanda elçilerimiz olarak da çalışıyor. Her görevi üstleniyorlar... Rusya ve müttefiklerinin altı oyu var. Öncelikle bu bir azınlıktır. Malik, karardan hoş olmayan bir unsuru (Bernadotte maddesi) çıkaramadığı için özür diledi. Ben de kendisine bunun çok önemli bir nokta olmadığını, bize ciddi anlamda yardımcı olduğunu, her şeyin halledilemeyeceğini söyledim..."
9 Kasım'da Golda Meir, misyonun Molotof'la yapılan görüşmeye ilişkin raporunu Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Walter Eitan'a telgrafla gönderdi:
“Muhteşem bir güç gösterisi olan geçit töreninde Golda, Namir, Ratner ve aileleri de vardı ve akşam Molotov'un evinde özel bir sıcaklık hissettiler. Golda ayrıca akşam Molotov'un konuştuğu Moskova Konseyi'nin şenlikli toplantısındaydı.
Bu noktadan itibaren yayınlanmak üzere değil.
Molotov, Golda'ya bir bardak votka ikram etti. Geçit törenine övgüde bulundu ve şunları söyledi:
"Keşke geçit töreninde bulunan bazı silahlarımız olsaydı."
Molotov şunları kaydetti:
- Onlara sahip olacaksın. Biz bile küçük başladık.
Sinagoga yaptığımız ziyaretlerden övgüyle söz eden Molotov'un eşiyle Yidiş dilinde uzun, duygusal bir sohbet. Onun isteği üzerine Golda Meir'in kızı Sarah ve Namir'in kızı Jael takdim edildi. Onlarla anne ve kız kardeş gibi konuştu ve sözlerini şöyle tamamladı:
"Sizin için her şey yolunda olsun, o zaman tüm Yahudiler için de iyi olacaktır."
Kadınların anti-faşist komitesi başkanı Popova ile Sovyet marşı metninin yazarı şair Mikhalkov ve diğerleriyle yapılan görüşmeler. Ehrenburg'la iki kez görüştüm ama o konuşmaktan kaçındı. Geçit töreninde Ratner, Antonov'un yardımcısı Slavin'in konuştuğu tek askeri ataşeydi."
İlişkinin düzeyi silah satma talebiyle kanıtlanıyor. Tek bir ekstra kelime bile söylemeyen Molotof'un vaadi çok değerliydi.
24 Kasım'da Dışişleri Bakanlığı Yakın ve Orta Doğu ülkeleri daire başkanı Ivan Nikolaevich Bakulin, küratörü Valerian Zorin'e şunları bildirdi:
“11 Kasım. İsrail Devleti'nin Moskova'daki elçisi Golda Meyerson ve misyonun askeri ataşesi Ratner benimle yaptıkları bir konuşmada, İsrail Devleti hükümetinin Sovyet hükümetine İsrail Devleti'ne yardım etme talebini bildirdiler. İsrail ordusu için gerekli olan ağır silahlar ve diğer ekipmanlarla.
Askeri ataşe Albay Ratner, İsrail ordusunun öncelikli ihtiyaçlarının top, tank ve uçak olduğunu, İsrail hükümetinin silah talebinde ağır silah türlerinin ve diğer teçhizatın belirtildiğini söyledi.
Ben de İsrail hükümetinin talebini bakanlık yöneticilerinin dikkatine sunacağımı söyledim.”
Bakulin şu şekilde cevap vermeyi önerdi:
“İsrail Devleti'nin kaderiyle ilgilenen ve onun bağımsız ve bağımsız varoluş hakkını savunan Sovyet hükümeti, yine de Güvenlik Konseyi'nin Filistin'deki düşmanlıkları sona erdirme ve BM üyelerinin malzeme tedarik etmesini yasaklama kararıyla çelişmek istemiyor. Filistin'de savaşan ülkelerin ordularına silah."
BM Güvenlik Konseyi'nin 29 Mayıs 1948 tarih ve 50 sayılı Kararı, Filistin'deki çatışmaya karışan tüm devletlere silah ambargosu uyguladı.
Zorin okuduktan sonra şunu yazdı: “t. Bakulin. Bana Yoldaş Molotov'a hitaben bir not verin.”
Stalin doğrudan silah vermek istemedi, bu nedenle Dışişleri Bakanlığı'nın resmi açıklamasına göre İsrail temsilcileri reddedildi. Silahlar üçüncü şahıslar aracılığıyla geldi.
2 Aralık'ta Dışişleri Bakan Yardımcısı Vyshinsky Paris'teydi. Lübnan Başbakanı Riad Bey Solh onu görmek istedi. Lübnanlılar bir sohbette kendinden emin bir şekilde şunları söyledi:
— Filistin'de bağımsız bir Yahudi devleti olamaz.
Vyshinsky, "İsrail Devleti zaten var" dedi ve "kendi çıkarlarını savunma hakkına sahip."
 
Anti-Faşist Komite kapatıldı
20 Kasım 1948'de Stalin, Bakanlar Kurulu Bürosu'nun gizli kararını imzaladı: “Yahudi Anti-Faşist Komitesi derhal feshedilmeli, bu komitenin basın organları kapatılmalı, komitenin işleri elinden alınmalı, ve şimdilik kimsenin tutuklanmaması gerekiyor.”
Ertesi gün Devlet Güvenlik Bakanlığı çalışanları komite binasını aradı, tüm belgeleri aldı ve binayı mühürledi.
10 Aralık'ta İsrail'in Sovyetler Birliği'ndeki maslahatgüzarı Mordechai Namir, İsrail Dışişleri Bakanlığı Doğu Avrupa Dairesi müdürü Sh. Friedman'a telgraf çekti:
“Yahudi Anti-Faşist Komitesinin tabelası kaldırıldı. Örgütün kapalı olduğuna inanıyoruz."
Ancak bundan sonra bile Dışişleri Bakanı Shertok, Vyshinsky ve Tsarapkin ile uzun bir sohbet etme ve onlara İsrail'e Yahudi göçünün önemini kanıtlama fırsatı buldu.
Vyshinsky elbette bu bakış açısına katılmıyordu ama oldukça arkadaş canlısıydı, ikili ilişkilerin sorunlarını araştırdı, bunları tartışıp çözeceğine söz verdi. Sovyetler Birliği ve İsrail'in Birleşmiş Milletler'de ortaklaşa hedeflerine nasıl ulaştıklarını anlattı...
Yahudi Anti-Faşist Komitesi üyelerinin akıbeti İsrailli diplomatlar tarafından bilinmiyordu çünkü tutuklamalar veya duruşma hakkında hiçbir şey yazılmadı.
Komitenin tasfiyesi uzun süredir hazırlanıyordu.
Yirmi altı Mart 1948'de Devlet Güvenlik Bakanı Viktor Abakumov Merkez Komite'ye bir not sundu:
“Devam eden güvenlik önlemlerinin bir sonucu olarak, SSCB Devlet Güvenlik Bakanlığı, aktif milliyetçi olan ve Amerikalılara odaklanan Yahudi Anti-Faşist Komitesi liderlerinin esasen Sovyet karşıtı milliyetçi çalışmalar yürüttüklerini tespit etti. Yahudi Anti-Faşist Komitesi'nin çalışmalarındaki Amerikan yanlısı etki, özellikle komite liderleri Mikhoels ve Fefer'in, bazıları Yahudi olan önde gelen Yahudi şahsiyetlerle temas kurdukları Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptıkları geziden sonra fark edilmeye başlandı. Amerikan istihbaratıyla bağlantılı...
Yakın zamanda tutuklanan SSCB Devlet Güvenlik Bakanlığı Yahudi milliyetçileri arasında, Sovyet sistemine düşman olan ve yıkıcı çalışmalar yürüten bir dizi Amerikan ve İngiliz casusu açığa çıkarıldı.”
1941'de Nazizmle mücadele etmek için kurulan Yahudi Anti-Faşist Komitesi davasındaki kararın, tüm Yahudilerin Amerikan casusu olduğunu ve denizaşırı efendiler için çalıştığını göstermesi gerekiyordu. Ancak sanıkların casus olduklarını kabul etmemesi nedeniyle duruşmanın kapatılması gerekti.
Tutuklananlar dövülerek öldürüldü. Bazıları hapishanede öldü. Soruşturmanın ciddi bir şeye ihtiyacı vardı - Stalin'e yönelik bir suikast girişiminin hazırlanması, casusluk, sabotaj, ancak bu insanlar dövüldüklerinde bile böyle bir şey ortaya çıkaramadılar. Tiyatroda oynadılar, şiir yazdılar, hastaları tedavi ettiler.
Sanıkların tümü Yahudiydi: aktör Veniamin Zuskin, akademisyen Lina Stern, yazarlar Perets Markish, Lev Kvitko, Semyon Galkin, David Gofshtein, Botkin Hastanesi başhekimi Boris Shimeliovich, Tüm Birlik Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin eski üyesi. Bolşevikler ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Solomon Lozovsky... Etnik davaydı. Suçtan değil kökenlerinden dolayı yargılandılar. İşkenceye ve zorbalığa rağmen artık genç olmayan ve pek sağlıklı olmayan bu insanlar metanet ve cesaret örneği gösterdiler.
Sanık sandalyesinde oturan ünlü aktörler, yazarlar ve doktorlar, Stalin Yoldaş'a karşı terör eylemlerinin hazırlanmasına katılmadılar, casusluk ve ihanete girişmediler, hatta Sovyet karşıtı propaganda bile yürütmediler.
Duruşmaya başkanlık eden Korgeneral Cheptsov, sanıkları kendi ana dillerinde yazmak, Yidiş dilinde kitap yayınlamak, kendi tiyatrolarını kurmak ve burada Yahudi oyunları sahnelemek ve İbranice eğitim veren okulları sürdürmek istedikleri için mahkum etti.
General Cheptsov sanıklardan birini kınadı:
— Bir komünist, yazar, Marksist, ilerici bir Yahudi entelektüel neden rahiplerle, hahamlarla, gericilerle temasa geçsin, onlara vaaz, matsa, dua kitapları, kaşer eti hakkında tavsiyelerde bulunsun ki?
Yetkililer, tıpkı eski Sovyetler Birliği'nin bazı cumhuriyetlerindeki Ruslardan talep ettikleri gibi, Yahudilerden de tam asimilasyon talep ediyorlardı. Yazar Abram Kogan'ın kendi sorgulama metnindeki hataları düzelttiğini gören okuma yazma bilmeyen bir araştırmacı, onu dövdü: Alçak, Rus dilini biliyor ama İbranice yazıyor! Ulusal kültüre duyulan ilginin zararlı ve vatanseverlik dışı olduğu kabul edildi.
Ancak general ve değerlendiricileri bunun için vurulmak istemediler. Parti üyelik kartını, kariyerini ve hatta belki de hayatını riske atan General Cheptsov, Merkez Komite'den davanın daha fazla araştırılmak üzere geri gönderilmesi için izin istedi.
Ancak generalin başvurduğu Malenkov bunun yapılmasına izin vermedi:
“Bizi bu suçluların önünde diz çöktürmek istiyorsunuz.” Bu davadaki karar halk tarafından onaylandı, Politbüro bu davayı üç kez ele aldı. Politbüro'nun kararına uyun.
Ve haklı olarak. Yahudi Anti-Faşist Komitesi davasının duruşması 8 Mayıs 1952'de Lefortovo'da başladı. Ve bir ay önce, 3 Nisan'da, yeni Devlet Güvenlik Bakanı Semyon Denisoviç Ignatiev, Stalin'e yazdığı bir notta, Yahudi Anti-Faşist Komitesi davasında suçlanan herkesin vurulmasını önerdi. Lider kabul etti. Sadece İsviçre'den sosyalizmi inşa etmek için gelen dünyaca ünlü biyolog akademisyen Lina Stern'e hoşgörü gösterdi. Ona on yıl verildi. Geri kalanlar vuruldu...
Ama bu daha sonra gelecek. Bu arada 11 Ocak 1949'da İsrail Dışişleri Bakanlığı Doğu Avrupa Dairesi Müdürü Sh. Friedman, SSCB'nin İsrail misyonunun danışmanı M.I. Muhin. Ershov üşüttü ve evde oturdu.
İsrailli diplomat raporda şöyle yazdı: "Mukhin, son askeri operasyon sırasında gösterdiğimiz operasyonel yeteneklerden hayranlıkla bahsetti, çevremizdeki ruh halini ve Büyük Britanya ile mevcut çatışmada kararlı durma niyetinde olup olmadığımızı sordu." .”
İngilizler Mısır topraklarındaki garnizonlarını artırdı. 7 Ocak'ta İsrailliler, Mısırlı olduklarına inandıkları Mısır mevzileri üzerinde beş İngiliz savaşçıyı düşürdü.
Amerikalılar İsraillileri, İngiltere'nin 1936 İngiliz-Mısır Antlaşması'na dayanarak İsrail'le savaşa girebileceği konusunda uyardı. Moskova mutluydu ama İsrailliler gülmüyordu. Sovyetler Birliği'nin desteğine güveniyorlardı ama iki ülke arasındaki ilişkilerde balayı çoktan bitmişti. İsrailliler bunu anlamadılar ve Sovyet yetkilileri için Filistin'e yerleşmiş olanların akrabalarını İsrail'e sınır dışı etme konusundaki son derece nahoş soruyu gündeme getirmeye devam ettiler.
21 Ocak'ta Yakın ve Orta Doğu ülkeleri dairesi başkanı Bakulin, İsrail elçisi Ershov'a şunları yazdı:
“Bildiğiniz gibi, son zamanlarda İsrail basınında SSCB'ye karşı düşmanca makaleler ve mesajlar giderek daha fazla yer alıyor ve bunlar çoğu zaman bizim açımızdan herhangi bir dengeye sahip olmuyor...
Bakanlık, Tel Aviv'deki misyonumuz adına bir bültenin yayınlanmasının, Sovyetler Birliği'ne yönelik düşmanca propagandaya karşı ciddi bir karşı koyma olacağına ve ülke kamuoyunu SSCB'deki gerçek durum ve Sovyetler Birliği'nin görüşleri hakkında bilgilendireceğine inanıyor. Sovyet kamuoyunun uluslararası yaşamın sorunları hakkında.”
İsrail karşıtı propaganda Sovyet basınında da dikkat çekmeye başladı.
1 Şubat'ta İsrail Dışişleri Bakanlığı Doğu Avrupa Dairesi Müdürü Sh. Friedman, Sovyet elçisi Ershov ile Pravda yayınevinin İsrail hakkında yayınladığı bir broşür, Trud gazetesinde yer alan bir makale ve Moskova radyo yayınları hakkında konuştu. . Hepsi düşmanca bir şekilde yazılmıştı.
Barış yanlısı Erşov, İsrail basınında da Sovyetler Birliği'ne yönelik düşmanca yazıların yer aldığını kaydederek bunlara dikkat edilmemesini önerdi.
Friedman bunların özel gazeteler olduğunu, İsrail hükümetinin bunları yönetmediğini ve Sovyetler Birliği'nde durumun farklı olduğunu söyledi. Bu açıklamalar Moskova'da kabul edilmedi. Gazetelerin kendi bakış açılarını ifade edebileceklerine inanmıyorlardı.
7 Şubat'ta Dışişleri Bakan Yardımcısı V. Zorin, Golda Meir'i akşam saat yedide çağırdı ve “İsrail Devleti misyonunun yasadışı faaliyetleri, Sovyet vatandaşlarını Sovyet vatandaşlığından vazgeçmeye teşvik etme ve dağıtılması konusunda sözlü bir açıklama yaptı. misyonun kamu kuruluşlarına ve bireysel Sovyet vatandaşlarına yönelik bülteni "
Bu, daha önceki dostane ilişkilerle keskin bir tezat oluşturan bu türden ilk kınamaydı. Sinyal, Bakanlar Kurulu'na bağlı Diyanet İşleri Konseyi'nin güvenlik görevlilerinden geldi ve büyükelçilik bülteninin içeriğine dikkat çekti: bu bülten, dünyanın her yerinden Yahudilerin İsrail'e taşındığına dair mesajlar içeriyordu.
Zorin, gazetesinde şöyle okudu: "Dışişleri Bakanlığı, bu misyon faaliyetini, Sovyetler Birliği vatandaşlarını yasa dışı olarak işe almak ve onları Sovyet vatandaşlığından vazgeçmeye teşvik etmek olarak görüyor. Bu doğrultuda, misyon ve temsilcilerinin Sovyetler Birliği'ne karşı sadık tutumlarına aykırı olan bu faaliyetlerine son vermeleri öneriliyor.
Golda Meir," diye yazdı Zorin raporda, "açıkça utanmıştı... Misyonun SSCB yasalarına aykırı herhangi bir şey yapma niyetinde olduğunu ve olamayacağını yanıtlamakta acele etti. Misyonun hatalı eylemleri olması mümkündür, bu da yalnızca misyonun diplomatik uygulamadaki deneyimsizliğiyle açıklanabilir."
Golda Meir, Zorin'e, ayrılmak isteyenlerin İsrail misyonuyla temasa geçtiğini, ancak kendilerine Sovyet yetkililerinden izin almaları gerektiğinin söylendiğini veya misyonun, akrabaları İsrail'de yaşayan kişilere mektup gönderdiğini söyledi.
Zorin, "Misyonun, Dışişleri Bakanlığı'nı atlayarak doğrudan Sovyet vatandaşlarına mektup gönderemeyeceği için yanlış bir şey yaptığını" açıkladı.
Golda Meir bunun bir daha olmayacağına söz verdi. Biraz şaşkınlıkla, misyon tarafından yayınlanan haber bültenini kimin gönderebileceğini sordu. Başlangıçta kamu kuruluşlarına, gazetelere, kütüphanelere, dini topluluklara ve üç Yahudi kollektif çiftliğine gönderildi.
Zorin, Moskova'da misyon bültenlerinin genellikle kordiplomasilere gönderildiğini söyledi.
— Kütüphanelere ve gazete yazı işleri ofislerine bülten göndermek mümkün müdür? - Golda Meir açıkladı.
Zorin olumsuz yanıt verdi.
9 Şubat'ta Golda Meir Dışişleri Bakanı Shertok'a telgraf çekti:
“Konuşmanın tonu kibar ve soğuktu, basılı belgenin içeriği ise oldukça sertti. Aslında son fırsatlarımızı da kaybettik. Bu, yerel Yahudilerden gelen mektuplara yanıt vermenin tamamen yasak olduğu anlamına geliyor.
Notun metnini bize vermek istedik ama Zorin bunun bir not olmadığını, sözlü bir beyan olduğunu, dolayısıyla metnin aktarılmayacağını söyledi.”
13 Şubat'ta Sovyetlerin ABD Büyükelçisi Alexander Semyonovich Panyushkin, İsrail Büyükelçisi Elyahu Elat'ı akşam yemeğine davet etti (Epstein da soyadını değiştirerek Elat oldu).
İsrailliler Panyushkin'in 1938'den beri NKVD'de görev yaptığını pek bilmiyorlardı. Birleşik bir istihbarat aygıtının - SSCB Bakanlar Kurulu'na bağlı Bilgi Komitesi - oluşturulmasından sonra Panyushkin, komitenin baş sekreteri olarak atandı ve Kasım 1947'de Amerika Birleşik Devletleri'nin büyükelçisi olarak ayrıldı. Panyushkin'in pozisyonuna göre, kendisi aynı zamanda Washington'da yabancı istihbaratın da sakiniydi.
İsrail Dışişleri Bakanı Shertok, Golda Meir'e Panyushkin'in, İsrail'in Marshall Planı'na katılma olasılığı hakkında Amerikan basınında yer alan bilgiler hakkında Elat ile gayri resmi bir görüşme yaptığını söyledi. Rusların bizden kendi bloklarına katılmamızı talep etmeyeceklerini çünkü İsrail vatandaşlarının büyük çoğunluğunun komünist olmadığını bildiklerini ve bizim yabancı etki ve tahakkümden tamamen bağımsız olmamızı istediklerini söyledi.
Elat, Marshall Planı hakkındaki bilgileri yalanladı ve bağımsızlık yolunu izlemeye kararlı bir şekilde karar verdiğimizi ve Sovyetler Birliği ile dostane ilişkileri sürdürmeyi içtenlikle arzuladığımızı belirtti ... "
Yirmi beş Ocak 1949'da yapılan ilk seçimlerde İsrail'de sol yenilgiye uğradı. Komünist Parti yalnızca dört görev aldı. Bu nedenle komünistler ciddiye alınmadı. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın İsrail'de komünistlerin iktidarı ele geçireceği öngörüsü doğrulanmadı.
Ancak İsrail'de çalışan Amerikalı diplomatlar ve istihbarat görevlileri "kırmızı tehlikenin arttığını" bildirmeye devam etti. Maslahatgüzar Richard Ford, Washington'a "İsrail'de Komünizm" başlıklı on dört sayfalık bir not gönderdi.
En etkileyici olanı, Amerikalı bir diplomatın Transürdün sınırına yakın bir köye yaptığı ziyarette Sovyetler Birliği'nden yeni gelmiş üç İsrailliyle tanışmasıydı:
“Üçünün de kalın boyunları, goril omuzları ve belki de daha dün bozkırlardan çıkan Rus köylülerinin alçak kafaları vardı...
İleri komünist sızmasını durdurmak için kahramanca çabalar göstermemiz gerekeceğini söylemeye gerek yok..."
Seçimlerde, 1948'de kurulan ve Sovyetler Birliği'nin yardımını alan Birleşik İşçi Partisi Mapam, Knesset'te on dokuz sandalye kazandı. Parti, sol sosyalist görüşlere sahip insanları birleştirdi. Haganah'ın eski genelkurmay başkanı Rusya'da doğan Moshe Sneh (Kleinbaum), Mapam'ın lideri seçildi. Ayrıca Sovyetler Birliği ile Dostça İlişkiler Birliği'nin Genel Sekreteri oldu.
Lig Moskova'dan mali yardım aldı. Moshe Sneh'e bazen Sovyet ajanı deniyor. Tıp Doktoru, 1939'da Polonya ordusuna çağrıldı. Kızıl Ordu'nun Polonya ile savaşa girmesinden sonra Sovyetler tarafından ele geçirildi. Bazı araştırmacılar onun hayatını kurtarmak için Sovyet istihbaratı için çalışmayı kabul ettiğine inanıyor.
Ama otuz dokuzdu! Onu sorgulayan NKVD müfettişleri Filistin hakkında hiçbir şey bilmiyorlardı ve bilmek de istemiyorlardı. Neden Polonyalı Yahudileri askere alma ihtiyacı duydular? Devlet güvenliğinin dikkatini çekerlerse parmaklıklar ardına düşüyorlardı. Örneğin, aşırı sağcı inançlara sahip bir adam olan İsrail'in gelecekteki Başbakanı Menachem Begin de Sovyet esaretinden geçti. Bir Siyonist olarak Sovyet karşıtı faaliyetlerden suçlu bulunarak bir kampa gönderildi.
İsrail'de ortaya çıkan Sovyet diplomatları ve istihbarat görevlileri kolay yolu tuttular; öncelikle Sovyetler Birliği'ne sempati duyanlarla ilişkiler kurdular.
Parti lideri olarak Moshe Sneh, aslında sık sık Sovyet diplomatları ve istihbarat görevlileriyle bir araya geldi ve bildiği bilgileri onunla cömertçe paylaştı. Ancak sırları bilmesine izin verilmedi. Ben-Gurion radikal sosyalistlerden hoşlanmadı ve karşı istihbaratı onlara göz kulak olması için görevlendirdi.
Moşe Sneh, Sovyet istihbarat görevlilerinin dilinde klasik bir "nüfuz ajanı"ydı. 1953'te İsrail Komünist Partisi'ne katıldı. Oğlu Ephraim tanınmış bir askeri doktor, savunma bakan yardımcısı ve sağlık bakanı oldu. Babasının casusluk yaptığından şüphelenilseydi, general olması ve siyasi bir kariyer yapması pek mümkün olmazdı.
Elbette genç Siyonistler arasında sosyalist inançlara sahip pek çok insan vardı. Sovyetler Birliği'ne hayran kaldılar.
Otuzlu yaşların ortalarında ünlü Rus şarkıcı Alexander Nikolaevich Vertinsky Filistin'i ziyaret etti.
"Tel Aviv" diye yazdı, "dünyanın her yerinden buraya gelen öncülerin elleriyle inşa edilmiş küçük, mütevazı, oldukça temiz bir taşra kasabasıdır. Çoğu akıllı mesleklerden insanlardır - doktorlar, avukatlar, mimarlar, öğrenciler. Kendi anavatanlarına sahip olma fikrinin büyüsüne kapılarak ülkeye geldiler ve hevesle çalışmaya başladılar. Yorulmadan çalışarak yollar, evler inşa ettiler, toprağı işlediler, her şeyi kendileri yarattılar, hiçbir sıradan işi küçümsemediler.
Filistin'de ya İbranice ya da Rusça konuşuyorlar. İbrani dili çok güzel. Bunu duyduğunuzda bu bin yıllık ırkın tüm coşkusunu, tüm coşkusunu hissediyorsunuz.”
Kudüs'te Vertinsky'nin hayranlarından biri Hıristiyan türbelerini gezdirdi ve ardından onu evine davet etti.
Vertinsky şöyle hatırladı: "Girdiğimde ofisinin duvarında... devasa bir Stalin portresi gördüğümde ne kadar şaşırmıştım!" Mağaralarda ve sunaklarda dolaşmanın yarattığı ruh hali, mistik yarı karanlıktan sonra, tütsü kokusu, mumların çıtırtısı ve lambaların titreşmesi - aniden Stalin'in bir portresi.
"Demek bu adamın etkisinin nüfuz ettiği yer burası!" - Düşündüm. "Eski dünyanın beşiğine!"
Buna o kadar hayran kaldım ki, uzun süre ağzım açık durup portreye baktım.”
Savaştan sonra pek çok Siyonist, Nazizm'i ezen Kızıl Ordu'ya karşı doğal bir minnet duygusu hissetti. Stalin'e selamlarını ilettiler ve uzun süre Stalin yıllarında Sovyetler Birliği'nde yaşananları düşünmek istemediler.
Mapam partisinin liderleri, Stalin'e olan sevgilerini ancak parti üyesi Mordechai Oren'i "Siyonist ve casus" olarak Çekoslovakya'da sanık sandalyesine koyduktan sonra kaybettiler. Parti üyeleri arasında Sovyetler Birliği'ne bağlılık büyük olmasına rağmen. MAPAM'ın liderlerinden Brest-Litovsk'ta doğan Yakov-Arie Khazan 1951'de şunları söyledi:
“Siyonizm amacına ancak devrim sayesinde ulaşabildi.”
İsrail'i şok eden Doktor Komplosu sırasında bile Knesset üyesi Khazan şunu söylemeye devam etti: “Bu davayla ilgilenmiyoruz. Sosyalist ülkelere karşı tutumumuzu değiştiremez."
Stalin'in ölümünden yalnızca bir yıl sonra parti liderleri kesin bir şekilde şunu ifade ettiler: "Artık Sovyetler Birliği'ne bağımlı değiliz."
Ancak partinin genel sekreteri Meir Yaari hâlâ Siyonizm'i Leninizm ile birleştirmeye çalışıyordu. Gençliğinde fiziksel emeği ve doğaya dönüşü Filistin'deki Yahudilerin yeniden doğuşu için gerekli koşullar olarak gören Leo Tolstoy ve Aaron David Gordon'un hayranıydı. Yaari, Birinci Dünya Savaşı'nda Avusturya-Macaristan ordusunda görev yaptı, yirminci yüzyılda Filistin'e göç etti ve bir kibutz üzerinde çalışarak İncil'e dayalı sosyalizmi vaaz etti.
Sovyetler Birliği'nin ikinci vatan olarak görülmesine yönelik tutum, parti liderlerinin Mısır'ın Yahudi devletini Sovyet silahlarıyla yok etme niyetinde olduğunu anladığı Altı Gün Savaşı'na kadar devam etti...
Ocak 1949'da Truman nihayet kendisini sıkan Savunma Bakanı Forrestal'den kurtulmaya karar verdi. Başkan ona birkaç ay daha çalışmasını ve istifasını yazmasını önerdi ama herkes biliyordu: zavallı James kovuldu. 28 Mart'ta emekli olan bakan son kez Beyaz Saray'a geldi. Truman ona madalya takdim etti ve hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.
Forrestal, tanıdığı herkese Siyonistlerin onu Savunma Bakanlığı'ndan kovduğunu anlatmaya başladı. Şaşıran Truman, bakana ne olduğunu dikkatlice öğrenmek istedi. Başkana, Forrestal'in zihinsel bir bozukluktan muzdarip olduğu ve intihara meyilli olduğu bilgisi verildi.
Forrestal işteki son gününde, bir asistan onu eve götürüp eski bakanın yakın arkadaşlarından birini arayana kadar birkaç saat masasında oturdu. Çabuk geldi. Bakan, komünistlerin, Yahudilerin ve Beyaz Saray'dakilerin kendisinden kurtulmak için birleşip birlikte çalıştıklarından şikayet etmeye başladı. Hemen bir uçak sipariş ettiler ve ılıman iklimin kendisi üzerinde olumlu bir etki yaratacağını umarak Forrestal'i Florida'ya gönderdiler, ancak herhangi bir gelişme olmadı.
Kıyı boyunca yürürken, tatilcilerin güneşten korunduğu şemsiyeleri işaret ederek, birdenbire kendisine eşlik eden arkadaşlarına endişeyle şunları söyledi: “Burada konuşmamalıyız. Bunlar dinleme cihazlarıdır. Söylediğimiz her şeyi biliyorlar."
Ağır hasta olduğu ortaya çıktı.
Nisan 49'da, üst düzey yetkililerin tedavi gördüğü Bethesda'daki deniz hastanesine kaldırıldı. Yahudiler ve komünistler tarafından zulme uğradığını bağırdı. 22 Mayıs sabahı erken saatlerde intihar etti. Bir dikkatsizlik nedeniyle yalnız kaldı ve on altıncı kattan atladı.
Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin Siyonizm'e karşı bir savaşçısı daha azsa, o zaman Sovyetler Birliği'ne onların alayı eklenmiştir.
 
Molotof ve eşinin hikayesi
4 Mart 1949'da Vyacheslav Mihayloviç Molotov Dışişleri Bakanı olarak görevini kaybetti. Politbüro üyesi ve başkan yardımcısı olarak kalmasına rağmen bu kesin bir utanç işaretiydi.
Stalin, ülkedeki ikinci adam olarak kabul edilen Molotov'un otoritesini sistemli bir şekilde ezdi. Lider, Molotov'un karısını itibarsızlaştırma hedefi olarak seçti.
Polina Semyonovna Zhemchuzhina (Karpovskaya), Molotov'dan yedi yaş küçüktü. Yekaterinoslav'da doğdu ve on dört yaşından itibaren bir sigara fabrikasında doldurmacı olarak çalıştı. 17 Mayıs'ta tüberküloza yakalandı. Çalışamadım, tedavi oldum ve kız kardeşimle birlikte yaşadım.
Devrimden sonra Kızıl Ordu'ya katıldı. 1818'de partiye katıldı ve ertesi yıl Ukrayna Komünist Partisi Merkez Komitesi'nde kadınlar arasında çalışma konusunda eğitmen olarak işe alındı.
Molotof'la Petrograd'daki bir toplantıda tanıştılar. Yirmi birincisinde Vyacheslav Mihayloviç'i Moskova'ya kadar takip etti ve Rogozhsko-Simonovsky bölge komitesinde eğitmen oldu. Aynı yıl o ve Molotov evlendi.
Düğünden sonra Zhemchuzhina çalışmaya gitti. Yirmi beşinci yılda Moskova'da M.N.'nin adını taşıyan çalışma fakültesinden mezun oldu. Pokrovsky, 1927'de - Komünist Akademi'de Marksizm dersleri.
Yirmi yedi yazında Zhemchuzhina, Novaya Zarya parfüm fabrikasındaki parti hücresinin sekreteri oldu. Bir yıl boyunca Zamoskvoretsky bölge komitesinde eğitmen olarak çalıştı.
Eylül 1930'da Novaya Zarya parfüm fabrikasının müdürlüğüne atandı. Anastas Mikoyan'ın anılarına bakılırsa, otuzlu yılların başında Stalin, Polina Semyonovna'nın görüşlerini gerçekten dinledi. Lidere parfümeri geliştirmenin gerekli olduğu konusunda ilham verdi çünkü Sovyet kadınlarının sadece sabuna değil aynı zamanda parfüm ve kozmetik ürünlerine de ihtiyacı vardı.
Zhemchuzhina ilk olarak sabun ve parfüm endüstrisi vakfına başkanlık etti ve 1936 yazında Gıda Endüstrisi Halk Komiserliği'nin sabun, parfüm ve kozmetik endüstrisinin ana departmanına başkanlık etti. Bir yıl sonra zaten gıda endüstrisinin halk komiser yardımcısıydı.
Ocak 1939'da Stalin, kendisini Balıkçılık Endüstrisi Halk Komiseri yaptı ve onun Merkez Komite aday üyesi ve SSCB Yüksek Sovyeti milletvekili seçilmesini emretti. Kendisine Lenin Nişanı, Kızıl İşçi Bayrağı, Kızıl Yıldız ve Onur Rozeti verildi. Ancak aynı yıl Stalin'in Molotof'a karşı tutumu çarpıcı biçimde değişti.
Artık Vyacheslav Mihayloviç'e silah arkadaşı değil, herkes gibi lider yardımcısı rolü veriliyor. Stalin, Molotov'la en önemli konuları tartışmaya devam etti, ancak onu kendi yerine koymaya ve önceki dostane ilişkileri sona erdirmeye karar verdi.
1937'de Politbüro, Molotov'un birkaç yardımcısını kovdu ve Molotov onları koruyamadı. Sonra Stalin, Vyacheslav Mihayloviç'in zayıf noktasını buldu: karısı...
1939'da hükümet başkanı Molotov beklenmedik bir atama aldı - aynı zamanda Halkın Dışişleri Komiseri oldu. Bu şekilde Stalin'in dış politika yönünü güçlendirmek istediğine inanılıyor. Gerçekte, Molotov'un Dışişleri Halk Komiserliği'ne atanması utanç verici bir başlangıcın işaretiydi: Vyacheslav Mihayloviç esasen diğer işlerden uzaklaştırılmıştı. Aynı yıl karısı çok daha ciddi sorunlarla karşılaştı.
Halk İçişleri Komiserliği'nde kendisine karşı "halk düşmanları ve casuslarla" bağlantı kurmak suçlamasıyla bir dava açıldı. Her ne kadar her şeyden önce Stalin'in kendisinin bu suçlamayla yargılanması gerekiyorsa da, daha sonra kendisinin düşman ilan ettiği kişileri yüksek mevkilere atayan oydu.
10 Ağustos 1939'da Politbüro, en yüksek gizlilik sınıflandırması olan "özel dosya" kapsamında sınıflandırılan bir kararı kabul etti. Molotov'un karısının (Vyacheslav Mihayloviç'in adı belirtilmedi) "bağlantıları konusunda tedbirsizlik ve karışıklık gösterdiğini ve bunun sonucunda yoldaşlarla çevrili olduğunu söyledi. Pearl'de çok sayıda düşmanca casus unsurunun olduğu ortaya çıktı ve bu da farkında olmadan casusluk işlerini kolaylaştırdı."
Politbüro, NKVD'ye "Yoldaş Zhemchuzhina ile ilgili tüm materyalleri kapsamlı bir şekilde kontrol etmesi" talimatını verdi. Devlet güvenliğindeki yetenekli kişiler derhal onun "sabotaj ve casusluk çalışmalarına" karıştığına dair ifadeler hazırladılar ve bunları Merkez Komite'ye sundular.
Ancak Stalin şimdilik onu affetti; bu onun için Molotov'un itibarını zedelemeye yetti. 24 Ekim'de Politbüro, Polina Semyonovna'nın davranışını yeniden inceledi. Kendisine yönelik daha ciddi iddialar "iftira" olarak kabul edildi, ancak karara "tedbirsizlik ve okunaksızlık" suçlaması yazıldı.
Balıkçılık endüstrisi Halk Komiserliği görevinden alındı ve büyük bir rütbe indirilerek tekstil endüstrisinin başı olarak Cumhuriyet Halk Yerel Sanayi Komiserliği'ne devredildi. Şubat 1941'de Bolşeviklerin Tüm Birlik Komünist Partisi'nin XVIII Konferansında Zhemchuzhina, Merkez Komite adayı üyesi olan parti unvanını kaybetti.
Savaştan sonra Stalin onu eski günahlarından dolayı affetmiş gibi görünüyordu. Ekim 1946'da Zhemchuzhina, SSCB Hafif Sanayi Bakanlığı'nın tekstil ve tuhafiye endüstrisinin ana departmanının başına getirildi.
Ancak Stalin'in Molotof'tan kurtulma fikrinden vazgeçmediği ortaya çıktı. Ekim 1948'de Zhemchuzhina işinden çıkarıldı ve Hafif Sanayi Bakanlığı rezervine transfer edildi. Devlet Güvenlik Bakanlığı ona karşı yeni bir dava açtı.
29 Aralık 1948'de Devlet Güvenlik Bakanı Viktor Abakumov ve Bolşeviklerin Tüm Birlik Komünist Partisi Merkez Komitesi bünyesindeki Parti Kontrol Komisyonu Başkan Yardımcısı Matvey Shkiryatov, davanın ilerleyişi hakkında Politbüro'ya rapor verdi.
Politbüro karar verdi:
"1. Parti Kontrol Komisyonu tarafından yapılan bir inceleme, P.S. Zhemchuzhina, siyasi güvene layık olmayan ve casusluk yaptığından şüphelenilen Yahudi milliyetçilerle uzun süre temasını ve yakın ilişkilerini sürdürdü; Yahudi milliyetçilerin lideri Mikhoels'in cenazesine katıldı ve Yahudi milliyetçi Zuskin [3] ile onun ölümünün koşulları hakkında yaptığı konuşma yoluyla, düşman kişilerin Mikhoels'in ölümü hakkında Sovyet karşıtı kışkırtıcı söylentiler yaymasına yol açtı; Moskova sinagogunda dini bir törene katıldı.
2. Neye rağmen P.S. Zhemchuzhina, 1939'da Tüm Birlik Komünist Partisi (Bolşevikler) Merkez Komitesi tarafından siyasi güveni hak etmeyen kişilerle ilişkilerindeki karışıklığı konusunda uyarıldı; bu parti kararını ihlal etti ve ardından siyasi açıdan değersiz bir şekilde davranmaya devam etti.
Yukarıdakilerle bağlantılı olarak P.S. Zhemchuzhina'yı hariç tutun. Tüm Birlik Komünist Partisi (Bolşevikler) üyelerinden."
Bütün bunlar Molotof'un huzurunda söylendi. Onu savunmak için tek kelime etmeye cesaret edemedi ama oylama sırasında kendisinin çekimser kalmasına izin verdi. Bu doğal ama o zamanlar cesur bir hareket (korkudan çıldırmış, kendi elleriyle akrabalarını yok etme fırsatı verilmesini isteyen, halk düşmanı ilan edilen diğer bazı parti liderleri) daha sonra suçlanacaktı.
Stalin Molotov'a şunları söyledi:
- Karınızdan ayrılmalısınız.
Molotov, Polina Semyonovna'yı hayatı boyunca özveriyle sevdi. Bir yere gittiğinde yanında mutlaka karısının ve kızının fotoğrafını götürürdü. Vyacheslav Mihayloviç eve döndü ve Stalin ile yaptığı konuşmayı karısına anlattı. Polina Semyonovna kararlı bir şekilde şunları söyledi:
- Parti için bu gerekli olduğundan o zaman ayrılacağız.
Aynı zamanda çok fazla karaktere sahipti.
Eşyalarını topladı ve bir akrabasının yanına taşındı; bu, Molotov'dan boşanmak gibiydi.
20 Ocak 1949'da kaçmaya çalışan Vyacheslav Mihayloviç, Stalin'e bir pişmanlık mektubu yazdı:
“Merkez Komite'de P.S.'nin partiden ihraç edilmesi önerisini oylarken. Siyasi açıdan hatalı olduğunu kabul ettiğim İnci'den çekimser kaldım.
Bu konuyu iyice düşünerek, partinin ve devletin çıkarlarını karşılayan ve komünist partinin doğru anlaşılmasını öğreten Merkez Komite kararına oy verdiğimi beyan ederim.
Ayrıca, yakınım olan Zhemchuzhina'yı yanlış adımlar atmaktan ve Mikhoels gibi Sovyet karşıtı Yahudi milliyetçileriyle bağlantı kurmaktan zamanında alıkoyamadığım için büyük bir suçluluk duygusu yaşadığımı da kabul ediyorum.”
Molotov'un mektubu, sistemin bir kişiyi getirdiği insani aşağılamanın sınırıdır. Birinin karısına duyduğu sevgi ve onu koruma arzusu gibi en basit insani duygular, ağır bir siyasi suç olarak görülüyordu.
Bir hafta sonra, yirmi altı Ocak'ta Zhemchuzhina tutuklandı. Merkez Komite üyelerine onun davasından materyaller gönderildi. Molotov'u kıskanılacak bir ışık altında sunma, onu alay konusu haline getirme arzusuyla araştırmacılar tarafından icat edilen pek çok aşağılık ayrıntı vardı. Devlet Güvenlik Bakanlığı'nın materyalleri Zhemchuzhina'nın kocasına sadakatsiz olduğunu ve hatta hayali sevgililerinin isimlerini bile verdiğini belirtti.
Beria ve suç ortakları 1953'te yargılandığında, müfettişler Polina Zhemchuzhina aleyhine ifade aldıkları kişileri buldular. Bir araştırma enstitüsünün eski müdürü olan tutuklanan bir kişiye işkence yapıldı. Bu, Beria'nın o zamanki ilk yardımcısı, 3. rütbe Devlet Güvenlik Komiseri Vsevolod Merkulov tarafından yönetildi. Tutuklanan bu kişi hayatta kaldı ve 1953'te Merkulov ve müfettişlerin kendisine yaptıklarını anlattı:
“Tutuklandığım ilk günden itibaren günde üç dört kez, hatta hafta sonları bile acımasızca dövüldüm. Beni plastik coplarla dövdüler ve cinsel organlarıma vurdular. Bilincimi kaybediyordum. Beni yanan sigaralarla yaktılar, üzerime su döktüler, kendime getirdiler ve tekrar dövdüler. Daha sonra poliklinikte bandajladılar, ceza hücresine attılar ve ertesi gün yine dövdüler...
Vatandaş Zhemchuzhina ile birlikte yaşadığımı ve casus olduğumu itiraf etmemi istediler. Bir kadına iftira atamazdım çünkü bu bir yalandı ve üstelik ben doğuştan iktidarsızdım. Hiçbir zaman casusluk faaliyetlerine karışmadım. Bana Halk Komiserine hitaben küçük bir açıklama yazmam gerektiğini, suçumu kabul ettiğimi ve bana gerçekleri kendilerinin anlatacağını söylediler...”
İsrail Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Samuel Mikunis, 1955'te Merkezi Klinik Hastanesinde Molotov'la buluştu ve öfkeyle sordu:
- Politbüro üyesi olarak karınızın tutuklanmasına nasıl izin verdiniz?
Molotov'un yüzünde tek bir kas bile hareket etmedi:
- Çünkü ben Politbüro üyesiyim ve parti disiplinine boyun eğmek zorunda kaldım. Ben itaat ettim.
Disiplinin bununla hiçbir ilgisi yoktur. Karısının tutuklanması onun için muazzam bir trajediydi, ancak Molotov Stalin'e itiraz etmeye cesaret edemedi, aksi takdirde hemen onun peşine düşerdi.
Devlet Güvenlik Bakanlığı'nın planına göre, Molotov'un Yahudi eşi Zhemchuzhina'nın Yahudi Anti-Faşist Komitesi davasında sanıklar arasında yer alması gerekiyordu.
Vyacheslav Mihayloviç, eşi aracılığıyla Yahudi Anti-Faşist Komitesi ile bağlantı kurmakla ve savaş nedeniyle evsiz kalan Ukrayna ve Beyaz Rusya'daki Yahudilerin Kırım Tatarlarının sınır dışı edildiği Kırım'a taşınması fikrini neredeyse desteklemekle suçlandı. Talihsiz “Kırım fikrini” kimin ortaya attığı hala bilinmiyor. Mikhoels ve Yahudi Anti-Faşist Komitesi'nin diğer önde gelen isimleri, oradan sürülen Kırım Tatarlarının evlerine yerleşmenin mümkün olduğunu düşünmüyordu.
Ancak Merkez Komite aygıtı tarafından atanan birkaç tam zamanlı komite görevlisi (ve daha sonra anlaşıldığı gibi, bunlar Devlet Güvenlik Bakanlığı'nın gizli çalışanlarıydı) bu fikri aktif olarak öne sürdüler ve hedeflerine ulaştılar - Molotof'u savaşa çektiler. onun tartışılması.
Stalin'in vizyonuna göre Yahudiler, beyaz General Wrangel'in yirminci yüzyılda yapamadığını yapmak için Kırım'ı ele geçirmek istiyorlardı: Amerikalılara çağrıda bulunmak ve yarımadanı Sovyetler Birliği'nden ayırmak.
Molotov, karısı yüzünden Stalin'in güvenini kaybeden kişinin kendisi olmadığını, onun yüzünden hapse atıldığını doğru bir şekilde anladı: “Bana bir yaklaşım arıyorlardı ve onu sorguya çekiyorlardı, diyorlar ki o da bir tür komplonun bir nevi katılımcısı, küçümsemesi gerekiyor. Tabiri caizse beni ıslatmak içindi. Onu arayıp sordular ve benim genel parti çizgisinin gerçek bir destekçisi olmadığımı sordular.”
Polina Semyonovna Lubyanka'da sorguya çekildi. Molotof her gün, korumalarla birlikte siyah bir limuzinle Devlet Güvenlik Bakanlığı binasının önünden geçiyordu. Ancak karısı için hiçbir şey yapamadı. Onun akıbetini sormaya bile cesaret edemiyordu. Ancak o dayaklardan kurtuldu; ne de olsa kaderi henüz kesin olarak belirlenmemişti.
29 Aralık 1949'da Devlet Güvenlik Bakanlığı'ndaki özel bir toplantı onu beş yıl sürgüne mahkum etti. Kazakistan'ın Kostanay bölgesine gönderildi.
Beria bazen Molotov'un kulağına fısıldadı: "Polina yaşıyor."
Sanki bir alay konusu gibi, Molotov önce Metalurji ve Jeoloji Bakanlar Kurulu Bürosu'nun, ardından Ulaştırma ve Haberleşme Bürosu'nun başkanlığına atandı.
Her gün Kremlin'e geldi ve bütün gün büyük ofisinde oturdu, gazeteleri ve Tass haberlerini okudu, öğle yemeği için eve gitti ve ofisine döndü. Hiçbir işi yoktu. Stalin onu aramadı veya evine davet etmedi.
Molotov'un yardımcılarından biri bana şunları söyledi: "O günlerde ona bakmak çok yazıktı..."
Tarihçiler Stalin'in neden tüm bunlara ihtiyaç duyduğunu anlamaya çalışıyorlar? Bu neydi; uzun süredir devam eden Yahudi nefretinin aşırı bir ifadesi mi? Paranoya? Beyin bozukluklarının sonucu mu?
Bütün bunlar ölümcül rolünü oynadı. Ama asıl mesele farklıydı. Yeni bir savaşa hazırlanıyordu.
“Soğuk Savaş” kavramı zamanla korkutucu anlamını yitirdi. Ancak bu, her iki tarafın da psikolojik olarak zaten “sıcak” bir savaşa girdiği bir dönemdi. Ve Stalin'in insanları savaşa hazırlaması, dış düşmanı belirlemesi ve onu iç düşmana bağlaması gerekiyordu.
Nazi Almanyasını mağlup eden bir ülke için bu kadar beklenmedik olan Sovyet Yahudilerine yönelik zulmün gerçek nedeni, Devlet Yahudi Tiyatrosu sanat yönetmeni Solomon Mikhoels'in öldürülmesi, Yahudi Anti-Faşist Komitesi üyelerinin yargılanması, "Yahudi Anti-Faşist Komitesi" üyelerinin tutuklanması. katil doktorlar” sözü, Stalin'in Yahudileri Amerikan casusu ilan etmeye karar vermesidir.
Mart 1949'da Merkez Komite Sekreterliği "Yakın Gelecekte Amerikan Karşıtı Propagandayı Güçlendirmeye Yönelik Eylem Planı"nı onayladı. Temel olarak tartışma, Amerikan karşıtı kitapların yayınlanması, Amerikan karşıtı içerikli oyunlar ve filmler yapılması ve ilgili derslerin verilmesi üzerineydi.
Ordudaki siyasi işçilerin toplantılarında bir sonraki savaşın ABD ile olacağı doğrudan açıklandı. Ve Amerika'da Yahudiler tonu belirliyor, bu da Sovyet Yahudilerinin beşinci kol, geleceğin hainleri olduğu anlamına geliyor. Zaten Amerikalılar hakkında casusluk yapıyorlar ya da yıkıcı işler yapıyorlar. Büyük bir savaşa hazırlık, iç düşmanın yok edilmesiyle başlamalıdır. Bu halkı birleştirecektir.
Ilya Ehrenburg hayatını özetleyerek şunları yazdı:
“Daha sonra Stalin'in Yahudilere neden saldırdığını anlamaya çalışarak beynimi zorladım. Yakov Zakharovich Surits bir keresinde bana, 1935'te, Almanya büyükelçimiz olduğu sırada, Stalin'e Nazilerin politikaları hakkında rapor verdiğini ve diğer şeylerin yanı sıra, yaygın anti-Semitizm hakkında konuştuğunu söylemişti.
Stalin aniden ona şunu sordu: "Söyle bana, Alman Yahudileri gerçekten milliyetçilik karşıtı mı?"
Bana öyle geliyor ki Stalin aynı kökenden gelen insanların karşılıklı sorumluluğuna inanıyordu; Sonuçta “halk düşmanları” ile uğraşırken onların yakınlarını da esirgemedi. Aileler hakkında ne söyleyebiliriz; Onun emriyle tüm halklar evlerinden tahliye edildiğinde, parti liderleri, hükümet üyeleri ve Sovyetler Birliği Kahramanları da dahil olmak üzere kesinlikle herkesi aldılar. Antisemitizmin kendine has gelenekleri var ama İnguşizm karşıtlığını ya da Kalmukfobiyi hiç duymadım.
Stalin'in her zaman bir fikre bağlılıkla yönlendirildiğini söylüyorlar; peki, bu durumda, onların tehlikeli olduğunu düşünerek Yahudilere saldırdığını varsaymalıyız - tüm Yahudiler aynı kökenden akrabadır ve birkaç milyonu Amerika'da yaşamaktadır. Bunlar elbette tahminler ve hiçbir sonuca varamıyorum, bilmiyorum ve anlamıyorum.”
Aynı zamanda, Stalin kamuoyunda sözlerini dikkatlice seçti ve Yahudi karşıtı sözlere izin vermedi - Yahudi aleyhtarı gibi görünmek istemedi. Bunu vurgulamaya çalıştım.
Stalin her zaman kimin hangi milletten olduğuna dikkat etti. Kruşçev, savaştan önce Moskova'da Gürcistanlı kolektif çiftçilerle bir toplantının düzenlendiğini anlattı. Beria hâlâ Gürcistan Merkez Komitesinin sekreteriydi.
Kruşçev, "Bu insanlar arasında çay toplamasıyla ünlü bir kolektif çiftçi vardı" diye hatırladı. - Beria şöyle dedi: "Bu harika bir kadın - en iyi çay toplayıcı, Gürcü."
Stalin baktı ve şöyle dedi:
- Kendisi Ermeni.
Beria itiraz etti:
- Hayır, o Gürcü.
Sonra Stalin şöyle dedi:
- Ona sor.
Kadının Ermeni olduğu ortaya çıktı. Kısa süre sonra kaldırıldı ve sahneyi terk etti.
Kruşçev'e göre Stalin antisemitizme yatkındı:
“Ancak Stalin, kamuoyu önünde kıskançlıkla cüppesinin saflığını korudu ve anti-Semitizm suçlamalarına yol açmamaya dikkat etti. Stalin hakkında böyle bir şey söyleyen herhangi bir kişi, eğer saldırı mesafesinde olsaydı, anında yok edilirdi.
Aslında Stalin tutkulu bir Yahudi aleyhtarıydı. Ayrıca savaştan sonra Ukrayna'dan döndüğümde Moskova organizasyonundaki Yahudilerle ilgilenmem için bana doğrudan talimat verdi. Bu konuşma bire bir değil, her zaman olduğu gibi Stalin'in masasındaydı.
Her şey, Moskova'daki bir uçak fabrikasında gençlerin hoşnutsuzluk göstermesi ve kışkırtıcıların Yahudilere atfedilmesiyle başladı. Burada Stalin bana şöyle diyor:
"Bir mücadele organize etmemiz gerekiyor" Rus gençlerini sopalarla silahlandırın ve iş bitince onları girişte bu Yahudilere göstermelerine izin verin.
Beria ve Malenkov daha sonra şu iftirayı attılar:
"Peki, talimatlarını aldın mı?"
Konstantin Simonov, 1952 baharında, Stalin Ödülü'ne aday gösterilen edebi eserlerle ilgili bir tartışma sırasında Stalin'in, sanki edebi takma addan sonra yazarın gerçek adını belirtmeye başladıkları gerçeğine kızmış gibi tam bir monolog sunduğunu hatırlıyor:
“Bu neden yapılıyor? Bir kişi edebi bir takma ad seçerse bu onun hakkıdır. Ancak görünüşe göre birileri bu kişinin çift soyadına sahip olduğunu vurgulamaktan, Yahudi olduğunu vurgulamaktan memnuniyet duyuyor. Antisemitizm neden yayılıyor? Buna kimin ihtiyacı var?
Stalin bunu, sözlerinin aynı gün Moskova'nın her yerine yayılacağını bilerek söyledi.
Ve yalnızca çok dar bir çevrede, kendi aralarında açıkça konuştu.
Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Vyacheslav Aleksandrovich Malyshev, liderin tüm sözlerini çalışma günlüğüne dikkatlice yazdı. Günlüğüne bakılırsa, 1 Aralık 1952'de Merkez Komite Başkanlığı toplantısında Stalin şunları söyledi: “Her Yahudi bir milliyetçidir, Amerikan istihbaratının ajanıdır. Yahudi milliyetçileri ABD'nin kendi uluslarını kurtardığına inanıyor. Kendilerini Amerikalılara karşı yükümlü görüyorlar. Doktorlar arasında çok sayıda Yahudi milliyetçisi var.”
Stalin'in talimatıyla devlet güvenliği yeni bir baskı kampanyasına hazırlanıyordu. Her şey 37'deki gibi kanıtlanmış bir şablona göre yapıldı. Ancak bu kez asıl kurbanların Yahudi olması planlandı.
 
Bakan olarak Vyshinsky
Andrei Yanuaryevich Vyshinsky yeni Dışişleri Bakanı olarak atandı.
Vyshinsky sadece bir bakan değil, aynı zamanda bir numaralı istihbarat subayı oldu - tüm Sovyet istihbaratını birleştiren Bilgi Komitesine, yani Genelkurmay'ın ana istihbarat departmanına ve Devlet Güvenlik Bakanlığı'nın ilk ana departmanına başkanlık etti.
Yabancı diplomatlar Vyshinsky'ye güvenmiyorlardı, onunla herhangi bir konuda anlaşmanın imkansız olduğunu biliyorlardı, uzlaşma dışlandı. Ortaklarını Sovyet önerilerini kabul etmenin gerekliliği konusunda ikna etmeye çalışmadı.
Soğuk Savaş doruğa çıkmıştı. Belki lider, ciddi müzakere döneminin bittiğini varsayıyordu. Müzakere masasında hiçbir şey başarılamaz. Geriye kalan tek şey güç ve üstünlüğü göstermektir. Vyshinsky bu rol için idealdi.
Belki de delil olmadan da sadece yemin edebileceğinizi gösteren profesyonel avukatlardan ilki oydu: "pislik, pis kokulu leş, gübre, pis kokulu çöp yığını, pis köpekler, lanet sürüngen."
Kendisi de bir avukat olan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Dean Acheson, hukuk ve içtihat konusunda farklı görüşlere sahip olmasına rağmen meslektaşı ve ortağı Vyshinsky'den şu şekilde bahsetti: “Eğlenceli olmasına rağmen doğuştan bir alçak.”
Ancak, eğer isteseydi, Andrei Yanuaryevich zarif, cana yakın ve onunla konuşmak çok keyifli olabilirdi.
Vyshinsky döneminde Sovyet diplomasisinin organik zayıflığı, yani kişinin fikrini ifade etme alışkanlığının olmayışı daha da kötüleşti. Molotov'un bazen bunu yapma cesareti hala vardı. Vyshinsky'nin buna gücü yetmezdi. Alt katlarda da kamikaze olmak isteyen kimse yoktu. Kimse yetkililer tarafından zaten kabul edilenin, onaylananın, kabul edilenin ötesine geçmeye cesaret edemedi. Bu sadece dış politika adımlarını değil, hatta ifadeleri de ilgilendiriyordu. Yeni bir kelimeden ateş gibi korkuluyordu. Üst katta yetkililere aynı sakız verildi.
Vyshinsky liderliğindeki Sovyet diplomatları dünyada hangi süreçlerin gerçekleştiğini tam olarak anlamadılar. Moskova hâlâ emperyalist güçler arasındaki çelişkilerin yoğunlaşacağına güveniyordu. Fransa ve İtalya zayıf halka olarak görülüyordu çünkü savaştan sonra orada güçlü komünist partiler vardı. Vyshinsky, Batı Avrupa ile ABD arasında anlaşmazlığı kışkırtmaya çalışan Sovyet diplomasisinin başarıları hakkında sürekli olarak Stalin'e rapor verdi.
8 Mart 1949'da Ben-Gurion, İsrail'in yeni hükümetini tanıttı.
15 Mart'ta Dışişleri Bakanlığı Yakın ve Orta Doğu dairesi başkanı Bakulin, İsrail hükümetinin yeni oluşumuna ilişkin bir sertifika imzaladı.
Charette'in Herson'da doğduğunu, Ulaştırma Bakanı David Remez'in 1925'te Filistin'deki Yahudi işçilerden oluşan ikinci delegasyonun bir parçası olarak ve 1943 yılının Mayıs ayında da Filistin Yahudileri adına tarım sergisi için Moskova'ya geldiğini kaydetti. , Sovyet ordusuna ilaçlı araçlar bağışladı.
Golda Meir Çalışma ve Sosyal Sigorta Bakanı oldu. Bu onun Moskova'dan ayrılmak üzere olduğu anlamına geliyordu.
Bakulin, sertifikada daha önce İsrail ile ilgili materyallerde yer almayan bir şeye dikkat çekti:
"Golda Meirson'un İsrail'in SSCB elçisi olarak atanmasından sonra Yoldaş Zarubin, Londra Yahudilerinin ilerici çevrelerinin Meyerson'u bir Amerikan istihbarat ajanı olarak nitelendirdiğini bize bildirdi."
General Vasily Mihayloviç Zarubin, savaştan önce Polonyalı savaş esirlerinin imhasında yer aldı; savaş sırasında Washington'da yabancı istihbaratın ikametgahıydı. Moskova'ya döndükten sonra Yakov Blumkin'in eski arkadaşı eşi Elizaveta Yulievna Gorskaya ile birlikte merkez ofiste çalıştı. Devlet güvenlik aygıtı Yahudilerden temizlenmeye başlayınca, Zarubin'in karısı da önceki tüm erdemlerine rağmen kovuldu.
18 Mart 1949'da, SSCB'deki İsrail Maslahatgüzarı Mordechai Namir, Moskova'dan gelen telgrafla, İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın doğu departmanı müdürü Sh. Friedman'a kozmopolitizme karşı ortaya çıkan kampanya hakkında bilgi verdi. Moskova'da:
“Batılı ülkelerin temsilcileri, Siyonizm'e yönelik saldırılarda bunun işaretlerini görerek, resmi Yahudi karşıtlığına doğru bir gidişatın başlayacağını ve gelecekte Rusya'nın İsrail ile ilişkilerinde bozulma olacağını tahmin ediyor. Bu bakış açısına bağlı kalma eğiliminde değilim...”
14 Nisan'da Golda Meir, Dışişleri Bakanı Vyshinsky'ye veda ziyaretinde bulundu.
İsrail topraklarında yabancı askeri üsler kurulmayacağını ve Yahudi devletinin üçüncü ülkelere, özellikle de SSCB'ye yönelik hiçbir ittifaka katılmayacağını doğruladı; çünkü Sovyetler Birliği ile dostluk, Devlet politikasının temellerinden biridir. İsrail'in."
Sovyet silahlarının satın alınması ve bir grup İsrailli subayın eğitime kabul edilmesi konusunu bir kez daha gündeme getirdi. Askeri ataşe Albay Ratner'ın bu konuyu General Antonov'la konuştuğunu hatırladı.
Konuşmanın kaydında Vyshinsky şu şekilde yanıt verdiğini kaydetti: Bu, "bir takım zorluklar yaratabilecek çetrefilli ve karmaşık bir soru."
Daha ayrıntılı bir İsrail kaydında şöyle ses çıkıyor.
Golda Meir, "Bir zamanlar, askeri ataşemiz aracılığıyla, belirli silah türlerinin tedariki ve subaylarımızın mesleki niteliklerini geliştirme fırsatı talebiyle Ordu Generali Antonov'a başvurduk" diye hatırladı. Silah tedariği sorununa ilişkin materyaller bir kerede Sayın Bakulin'e aktarıldı. Bu konuya dikkatinizi çekmek isterim.
Sovyet bakanı, "Askeri malzemelere gelince," diye yanıtladı, "Olaylardan haberim yok, çünkü Avrupa'yı dolaşarak çok zaman harcadım." Görünüşe göre savunma kurumlarımız bunu yapıyordu. Öğrenmeye çalışacağım. Ancak bunun önemli zorluklar ve tehlikelerle dolu bir sorun olduğu sizin için açık olmalıdır.
Bakanın keyfi yerindeydi ve şaka yaptı:
“Size bir tabanca verdiğimizde, size atom bombası sattıklarını söyleyecekler.” Üstelik bu anlaşmanın "özel yönü" hakkında yorumlar başlayacak: Sovyetler Birliği ile İsrail arasında bir ittifak yaratılmasının planlandığı söyleniyor, çünkü bu ülkeler sosyalist ve Yahudi olan Karl Marx tarafından birleşiyor ve burada bir Yahudi var. Yıkım amaçlı saldırgan ittifaklar ortaya çıkıyor... Askeri sorunlara dönecek olursak, detayları öğrenmeye çalışacağım...
11 Mayıs'ta İsrail, Sovyetler Birliği'nin çabaları sayesinde Birleşmiş Milletler'e kabul edildi. Dünya toplumunun yeni üyesini karşılayan Polonya temsilcisi anlamlı bir şekilde şunları söyledi: “İsrail'in kaderine yönelik duygusal ilgi dönemi sona erdi. Ortak çıkarlara dayalı bir işbirliği dönemi başladı. Barış ve ilerleme yolunu izleyen Yahudi halkı, Polonya'ya, Sovyetler Birliği'ne ve Avrupa halk demokrasilerine güvenebilir. İsrail, oluşumunun kriz döneminde bu ülkelerin gerçek dostları olduğunu şüphesiz hatırlayacaktır ... "
İsrail ilk savaşı kazandı.
Tel Aviv'deki Amerikan Büyükelçiliği danışmanlarından Charles Knox Jr., Dışişleri Bakanlığı'na şunları yazdı: “Birdenbire belli bir 'İsrail'in gizli silahına' yapılan sayısız atıf sorunuyla ilgili olarak,” şunu ifade etmek isterim: Bu silahın üç bileşenden oluştuğuna olan derin inancım: 1) kararlılık, 2) cesaret, 3) zorunluluk. Çoğunluğu sivillerden oluşan İsrail ordusunun, daha iyi silahlanmış ve sayıca üstün olan Arap kuvvetlerine karşı kazandığı zafer, her zaman teknoloji veya mantıkla açıklanamayacak bir zaferi temsil ediyor."
Ancak ilk zafer hiç de barışın başlangıcı anlamına gelmiyordu.
CIA Direktörü Amiral Hillenkoiter Temmuz 1948'de Başkan Truman'a şöyle yazmıştı: "Arapların gerillaların faaliyetlerine sınırsız destek sağlamaya başlaması beklenebilir. Arap gerilla baskınları, siyasi tanınmama ve ekonomik yaptırımlar, İsrail'i Orta Doğu'nun geri kalanından tamamen izole ediyor.
Bu koşullar altında güvenliğine yönelik sürekli bir tehdit söz konusu olacak, ekonomisi boğulacak ve dolayısıyla geleceği büyük ölçüde bölge dışındaki bazı devletlerin iyi niyetine bağlı olacaktır.”
13 Ocak 1949'da Birleşmiş Milletler tarafından atanan BM arabulucusu Ralph Bunche'nin yardımıyla Rodos adasında Mısır-İsrail barış görüşmeleri başladı.
Müzakere prosedürünün kendisi Arap ülkelerinin bir Yahudi devletinin ortaya çıkmasını kabul etmediğini gösterdi. Mısırlı ve İsrailli temsilciler aynı odada toplandılar ancak Mısırlılar ortaklarını fark etmediler ve yalnızca BM personeline hitap ettiler.
Rodos'ta Ürdün'le müzakereler sürüyordu. İsrailliler Lübnan'la bir sınır köyünde müzakere etti; Suriye ile müzakereler ancak 4 Nisan'da iki devlet arasındaki tarafsız bölgede başladı.
24 Şubat'ta İsrail Mısır'la ateşkes anlaşması imzaladı; bir ay sonra, 23 Mart'ta Lübnan'la.
Resmi müzakerelerin başlamasından iki ay önce, yirmi dört Ocak'ta, Sovyet'in Lübnan ve Suriye elçisi Daniil Solod, dini açıdan Hıristiyan olan Lübnan hükümetinin eski bakanı Joseph Salem'i kabul etti. Gizlice Sovyet diplomatına şunları söyledi:
"Filistin'de bir Yahudi devletinin olması Lübnan için çok daha faydalıdır, çünkü böyle bir devlet otomatik olarak çevredeki Müslüman devletlere karşı Hıristiyan Lübnan'ın doğal müttefiki haline gelir ve eğer Yahudilere misilleme yaparlarsa kaçınılmaz olarak Lübnanlı Hıristiyanlara baskı yapmaya başlayacaklardır. .
Lübnan ve İsrail arasındaki ilişkilerdeki mevcut duruma ilişkin olarak Salem, Lübnan genelkurmay başkanı Albay Tevfik Salem'in kardeşinin Filistin sınırındaki Yahudi komutanlığıyla daha önce iki kez görüştüğünü ve İsrail'in anlaşmayı kabul ettiği koşulları aldığını gizlice bildirdi. Lübnan'la kalıcı bir ateşkes imzalayalım."
İsrail, 3 Nisan'da Ürdün'le, 30 Haziran'da da Suriye'yle ateşkes görüşmelerine başladı.
Anlaşmalar bir sınır çizgisi tanımladı ve bu çizginin "siyasi veya bölgesel sınırlar" olarak kabul edilmeyeceğini şart koştu. Ancak ABD, İngiltere ve Fransa, ateşkes anlaşmalarının ve özellikle de ateşkes hatlarına karşılık gelen sınırlar dahilinde imzacı devletlerin toprak bütünlüğünün garantörü rolünü üstlendi.
İsrail ile Ürdün arasında barış görüşmeleri sürüyordu. 1950 sonbaharında Arap diplomatlar, Kral Abdullah'ın Kudüs'te Yahudiler ve Ürdünlüler arasında yaratmaya çalıştığı dostane atmosferin üzerlerinde yarattığı moral bozucu izlenimden şikayetçiydi. Kral öldürüldüğünde ve Arap Birliği Konseyi İsrail ile müzakereleri yasakladığında Arap diplomatlar kendilerini daha iyi hissettiler.
BM Güvenlik Konseyi, ateşkes anlaşmalarının imzalanmasının, çatışmaya dahil olan tüm ülkelere uygulanan silah ambargosunun kaldırıldığını kaydetti.
İsrail ambargoyu sürdürmek istiyordu ve silah alımlarının Arap ülkelerini yeni bir savaşa sürüklemesinden korkuyordu. Batılı ülkeler ona destek vermedi. Sovyetler Birliği sadakatle oylamada çekimser kaldı.
İsrailliler boşuna protesto etti. 25 Mayıs 1950'de İngiltere, Fransa ve ABD ilk kez Arap ülkeleri ve İsrail'in silah tedariği başvurularını değerlendirmeye hazır olduklarını duyurdular. Bu açıklama büyük önem taşıyordu. Arap ülkeleri daha önce de silah satın almıştı. Artık Batılı ülkeler İsrail'e silah satmayı kabul etti.
Knesset'te konuşan İsrail Dışişleri Bakanı Sharett, Arap ülkelerinin İsrail'e saldırısı sonucunda BM'nin Filistin'in bölünmesine ilişkin kararının geçersiz hale geldiğini söyledi. Charette, eğer Arap ülkeleri uluslararası toplum tarafından belirlenen sınırları tanımıyorsa, Yahudi devletinin de bunu yapmaya niyetinin olmadığı anlamına geliyordu.
Moskova, İsrailli bakanın bu açıklamasına sakin bir şekilde tepki gösterdi. Stalin, savaşın galibinin toprak edinme hakkına sahip olduğuna inanıyordu ve 1945'te kendisi de Sovyetler Birliği'nin sınırlarını genişletti.
29 Haziran 1949'da Vyshinsky, kendisine kimlik bilgilerinin kopyalarını sunan yeni İsrail elçisi Mordechai Namir'i kabul etti.
Vyshinsky yeni elçiye, "Başarılarınızı değerlendirirken haksız yere alçakgönüllü davranıyorsunuz" dedi, "pozisyonunuz oldukça güçlü ve endişelenmenize gerek yok."
Namir, hükümetinden Sovyetler Birliği'nin bir temsilcisini İsrail Devleti'ne dostluk ziyareti yapmaya resmi olarak davet etmesi yönünde talimat aldığını kaydetti.
Namir şaka yollu bir şekilde, "Bunu iç işlerinize müdahale olarak görmeyin," diye ekledi, "ancak halkımız ve hükümetimiz, İsrail'deki her okul çocuğunun adını bildiği Andrei Andreevich Gromyko'yu misafir olarak kabul etmekten özellikle mutlu olacaktır."
Namir elbette Vyshinsky ve Gromyko'nun birbirlerine dayanamadıklarını ve anlaşmazlığa düştüklerini bilmiyordu.
Molotov, bakan olduğu süre boyunca Gromyko'ya açıkça patronluk tasladı ve Vyshinsky de hızla büyüyen genç rakibinden açıkça hoşlanmadı. Molotof görevden alınıp Vyshinsky bakan olunca Gromyko için zor günler geldi.
Elbette Stalin, Andrei Andreevich'i tanıyordu ve liderin onayı olmadan onunla hiçbir şey yapılamazdı. Ancak bakan Gromyko'ya saldırdı, onu bir şeylerden kurtarmaya çalıştı ve politbüro üyelerine yardımcısının siyasi olgunluğundan yoksun olduğundan şikayet etti. Gromyko hakkında bu kadar sıcak sözler Vyshinsky'yi yalnızca kızdırabilirdi.
Ve İsrail'de Andrei Andreevich'e gerçekten minnettardılar. SSCB ile Dostluk İlişkileri Birliği, Tel Aviv'in sokaklarından birine Andrei Gromyko'nun adının verilmesini bile önerdi.
Bakan, İsrail büyükelçisinin yaptığı resmi daveti reddedemezdi. İki hafta sonra, 14 Temmuz'da Vyshinsky, Gromyko'nun İsrail'e davetiyle ilgili olarak Stalin'e bir not gönderdi.
Bakan, daveti reddetmeyi teklif etti, çünkü "İsrail hükümeti böyle bir ziyareti, yeni bir kredi almak ve Anglo-Saksonların İsrail üzerindeki baskısını azaltmak için ABD ve İngiltere ile daha fazla pazarlık yapma konumunu güçlendirmek için kullanmayı planlıyor." Sınır meselesi, Arap mülteciler ve Kudüs...
Ayrıca bir Sovyet temsilcisinin İsrail'i ziyareti yurt dışında pek çok farklı söylentiye yol açacaktır ki, ABD ve İngiltere de şüphesiz bunu Arap ülkelerindeki nüfuzlarını güçlendirmek ve onlarla ilişkilerimizi kötüleştirmek için kullanmaya çalışacaklardır."
Lider Vyshinsky'yi destekledi. Gromyko, doğuşuna büyük katkı sağladığı ülkeyi ziyaret etme fırsatını kaybetti.
Yeni İsrail elçisi Mordechai Namir (Nemirovsky), sekiz yüz doksan yedi yılında Kherson bölgesinde doğdu, Odessa Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu ve keman çalıyordu. Yirmi dört yaşında Filistin'e gitti. Annesi ve kız kardeşi Kherson'da kaldı.
Diplomatlar her zamanki gibi Devlet Güvenlik Bakanlığı'na Namir'i sordu. Vyshinsky için hazırlanan sertifikada şunlar belirtildi:
“Mevcut verilere göre, Namir SSCB'ye gittiğinde Mapam partisinin liderliği ona, SSCB'deki Yahudiler arasında devlete göç etme arzusunu uyandıracak olan Sovyetler Birliği'ndeki Yahudi milliyetçilerle temas kurması talimatını verdi. İsrail'in.
MGB'ye göre Namir'in SSCB'de kaldığı süre boyunca Sovyet karşıtı milliyetçi eylemleri hakkında şu ana kadar hiçbir bilgi yok."
MAPAM, Mifleget Poalei Eretz Yisrael'in (İsrail İşçi Partisi) kısaltmasıdır.
8 Temmuz'da Namir, itimatnamesini SSCB Yüksek Sovyeti Başkanlığı Başkanı Nikolai Mihayloviç Şvernik'e sundu. Dışişleri Bakan Yardımcısı Gromyko da oradaydı. Namir, Dışişleri Bakanı Charette'e telgraf çekerek "görüşme atmosferinin çok iyi olduğunu" bildirdi. Şvernik elçiye birçok soru sordu, Gromyko ise İsrail'in başarılarından son derece olumlu bir şekilde bahsetti.
Sovyet diplomasisi dünya sahnesinde İsrail'i tartışmasız bir şekilde desteklemeye devam etti.
31 Ağustos'ta Yakın ve Orta Doğu dairesi başkanı Ivan Bakulin, Sovyet heyetinin BM Genel Kurulu'nun Filistinli mültecilere yardım konusundaki dördüncü oturumunda yapacağı konuşma için tezler hazırladı. Tezlerde İsrail'i kınayan tek bir kelime bile yoktu.
Dışişleri Bakanlığı belgesinde, "Filistinli mülteciler sorunu", "İngiltere ve ABD'deki bazı tekelci çevrelerin, Filistin meselesinin barışçıl çözümünü sekteye uğratan ve askeri harekatın koşullarını yaratan politikalarının bir sonucu olarak ortaya çıktı" deniyordu. Yahudi ve Arap halklarına büyük acılar yaşatan Filistin...
Sovyet heyeti, mülteci sorununa radikal bir çözümün, bir yanda Arap ülkeleri, diğer yanda İsrail devleti arasında barışın sağlanması ve Genel Kurul kararının hızla uygulanması olduğuna inanıyor. Filistin'in Arap kısmında bağımsız bir Arap devletinin kurulmasına ilişkin 29 Kasım 1947 tarihli karar ..."
Arap liderler, Yahudileri hızla yok etme sözü vererek Filistinli Arapları İsrail topraklarını terk etmeye ikna etti; böylece herkes kurtarılmış topraklara geri dönebilecekti. 1950'de Hayfa Arap Ulusal Komitesi'nin liderleri gururla şehrin tüm Arap nüfusunu ortadan kaldıranların kendileri olduğunu söylediler.
Moskova'da Dışişleri Bakanlığı, Arap ülkelerinin mültecilerin geri dönüşü konusunu neden gündeme getirdiğinin çok iyi farkındaydı ancak onlara yardım etmek için hiçbir şey yapmıyordu.
14 Nisan 1949'da Lübnan'daki Sovyet misyonu, amiri Dışişleri Bakan Yardımcısı Zorin'e şunları bildirdi: "Arap ülkeleri, tüm Arap mültecilerin geri gönderilmesinde ısrar ediyorlar, çünkü onları diğer Arap ülkelerinde ya da Arap ülkelerinde yerleştirecek hiçbir yer yok." Filistin'in Arap kısmı, ancak Yahudi devletinin topraklarında, gelecekte düşmanlıkların yeniden başlaması durumunda Arap saldırısına ciddi destek sağlayabilecek bir tür beşinci kola sahip olmak istedikleri için .”
3 Eylül 1949'da Dışişleri Bakanlığı Yakın ve Ortadoğu Ülkeleri Dairesi, “Filistin Sorunu” başlıklı ciltli bir rapor hazırladı.
Özellikle birinci Arap-İsrail savaşının suçlusunu kesin olarak isimlendirdi. Ve İsrail değildi:
“Filistin'deki Arap saldırganlığının, Arapların temel milliyetçi emellerinden yararlanan ve onları Yahudilere karşı savaşa iten İngilizler tarafından kışkırtıldığı biliniyor...
İngiliz ve Amerikalı emperyalistlerin tüm çabalarına rağmen gerçeğe dönüşen İsrail devletinin doğuşuna ve güçlenmesine engel olamadılar..."
Dış politikadaki İsrail yanlısı çizgiye ülke içinde antisemitizmin artması da eşlik etti.
Kardeş komünist partilerin temsilcileriyle konuşan Merkez Komite aygıtının çalışanları açıkça övündüler: "Ve Yoldaş Zhdanov, tüm Yahudileri Merkez Komite aygıtından temizledi!"
Stalin'in antisemitizmi biyolojikti, daha doğrusu zoolojikti. Hâlâ oldukça önemli konumlarda kalan çok sayıda Yahudi vardı; bilime, tıbba ve sanata önemli katkılarda bulundular. Her şeyden önce rakip olarak savaştılar.
Stalin tarafından parti nomenklaturasının tepesine yükseltilen okuma yazma bilmeyen ve şeytani punklar, farklı olan herkese karşı nefret duyuyorlardı. Dolayısıyla hem “köksüz kozmopolitler” grubu hem de “haşere hekimleri” grubu Rus halkını içeriyordu. Yalnızca kampanyanın Yahudi aleyhtarı doğasını gizlemek için değil, aynı zamanda onlardan sessizce kurtulmak için de.
Naziler döneminde buna "beyaz Yahudiliğe" karşı, yani Yahudilere karşı kanla değil ruhla mücadele deniyordu. "Kozmopolitlere" karşı mücadelede, meslektaşlarını yok ederek kariyer yapmayı uman, genellikle yeteneksiz insanlardan oluşan, birbirine sıkı sıkıya bağlı bir profesyonel ihbarcılar grubu ortaya çıktı.
Seçkin Rus filozof Nikolai Aleksandrovich Berdyaev, "Yahudi nefreti çoğu zaman bir günah keçisi arayışıdır" diye yazmıştı. İnsanlar mutsuz olduklarında ve kişisel talihsizliklerini tarihsel talihsizliklere bağladıklarında, tüm talihsizliklerin suçunu atabilecekleri bir suçlu ararlar. Bu, insan doğasına saygı göstermez, ancak suçlu bulunup ondan nefret edilebildiğinde ve ondan intikam alınabildiğinde insan huzur ve tatmin hisseder.”
Tasfiye ülke genelinde gerçekleşti. Yahudiler bilimden, tıptan, yüksek eğitim kurumlarından, devlet aygıtından ve silahlı kuvvetlerden ihraç edildi.
5 Ekim 1949'da İsrail elçisi Namir, Dışişleri Bakanı Charette'e telgraf çekti:
“Sinagog tamamen doluydu, aralarında pek çok gencin de bulunduğu binlerce insan sokakta duruyordu. Ancak geçen yılın aksine kimse bizimle iletişime geçmeye cesaret edemedi. Oraya gidip gelirken yalnızca binlerce göz üzerimize dikiliyordu; birçoğu memnuniyetle karşıladı, ancak oldukça ihtiyatlı bir şekilde...
Bu yıl Yahudi düşmanlığı yoğunlaştı. Taban düzeyindeki hükümet yetkilileri, Yahudileri casusluk yaptığından şüphelenilen sadakatsiz unsurlar olarak nitelendiriyor. İşletme ve kurumlara açık çağrı yapılıyor:
- Devletinize, İsrail'e gidin...
Pek çok kişi, Nazi katliamından sağ kalanların sığınağı haline gelen Moskova'dan sürgünlerin yakında başlayacağından korkuyor...”
On gün sonra Charette, Namira'ya Moskova'ya telgraf çekti:
"Uluslararası Yahudi basınında, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Yahudi olmayan basında Sovyet Yahudileri sorunu hakkında bir kampanya başlatmalıyız, tüm güvenilir bilgilerin basına sızmasına izin vermeliyiz..."
Aslında İsrailliler ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Sovyetler Birliği içindeki Yahudi karşıtı kampanya konusunda sessiz kalmak utanç vericidir. Konuşmak, öncelikle Sovyetler Birliği'nin desteğini kaybetmek, ikinci olarak da Sovyet Yahudilerinin durumunu kötüleştirmek anlamına gelir. Umutsuz bir durumdu.
Moskova'da çalışan İsrailli diplomatlar, Sovyet yetkililerinin Yahudi düşmanlığı hakkında konuşmanın hem tehlikeli hem de anlamsız olduğuna inanıyordu.
İsrailli misyon danışmanı Arie Levavi, Charett'e görüşünü şöyle ifade etti:
“Artık Sovyet Yahudileri ile canlı bağımız, Sovyetler tarafından ideolojik politikalarının temellerine bir darbe, ördükleri tecrit duvarında son derece tehlikeli bir çatlak olarak her zamankinden daha fazla algılanacak... Bu, casusluk tehlikesi ve “beşinci kol”un ortaya çıkışı...
Kamuya açık konuşmalar kesinlikle Sovyet Yahudilerinin durumunu iyileştirmeyecektir ancak İsrail-Sovyet ilişkilerini kötüleştirebilir.”
Arie Levavi Vilna'da doğduğu için Rusça konuşuyordu. Almanya'da Heidelberg Üniversitesi'nde okudu ancak Naziler yüzünden Filistin'e gitti. Dünya Savaşı sırasında İngiliz ordusunda savaştı. 1948'de konsolos olarak Moskova'ya geldi.
Ancak İsrailli diplomatlar yalnızca kendi hükümetlerine karşı sessizlik çağrısında bulundu. Kamuoyunu ve basını etkileyemediler. İsrail hemen demokratik bir devlet olarak ortaya çıktı. Özel gazetelerin ve radyo istasyonlarının özgürlüğü yalnızca dar bir yelpazedeki konularda askeri sansürle sınırlandırıldı. Geri kalan her şey (ülkenin iç ve dış politikaları, hükümet başkanı da dahil olmak üzere politikacıların kişilikleri) tartışılabilir, eleştirilebilir ve alay edilebilir.
İsrailli politikacılar ve gazeteciler Sovyetler Birliği'nde olup bitenleri öğrenirken sessiz kalmadılar.
Bu konuşmaları okuyan Sovyet diplomatları ve Sovyet liderleri öfkelendi. Medya özgürlüğünün mümkün olduğunu anlamayı reddettiler.
7 Aralık 1949'da Sovyet İsrail elçisi Ershov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Anatoly Iosifovich Lavrentyev'e "İsrail basınında Sovyet karşıtı propaganda" sertifikası gönderdi:
“Sertifika, İsrail basınındaki Sovyet karşıtı propagandanın ana yöntemlerini ve yönlerini gösteriyor ve bu yılın Mayıs ayından Kasım ayına kadar olan döneme ilişkin kapsamlı materyal topluyor; bu, İsrail'in gerici basınının sistematik Sovyet karşıtı propaganda yürüttüğünü gösteriyor.
Henüz diplomatik olarak veya basınımız aracılığıyla tarafımızdan uygun bir tepki verilmemesi nedeniyle, İsrail basınındaki Sovyet karşıtı propaganda giderek yoğunlaşmakta ve normal diplomatik ilişkilerin varlığında gözlenen sınırları aşmaktadır. ”
İsrail'e yönelik memnuniyetsizlik başka nedenlerden de kaynaklandı.
5 Aralık 1949'da Dışişleri Bakanı Charette kesin bir dille şunları söyledi: “İsrail'in dış politikası bir bağlantısızlık politikasıdır. İsrail, Soğuk Savaş'a dahil olan tarafların hiçbiriyle ittifak kurmayacak..."
Gerçekte İsrail, kendisini giderek sosyalist ülkeler yerine Batılı ülkelerle aynı kampta buldu. Bu durum Moskova'da rahatsızlık yarattı: Sizi biz yarattık ama siz bizi desteklemiyorsunuz!
BM, farklı ülkelerden diplomatlara, uzun istişareler ve görüşmeler yoluyla, kapalı kapılar ardında, kamuoyu tarafından fark edilmeden bir anlaşmaya varmaları ve uzlaşmaya varmaları için eşsiz bir fırsat sunuyor. Ancak o günlerde uzlaşmaya güvenmiyorlardı. Sovyet diplomatları BM'yi çatışmalar, yüzleşmeler ve tacizler için bir platforma dönüştürdü: Anlaşmak değil, suiistimal etmek gerekiyordu.
13 Aralık'ta, İsrail'in BM Daimi Temsilciliği Danışmanı Gideon Raphael, Dışişleri Bakanı Moshe Sharett'e, BM'ye Sovyet daimi temsilci yardımcısı olarak atanan Semyon Tsarapkin ile yaptığı görüşmeyi bildirdi.
Tsarapkin, İsrail'e yönelik ciddi iddialarda bulundu: “Genel Kurul oturumundaki konuşmalarınız, açıkça ABD'den yana taraf olduğunuzu gösteriyor. Hiçbir konuda Amerikalılara açıkça karşı çıkmadınız ve Sovyetler Birliği için hayati önem taşıyan pek çok konuda Sovyet tutumuna karşı oy kullandınız.”
Semyon Tsarapkin, İngiltere ve ABD'nin yeni bir dünya savaşına hazırlanmasını kınayan karar taslağına ilişkin oylamayı hatırlattı. Sovyet açısından bu önerinin oturumun gündemindeki en önemli öneri olduğunu vurguladı. İsrail heyeti Anglo-Sakson karar taslağına sadece karşı oy vermekle kalmadı, aynı zamanda katıldı...
İsrail'e yönelik tutumlar hızla kötüleşiyordu.
22 Mart 1950'de Dışişleri Bakan Yardımcısı V. Zorin, CPSU Merkez Komitesi Sekreteri M.A.'ya bir not gönderdi. - Suslov:
"Bilgilendirme Komitesi'nin materyallerinden derlenen ve 21 Mart'ta tarafınıza gönderilen Siyonizm belgesine ek olarak, bu konuyla ilgili olarak Yakın ve Orta Doğu Bakanlığı tarafından derlenen belgenin iki nüshasını da gönderiyorum. Siyonizm liderlerinin SSCB'ye ve ülkelerin halk demokrasisine karşı tutumlarını karakterize eden konuşmalarını içeren SSCB Dışişleri Bakanlığı.
Bu sertifika aynı zamanda, özellikle İsrail Devleti'nin son dönemdeki temsilcileri tarafından Sovyetler Birliği'ne ve halk demokrasisi ülkelerine yönelik düşmanca faaliyetlere ilişkin gerçekleri de içermektedir...”
46 baharında Stalin, genç ve büyüyen parti çalışanı Suslov'u Moskova'ya transfer etti. Merkez Komite'nin organizasyon bürosuna dahil edildi ve dış politika dairesi başkanı olarak onaylandı. Bölümün adı gerçek görevlerine uymuyordu. Mihail Andreyeviç'in sorumluluğu yabancı komünist partilerin eylemlerini denetlemekti; onun aracılığıyla komünist partilere para gönderiliyordu.
Suslov ayrıca Yahudi Anti-Faşist Komitesi'nin çalışmalarını denetlemekle görevlendirildi ve bu onu açıkça memnun etmedi. Mikhail Andreevich şunu hissetti: Savaş sırasında Nazizmle savaşmak için oluşturulan komiteye artık ihtiyaç duyulmamakla kalmadı, aynı zamanda Stalin'i de rahatsız etti. Suslov derhal komitenin kapatılmasını önerdi. Fakat bu teklif o anda kabul edilmedi. Mikhail Andreevich işleri aceleye getirdi.
Suslov, savaş sonrası anti-Semitizmle ilişkilendirilen ideolojik kampanyalardan bir kariyer yaptı. Suslov, çeşitli kurumların Yahudiler tarafından "kirletilmesi" hakkında notlar yazdı ve Stalin ve Zhdanov'a, birçok kültürel ve bilimsel kurumda "yabancı ülkelere ve yabancılara dalkavukluk ve köleliğin kök saldığını, uyanıklığın ve Sovyet vatanseverliği duygusunun kaybolduğunu" bildirdi. .”
Molotov, Vyshinsky ve Gromyko, liderin talimatıyla bir Yahudi devletinin kurulması lehinde argümanlar seçerken, Mayıs 1947'de Suslov, ideolojiden sorumlu Politbüro üyesi Zhdanov'a şu konuda bir not sundu: Tüm Birlik Yabancı Ülkelerle Kültürel İlişkiler Derneği'nin (VOKS) Yahudiler tarafından tıkanması. Aynı zamanda VOKS'un çalışmalarındaki "büyük siyasi hataları" da ortaya çıkardı.
Suslov ve Agitprop'tan astları, 21 Haziran 1950 tarihli Politbüro'nun gizli bir karar taslağını hazırladılar: "Otomobil ve Sanayi Bakanlığı personeliyle yapılan çalışmalarda tespit edilen büyük hatalarla bağlantılı olarak personelin seçimi ve eğitimindeki eksiklikleri ortadan kaldıracak önlemler hakkında" Traktör Endüstrisi.”
Tüm Sovyet departmanlarına, personel çalışmaları hakkında, sorumlu çalışanların uyruğunu zorunlu olarak belirten Merkez Komite aygıtına yıllık olarak rapor sunmaları talimatı verildi. Politikadan uzak olanlar bile, Merkez Komite'nin yalnızca Yahudilerin sayısıyla ilgilendiğini ve iyi bir raporun, göze çarpan herhangi bir pozisyondaki Yahudi işçilerden kurtulmaya tanıklık eden rapor olduğunu kısa sürede anladılar.
Merkez Komite aygıtı, birlik ve cumhuriyet departmanlarının liderlik kadrolarındaki Yahudi sayısının ne kadar hızlı azaldığını gösteren liderlik için özel tablolar derlemeye başladı.
Elli ikinci yıla gelindiğinde artık tek bir Yahudi kalmamıştı - bölgesel komitenin birinci sekreteri, bölge komitesi ya da ulusal cumhuriyetin Merkez Komitesi sekreteri. Kısa süre sonra tüm parti aygıtı Yahudilerden tamamen temizlendi (daha fazla ayrıntı için G.V. Kostyrchenko'nun "Stalin'in Gizli Politikası" kitabına bakın).
Suslov liderliğindeki Agitprop aygıtı, düzenli olarak yazı işleri ofislerini birbiri ardına kontrol ederek medyayı Yahudilerden temizlemeye başladı. Yahudilere patronluk taslamakla suçlanan genel yayın yönetmeni de görevini kaybetti. Daha sonra yaratıcı birliklerin, kültür kurumlarının, eğitim ve bilim kurumlarının tasfiyesi planlandı.
Merkez Komite bilim departmanı başkanı Yuri Andreevich Zhdanov (Politbüro üyesinin oğlu), Suslov'a ana bilim enstitülerindeki personelin "tıkanması" hakkında bir not sundu:
“Bilimler Akademisi'nin bazı enstitülerinde uyruğa göre taraflı personel seçimi yapılıyor...
Teorik fizikçiler ve fiziksel kimyacılar arasında bir tekel grubu oluştu - L.D. Landau, MA Leontovich, A.N. Frumkin, Ya.I. Frenkel, V.L. Ginzburg, E.M. Livshits, G.A. Grinberg, I.M. Frank, A.S. Kompaneets, N.S. Meiman ve diğerleri.Fiziksel ve fiziksel-kimya enstitülerinin tüm teorik bölümlerinde bu grubun destekçileri, Yahudi uyruklu temsilciler görev yapıyor."
Zhdanov Jr.'ın listesinde seçkin bilim adamları ve geleceğin Nobel Ödülü sahipleri yer alıyordu. Onlarsız bırakıldığında Sovyet bilimi yoksullaştı. Yetkililer umursamadı. Merkez Komite derhal Yahudilerden (akademisyenler, ilgili üyeler, doktorlar ve bilim adayları) oluşan bir tablo hazırladı ve sayılarının azaltılması gerektiğine karar verdi.
Atom projesinin başkanı Profesör Igor Vasilyevich Kurchatov müdahale etti. Beria'ya bu insanlar olmadan nükleer bombanın yapılamayacağını açıkça anlattı. Lavrenty Pavlovich Stalin'e döndü ve fizikçiler yalnız kaldı. Ama sadece fizikçiler.
İsrail misyonu, hükümetini Sovyetler Birliği'ndeki Yahudi karşıtı kampanya hakkında, daha doğrusu yüzeyde olanlar hakkında bilgilendirdi.
8 Mart 1950'de Dışişleri Bakanı Charette, Moskova'daki Elçi Namir'e şunları yazdı:
“Bu felaket karşısında güçsüzüz.
Üstelik tam da bu günlerde, tamamen yok edilmeye mahkum görünen ve baskıcı bir rejimin pençesinde çaresizce titreyen başka bir Yahudi cemaati için büyük bir kurtuluşla ödüllendirildik: Tabii ki Irak yetkililerinin Yahudilerin Yahudilere gitmesine izin verme kararını kastediyorum. İsrail'e gitmek.
Bu beklenmedik olaylar, yorulmak bilmeyen çabalarımız sayesinde gerçekleşti.
Cahil bir fanatizmin ve vahşi bir tiranlığın ülkesi olan Irak'ta etki noktaları yaratmayı, canlı iletişimi sürdürmeyi, eyleme geçmeyi ve etkilemeyi başardık. SSCB'de olayları yalnızca gözlemleyip kaydedebiliyoruz, o zaman bile ancak çok eksik bir şekilde..."
Ve İsrail'deki Sovyet misyonu Moskova'ya şunu bildirdi:
“İsrail'in Anglo-Amerikan blokunun bir aracına dönüşen dış politikası, İsrail Devleti'ni Sovyetler Birliği'nin desteğiyle henüz bir buçuk yıl önce elde ettiği bağımsızlığını kaybetmeye sürüklüyor...
Mevcut İsrail hükümetinin SSCB'ye ve halk demokrasilerine yönelik politikası samimiyetsiz, kaçamak ve düşmanca bir politikadır..."
25 Mart 1950'de, dışişleri bakanlığının genç bir çalışanı olan Oleg Prudkov'un, Edebiyat Gazetesi'nde, makalede "iftiracı" olarak anılan İsrail Başbakanı Sharett'e yönelik doğrudan suçlamalar içeren bir makalesi yayınlandı.
Charette, elçi Ershov'u evine davet etti ve makaleye duyduğu öfkeyi dile getirdi. Bakanın sözünü kesen Erşov, "Literaturnaya Gazeta Sovyet hükümetinin bir organı olmadığı için bu makale hakkında tartışmaya girme niyetinde olmadığını belirtti." Erşov, elbette, Literaturnaya Gazeta'nın tam da bu nedenle böyle bir yayın için seçildiğini anlamıştı...
Tel Aviv'deki Sovyet diplomatları giderek daha fazla İsrail karşıtı pozisyon aldı. Otuz bir Nisan elli birde İsrail elçisi Ershov Moskova'ya telgraf çekti:
“Bu yıl Bağımsızlık Günü vesilesiyle Yoldaş Şvernik adına bir tebrik telgrafı göndermenin uygunsuz olduğunu düşünüyorum. Üç yıl önce bağımsızlığını kazanan İsrail Devleti, ABD ve İngiltere'nin emperyalist kampına katılarak bu özelliğini büyük ölçüde kaybetmiştir...
SSCB'ye karşı tutum düşmanca hale geldi. Anti-Sovyet propaganda sistematik olarak yürütülüyor ve giderek daha geniş bir boyuta ulaşıyor.”
Dünyanın diğer yerlerindeki Sovyet diplomatları Yahudi devletine karşı hâlâ oldukça dost canlısıydı.
9 Haziran 1950'de Sovyet'in BM temsilcisi Yakov Aleksandrovich Malik, aynı zamanda ABD'nin büyükelçisi olan İsrailli meslektaşı Abba Eban'ı kabul etti. İsrail heyetinin danışmanı Gideon Rafael de oradaydı.
Abba Eban, "Görüşme bir saatten fazla sürdü" diye yazdı, "ancak bu kadar uzun bir sürenin ardından bile Bay Malik'i ayrılma zamanının geldiğine ikna etmek bizim için kolay olmadı. Sovyet temsilcileri BM kuruluşlarını katı bir şekilde boykot ettikleri için çeşitli uluslararası komite ve komisyonlarda devam eden çalışmaların yükünden kurtuluyorlar ve misafirleriyle uzun ve kapsamlı sohbetler yapma fırsatına sahip oluyorlar.
Üstelik kendini tecrit altında bulan Sovyet temsilciliğinde, gerçek hayattan bir miktar izolasyon hissi var, dolayısıyla dışarıdan her türlü bilgiye susuzluk var. Mümkün olan her türlü kaynaktan gelen tüm izlenimleri ve değerlendirmeleri alma arzusu özellikle bizimle ilgili olarak belirgindir, çünkü öyle görünüyor ki, Sovyet temsilcilerine göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde o kadar kapsamlı bağlantılarımız var ki, açık ilişkilerin köklerine inebiliriz. ve gizli siyaset.
Gerçek şu ki, Sovyetler Birliği BM ile doğrudan karşı karşıyaydı. 1950'de Sovyet temsilcileri, Norveç Trygve Lie'nin Genel Sekreterlik görevine yeniden seçilmesini engelledi.
Dışişleri Bakanı Vyshinsky New York'a geldi ve durmadan konuştu. Güçlü bir konuşmacıydı, herkes bunu kabul ediyordu. Batılı diplomatlar arasında böyle Zlatoustlar yoktu. Ancak Norveçli yine de genel sekreter seçildi. Sovyet temsilcileri onu görmezden geldi.
Yakov Malik, genç meslektaşı Viktor Israelyan'a, o sırada BM binasında Trygve Lie ile tanıştığında yüksek sesle sorduğunu söyledi:
— Güvenlik neden yetkisiz kişilerin BM tesislerine girmesine izin veriyor?
Ekim 1950'de İsrail elçisi Namir memleketine geri çağrıldı ve Histadrut'un (sendikalar) genel sekreteri oldu. Gromyko'ya veda etmeye geldi. Andrey Andreevich son derece nazikti:
“Evinize döndüğünüz için kendinizi iyi hissediyorsunuz, ama bizden ayrılacağınız için biz üzgünüz.”
Namir, Çekoslovakya büyükelçiliğindeki resepsiyonda, kocası üzerinde büyük etkisi olan Gromyko ve eşi Lydia Dmitrievna ile konuştu. Namir, bakanlığına telgraf çekerek, "İkincisi, gidişim üzerine çoğunlukla iltifatlar yağdırdı ve üzüntülerini dile getirdi" dedi. "Özel bir Rus sıcaklığıyla söylenen bu basit ve yürekten sözleri, diplomatik görgü kurallarının gölgesi olmadan, duygu olmadan algılamak imkansızdı."
4 Ekim'de İsrail Dışişleri Bakanlığı, İsrail Eğitim ve Kültür Bakanı Shneur Zalman Shazar'ın (Rubashov) Sovyetler Birliği'ne elçi olarak atanmasını talep etti. Bakan olduktan sonra imzaladığı ilk belge, İsrail'de evrensel ve ücretsiz eğitime ilişkin bir kararnameydi.
Sovyet diplomatları Devlet Güvenlik Bakanlığı ile temasa geçti. Oradan Devlet Güvenlik Birinci Bakan Yardımcısı Korgeneral Sergei Ivanovich Ogoltsov (Minsk'te Solomon Mikhoels'in öldürülmesine öncülük etti) tarafından imzalanan bir yanıt geldi.
MGB belgesinde, Shazar'ın Sovyetler Birliği'ne karşı "düşmanca bir tutuma" sahip olduğu ve ayrıca Sovyet vatandaşı olan erkek kardeşinin yakın zamanda "Sovyet karşıtı milliyetçi faaliyetler nedeniyle" on yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirtiliyordu.
Stalin'e rapor verdiler. Lider, İsraillilere elçi adaylığı konusunda "zorluklarla karşılaşıldığı" yönünde bir cevap verilmesini emretti. Shazar Moskova'ya gelmedi. Altmış üç yılında İsrail'in cumhurbaşkanı oldu.
Shmuel Elyashiv elçi olarak Moskova'ya geldi. 1945'ten itibaren Histadrut yönetim kurulu üyesiydi. İsrail'in kuruluşundan sonra İsrail Dışişleri Bakanlığı Doğu Avrupa Dairesi'nin müdürü oldu ve 1950'de elçi olarak Çekoslovakya ve Macaristan'a gönderildi.
31 Ağustos 1951'de Elyashiv, Yüksek Askeri Pedagoji Okulu'ndan mezun olan ve Kızıl Ordu komutanları için İleri Kimyasal Kurslarında ders veren ve All-Union Enstitüsü'nde Diyalektik Materyalizm Bölümü'ne başkanlık eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Efremovich Bogomolov'u ziyaret etti. L.M.'nin adını taşıyan Deri Endüstrisi. Kaganoviç.
Enstitüden Bogomolov Merkez Komite aygıtına alındı ve 1939'da genel sekreter olarak Halk Dışişleri Komiserliği'ne transfer edildi. Savaş sırasında Bogomolov, İngiltere'ye sığınan göçmen hükümetlerin Londra'daki büyükelçisiydi ve savaştan sonra Fransa'nın büyükelçisiydi. 1950 yılında bakan yardımcılığına atandı. Konuşmak yerine dinlemeyi tercih ediyordu.
İsrailli diplomat, Alexander Bogomolov'dan, Mısır'ın Süveyş Kanalı üzerinden İsrail'e yük taşıyan gemilere izin vermemesi konusunda İsrail'in Güvenlik Konseyi'ne yaptığı çağrıyı desteklemesini istedi. Elyaşiv şöyle hatırladı: "BM'deki Sovyet delegasyonunun İsrail'e karşı oy kullanmasına dair hiçbir durum yoktu. Bu kez Sovyet hükümetinin tutumunun değişmeyeceğini umuyoruz.”
1951'de Sovyet büyükelçiliklerinin Moskova ile yazışmalarında ilk kez Arap ülkelerini Amerikan emperyalizmine karşı destekleme önerileri ortaya çıktı. O zaman bile Suriye, en Amerikan karşıtı devlet olarak özel bir sempati uyandırdı.
4 Ekim'de Shmuel Elyashiv İsrail Dışişleri Bakanlığı'na telgraf çekti:
“Yahudi Yeni Yılı arifesinde ve iki bayramda sinagogu ziyaret ettik. Her zaman olduğu gibi büyük bir kalabalığın içinde çoğu genç olmak üzere binlerce ibadetçi var.
Etrafımızda bir gerilim atmosferi, yaklaşma korkusu, bireysel söz alışverişi girişimleri var. Bunlardan ikisi bize Yahudilerin durumu hakkında önemli bilgiler içeren notlar vermeyi başardı. Sinagogun içindeki casuslar her hareketimizi izliyordu.”
Ancak Yakov Malik, BM'de temsilci iken İsrailli meslektaşlarıyla kişisel ilişkilerini isteyerek sürdürdü ve Andrei Vyshinsky, İsrailli diplomatlarla nazik bir şekilde konuşmasına izin verdi.
6 Ocak 1952'de Dışişleri Bakanı Vyshinsky, Paris'teki Sovyet büyükelçiliğinde İsrailli meslektaşı Moshe Sharett'i kabul etti.
Charette Rusya'da doğdu. On üç yaşında Filistin'e getirildi. İstanbul'da okudu ve Birinci Dünya Savaşı sırasında Türk ordusunda teğmen olarak görev yaptı. Filistin'deki Yahudi pogromlarına karşı çıkan Yahudi polisinin örgütleyicisiydi.
Charette Arapça'yı akıcı bir şekilde konuşuyordu, Arap kültürünü biliyordu ve Arapları anlıyordu. Doğu diplomasisinin inceliklerini anlaması, Vyshinsky ile konuşmasına yardımcı oldu. Aynı zamanda bakan ender bilgiç biriydi, her şeyi hatırladı ve müzakereler sırasında her pozisyonu sonuna kadar savundu.
İki bakan uzun süre görüştü, Charette ayrıntılı bir rapor hazırladı.
İsrailli, kendisi için en önemli ve Sovyet diplomatı için en tatsız meseleyle başladı.
"Bay Vyshinsky'nin izniyle, konuşmalarımızda zaten dile getirilen bir sorunu açıklığa kavuşturmak istiyorum ve umarım sabrınızı kötüye kullanmam." Soru basit: Sovyet Yahudilerinin İsrail'e gelebileceği zaman gelecek mi?
Andrei Yanuaryevich hemen cevap vermek istedi, ancak Charette'in henüz bitirmediğini görünce bir kağıt ve kalem alıp yazmaya başladı.
Charette şöyle devam etti: "Sovyetler Birliği, İsrail'e geri dönen Yahudilerin bulunmadığı tek ülkedir." Bu bizim için çok üzücü ve endişe verici.” Mevcut duruma uyum sağlayamıyoruz. Yahudi halkının kaderi diğer halkların kaderinden farklıdır. Bütün halklar kendi topraklarında yaşar. Yahudiler topraklarından sürülerek dünyanın dört bir yanına dağıldılar. Onlar için ulusal kurtuluş anayurtlarına dönüşle başlamalıdır. Sovyetler Birliği'nin Yahudilerin tarihi yoluna neden engeller koyması gerektiğini anlamıyoruz?
Vyshinsky başını salladı, Charette'e sert bir şekilde baktı ve halkın tarihi yoluna ilişkin farklı bakış açılarının olabileceğini söyledi.
Charette, "Modern Yahudi tarihinin hangi yöne doğru ilerlediğine dair hiçbir şüphemiz yok" diye itiraz etti. “Yeryüzüne toz saçıldık ama bir araya gelmeyi başardık. Sovyetler Birliği devlet olmamıza yardım etti. Bu yardım tarihimizin tabletlerinden asla silinmeyecektir. Ancak bağımsızlığın kazanılmasıyla oluşumumuz tamamlanmadı. Ancak bu sürece yalnızca Sovyet Yahudileri katılmıyor. Son zamanlarda Moskova'daki elçimiz, yakın akrabaların ülkelerine geri gönderilmesi, yani aile üyeleri ülkemizde yaşayan Sovyetler Birliği vatandaşlarına İsrail'e seyahat için vize verilmesi konusunu Sayın Vyshinsky ile görüşme fırsatı buldu. En azından bu kısımda Sovyet Yahudilerinin İsrail'den izolasyonunun aşılması konusunda bir çözüm bulunacağını umabilir miyiz?
Vyshinsky zaman zaman notlarına bakarak cevap vermeye başladı. Sesinde zar zor bastırılmış bir öfke vardı. Sonra patladı.
Andrei Yanuarievich, "Sovyetler Birliği en zor anlarda İsrail'in yanında yer aldı" diye hatırladı. “Yanılmak isterdim ama gelecekte İsrail'i zor anların beklediği izlenimini ediniyorum. Böyle her durumda Sovyetler Birliği'nin desteğine kesinlikle güvenebilir. İsrail'in kendisi Sovyetler Birliği'ne nasıl davranıyor? Hangi durumlarda Sovyetler Birliği'ne yardım ediyor? Sonuçta eyaletlerarası ilişkilerde karşılık vermeden yardım istemek alışılmış bir şey değil. Bu seansta oturup size bakıyorum ve ne görüyorum? Sadece yardım etmiyorsunuz, hatta Sovyetler Birliği'ne karşı düşmanca bir tavır da alıyorsunuz. ABD ile çatışmanın sizin için kolay olmadığını biliyorum. Ekonomik olarak Amerikalılara bağımlısınız ve durumunuzun zorluklarını anlıyorum. Ama en azından oy vermekten kaçınamaz mıydınız? Amerika'nın tutumuna verdiğiniz destek beni ve yoldaşlarımı derinden üzdü. Kosta Rika veya Honduras'ın nasıl oy vereceği umurumuzda değil, İsrail mi?! İsrail'in Sovyetler Birliği'nin düşmanlarına tutarlı bir şekilde destek verdiğine inanıyoruz.
Charette, Vyshinsky'nin sözünü kesti:
“ABD'nin tutumunun aksine Belarus'un Güvenlik Konseyi adaylığına nasıl oy verdiğimizi çok iyi biliyorsunuz.
Bu açıklama yeni bir öfke patlamasına neden oldu.
Vyshinsky, "İsrail, Belarus'a oy vererek Sovyetler Birliği'ne değil, öncelikle kendisine karşı görevini yerine getirdi" dedi. “Bu, Amerikalılar tarafından ihlal edilen temel bir ilkeye uyma meselesiydi. İsrail, ABD gibi bir gücün dostluğuna nasıl güvenebilir? Amerikalılar ancak İsrail kullanılabildiği sürece yardım edecekler. Amerika Birleşik Devletleri her zaman yalnızca kendi bencil çıkarları doğrultusunda hareket eder. Hesapları değişecek ve bu soyguncular İsrail'i basitçe boğmaktan çekinmeyecekler. Ve böyle bir durumda İsrailliler hâlâ Sovyetler Birliği'nden yardım istemeye mi geliyor?! İsrail'in böyle bir yardıma hakkı yok! Bu resmi bir konuşma olsaydı, Sovyet politikasının özünü anlamadığınız için size bir açıklama yapmak zorunda olmadığımı söyleyerek kendimi sınırlandırarak konuyu burada bitirirdim. Ancak bu sadece resmi bir görüşme değil, her zaman kişisel sempati ve saygı duyduğum Charette ile yapılan bir görüşme. Size durumu açıklamaya hazırım.
Aslında elçiniz benimle aile birleşimi sorununu tartıştı. Ancak geçtiğimiz yıl altı ay boyunca hastaydım (kalp hastalığı) ve iş yapamadım. Ve şimdi bile kendimize dikkat etmeliyiz. Ama Paris'ten döndüğümde bu konuları ele alacağım. İster İsrail'de çocukları olan yaşlı insanlardan, ister İsrail'de ebeveynleri olan gençlerden bahsediyor olalım, insanların gereksiz yere acı çekmesine neden olacak bir neden yok. Ancak bu durumda sorun göç açısından farklı bir şekilde gündeme geliyor.
Konuşmayı kaydeden İsrailli diplomat, Vyshinsky'nin bu kelimeyi Ukrayna aksanıyla ve sürtünmeli "r" ile telaffuz ettiğini kaydetti.
Vyshinsky, "Göç hakkında konuşulacak bir şey yok" diye çıkıştı. — Sovyetler Birliği'nin siyasi sistemi buna izin vermiyor. Üstelik bu konuda bir sorun da mevcut değil. Sovyet Yahudileri diğer ülkelerdeki Yahudilerle karıştırılmamalıdır. Benim de çok sayıda Yahudi arkadaşım var ve hiçbiri İsrail'e ya da başka bir ülkeye göç etmeyi düşünmüyor. Ve bu şaşırtıcı değil. Sovyetler Birliği'ndeki Yahudiler tam bir eşitliğe sahiptir. Hayatın her alanında önemli mevkilerde bulunurlar. Sovyetler Birliği'nin en ünlü ve sevilen isimlerinden Lazar Kaganoviç'ten bahsetmek yeterli.
Andrei Yanuaryevich konuşmasını bitirdiğinde Charette hemen şunu söyledi:
"Sizin açınızdan kişisel güveninizi çok takdir ediyorum ve ben de tüm samimiyetimle konuşacağım."
Vyshinsky konuştuktan sonra rahatladı ve iyi bir ruh haline geri döndü. Bu yüzden Charette'in sözünü şu sözlerle kesti:
- Hiçbir ek durum size karşı kişisel tutumumu değiştiremez. Birkaç dakika önce biraz öfkelendim ve bundan gerçekten pişmanım. Unut gitsin.
Charette yumuşak bir sesle, "Bana neyi açıklamak istediğini çok iyi anlıyorum ve kendi adıma birkaç yorum yapmak için izin istiyorum," dedi. — Bağlı olduğumuz ilkeler gereği Belarus'a oy vermek elbette bizim görevimizdi. Ancak gerçek şu ki bu olay ABD ile ilişkilerimize önemli ölçüde zarar verdi. Ve Amerikan yardımına olan ekonomik bağımlılığımız göz önüne alındığında - bu arada, bu yardıma olan ihtiyacı anladığınızı duyduğuma sevindim - böyle bir karar elbette bizim için kolay olmadı. Ulus inşamızın ne kadar ABD'nin yardımına bağlı olduğunu anladınız mı bilmiyorum. Yalnızca yerel kaynakları kullanarak, halihazırda gelmiş olan ve ülkesine geri dönen yüz binlerce kişiyi ve hala gelecek olan yüz binlerce kişiyi barındırabilecek bir ekonomi yaratmamızın hiçbir yolu yok. Dış yardımın tek kaynağı Amerika'dır: yalnızca Amerikalı Yahudiler değil, aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri yönetimi de.
Vyshinsky, "Yaklaşımınızı anlıyorum" dedi, "ama dürüst olmak gerekirse bunu paylaşmıyorum." Ancak bu benim kişisel görüşüm ve bunu devletin temsilcileri olarak değil, aynı üniversitenin iki eski öğrencisi olarak konuşabiliriz. Şahsen ben sizin seçtiğiniz yolun bağımsızlığa değil, ekonomik ve siyasi köleliğe yol açtığına inanıyorum.
Charette, "Eğer 'köleleştirilme' korkusuyla Amerikan yardımını reddedersek," diye itiraz etti, "çok yakında var olmayacağız." Ve bu yalnızca ekonomik yardım meselesi değil. Çok fazla silaha ihtiyacımız var. Her tarafımız düşmanlarla çevrili. Ancak dış yardıma olan tüm ihtiyacımıza rağmen, Sovyetler Birliği'ne karşı herhangi bir saldırgan planlara yardım etmemeye kararlıyız. Sovyet basınının sürekli olarak ülkemizde inşa edildiği iddia edilen Amerikan üsleri hakkında, karanlık hedeflere ulaşmak için nasıl ABD'nin elinde bir araç olduğumuza dair kurgular yayınladığını biliyoruz, ancak bu yayınların hiçbir dayanağı yok.
Vyshinsky, "Senin hakkında asla böyle bir şey söylemedik" dedi.
“Yine de Sovyet basını bu tür bilgileri sürekli yayınlıyor.
Vyshinsky sessiz kaldı.
Charette diğer taraftan, "Uluslararası konumumuzda dengeyi korumak istiyoruz, ancak Sovyetler Birliği bize yardım etmiyor" dedi. — Amerikalı Yahudilerle bağlantılarımız sürekli artıyor ama Sovyet Yahudileriyle hiçbir temasımız yok. Sonuç olarak bu konuda avantajın Amerikan tarafında olduğu ortaya çıkıyor.
Vyshinsky bu sözlere şiddetle tepki gösterdi:
İsrail, Amerika'nın bu bağları yalnızca kendi çıkarları için desteklediğini nasıl anlamıyor? İsrail'e gelen Amerikalı Yahudiler Washington'un planlarını gerçekleştirmenin aracıdır!
— Amerikalı Yahudilerin İsrail'e geri dönmesini kastetmedim, sayıları çok az. İsrail'i ziyaret eden Amerikalı Yahudilerden bahsediyoruz. Ve onları ziyaret edebiliriz.
Vyshinsky ustaca kıkırdayarak, "Bu farklı bir konu," dedi. - Bu turizm. Gerçekten de Sovyetler Birliği'nde turizm fon eksikliğinden muzdariptir; devlet savaş sonrası yeniden yapılanma ile meşguldür ve turizmin gelişmesi için bedava paraya sahip değildir. Ancak zaman geçecek ve durum değişecek.
Charette konuşmanın çıkmaza girdiğini fark etti. Tek bir adım bile ilerleyemedi.
— Tüm bu noktaları noktalamak ve bu konudaki konumumuzu netleştirmek için bir gün Stalin'le görüşmek istiyoruz.
Vyshinsky, liderin bir şeyler bilmediği varsayımını reddederek, "Stalin yoldaş bu sorunu çok iyi anlıyor" dedi.
Charette yine de Yahudi göçüne bir kez daha veda etmeye çalıştı:
— Pek çok Sovyet Yahudisinin kendilerini Sovyet sisteminin etinden ve kanından biri olarak gördüğü ve Sovyetler Birliği'nden ayrılmayı bile düşünmediği bizim için açık. Ancak belki kendilerine böyle bir fırsat verilse İsrail'e geri dönmeyi seçecek birçok kişi vardır.
Vyshinsky bir kez daha tekrarladı:
- Kimse böyle bir arzuyu dile getirmiyor.
Charette, "Çünkü bunun hiçbir yolu yok" diye hatırlattı.
Vyshinsky sakin bir tavırla, "Kimse vize başvurusu yapmıyor" dedi, "ve ayrılmak isteyen kimseyi de bilmiyoruz." Yahudiler Sovyet toplumunun bir parçası olduğu için Sovyetler Birliği'nden ayrılma arzusu hiçbir şekilde ortaya çıkamıyor. Gelip baksaydın, kendi gözlerinle görürdün.
Vyshinsky bunu laf olsun diye söyledi. Ama Charette onun sözüne inandı:
— Genel olarak konuşursak, Sovyetler Birliği'ne gelmek için izin istemek istiyorum.
Vyshinsky gereksiz bir şey söylediğini fark ederek utandı, ancak hemen kendini düzeltti ve şöyle dedi:
- Seni gördüğüme her zaman sevindim.
Bu resmi bir davet olarak kabul edilemez. Ancak bakanlar oldukça dostane bir şekilde ayrıldılar.
Moskova'daki İsrail misyonu da görüşmenin kaydını aldı.
1 Şubat'ta İsrail'in Sovyetler Birliği elçisi Elyashiv, açıkça Shertok'a fikrini dile getirdi:
“Vyshinsky ile yaptığınız konuşmanın içeriğini dikkatle okudum...
Bana öyle geliyor ki bu toplantıya yalnız gitmemeniz sizin açınızdan bir hataydı. Vyshinsky tek başına geldi ve bu onların geleneklerine hiç uygun değildi. Yani, sizinle özgürce sohbet etmeye hazırdı ve belki de konuşmaya katılımı kendisi için belirsiz olan bir yabancının ortaya çıkışı onu daha da sinirlendirdi ve aynı zamanda halka açık bir izleyici kitlesi sağladı. konuşma.
Siz meraklı bakışlar olmadan karşı karşıya otururken Vyshinsky'nin öfkesini kaybettiğini hayal etmek benim için çok zor..."
Elyaşiv, İsrail heyetinin BM Genel Kurulu'ndaki davranışından utandığını yazdı. "Bağlantısızlık çizgisinden ciddi bir sapmanın yaşandığına" inanıyordu.
Moskova'daki elçi bakanına şunu savundu:
“Eğer SSCB'den geri dönüş alanında ciddi bir şey almayı bekliyorsak ve Sovyet Yahudileri sorunu bizim için gerçekten bu kadar önemliyse, bu sorunun çözümünün bağlı olduğu tarafın çıkarlarını dikkate almalıyız.
Burada tüm gerçeğe aykırı bir çözüm istediğimizi unutmamalıyız. Temel olarak, hermetik olarak kapatılmış sınırların katı uygulamasıyla çelişiyor. Kendi açımızdan onların gözlerine onlara düşman olan kampın ayrılmaz bir parçası olarak bakarsak, kendi fikirlerine karşı çıkacaklarını ummak için en ufak bir nedenimiz yok...
Sonuçta bu oturumda bile Ruslar Araplarla flört etmelerine rağmen bize karşı bir adım atmadılar ve bizim meselemizde Arap ülkeleriyle oy kullanmadılar...
Kesin bir sonuca varıyorum: Sovyet Yahudileri politikamızı ilgilendiren her şeye karşı son derece duyarlıdırlar, İsrail'in kendi anavatanlarının düşmanlarıyla aynı kampa girmesinden gerçekten çok korkuyorlar. Bu insanlar anayurtlarına diğer ülkelerdeki Yahudilerin bağlılığından daha az bağlı değiller...
İsrail'in Sovyetler Birliği'nin gözünde düşman olarak görünmemesi için dua ediyorlar, her hareketimizden, her oyunumuzdan korkuyorlar, gazetede bizim bazılarımızla ilgili bir makale veya duyuru gördüklerinde iki kat, üç kat acı çekiyorlar. Dostça olmayan eylemler...
Burada elbette şu şekilde cevap verilebilir: Diaspora Yahudileri İsrail politikalarından sorumlu değildir ve İsrail politikalarını kendi ihtiyaçları ve çıkarları doğrultusunda belirlemektedir. Ancak sorunun bu şekilde formüle edilmesi, başka yerlere uygulandığında bile dogmatizm kokuyor, bulunduğum ülkeye uygulandığında ise hayattan kopmuş oluyor. Burada başka herhangi bir yerde olduğundan tamamen farklı duygusal ve rasyonel kategoriler işliyor..."
23 Şubat 1952'de SSCB Dışişleri Birinci Bakan Yardımcısı Gromyko lidere bir not gönderdi:
“Yoldaş Stalin I.V.
8 Aralık 1951'de İsrail'in SSCB elçisi Elyashiv, hükümeti adına SSCB Dışişleri Bakanlığı'na bir açıklama yaptı: İsrail hükümeti Sovyet hükümetine Yahudilerin SSCB'den ayrılmasına izin verilmesi sorununu gündeme getirdi. İsrail için...
İsrail hükümetinin, Yahudilerin SSCB'den İsrail'e gitmesi sorununu çeşitli şekillerde defalarca gündeme getirdiği göz önüne alındığında, SSCB Dışişleri Bakanlığı, SSCB'nin İsrail elçisi Yoldaş Ershov'a konunun özüne ilişkin bir cevap vermesi talimatını vermenin uygun olduğunu düşünüyor. Bu konuyu İsrail Dışişleri Bakanı Sharett'e ilettim.
Bu yanıtta Yoldaş Ershov, İsrail hükümetinin 8 Aralık 1951 tarihli açıklamasında yer alan bu sorunun formülasyonunun esasen SSCB'nin iç işlerine bir müdahale olduğunu belirtmeli ve aynı zamanda SSCB'deki mevcut prosedürü de açıklamalıdır. tüm Sovyet vatandaşları için SSCB'den ayrılmak için mevcut mevzuat oluşturuldu.
Yoldaş Ershov, Charette'e başka bir konuyla bağlantılı olarak İsrail Dışişleri Bakanlığı'na yapacağı bir sonraki ziyarette bu cevabı vermeli...”
Vyshinsky sözünü tuttu. Charette ile yaptığı görüşmenin ardından asistanı Boris Podtserob'a aile birleşimiyle ilgili neler olduğunu çözmesi talimatını verdi.
6 Nisan'da, konsolosluk dairesi başkanları ve Yakın ve Orta Doğu ülkeleri Dairesi başkanları, Bakan Vyshinsky'ye Başbakan Yardımcısı Molotov için hazırlanan "SSCB vatandaşlarının daimi ikamet için İsrail'e ayrılması hakkında" bir taslak sertifika sundu:
“SSCB Yahudi vatandaşlarının daimi ikamet için İsrail'e gitmesine müdahale edilmemesi talimatı uyarınca şunları bildiriyorum.
1. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne göre, 1952 yılında SSCB vatandaşları polise, daimi ikamet için İsrail'e gitme izni isteyen 6 başvuruda bulundu. Bu açıklamalara ilişkin henüz bir karar alınmadı. Bolşeviklerin Tüm Birlik Komünist Partisi Merkez Komitesi bünyesindeki Seyahat Komisyonuna nakledilmek üzere Ana Polis Departmanı tarafından davalar hazırlanıyor.
Önceki yıllara ait aşağıdaki veriler mevcuttur:
1948 - 6 başvuru yapıldı, 2 izin verildi.
1949 - 20 başvuru yapıldı, 4 izin verildi.
1950 - 25 başvuru yapıldı, izin verilmedi.
1951 - 14 başvuru yapıldı, 4 izin verildi.
2. Bu yıl daimi ikamet için İsrail'e gitmelerine izin verilmesi talebiyle başvuruda bulunan vatandaşların vakalarına aşina olmak, bu taleplerin karşılanabileceğini gösterdi.
Kalıcı ikamet için SSCB'den İsrail'e gitmek üzere başvuruda bulunan 6 SSCB vatandaşının tümü, 52 ila 77 yaşları arasındaki Yahudilerdir ve İsrail'de bulunan ve ebeveynlerini kabul etmeye hazır olan çocuklarının yanına gitmek için izin istiyorlar. onların bağımlıları olarak.
SSCB Dışişleri Bakanlığı, SSCB Devlet Güvenlik Bakanlığı'nın (Yoldaş Ignatiev), SSCB Polis Ana Müdürlüğü'nün (Yoldaş Leontyev) ve Bolşevikler Tüm Birlik Komünist Partisi Merkez Komitesi'ne bağlı Seyahat Komisyonu'nun olduğuna inanıyor. (Yoldaş Savchenko) adı geçen kişilerin daimi ikamet için İsrail'e seyahat etmelerine izin verilmesi yönünde talimat verilmelidir.
3. Yahudilerin 1951'de İsrail'e gitmek üzere yaptıkları ve olumsuz kararların verildiği başvurularla ilgili olarak, Bolşevikler Tüm Birlik Komünist Partisi Merkez Komitesi bünyesindeki Çıkış Komisyonuna bu vakaları yeniden değerlendirme talimatı verilmesinin uygun olduğunu düşünüyorum. ve eğer özel bir engel yoksa İsrail'e çıkışa izin verin..."
Vyshinsky, Charette'e hiçbir Sovyet Yahudisinin İsrail'e gitmek istemediğini söylediğinde gerçeklerden çok uzak değildi. Neredeyse hiç kimse bunu düşünmedi. Herkes böyle bir talebin sadece işlerini değil özgürlüklerini de kaybetme anlamına geldiğini anlamıştı.
1 Mart 1952'de iki ülke arasında bir ticaret anlaşması imzalandı: İsrail, Sovyetler Birliği'ne elli ton muz ve otuz bin kutu portakal tedarik edecekti. 19 Mayıs'ta bunu başka bir anlaşma izledi: İsrail elli bin kutu portakal satıyor ve petrol ürünleri alıyor.
12 Mayıs'ta İsrail elçisi Ershov, geçen yıla ait siyasi bir raporu Moskova'ya gönderdi. Son bölümde şunlar belirtildi:
“1951, İsrail'in hem ekonomide hem de iç ve dış politikada bağımsızlığını kaybettiği yıldı.
İsrail hükümetinin Amerikan kredileri ve yatırımları almaya dayalı ekonomi politikası, ülkeyi felakete sürüklüyor, iktidar çevrelerinin çıkış yolunu Amerika'nın İsrail'i işgalinde görüyor...
İsrail hükümetinin Sovyetler Birliği'ne karşı tutumu daha düşmanca bir hal aldı...
Yukarıdakilere dayanarak İsrail'e karşı tutumumuz konusunda aşağıdaki faktörleri dikkate almamız tavsiye edilir:
1) BM ve organları tarafından ele alınan konularda İsrail'e verilen tüm siyasi desteğin durdurulması.
2) Yahudilerin halk demokrasilerinden İsrail'e göçünün durdurulması, çünkü bu göç İsrail'in potansiyel yeteneklerini güçlendiriyor..."
3 Mayıs 1952'de İsrail hükümeti Dışişleri Bakanlığı'nı Kudüs'e taşımaya karar verdi. Aslında bu hareket daha sonra gerçekleşti.
Yirmi yedi Haziran'da Vyshinsky, Sovyet misyonuna telgraf çekti:
“İsrail hükümetinin başkenti Kudüs'e taşıma tedbirlerine ABD, İngiltere, Fransa ve İsrail'deki diğer ülkelerin temsilcilerinin tepkisini yakından izlemeniz ve bizi bu konuda derhal bilgilendirmeniz gerekiyor.
Bu konudaki olası konumumuz hakkındaki görüşlerinizi bize bildirin.”
10 Temmuz'da Maslahatgüzar Alexander Nikitich Abramov Moskova'ya telgraf çekti:
“Yahudiler tarafından barbarca İsrail'den sürülen 800 binden fazla Arap mültecinin hâlâ sefil yaşamlarını sürdürdüğü her zaman akılda tutulmalıdır.
Kudüs şehrini İsrail'in başkenti olarak tanımamız, Arap ülkeleri ile bazı Müslüman ve Katolik ülkelerin bize karşı tutumunu daha da kötüleştirecektir...
Misyonumuz Kudüs'e taşınmamalı...
İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Kudüs'e taşınmasını ABD, İngiltere, Fransa ve diğer ülkelerin diplomatik misyonları izliyorsa, o zaman bizim hareketimizi İsrail üzerindeki baskı önlemlerinden biri olarak kullanarak misyonumuzun taşınması konusu ayrıca tartışılmalıdır. İsrail hükümeti..."
Savaştan sonra Alexander Nikitich Abramov Finlandiya elçisi, İsveç büyükelçisi oldu ve 1952'de danışman olarak İsrail'e gönderildi.
 
Amerikan büyükelçisinden geri dönmemesi istendi
Yaz aylarında, komşu Mısır'da, tüm bölge için geniş kapsamlı sonuçlar doğuran olaylar meydana geldi. Genç subaylar kraliyet rejimine isyan etti.
Ocak 1952'de Kahire'de subaylar kulübünün liderliği için seçimler yapıldı. Devlet aygıtındaki yolsuzluğa son verilmesi çağrısında bulunan görevlileri seçtiler. Kral Faruk seçimlerden memnun değildi. Kulübün kasa kasasına el koydu ve ardından tamamen kapatılmasını emretti. Bu durum isyan eden memurları kızdırdı.
Hemen Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa'nın büyükelçilikleriyle temasa geçtiler. Daha sonra Süveyş Kanalı bölgesine konuşlanan İngiliz birliklerinin müdahalesinden korktuklarını iddia ettiler. İngilizlerden, krala sadık Mısır tank birliğinin Kahire'ye doğru ilerlemesini engellemelerini istediler. İngilizler müdahale etmedi.
Yirmi altı elli iki Temmuz'da Mısır Kralı Faruk tahttan çekildi ve ülkeden kovuldu.
İsrail, yeni liderlerle iyi geçinmenin ve barışı tesis etmenin mümkün olacağını umarak kralın devrilmesini olumlu değerlendirdi.
10 Ağustos'ta Knesset'te konuşan Başbakan David Ben-Gurion, yeni Mısır hükümetini övdü ve Yahudi devletinin Mısır'la tartışmak için hiçbir nedeni olmadığını söyledi: "İsrail ile Mısır arasındaki işbirliği, Mısır'ın siyasi ve sosyal zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı olacaktır. onunla kavga ediyor."
Kelimenin tam anlamıyla bir hafta sonra, 18 Ağustos'ta Ben-Gurion, Mısır devriminin liderlerinden biri olan Tümgeneral Muhammed Naguib'le olumlu bir konuşma yaptı ve şunları söyledi: "Daha önce ve şimdi hiçbir siyasi, ekonomik veya ekonomik temel yok. Ülkelerimiz arasındaki toprak çatışması.”
Bu, gizli ya da açık, açık bir diyalog davetiydi.
General Necib, Mısır Başbakanılık görevlerini üstlendi. Cemal Abd-al Nasser, Başbakan Yardımcılığı ve İçişleri Bakanı görevlerini aldı. Kasım 1954'te Necib'in yerine geçerek hükümetin başına geçti ve başkan vekili oldu. Elli altı yılında silahlı kuvvetlerin başkanı ve başkomutanı olarak onaylandı. Başbakanlık makamı kaldırıldı. Nasır tüm gücü elinde topladı ve kimseyle paylaşmak istemedi. Altmış dörtte kendine daha çok güvenerek yeniden hükümet başkanlığı görevini yarattı.
26 Ağustos'ta BM'deki Sovyet misyonunda Yakov Malik, İsrail misyonundan meslektaşı Gideon Rafael'i kabul etti.
Malik küçümseyerek, "Araplar, Dışişleri Bakanlığı'nın Kudüs'e devredilmesi konusunda büyük bir yaygara kopardı" dedi. - Peki onlara kim dikkat ediyor? Amerikalı dostlarınızın neden iç işlerinize karışıp, Dışişleri Bakanlığınızın Kudüs'e taşınmasına karşı çıktıkları açık değil mi?.. - Malik İsrailliye şunları söyledi: - Bizim açımızdan bunun nerede veya nerede olacağına karar verme hakkı yalnızca İsrail hükümetinindir. o bakanlık yer alacak. Ne BM'nin ne de diğer ülke hükümetlerinin buna müdahale etme hakkı yoktur.
Rafael sordu:
- Yani önümüzdeki oturumda Kudüs sorununu tartışmak konusunda ısrar etmeyeceğinizi varsayabiliriz?
"Aynen öyle" diye yanıtladı Malik. "Filistin ya da Kudüs sorunlarını tartışmakla ilgilenmiyoruz...
Sovyet temsilcisi İsrail'in yeni Mısır hükümetine karşı tutumuyla ilgileniyordu.
— Başbakanınızın Knesset kürsüsünden Naguib'e hitaben yaptığı konuşmanın anlamı nedir? - Malik'e sordu. - Bu askeri diktatörle gerçekten anlaşmaya varmayı mı umuyorsunuz?
Raphael diplomatik bir tavırla, "Başbakan'ın çağrısının başarılı olma ihtimalinin olup olmadığına cevap veremem" dedi. — Hala Mısırlıların cevabını bekliyoruz. Barış içinde yaşamaya hazır olmamız gereken rejimleri seçme hakkına sahip olduğumuza inanmıyoruz...
Bunun ardından İsrail temsilcisi Süveyş sorununa geçti. Mısır, Güvenlik Konseyi'nin 1 Eylül tarihli kararına rağmen İsrail'e yük taşıyan gemilerin geçişine hâlâ izin vermiyordu. Malik, Rafael'in sözünü kesti:
- Ne, gerçekten ilerleme yok mu? İsrail'e mal tesliminde herhangi bir boşluk bulamadınız mı?
Rafael, Mısır'ın İsrail gemilerinin kanaldan geçişini yasaklayan talimatlarını iptal etmediğini açıkladı...
Malik, Sovyetler Birliği'nin her türlü deniz ablukasına karşı olduğunu ve Süveyş Kanalı bölgesinde böyle bir ablukayı kabul etmediğini söyledi...
Gideon Rafael geçen yıl Güvenlik Konseyi'nde yapılan tartışmayı hatırladı ve Malik'in yardımcısı Semyon Tsarapkin'in adını verdi. Yakov Malik ironik bir sözle İsraillinin sözünü kesti:
- Zavallı Tsarapkin, Filistin sorunu olmadan nasıl yaşayabilir? Kendini suyun içindeki bir balık gibi hissetti.
İki gün sonra Tsarapkin'in başka bir işe transfer edildiği ve BM'ye dönmeyeceği yönünde bir mesaj geldi.
19 Ekim 1952'de SSCB'nin İsrail Maslahatgüzarı Alexander Abramov Moskova'ya şunları yazdı:
“Son zamanlarda İsrail hükümeti SSCB'ye karşı tavrını keskin bir şekilde değiştirdi. Bu, Başbakan Ben-Gurion ve Dışişleri Bakanı Charette'in açıkça düşmanca konuşmalarında, basının SSCB'ye karşı ilham verici konuşmalarında, partimizin başkanı Sovyet hükümetine karşı iftira niteliğinde kitaplar ve kurgu dolu makalelerde ifade ediliyor...
Elçinin gelişini bir süreliğine ertelemek, üstelik İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın resmi talebi üzerine misyonu büyükelçiliğe dönüştürmek daha iyi olmaz mı?.."
9 Kasım 1952'de İsrail Devlet Başkanı Chaim Weizmann öldü. Doğduğu Rusya'ya içtenlikle bağlıydı. Babası Yevzor Khaimovich, Pinsk'te bir kereste rafting ofisinde çalışıyordu. Chaim Weizmann'ın kız ve erkek kardeşleri çoğunlukla Filistin'e gitti. Ancak Sovyetler Birliği'nde kalan akrabaların kaderi trajikti.
Yirmili yıllarda Yahudi İşçileri Toprak Örgütü Derneği'nin merkez yönetim kurulu başkan yardımcısı olan kardeşi Samuil Evzorovich Weizmann, 1939'da bir İngiliz casusu olarak vuruldu.
1949'da güvenlik görevlileri, kız kardeşi Maria Weizmann'ın kocası Vasily Mihayloviç Savitsky'yi tutukladı. Savitsky, Kömür Endüstrisi Bakanlığı'nın tüm Birlik ofisi “Soyuzshakhtoosushhenie”de mühendis olarak çalıştı.
Talihsizlikler genellikle ailesini rahatsız etti. Chaim Weizmann'ın oğlu İngiliz Hava Kuvvetlerinde görev yaptı ve savaş sırasında öldü. Weizmann ölümünü ciddiye aldı...
Chaim Weizmann'ın vefatından sonra, 10 Şubat 1953'te Gosstrakh doktoru olan kız kardeşi Moskova'da tutuklandı.
Maria Weizmann, Birinci Dünya Savaşı'ndan önce İsviçre'deki bir üniversiteden mezun oldu, Rusya'ya döndü ve tüm savaşı Güneybatı Cephesi'ndeki epidemiyolojik bir müfrezede doktor olarak geçirdi. 1926'da akrabalarını görmek için birkaç aylığına Filistin'e gitti (annesi özellikle gelmesini istedi) ve döndükten sonra sıradan bir doktor olarak çalışmaya devam etti; emekli olduktan sonra bile çalıştı.
Gizliliği kaldırılan devlet güvenlik belgeleri, Weizmann'ın kız kardeşinin birkaç yıl boyunca takip edildiğini gösteriyor. Devlet Güvenlik Bakanlığı'nın 7 Ocak'ta Malenkov'a bildirdiği üzere daireye dinleme ekipmanı yerleştirildi ve etrafı ajanlar tarafından kuşatıldı. Belgelerden merhum İsrail cumhurbaşkanının kız kardeşinin siyasetten son derece uzak olduğu anlaşılıyor. Ancak Malenkov tutuklanmasına izin verdi.
Devlet Güvenlik Bakan Yardımcısı Ogoltsov tarafından onaylanan tutuklama emri, onun ana suçunu şöyle adlandırıyordu: "Weizmann, İsrail'e taşınarak Anavatan'a ihanet etme planı yapıyor." Gerçekte, savaştan önce bile akrabalarını ziyarete gittiğinde Filistin'de kalmak için her türlü fırsata sahipti, ancak anavatanına geri döndü. Rusya'ya olan sevgisinin ona pahalıya mal olduğu an geldi.
Sorgulamalar sırasında Maria Weizmann suçlarını itiraf etti: yabancı radyo dinledi ve Yahudi devletine sempati duydu. Stalin'in ölmesini isteyen Sovyet Yahudilerinin düşmanca faaliyetleri hakkında ifade vermesi gerekiyordu. Weizmann'ın kız kardeşi, İsrail'in talimatları doğrultusunda hareket ettiklerine dair ifade vermek zorunda kaldı.
Sovyet politikasındaki değişikliklerden yalnızca Arap devletlerinin başkentleri memnundu.
1952 sonbaharında Moskova'daki Arap diplomatlar, Sovyet basınının İsrail konusundaki "ayık tutumundan" memnuniyetle bahsettiler.
20 Kasım'da Çekoslovakya Komünist Partisi Merkez Komitesi eski Genel Sekreteri Rudolf Slansky'nin doğası gereği açıkça Yahudi karşıtı olan duruşması Prag'da başladı. Savaş sırasında Slansky, partizan hareketinin Çekoslovak karargâhına liderlik etti ve kırk dörtte Slovakya'da ayaklanmayı başlatanlardan biriydi.
On dört sanıktan on biri Yahudiydi. Sanıklardan biri olan Çekoslovakya'nın eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Arthur London, soruşturma sırasında soruşturmacının yeni bir kişiden bahsedildiğinde onun Yahudi olup olmadığını belirtmesini istediğini hatırlattı. Protokolü yeniden yazarken araştırmacı "Yahudi" kelimesini "Siyonist" ile değiştirdi:
— Demokratik bir cumhuriyetin devlet güvenlik aygıtında görev yapıyoruz. "Yahudi" kelimesi (Çekçe'de "Yahudi" kelimesi bu şekilde telaffuz edilir) saldırgandır. Şair “Siyonist” yazıyor.
Arthur London okuma yazma bilmeyen araştırmacıya "Siyonist"in etnik değil siyasi bir terim olduğunu açıkladı. Araştırmacı bunun doğru olmadığını söyledi:
"Bana bunu yazmamı söylediler." Sovyetler Birliği'nde “Yahudi” kelimesi de yasaktır. "Siyonist" diyor...
Siyonizm duruşmadaki ana suçlamalardan biriydi. Duruşmada başsavcı şunları söyledi:
— Siyonizm, dünya emperyalizminin en gerici, militan ve insan düşmanı çevrelerinin sadık bir hizmetkarı haline geldi. Siyonizm'e dahil olmak, insanlığa karşı işlenen en ağır suçlardan biri olarak görülmelidir.
Buradaki zorluk, ülkeyi, ABD'nin kör bir aracı olan İsrail'in, ajanları Yahudilerin her yere sızmış olması nedeniyle yeni ve korkunç bir tehlike oluşturduğuna ikna etmekti.
İsrail'de Prag sürecine dehşet ve öfkeyle tepki gösterildi. Siyonizm, Yahudilerin Filistin'e iade edilmesi fikridir. Bu, bir Yahudinin bir Yahudi devletinde yaşama arzusunun "insanlığa karşı en büyük suç" olduğu anlamına mı geliyor?
23 Aralık'ta İsrail Dışişleri Bakanlığı dış misyonlarına şu talimatı verdi: "Temel nezaket kurallarının dışına çıkmadan, Çekoslovakya temsilcileriyle konuşmaktan kaçınmalısınız."
On bir sanığa idam, üç sanığa ise müebbet hapis cezası verildi. 3 Aralık 1952'de ceza infaz edildi. İdam edilenlerin cesetleri yakıldı. Sovyet Devlet Güvenlik Bakanlığı'ndan memurlar olan danışmanlar, külleri bir patates çuvalında topladılar, Prag'dan ayrıldılar ve doğrudan yola döktüler.
Ülkenin başkanı Klement Gottwald kamuoyuna şunları söyledi:
“Devlet karşıtı komplo merkezinin soruşturması ve duruşması sırasında, ihanet ve casusluğun Komünist Partiye sızmasını sağlayan yeni bir kanal keşfedildi. Bu Siyonizmdir.
Artık Siyonizm kelimesi kesinlikle Yahudilerin Filistin'e gitme arzusu anlamına gelmiyordu. Siyonizm tamamen farklı bir şey anlamına geliyordu; Nazilerin "dünya Yahudiliği" dediği şey. Sosyalist Çekoslovakya'nın liderinin sözleri, herhangi bir Yahudi'nin Siyonist ve dolayısıyla hain ve casus olarak adlandırılabileceği anlamına geliyordu.
Bu sözler kulağa özellikle kaygı verici geliyordu, çünkü önceki gün Stalin, Merkez Komite Başkanlığı toplantısında hemen hemen aynı şeyi ve aynı terimlerle söylemişti. Bu, uygulanmasının tüm sosyalist ülkelere emanet edildiği politikasıydı.
Büyük Vatanseverlik Savaşı sırasında bile, Yugoslav lider Josip Broz Tito'nun silah arkadaşlarından Milovan Djilas, özel bir güvenin göstergesi olarak, Politbüro'nun akşam yemeği yediği Stalin'in kulübesine götürüldü.
Djilas, Stalin'in kulübesindeki pek çok şey yüzünden kafası karışmıştı. Ve herkesin çok fazla içki içmeye zorlanması ve Sovyet liderliğinin tamamen eğitimsiz olması. Djilas, anılarında, Stalin'in kulübesinde kendisinin ve Molotov'un nasıl aynı anda tuvalete gittiklerini tiksinerek yazdı. Molotov daha yürürken pantolonunun düğmelerini çözmeye başladı ve eylemleri hakkında yorum yaptı:
- Yüklemeden önce boşaltma diye buna denir!
Djilas bir köyden geliyordu, partizan hareketinde yer alıyordu, kısacası sarayın parke zemininde büyümemişti ama ahlakın bu kadar basit olması onu çok utandırıyordu.
Akşam yemeği sırasında Stalin ayağa kalktı, sanki bir kavgaya ya da yumruk yumruğa kavgaya hazırlanıyormuş gibi pantolonunu çekti ve neredeyse coşkuyla haykırdı:
"Savaş yakında bitecek, on beş ila yirmi yıl içinde iyileşeceğiz ve sonra tekrar!"
Stalin'in propagandası başarılı oldu.
Korgeneral Vasily İvanoviç, "Ruhumuzun gücü, Sovyet halkının Büyük Vatanseverlik Savaşı'ndaki zaferi ve ülke liderliğinin kozmopolitizmle mücadelede başarıyla izlediği yol sonucunda ortaya çıkan vatansever ideolojinin etkisi altında yaratıldı" diye hatırlıyor Korgeneral Vasily İvanoviç Makarov, daha sonra bir askeri okulda öğrenciydi ve Genelkurmay dairelerinden birinin başkanlığına yükseldi. “Oldukça militandık.” En derin içsel arzularımızın şu formülle ifade edilmesi boşuna değil: "Küçük, muzaffer bir savaşa ihtiyacımız var."
Gizliliği kaldırılmış Sovyet istihbarat materyalleri, istihbarat servislerinin yaklaşan bir savaş fikri üzerinde çalıştığını gösteriyor.
Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Komitesi Başkanı Valerian Zorin, 8 Şubat 1952'de Stalin'e şunları bildirdi:
“Sovyetler Birliği'ne karşı savaş hazırlıklarını hızlandırmak ve bununla bağlantılı olarak Batı Avrupa ülkelerinin ekonomilerini askeri temele aktarmanın yanı sıra saldırgan bir bloğun silahlı kuvvetlerini oluşturmaya zorlamak amacıyla Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Atlantik İttifakı'nın yönetim organlarında radikal bir yeniden yapılanmayı başardı.
Bu yeniden yapılanma, savaşa hazırlık planlarının pratikte uygulanmasıyla ilgilenen kalıcı organların oluşturulmasını sağladı...”
Bu tür mesajlara kasıtlı dezenformasyon denilebilir. Ancak istihbarat görevlilerinin kişisel inisiyatifiyle gerçekleştirilmedi. Lider durumu bu şekilde değerlendirdi ve Bilgi Komitesi'nden analistler onun fikirlerini "gerçeklerle" doğruladılar.
5 Haziran'da Zorin, Stalin'e Bilgi Komitesi'nden benzer bir mesaj daha gönderdi:
“Akdeniz'deki Sovyet karşıtı köprübaşını güçlendirmek için ABD liderlik çevreleri şu anda Orta Doğu komutanlığının yanı sıra İtalya ve diğer Akdeniz ülkelerinin de dahil olduğu Yugoslavya, Yunanistan ve Türkiye'den oluşan bir askeri-politik blok oluşturmaya çalışıyor. Avusturya da katılabilir... »
Haziran 1952'de yeni büyükelçi George F. Kennan Moskova'ya geldi. Truman mükemmel bir seçim yaptığına inanıyordu; Kennan Rusça konuşuyordu ve zaten Sovyetler Birliği'ne gitmişti.
Kennan, Stalin'le bir toplantıya güveniyordu. Ancak kısa sürede kendisine düşman bir devletin temsilcisi muamelesi yapıldığına ikna oldu.
Moskova'yı gri ve donuk buldu. Devlet güvenlik görevlilerinin onu her yerde takip etmesi gerçeğini daha da az sevdi. Eylül ortasında NATO Konseyi'nin toplanacağı Londra'ya uçtu. Batı Berlin havaalanında gazetecilerden biri Moskova'da nasıl yaşadığını sordu.
Kennan dürüstçe, "Savaş sırasında Nazi Almanyası'nda tutuklu kaldım" diye yanıtladı. - Moskova'da bize, Almanların enternelere davrandığı gibi davranıyorlar. Tek farkımız, Moskova'da evden çıkıp sokaklarda koruma altında yürüyebiliyor olmamız.
Sözleri dikkatlerden kaçmadı. Pravda'da sert bir azarlama ortaya çıktı. 2 Ekim'de Amerikan maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ve büyükelçinin istenmeyen kişi ilan edildiği bildirildi. Ailesini almak için geri dönmesine bile izin verilmedi.
Amerikan büyükelçiliğinde neredeyse hiç diplomat kalmadı. Sovyet Büyükelçisi Panyuşkin de Moskova'ya döndü. Diplomatik ilişkilerin tamamen kesilmesini bekliyorlardı.
Moskova ABD'ye karşı ciddi suçlamalarda bulunmaya hazırlanıyordu. Sadece Sovyetler Birliği'nin iç işlerine karışmak değil, aynı zamanda Stalin'e ve ülkenin diğer liderlerine karşı terör eylemleri hazırlamak da.
Stalin'in eski güvenlik şefi Korgeneral Nikolai Sidorovich Vlasik görevden alınarak tutuklandı ve Amerikan casusu olarak adlandırılan kişilerle bağlantısı olmakla suçlandı.
Stalin, Devlet Güvenlik Bakanlığı'nın raporlarını okudu çünkü insanların gerçekte ne düşündüğünü bilmek istiyordu. İnsanların savaşın sona ermesine dair büyük umutları olduğunu biliyordu: Tatmin edici bir yaşam, liberalleşme ve barışın özlemini çekiyorlardı. Köylüler kollektif çiftliklerin feshedileceğini umuyorlardı. Bu söylentiler tüm ülkeye yayıldı.
Beklentiler karşılanmadı ve hayal kırıklığı yaşandı. Devlet güvenlik aygıtı ülkedeki durumdan kimin memnun olmadığını tespit etti. Bunların Batı'yı ziyaret etmiş ve en azından Batı yaşamına bir göz atmış kişiler olduğu, yani Almanların zorunlu çalışmaya götürdüğü eski Kızıl Ordu askerleri ve subayları ve eski savaş esirleri olduğu ortaya çıktı.
Kırk altı yılın sonunda kıtlık başladı. 16 Eylül 1946'da kuraklık ve mahsul kıtlığı nedeniyle karneyle satılan malların fiyatları artırıldı. Bu öfkeye neden oldu. Pek çok kişi ülkenin yeni bir savaşa hazırlandığını düşünüyordu. Yirmi yedi Eylül'de "Ekmek Harcamalarında Tasarruf Hakkında" yeni bir kararname çıkarıldı - yemek kartı alan vatandaşların kategorileri azaltıldı. Bu zaten kartlarından mahrum kalanlar için büyük bir darbeydi.
Gıda fiyatları 2-2,5 kat arttı. Ama bunun hakkında konuşmadılar. Ancak bazı temel olmayan malların fiyatlarındaki düşüşten bahsettiler ve yazdılar. Bu muazzam bir izlenim bıraktı. Ve onlarca yıl sonra insanlar nostaljik bir şekilde fiyatların düştüğü zamanları hatırladılar (daha fazla ayrıntı için "Stalin'in Soğuk Savaşın On Yılı" koleksiyonuna bakın).
Soğuk Savaş atmosferi, yetkililere yönelik hoşnutsuzluk ve eleştiri dalgasının durdurulmasına yardımcı oldu. İnsanlara yeni bir savaşı beklemeleri gerektiği söylendiğinde ruh hali değişti. Barışı korumak için insanlar yeni fedakarlıklar yapmaya hazırdı. Ortaya çıkarılması ve etkisiz hale getirilmesi gereken “iç düşmanlara” da ihtiyaç olduğu açıktır.
 
Tel Aviv'de patlama
4 Aralık 1952'de Merkez Komite Başkanlığı'nda Devlet Güvenlik Bakan Yardımcısı Goglidze, "MGB'deki durum ve tıp mesleğinde sabotaj hakkında" ayrıntılı bir rapor sundu.
Kendini tesadüfen Lubyanka'da bulan Devlet Güvenlik Bakanı Ignatiev, kendisini öyle bir kıyma makinesinin içinde buldu ki dayanamayıp kalp krizi geçirerek yere düştü. Onun yerine, Gürcistan'ın eski İçişleri Halk Komiseri, geniş güvenlik deneyimine sahip bir Beria adamı olan Albay General Sergei Arsentievich Goglidze getirildi. Kasım ayında Goglidze birinci bakan yardımcılığına atandı ve tüm devlet güvenlik aygıtına liderlik etti.
Toplantıda Stalin, devlet güvenliğindeki "sorun" hakkında sinirli bir şekilde konuştu: "tembellik ve çürüme MGB'yi derinden etkiledi" ve güvenlik görevlileri "teyakkuzlarını zayıflattı."
Devlet Güvenlik Bakanlığını yeniden düzenlemeye karar verdik. Tıpkı NKVD'nin ana devlet güvenlik departmanının bir zamanlar oluşturulduğu gibi, tüm operasyonel birimler tek bir ana istihbarat departmanında toplandı.
Stalin, bir zamanlar icat ettiği tekniklerin aynısını içgüdüsel olarak tekrarladı. Karargahta ilk müdürlük dış istihbaratla, ikinci müdürlük ise karşı istihbaratla ilgileniyordu. Kendi bünyesinde “Siyonizmle Mücadele” diye bir daire oluşturuldu.
13-53 Ocak'ta Pravda, "Bir grup sabotajcı doktorun tutuklanması" başlıklı bir TASS raporu ve "Profesör doktor kılığına girmiş sinsi casuslar ve katiller" başlıklı bir başyazı yayınladı.
Sovyet halkı, devlet güvenlik teşkilatlarının "amacı sabotaj tedavisi yoluyla SSCB'deki aktif kişilerin yaşamlarını kısaltmak olan terörist bir doktor grubu keşfettiğini" öğrendi.
Mesajda tutuklanan doktorların listesi vardı; altısı Yahudi, üçü Rus.
TASS raporunda, "Terörist grubun üyelerinin çoğu, Amerikan istihbaratı tarafından oluşturulan uluslararası Yahudi burjuva-milliyetçi örgütü 'Joint' ile bağlantılıydı...
Tutuklanan Vovsi M.S. soruşturmada, doktor Shimeliovich ve Yahudi burjuva milliyetçisi Mikhoels aracılığıyla ABD'den Ortak örgütten "SSCB'nin önde gelen personelinin imhasına ilişkin" talimat aldığını belirtti.
Terörist grubun diğer üyelerinin (Vinogradov V.N., Kogan M.B., Egorov P.I.) uzun süredir İngiliz istihbaratının ajanları olduğu ortaya çıktı.”
İsrail elçisi Shmuel Elyashiv Tel Aviv'e "doktorların davası" hakkında bilgi verdi.
Ertesi gün İsrail Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü yurtdışındaki İsrail misyonlarına talimat verdi: “Sovyet açıklamasında İsrail'den bahsedilmediğini lütfen unutmayın. Şimdilik hiçbir İsrail temsilcisinin bu konuda resmi açıklama yapmaması gerekiyor... Unutmayın ki İsrail, Sovyet Rusya ile açık bir çatışmaya girmekle ilgilenmiyor..."
Ama sessiz kalmak mümkün değildi.
19 Ocak'ta Dışişleri Bakanı Moshe Sharett Knesset'te şunları söyledi: “Herhangi bir siyasi güç Yahudi halkının adını lekelemeye kalkıştığında İsrail Devleti sessiz kalamaz. İsrail Hükümeti her zaman Sovyetler Birliği ile dostane ilişkileri uluslararası konumunun temellerinden biri olarak görmüş ve bunların tüm Yahudi halkı için önemine büyük değer vermiştir. Sovyetler Birliği'nde resmi olarak başlatılan Yahudi karşıtı iftira kampanyasını derin bir üzüntü ve endişeyle gözlemlemektedir...”
20 Ocak'ta Ben-Gurion hükümet üyelerine bir mektup gönderdi:
“Bolşevik rejimi kesinlikle kabul etmiyorum. Burası sosyalist bir devlet değil, kölelerin kalemi. Bu, cinayete, yalana, insan ruhunun bastırılmasına, işçi ve köylünün özgürlüğünün inkarına dayanan bir sistemdir... Ama sisteme karşı mücadele ancak ideolojik ajitasyon yoluyla yürütülebilir; Rusya'da sosyalizmin var olduğuna ve SSCB'nin tüm insanlığın kurtarıcısı olduğuna inanan insanlar suçlu değil, sadece kandırılmışlardır...
Rusya'nın Yahudi halkına karşı düşmanca eylemlerde bulunduğu ve onlara karşı, belki Orta Çağ'daki kan iftiralarından daha kirli ve tehlikeli olan kan iftiralarını gündeme getirdiği durumlarda durum farklıdır.
Rusya'daki Yahudilerin durumunu kötüleştirecek hiçbir şey yapmamalıyız. Bu deve karşı güçsüz olduğumuzu da anlıyorum. Ama yine de sessiz kalamayız, kalmamalıyız da...
Eğer Rusya dünya kamuoyuna kesinlikle kayıtsız olsaydı, Sovyetler BM'ye katılmazdı. Aslında SSCB, Asya'da, Afrika'da, Amerika'da, hatta Batı Avrupa'da kamuoyunu kendi tarafına çekmek için elinden geleni yapıyor...
Bir milletin hayatında, ilk bakışta pek bir fayda sağlamamış gibi görünse de ahlaki zorunluluklara uyulması gereken anlar vardır. Artık sessiz kalamayız. Kan iftirasını protesto etmeli ve (pratik açıdan hiçbir yanıt olmayacağının önceden farkına vararak) ülkelerine geri dönme özgürlüğünü talep etmeliyiz: “Halkımı bırakın”...
Stalin bir Yahudi düşmanı değildir. Zaten onun Samilerle ne alakası var ki? Sadece belirli siyasi hedeflere ulaşmak için bugün Yahudilere ve Yahudi devletine karşı asılsız suçlamalar oluşturması gerekiyordu..."
Ben-Gurion gerçeğe çok yakındı.
22 Ocak'ta Elçi Elyaşiv Dışişleri Bakanlığına şunları bildirdi:
“Dava henüz tamamlanmadı ve artık yalnızca önemi hakkında varsayımlarda bulunabilir ve ilk yayın dalgasına dayanarak sonuçlar çıkarmaya çalışabiliriz...
Prag duruşmasından farklı olarak burada tüm suçlamalar İsrail devletine değil, “Siyonizm”e yöneltiliyor...
Gerçekte iktidar yapılarındaki hizipler arasında temel bir mücadelenin olması mümkündür. Uzun yıllar iç güvenlik hizmetleri Beria'nın elindeydi. Çok yakın zamana kadar adı analistler tarafından Malenkov adıyla aynı bağlamda sürekli anılıyordu.
Ancak son aylarda Malenkov, bildiğimiz gibi keskin bir yükseliş gösterdi: Son olayların arkasında olan, sonunda rakibinden kurtulmak isteyen ve hâlâ başını kaldırabilen kişinin kendisi olması oldukça olası.
Tüm bu kampanyanın bir hedefi daha var: halk üzerindeki polis kontrolünü güçlendirmek, onları korkutmak, yetkililere zarar verebilecek hiçbir eylemin mümkün olmadığı bir rejim kurmak...
Belki de devlet, hayatın her alanında “sadık bir el” gerektiren pek çok zayıf nokta keşfetmiştir...
Yetkililer neden doktorları hedef olarak seçti? Kesin bir cevap vermek zordur. Bazıları bunun aydınlara karşı uzun zaman önce başlayan bir kampanyanın devamı olduğunu söylüyor...
İsrail devleti açıkça suçlanana kadar biz devlet (ve hükümet, Knesset ve misyon) olarak her türlü tepkiden kaçınmalıyız. Belki burada bizi daha güçlü tepki vermeye zorlayacak başka bir şey olur. Bunun sonucunda ilişkilerin kopması veya görev personelinin karşılıklı olarak minimuma indirilmesi de mümkündür.
Ancak olayların bu şekilde gelişmesini zorlamamalıyız, İsrail Devleti'nin çıkarlarına doğrudan zarar verecek eylemlerden kaçınmalıyız.”
24 Ocak'ta Dışişleri Bakanlığı Yakın ve Orta Doğu ülkeleri daire başkanları Vyshinsky'ye Batı basınının "SSCB'de bir grup sabotajcı doktorun tutuklanmasına" tepkisini bildirdi. Batılı gazeteler, “New Time” dergisindeki “Amerikan istihbaratının Siyonist ajanları” gibi makalelere atıfta bulunarak, Moskova'nın yakında İsrail ile ilişkileri keseceği öngörüsünde bulundu.
Vyshinsky, İsrailli liderlerin tepkisi hakkında da bilgilendirildi: İsrail'in Birleşmiş Milletler temsilcisi Abba Eban, BM ile “Çekoslovakya'daki süreç sorununu ve anti-Semitizmin ve kampanyanın sonuçları sorununu” gündeme getirdiğini söyledi. Bazı ülkelerde İsrail'e karşı yürütülüyor."
22 Ocak'ta, İsrail gazetesi Davar'ın ekinin kapağında, beş yıl öncesine ait fotoğraflar yer alıyordu; Sovyet halkının Ekim 1948'de Moskova sinagogunun önünde Golda Meir'i selamlaması.
Moskova'daki İsrailli diplomatlar çok korkmuştu: Bu fotoğrafı yayınlamak için daha kötü bir zaman hayal etmek zordu. 28 Ocak'ta Elyaşiv İsrail Dışişleri Bakanlığı'na telgraf çekti:
“Yayın, misyonun SSCB'deki “yasak bağlantılar” ile suçlanması ve huzursuzluk düzenlenmesi için bir bahane sağlayacak. İsrail'deki konuşmaların ve makalelerin tonu, Eban'ın ABD'deki konuşması beni kaygı ve kaygıyla dolduruyor. Açıklayıcı bir meydan okuma ve SSCB ile ilişkilerimizin sonunu hızlandırma arzusu izlenimi bırakıyorlar...”
Aslında bu yayın artık hiçbir şeyi değiştiremezdi. Sovyetler Birliği'nin politikası tamamen değişmişti ve İsrail'in tüm çabaları başarısızlığa mahkumdu.
Ancak Moskova ilk kez Arap devletleriyle yeni ilişkilere ilgi gösterdi.
29 Ocak'ta Sovyet'in Mısır elçisi Semyon Pavlovich Kozyrev, ülkenin yeni lideri General Naguib'e protokol ziyaretinde bulundu.
Kozyrev kariyerine Krasnokholmsk dokuma fabrikasında işçi olarak başladı; Moskova'daki hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra Halk Komiserleri Konseyi aygıtında çalışmaya başladı. '39'da Molotov, Halk Dışişleri Komiserliği'nde büyük bir tasfiye gerçekleştirdiğinde Kozyrev diplomat oldu. Dört yıl sonra zaten Halk Komiserliği'nin yönetim kurulu üyesi ve genel sekreteriydi. Savaştan sonra Semyon Pavlovich bakanlığın Birinci Avrupa Dairesine başkanlık etti ve ellili yıllarda Mısır elçisi olarak ayrıldı. Sonunda Dışişleri Bakan Yardımcısı olacak.
Konuşmanın ardından Kozyrev, Moskova'ya oldukça şüpheci ifadelerle yazılmış bir telgraf gönderdi. Ancak bakanlık, Sovyet elçisinin önemsemediği bir pasaja dikkat çekti.
Kozyrev, Naguib'e ABD ve İngiltere'nin bölge ülkelerini askeri bir blokta birleştirme girişimlerinden bahsetti ve bu da Moskova'ya hiç yakışmadı. Aniden Mısır başbakanı şunları söyledi: “Kendinizi benim yerime koyun. Bu durumda ne yapardınız? Rusya Mısır'a tank, uçak ve diğer silahları satmaya hazır mı?"
Kozyrev, bilindiği gibi uçak ve tankların sıradan ticari mallar olmadığını söyleyerek, Mısır'ın bu tür malları şu anda nereden satın aldığını sordu. Yani konuşmaya devam etme konusunda isteksizlik gösterdi.
Ve kaçırdı. 10 Şubat'ta Vyshinsky'den talimat aldı: "Eğer Necib silah satışı konusuna dönerse, Necib'e Sovyet hükümetinin silah satışıyla ilgilenmediğini, ancak Mısır hükümeti ilgilenirse bu konunun değerlendirilebileceğini söyleyin." BT."
Kozyrev, yaptığı hatadan tövbe etmek ve iyileşeceğine söz vermek zorunda kaldı.
Ancak Mısır'a yaklaşmaya yönelik bu girişim başarısızlıkla sonuçlandı. Mısır'ın 18 Haziran 1953'te cumhuriyet ilan edilmesinin ardından cumhurbaşkanı olan General Necib, silah satın alma konusunu gündeme getirmediğini söyledi...
2 Şubat'ta İsrail Dışişleri Bakanı Sharett, İsrail'in ABD Büyükelçisi Eban'a telgraf çekti:
“Moskova'nın düşmanca eylemlerine ilişkin düşüncelerim.
Bu, siyasi gidişatın ana çizgisi değil, muhtemelen savaş hazırlığı da dahil olmak üzere rejimi güçlendirmeye yönelik genel eğilimin ürünüdür. Bu eğilim kanlı eylemlerde, iç denetimlerin sıkılaştırılmasında, “günah keçisi” aranmasında ve güvenilmez olan her şeyin kitlesel imhasına zemin hazırlanmasında kendini gösteriyor...”
Bakan gerçeklerden çok uzak değildi. Ancak bir hafta içinde burnunun dibinde ne gibi dramatik olayların yaşanacağını tahmin edemiyordu.
9 Şubat'ta Sovyet İsrail elçisi Ershov, Moskova'ya acil, şifreli bir telgraf gönderdi:
“9 Şubat saat 22.35'te görev bölgesinde güçlü bir bomba patlaması meydana geldi. Birinci, ikinci ve üçüncü kattaki tüm camlar, pencere çerçeveleri ve kapılar kısmen kırıldı. Elçinin eşi, malzeme müdürünün eşi ve şoför Grishin ağır yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Görev binası hasar gördü...
Denetim, sabotajcıların misyon bölgesini çevreleyen ağ geçidini makasla keserek misyon bölgesine girdiklerini tespit etti.
İsrail'deki Sovyet misyonuna yönelik bu terör ve sabotaj eylemi, İsrail hükümetinin yakın zamanda yürüttüğü Sovyet karşıtı kampanyanın sonucudur.
Yarın Charette'i ziyaret etmek ve ona karşı en şiddetli ve kararlı protestoyu yapmak için izninizi rica ediyorum. Bu davayla bağlantılı olarak İsrail hükümetiyle diplomatik ilişkilerin kesilmesinin tavsiye edilebileceğine inanıyorum.
Lütfen cevabınızı hemen telgrafla gönderin.”
Büyükelçilikte görev yapan VOKS temsilcisi Mikhail Pavlovich Popov, teröristlerin misyon bölgesini komşu bir evin bahçesinden ayıran metal ağda bir delik açarak mermer bir bahçe bankının altına bomba yerleştirdiğini hatırlattı. Patlama sırasında oradan geçmekte olan bakıcının karısının her iki ayağı da ezilmişti; doktorlar, derisinden çok sayıda küçük mermer tezgah parçasını çıkarmak zorunda kaldı. En çok o acı çekti.
Avluya çıkan görev şoförünün dudağı bir mermer parçasıyla kesildi ve bir dişini kaybetti.
Elçinin karısı ikinci kattaki pencerenin yanındaydı; yüzü cam kırıklarıyla kesilmişti.
İsrail yetkilileri aynı gün şöyle başlayan bir açıklama yayınladı:
"İsrail hükümeti, bu akşam Tel Aviv'deki Sovyet misyonuna karşı gerçekleştirilen cani suikast girişimi karşısında şok oldu ve öfkelendi..."
Başbakan Ben-Gurion Knesset'te bir açıklama yaptı. Diğer şeylerin yanı sıra şunları söyledi: “Bu iğrenç suçu işleyen holiganlar, yabancı bir devletten nefret etmekten çok İsrail Devleti'nin düşmanıdır. Eğer onların kirli eylemlerinin itici nedeni bir tür Yahudi vatanseverliğiyse ve niyetleri İsrail'in onuru için savaşmaksa, o zaman şunu söyleyeyim ki, bu anlamsız suçla İsrail'in onurunu lekeleyenler onlardı ... "
Knesset Başkanı bir açıklama yaptı. Ülkenin başkanı Isaac Benz-Zvi, Sovyet misyonuna bir mektup gönderdi. 10 Şubat'ta Dışişleri Bakanlığı derin üzüntülerini dile getirerek Sovyet misyonundan özür diledi.
Ancak bu hiçbir şeyi değiştiremezdi. Patlama, Yahudi devletine yönelik memnuniyetsizliklerini ifade etmek için iyi bir fırsattı. 11 Şubat'ta bu sorun en üst düzeyde çözüldü. Notanın yalnızca metnini Dışişleri Bakanlığı personeli yazabildi.
12 Şubat sabah saat birde Andrei Yanuaryevich Vyshinsky, İsrail elçisi Elyashiv'i Moskova'da kabul etti. Dışişleri Bakanı, İsrail'deki Sovyet misyonuna düzenlenen terör saldırısıyla ilgili olarak Sovyet hükümetinin bir notunu okudu ve kendisine verdi. Resepsiyon yedi dakika sürdü. Kısacası imkansızdı.
Notta şunlar yazıyordu:
“9 Şubat'ta İsrail'deki SSCB Misyonu topraklarında saldırganlar, polisin açıkça göz yummasıyla bir bomba patlaması gerçekleştirdi ve bunun sonucunda Elçi K.V.'nin karısı ağır yaralandı. Misyon çalışanı A.P.'nin karısı Ershova. Sysoeva ve Misyon çalışanı I.G. Grishin. Patlama SSCB Misyonu'nun binasına zarar verdi...
İsrail Hükümeti temsilcilerinin, Sovyetler Birliği'ne karşı sistematik nefret ve düşmanlık kışkırtmalarına ve Sovyetler Birliği'ne karşı düşmanca eylemlere kışkırtma faaliyetlerine katıldıkları şeklindeki iyi bilinen, tartışılmaz gerçekler ışığında, bu beyanların ve İsrail Hükümeti'nin 9 Şubat'ta Sovyet Misyonu topraklarına düzenlenen terör saldırısına ilişkin özürleri, Sovyetler Birliği'ne karşı işlenen suçun izlerini örtme ve bu suçun sorumluluğundan kaçma amacı güden sahte bir oyundur. İsrail hükümetiyle...
Sovyet Hükümeti, Sovyetler Birliği Elçisini ve İsrail'deki Sovyet Misyonunun oluşumunu geri çağırır ve İsrail Hükümeti ile ilişkilerini keser.
Aynı zamanda Sovyet Hükümeti, İsrail Misyonu'nun artık Moskova'da kalmasının imkansız olduğunu beyan ediyor ve Misyon personelinin derhal Sovyetler Birliği'ni terk etmesini talep ediyor."
Malenkov'un izniyle İsrail'deki TASS muhabiri ve Sovexportfilm temsilcisi geri çağrıldı. İsrail'de yalnızca Rusya Filistin Cemiyeti'nin Sovyet Bilimler Akademisi'ndeki bir temsilcisi ve Moskova Patrikhanesi'nin gönderdiği heyetin altı üyesi kaldı. Böyle bir kararın nedenleri vardı - bu keşif için en iyi çatıdır.
Diyelim ki, gelecekteki KGB generali Ivan Ivanovich Zaitsev İsrail'de çalıştı ve Rus Filistin Derneği'nin bir çalışanı olarak poz verdi. Elli birinci yılda İsrail'e geldi ve M.V. Harp Okulu'nun istihbarat bölümünden mezun oldu. Frunze ve iki yıldır merkez ofiste çalışıyordu. Zaitsev 1957'ye kadar İsrail'de çalıştı.
Bulgaristan, Sovyetler Birliği'nin İsrail'deki çıkarlarının korunmasını, Hollanda ise İsrail'in Sovyetler Birliği'ndeki çıkarlarının korunmasını üstlendi.
Diğer sosyalist ülkeler de İsrail'le diplomatik ilişkilerini kesmek istediklerini Moskova'ya disiplinli bir şekilde bildirdiler. Moskova bunun uygunsuz olduğunu düşündüğünü belirtti.
İsrail diplomatik ilişkilerin kesilmesi karşısında şok oldu. İki ülke arasında gerçek bir söz savaşının olduğu ve Sovyet gazetelerinin "Tito'nun kanlı köpeği" hakkında yazdığı bir dönemde bile Stalin, Yugoslavya ile ilişkilerini sürdürdü. İsrail'e neden farklı davranıldı?
Stalin İsrail'i kendisinin yarattığına inanıyordu ve Yahudi devletini ciddiye almıyordu. İsrail'in mirasçıları da İsrail'e aynı şekilde davranacaktır.
Stalin neden İsrail konusunda hayal kırıklığına uğradı?
Bir anlamda başarılı oldu, istediğini elde etti. Filistin'den kaçış İngiltere'nin Orta Doğu'daki konumunu baltaladı. ABD bölgenin hakimi olarak İngiltere'nin yerini alamadı. İsrail'in ortaya çıkışından sonra Sovyetler Birliği için yeni fırsatların kapısını açan bir iktidar boşluğu yaratıldı. Sadece İsrail değil, Arap ülkeleri de dünya güçlerinin yeni dengelenmesinde Moskova'nın pozisyonunun dikkate alınması gerektiğini gördü.
Ancak Stalin, devletin prestijini güçlendiren diplomatik oyunlarla hiç ilgilenmiyordu! Cumhuriyetçi İspanya'ya gönderilen uluslararası tugaylar, Sovyet askeri danışmanları ve çok sayıda NKVD temsilcisiyle birlikte ülkeyi fiilen yönetirken, İsrail'deki İspanyol deneyimini tekrarlamak istedi. Düşmanlığın gidişatını belirlediler, hükümete siyasi kararlar dayattılar, kimin yaşayıp kimin öldüğüne karar verdiler. Otuzlu yılların sonlarında Cumhuriyetçiler kazansaydı İspanya bir Sovyet cumhuriyetine dönüşecekti.
Stalin, farklı ülkelerden, farklı diller konuşan insanların aynı uluslararası tugaylarda birleşip Moskova'nın sesini dinleyeceğine inanarak, Doğu Avrupa ülkelerinden gelen Yahudilerin İsrail'e serbest bırakılmasına izin verdi ve onlara silah sağladı. Ancak farklı ülkelerden Filistin'e ulaşan Yahudiler, 1936'da İspanya'ya savaşmak için gelen Ruslardan, Almanlardan ve Fransızlardan farklı hissettiler.
Interbrigade üyeleri İspanyol topraklarında misafirdi. Filistin'deki Yahudiler evlerine döndüklerine inanıyorlardı; burası onların ülkesiydi ve kanlarının son damlasına kadar savunacaklardı. Bu bilinç, farklı ülkelerden, başlangıçta birbirleriyle hangi dili konuşacaklarını bilmeyen insanları hızla birleştirdi.
Ayrıca İsrailliler, sayıca kendilerinden kat kat fazla olan Arap ordularını yenerek Bağımsızlık Savaşı'nı kazandı. Yahudi devletinin acilen insan kaynaklarına, yatırıma ve silahlara ihtiyacı vardı, ancak doğrudan askeri yardıma ihtiyacı yoktu.
İspanya ile İsrail arasındaki fark da Yahudi devletinin ilk günden itibaren demokratik ilkeler üzerine kurulmuş olmasıdır. İsrailli politikacılar, farklı ülkelerdeki Yahudilerin demokrasiye hazır olup olmadığı ve savaşlar sırasında olağanüstü halin uygulamaya değer olup olmadığı sorusunu tartışmadı. Savaşan bir ülkede demokratik vakıfların en güvenilir destek olduğu ortaya çıktı. Herkes her türlü fikri beyan edebilir ve ifade edebilir.
İsrail'in ilanından birkaç ay sonra ilk parlamento seçimleri yapıldı. Ben-Gurion'un politikalarını beğenmeyen sol görüşlü insanlar, komünistler, Sovyetler Birliği'nin ateşli hayranları ona gaspçı diyemezdi. Partisi çoğunluğu aldı ve azınlık onlara oy verdi. Başbakan ve bakanlar eleştirilebilir ama seçimle kendilerine emredilen politikaları uygulama hakları inkar edilemez. Askeri işler, savunma sanayi ve istihbarat dışında her şey Knesset'te açıkça tartışıldı.
Kısacası Filistin'de Stalin'in beklediğinden bambaşka bir devlet kuruldu. Tamamen bağımsız. İsrailliler Sovyet silahları satın almak istediler ancak kendi topraklarına bir veya iki tümen çıkarmayı istemediler. İsrail ekonomisi, özellikle de tarım alanında, pek çok sosyalist özelliğe sahipti, ancak gerçek sosyalizmi inşa etme niyetinde değillerdi. Stalin'in beklentileri haklı değildi.
Daha sonra lider, daha önce dikkatlice kaçındığı şeyi yaptı; İsrail'i ve tüm Yahudileri birleştirdi. Daha önce, tam tersine, Sovyet Yahudilerini, Yahudi devletinin kendileriyle hiçbir ilgisi olmadığına ikna etmişti. Artık dünyanın her yerindeki Yahudilerin Sovyetler Birliği'nin düşmanı olduğunu açıkça ortaya koydu.
Akademisyen Andrei Dmitrievich Sakharov, bir zamanlar atom projesinin liderleri için kantinde nasıl öğle yemeği yediğini hatırladı. Yakınlarda akademisyen Igor Vasilyevich Kurchatov ve nükleer silahların yaratılmasında rol alan Bakanlar Kurulu'na bağlı Birinci Ana Müdürlükte çalışan devlet güvenlik generali Nikolai Ivanovich Pavlov oturuyordu. O sırada radyoda Tel Aviv'deki Sovyet büyükelçiliğine bomba atıldığı haberi yayınlandı. Sakharov, "Ve sonra Pavlov'un yakışıklı yüzünün aniden bir tür zaferle aydınlandığını gördüm" diye yazdı.
“Yahudiler böyledir! - diye bağırdı. “Burada ve orada bize zarar veriyorlar.” Ama şimdi onlara göstereceğiz.”
Ancak generalin hesaplamaları, kontrolü dışındaki koşullar nedeniyle tam olarak doğrulanmadı.
1953'ün başından itibaren Stalin kendini iyi hissetmiyordu. Kremlin'i en son 17 Şubat'ta Hindistan büyükelçisini kabul ettiğinde ziyaret etmişti. Kır evinde kendisine gönderilen belgeleri okumadım. Tüm güncel olaylar Merkez Komite Başkanlığı üyesi, Merkez Komite Sekreteri ve Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Georgy Maximilianovich Malenkov tarafından ele alındı.
21 Şubat sabahı Dışişleri Bakan Yardımcısı Yakov Malik, Malenkov'a İsrail misyonunun önceki gün akşam saat on iki buçukta Finlandiya sınırını geçtiğini bildirdi. Sovyet diplomatlarının elçilik mülklerini satması ve her türlü formaliteyi yerine getirmesi iki hafta sürdü.
Türk vapuru Kadesh, Sovyet diplomatlarıyla birlikte on beş dakika sonra Hayfa'dan ayrıldı. Elçinin eşi ambulansla limana getirildi.
Diplomatik ilişkilerin kopması trajik olayların habercisi gibi görünüyordu. İsrail'de Stalin'in şimdi Yahudilerine ne yapacağını merak ediyorlardı.
Ancak İsrail'den ayrılan Sovyet diplomatları Moskova'ya vardıklarında Stalin çoktan ölmüştü.
 
Üçüncü bölüm.
Bumerang
 
6 Mart 1953'te İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Doğu Avrupa Dairesi, Doğu Avrupa'daki misyonlara talimat verdi:
"1. Stalin'in ölümü nedeniyle yas tutulması vesilesiyle, Batılı ülkelerin misyonlarına benzer şekilde bayraklar yarıya indirilmelidir.
2. Taziye ziyaretlerine gitmemeli ve/veya taziye defterlerini imzalamamalısınız...”
Ancak diplomatik protokole sıkı sıkıya bağlı kalındı. 9 Mart'ta Hollanda'daki İsrail misyonu Dışişleri Bakanlığı'na şunları yazdı:
"İsrail misyonu, Dışişleri Bakanlığı'na saygısını ifade eder ve Hollanda hükümetinin, İsrail Devleti'nin SSCB'deki çıkarlarını temsil etme anlaşmasına dayanarak, Hollanda hükümetinden, bunu İsrail Devleti'ne iletmeye tenezzül etmesini istemekten onur duyar. SSCB Hükümeti, SSCB Başkanı Generalissimo Stalin'in ölümü münasebetiyle İsrail Hükümeti ve İsrail halkının taziyelerini ve taziyelerini sunar..."
4 Nisan 1953'te Sovyet gazeteleri, tutuklanan "yıkıcı doktorların" tamamen rehabilitasyona tabi tutulduğunu ve onların "eski Devlet Güvenlik Bakanlığı tarafından herhangi bir yasal gerekçe olmaksızın yanlışlıkla tutuklandığını" bildirdiğinde durum değişti.
Aynı gün New York'ta bulunan İsrail Dışişleri Bakanı Moshe Sharett gazetecilere verdiği demeçte, "ülkesinin Sovyetler Birliği ile diplomatik ilişkilerin yeniden kurulmasını memnuniyetle karşılayacağını" söyledi.
Dışişleri Bakanlığı temsilcisi resmi bir açıklama yaptı:
"İsrail Hükümeti, Yahudi karşıtı kampanyanın sona ermesiyle adaletsizliğin ortadan kaldırılmasının tamamlanacağını umuyor ve Sovyetler Birliği ile İsrail arasındaki normal ilişkilerin yeniden kurulmasını memnuniyetle karşılayacaktır."
 
Mısır büyükelçisiyle ilgili skandal
İsrailli diplomatlar, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden onarılmasında arabulucu olma talebiyle Polonyalı diplomatlara başvurdu.
Arap ülkelerinin temsilcileri, Sovyetler Birliği'nin İsrail ile diplomatik ilişkileri yeniden kurması halinde bunun "tüm Arap ülkeleri nüfusunu ciddi şekilde üzeceğini" söyledi. Arapların görüşleri Sovyet liderliğini pek ilgilendirmiyordu. Ancak Yahudi devletiyle ilişkilerin yeniden kurulmasına da özel bir ilgi yoktu.
Müzakereler yavaş ilerledi. Görüşmeler Bulgaristan'da İsrailli diplomatlar ile sonunda Tel Aviv'de bir randevu alacak olan Sovyet büyükelçisi Mihail Fedoroviç Bodrov arasında gerçekleştirildi.
24 Haziran'da yeni atanan Dışişleri Bakanı Molotov, İsrail ile diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu karar tasarısını onay için Hükümet Başkanı Malenkov'a sundu. Karar alındı.
8 Ağustos'ta Yüksek Konsey'in bir oturumunda konuşan Malenkov, İsrail ile diplomatik ilişkilerin neden yeniden tesis edildiğini açıkladı: “Sovyet hükümeti, genel gerilimleri hafifletmek amacıyla İsrail Devleti ile diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesini kabul etti. İsrail'in Sovyetler Birliği'ne karşı saldırgan hedefler güden herhangi bir ittifaka veya anlaşmaya taraf olmayacağı yönündeki hükümetin taahhüdü dikkate alındı. Diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesinin, her iki devlet arasındaki işbirliğinin gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz."
Malenkov'un sözleri İsrail'de "sıcak" kabul edildi, ancak gerçekte belirgin bir şekilde soğuktu. Arap ülkeleriyle ilişkilere değinen Malenkov, "dostça işbirliğinden" bahsetti. İsrail ile ilgili olarak “dost” kelimesi yoktu.
Yıllarca süren yoğun Yahudi aleyhtarı ve ardından İsrail karşıtı propaganda boşuna değildi. Stalin insanların zihnine yerleştirmek istediği her şeyi yerleştirdi.
Yazar Korney Ivanovich Chukovsky, o günlerde Sovyet edebiyatı klasiği Leonid Leonov'un eşi Tatyana Mikhailovna ile konuştu. “Sabotajcı doktorlar” hakkındaki rapordan sonra doktorlara başvurmanın imkansız olduğundan yakınıyordu: “Anlıyorsunuz ya, doktorlar zehirleyici ilan edilince… Eczanelere de güven yoktu; özellikle de Kremlin eczanesine: Ya bütün ilaçlar zehirliyse?!”
Şaşkına dönen Chukovsky günlüğüne şunları yazdı: "Edebiyat camiasında bile doktorların zehirleyici olduğuna inanan insanlar olduğu ortaya çıktı!!!"
Doktorların hızlı bir şekilde serbest bırakılması ve basında suçsuz olduklarına dair haberler Beria'nın kişisel inisiyatifiydi. Lavrentiy Pavlovich tutuklandığında, güvenlik görevlileri "doktorların davasının" sona erdirilmesi kararının geri alınmasını talep etti ve Stalin'in ölümünden sonra serbest bırakılan herkesin yeniden tutuklanması konusunda ısrar etti.
Ülkenin yeni liderliği güvenlik görevlilerini dinlemedi. Doktorlar serbest bırakıldı ancak bu konuların kamuya açık olarak tartışılması yasaklandı. Beria'nın tutuklanmasının ardından Merkez Komite genel kurulunda parti ve devlet liderleri, doktorların serbest bırakılmasına ilişkin raporların gazetelerde yayınlanması emrini verdiği için onu kınadı. Peki onu sessizce serbest bırakırdım, neden dikkat çekip partinin ve yetkililerin otoritesini baltalayasınız ki?
Merkez Komite Sekreteri Nikolai Nikolaevich Shatalin genel kurulda açıkça "Doktorlarla ilgili iyi bilinen soruyu ele alalım" dedi. - Yanlışlıkla tutuklandılar. Anlaşıldığı üzere, yanlışlıkla tutuklandıklarını önceden biliyorlardı. Bunu düzeltmek gerekiyordu ama devletimizin zararına olmayacak şekilde. Hayır, bu hain maceracı, İçişleri Bakanlığı'ndan özel bir tebliğin yayınlanmasını sağladı, basınımızda bu konu her şekilde tartışıldı vs... Çıkarlara büyük zarar verecek yöntemlerle hata düzeltildi. bizim devletimizin. Yurtdışındaki tepkiler de lehimize olmadı..."
Sovyet yetkililerinin ahlak konusunda tuhaf fikirleri vardı. Masum insanları hapse atmak, doktorların iddia edilen suçlarını tüm dünyaya duyurmak bu ülke için bir utanç değildir. Ama masum olduklarını alenen itiraf etmek suç işlemek ve devletin itibarını zedelemek demektir...
Stalin'in ölümünden sonra İsrail'in ilk Cumhurbaşkanı Maria Weizmann'ın kız kardeşi Lubyanka'da sorgulanmaya devam etti. Üstelik suçlamalarda da değişiklik olmadı. Ancak Yahudi karşıtı olayların devamının beklenmediği ve ifadesine duyulan ihtiyacın ortadan kalktığı anlaşıldığında Lubyanka onunla ne yapacağını düşündü mü? Bir doktor olan yaşlı kadının hiçbir suçunun olmadığını kabul etmek, devletin güvenlik liderleri için düşünülemez bir şeydi.
28 Temmuz'da yeni İçişleri Bakanı Albay General Sergei Nikiforovich Kruglov, onun davasındaki iddianameyi onayladı:
"Weizmann M.E. Sovyet karşıtı ajitasyon yürüttü, Filistin'de yaşayan Yahudilerin yaşam koşullarını ve kültürünü övdü, partinin ve Sovyet hükümetinin politikalarına iftira attı ve ayrıca Sovyet halkının liderine karşı uydurmaları dile getirdi. ABD ve İngiltere'den Sovyet karşıtı iftira niteliğinde radyo yayınlarını sistematik olarak dinledim. İsrail'e gitme fikri içimdeydi ama bu yönde pratik bir şey yapmadım."
Son cümle ülkede meydana gelen değişiklikleri yansıtıyordu: Maria Weizmann elbette yabancı radyo dinlediği ve Yahudi devletinin kurulmasına sevindiği için suçluydu. Ancak durumun değişmesi nedeniyle ceza ağır olmayacak.
İçişleri Bakanı ve Askeri Başsavcı Yardımcısı şu kararı verdi:
“Maria Evzorovna Weizman'a yönelik suçlamaya ilişkin soruşturma, SSCB İçişleri Bakanlığı'ndaki özel bir toplantıya gönderilmeli ve Cezai cezanın ölçüsünün belirlenmesi önerilmelidir - Zorunlu çalışma kamplarında beş yıl, Başkanlık Divanı'nın kararıyla. 27 Mart 1953 tarihli SSCB Yüksek Sovyeti “Af Hakkında.”
12 Ağustos'ta özel bir toplantı, Maria Weizmann'ı "Sovyet karşıtı ajitasyon yürütmekten" beş yıl hapis cezasına çarptırdı ve bir af kararına dayanarak derhal "Maria Evzorovna Weizmann'ın cezadan ve gözaltından serbest bırakılmasına" karar verdi.
Bu arada Beria ve ortaklarının davasına ilişkin soruşturma sürüyordu. Müfettişler Lavrenty Pavlovich'ten bir cevap talep etti: Hangi amaçla Moskova'daki Yahudi tiyatrosunu restore etmeyi ve Yidiş dilinde bir gazetenin yayınına devam etmeyi önerdi? Hala kınanması gereken ve şüpheli görünüyordu.
Beria'nın ortakları ve diğer üst düzey güvenlik görevlilerinin duruşmaları kapatıldı. Baskıda hiçbir ayrıntı yok. Sonuç olarak utanç verici geçmişle hesaplaşma gerçekleşmedi, ahlaki temizlik gerçekleşmedi. Pek çok Sovyet vatandaşı, meselenin kirli olduğuna ve Yahudi doktorların bir tür kirli oyun işlediğine inanıyordu. Ve pek çok kişi, ülkemizde "dünya Siyonizmi" olarak adlandırılan "dünya Yahudiliği"nin kötü niyetine inanıyordu. İsrail şüpheli, tehlikeli ve düşman bir devlet olarak algılanıyordu.
Üstelik sadece tüm bilgi kaynaklarından kopuk sıradan vatandaşlar değil, devlet liderleri de buna inanıyordu. Kendi propagandalarına kandılar. Sovyet istihbarat görevlileri ve diplomatlar yalnızca üstlerinin duymak istediklerini bildirdiler. Bu nedenle İsrail'le normal ilişkiler hiçbir zaman tam olarak düzelmedi.
Yirmi yedi, elli üç Kasım'da Shmuel Elyashiv elçi olarak yeniden Moskova'ya geldi.
Bir ay sonra, 21 Aralık'ta, tekrar Dışişleri Bakanlığı'na dönen Gromyko'ya protokol ziyareti için geldi.
Gerçek şu ki, 52 yazında Vyshinsky, Andrei Andreevich'i İngiltere'ye büyükelçi olarak gönderdi. Bu rütbe indirilmesi ve sürgündü. Vyshinsky daha uzun süre bakan olarak kalsaydı Gromyko'yu diplomatik hizmetten tamamen uzaklaştırırdı.
Andrei Andreevich Londra'ya geldiğinde, Devlet Güvenlik Bakanlığı'nın dış istihbarat servisinin sakini, yeni büyükelçinin lehine olmadığını kendi kanalları aracılığıyla öğrenerek onun için Moskova'ya bir araba gönderdi. Gromyko'nun Stalin'e yönelik bir açıklama yazması gerekiyordu. Bütün bunlar diplomatik kariyerine son verebilir.
Liderin ölümü her şeyi değiştirdi. 7 Mart'ta Vyshinsky, "hükümetin yeniden düzenlenmesiyle bağlantılı olarak" bakanlık görevinden alındı. Andrei Yanuaryevich'i kızdırmak istemediler. Birleşmiş Milletler'in daimi temsilcisi olarak onaylandı ve yüksek statüsünü vurgulamak için birinci bakan yardımcısı oldu.
Dışişleri Bakanlığı'na yine Molotov başkanlık etti.
Vyacheslav Mihayloviç, en sevdiği Gromyko'yu Londra'dan hemen geri çağırdı. Nisan 1953'te birinci bakan yardımcısı olarak eski görevine başladı.
Gromyko, İsrail elçisiyle yaptığı görüşmeye ilişkin raporunda, "Elyashiv İsrail'e Yahudi göçü konusuna değindi" diye yazdı ve "Sovyet hükümetinin, SSCB'deki Yahudi vatandaşların ayrılmalarına izin verme yönündeki taleplerini karşılaması yönündeki isteğini dile getirdi" diye yazdı. İsrail için.
Bu soruyu en başından beri reddettim ve elçinin Sovyet vatandaşlarıyla ilgili bir konuyu neden tartışmaya açtığının benim için tamamen açık olmadığını belirttim. Ayrıca bu konuyu davaya fayda sağlayacak şekilde tartışmak için hiçbir neden görmediğimi de belirttim.
Gromyko önümüzdeki otuz yıl boyunca bu konuyu tartışmayı reddetti...
Sovyet diplomatları İsrail'e döndüğünde Alexander Nikitich Abramov elçi olarak onaylandı. 2 Aralık 1953'te Dışişleri Bakanı Moşe Sharett tarafından kabul edildi. Rusça konuştu ve Başbakan Ben-Gurion'un sonunda istifa ettiğini söyledi. Charette henüz hükümeti yönetecek kişinin kendisi olduğunu bilmiyordu.
Abramov, Charette'den yetki belgesi törenini sabah erken veya akşam geç saatlerde planlamasını istedi. Büyükelçilik Tel Aviv'de kaldı ve sertifikalar hükümetin bulunduğu Kudüs'te sunuldu ve tek yönde yetmiş kilometre yol kat etmek gerekiyordu. Ve ılıman ülkeler için tasarlanmış bir Sovyet tören üniformasıyla aşırı sıcakta yüz kırk kilometre yol kat etmek imkansız. Araçlara henüz klima takılmadı.
Moskova ve Tel Aviv'deki büyükelçilikler görevlerini yerine getirmeye başladı ancak diplomasi oldukça göreceliydi. İsrail Dışişleri Bakanlığı ekonomi dairesi müdürü, Sovyet elçisiyle yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek istediğini söyledi ve Sovyetler Birliği'nin hangi sanayi mallarına ihtiyacı olduğunu sordu.
Elçi, spesifik bir cevap yerine, "ona SBKP Merkez Komitesinin Eylül genel kurul kararlarını ve bu kararlarla bağlantılı olarak SBKP Merkez Komitesi ve SSCB Bakanlar Kurulu kararlarını okumasını tavsiye etti." Kendisinden memnun olan Abramov bunu Moskova'ya bildirdi...
Yakov Prokofievich Medyanik, yabancı istihbarat görevlisi olarak Tel Aviv'e gitti. Büyükelçiliğin birinci katibi çatısı altında çalıştı. Zamanla KGB'nin ilk ana müdürlüğünün generali ve başkan yardımcısı olan Medyanik, Yakın ve Orta Doğu'daki tüm istihbarat çalışmalarından sorumlu oldu.
Otuz elli üç Aralık'ta İsrail elçisi Elyaşiv, Moskova'da kalışına ilişkin ilk izlenimlerini İsrail'e bildirdi. Mektubu şu sözlerle sonlandırdı:
“Artık gazetelerde Yahudileri rahatsız eden şeyler bulamazsınız. Ayrıca İsrail'den gelen mesajları veya İsrail ile ilgili açıklamaları eski haliyle bulamazsınız. Geleceğe dair kefil olamam ama bunun daha önce hiç yaşanmadığını belirtmek isterim..."
Bu arada Sovyet diplomasisinde ince değişiklikler yaşanıyordu. Moskova'nın gelişmekte olan ülkelere temkinli ilgi göstermeye başlaması, ilişkileri geliştirmeye hazır olduğunun sinyallerini verdi. Arap dünyası ile Sovyetler Birliği arasında yakınlaşma ihtimaline inanmayan İsrailli politikacılar hayal kırıklığına uğradı.
1 Şubat 1954'te Mısır'a elçi olarak atanan Daniil Semyonovich Solod, Moskova'ya, Mısır'ın Sovyetler Birliği elçisi meslektaşı Aziz el-Masri'nin Mısır'a Sovyet silahları satma konusunu gündeme getirdiğini bildirdi. El-Masri ayrıca Mısır Başbakan Yardımcısı Yarbay Cemal Abdülnasır'ın görüşüne de atıfta bulundu.
Hiçbir talimatı olmayan deneyimli Malt, silahlarla ilgili son derece hassas bir konuşmadan kaçındı.
Moskova'daki Mısır elçisi Aziz el-Masri'yle ilgili bir utanç vardı.
Yirmi sekiz Eylül elli dörtte, CPSU Merkez Komitesi Kültür ve Bilim Dairesi parti liderliğine şunları bildirdi:
“Quess of History dergisinin 1954 tarihli 7. sayısında A.M.'nin bir makalesi yayımlandı. Nekrich "İkinci Dünya Savaşı öncesinde sömürge meselesine ilişkin İngiliz-Alman çelişkileri." Bu yazıda Nazi Almanyası'nın o dönemde Doğu ülkelerindeki yıkıcı faaliyetlerinden bahseden yazar, Alman paralı ajanları arasında Mısır Genelkurmay Başkanı General Aziz-Ali Mysri Paşa'nın da bulunduğunu belirtiyor...
Bildiğiniz gibi Aziz-Ali Mysri Paşa, A. al Masri adıyla şu anda Mısır'ın SSCB Büyükelçiliği görevini yürütüyor.”
Sovyet liderleri, ücretli bir Nazi ajanının elçisi olarak Moskova'da bulunma gerçeğinden utanmadılar. Mısırlılardan diplomatı geri çağırmalarını istemek - böyle bir soru ortaya bile çıkmadı. Başka bir şeyden korkuyorlardı: Mısırlılar güceneceklerdi!
Makalenin yazarı ünlü tarihçi Alexander Nekrich olan “Tarihin Soruları” dergisinin çalışanları kendilerini açıklamak ve haklı çıkarmak zorunda kaldı (bkz. “Yurtiçi Tarih”, 2003, No. 5). Ancak CPSU Merkez Komitesinin kültür ve bilim bölümünün liderleri liberalizm gösterdiler ve kimseyi cezalandırmadılar, kendilerini şu önerilerle sınırlamayı önerdiler:
“Voprosy istorii dergisinin genel yayın yönetmeni Yoldaş Pankratova'ya, editörlerin A.M.'nin makalesini yayınlarken gösterdikleri dikkatsizliği belirtmeyi uygun görüyoruz. Nekrich'i modern tarihle ilgili makalelerin yayınlanmasına yönelik hazırlıklar üzerinde sıkı bir kontrol kurmaya zorlayın.
Merkez Komite bölümünün liberalizmi basitçe açıklandı: Derginin genel yayın yönetmeni Akademisyen Anna Mihaylovna Pankratova, Merkez Komite yetkilileri için çok sertti. Büyük nüfuza sahipti, SBKP Merkez Komitesinin bir üyesiydi ve kısa süre önce SSCB Yüksek Sovyeti Başkanlığı üyeliğine seçilmişti.
Bir yıl sonra, 15 Eylül 1955'te Nasır, Sovyet büyükelçisine Rashid Ali Gailani'nin Suudi Arabistan'dan Mısır'a taşındığını bildirdi - aynı kişi, Nazi Almanyası'nın yardımıyla 1941'de Irak'ta askeri darbe düzenledi ve sonrasında da aynı kişiydi. başarısızlık Berlin'e kaçtı.
Almanya'nın yenilgisinden sonra Rashid Ali Gailani, Yahudi devletiyle savaşmak için güçlerini topladığı Suudi Arabistan'a sığındı. Artık Nazi suçlusu benzer düşüncelere sahip Mısırlılar arasına yerleşti. Sovyet tepkisi olmadı. Mısır'la ilişkiler Nazi suçlularının aranmasından daha önemliydi...
Sadece Mısır değil, Suriye de Sovyet silahlarına ilgi gösterdi. 31 Mart 1954'te Suriye Milli Savunma Bakanı Maaruf ad-Dawalibi, Sovyet elçisi Sergei Sergeevich Nemchina'yı kabul etti ve ayrıca Çekoslovakya'da Sovyet silahlarının satışı veya silahların alınması hakkında konuşmaya başladı.
Sergei Nemchina da cevap vermekten kaçındı. Daha önce Londra, Paris ve Bangkok'ta çalışmış olan 1953'te Suriye'ye atandı.
 
Dmitry Shepilov ve Cemal Abd-al Nasser
Nikita Sergeevich Kruşçev, "Albay Nasır iktidara geldikten sonra ilk başta, hükümetinin dış ve iç politikada hangi yöne bağlı kalacağını belirleyemedik ve bu savaşlardan birinin görünüşe göre orada gerçekleştiğini düşünme eğilimindeydik." Herkesin alıştığı devrimler.
Sonuç olarak özel bir şey beklemiyorduk. Evet, Mısır'ın yeni liderliğinin hangi yöne gideceğini bekleyip görmekten başka seçeneğimiz yoktu."
Aslında Moskova pasif değildi.
29 Mart 1954'te Güvenlik Konseyi'ndeki Sovyet temsilcisi, Mısır'ı Süveyş Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğüne ilişkin 1 Eylül 1951 tarihli kararı uygulamaya çağıran bir karar taslağını veto etti.
Mısırlılar mutluydu: Daha önce Moskova, İsrail'in gemilerinin boğazdan geçmesine izin verilmesi yönündeki taleplerini destekliyordu. Bir süre sonra Mısır Dışişleri Bakanı Fauzi, Sovyet Büyükelçisi Solod'u davet etti ve Mısır'ın İsrail gemilerinin Süveyş Kanalı'ndan geçmesine izin vermeyeceğini, çünkü "Mısır'ın yasal olarak kendisini İsrail ile savaş halinde gördüğünü" açıkladı.
Moskova, Mısır'daki Sovyet temsil düzeyini artırmaya karar verdi; misyon bir büyükelçiliğe dönüştürüldü. Bundan üç ay sonra İsrail'deki Sovyet misyonu da tam teşekküllü bir büyükelçilik haline geldi.
On beş, elli dört Haziran'da Cemal Abd-al Nasır bizzat Sovyet Büyükelçisi Malt ile Sovyet silahlarının satışı hakkında konuştu. Büyükelçi bunun Mısır hükümetinin resmi bir talebi olup olmadığını açıklamasını istedi. Hemen Devrim Konseyi üyelerinden birine danışan Nasır olumlu yanıt verdi.
8 Temmuz'da Malt, Nasır'ı ziyaret etti ve talebinin Sovyet hükümetinin dikkatine sunulduğunu ve "Sovyet hükümetinin, Mısır hükümetinin bu konuyla ilgili spesifik önerilerini değerlendirmeye hazır olduğunu" söyledi.
Nasser nerede pazarlık yapmanın daha iyi olduğunu sordu: Moskova'da mı yoksa Kahire'de mi? Malt, müzakerelerin Mısır hükümetinin istediği yerde devam edebileceğini söyledi.
Sovyet politikası için asıl mesele, ABD ve İngiltere'nin Orta Doğu'daki etkisine karşı mücadeleydi. Ve yeni Mısır hükümeti genel olarak Batı karşıtı bir politika izledi. 19 Ekim 1954'te İngiltere ve Mısır, İngiliz birliklerinin tahliyesine ilişkin bir anlaşma imzaladı.
Doğru, Nasser ilk başta Amerikalılarla siyasi oyunlar oynamaya çalıştı. Mısır'da iki üst düzey CIA yetkilisi yer alıyordu: Kermit Roosevelt ve Miles Copeland. Nasır'ın ABD'yle yakınlaşması konusunda ilgisini çekmeye çalıştılar. Mısır istihbarat servisleri Amerikalılardan ekipman ve muhtemelen İsrail'deki durum hakkında istihbarat bilgisi aldı.
Ancak ABD Nasır'a silah vermek istemedi. Ülke ekonomisiyle ilgilenmesini önerdiler. Yeni Mısırlı liderin başka düşünceleri vardı.
3 Mart 1955'te Nasser, Kahire'de bir askeri okulun açılması vesilesiyle konuştu: “1948'de kazanan İsrail değildi, Yahudilerin konumunu güçlendirmek isteyen BM Güvenlik Konseyi ve İsrail'in müttefikleri kazandı. dünyanın bu bölgesinde İsrail'i güçlendirin ve Arap ulusunu yok edin... Eğer İsrail, 1948'de Mısır ordusunu mağlup ettiğine inanıyorsa ve bu masaldan yola çıkarak bizi tehdit ediyorsa, ona şunu söyleyeceğim: biz aynı değiliz! Abd-al Hakim Amer komutasındaki Mısır ordusu, geçmişin Mısır ordusundan farklıdır. 1948'deki yenilgimizi belirleyen faktörler bir daha geri dönülemez bir şekilde ortadan kalktı ve bir daha asla tekrarlanmayacak. Saldırganlığa saldırganlıkla karşılık vererek vatanımızı savunacağız” dedi.
Aslında Nasser kendi ordusunun zayıflığının farkındaydı ve yurttaşlarına söylemeye cesaret edemediği şeyleri Sovyet diplomatlarına anlattı. 21 Mayıs 1955'te Nasser, Sovyet Büyükelçisi Solod'u kabul etti ve ona şunları söyledi: "Amerikalılar İsrail'in Mısır'a karşı hareket etmesine izin verebilir ve ardından yirmi dört saat içinde Mısır ordusunun varlığı sona erecektir."
Nasır yeniden Sovyet silahları satın almaktan bahsetmeye başladı. Büyükelçi, Sovyet hükümetinin uzun zamandır müzakereye hazır olduğunu, ancak Mısırlıların kendilerinin ayak sürüdüğünü söyledi. Ve bu doğru: Nasır tereddüt etti, komünist devletle yakınlaşmaya karar veremedi. Güçlü bir siyasi ivmeye ihtiyacı vardı. Sovyetler Birliği ile Arap Doğu'su arasındaki yakınlaşmanın başlangıcını belirleyen kişi Dmitriy Trofimoviç Şepilov'du.
Shepilov, babasının bir demiryolu deposunda tornacı olarak çalıştığı Aşkabat'ta doğdu. Çocukluğundan beri şarkı söylemeyi seviyordu, sonra güzel bir bariton sesi geliştirdi. Babası bir inanandı ve Dmitry kilise korosunda şarkı söyledi. Aile Taşkent'e taşındığında, şehir halk eğitim departmanında bir okul tiyatrosu grubunda oynadı.
Shepilov sabahları sigara kılıfları yapılan bir tütün atölyesinde yarı zamanlı çalışıyor, gündüzleri okulda okuyor, akşamları ise müzikal oyunların sahnelendiği tiyatroya koşuyordu. Shepilov bir düzine opera söyleyebildi ve yüz kadar romantizmi hatırlayabildi ve bunları hayatının sonuna kadar zevkle söyleyebildi.
Yirmi ikinci yılda Dmitry Shepilov okumak için Moskova'ya geldi ve dört yıl sonra Moskova Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu. Ceza muhakemesi kursu Andrei Yanuaryevich Vyshinsky tarafından verildi. Ayrıca Dmitry Trofimovich'in çalıştığı seminere de liderlik etti.
Sibirya'da savcı olarak çalıştı, Moskova'ya döndü ve İşçi ve Köylü Müfettişliği Halk Komiserliği Yönetim Teknolojisi Enstitüsü'nde kıdemli araştırmacı olarak işe alındı.
Ünlü bir devrimci ve diplomatın karısı Muza Vasilievna Raskolnikova, "Rabkrin'deki kalıcı Yönetim Teknolojisi Sergisinde geçici olarak sekreter olarak pratikte çalıştığımda, Dmitry Shepilov yirmi dokuz yazında orada staj yaptı" diye hatırladı. “Çok ciddi ve çalışkan bir insandı, gerçekten çalışan bir adamdı. Uzun boylu, koyu renk gözleri ve gülümsemeyen yüzüyle, onları tanıştırdığımda hemen Maryana'nın ilgisini çekti...”
Shepilov, Raskolnikova'nın arkadaşı Maryana ile evlendi ve üst düzey yetkililerden oluşan bir aileye katıldı. Kayınvalidesi Anna Nikolaevna Unksova, Merkez Komite'nin kadınlar bölümünde çalıştı, ardından Moskova bölgesindeki Voskresensky bölge parti komitesinin sekreterliğine seçildi. Eğitimli bir Bolşevik olan kayınpederi Harald İvanoviç Krumin, “Ekonomik Hayat” gazetesinin editörüydü ve oradan ülkenin ana gazetesi “Pravda”ya geçti. Sverdlovsk ve Chelyabinsk'te çalıştıktan sonra Büyük Sovyet Ansiklopedisi'nin genel yayın yönetmen yardımcısı ve Ekonominin Sorunları dergisinin genel yayın yönetmeni oldu. Krumin, damadının ekonomik meselelerle ilgilenmesini sağladı.
Dmitry Trofimovich, Kırmızı Profesörlük Tarım Enstitüsü'ne girdi. Otuz üç yılında Shepilov, Batı Sibirya Bölgesi'nin Chulymsky bölgesindeki bir hayvancılık devlet çiftliğinin siyasi departmanının başkanı olarak gönderildi. İki yıl sonra başkente geri döndü ve hemen Parti Merkez Komitesi aygıtına alındı. Karısının kız kardeşi ve kocası (her ikisi de Devlet Planlama Komitesi'nde çalışıyordu) ve ardından karısının ebeveynleri tutuklanmasına rağmen, kitlesel baskı döneminden mutlu bir şekilde kurtuldu.
Savaşın tamamını orduda geçirdi. Voronej Cephesi'nde cephenin askeri konsey üyesi Nikita Sergeevich Kruşçev ile tanıştı. Shepilov cepheden general olarak döndü. Stalin onu fark etti ve yaklaştırdı, onu Pravda'nın baş editörü ve Merkez Komite Başkanlığı'na bağlı ideolojik konularla ilgili daimi komisyonun başkanı yaptı.
Liderin ölümünden sonra Kruşçev, Shepilov'u inanılmaz derecede sevdi. Ünlü oyun yazarı Leonid Genrikhovich Zorin onu "Uzun boylu, yakışıklı, gururlu bir kafaya sahip, çekiciliğine tamamen ikna olmuş bir adam" olarak gördü. “Hedonist ve kadın aşığın asil tarzını, kendinden emin görünümünü ve tüm tavrını hatırlıyorum. Meşe meslektaşları arasında Shepilov, safkanıyla öne çıktı ve bir izlenim bıraktı... Sanırım eski liderleri bir erkek olarak makalesiyle etkiledi, ayrıca onların tabiri caizse görünüşü ve tavırları olan bir kişiye ihtiyaçları vardı.
Şepilov'dan önce Arap rejimleri milliyetçi, gerici ve hatta faşist sayılıyordu ki bu da gerçeklerden pek uzak değildi. Mısır'da kralın devrilmesi sonucu iktidar, monarşi altında var olan parlamentoyu bile dağıtan ordunun eline geçti.
Dmitry Trofimoviç, Mısırlı liderlerin Batı'yla yüzleşmede ideal müttefiklerini ilk gören kişiydi. Bu, ideolojik yönergelerde belirleyici bir değişiklikti: Yeni Arap rejimleri komünistleri, birbirlerini ve kendi halklarını acımasızca yok etti, ancak şimdi Moskova buna dikkatlice göz yumdu.
1955 yazında Mısırlılar kralın devrilmesinin ve devrimin üçüncü yıldönümünü kutladılar. İlk kez Kahire'ye bir Sovyet temsilcisi davet edildi. Shepilov geldi, ancak Pravda'nın genel yayın yönetmeni olarak değil, SSCB Yüksek Sovyeti Milliyetler Konseyi'nin dış ilişkiler komisyonu başkanı olarak geldi.
22 Temmuz'da Mısır lideri Cemal Abdülnasır bir mitingde konuştu. Shepilov podyumun önünde oturdu ve cumhurbaşkanının konuşması onun için tercüme edildi. Kahire'deki Sovyet büyükelçiliğinde stajyer tercüman olarak çalışan Valentin Alexandrov, onun çok dikkatli dinlediğini anımsıyor. Şepilov, Nasır'ın ülkenin bağımsızlığına çağrıda bulunan konuşmasını çok beğendi ve defalarca alkışladı.
Konuşmanın ardından Şepilov, Nasır'la bir görüşme ayarlamasını talep etti. Büyükelçinin böyle bir bağlantısı yoktu. Kahire'deki Sovyet büyükelçiliği, Kral Faruk'u kovan genç subaylara nasıl davranılacağını henüz bilmiyordu. Büyükelçi Daniil Solod, Nasser ve subaylarını tehlikeli milliyetçiler ve gericiler olarak görüyordu.
İstihbarat, Şepilov'un Nasır'la buluşmasını ayarlamayı üstlendi. Yakın zamanda parti aygıtından transfer edilen KGB'nin ilk ana dairesi başkan yardımcısı Fyodor Konstantinovich Mortin o sırada Kahire'deydi. Astlarına Shepilov'a yardım etmelerini emretti. Kahire istasyonu aslında yeni çalışmaya başladı.
Korgeneral Vadim Alekseevich Kiripichenko, "Kahire'de yakın zamanda oraya gönderilen ve yetkisi olmayan tek bir operasyon subayı kalmıştı" diye hatırladı. — Asistan da dahil olmak üzere rezidansın tüm personelinin acilen seçilmesi gerekiyordu. Bu zamana kadar PSU'ya istihbarat okulu, Askeri-Diplomatik Akademi ve çeşitli sivil üniversitelerin mezunları gelmişti. Yoğun bir aramanın ardından Kahire istasyonu altı kişiden oluştu.”
Nasır'ın Şepilov'la şu sözlerle buluştuğunu söylüyorlar: "Kardeşim, bu toplantıyı o kadar uzun zamandır bekliyordum ki!"
Şepilov'un Nasır'la görüşmeleri Sovyetler Birliği'nin Orta Doğu politikasının, yani Batı'ya karşı Arap ülkelerine güvenmenin temellerini attı. Shepilov, kendi diplomasisinden ilham alarak Moskova'ya döndü.
Akademisyen Andrei Dmitrievich Sakharov, nükleer bilim adamlarının Merkez Komite Başkanlığı toplantısına nasıl davet edildiğini hatırladı. Ancak uzun süre toplantı odasına girmelerine izin verilmedi; önceki soruyu bitiremediler. Sonunda onlara şu açıklama yapıldı: “Mısır gezisinden yeni dönen Şepilov'un mesajıyla tartışma sona eriyor. Soru son derece önemlidir. Ortadoğu politikamızın ilkelerinde kesin bir değişiklik tartışılıyor. Bundan sonra Arap milliyetçilerini destekleyeceğiz. Amaç, Arapların Avrupa ve ABD ile mevcut ilişkilerini bozmak, bir “petrol krizi” yaratmak; tüm bunlar Avrupa'yı bize bağımlı hale getirecek.”
Birbirini takip eden Sovyet liderlerine yöneltilen Amerikan karşıtı sloganlar ve sevgi dolu sözler için minnettarlıkla Moskova, Arap dünyasına silah sağlamaya, borç vermeye ve çok sayıda danışman ve uzman göndermeye başladı.
Prag'da gizli Sovyet-Mısır müzakereleri başladı. Sovyet lisansı altında üretilen Çekoslovak silahlarının Mısır'a satılmasıyla ilgiliydi.
Komplo çok önemliydi. Savaş Bakanı Abdülhakim Amer'in ofisinin başkanı Hafız İsmail başkanlığındaki Mısırlı bir heyet gizlice Yugoslavya'ya uçtu. Orada iki gün kaldıktan sonra Prag'a gönderildi. Heyete Çekoslovakya'daki Mısır misyonuyla ilişkileri sürdürmemesi emredildi, bu nedenle Nasır heyetiyle temas kuramadı.
Çekoslovakya Dış Ticaret Bakanlığı binasında gerçekleşen görüşmeler yaklaşık üç hafta sürdü. Çekoslovak heyetinde Sovyet temsilcileri de yer aldı.
Mısır heyeti başkanı Hafız İsmail, "İlk başta gerçek hedeflerimiz hakkındaki korkularını gizlemediler" diye hatırladı. “Askeri malzeme müzakerelerinin sadece bir manevra olmasından korkuyorlardı. Ancak niyetimizin samimiyetine ikna olduklarında müzakereler sorunsuz ilerledi. Aramızda hiçbir yanlış anlaşılma olmadı. Ana taleplerimizden biri, savaş uçaklarının ve diğer silahların Sovyet gemilerine derhal teslim edilmesiydi. Sovyetler Birliği bizi yarı yolda tamamen karşıladı.”
Mısır'ın silahlara yalnızca İsrail'le savaşmak için ihtiyacı yoktu. Sudan hükümeti Mısır hattından uzaklaşmaya başladığında, Ağustos 1955'te Nasser, Mısır birliklerini Sudan'a nakletmek için Moskova'dan kendisine acilen nakliye uçakları ve bombardıman uçakları satmasını istedi.
Nasser, Sovyet Büyükelçisi Malt'a şunları söyledi: "Mısır hükümeti, Arap ülkelerinin her zaman Mısır'ı takip edeceğinden emin..."
Nasır sadece Arapların değil, tüm Müslüman dünyasının lideri olmayı amaçlıyordu.
"Hangi ülkede olurlarsa olsunlar bizimle birlikte Mekke'ye dönen ve saygıyla aynı duaları fısıldayan iman kardeşlerimizi düşünüyorum" diye yazdı.
Endonezya'da, Çin'de, Malezya'da, Tayland'da, Burma'da, Pakistan'da, Rusya'da bulunan on milyonlarca Müslüman'a hitap ettiğimde ve diğer ülkelerdeki milyonlarca Müslüman'a değinmediğimde, bu milyonların tek bir inanç etrafında birleştiğini zihnimde hayal ettiğimde, Kendilerine ve kardeşlerine sınırsız gücü garanti eden işbirliğinde ne kadar büyük olanakların yattığının tamamen farkındayız.
Şimdi role geri dönmek, onu oynayabilecek bir oyuncu bulmak için etrafta dolaşmak istiyorum. Bu oyunu oynayabilecek olan yalnızca biziz."
Prag'daki müzakerelerde Sovyet temsilcileri, silahların bir kısmının derhal ve serbestçe çevrilebilen para birimi olan İngiliz sterlini cinsinden ödenmesini talep etti. Geri kalanını taksitlerle ama iyi bir faiz oranıyla satmayı kabul ettiler.
Nasser'in ödemeye hiç niyeti yoktu. Sovyet liderlerine Şepilov'un kendisine şu sözü verdiğini hatırlattı: "Tüm ödemeler Mısır mallarının Sovyetler Birliği'ne tedariki yoluyla yapılacak." Nasır, silahlar için ödeme olarak pamuk ve pirincin kabul edilmesini istedi. Kruşçev ve Merkez Komite Başkanlığı'nın diğer üyeleri de aynı fikirdeydi.
4 Eylül'de Büyükelçi Solod Mısırlılara Moskova'nın tank satmaya hazır olduğunu bildirdi. Silah teslimatları en kısa sürede başlayacak. Mısırlılar, pamuk, pirinç, deri hammaddeleri, suni ipek ipliği gibi emtia malzemeleriyle ödeme yapabiliyor.
12 Eylül 1955'te Prag'da gizli bir silah tedarik anlaşması imzalandı. Polonya da bu anlaşmanın yürütülmesinde yer aldı. Mısır filosunun modernizasyonu ve yeniden teçhizatına katılma sözü verdi.
Aynı gün İsrail Büyükelçisi Joseph Avidar, Yakın ve Ortadoğu ülkeleri daire başkanı Grigory Titovich Zaitsev'i görmek üzere Moskova'daki Dışişleri Bakanlığı'na geldi.
Büyükelçi Volyn eyaletinde doğdu, on dokuz yaşında Filistin'e gitti ve Haganah birliklerine katıldı. Orduda tuğgeneral rütbesine kadar yükseldi. İsrail Savunma Kuvvetleri'ndeki son pozisyon Kuzey Askeri Bölge komutanıdır.
Joseph Avidar, Sovyetler Birliği'nin gerçekten Mısır ve Suriye başta olmak üzere Arap ülkelerine silah sağlamayı teklif edip etmediğini sordu. Büyükelçi, "İsrail'in buna kayıtsız olmadığını" vurguladı. "Arap ülkelerinin liderleri, Arap ülkelerinin İsrail'le savaş halinde olduğunu iddia etmeye devam ediyor, bizi tehdit etmeye devam ediyorlar, İsrail'i yok etme sözü veriyorlar."
Sovyet diplomatının henüz olup bitenler hakkında konuşma yetkisi yoktu.
Zaitsev, "Yabancı basında Sovyetler Birliği'nin Mısır ve Suriye'ye silah sattığı yönündeki haberler, yabancı gazetelerin boş kurgularıdır" dedi. Doğru, hemen şunu ekledi: “Ancak, silahların satışı ve satın alınması, herhangi bir saldırgan hedef izlemiyorsa, bir iç meseledir ve belirli bir devletin sıradan bir ticari işlemidir, yani her devlet, kendi güvenliğini sağlamak için onu satın alabilir. güvenlik."
Grigory Zaitsev, 1953'ten itibaren kısa bir arayla Dışişleri Bakanlığı'nın Orta Doğu dairesine başkanlık etti; 1958'de askeri darbenin gerçekleştiği Irak'a üç yıl süreyle büyükelçi olarak gönderildi.
Sovyet silahları Mısır'a gitti, ancak Mısırlı liderlerin iştahı hızla arttı.
15 Eylül 1955'te Nasır büyükelçiye şikayette bulundu: Sovyetler Birliği neden ona ağır IS-3 tankları, iki muhrip ve iki denizaltı satmak istemedi?
Ve üç gün sonra, 18 Eylül'de, Mısır Dışişleri Bakanı Vekili A. Said, Mısır'a vermesini istediği "atom laboratuvarının düzenlenmesi için gerekli aletlerin, malzemelerin ve ekipmanların bir listesini" Sovyet Büyükelçisi Solod'a teslim etti. makul fiyatlarla. Nasır'a konvansiyonel silahlar yetmedi. Kendi atom bombasına sahip olmak istiyordu.
27 Eylül'de Nasser, Çekoslovakya'dan silah satın aldığını kamuoyuna duyurdu. Bu bir numaralı haberdi.
Lübnan gibi diğer Arap ülkelerindeki politikacılar, Orta Doğu'ya ilk kez ağır silah tedarikinin yapıldığını endişeyle kaydettiler. Lübnanlılar, İsrail'in ordusuna silah satın alarak karşılık vereceğinden ve bunun sonunda yeni bir savaşa yol açacağından korkuyordu.
TASS raporu 1 Ekim'de yayınlandı. Çekoslovak silahlarından bahsettiğimizi ve Sovyetler Birliği'nin bununla hiçbir ilgisinin olmadığını vurguladı.
18 Ekim'de Büyükelçi Solod, Nasır'ı ziyaret etti ve birkaç gün içinde Sovyet nakliyesi Krasnodar'ın askeri kargoyla birlikte İskenderiye limanına varacağını bildirdi. Moskova, geminin gelişinin ve boşaltılmasının tamamen gizli tutulmasını istedi.
24 Ekim'de SSCB'deki İsrail Maslahatgüzarı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Vladimir Semenoviç Semenov'a Mısır'a silah satışına ilişkin bir not sundu. Semyonov, notu Bakan Molotov'a ileteceğine söz verdi, ancak notta yanlışlıklar olduğunu hemen fark etti. Bakan yardımcısı kendinden emin bir şekilde şöyle konuştu: "Sovyetler Birliği'nin Mısır'a ya da Orta Doğu'daki herhangi bir ülkeye silah sağlamadığı gayet iyi biliniyor. Sovyetler Birliği'nin Çekoslovakya'nın Mısır'a silah tedariki konusundaki tutumuna gelince, bunun belirtilen iki egemen devletin işi olduğuna inanıyoruz. Mısır, uygun gördüğü her yerden ordusu için silah satın alabilir.”
İsrail'e tedarik sağlamak için icat edilen Çekoslovakya aracılığıyla Sovyet silahlarını satma planı artık düşmanlarının yararına işledi.
16 Kasım'da Merkez Komite başkanlığı, Kahire'deki Sovyet büyükelçisinden gelen ve Mısır'ın ek silah tedariki talebini özetleyen bir telgrafı tartıştı. Merkez Komite Genel Daire Başkanı V.N. Malin, Kruşçev'in ana tezlerine kısaca değindi: “Risk. Ama yaptıkları iyiydi. Bağımsız bir politika yürüttük. Parasını öder. Çizgi doğrudur. Şimdi: Denizaltıları başkalarına vermeyin, alıştığınızda tartışırız. Bize uçak verin. Bedavaya değil, imtiyazlı kredi vermeye değer.”
Sovyet liderleri Mısır'a amaçlanan seksen yerine yüz savaşçı vermeyi kabul etti.
Halk Demokrasileri ile Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü, Polonya üzerinden Mısır'a askeri danışmanlar ve İngilizce tercümanlar gönderdi; bunlar, Mısırlıların teknoloji konusunda uzmanlaşmasına yardımcı oldu ve onlara askeri işleri öğretti. Mısırlı pilotlar Gdynia ve Gdansk'ta eğitim gördü.
9 Kasım'da Londra'daki bir ziyafette konuşan İngiltere Başbakanı Anthony Eden, Mısır'a yapılan Sovyet tedarikinin Orta Doğu'da zaten istikrarsız olan dengeyi bozduğunu söyledi.
Eden, "Bunun sadece başka bir ticaret anlaşması olduğunu düşünmek saçma olurdu" dedi. Mısır'a tank ve uçak satmanın amacı Sovyetler Birliği'nin Arap dünyasına nüfuz etmesidir. Sovyetlerin bu hareket tarzı, Sovyet hükümetinin Soğuk Savaş'ı sona erdirme yönünde beyan ettiği arzuyla bağdaştırılamaz. Moskova'nın bölgeye kitlesel silah tedarikinin ne gibi sonuçlar doğuracağını anlaması gerekiyor.”
Aralık 1955'te Yüksek Konsey'in bir oturumunda konuşan Kruşçev, ilk kez İsrail'e karşı açıkça iddialarda bulundu: “Varlığının ilk günlerinden itibaren komşularını tehdit etmeye başlayan ve İsrail Devleti'nin eylemleri Onlara yönelik düşmanca politikalar kınanmayı hak ediyor. Böyle bir politikanın İsrail Devleti'nin ulusal çıkarlarına uymadığı, bu politikayı uygulayanların arkasında tanınmış emperyalist güçlerin olduğu açıktır. İsrail'i Arap halklarına karşı silah olarak kullanmaya çalışıyorlar..."
Kruşçev'in sözleri, Orta Doğu çatışmasına ilişkin Sovyet politikasının radikal bir revizyonuna işaret ediyordu. Moskova gerçek durumun farklı olduğunu bilmesine rağmen.
İsrail Büyükelçisi Abramov Molotov'a şunları yazdı:
Birçok Arap'ın fikrini dile getiren Suudi Başbakanı Emir Faysal, "İsrail ile Arap devletleri arasında barışı müzakere etmek için Ben-Gurion ile görüşmeyi kabul edecek bir Arap liderinin henüz doğmadığını" söyledi. Dolayısıyla Arapların İsrail'e yönelik tutumu şu anda uzlaşmaz.
İsrail'in tutumu daha esnektir..."
Ancak Sovyet diplomatları bu kadar açık bir şekilde yalnızca şifreli telgraflarda veya gizli yazışmalarda konuşuyorlardı.
İsrail'e yönelik tutum yine düşmanlık niteliği kazandı. Düşen yolcu uçağının hikâyesinde de bu açıkça görülüyordu. 4 Ağustos 1955'te yazar Yuri Karlovich Olesha günlüğüne şunları yazdı:
“İnsanlığa karşı korkunç bir suç işlendi: Bulgarlar kazara kendi topraklarını vuran bir İsrail yolcu uçağını düşürdü. Elli sekiz kişi öldü. Uçak büyük olasılıkla tanka çarpan bir mermi veya mermi nedeniyle patladı.
Elli sekiz masum kurban. Barış zamanında bir uçak yabancı toprakların üzerinden uçuyor diye ona ateş etmek gerçekten gerekli mi? Barbarlık! Bütün bunları doğuran bir virüs var herhalde: Almanların insan derisinden eldiven yapması, masumları sürgüne göndermemiz ve bu tür casusluk çılgınlığı...
Lusitania kadar korkutucu. Üstelik bu, savaş sırasında oldu ve acı çekmeyi bilen Almanlar tarafından yapıldı, Türk usulü zalim olan Bulgarlar tarafından yapıldı.”
İngiliz gemisi Lusitania, Liverpool'dan New York'a uçuyordu ve 7 Mayıs 1915'te bir Alman denizaltısı tarafından batırıldı. Gemide bin iki yüzden fazla yolcu ve yedi yüz denizci vardı. Yarısından fazlası öldü. Yolcu gemisinin batması Almanya'ya olan nefreti artırdı.
Kırk yıl sonra İsrail'e ait bir yolcu uçağı, Türkiye üzerinden İsrail'den İngiltere'ye giderken düşürüldü. Rotadan saptı ve İsrail'e karşı Sovyetler Birliği'nin çizgisine göre yönlendirilen Bulgar hava kuvvetleri tarafından vuruldu.
 
Süveyş Kanalı üzerinde savaş
23 Ocak 1956'da Nasır, Sovyet Maslahatgüzarı'na, Suriye'nin de Çekoslovakya üzerinden Sovyet silahları satın almak istediğini ve Prag'a bir temsilci göndermiş olduğunu bildirdi.
Suriye, altmış adet T-34 tankı, on sekiz adet 100 mm'lik top, otuz iki adet 100 mm veya 855 mm uçaksavar silahı, on sekiz savaş uçağı, yüz elli zırhlı araç, üç radar tesisi, birkaç yüz kamyon ve mühimmat almak istiyor. Suriyeliler de parayla değil malla ödeme yapmayı düşünüyordu.
Mısırlılar ve Suriyeliler Sovyetler Birliği'ni doğrudan düşmanlığa sürüklemeye hevesliydi.
1956'nın başında Kahire'ye yeni bir Sovyet büyükelçisi geldi - savaştan sonra Dışişleri Bakanlığı'nda Balkan ülkeleri departmanına başkanlık eden ve ardından Macaristan'ın büyükelçisi olan Evgeny Dmitrievich Kiselyov.
Nasır, 21 Mart 56'da Kiselyov'u kabul etti ve ona şunları söyledi:
“Suriye, Suudi Arabistan ve Mısır, Batılı güçlerin İsrail'in kendi havacılığı için ABD, İngiltere, Fransa ve diğer ülkelerdeki Yahudi nüfustan pilot almasına zaten izin verdiğini akılda tutarak Sovyetler Birliği'nden talepte bulunuyor. Acil durumlarda Sovyetler Birliği'nin Orta Asya cumhuriyetlerinde de aynısını yapmak, askeri teçhizat kullanmalarına yardımcı olabilecek Müslümanlara yönelmek...
Üç ülkenin Sovyet hükümetinden talebi son derece önemli ve ciddidir.”
Talep Moskova'da reddedildi. En azından Kruşçev'in o sırada Batı ile ilişkileri geliştirmeye çalışması nedeniyle.
Nikita Sergeevich Kruşçev ve hükümet başkanı Nikolai Aleksandrovich Bulganin, 1956 Nisan'ının on sekizinden yirmi yedisine kadar neredeyse on gün boyunca İngiltere'deydi.
Bir diplomat, "Ruslar tamamen yeni bir ışık altında ortaya çıktı" diye hatırladı. “Onlarla konuşmak kolaylaştı.” Her zaman kibar olmaya çalışsalar da, sağlam bir şekilde tartıştılar ve çok açık ve net konuştular. Kendinden emin ve açık sözlü göründüler."
Müzakereler sırasında İngilizler, Orta Doğu'nun öncelikle Britanya'nın ve daha geniş anlamda Avrupa çıkarlarının alanı olduğu konusunda ısrar etti. Ve Mısır'a Sovyet silahlarının sağlanması bölgedeki silahlanma yarışını artırıyor.
Kruşçev ve Bulganin Mısır'a silah tedarikini durdurma sözü vermediler, ancak her halükarda Batı ile ilişkileri geliştirmek adına onları azaltmaya karar verdiler.
Kahire rahatsız oldu. Nasır'ın yanıtı hemen geldi. 16 Mayıs'ta Mısır, Çin Halk Cumhuriyeti'ni tanıdı. Nasır, Kruşçev'i küçümseyen büyük devrimci Mao Zedong'un kendisine koşulsuz silah satacağını umuyordu. Ancak hükümet başkanı Zhou Enlai üzüntüyle yanıt verdi: "Çin'in Mısır'ı silahlandırma yeteneği yok."
2 Haziran 1956'da Pravda, Yüksek Konsey Başkanlığı'nın, Bakanlar Kurulu Birinci Başkan Yardımcısı Molotov'un Dışişleri Bakanlığı görevinden alınması talebini kabul ettiğini bildirdi. Dmitry Trofimoviç Shepilov bakan oldu.
Molotof'un ayrılması kaçınılmazdı. O ve Kruşçev her konuda kararlı bir şekilde fikir ayrılığına düştüler. Andrei Gromyko bu sefer kesinlikle bakan olacağını umuyordu. Ancak Kruşçev, en sevdiği Dmitry Trofimovich Shepilov'u Smolenskaya Meydanı'na gönderdi. Gromyko için bu bir darbeydi. Oğlu Anatoly Andreevich Gromyko, o gün olağanüstü derecede çekingen bir adam olan babasının duygularını açığa çıkardığını - bir tırmık alıp Vnukovo'daki kulübenin bahçesini temizlemeye gittiğini söyledi...
Shepilov rahat bir insandı ve selefi Molotov'un aksine bakanın mümkün olduğunca dünyayı dolaşması ve yabancı diplomatlarla görüşmesi gerektiğine inanıyordu. Hemen Orta Doğu ülkelerine - Mısır, Suriye, Lübnan - büyük bir yolculuğa çıktı.
İsrail de Şepilov'u davet etti, ancak Moskova, bakanın gezi programının zaten kararlaştırıldığını ve geziden sonra Shepilov'un derhal Moskova'ya dönmesi gerektiğini söyledi.
Kruşçev'in tam desteğini hisseden Dmitry Shepilov tamamen bağımsız davrandı. Zeki bir adamdı, her şeyi çabuk kavrıyordu ama çok derinlemesine araştırmak istemiyor gibi görünüyordu. Orta Doğu'da yeni bir Sovyet politikası tanımladı: Arap ülkeleri Sovyetler Birliği'nin müttefikidir, onlara mümkün olan her şekilde yardım edilmesi gerekir.
Şepilov, Cemal Abdülnasır ile görüşmek üzere Kahire'ye uçtuğunda, bakana hangi yardımcılarının kendisine eşlik etmesi gerektiği soruldu. Dmitry Trofimovich şaşırdı: “Neden insanları işten uzaklaştırıyorsunuz? Büyükelçilikte tercüman olacak, evrak çantasını kendim taşıyabilirim.”
16 Haziran'da Şepilov, önemli yardım sağlama sözü vererek Mısır'a geldi. 18 Haziran'da Savaş Bakanı ve ülkenin silahlı kuvvetleri Başkomutanı Tümgeneral Abd-al Hakim Amer ile ofisinde görüştü. Konuşma çok açık sözlüydü çünkü Amer ülkedeki ikinci kişi olarak kabul ediliyordu.
Nasser Kruşçev'e şunları açıkladı:
- Yoldaş Kruşçev, Amer ve ben bir kişiyiz. Bana söyleyebileceğini Amer'e söyleyebilirsin ve Amer'e söyleyebileceğini bana söyleyebilirsin. Yakın arkadaşız.
Şepilov, General Amer'e Batı basınında İsrail ordusunun hâlâ Mısır ordusundan daha güçlü olduğunu belirten makaleleri sordu:
— Eğer İsrail ordusunun gerçekten Mısır ordusuna göre herhangi bir avantajı varsa o zaman tam olarak ne olacak?
Bakanın sözlerini bir Sovyet diplomat şöyle kaydetti: "Amer, şu anda İsrail ordusunun Mısır ordusuna karşı neredeyse tüm alanlardaki avantajını kaybettiğini söyledi: sayı, teçhizat, eğitim ve genel savaş etkinliği... İsrail ordusu şu anda Mısır'a karşı savaşı kazanamıyor ancak provokatif eylemlere başvurabilir."
Amer gelecek yıl için bir grup T-54 tankı ve iki filo MiG-19 savaş uçağı istedi.
“Yoldaş Konuşmanın kaydına göre Şepilov General Amer'e, T-54 tankları ve MiG-19 savaş uçaklarının şu anda test edilen yeni silahlarımız olduğunu ve testler tamamlanana kadar prestij nedeniyle bunları satmaktan kaçınacağımızı söyledi. .
Aynı zamanda yoldaş Shepilov, deneme süresinin muhtemelen çok uzun olmayacağını kaydetti ... "
Mısırlı liderler düpedüz dalkavukluktan kaçmadılar ve kendilerini Sovyet liderlerinin öğrencileri olarak tasvir ettiler. Kelimeler ucuzdu.
19 Haziran'da Shepilov Kruşçev'e telgraf çekti:
“Nasser, tüm toplantılarda benden, işbirliği de dahil olmak üzere, ülkeyi sanayileştirme ve tarımı geliştirme sorunlarını pratikte nasıl çözebilecekleri konusunda ayrıntılı tavsiye istiyor. Yaklaşık altı saat süren son görüşmemizde kendisine gerekli açıklamaları yapmaya çalıştım...''
Dmitry Shepilov çok zeki bir adamdı ama Mısır Cumhurbaşkanı'nın gerçekten onun tavsiyesine ihtiyacı olduğuna inanıyordu. Ancak yolculuk pek başarılı olmadı. Shepilov, Mısır'la bir dostluk anlaşması yapılmasını önerdi. Mısırlıların tüm yumurtalarını tek sepete koymak için aceleleri yoktu. Nasır Batı'ya açılan kapıyı çarpmak istemedi. Amerikalılardan da bir şeyler almayı bekliyordu.
Shepilov ayrılırken Nasır'ı Moskova'ya davet etti.
Büyükelçi Kiselyov, Nasır'ı evinde ziyaret etti ve görüşmenin kaydını Moskova'ya gönderdi:
“Nasser, genellikle havada ve denizde deniz tutması yaşamasına ve daha uçağa binmeden bayılma noktasına gelmesine rağmen, zamanı kısalttığı için uçakla uçmayı tercih ettiğini söyledi.
O zaman Sovyet hükümetinin eğer isterse uçaklarımızı onun peşinden göndermekten memnuniyet duyacağını söylemiştim. Nasır minnettar olduğunu ancak Belgrad'a uçacağı Vicount uçağıyla uçmayı düşündüğünü söyledi. İlk kez deniz tutmasından muzdarip olmadığını kaydetti. Nasır, bu İngiliz uçağını konforu, hızı, gürültü ve titreşim olmaması nedeniyle övdü...
Nasır bana ordudaki yakın yoldaşlarından bazılarının son zamanlarda ölmesinden duyduğu üzüntüyü anlattı. Yugoslavya'ya gideceği gün, İsrail istihbaratı (Nasır bu katillerin isimlerini biliyor!) Gazze'deki alay arkadaşına, kitabın içine gizlenmiş, paketin açıldığı anda patlayan bir bomba gönderdi.
Bugün, 21 Temmuz'da, Nasır'a göre son derece dürüst ve alçakgönüllü bir yurtsever olan arkadaşı, Amman'daki askeri ataşe Albay Selih Mustafa da aynı "paketten" öldü.
Nasır, heyecan ve acı duygusuyla, bu arkadaşlarının ve onların İsrail istihbaratının alçak ve iğrenç yöntemleri sonucu öldüklerini detaylı bir şekilde anlattı.”
Nasır, Gazze Şeridi'ndeki Mısır istihbaratının başında bulunan Albay Mustafa Hafız ve Ürdün askeri ataşesi Yarbay Salah Mustafa'dan bahsediyordu. İsrail istihbarat servisi Mossad onlara ulaşana kadar Filistinli teröristlerin İsrail topraklarına sınır dışı edilmesini denetlediler...
Moskova'ya dönen Shepilov, Kruşçev'e Nasser'in bir Fransız-İngiliz şirketi tarafından yönetilen Süveyş Kanalı'nı millileştirmeyi planladığını bildirdi. Ve böylece oldu.
Nasır'ın kararı, Dünya Bankası ve Amerikan hükümetinin Asvan Barajı'nın inşası için Mısır'a kredi vermeyi reddetmesi sonucu ortaya çıktı. Nasser sürekli olarak barajın ülkenin geniş bölgelerini Mısırlılara iş ve yiyecek sağlayacak verimli alanlara dönüştüreceğini söylüyordu.
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı olan John Foster Dulles, Mısır'a kredi vermeyi reddetti.
İran, Pakistan ve Türkiye Amerikalılara baskı yapıyor: Politikanıza karşı olan Nasır'a para vermek istiyorsunuz ve biz sizi desteklememize rağmen bizi reddediyorsunuz... Yine de tarihçiler kredinin reddedilmesini hata olarak adlandıracaklar. Dulles, Nasır'ı Batı'nın düşmanı haline getirdi.
19 Temmuz 1956'da Dulles, Mısır'ın Asvan Barajı'nın inşası için para almayacağını söyledi. Bir hafta sonra, 26 Temmuz'da Nasır, Süveyş Kanalı'nın millileştirilmesine ilişkin bir kararname imzaladı.
Sıcak bir akşam, Kahire'nin tozlu El Tahir Meydanı'nda Nasser, kararnamenin metnini hayranlarından oluşan bir kalabalığa okudu: “Genel Süveyş Kanalı Şirketi bu vesileyle kamulaştırılıyor. Yukarıda adı geçen şirketin tüm fonları, hakları ve yükümlülükleri devletin mülkiyetine geçer. Şu anda yönetiminden sorumlu olan tüm organlar ve komiteler feshedilmiştir..."
Nasır'ın kanalı millileştirme kararı öncelikle İngiltere'yi etkiledi, ancak Fransa aynı zamanda Süveyş Kanalı Şirketi'nin hisselerinin bir kısmına da sahipti.
İngiltere Başbakanı Anthony Eden, Downing Caddesi'ndeki evinde öğle yemeği sırasında Kahire'den acil bir mesaj aldı. Öğle yemeğine ara verildi ve bakanlar kurulu hemen toplandı. Başbakan sert bir tavırla, "Mısırlılar bizi boğazımızda tutuyor" dedi.
Ertesi sabah İngiliz Genelkurmay Başkanlarına kanalın kontrolünü yeniden ele geçirmek için bir operasyon planı hazırlamaları talimatı verildi.
1936'da İngiltere, Mısır'la Süveyş Kanalı bölgesinde askeri üslere ve askeri birliklere sahip olmasına izin veren bir anlaşma imzaladı. Nasır'ın hükümeti İngiliz birliklerinin Mısır topraklarını terk etmesini talep etti.
Fransa Dışişleri Bakanı Christian Pinault, ortak askeri harekat planını görüşmek üzere Londra'ya geldi.
Fransa'nın Nasır'la hesaplaşması gereken bir hesabı vardı. Mısır, ülkenin bağımsızlığını isteyen Cezayirli isyancılara silah sağladı. Paris'te savaşın Nasır'ı istifaya zorlayacağına ve Cezayir ayaklanmasının bir hafta içinde sona ereceğine inanılıyordu.
Fransa Savunma Bakanlığı, Paris'teki İsrail büyükelçiliğinden "Mısır kuvvetlerinin - kara, deniz ve hava - gücü ve konuşlandırılmasına ilişkin en son bilgileri" sağlamasını istedi.
Nasır sonunda Süveyş Kanalı'nın kaderi konusundaki müzakereleri kesti. Daha sonra Süveyş Kanalı Şirketi çalışmayı durdurdu. Mısır kendisini zor durumda buldu. Mısır'ın Moskova büyükelçisi yardım için Dışişleri Bakanlığı'na koştu: acilen pilotlara ihtiyaç vardı. Ve Sovyetler Birliği yardım etti.
2 Ağustos'ta İngiltere, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri hükümetleri, 29 Ekim 888'de imzalanan sözleşmenin taraflarının ve bu teknolojinin kullanılmasıyla ilgilenen diğer ülkelerin katılacağı bir konferansı Londra'da toplamaya karar verdiler. Süveyş Kanalı.
3 Ağustos'ta Moskova'daki İngiliz büyükelçisi, kanalın millileştirilmesiyle ilgili olarak İngiltere, Fransa ve ABD'den gelen açıklamayı içeren bir notu Shepilov'a verdi.
Sovyetler Birliği, "kanalın işleyişinin sürekliliğini sağlamak amacıyla uluslararası bazda etkili önlemlerin alınması için en uygun önlemlerin neler olabileceğinin değerlendirilmesi" amacıyla Londra'da bir konferansa davet edildi.
10 Ağustos'ta Shepilov, Kahire'deki Sovyet büyükelçisine telgraf çekti:
“Nasır'ı ziyaret edin ve ona şunları verin. Londra konferansında Sovyet delegasyonuna ben başkanlık edeceğim.
Kendi adıma Nasır'a Londra konferansına bizzat gitmemesini şiddetle tavsiye ediyorum.
Birincisi, konferans sırasında ve hemen sonrasında Mısır'da zor bir durum ortaya çıkabilir ve Nasır'ın Kahire'de olmaması, konunun gidişatını çok olumsuz etkileyebilir.
İkincisi, emperyalist güçler artık Nasır'ı her yola başvurarak ortadan kaldırmaya çalışıyor. Eğer Londra'ya giderse, emperyalist ajanların Nasır'a karşı doğrudan terör eylemleri gerçekleştirme girişimi olasılığını göz ardı etmiyorum..."
Bundan sonra büyükelçiye yeni talimatlar verildi:
"Nasır'ı ziyaret edin ve ona, alınan güvenilir bilgilere göre önümüzdeki 24 saat içinde İngiliz ve Fransız birliklerinin Süveyş Kanalı'nı işgal edeceğini söyleyin."
Büyükelçi Kiselyov hemen Nasır'ın yanına gitti. Mısır'ın kanalı işgal etme girişimini püskürtmeye hazır olduğunu söyledi. Ordu ve donanma alarma geçti.
Mısır, Londra'daki konferansı boykot etme kararı aldı. Süveyş ihtilafında Sovyet diplomasisi Mısır'ın temsilcisi olarak hareket etti. Nasır'ın onayı olmadan Şepilov tek bir adım bile atmadı. Moskova, Nasser'in kararını onayladı ve Nasser'in 4 Ağustos'ta bilgilendirildiği konferansa katılmayı reddetmeyi planlıyordu.
Ancak ertesi gün bunu anladılar ve Merkez Komite Başkanlığı gitmeye karar verdi. Büyükelçiye Nasır'a derhal açıklama yapması emredildi: Londra'ya yalnızca "konferansın sömürgeci doğasını açığa çıkarmak" için gidiyorduk. Aslında, delegasyonun sert bir ruhla hazırlanan ilk direktif taslağının Merkez Komite Başkanlığı toplantısında revize edilmesi emredildi.
Örneğin Dışişleri Bakanlığı şunları önerdi:
"Konferansın açılışında delegasyon, Sovyet hükümetinin böyle bir oluşum içinde Süveyş Kanalı ile ilgili meselelerin esasına ilişkin herhangi bir karar alma konusunda yetersiz olduğunu düşündüğünü beyan etmelidir."
Kruşçev ses tonunun yumuşatılmasını emretti.
Konferans, Ağustos ayının on altısından yirmi üçüne kadar bir hafta sürdü. Shepilov üç kez konuştu ve konuşma bittikten sonra bir basın toplantısı düzenledi. Shepilov daha sonra Londra'da "bu emperyalistlerin suratına yumruk atmak" için şifreli bir talimat aldığını hatırladı. Ancak konferansın sonucu Mısır açısından oldukça olumlu oldu. Neden skandal yaratalım?
Shepilov, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Foster Dulles'ın kendisini Londra'daki Sovyet büyükelçiliğine nasıl görmeye geldiğini hatırladı. Uzlaşmazlığıyla ünlü Amerikalı şunları söyledi: "Size geldim çünkü Londra'ya geldiğimde yaptığınız kısa ve öz açıklamada, sizin ve benim Süveyş sorununu çözmek için makul bir yaklaşım için ortak bir zemin bulmaya çalışabileceğimize dair bana umut veren bir kelime buldum. Elbette büyük saygıyı hak eden Bay Vyshinsky için bu çok zor olurdu. Bay Vyshinsky'nin muhteşem konuşmalarını dinleyerek sonuna kadar yüzebilen birini hayal etmek benim için çok zor...”
Shepilov'a Batı politikasını "açık soygun ve soygun" olarak adlandırması emredildi. Talimatları görmezden geldi.
Moskova'ya döndüğünde Kruşçev'e rapor verdi. Gelmemi söyledi. Shepilov ofise geldiğinde sordu:
- Dinle, neden Nikolai Alexandrovich ve benim sana şifreli olarak verdiğimiz talimatları takip etmedin?
- Gerek yoktu. Savaşı kazandık ve neden onlarla ilişkileri bozalım ki?
- Ah, işte böyle! - Kruşçev öfkeliydi. — Yani dış politikayı kendiniz mi yönetmek istiyorsunuz?
27 Ağustos'ta Merkez Komite Başkanlığı'nda Shepilov Londra toplantısı hakkında bilgi verdi.
Kruşçev şunları kaydetti:
— Konferans iyi geçti. Yoldaş Shepilov bu görevle iyi başa çıktı. Katılmaya karar vermemiz de doğru. Bir direktifin yerine getirilmesinden sapma dışında bu bir özgürlüktür, yanlıştır ve tehlikelidir.
Başkanlığın diğer üyeleri de Shepilov'un talihsiz hatasından bahsetti. Yorumları dikkate alacağına söz verdi.
Başkanlık kararında "SBKP Merkez Komitesi, Sovyetler Birliği delegasyonunun Londra Konferansı'ndaki davranış çizgisini ve pratik çalışmasını onaylıyor" deniyordu. Ancak Kruşçev, Şepilov'un bağımsızlığından o zaman gösterdiğinden daha fazla memnun değildi ve kısa süre sonra onu Dışişleri Bakanlığı'ndan uzaklaştırdı.
Mayıs 1956'da Sovyet bakanları Bağımsızlık Günü vesilesiyle bir resepsiyon için İsrail büyükelçiliğine geldiler. Görünüşe göre Moskova'nın Yahudi devletine karşı tutumu bir miktar iyileşmişti. Ancak Sina çatışması her şeyi tamamen mahvetti. İsrail kesin bir şekilde yarı düşman ülkeler kategorisine girmiştir.
26 Ağustos'ta İsrail Büyükelçisi Abramov, Moskova'ya, kordiplomasi dekanının tatile gitmesi nedeniyle ülkenin Cumhurbaşkanı Zeev Ben-Zvi'nin 4 Eylül'deki geleneksel resepsiyonunda bir tebrik konuşması yapması gerektiğini bildirdi. Sovyet büyükelçisi ondan sonraki en kıdemli kişiydi.
Abramov, Moskova'ya geçen yıl da aynı durumda tatile gittiğini, bu kez birkaç günlüğüne Beyrut'a gönderilmek istediğini bildirdi.
Konu Merkez Komite Başkanlığı'nda görüşüldü ve büyükelçinin teklifi onaylandı.
Zeev Ben-Zvi Poltava'da doğdu. 1906'da Poalei Zion partisine katıldı ancak polis tarafından takip edildi. Evinde yapılan aramada Yahudi öz savunma birimleri için toplanan silahlar bulundu. Ben-Zvi Filistin'e kaçtı ve burada İngiliz Ordusu'nun Yahudi Lejyonunun bir parçası olarak General Rommel'in Alman seferi kuvvetine karşı savaştı. 1952'de İsrail Devlet Başkanı seçildi ve iki kez yeniden seçildi.
Sovyet diplomatları ve istihbarat görevlileri, Arap ülkelerinin İsrail ile müzakerelere girmeyi açıkça reddettiğini biliyorlardı. Ortadoğu'da barışa ihtiyaçları yoktu. Tam tersine Mısır liderliğinin bu kadar gergin bir durumu sürdürme ihtiyacı duyması diğer Arap ülkelerini Kahire'ye odaklanmaya zorladı. Nasır doğrudan Şepilov'a şunları söyledi:
— Arap-İsrail çatışması şu anda Arap ülkelerini birleştirmenin ana yoludur.
Aynı nedenlerden dolayı Arap politikacılar Filistinli mültecilere yardım etmek için hiçbir şey yapmadı. Propaganda amacıyla Filistinlileri zor durumda bıraktılar.
4 Aralık 1955'te Mısır Büyükelçisi Malt Moskova'ya şunları bildirdi:
“Filistinli mültecilerin tamamen ülkelerine geri gönderilmesi talebi, İsrail'de İsrail hükümetinin politikaları üzerinde bir miktar etki yaratabilecek güçlü bir Arap azınlık yaratmayı amaçlıyor.
Ancak şunu da belirtmek gerekir ki Mısır hükümeti şu anda Filistin sorununun çözümüyle ilgilenmemektedir ve Ortadoğu'da Filistin sorununun neden olduğu mevcut gerilimin Arap ülkelerinin çatışmasına katkıda bulunması nedeniyle İsrail ile müzakere yapmak istememektedir. Devletler genellikle Mısır'ın politikalarını destekliyor."
1 Ocak 1957'de yeni büyükelçi Yevgeny Kiselyov ile konuşan Cemal Abd-al Nasır, Şepilov'a “Arap birliğinin korunması ve güçlendirilmesi açısından Filistin sorununun önemi hakkında” nasıl anlattığını etkili bir şekilde hatırladı. Bu, birliğin asıldığı çividir.”
15 Şubat 1958'de Suriye Dışişleri Bakanı Salah Bitar da eşit derecede açık bir şekilde Sovyet Büyükelçisi Sergei Nemchin'e şunları söyledi:
“Suriye, Filistin sorununu BM'nin 1947'de Filistin'in bölünmesine ilişkin kararı temelinde çözmekle ilgilenmiyor; çünkü bu, Arap ülkelerinin İsrail'i tanıması ve Filistin'in bölünmesi gerçeğini tanıması gerektiği gerçeğine yol açabilir. Arapların adil olmayan bir davranış olarak gördükleri ve kabul edemeyecekleri bir şey. Suriye, Filistin'in bölünmesine ilişkin yukarıda bahsi geçen BM kararını geçmişte de şimdi de tanımıyor.”
Bir noktada Sovyet diplomasisi bağımsızlığını kaybetmeye başladı ve yalnızca Mısır ve Suriye'nin istediğini yaptı. Bu Arap ülkeleri hiçbir şekilde karşılık vermediler ve politikalarında Sovyetler Birliği'nin çıkarlarını dikkate almadılar.
Sovyet diplomasisinin düşünce kuruluşu Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Komitesi, Arap-İsrail anlaşmazlığının çözümüne yönelik hiçbir girişimde bulunulmaması ve konunun BM Genel Kurulu'nda gündeme getirilmesinden kaçınılması tavsiyesinde bulundu. Ve bu öneri hayata geçirildi...
İsrail Sina Savaşına neden katıldı?
Mısır ve Suriye'ye büyük miktarlarda Sovyet silahları sağlanması onu korkutmuştu. Bu kadar çok silah, güç dengesini değiştirdi ve Arap politikacılar arasında kaybedilen 1948 savaşının intikamını alma arzusunu doğurdu.
Amerikan ordusu da aynı görüşü paylaşıyordu.
ABD Genelkurmay Başkanı Amiral Arthur Radford, Başkan ve Savunma Bakanı'na şunları bildirdi:
“Nisan 1957'ye kadar İsrail ile Arap ülkelerinin askeri gücü hemen hemen aynı seviyede olacaktır. '57 baharından sonra Arapların askeri üstünlüğü ortaya çıkmaya başlayacak ve mevcut eğilim devam ederse giderek artacaktır."
İsrailliler ABD'den kendilerine silah satmasını istedi. Dışişleri Bakanı John Foster Dulles'ın tavsiyesi üzerine Başkan Eisenhower bu teklifi reddetti.
Böyle bir durumda İsrail ordusu, Mısır ordusunun Sovyet askeri teçhizatına hakim olmaya vakti olmadan saldırmanın gerekli olduğuna inanıyordu.
Ekim 1955'te, Amerikan askeri istihbaratının başkan yardımcısı Amiral Edwin Leighton, Genelkurmay Başkanı'na şunları bildirdi: “İsrailliler, Sovyet silahlarının etkisinin hemen olmayacağını anlamış gibi görünse de (Mısır'ın ekipman ve ekipmanların çoğunu bir yıldan daha erken bir sürede başarılı bir şekilde kullanabilecekler), bu durumla başa çıkmak için çok az zamanlarının kaldığına inanıyorlar.”
'56 yazında M.P. İkinci dönemini İsrail'deki Sovyet büyükelçiliğinde geçiren Popov, Moskova'ya döndü. Dışişleri Bakanlığı Yakın ve Orta Doğu ülkeleri daire başkanlığına G.T. Zaitsev. Ofiste eski bakan yardımcısı İran Büyükelçisi A. Lavrentyev de bulunuyordu. Popov'a şunu sormaya başladılar: Mısır ile İsrail arasında bir savaş çıkarsa nasıl biter?
Popov İsrail ordusunun kazanacağını söyledi. İsrailli askerler iyi eğitimli ve modern teknolojiye hakimken, Mısırlı askerler okuma yazma bilmiyor ve teknoloji konusunda rahat değiller. Ve Arap siyasetçilerin İsrail'i yok etme ve tüm Yahudileri denize atma vaatleri, sonuna kadar savaşmaktan başka seçenek bırakmıyor.
Daire başkanı Popov'un sözlerine kızdı ve İsrail'de çalıştığı yıllar boyunca onun "aşırı Yahudi olduğunu, hiçbir şey anlamadığını ve hiçbir şeyde iyi olmadığını" söyledi. Ve Büyükelçi Lavrentyev'e dönerek şikayette bulundu:
- Görünüşe göre ne tür birinci sekreterler bizim için çalışıyor!
Zaitsev öğretici bir şekilde Popov'a Sovyet yardımı sayesinde Mısır ordusunun her zamankinden daha güçlü olduğunu açıkladı:
"Savaş durumunda İsrail'inizden ıslak bir nokta kalmayacak."
Mikhail Popov, Yakın ve Orta Doğu departmanına götürüleceğini umuyordu. Almadılar...
30 Ekim'de Genelkurmay Ana İstihbarat Müdürlüğü başkanı Korgeneral Sergei Matveevich Shtemenko, Savunma Bakanı Zhukov'a bir not gönderdi:
"Bildiriyorum:
Ana İstihbarat Müdürlüğü'nden alınan radyo dinleme verilerine göre bu yıl 29 Ekim akşamı. İsrail birlikleri, El-Kuntilla kenti bölgesinden Mısır sınırını ihlal etti, topraklarına 90 kilometre sıkıştı ve Necle kenti bölgesinde (Süveyş'in 110 km doğusunda) mevzilendi.
Tel Aviv'den ele geçirilen bir mesaja göre, İsrail birlikleri 30 Ekim sabahı Süveyş Kanalı'nın 30 km doğusundaki bir yerleşime saldırdı.
Kahire sabah gazeteleri 30.10.56 tarihinde İsrail'in Mısır'a karşı savaşının başladığını bildiriyor.
İngiltere'nin, İsrail askerlerinin Mısır'dan çıkarılması konusunda Mısır'a yardım etmeye hazır olduğu ve 24 saat içinde İsrail'e veya Orta Doğu'daki başka bir saldırgana saldırmaya hazır olduğu iddia ediliyor...
Ana İstihbarat Müdürlüğü, durumu açıklığa kavuşturmak için önlem aldı.”
Havacılık, Sina'daki savaşlarda belirleyici bir rol oynadı. Zaten düşmanlıkların ilk gününde İsrailli pilotlar Mısırlıların iki katı kadar savaş görevinde uçtu. Mısırlıların Sina'da siperlerini dikenli tellerle ve mayın tarlalarıyla kaplayan derinlemesine bir savunma sistemi vardı. Ancak Mısır tankları hava desteğinden yoksun kaldı ve Mısırlı askerlerin morali yetersizdi.
Otuz birinci Ekim akşamı Nasır, Süveyş Kanalı bölgesine çekilme emri verdi çünkü Mısırlıların düşmana karşı mücadelede tek bir şansı yoktu.
1 Kasım'da ülkedeki durum hakkında bilgi veren Büyükelçi Kiselyov, Mısırlıların Moskova'dan askeri yardım beklediklerini yazdı:
“Kentte, SSCB'den Mısır'a yardım için 40 bin Müslüman gönüllünün hava yoluyla gönderildiği ve Sovyet uçaklarının Kıbrıs'taki İngiliz üslerini bombaladığı söylentileri yayılıyor. Bu, acil müdahaleye yönelik umutlarımızı yansıtıyor."
Nasır'ın sırdaşı ve ofisinin yöneticisi Ali Sabri, Sovyet büyükelçisinden Mısır kıyılarına Sovyet savaş gemileri göndermesini istedi.
3 Kasım'da Shepilov, Kahire'deki büyükelçiye telgraf çekti:
“Askerlerimiz bu bağlamda, gerçek anlamda olumlu sonuçlar vermeden atacağımız böyle bir adımın, Mısır yakınlarında yoğunlaşan İngiltere ve Fransa filolarının daha da güçlenmesine yol açabileceğinden, yalnızca Mısır'ın konumunu karmaşıklaştıracağını söylüyor. Mısır topraklarına yönelik saldırıların ağırlaşmasına.
Tüm bu saldırgan eylemleri SSCB'nin deniz kuvvetlerinin tehdidine atıfta bulunarak örtbas edecek ve meşrulaştıracaklardı.”
Mısır'a saldırıda İsrail birliklerine İngiliz ve Fransız kuvvetleri de katıldı.
6 Kasım'da Shtemenko Zhukov'a şunları bildirdi:
"Bildiriyorum:
5 Kasım 1956 günü saat 7.30'da İngiliz-Fransız komutanlığı Mısır topraklarına havadan saldırı başlattı. Çıkarma kuvveti Port Said bölgesindeki çeşitli noktalara sırayla düşürüldü. Saat 14.30'a kadar, İngiliz ve Fransız paraşütçülerin de dahil olduğu bir paraşüt tugayı konuşlandırıldı. İniş, güçlü havacılık koruması altında gerçekleştirildi...”
 
Sovyetler Birliği ve ABD, İsrail'e karşı
Sina Yarımadası'ndaki savaş Moskova'da ciddi huzursuzluğa neden oldu. Nasır'a silah sağlayan Sovyet liderleri onun kaderinden korkuyorlardı. Nasır'ın görevden alınması Mısır'daki tüm yatırımların boşa gitmesi anlamına gelecektir.
Kruşçev, "Çok paniğe kapılmıştık" diye hatırladı. “Mısır'ın yenilmesinden ve bunun Ortadoğu'da gericiliğin konumunu güçlendirmesinden korkuyorlardı...”
Kruşçev Molotov'u aradı:
— Vyacheslav Mihayloviç, artık Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Eisenhower'a bir mesaj göndermemiz ve Mısır'a saldıran saldırgan güçlere karşı ortak eylem önermemiz gerektiğine inanıyorum.
- Eisenhower'ın İngiltere, Fransa ve İsrail'e karşı bizimle aynı fikirde olacağını düşünüyor musunuz? - Molotov şüphelerini dile getirdi.
- Tabii ki işe yaramayacak. Ama sonra Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin ve Başkan Eisenhower'ın maskesini sökeceğiz. Basına çıkıp Fransa, İngiltere ve İsrail'in Mısır'a saldırısını kınıyorlar. Ve savaş sürüyor. Teklifimizle Amerikan başkanını zor duruma sokacağız.
Molotov, "Evet, haklısın" dedi. - Hadi tartışalım. Bu yararlı bir eylem olacaktır.
Kruşçev'in fikrinin verimli olduğu ortaya çıktı. ABD'nin kararlı bir şekilde İngiltere, Fransa ve İsrail'in düşmanlıklara son vermesini talep etmesi, Sovyet liderlerini şaşırttı. Ve Amerikan baskısının da etkisi oldu.
Kremlin bunun, İkinci Dünya Savaşı'na katılan saygın bir adam olan Amerikan başkanının kararı olduğuna inanıyordu. Gerçekte Dwight Eisenhower hastaydı. Sina Savaşı'ndan bir yıl önce, 24 Eylül 1955 gecesi, Eisenhower kalp krizi geçirdi ya da tıbbi terimlerle koroner damarlarda akut tromboz oluştu; bir kan pıhtısı kalp atardamarını tıkadı.
Fitzsimmons Askeri Hastanesine kaldırıldı. İlk iki haftada görevine dönüp dönemeyeceğini kimse bilmiyordu. Birçoğu onu bir politikacı olarak gömmek için acele etti. Daha sonra, yürütme organı başkanının yetkilerini kullanamaması durumunda yetkinin başkan yardımcısına devredilmesini öngören bir yasa çıkarıldı. Birkaç ay boyunca o kadar zayıftı ki, Başkan Yardımcısı Richard Nixon başkanlık görevini üstlendi.
Eisenhower, altı ay sonra, 8 Haziran 1956 gecesi, bağırsak tıkanıklığı yaşadığında zar zor dışarı çıktı. Walter Reed Hastanesi başkanı Tümgeneral Leonard Heaton liderliğindeki bir konsey, başkanı derhal ameliyat masasına yatırmaya karar verdi.
Eisenhower, iki saat süren büyük bir karın ameliyatı geçirdi. Beyaz Saray birkaç saatte bir onun sağlığıyla ilgili bültenler yayınlıyordu. Ameliyattan sonra çok kötü görünüyordu ve şiddetli ağrılar çekiyordu. Başkan Yardımcısı Nixon, Eisenhower'ın birdenbire fiziksel olarak görevinin yükünü kaldıramadığından şikayet etmeye başladığını ve artık istifa etme zamanının geldiğini hatırlattı.
Ama iyileşti. Beyaz Saray'dan erken ayrılma fikrinden vazgeçtim. Hatta ikinci dönem aday olmaya bile karar verdi. Eisenhower güç kazanmak için uzun süre dinlendi ve ardından yalnızca seçim kampanyasına odaklandı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri 6 Kasım 1956'da yapılacaktı.
Eisenhower hastayken ve seçimlere hazırlanırken ülkenin dış politikasını Dulles kardeşler belirliyordu. John Foster Dulles, Dışişleri Bakanı olarak Başkan'ın tam güvenine sahipti.
John Foster Dulles'ın düşünceleri Püriten yetiştirilme tarzının damgasını taşıyordu. Yüzündeki kasvetli ifade ve Dışişleri Bakanının izolasyonu onun görüşlerine ve karakterine uygundu. Avukatlık yapmadan önce bir misyonerdi. Dulles, başarılı siyasetin yalnızca güçlü dini ve ahlaki ilkelere dayanabileceğine inanıyordu. Komünizmi Batı'nın Hıristiyan kültürüne bir tehdit olarak gördü. Liberal İsrail şüphe ve şüphelerini uyandırdı. CIA'in direktörlüğüne getirilen kardeşi Allen da aynı görüşü paylaşıyordu.
Ekim 1950'de Amiral Roscoe Hillenkoiter, Pasifik Filosunda yeni bir görev aldı ve Beetle lakaplı General Walter Bedell Smith kısa süreliğine CIA'nın yöneticisi oldu.
Smith, geleceğin Başkanı Dwight Eisenhower ve geleceğin Dışişleri Bakanı George Marshall ile birlikte görev yaptı ve 1946'da Moskova'ya büyükelçi olarak gitti. Truman ona Stalin'i Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret etmeye davet etmesi talimatını verdi. Stalin, doktorların kendisine böyle bir yolculuğa izin vermeyeceğini söyledi.
Smith, diplomatik hizmetten orduya döndü ve karargahı New York'ta bulunan 1. Ordu'ya komuta etti.
Yeni görevinin arifesinde mide ülseri nedeniyle hastane yatağında yatıyordu. Ameliyat sırasında midesinin üçte ikisi çıkarıldı. Yirmi beş kilo verdi ama kendinden emindi. Her şeyden önce kendine güvenilir bir milletvekili bulmaya karar verdi.
İki yıl önce Truman, Allen Dulles liderliğindeki bir grup New York avukatından CIA'nın çalışmalarını analiz etmesini istedi. Avukatlar, cumhurbaşkanına siyasi istihbaratın en zayıf noktalarından birine dikkat çekti: Liderlik pozisyonlarının çoğu, belirli bir süre için geçici olarak CIA'ya atanan askeri personel tarafından işgal edildi ve ardından orduya veya donanmaya geri gönderildi. . Dulles ve meslektaşlarına göre istihbaratın geçici işçilere değil profesyonellere ihtiyacı vardı. Ve izcilerin omuz askısı takmalarına hiç gerek yok.
General Smith, Sullivan & Cromwell hukuk bürosundan Dulles'ı aradı:
“Raporu siz yazdınız, şimdi gelin ve tavsiyelerin uygulanmasına yardımcı olun.”
Walter Bedell Smith, CIA tarihindeki en iyi yönetmen olarak adlandırılmasına rağmen, Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nda kalmadı. Ülser karakterini lekelemişti ama dinamikti, azimliydi ve çekicilik saçıyordu.
Ocak 1953'te Smith CIA'den ayrılmak zorunda kaldı. Ayrılmak istemedi. Ancak Başkan Eisenhower, John Foster Dulles'ı Dışişleri Bakanı olarak atadı ve kardeşi, istihbaratı kendisinin yönetme arzusunu dile getirdi. Başkan çok değer verdiği Dulles kardeşlerle görüşmeye gitti. Allen Dulles'ın işi diğer CIA direktörlerinden daha kolaydı. Akşam kardeşimin evinde bir telefon görüşmesi, bir konuşma - ve tüm sorunlar çözüldü.
Allen Dulles, CIA'in direktörlüğüne atandığında, üst düzey yetkililerin protokol listesinde otuz dördüncü sıradaydı. Resmi maaş skalasında beşinci kategoriye giriyordu, yani hükümet üyelerinin dört kademe altındaydı. Görevi Dışişleri Bakan Yardımcısı pozisyonuna eşdeğerdi. Resepsiyonlarda kendisini masanın ucunda bir yerde buldu ve bu durum istihbarat müdürünü acı bir şekilde yaraladı.
Sina harekatı sırasında CIA, İsrail, Fransa ve İngiltere'nin askeri hazırlıklarını yakından takip etti. Amerikan askeri ataşesi Tel Aviv'den, İsrail'in askerlerini harekete geçirdiğini ve yakın gelecekte Mısır'ı vurmayı planladığını belirten acil bir mesaj gönderdi.
Savaşın başlamasının ardından Dışişleri Bakanı John Foster Dulles "bize bilgi verilmedi" dedi. Kongre ve basın, Amerikan istihbaratının sorumluluklarını yerine getirmede başarısız olduğuna karar verdi.
CIA çalışanları rahatsız oldu. Özel görüşmelerde, Dışişleri Bakanı'nın, Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti'nin planları konusunda İngiltere, Fransa ve İsrail tarafından önceden bilgilendirilmediğini kastettiği kibarca söylendi. CIA ajanları ve analistleri, departmanın onurunu savunması ve kardeşini düzeltmesi gereken Allen Dulles'a da gücenmişti.
Dulles kardeşler Ortadoğu politikalarını Arap petrol üreticisi ülkelerle iyi ilişkiler üzerine kurmaya devam ettiler ve İsrail'i baş belası olarak gördüler.
Sina Savaşı, Dulles'a Orta Doğu'daki İngiliz nüfuzunu sınırlama fırsatı sağladı. Bu nedenle Amerikan yönetimi Kruşçev'e katılarak İngiltere, Fransa ve İsrail'in askeri operasyonunu kınadı.
Sonuç olarak, Amerika Birleşik Devletleri ilk kez iki NATO üyesi ülkeye (İngiltere ve Fransa) karşı Sovyetler Birliği'nin yanında hareket etti.
İngiliz ve Fransız politikacılar kendilerinden geçmişlerdi. ABD'nin Batı'yı yok ettiğine inanıyorlardı. Bunun nedeninin John Foster Dulles'ın hastalığı olduğuna inanıyorlardı. Başkanın aksine ölümcül hastaydı. Kendisine kanser teşhisi konuldu. Avrupalı politikacılar, hastalığın karar verme yeteneğini etkilediğini söyledi.
Dışişleri Bakanı Şepilov, Mısır'a yönelik saldırganlığın durdurulması talebiyle BM Güvenlik Konseyi başkanına başvurdu.
Aynı zamanda Sovyet hükümeti başkanı Nikolai Bulganin'in mektubu da dağıtıldı:
"Saldırganları güç kullanarak ezmeye ve Ortadoğu'da barışı sağlamaya kararlıyız... Bu savaş durdurulmazsa üçüncü dünya savaşına dönüşme tehlikesini de beraberinde getirebilir."
İngiltere Başbakanı Anthony Eden'e gönderilen mesaj, daha az korkutucu formüller içermiyordu:
“Daha güçlü devletlerin saldırısına uğrarsa İngiltere kendisini nasıl bir durumda bulur? Ama bu ülkeler örneğin füze silahlarını kullanabilirler.”
Bulganin'in İsrail Başbakanı Ben-Gurion'a gönderdiği mesajda şunlar belirtildi:
“İsrail hükümeti, başkasının iradesini yerine getirerek, dışarıdan gelen talimatlara göre hareket ederek suç ve sorumsuzca dünyanın kaderiyle, kendi halkının kaderiyle oynuyor. Doğu halkları arasında İsrail Devleti'ne karşı öyle bir nefret ekiyor ki, bu İsrail'in geleceğini etkilemez ve İsrail'in bir devlet olarak varlığını sorgulamaya yol açar."
10 Kasım'da bir TASS bildirisi yayınlandı:
“Sovyet halkının Mısır halkına ve ulusal bağımsızlıkları ve özgürlükleri için savaşan diğer Doğu halklarına duyduğu ateşli sempatinin açık bir ifadesi, aralarında çok sayıda kişinin de bulunduğu Sovyet vatandaşlarının sayısız beyanıdır. Büyük Vatanseverlik Savaşı'na katılan pilotlar, tank mürettebatı, topçular ve ayrıca subaylar, saldırganları Mısır topraklarından kovmak için Mısır halkıyla birlikte savaşmak üzere gönüllü olarak Mısır'a gitmelerine izin verilmesi talebiyle.
SSCB'nin önde gelen çevreleri, İngiltere, Fransa ve İsrail'in BM kararlarına aykırı olarak tüm birliklerini Mısır topraklarından çekmemesi ve çeşitli bahanelerle bu kararların uygulanmasını geciktirmesi ve güç biriktirmesi halinde yeni bir Mısır tehdidi yaratacağını ifade etti. Mısır'a karşı askeri harekât yapılması halinde, Sovyetler Birliği'nin ilgili organları "Mısır halkının bağımsızlık mücadelesine katılmak isteyen gönüllüler olan Sovyet vatandaşlarının ülkeden ayrılmasına müdahale etmeyecektir."
Sovyet hükümetinin sert açıklamasının ardından Washington'daki İsrail büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ve İsrail'in savaşmayı bırakmaması halinde Sovyetler Birliği'nin gerçekten müdahale edebileceğini düz metinle açıkladı. Üstelik ABD Yahudi devletine yardım etmeyi bırakacak, BM yaptırımlar uygulayacak ve İsrail yine de geri çekilmek zorunda kalacak.
Bunlar, Kruşçev'in diplomasisinin ayırt edici özelliği olan uğursuz ipuçları ve pervasız kabadayılıktı. Görünüşe göre Orta Doğu'da yeni bir müttefik uğruna Nikita Sergeevich her şeyi yapmaya hazırdı. Tehditler işe yaradı. Batı geri çekildi.
Kruşçev, "Fransa Başbakanı Guy Mollet'in o sırada geceyi evde geçirmek için Bakanlar Kurulu'ndan ayrılmadığını" memnuniyetle söyledi. Mesajımızı alınca pantolonsuz, uyku tulumuyla telefona koşup Eden'i aradı... Telefonu pantolonlu ya da pantolonsuz açması işin özünü değiştirmiyor. Önemli olan uyarımızı aldıktan 22 saat sonra saldırganlığın kesintiye uğramasıydı.”
Ve Mısır'da Sovyet ordusunun Mısır ordusuyla omuz omuza savaşmaya gerçekten hazır olduğuna karar verdiler.
6 Kasım'da Sovyet büyükelçisi, Nasır'ın en yakın yardımcısı Ali Sabri ile yeni bir görüşme yapıldığını Moskova'ya bildirdi:
“Sabri, gönüllülerle birlikte uçaklarımızın kabul edilmesi için hava alanı pistlerinin hızlı bir şekilde onarılmasının mümkün olabileceği tezini yoğun bir şekilde geliştirdi. Sadece geleceklerini bilmek için hazırlık yapmak için her şeyi yapacağız.
Ayrıca buraya, Mısır kıyılarına denizaltı göndermekten de bahsetti; bu denizaltıların ortaya çıkmasıyla İngiliz ve Fransızların derhal Mısır sularını terk edeceğinden emindi. Durum şu şekilde de sunulabilir: Bu tekneler Mısır tarafından satın alınıp Mısır ekipleri tarafından Mısır'a götürüldü..."
Moskova liderleri, Nasır'ın Sovyet açıklamasını ciddiye aldığını ve gönüllü gönderilmesini talep etmeye başladığını görünce şaşırdılar. Kruşçev ve çevresi kendilerini hoş olmayan bir durumda buldular. Ve Mısırlılar baskı yaptı: Sözünü nihayet ne zaman yerine getireceksin?
Dışişleri Bakanı kendini haklı çıkarmak zorunda kaldı.
4 Aralık'ta Shepilov, Kahire'deki büyükelçiye telgraf çekti: Nasır'a Moskova'da “öncelikle Mısır'a ahlaki ve siyasi destek sağlama arzusundan yola çıktıklarını açıklayın... Bu tedbiri Mısır'ın bakış açısından uygulamak uygunsuzdur” .”
Shepilov, Mısır birliklerine yönelik hava koruması vaadini yerine getirmenin imkansız olduğunu şöyle sürdürdü: “Asker bir adam olarak Nasır, hava korumasının Mısır yakınında uygun üsler gerektirdiğini kesinlikle anlıyor, bilindiği gibi Sovyetler Birliği'nin sahip olmadığı bir yer. .”
9 Aralık'ta Moskova'da resmi bir açıklama yayınlandı:
"TASS, İngiliz, Fransız ve İsrail birliklerinin Mısır'dan tamamen çekilmesinin, Sovyet gönüllülerinin Mısır'a gitmesi sorununu doğal olarak ortadan kaldırdığını beyan etmeye yetkilidir."
Kahire, Moskova'nın Mısır ordusuna yardım için ordusunu göndermemesinden rahatsızdı. Ve genel olarak, yıkıcı İngiliz-Fransız bombalamaları ve İsrail saldırısının olduğu günlerde Sovyet desteğinin yetersiz olduğu düşünülüyordu.
Ancak Moskova Mısırlı liderlerin ruh halini iyileştirmenin bir yolunu buldu. 31 Aralık'ta Şepilov, büyükelçiye Nasır veya Ali Sabri'yi ziyaret etmesi ve Moskova'nın savaşta uğradıkları kayıpları telafi etmek için Mısır'a askeri teçhizat tedarikini yeniden başlatmanın mümkün olduğunu düşündüğünü bildirmesi için acil talimat verdi.
Kruşçev, Sina Savaşı'nın Sovyetler Birliği'nin Orta Doğu'daki rolünü değiştirdiğini hatırladı:
“Eskiden o bölge İngiltere’ye aitti. Mısır Kralı Faruk, İngiltere'ye karşı savaşmak için silah verilmesi talebiyle Stalin'e başvurduğunda, Stalin'in orada Büyük Britanya'nın nüfuz alanının olduğu ve oraya burnumuzu sokmamıza gerek olmadığı görüşünü ifade ederek bunu reddetmesi boşuna değildi.
Saldırganlara karşı açıkça sesimizi yükselttik, onları bizzat tehdit ettik ve kayıtsız ve tarafsız kalamayacağımızı ilan ettik. Artık Ortadoğu’da hesaba çekiliyoruz.
SSCB, 1956 zaferinden sonra bir süre Nasır'a karşı ihtiyatlı davrandı, ancak aynı zamanda onu destekledi ve ona yeterli silah teklif etti. Mısır'a ait deniz silahları, torpido botları ve hatta uçaklar bile sattılar. Tüm silahlar (küçük silahlar, toplar, tanklar, uçaklar, deniz savaş gemileri) Nasır'ın ihtiyaç duyduğu miktarlarda satıldı."
11 Ocak 1957'de Merkez Komite başkanlığı Mısır'a askeri teçhizat ve mülk sağlanması konusunu tartıştı.
Kruşçev bir soru sordu:
— Mısır'a yardım sağlanmasında yer alacak mıyız? Bu konu çok sıcak.
Mikoyan ve Shepilov malzeme lehinde konuştu.
Bakanlar Kurulu Başkanı Bulganin ölçek karşısında şaşkına döndü:
— Sekiz yüz milyon ruble büyük bir miktar. Belki en azından bunu aşamalara ayırabiliriz?
31 Ocak'ta nihai bir karara vardık: Mısır liderliğinin taleplerini karşılamak.
Sina'daki askeri operasyona katılma kararı İsrail hükümetinin belki de en büyük hatasıydı. İsrail Savunma Kuvvetleri Mısır ordusunu bir yenilgiye daha uğrattı. Ancak bu, Orta Doğu'daki gerilimi azaltmadı ama Sovyetler Birliği ile ilişkileri tamamen bozdu.
26 Ocak 1957'de İsrail Büyükelçisi Abramov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Zorin'e bir not yazdı:
“6 Kasım 1956'da İsrail'in Mısır'a yönelik saldırısıyla bağlantılı olarak bana derhal Moskova'ya gitmem talimatı verildi. Aynı gün İsrail'den ayrıldım.
14 Aralık'ta çatışmalar sona erdiğinde ve İsrail, askerlerini Mısır topraklarından çekmeye başladığında, Otorite benim İsrail'e dönmeme karar verdi. Ayrılış 26 Aralık'ta planlandı...
Aralık ayının sonunda, İsrail'in askerlerinin Mısır topraklarından çekilmesini kasıtlı olarak geciktirdiği anlaşılınca, ayrılışımın 8-10 Ocak'a kadar iki hafta ertelenmesine karar verildi. O zamandan beri kalkış tarihi belirlenmedi...
Yakın gelecekte İsrail'e gitmem pek tavsiye edilmez, çünkü mevcut koşullar altında bu, Arap ülkelerinde İsrail'in ilhakına dolaylı bir onay olarak görülebilir. Aynı zamanda kalkışın uzun süre ertelenmesi de pek mümkün değildir.
Yukarıda belirtilenler ışığında, İsrail hükümetine bilgi vererek beni İsrail Büyükelçisi olarak görevimden almam uygun olacaktır. Durum değişene kadar İsrail'e yeni büyükelçi atanmamalı."
Yirmi sekiz Ocak elli yedide, İsrail'deki SSCB Maslahatgüzarı N.I. Klimov, Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu dairesi başkanı Zaitsev'e bir not gönderdi:
“İsrail, komşu Arap ülkelerine istediği zaman saldırabileceğini kanıtladı. İsrail'in bakteriyolojik saldırı araçlarını hazırlamak ve uygulamak için önemli bilimsel personele ve uygun donanıma sahip olduğu da unutulmamalıdır.
Geçtiğimiz dört ay içinde sekiz bin kadar Yahudi (Polonya'dan göçmen) İsrail'e geldi. Bunların arasında Polonya İçişleri Bakanlığı'nın eski çalışanları, askeri istihbarat, devlet güvenliği, nükleer fizikçiler ve ünlü bakteriyologlar da dahil olmak üzere seçkin bilim adamları var.
Yakın gelecekte aralarında ünlü bilim insanları ve önde gelen doktorların da bulunduğu önemli sayıda Yahudinin Macaristan'dan gelmesi bekleniyor. İsrail, komşularının yanı sıra Sovyetler Birliği'ne ve sosyalist ülkelere karşı yıkıcı çalışmalar yürütmek için önemli takviyeler alıyor."
Bu tür mesajlar, Yahudilerin Sovyetler Birliği'nden göçüne karşı ek bir argümandı.
 
Shepilov, Gromyko'nun yerini aldı
Moskova'da Dışişleri Bakanlığı'nda büyük değişiklikler yaşandı. Bakan Şepilov'un Gromyko'yu sevmediği biliniyordu. Açık, neşeli Dmitry Trofimovich sıkıcı birinci yardımcıdan hoşlanmadı. Sekreterliği Andrei Andreevich'in görevden alınmasını bekliyordu.
Gromyko'nun Bilimler Akademisi'nde yer aramaya başladığını söylüyorlar. Londra'da büyükelçi olarak görev yaptığı sırada “Amerikan Sermayesinin İhracı” kitabını yazdı. Ekonomik ve politik genişlemenin bir aracı olarak ABD sermaye ihracatının tarihinden." Kitabı G. Andreev takma adı altında yayınladı. 1956'da Moskova Üniversitesi Akademik Konseyi ona Ekonomi Doktoru unvanını verdi. Böylece bilimsel çalışmaya geçiş için pozisyonlar hazırlandı. Ama işe yaradı.
Kruşçev ile Şepilov arasında soğuma başladı. Dahası, Nikita Sergeevich'in karakterinin ne kadar hızlı değiştiğini açıkça anlamayan Shepilov, Kruşçev ile tartışmaya devam etti.
14 Şubat 1957'de Shepilov, Dışişleri Bakanı olmaktan çıktı. Ertesi gün yerini Andrei Andreevich Gromyko aldı.
Kruşçev'in Gromyko'yu bakan yapmaktan vazgeçtiğini söylüyorlar, onun hakkında önemsiz bir şekilde konuştular: inisiyatif eksikliği, sıkıcı. Ancak Nikita Sergeevich dış politikayla bizzat ilgilenmeyi amaçlıyordu ve itirazları bir kenara itti: “Merkez Komite politikayı belirliyor. Bu göreve kollektif çiftlik başkanını bile atasanız o da aynı çizgiyi izlemeye başlayacaktır.”
9 Mayıs'ta İsrail Büyükelçisi Abramov, yeni Dışişleri Bakanı Gromyko'ya ayrıntılı bir not gönderdi. Kesinlikle İsrail karşıtıydı. Ancak elçiliğin önerileri arasında temelde iki önemli öneri vardı:
“...Yakın gelecekte Sovyet basınında Arap-İsrail çatışması hakkında bir makale yayınlamak, bu makale içinde konumumuzu, özellikle de İsrail'in var olma hakkı konusundaki tavrımızı açıklamak...
SSCB'nin Arap ülkelerindeki büyükelçilikleri, kendilerine sunulan kanallar aracılığıyla, fedailerin İsrail'e karşı eylemlerini durdurmaya çalışıyor ve aynı zamanda Arap ülkelerinin İsrail ile barış içinde bir arada yaşaması yönünde bir yol izlemenin gerekliliğinin propagandasını yapıyor.”
Sovyet diplomasisi zaman zaman Yahudi devletinin var olma hakkını hatırlatıyordu. Ancak hiç kimse Arap ülkeleriyle İsrail'e yönelik terör eylemlerinin durdurulması konusunda konuşmayacaktı. Sivillerin öldürülmesi "Filistin halkının hakları için verdiği haklı mücadele" olarak değerlendirildi. Üstelik Filistinli militanlar yakında Sovyet askeri yardımı almaya başlayacak. Ve ülkemizin de aynı teröristlerle yüzleşmesi için çok zaman geçecek.
23 Mayıs'ta yine Gromyko'ya ülkedeki durum hakkında bilgi veren Abramov şunları kaydetti:
“Bizim basınımız ve radyomuz, İsrail'in ve İsrail-Arap çatışmasının Ortadoğu'da ve dünya siyasetindeki rolünü bir miktar abartmakta ve İsrail'e orantısız bir ilgi göstermektedir.
Son beş ayda kendisi hakkında sadece Pravda ve İzvestia sayfalarında bir düzineden fazla makale ve elli sekiz TASS yazışmasının yayınlandığını söylemek yeterli; bu sayı Türkiye ve İtalya'nın toplamından daha fazla.
İsrail ve politikaları hakkındaki bilgilerimiz çoğunlukla Arap basınından alınan doğrulanmamış materyallere dayanmaktadır. Örneğin, gazetelerimizin İsrail'de 193 Arap köyünün yok edildiğini bildirdiği bir durum vardı, oysa gerçekte İsrail'de bu kadar çok sayıda Arap köyü yoktu ve hiçbir zaman da olmadı. Tel Aviv'de yüzden fazla kişinin öldüğü ve yaralandığı iddia edilen savaş karşıtı bir gösterinin vurulduğu bildirildi. Aslında durum bu da değildi...
İsrail birliklerinin Sina Yarımadası'ndaki, Gazze bölgesindeki davranışları, İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki 1948-49 savaşıyla ilgili yanlış gerçekler vb. hakkında doğrulanmamış bilgiler de bildirildi.
Bu gerçeklerden bazıları, görünüşe göre yanlış bilgilendirme amacıyla yayınlandı, ancak her zaman inandırıcı olmadıkları için hedefe ulaşılamadı. Örneğin, 17 Mayıs'ta Pravda'da İsrail-Ürdün arasında İsrail silahlarının Amman'a tedarikine ilişkin anlaşmaya ilişkin bir haber ikna edici değildi. Bu sadece İsrail basınının zehirli alaylarına neden oldu.”
Yani Sovyet diplomatları, İsrail hakkında konuşurken Sovyet propagandasının sürekli yalan söylediğini çok iyi biliyorlardı. Ancak hiç kimse gazetecileri düzeltmeye başlamadı çünkü onlar her zaman Parti Merkez Komitesinin talimatlarını takip ediyorlardı. Onlarca yıl boyunca Sovyet medyası kasıtlı olarak Yahudi devletini en iğrenç renklerle boyadı. Üstelik yine düşmanlar arasında yer alan Amerika Birleşik Devletleri veya Batı Almanya hakkında yazarken bir tür nezakete uymak zorundaydılar. İsrail'le törene çıkıp istediğini yazamazdık.
Ancak İsraillilerle yapılan görüşmelerde Sovyet diplomatları, Sovyet gazetecilerinin yalan yazdıklarını hiçbir zaman kabul etmedi. Büyükelçi Abramov İsrail Dışişleri Bakanı Golda Meir tarafından davet edildi. İki ülke arasındaki ilişkilerin neden düzelmediğini konuşmak istedi. Sovyetler Birliği neden İsrail'le ticareti bıraktı ve Mısır'la savaşa katılmış olmalarına rağmen İngiltere ve Fransa ile ticarete devam etti?
Ayrıca Sovyet gazetelerinin İsrail hakkında nasıl yazdığından bahsetmeye başladı.
Golda Meir öfkeyle, "İki gün önce Sovyet gazetesi Izvestia, Suriye-İsrail sınırında yeni bir sınır olayını bildirdi" dedi. — Notta İsrail askerlerinin ateş açtığı ve bunun sonucunda bir Suriyeli askerin yaralandığı belirtiliyor. Bu İsrail saldırganlığı olarak nitelendirildi. Gerçekte bu, Suriyelilerin sınır köyünden İsrailli bir kadını öldürdüğü Suriye saldırısıydı. İzvestia bu cinayetten bahsetmedi bile. Bu tür önyargılar Sovyet basınında oldukça sık görülüyor. Bu özellikle telgraf bilgileri için geçerlidir, ancak İsrail'de meydana gelen olaylar hakkında Moskova'yı doğru şekilde bilgilendirebilecek bir TASS muhabiri İsrail'de bulunmaktadır.
Sovyet büyükelçisi, elbette, Sovyet gazetecilerinin önyargılı olduğu yönündeki suçlamaları derhal reddetti ve Moskova'yı gururla bilgilendirdi:
— Sovyet basınına yönelik iddialara gelince, onlara katılamayacağımı söyledim. Yabancı basından alınan bazı notlarda bazen yabancı gazetelerin sorumlu olduğu ufak yanlışlıklar olabileceğini kabul edebilirim. Ancak basında çıkan haberlerin genel yönü ve tüm önemli gerçekler her zaman doğrudur. İzvestia'da Suriye basınından alınan materyallere dayanarak yayınlanan gerçekler de doğru bir şekilde sunuluyor.
Gromyko, bir zamanlar Birleşmiş Milletler kürsüsünde Yahudi devletini savunmak için konuştuğunu artık hatırlamıyordu. Ekim 1957'de Genel Kurul toplantısına gelen Gromyko başka bir şeyden bahsetti. Sözleri, diğer ülkelerle, hatta Moskova'da “emperyalist” olarak adlandırılan ülkelerle ilişkilerde bile düşünülemeyecek bir tehdit içeriyordu:
— İsrail, daha da gelişmesinin nasıl düşünüldüğü ve bir devlet olarak varlığının nasıl düşünüldüğü konusunda çok az düşünüyor... İsrail, oturduğu dalı kesiyor gibi görünüyor.
Mısırlı ortaklarla yapılan görüşmelerde tamamen farklı konuşmalar duyuldu.
2 Kasım'da Kruşçev ve Savunma Bakanı Malinovski, Mısır Savaş Bakanı General Abd-el Hakim Amer'i kabul etti. Öncelikle Batılı emperyalistleri hep birlikte kınadılar. Daha sonra Amer isteklere geçti:
— Ekonomik fırsatlar Mısır'ın silahlı kuvvetlerini artırmasına izin vermiyor. Silah ve mühimmata gelince, Mısır bunları Sovyetler Birliği ve Çekoslovakya'dan aldı. Ancak Mısır hükümeti hava savunma konusunda oldukça endişeli.
Kruşçev sordu:
— Mısırlılar İngiliz-Fransız-İsrail saldırısı sırasında herhangi bir düşman uçağını düşürmeyi başardılar mı?
Amer gururla, "Savaşın başında sekiz Fransız "bayını" uçaksavar toplarıyla düşürdük, diye yanıtladı. — İki hava savaşında Mısır havacılığı tek bir uçağı bile kaybetmedi. Belki de Sovyet uzmanları hava savunmasını kurmak için Mısır'a gönderilmelidir?
Kruşçev Mısır'a yardım sağlamaya, onunla işbirliği yapmaya ve ticaret yapmaya devam edeceğine söz verdi:
— Sovyetler Birliği'nin serbest para birimi yok ama Mısır malları karşılığında mallarını Mısır'a satmaya hazır. Sovyetler Birliği kırk yıldır dolarsız yaşadı ve gördüğünüz gibi dolarsız ekonomik, kültürel ve askeri işbirliği alanlarında büyük başarılara imza attı.
Kruşçev, Mısır'ın gündeme getirdiği konular hakkında Merkez Komite Başkanlığı'na ve hükümete rapor vereceğine ve bir sonraki toplantıda her şeyi özel olarak tartışacağına söz verdi. Sovyetler Birliği ile Mısır arasında karşılıklı yarara dayalı bir ilişki gelişirse “emperyalistlerin hiçbir şey yapamayacağını” söyledi:
“ABD de teknik ekipman vermemek için bizi engelliyor ama gördüğünüz gibi bu onlara olumlu bir sonuç getirmedi. Bir Dünya uydusunu fırlatan ilk kişi olmak istiyorlardı ve ona zaten "Öncü" adını vermişlerdi, ancak bu "Öncü" hâlâ Amerikan laboratuvarlarında bir yerlerde ve uydumuz uzun süredir uçuyor.
Amer onu övdü: "Aya ilk ulaşan Amerikalılar değil de siz olsaydınız çok sevinirdik."
Kruşçev kendinden emin bir şekilde, "Artık oraya ilk onlar varamayacaklar" dedi, "ama biletlerin parasını iyi öderlerse onları yolcu olarak alabiliriz."
Uzaydan bahseden Nikita Sergeevich kayıtsız bir ruh hali içindeydi. Mısırlı misafire sordu:
— General Moskova iklimiyle nasıl başa çıkıyor?
"Harika," diye yanıtladı Amer neşeyle. "Umarım geçit töreni sırasında her şeyi net bir şekilde görmenize olanak sağlayacak güzel bir hava olur."
Kruşçev omuz silkti: "Bu bize bağlı değil."
Ve sonunda, geri kalan süre boyunca sessiz kalan Savunma Bakanı Malinovsky konuşmaya müdahale etti:
"Geçit gününde gökler bile bize karşı naziktir."
7 Kasım'da Amer, Dışişleri Bakan Yardımcısı Vladimir Semyonov'a görüşmelere devam etmek istediğini ve özellikle Mısır'ın taleplerini belirtmek istediğini söyledi; 19 Kasım'da Mısır'a dönmesi gerekiyor.
13 Kasım'da Mısırlı bakan Kruşçev tarafından tekrar kabul edildi. Onunla birlikte hükümet başkanı Bulganin, yardımcıları Anastas Ivanovich Mikoyan ve Mikhail Georgievich Pervukhin (aynı zamanda dış ekonomik ilişkilerden sorumlu devlet komitesinin başkanıydı) ve tabii ki Mareşal Malinovsky de geldi.
Kruşçev, Sovyetler Birliği'nin, Sovyet makine ve teçhizatının tedariği için Mısır'a altı yüz milyon ruble tutarında bir kredi sağlamaya hazır olduğunu söyledi.
Amer ona teşekkür etmeye başladı ama yönünü bulmanın ve Mısır poundu cinsinden altı yüz milyon rublenin ne kadar olacağını hesaplamanın kendisi için zor olduğunu itiraf etti.
Moskova'daki Mısır büyükelçisi bunun yaklaşık elli beş milyon Mısır lirası olduğunu açıkladı. Mikoyan, büyükelçinin haklı olduğunu doğruladı ve Devlet Bankası'nın eski yönetim kurulu başkanı Bulganin, ağırlıklı olarak şunları söyledi:
- Bu yüz elli milyon Amerikan doları.
General Amer hemen kredinin geri ödeme yöntemleri ve zamanlaması hakkında konuşmaya başladı:
— Daha uzun kredi vadelerine sahip olmak istiyoruz.
Kruşçev iştahını bastırmaya çalıştı:
- Daha fazla, belki beş kat daha fazla kredi almak istediğinizi ve o zaman daha çok tatmin olacağınızı anlıyoruz, ancak hem bize hem de size her zaman bir orantı duygusu göstermemiz gerekiyor.
Mikoyan, Mısırlı konuğun dikkatini, söz konusu tutarın askeri yardımın içermediğine dikkat çekti. Mısır'a ayrıca silah verilecek.
Amer güzel bir şekilde, "Daha fazla yardım istemekten utanıyoruz" dedi, "ama yine de Sovyetler Birliği'nin bizi yarı yolda karşılayacağını umuyoruz." Zorluklarımız çok büyük. Askeri konulara gelince, ben bir asker olarak dünyadaki tüm silahların Mısır'da olmasını isterim, ancak ekonomik durumumuzun şu anda ihtiyacımız olan her şeye sahip olmamızı mümkün kılmadığını da anlıyoruz.
Amer öncelikli ihtiyaçları sıraladı:
“Hava savunmamız en savunmasız olanıdır. Ayrıca uçakları hava alanlarımıza, savaş gemilerini de limanlarımıza kabul edebilmeliyiz. Ülkenizdeki çok sayıda gönüllünün Mısır'a yardım sağlama isteğini dile getirdiği 56 yılında bunu kullanmaya hazır olmadığımızı unutmadık. Sizden bize kredi vermenizi, en düşük fiyatlarla silah tedarik etmenizi rica ediyorum ki bu neredeyse sembolik bir nitelik taşır.
Kruşçev, "Lütfen alınmayın," diye yanıtladı, "size bedava silah verseler bile açgözlü olmamanız gerektiğini söylersem." Çünkü silahların yanı sıra asker bulundurmanız, onları giydirmeniz, ayakkabılarını giydirmeniz, beslemeniz, kışlalara yerleştirmeniz gerekiyor.
Nikita Sergeevich alegorik bir şekilde Mısırlıları iştahlarını yumuşatmaya ikna etmeye çalıştı:
— Rusya'da uzun yıllardır insanlar Sibirya'nın fatihi Ermak hakkında şarkı söylüyor. Ermak, Sibirya'yı fethederek Rus Çarının yönetimi altına aldı. Bunun üzerine kral, Ermak'a ödül olarak güzel bir zırh verdi. Ermak hediyeden memnundu, ancak ekibi düşman tarafından saldırıya uğrayınca zincir zırhıyla İrtiş'e koştu ve boğuldu. Kralın hediyesi Ermak'a yük olmuş, onu dibe çekmişti...
Amer gülümsedi, Kruşçev'e değerli yorumları için teşekkür etti, sözlerini takip edeceğine söz verdi ve Mısır'a yardımın artırılması konusunun derhal yeniden değerlendirilmesini istedi.
Kruşçev, "Şimdilik burada duralım" diye onu durdurdu. "Lütfen bunun son toplantı değil, sadece başlangıç olduğunu dikkate alın."
Nikita Sergeevich, kelimeleri küçümsemeden çok açık konuştu, ancak konuşmasının rengi muhtemelen çeviri sırasında kayboldu:
"Gençsiniz, çok gücünüz var ve hepsini birden ele geçirmek istiyorsunuz." Şimdi asıl önemli olan ekonominizi büyütmek. Bu elbette kolay bir konu değil. Henüz inşaata başlamadınız ama şimdiden büyük bir iştahınız var. İştah elbette yemekle birlikte gelir ama şimdilik gerekli olanlardan başlamalıyız. Tıpta iyi bir kural vardır. Bir kişi uzun süre yetersiz beslenmişse, ona çok fazla yiyecek verilmemelidir - bu zararlıdır. Sana masal anlatıyorum diyebilirsin, paraya ihtiyacın var, daha çok paraya...
Nikita Sergeevich, her zamanki gibi ciddi görüşmelerin ardından anılara çekildi:
— Mikoyan'ın anlattığı İç Savaş'tan bir bölümü hatırladım. Kutaisi yakınlarında bulunan 11. Ordunun birliklerinden birindeydim. Bir gün siyaset bölümüne gitmek zorunda kaldım. Otelde çok sayıda tahtakuru vardı, bu yüzden geceyi istasyonda geçirmeye karar verdim. Gece bir grup Ermeni askeri avluya daldı. Bir ajitatör olarak onlarla konuştum. Dinlediler ama Türkiye'deki durum değerlendirmesine inanmadılar. Bitirdiklerinde biri ona sohbeti için teşekkür etti ama "Türkler katledilmeli." Onlara, Türkiye'de köylünün, işçinin, toprak sahibinin, kapitalistin olduğunu ve herkese aynı şekilde davranılamayacağını bir kez daha anlatmaya başladım. Askerler her şeye katılıyordu ama "Türklerin yine de katledilmesi gerekiyor." Yani General Amer her konuda bizimle aynı fikirde ama yine de daha fazla para verilmesi gerektiğini söylüyor...
Görüşme iki saat sürdü. Daha sonra Kruşçev Mısır heyetini öğle yemeğine davet etti.
 
Nasır ile komünistler arasında
Sovyet diplomatları, makul bir şey teklif etseler bile, Arap ülkelerinin hiçbir durumda Batılı güçlere yaklaşmamasını sağlamak konusunda dikkatliydi.
17 Aralık 1957'de Kruşçev, Suriye Başbakan Yardımcısı Halid el-Azem'i kabul etti.
Nikita Sergeevich, konuğu düşmanlarının entrikalarıyla korkuttu ve Suriyelilerin tek bir dostu olduğunu, Sovyetler Birliği'nin olduğunu ustaca açıkladı. Kruşçev, Moskova'nın Türklerin Suriye'ye karşı nasıl saldırı planları yaptığını izlediğini söyledi:
"Amerikalılar onların planlarını kesin olarak bildiğimizi duyunca şaşıracaklar." Türk Genelkurmay Başkanlığı'nın Suriye'ye saldırı hazırlığı konusundaki tüm kararlarını biliyoruz. Tehlike büyüktü... ABD Suriye'ye karşı askeri harekattan vazgeçtiğinde Lübnan, Suudi Arabistan, Ürdün ve Irak'ın mevcut Suriye hükümetini ortadan kaldırma konusunda anlaştığını biliyoruz. Suriye'ye karşı mücadeleye büyük miktarda para ayırdılar. Ülkenizin liderlerine karşı terör eylemleri planlandı...
El-Azem kısa sürede başbakan oldu ve Suriyeli komünistler tarafından aktif olarak desteklendi.
Nasır'a karşı özellikle zor maçlar oynandı.
1956'da Yabancı Edebiyat Yayınevi, Nasır'ın "Devrim Felsefesi" başlıklı ince bir broşürünü yayınladı. Bu İngilizceden yapılmış bir çeviriydi.
Broşür, parti ve ideolojik yetkililerden oluşan dar bir çevreye yönelikti ve Merkez Komite tarafından onaylanan özel bir listeye göre gönderildi.
Nasser hâlâ çok az tanınıyordu, bu nedenle yayınevi onu tanıtmanın gerekli olduğunu düşündü:
“Broşürün yazarı Mısır Başbakanı ve Devrimci Rehberlik Konseyi'nin başkanıdır. 23 Temmuz 1953'te Mısır'da bir darbe gerçekleştirerek cumhuriyeti ilan eden yeraltı yurtsever örgütü "Özgürlük Memurları"nın kurucularından biriydi.
Nasır, ortak düşman İsrail'e karşı mücadeleye dayanarak tüm Arap ülkelerini kendi liderliği altında birleştirmeye çalıştı. Kendisini Nil'den Fırat'a kadar uzanan devasa bir Arap devletinin başında görüyordu. Bazı nedenlerden dolayı diğer Arap uluslarının Nasır'ın kontrolü altına girmek için aceleleri yoktu ve bu da onu hoş olmayan bir şekilde şaşırttı.
Kitapta Nasır sık sık Mısırlıları birleştiremediğinden şikayet ediyordu:
“Bana en çok ne istediğim sorulsa hemen şu cevabı verirdim: “En azından bir Mısırlının diğeri hakkında adil bir şekilde konuştuğunu duymak; tüm zamanını başkaları tarafından ifade edilen fikirlerin taraflı eleştirisine ayırmayan en az bir Mısırlıyı görmek; Kalbini bağışlamaya, hoşgörüye ve Mısırlı kardeşlerine sevgiye açmaya istekli en az bir Mısırlının olduğuna inanmak.”
Moskova'da Nasır'ı kaçırmaktan korkuyorlardı, onun her an Batı tarafına geçebileceğinden korkuyorlardı.
Aralık 1957'de Merkez Komite'ye “Mısır'daki etkimizi güçlendirmeyi ve Başkan Nasır'ın, özellikle Arap ülkelerindeki gerici çevrelerin konumlarını güçlendirme temelinde Amerikalılarla yakınlaşma girişimlerini engellemeyi amaçlayan önlemler hakkında” bir not gönderildi. Suriye":
Notta şunlar yazıyordu:
“Nasır, iki dünya kampı arasındaki çelişkilerden yararlanma çizgisini sürdürmeye çalışıyor, SSCB'den ve diğer sosyalist ülkelerden ekonomik ve askeri yardım alıyor ve aynı zamanda ABD'nin kendisine karşı tutumunda bir değişiklik arıyor. ve diğer Batılı güçler, Batı ile müzakerelerde komünizme karşı düşmanlığını ve Arap Doğu'daki komünistlere karşı mücadelede Batı'ya hizmet etmeye hazır olduğunu vurguladılar.
Nasır'ın iç politikası, son zamanlarda Mısır'da “demokratik sosyalizm” ve “işbirlikçi toplum” inşa etme sloganlarıyla artan spekülasyonlar ve komünistlere ve sol unsurlara yönelik zulmün eş zamanlı olarak yoğunlaşması, ayrıca artan polis sansürü ve terör örgütüne karşı tedbirlerle karakterize ediliyor. SSCB'nin Mısır nüfusu üzerindeki etkisi artıyor.
Son zamanlarda Nasır Amerikalılarla temas kurmaya başladı ve daha önce olduğu gibi Kahire'deki Sovyet büyükelçiliğiyle yakın bağlarını sürdürmedi..."
Sovyet liderleri Mısır'daki komünistlerin tutuklanmasına nasıl tepki vereceklerini bilmiyorlardı. Resmi olarak protesto etmeleri ve serbest bırakılmalarını istemeleri gerekirdi. Aslında Nasır, Moskova için zayıf Mısır Komünist Partisi'nden çok daha önemliydi. Gerektiğinde dogmatik olmamayı bilen Sovyet liderleri, uluslararası komünist hareketteki yoldaşların yok edilmesine göz yumdular.
Ekim 1941'de, on yıl önce yetkililer tarafından yasaklanan İran Komünist Partisi'nin yerine İran Halk Partisi Tudeh kuruldu. Yeraltında faaliyet gösteriyordu ve SBKP Merkez Komitesinin tam desteğini alıyordu. Ancak 1950'lerin ortalarında Tudeh, Sovyet liderlerinin İran hükümetiyle ilişkiler kurması nedeniyle para vermeyi fiilen durdurdu.
1956 yılında İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi, Şahin Süreyya ile birlikte Moskova'ya geldi.
Şah, anılarında yazdığı gibi oldukça sert konuştu: “Misafirperver ev sahiplerine, Rusların birkaç yüzyıl boyunca sürekli olarak İran üzerinden güneye doğru ilerlemeye çalıştıklarını hatırlattım. 1907'de İran'a girdiler. Birinci Dünya Savaşı sırasında yine ülkemizi ele geçirmeye çalıştılar. 1946'da en zengin eyalet olan Azerbaycan'ı İran'dan koparmak için kukla bir hükümet kuruldu.”
Kruşçev ve Şepilov, ülkenin liderliğini üstlenmeden önce yapılanlardan kendilerinin sorumlu olmadığını söylediler. Kruşçev eskinin altına bir çizgi çekmek istiyordu. Ve İranlı komünistler desteklerini kaybettiler...
Şubat 1958'de Suriye ve Mısır birleşerek Birleşik Arap Cumhuriyeti'ni kurdular. Bu, geniş kapsamlı hedeflerle yapıldı. Nasır, tüm Arap ülkelerinin yeni devlete katılabileceğini ilan etti.
Sovyetler Birliği iki ülkenin birleşmesinden memnun değildi. Suriye'de Halid Bağdaş liderliğindeki Komünist Parti güçleniyordu, dolayısıyla Suriye siyasetini etkileme fırsatları açıldı.
Kruşçev, "Birleşmede ilerleme görmedik" diye hatırladı, "Suriye, yasal bir komünist partiye sahip burjuva demokratik bir ülkeydi ve burada Fransız tarzı bir parlamenter sistem kurulmuştu. Orada ilerici grupların koşulları Mısır'dakinden daha iyiydi. Mısır'da demokrasi yoktu. Nasır'ın önderliğindeki albaylar yönetiyordu...
Basında Sovyet liderleri Nasır'ın politikalarına karşı çıkmadılar, onu yabancılaştırmak istemediler ama onu da desteklemediler. Ama onlar Bağdaş'ı desteklediler ve Bağdaş, Suriye Komünist Partisi'nin gücü yettiğince Mısır'la birleşmeye karşı savaştı... Bizim tutumumuz Nasır'ı rahatsız etti ve onu bize karşı desteklemedi.”
Yugoslavya'nın başkanı Josip Broz Tito, Mısır cumhurbaşkanının sadık bir destekçisiydi. Moskova'ya vardığında Mısır'daki durum hakkında konuşmaya başladı ve Nasır'dan övgüyle söz etti. Kruşçev şaşkınlığını dile getirdi:
“Konuşmalarını anlamıyorum; ne istediğini anlamak zor. İlerici bir sistem yaratılmasını savunuyor. Ama nasıl? Burjuvaziye dokunmuyor, bankalara dokunmuyor. Bunun nasıl bir politika olduğunu, ülkeye ne tür hedefler konulduğunu değerlendirmek bizim için hâlâ zor.
Tito, eylemlerini cömertçe şöyle açıkladı: "Nasır hâlâ çok genç bir adam ve siyasi açıdan deneyimsiz." "Ayrıca o bir asker." Niyeti iyi ama henüz sağlam bir temele oturmuş değil. Bir yerde dizginlememiz, bir yerde desteklememiz lazım. Onunla pazarlık yapabilirsiniz...
Kruşçev, "Nasır ve benim oldukça karmaşık bir ilişkimiz vardı" diye hatırladı. Bağımsızlığı için, sömürgecilerden kurtuluşu için mücadele eden bir halk olarak Mısır'a yardımda bulunduk. Onlara silah sattık ve ilerlemeleri için mümkün olan her şekilde yardımcı olduk. Ama aynı zamanda siyasi ve ideolojik çizgi konularında da büyük anlaşmazlıklarımız vardı...
Nasır'ın tespit ettiği komünistlerin hepsi hapisteydi. Komünist Parti yeraltındaydı. Bizim komünist ideolojimiz açısından anti-komünist, gerici bir politika izledi. Bize göre Mısır halkının ihtiyaç duyduğu kişiyi Nasır'da gördüğümüz söylenemez ama o dönemde orada daha ilerici bir insan olmadığına inanıyorduk..."
Birleşik komünist parti Mısır'da yalnızca Ocak 1958'de kuruldu, ancak yasadışı bir konumdaydı. Nasır, komünistlerin iktidardaki rejimi desteklemesi şartıyla onun varlığına göz yumdu. Ancak birkaç ay sonra her şey bitti.
Mısır ve Suriye'nin birleşmesi Suriyeli komünistlerin direnişine neden oldu. Nasser komünistlerle ilgilenmeyi emretti. Parti liderliği hapsedildi, sadece birkaçı yurt dışına kaçmayı başardı. Bir tarihçinin belirttiği gibi o yıllarda Mısır'daki organize komünist faaliyet yalnızca hapishanelerde ve toplama kamplarında gerçekleşiyordu.
Kruşçev, Nasır'a, bu kadar çok komünist hapiste çürürken, ne kadar istese de Mısır'a gelemeyeceğini ima etti. Nasır onların serbest bırakılmasını emretti.
Başkanın arkadaşı ve sırdaşı Mohamed Hassanein Heikal, Mısır'da komünizmin ulusal hareketten izole edildiği için başarısız olduğunu söyleyen bir makale yayınladı.
Cemal Abd-al Nasser Sovyetler Birliği'ne ilk kez Nisan 1958'de geldi. Kruşçev, hakkında çok şey duyduğu adamla tanışmak istedi ve Mısır cumhurbaşkanını yanına yalnızca bir tercüman alarak Novo-Ogarevo'ya götürdü. Bire bir konuştuk.
Nikita Sergeevich daha sonra "Nasır üzerimde iyi bir izlenim bıraktı: aklı başında, zeki, çekici bir gülümsemeye sahip genç bir adam" dedi. "Tamamen kişisel bir izlenimden bahsedersek onu sevdim."
Kruşçev'e göre Nasser, görüşme sırasında kendinden emin davrandı ve hatta zaman zaman saldırganlık bile gösterdi. Moskova için Suriyeli komünistlerin lideri Bağdaş'ın görüşünün Mısır cumhurbaşkanının görüşlerinden daha önemli olmasından rahatsızdı:
- Neden Bağdaş'ı destekliyorsunuz? Bagdash'ın bize liderlik etmesini ister misin? Buna tolerans göstermeyeceğiz, bu kesinlikle imkansız...
Sovyet liderlerinin Arap meselelerini anlamadıklarını ve yanlış yolda olduklarını, birleşmeye kendi gözleriyle değil, dar bir siyasi duruştan ilerleyen Bağdaş'ın gözleriyle baktıklarını söyledi.
Nasser, Mısır ile Suriye'nin birleşmesinin sadece başlangıç olduğunu açıkça belirtti. Bir olmaları gereken diğer Arap ülkeleri de onlara katılacak.
Kruşçev sözünü tuttu:
- Sonradan birleşmeye pişman olacaksınız, Birleşik Arap Cumhuriyeti parçalanacak.
Müzakereler gün boyu sürdü. Sahilde açık havada yemek yediler. Bütün gün güzel bir yaz havası vardı. Bu toplantı iyi bir kişisel ilişkinin temelini attı.
Otuz Nisan'da Mısır heyeti, Kruşçev'in hükümetteki ilk yardımcısı Mikoyan, SSCB Yüksek Sovyeti Başkanlığı Başkanı Mareşal Voroşilov, üçüncü dünya ülkeleriyle ilişkilerden sorumlu Merkez Komite Sekreteri Nuriddin Akramovich Mukhitdinov ve Bakan Gromyko.
Nasır, heyet üyelerinin asıl meseleyi bir an önce açıklığa kavuşturmak istediklerini söyledi. Kruşçev'le ilk görüşmelerinden itibaren çelişkili görüşlere sahip oldular. Mısırlılara Kruşçev'in tutarsızlıklarından dolayı onları suçladığı görülüyordu. Nasser bir açıklama istiyordu:
“Bazıları sözlerinizi, Sovyetler Birliği ile sadece Amerikalılardan bir tür yardım almak için pazarlık yapmak amacıyla işbirliği yaptığımızı anladı. Diğerleri, Sovyetler Birliği ile Birleşik Arap Cumhuriyeti arasında gerçek dostluğu geliştirme arzusuna dayanarak, bencil çıkarlar peşinde koşmadan, Sovyetler Birliği ile işbirliği yaptığımızı söylemek istediğinizi iddia ediyor. Bu konuda farklı görüşlerin ortaya çıkmaması adına konuya tekrar dönüp, bakış açınızı netleştirmek istiyoruz.
Kruşçev neşeli bir şekilde cevap verdi:
- Eğer Müslüman olmasaydınız, dostlukla ilgili sözlerimizi yanlış yorumlayan kişi, Gürcü geleneğine göre cezalandırılmak zorunda kalacaktı. Ermenistan ve Gürcistan'da, sofranın düzenini bozan kişinin cezalandırılması, kendisine büyük bir boynuz şarap dökülmesi ve bu şarabı içmesi gerektiği yönünde bir gelenek vardır... Sovyetler Birliği, Araplarla özverili dostluk kurmayı kabul eder. Bu ülkelerden hiçbir şey almakla ilgilenmiyor. Sovyetler Birliği ihtiyaç duyduğu her şeye sahiptir. Belki sadece kahveye ve turunçgillere ihtiyacımız var ama onlarsız da yapabiliriz: kahvenin yerini çay, turunçgillerin yerini ise elma alabilir.
Nasır, her ihtimale karşı, "Kahvemiz bile yok" dedi.
Harika bir hafızaya sahip olan Kruşçev anında "Ama Yemen'de güzel kahve var" diye yanıt verdi.
Yemen'in Mısır kontrolünde olduğunu ima etti.
Nasser, "Portakallarımız var ama küçük miktarlarda" dedi.
Nasır'ın ihtiyatı müzakereler sırasında hissedildi. Kendini Moskova'nın müttefiki olarak ilan etmeye cesaret edemiyordu çünkü bunu yaparak Batı ile iş ilişkileri olasılığını ortadan kaldıracağını fark etti. Ve Sovyet diplomatları en çok Nasır'ın ABD ile ilişkileri normalleştirmeyi planlamasından korkuyordu.
Nasır jet bombardıman uçakları ve orta menzilli füzeler istedi. Kruşçev, Sovyet topraklarında Mısır ve diğer Arap ülkelerinin çıkarlarına daha güvenilir şekilde hizmet edeceklerini söyleyerek bu teklifi reddetti.
1 Mayıs'ta Nasser, türbenin podyumunda Sovyet liderleriyle birlikte durdu. Kızıl Meydan'da yürüyen göstericiler yeni yüze merakla baktı.
Mısır'da komünistlere yönelik zulüm nedeniyle sorunlar sık sık yaşanıyordu.
31 Temmuz 59'da Birleşik Arap Cumhuriyeti Büyükelçisi Muhammed Awad el-Kuni, Dışişleri Bakan Yardımcısı Semyonov'a geldi.
Büyükelçi, 30 Temmuz'da Pravda'da yayınlanan ve önde gelen bir Lübnanlı komünistin Şam'da tutuklandığını bildiren bir makaleden memnun değildi.
Büyükelçi, tutuklama raporu doğruysa, Lübnanlı komünistin Şam'a nasıl geldiğinin ve bu tür raporların neden Sovyet basınında yayınlandığının kendisi için net olmadığını belirtti.
Al-Kuni, bunun UAR ile Sovyetler Birliği arasındaki dostane ilişkilerin güçlendirilmesine yardımcı olmadığı, özellikle de bu olayın Sovyet basınının dikkatini hak edecek kadar önemli olmadığı görüşünü dile getirdi.
Semyonov, büyükelçiye en üst düzeyde diplomatik demagojiyle davrandı.
Pravda'da Lübnanlı komünist Helu'nun tutuklanmasıyla ilgili yazıyla ilgili olarak büyükelçiye, Sovyet kamuoyunun bu tür olaylarla ilgilendiğini ve gazete editörlerinin doğal olarak okuyucularının isteklerini karşıladığını söyledi. El-Kuni'nin, yalnızca Sovyetler Birliği'nde değil diğer ülkelerde de ayaklanan, çoğunluğu komünistlerden oluşan Yunanistan Birleşik Demokratik Sol Partisi'nin sekreteri Glezos'u savunmaya yönelik kampanyadan şüphesiz haberdar olduğunu kaydetti.
Semyonov, bu gibi durumlarda adet olduğu üzere, kişisel görüşünü dile getirdiğini belirterek şunları kaydetti:
— Sovyet halkı bu alandaki haklarından vazgeçemez. Doğu'daki ve özellikle Mısır'daki devrimden önce ulusal hareketi ve onun savaşçılarını savunmak için sesimizi yükselttik. O halde inançlarından vazgeçmek ve halkların özgürlüğü için savaşanları savunmak adına sesini çıkarmamak doğru olur mu? Belli ki değil...
Al-Kuni, Birleşik Arap Cumhuriyeti'nin Sovyetler Birliği'ne yönelik bloklardan birinde yer alan Yunanistan ile karşılaştırılamayacağını söyledi... Arap halkının Sovyetler Birliği'ne karşı tutumu ve duyguları iyi biliniyor, peki neden kamuoyunda hoşnutsuzluğa ve öfkeye neden olacak şekilde hareket ediyor, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin düzelmeye başladığı bu aşamada neden bunu yapıyor, neden bu ilişkilerde karmaşıklığa yol açabilecek konuları gündeme getiriyoruz?..
Semyonov şöyle cevap verdi:
“Devletlerarası ilişkilerin başka, halkın ideolojisi ve duygularının başka olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Büyükelçi her şeyi birbirine karıştırıyor ve gündeme getirdiği konuya tek taraflı, biraz resmi yaklaşıyor. Açıkça konuşacağım - sonuçta UAR, Sovyetler Birliği'ne ve sosyalist kamp ülkelerine keskin bir şekilde yönelik makaleler ve kitaplar yayınlıyor...
Al-Kuni, resmi olarak değil dost olarak konuştuğunu bir kez daha kaydetti:
- Sovyetler Birliği ile Birleşik Arap Cumhuriyeti arasındaki görüş ayrılıkları derinleşirse, bunun ne Sovyetler Birliği'ne ne de UAR'a faydası olacaktır...
Semyonov, ilişkiye neyin fayda sağlamayacağını sordu: Tutuklamalar mı yoksa tutuklamalarla ilgili yayınlar mı?
Al-Kuni bu soru karşısında biraz utanmıştı...
Bu arada, Sovyet müdahalesi Lübnan Komünist Partisi Merkez Komitesi Sekreteri Farajallah Hela'yı kurtarmadı. Mısırlılar ona işkence yaptı ve Lübnan Komünist Partisi başkanının Moskova'da anlatacağı gibi işkence altında öldü.
Kruşçev, Mısır ile Suriye'nin birleşmesi konusundaki öngörülerinde haklı çıktı.
Nasır, birleşik bir devleti tek başına yönetmek istiyordu. 61 yılının yazında Suriye'nin askeri yöneticisi Albay Abd-al Hamid Sarraj'ı Şam'dan Kahire'ye nakletti ve onu Birleşik Arap Cumhuriyeti'nin beşinci başkan yardımcısı yaptı. Ancak Nasser, Suriye üzerindeki gücünü güçlendirmek yerine onu zayıflattı çünkü Suriyeliler üzerinde yetkili olan bir kişi Şam'dan kaybolmuştu.
Mısırlılar Suriye'yi yönetmeye başladı. UAR Başkan Yardımcısı ve Başkomutan Mareşal Amer, UAR'ın Suriye bölgesinin yürütme konseyine başkanlık etti.
28 Eylül'de Suriyeli subaylar, Suriye'nin Birleşik Arap Cumhuriyeti'nden ayrılmasıyla sonuçlanan bir darbe gerçekleştirdi. Asi Suriyeli subaylar, Mareşal Amer'i ev hapsine aldı ve ardından evine gönderdi.
Suriye'deki darbe ve Suriyelilerin Mısır'la birleşmeyi reddetmesi, Nasır'ın siyasetine ve prestijine ağır bir darbe oldu. Ancak çok az kişi birleşmenin yapay olduğundan ve yalnızca Nasır'ın tüm Arap dünyasına liderlik etme yönündeki tutkulu arzusuna karşılık geldiğinden şüphe ediyordu.
Ancak Nasır hayattayken Mısır'a Birleşik Arap Cumhuriyeti adı verildi. Nasır, fikrinin başarısız olduğunu ne kendisine ne de başkalarına itiraf edemediği için bu ismi korudu.
9 Ekim'de Kruşçev, sempati duyduğu UAR'ın Moskova Büyükelçisi Muhammed Ghaleb'i kabul etti. Mesleği kulak burun boğaz uzmanı olan Galeb, ilk olarak ikinci sekreter olarak Moskova'ya geldi. Altmış birde büyükelçi olarak atandı. Kruşçev Galeb'e sempatiyle şunları söyledi:
“Başkan Nasır, Suriye'ye savaş başlatmayı reddederek akıllıca davrandı... Böyle bir sorun askeri güçle çözülemez... Başkanın tutumunu anlıyorum. Söylemeye gerek yok, Suriye'de yaşananlar UAR'a ve bizzat cumhurbaşkanına zarar verdi... Aslında başkan bizim bakış açımızı biliyor, Mısır'ın Suriye ile birleştirilmesi konusunda kendisine fikrimi ifade ettim. Nasır'a söyledim: Heyecanlanıyorsun, acelen var. Nasır bana acele edenin kendisi değil, bağımsızlıklarından korkan Suriyeliler olduğunu söyledi. O zamanlar hala bana kırgındı... Tüm bunları size gizli olarak söylüyorum ki, Dışişleri Bakanlığı değil, sadece cumhurbaşkanı bilsin, kimse kıkırdamasın.
Arap komünistleri, özellikle de Suriyeliler zafer kazanmıştı.
Otuz birinci Ekim'de SBKP'nin XXII Kongresi Moskova'da açıldı. Lübnan Komünist Partisi merkez komitesi sekreteri Nicola Chaoui kongre delegeleriyle konuştu. Nasır ve rejimi hakkında konuşurken lafı esirgemedi:
“Suriye halkının tiranlık ve diktatörlük rejiminden kurtulmadaki zaferi Lübnan halkı için büyük önem taşıyan bir olaydır. Lübnan halkı, Nasır diktatörlüğünden vatanımızın bütünlüğünü tehdit eden ilhak ve parçalanma tehlikesine karşı mücadele etti. Suriye ve Lübnan Komünist Partilerinin mücadelesi büyük bir savaşta birleşti; bu savaşta sevgili yoldaşımız, partimizin sekreteri Farajallah Helu, Suriye'deki diktatörlük tarafından fiziksel olarak yok edilen diğer birçok yoldaş savaşçıyla birlikte işkence altında kahramanca öldü...
Suriye Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Halid Bağdaş kendini kazanan gibi hissetti. Nasır'a karşı mücadelesi başarılı oldu. Bağdaş, Moskova'daki kongre delegeleriyle de konuştu.
Arap-İsrail çatışmasından veya Filistin halkının içinde bulunduğu kötü durumdan hiç bahsetmedi. Ana Suriyeli komünist bununla ilgilenmiyordu. Yalnızca Mısır ile Suriye'yi birleştirmeye yönelik başarısız girişimden bahsetti. Sovyet yoldaşlarının isteği üzerine Nasır'ın adını anmadı ancak konuşmasının tamamı Mısır cumhurbaşkanına yönelikti:
— Halkın ve ordunun dayanışması ve ülkenin oybirliği sayesinde birkaç saat içinde çöken Suriye-Mısır birliğinin çöküşü, Arap birliğine giden yolun ne olduğuna dair çıkarımlarımızın doğruluğunun bir teyididir. ilhak, genişleme ve hakimiyet yoluyla gerçekleşmez; bir Arap'ın başka bir ülkeyi köleleştirmesi yoluyla değil...
Bağdaş, Mısır ve Nasır'ı, Suriye'yi bir “iç koloniye” dönüştürmeye çalışmakla, keyfilik ve tiranlıkla, yoksulluğu ve cehaleti aşılamakla suçladı.
Bağdaş, "Mısır ve Suriye'nin birleşmesinin çöküşü, Arap birliğinin çöküşü değil, anti-demokrasi politikasının iflasıdır" diye ilan etti.
Delegelerin çoğunun Mısır ile Suriye arasında tam olarak ne olduğu hakkında çok az bilgisi vardı, ancak oybirliğiyle alkışladılar. Delegelerden çok azı, Sovyetler Birliği'nin Ortadoğu'daki baş dostu Başkan Nasır'ın Kremlin kürsüsünde çarmıha gerildiğini fark etti.
Halid Bağdaş sert ve hoşgörüsüz bir adamdı. Otuzlu yıllarda Moskova'daki Komintern'in yürütme komitesi aygıtında çalıştı ve Sovyet yetkilileriyle nasıl başa çıkılacağını çok iyi biliyordu.
Mısır ile Suriye arasındaki kısa ömürlü birliğin çöküşünden birkaç yıl önce, Sovyetlerin İsrail büyükelçisi Bodrov, Arapların Yahudilere karşı tutumundan şikayetçi olan İsrail Komünist Partisi lideri Samuel Mikunis ile yaptığı toplantı hakkında Moskova'ya bir mektup yazdı. ve komünist Araplardan bahsetti.
Büyükelçi Moskova'ya şunları bildirdi: "Örneğin, Suriye Komünist Partisi başkanı Halid Bağdaş, Mikunis'in Ekim Devrimi'nin 40. yıldönümü vesilesiyle Moskova'da yaptığı bir toplantıda yaptığı konuşmada meydan okurcasına ayağa kalktı ve salonu terk etti" . Bu örnek, Viyana'daki Arap kadın delegasyonu tarafından da tekrarlandı ve tüm uluslararası toplantılarda da tekrarlanıyor.
Bu bağlamda, İsrail parlamentosunda, Komünist Partilerin Merkez Komitesinin iki sekreteri Bagdash ve Mikunis'in birbirleriyle aynı fikirde olmaması anlamında komünistlerle her zaman alay ediliyor, ancak Arap dünyasının geri kalanı hakkında ne söyleyebiliriz? nüfus ve Yahudilere karşı tutumları?
Samuel Mikunis Volyn eyaletinde doğdu, yirmi bir yaşından itibaren Filistin'de yaşadı, inşaatçı olarak çalıştı ve Fransa'da mühendis olmak için okudu. Komünistleri yeraltına yönlendirdi ve 1941'de İngiliz yetkililer onu tutukladı. İsrail'in kurulmasından sonra partinin genel sekreteri ve Knesset üyesi oldu.
Suriye Komünist Partisi'nin başkanı Halid Bağdaş, daha önce çok fazla Ermeni barındıran partinin "Araplaştırılması" sonucu ortaya çıkan ikinci nesil Suriyeli komünistlere mensuptu. Türk pogromlarından kaçarak Beyrut başta olmak üzere Suriye ve Lübnan'a sığındılar. Ve Suriye Komünist Partisi Filistinli Yahudi komünistlerin yardımıyla kuruldu; “Şovenizm ve Siyonizm” suçlamalarıyla partiden ihraç edilmeleri Bağdaş ve yandaşlarının liderlik pozisyonlarına gelmesinin yolunu açtı (bkz. G. Kosach'ın “Ortadoğu'da Kızıl Bayrak?” kitabı).
“Araplaştırma” politikası Ermenilerin neredeyse tamamen yerinden edilmesine yol açtı. Bu, Suriye solunun uzlaşmaz milliyetçiliğinin oluşmasına katkıda bulunan Komintern'in onayıyla gerçekleştirildi. Suriyeli komünistler, hem Filistin'in hem de Lübnan'ın ülkelerinin ayrılmaz bir parçası olduğu gerçeğinden yola çıktılar. Filistin'e Güney Suriye adını verdiler ve bu bölgelerin yeniden Suriye devletinin bir parçası olması gerektiğine inanıyorlardı.
 
Ben-Gurion Moskova'ya gitmek istiyor
İsrail, Sovyetler Birliği ile ilişkileri geliştirmek için her fırsatı değerlendirmeye çalıştı.
Elli sekizinci yılın başlangıcı vesilesiyle Kremlin'de düzenlenen Yeni Yıl resepsiyonunda Kruşçev ve Bulganin, İsrailli diplomatlarla konuştu; bu İsrailliler ile Sovyetler Birliği liderleri arasındaki ilk konuşmaydı. Kısa ve dostane sohbet İsraillilere güven verdi.
1958'de İsrail'e yeni bir Sovyet büyükelçisi geldi. Mikhail Fedorovich Bodrov, 1946'dan beri Dışişleri Bakanlığı'nda çalıştı, iki yıl boyunca Çekoslovakya'daki büyükelçiliğin danışmanlığını yaptı ve altı yıl boyunca Bulgaristan'ın büyükelçisi olarak görev yaptı.
17 Haziran 1958'de Büyükelçi Bodrov, aynı zamanda Dışişleri Bakanı vekili olan Başbakan Ben-Gurion tarafından kabul edildi.
Büyükelçi Moskova'ya şunları bildirdi: "Ben-Gurion, Sovyet hükümetinden aşağıdaki pratik sorulara yanıt almak istediğini söyledi:
1. Sovyetler Birliği İsrail'e silah satabilir mi: 32 MiG savaş uçağı, 32 Ilyushin bombardıman uçağı, 20 Stalin tipi ağır tank ve 2 denizaltı?..
2. Sovyetler Birliği, uygun görülen herhangi bir zamanda, herhangi bir yerde, Arap-İsrail ilişkilerinin çözümünü müzakere etmek üzere Nasser ile Ben-Gurion arasında bir toplantı yapılması yönünde inisiyatif alabilir mi?”
Ben-Gurion neden böyle bir teklifle Moskova'ya döndü? Moskova'nın nihayet Arap ülkelerinin yanında yer aldığını, arabuluculuk yapmak niyetinde olmadığını görmediniz mi? Her ihtimale karşı Kruşçev'i test etmek mi istediniz? Yoksa sadece Sovyet liderlerinin Nasır'a "İsrail müzakere etmek istiyor" mesajını mı iletmesini istiyordu?
Her durumda, Sovyet liderleri Ben-Gurion'un önerilerini anında reddettiler.
29 Temmuz'da Dışişleri Birinci Bakan Yardımcısı Vasily Vasilyevich Kuznetsov, Merkez Komite'ye Ben-Gurion'un talebi hakkında bilgi verdi ve şunları önerdi:
“SSCB Dışişleri Bakanlığı, Ben-Gurion'un sorularını cevapsız bırakmanın uygun olduğunu düşünüyor. İsrail hükümeti tekrar talepte bulunursa, İsrail hükümetinin halihazırda izlediği politikaların Orta Doğu'da barışın güçlendirilmesine katkıda bulunmadığını ve İsrail'in ek silah edinmesinin yalnızca bölgedeki durumun daha da kötüleşmesine yol açabileceğini söyleyerek yanıt verecektir."
Merkez Komite Kuznetsov'la aynı fikirdeydi.
31 Temmuz'da Büyükelçi Bodrov Dışişleri Bakanlığı'ndan ilgili talimatı aldı.
İsrailli liderler Sovyet liderleriyle müzakere yapmak istiyor. Ama başarılı olamadılar.
25 Kasım 1959'da Dışişleri Bakanı Gromyko Merkez Komite'ye şunları bildirdi: “Bu yılın 17 Kasım'ında İsrail Başbakanı Ben-Gurion. Tel Aviv'deki Sovyet Büyükelçisine Sovyetler Birliği'ni ziyaret etmek ve Sovyet hükümetinin liderleriyle görüşmek istediğini bildirdi. Ben-Gurion'a göre, Moskova'daki görüşmelerde İsrail'in amaç ve hedeflerini açıklığa kavuşturmak ve daha iyi bir anlayışa ulaşmak istiyor..."
Yahudi devletinin on yılı aşkın varlığı boyunca ne İsrail Başbakanı ne de Dışişleri Bakanı Moskova'yı ziyaret edemedi ve tek bir Sovyet lideri Tel Aviv'e gelmedi. Sovyet liderleri, emperyalist, rövanşist ve savaş çığırtkanı olarak damgalanan Batılı ülkelerin başkanları ve başbakanlarıyla görüşmelerine rağmen, prensip olarak İsrail'in liderleriyle müzakere etmek istemediler.
Sovyet liderlerine göre İsrail'in varlığı sona ermiş gibi görünüyordu. Moskova onun çıkarlarını dikkate almayacaktı. Yahudi devletinin tek iyi yanı, ondan nefret eden Arap ülkelerinin silah ve kredi için Moskova'ya gelmesiydi...
Bu nedenle Gromyko şunları önerdi:
"Böyle bir ziyaret Arap ve Afrika ülkelerinde yanlış anlaşılabilir ve onlarla ilişkilerimizin samimiyeti konusunda şüphe uyandırabilir.
SSCB Dışişleri Bakanlığı, İsrail'deki Büyükelçiler Konseyi'ne, Ben-Gurion'la resepsiyonlardan birinde buluştuğunda, onun Sovyetler Birliği'ne yaptığı ziyaretle ilgili çağrısına olumsuz yanıt vermesi talimatını vermeyi uygun görüyor...”
Bakanın teklifi kabul edildi.
18 Haziran 1960'ta UAR'ın Moskova Büyükelçisi el-Kuni, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yakov Malik'i ziyaret etti. Mısır büyükelçisi "İsrail ajanları tarafından Arjantin'den kaçırılan Alman savaş suçlusu Eichmann sorununu" gündeme getirdi.
Reich Güvenlik Ana Müdürlüğü Dördüncü Müdürlüğü'nün (Gestapo) bir çalışanı olan Obersturmbannführer Adolf Eichmann, Nazi Almanya'sında "Yahudi sorununa nihai çözüm"den sorumluydu. Bu adam devasa bir mekanizma kurarak birkaç yıl içinde altı milyon Yahudiyi yok etmeyi başardı. İsrailliler onu on beş yıl boyunca aradılar ve Buenos Aires'in eteklerinde Ricardo Clement adıyla yaşadığı Arjantin'de buldular. Latin Amerika ülkeleri Nazi suçlularını iade etmedi.
Mayıs 1960'ta bir Mossad özel gücü Eichmann'ı yakalayıp İsrail'e götürdü ve orada sanıklara konuldu.
Mısırlı öfkeyle şunları söyledi:
“Bir kişinin başka bir devletin topraklarında bir devletin ajanları tarafından kaçırılmasından bahsediyoruz ki bu aslında saldırgan bir eylem ve egemenliğin ağır ihlali anlamına geliyor.
Elbette Eichmann cezalandırılması gereken bir savaş suçlusu. Ancak İsrail'in başvurduğu yöntem yanlıştır ve hiçbir devletin onayını almamalıdır.
Artık Arjantin bu konuyu Güvenlik Konseyi'ne taşıma niyetinde olduğuna göre, İsrail'in eylemlerinin kınanması ve bu konuda alınan kararın açık olması ve taviz içermemesi önemlidir... Bu bakımdan Sovyet'in bu konuda harekete geçmesi önemlidir. Sendika bu eylemleri kınayan bir tavır alıyor. Bunun Arap ülkelerindeki kamuoyu üzerinde olumlu bir etkisi olacaktır."
Görünüşe göre Almanya'dan kaçan bir Nazi savaş suçlusunun kaçırılması Arap ülkelerinin çıkarlarını nasıl etkiliyor? İsrail'e duyulan nefretten başka hiçbir şey Arap ülkelerinin Eichmann'ın sanık sandalyesine konulmasına kızmasına neden olamaz...
Bakan Yardımcısı Malik, "İsrail'in eylemlerinin Amerikan ekolünü andırdığını" söyleyerek yanıt verdi ve ABD'nin Nazi suçlularına patronluk taslama konusundaki uzun geçmişinden bahsetmeye başladı.
Haziran 1959'da Mısırlı yetkililer, bir Amerikan şirketi tarafından kiralanan ve Hayfa'dan kargoyla seyahat eden Danimarka gemisi Inge Toft'u Port Said'de gözaltına aldı.
Mısırlılar, İsrail ile savaş halinde olduklarından ve bin sekiz yüz seksen sekizinci Konstantinopolis Sözleşmesi'nin onuncu maddesi uyarınca gerekli önlemleri aldıklarından dolayı bunu yapmaya hakları olduğunu savundu. kendini savunma.
Kahire yetkilileri sürekli olarak Yahudi devletine kargo teslim eden gemilere kanalı kapatmaya çalıştı.
İsrail'in, Mısır'ın Süveyş Kanalı üzerinden Yahudi devletine yük taşıyan gemilere izin vermediğine ilişkin ilk şikayetinin ardından BM Güvenlik Konseyi İsrail'e destek verdi.
1 Eylül 1951 tarihli karar, Mısır'dan "uluslararası ticari nakliye ve her türlü malın Süveyş Kanalı üzerinden taşınması üzerindeki kısıtlamaları kaldırmasını ve bu tür nakliyeyi engellemeye son vermesini" talep ediyordu.
Sovyet temsilcisi oylamada çekimser kaldı.
İsrail'in ikinci şikayeti 54'te Güvenlik Konseyi'nde tartışıldı. Yeni Zelanda temsilcisi, Mısır'ı daha önceki 1 Eylül kararını uygulamaya çağıran bir kararname sundu. Moskova'nın tutumu değişti ve Sovyet temsilcisi bunu veto etti.
Beş yıl sonra Mısırlı yetkililer İsrail limanından yola çıkan bir gemiyi tekrar gözaltına aldı. İsrail, BM Güvenlik Konseyi'ne şikayette bulundu.
Sovyet Dışişleri Bakanlığı'nın Antlaşma Departmanı ve Orta Doğu Dairesi, Bakan Yardımcısı Semyonov için Mısır'ın uluslararası hukuku ihlal ettiği sonucuna varılan bir sertifika hazırladı.
Sertifikada, "Yasal açıdan bakıldığında", "Süveyş Kanalı'ndan geçen üçüncü ülke gemilerinin UAR tarafından gözaltına alınması (ve muhtemelen müsadere edilmesi), yalnızca bu gemilerde İsrail menşeli kargo bulunması nedeniyle" deniyordu. gemilerinin Sovyetler Birliği dahil birçok ülkeye zarar verebileceği iddiası asılsız görünmektedir.
Bu tür eylemler UAR'ın güvenlik çıkarları veya hukuk kuralları tarafından motive edilemez...
UAR'ın eylemleri, yalnızca İsrail gemilerinin ve İsrail'e gönderilen ve askeri kaçakçılık teşkil eden kargoların alıkonulması ile ilgili olduğu ölçüde hukuka uygun kabul edilebilir.
Geri kalanı için, kanalın hem barış hem de savaş zamanında her zaman serbest ve ticari ve askeri gemilere açık kalması gerektiğini belirten 1888 tarihli 1. Konstantinopolis Sözleşmesinin 1. Maddesi hükümleri uygulanır; kanalın ablukasının kabul edilemez olduğu düşünülüyor; savaş zamanlarında, savaşan devletlerin askeri gemilerine bile kanaldan serbest geçiş hakkı tanınmalıdır.”
Sovyetler Birliği hangi pozisyonu almalı?
Diplomatlar patronlarının çok iki yüzlü bir politika izlemesini önerdi:
"UAR destek için bize dönerse, yanıt vermek için acele etmeyin ve bunu etkimizi güçlendirmek ve gelecekte UAR'ı desteklemek için kullanmaya çalışmayın."
Diplomatik dilden çevrildiğinde bu şu anlama geliyordu: Nasır bir bedel öderse, Sovyetler Birliği Nasır'ın yasadışı eylemlerini desteklemelidir.
Sonunda Mısırlılar Danimarka gemisi Inge Toft'u serbest bırakmak zorunda kaldı. Port Said'den Hayfa'ya döndü ve burada 10 Şubat 1960'ta Mısırlı yetkililerin keyfiliğine karşı bir protesto toplantısı düzenlendi. Dışişleri Bakanı Golda Meir de şunları söyledi: "İsrail Süveyş Kanalı'nı açmak için savaşacak."
Yahudi devleti için kritik önem taşıyan kanaldan engelsiz geçiş sorunu, birkaç yıl sonra fiilen yeni bir savaşın bahanesi haline geldi. Arap ülkeleri İsraillilerin seyrüsefer özgürlüğü konusunda kavga edeceğine inanmıyordu.
Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu dairesi başkanı Kiselyov (Kahire'nin son büyükelçisi), Bakan Yardımcısı Malik'e şunları bildirdi: “Arap ülkeleri İsrail limanlarını ziyaret eden gemileri kara listeye alıyor, bu da Süveyş Kanalı'ndan geçen bu gemilerin yasaklanmasını gerektiriyor. ve Arap ülkelerinin limanlarını ziyaret etmek..."
Eylül 1962'de subaylar Yemen İmamını devirdi. Başkan Nasır, devletin kontrolünü ele geçirmek için Yemen'e asker gönderdi. Nasır, Mısır birliklerini taşımak için Moskova'dan bir grup An-12 askeri nakliye uçağı istedi. Mısırlıların ağır makineleri kullanabilecek pilotları olmadığından uçaklar Sovyet pilotlarıyla birlikte geldi. Nasır'ın Yemenlileri bombalamak için de bombardıman uçaklarına ihtiyacı vardı.
11 Ekim'de Merkez Komite Başkanlığı toplantısında, Mareşal Amer'in Yemen'de kullanılmak üzere Mısır'a Tu-16 bombardıman uçakları satma talebi değerlendirildi. Kruşçev Mısırlıların talebini reddetti ve başkanlık üyelerine şunları söyledi: "Bu imkansız."
Sonra Kruşçev sonunda fikrini değiştirdi. Nasır Tu-16 bombardıman uçaklarını aldı. Mısır'da bu tür makineleri kullanabilecek pilotlar yoktu; Sovyet pilotlarını gönderdiler - tabii ki tanıtım olmadan.
Ancak Yemenliler, Sovyet silahlarıyla donanmış üstün Mısır birliklerine başarıyla direndiler. Mısır ordusunun dağınık Yemen güçlerini yenilgiye uğratamaması, Mısır'ın Arap dünyasındaki prestijinin azalmasına neden oldu.
Kruşçev, "Nasır'ın sosyalizm hakkında benzersiz fikirleri vardı" diye hatırladı. “Nasır'ın özel bir yolu, Arap sosyalizminin yolunu teşvik etmeye başlayarak halkını yanılttığına inanıyorduk. Bu anlaşmazlıklar nedeniyle ilişkilerimizde şans eseri kısa vadeli bir soğuma yaşandı.
Şimdi Mısır'ın zaferine gelince: Daha önce, anlaşmazlıktan önce Nasır bunu bizim müdahalemizle açıklamışsa, daha sonra yaşadığımız ağırlaşmanın ardından Mısır'ın kazandığını çünkü Allah'ın yardım ettiğini söylemeye başladı. Dostça ilişkilerimiz yeniden kurulduğunda bazen ona şunu ima ettim: Kim yardım etti? Biz mi yoksa Allah mı? O gülümsedi..."
Tartışma sona erdi ve Mısır'ın silah talepleri çok hızlı bir şekilde yerine getirildi.
Altmış üç Haziran'da Mısır'a Sovyet silahlarının temini konusunda yeni bir anlaşma imzalandı. Nasır'ın ordusu, Moskova'dan gönderilen danışmanların yardımıyla zaten yeniden organize edilmişti. Artık iki zırhlı tümene T-54 tankları verildi - hızlı ve büyük güç rezervine sahip; havacılık - MiG-21 avcı önleyicileri ve havadan yere füzelerle donatılmış Tu-16 orta bombardıman uçakları.
Bir yıl sonra Nikita Sergeevich sözünü yerine getirdi ve Nasır'ın yanına gitti. Altmış dört yılının Mayıs ayında Kruşçev Mısır'da iki haftadan fazla zaman geçirdi.
Ona geniş bir maiyet eşlik ediyordu - Dışişleri Bakanı Gromyko, Savunma Bakan Birinci Yardımcısı ve Varşova Paktı Birleşik Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı, Azerbaycan Bakanlar Kurulu Başkanı Enver Nazimovich Alikhanov Mareşal Andrei Antonovich Grechko, Devlet Enerji ve Elektrifikasyon Üretim Komitesi Başkanı Petr Stepanovich Neporozhny, Devlet Dış Ekonomik İlişkiler Komitesi Başkanı Semyon Andreevich Skachkov.
Tabii ki, sürekli basın grubu, Pravda'nın genel yayın yönetmeni Nikita Sergeevich, Pavel Alekseevich Satyukov ve aynı zamanda damadı olan Izvestia'nın genel yayın yönetmeni Alexey Ivanovich Adzhubey ile birlikte gitti. Ilk sekreter.
Kruşçev, Asvan Barajı'nın ilk etabının açılış töreni olan bir kutlamaya davet edildi. Büyük bir kutlamaydı. Tatil vesilesiyle Nasır, Kruşçev'e Mısır'ın en yüksek nişanı olan "Nil Kolyesi" ödülünü verdi.
Nikita Sergeevich onurlu bir şekilde cevap vermek istedi. Moskova ile temasa geçti ve 13 Mayıs'ta Yüksek Konsey Başkanlığı, Mısır Devlet Başkanı Nasır ve Birinci Başkan Yardımcısı Abdülhakim Amer'e Sovyetler Birliği Kahramanı unvanını veren kararnameler yayınladı.
Kruşçev bunu kutlamak için Mısır'ın Sovyetler Birliği'ne olan borcunun yarıya indirilmesini emretti, yani Nasır'ın iki buçuk milyar dolarını affetti.
Nasır, değerli misafirleri için Al-Hurriya yatında bir Akdeniz turu ayarladı. Kruşçev'i, Cezayir Cumhurbaşkanı Ahmed Ben Bella'yı ve Irak Cumhurbaşkanı Abd-al-Salam Aref'i davet etti. Yatta milliyetçilik ve komünizm tartışması çıktı.
Yirmi altı Mayıs'ta Merkez Komite başkanlığında Moskova'ya dönen Kruşçev, geziyle ilgili izlenimlerini coşkuyla paylaştı: “Mısır, Suriye, Irak'taki komünist partilerin durumuyla bağlantılı olarak din hakkındaki dogmaları sık sık tekrarlıyoruz. İslam ve Arap milliyetçiliği. Bağdaş'ın Arap birliğine karşı sloganı esnekleştirilmeli. Böyle bir sloganla Araplara yol bulamayız. Bu hükmün yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. Arap birliğine karşı olmamız için hiçbir neden yok. Nasır Arap dünyasının lideri olarak kalmak istiyor."
Kruşçev birkaç ay içinde görevden alındığında, kendisine Nasser'in Komünist Parti hakkındaki bakış açısını kabul ettiği, Mısırlı komünistlerin pozisyonlarını savunmadığı ve Sovyetler Birliği Kahramanı unvanını ona atayarak küçük düşürdüğü hatırlatılacak. iki Mısırlı anti-komünist...
Altmış dört Ekim'de Kruşçev emekliliğe gönderildi. Gönderileri paylaşıldı. Leonid Ilyich Brejnev Merkez Komite'nin ilk sekreteri oldu ve Alexei Nikolaevich Kosygin hükümetin başına geçti. Mısır'la işbirliği, üst düzey yetkililerdeki değişikliklerden hiç etkilenmedi. Uzun zamandır Kruşçev'in üçüncü dünya ülkelerine olan kişisel çıkarları tarafından belirlenmemiş, Sovyet dış politikasının bir parçası haline gelmiştir.
23 Şubat 1965'te Kahire Büyükelçisi Vladimir Yakovlevich Erofeev (Kahire'ye gitmeden önce bakanlığın Orta Doğu departmanına başkanlık ediyordu) Mısır Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mareşal Abd-al-Hakim Amer'i ziyaret etti ve ona "gizlice" şunları söyledi: :
“Moskova'da bulunan verilere göre, geçen yılın eylül ayında Alman hükümeti, Bundeswehr'in mevcut tank filosundan (1.150 araç) 300 Amerikan M-48 tankını İsrail'e satmaya karar verdi. Bu yılın Ocak ayının başında bu tür 40 makinenin teslimatına ilişkin bilgiler vardı.
Batı Almanya'nın İsrail'e askeri radyo ve şifreleme ekipmanının yanı sıra topçu elektronik ekipmanı ve bazı iletişim ekipmanı tedariki konusunda bir anlaşma var. Batı Alman uzmanlar İsrail'e füze fırlatma rampalarının inşasında yardım ediyor..."
2 Haziran 1965'te Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve SSCB Devlet İnşaat Komitesi Başkanı Ignatiy Trofimovich Novikov, Nasır'ı ziyaret etti. Novikov, Brejnev'in Dnepropetrovsk'taki silah arkadaşıydı ve Leonid Ilyich, CPSU Merkez Komitesinin birinci sekreteri seçildikten sonra hükümette önemli bir figür haline geldi. Konuşmanın sonunda Mısır cumhurbaşkanı seçkin Sovyet konuğuna gizlice şunu söyledi: “Arapların İsrail ile savaşı kaçınılmazdır. Bu bir zamanlama meselesi. Şu anda Araplar sadece saldırıya değil, savunmaya da hazır. Aynı zamanda Suriyelilere, İsrail'den gelecek büyük bir saldırının hedefi haline gelmeleri halinde UAR'ın derhal karşılık vereceğini anlattım.”
Mısırlılar ülkede yalnızca on beş günlük yiyecek kaldığından şikayetçiydi. Ülkemizde de tahıl sıkıntısı vardı, ancak Sovyet liderleri Batı'dan yeni satın alınan tahılları taşıyan gemileri Mısır'a çevirdi.
27 Ağustos 1965'te Nasır, aralarında Enver Sedat'ın da bulunduğu büyük bir maiyetle Moskova'ya geldi. Başkan, Mısır'la yakınlaşmanın başlatıcısı olan Kruşçev'i çoktan unutmuştu ve Leonid İlyiç'i memnun etme telaşındaydı. Yeni birinci sekreterin onur tutkusunu yakalayan akıllı Nasır, bir gala yemeğinde ısrarla şunu tekrarladı:
“Sizi ayağa kalkıp kadehlerinizi dostumuz Leonid Brejnev'in sağlığına içmeye davet ediyorum...”
Nasır ve generalleri, Mısır ordusunun yalnızca Mısır'a karşı komplo kuran emperyalist güçlerin gizli komploları sonucunda yenilgiye uğradığına inanıyorlardı. Mısırlılar, İsrail'in kendi çabaları ve ustalığı sayesinde askeri bir avantaj elde ettiğine inanmayı reddettiler. Nasır, en modern ve en pahalı silahların tedarik edilmesinin, Yahudi devletiyle yeni bir savaşı kazanmasına olanak sağlayacağından emindi.
Nasır bir süre Batı ile Doğu arasında manevra yapmaya çalıştı. Sovyet silahlarını aldığında bile Batı'yı kendisinin bir Sovyet uydusu olmadığına ikna etti. Sovyetler Birliği'nden silah, ABD'den tahıl ve hem süper güçlerden hem de müttefiklerinden ekonomik yardım alarak Soğuk Savaş'tan yararlanmayı başardı.
Kruşçev'in istifasının ardından Nasır nihayet Batılı ülkelerle kavga etti. Artık kendisini neredeyse tamamen sosyalist kampa bağımlı buldu. Büyük ölçekli silah alımları Mısır ekonomisini baltaladı.
Nisan 1965'te Mısırlı komünistler partilerinin gönüllü olarak kapatıldığını duyurdular. Onlara başka hiçbir şey kalmamıştı. Serbest bırakılanlar Nasır'ın gizli servisleri tarafından o kadar yakından izleniyorlardı ki, muhalefetin herhangi bir siyasi faaliyetini imkansız hale getiriyorlardı.
Komünistlerden hatalarını kabul etmeleri ve iktidardaki Arap Sosyalist Birliği partisine katılmaları istendi. Komünistlerin küçük bir kısmı dürüstlük göstererek muhalefette kaldı; herkes tutuklandı.
Kruşçev artık orada değildi. Brejnev ve Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin diğer liderleri, Nasır'la komünistler konusunda tartışmadılar ve bundan vazgeçtiler. Sovyet liderleri pragmatik bir mantık yürüttüler: Az sayıdaki Arap komünistin pek faydası yoktu. İktidar partileriyle dost olmalıyız.
Kısa süre sonra Suriye'de Sovyetler Birliği ile yakın ilişkilere güvenen insanlar iktidara geldi.
Lübnan Devlet Başkanı Fuad Şehab (bu görevde görev süresini zaten tamamlıyordu) 8 Eylül 1964'te Sovyet Büyükelçisi Dmitry Semyonovich Nikiforov ile yaptığı görüşmede Suriyelileri sadece "ateşli kafalılar" değil, aynı zamanda "Ortadoğu'nun Prusyalıları" olarak nitelendirdi. ”
Shehab askeri bir adamdı ve neden bahsettiğini biliyordu. Fransız ordusunda görev yaptı ve bağımsızlıktan sonra Lübnan silahlı kuvvetlerinin ilk komutanı oldu.
Suriye, Arap ülkeleri arasında askeri yönetim altına giren ilk ülke oldu: 1949'da birbirini takip eden çok sayıda askeri darbeden bu yana.
Fransa, Zorunlu Suriye'de ulusal ve dini azınlıkların temsilcilerinin orduya alınmasını teşvik etti. Nüfusun büyük bir kısmı olan Sünni Araplar, oğullarının orduya katılmasını ve sömürgecilere hizmet etmesini istemiyordu.
Subayların önemli bir kısmı Aleviler ve Dürzilerdi. Yavaş yavaş yüksek mevkilere geldiler ve din kardeşlerini askeri akademilere kabul ettiler.
63 Mart'ta Alevi ve Dürzi subaylar, Baas Partisi aktivistleriyle birlikte bir darbe gerçekleştirdi. Korgeneral Muhammed Emin Hafız'ı kukla olmasını umarak iktidara getirdiler.
Ancak general gençliği alt etti ve tüm gücü elinde topladı. Devlet başkanı, askeri vali, Milli Askeri Şura başkanı ve Suriye başbakanı oldu.
65 Eylül'de Alevi Tümgeneral Salah Cedid'i genelkurmay başkanlığı görevinden aldı. General istifayı kabul etmedi. Genç ve hırslı Alevi subaylarıyla birlikte Şubat 1966'da Hafız'ı devirdi. Kırsal kesimden gelen aşırı görüşlü, Nasır'a düşman gençler iktidara geldi.
Azınlığa mensup genç Aleviler ise Baas Partisi'nin sosyal reformlarını onaylama eğilimindeydi. General Cedid Mısır'la ittifaka karşıydı, Suriye ordusunun yeniden Sünni Mısırlıların kontrolü altına girmesinden korkuyordu.
23 Şubat 1966'da Baas Partisi'nin sol kanadı Suriye'de iktidara geldi. Nasır derhal Sovyet diplomatlarına darbenin düşmanlarının, sağcı güçlerin işi olduğunu söyledi. Pravda'nın Orta Doğu'daki muhabiri Yevgeny Maksimovich Primakov acilen Şam'a gönderildi. Havaalanı kapatıldı ve eski tanıdıklarından birinin gizli servisin başına geçtiği Şam'a zorlukla ulaştı. Primakov ilk olarak hükümet başkanı Yusef Zuein ve hava kuvvetleri komutanı Hafız Esad ile görüştü. Primakov, Moskova'ya Şam'daki yeni insanlardan korkmaya gerek olmadığını söyledi.
Evgeniy Maksimovich yanılmadı. Sekiz yıllık sürgünün ardından Komünist Parti lideri Halid Bağdaş memleketine döndü. Suriyeli bir komünist hükümete girdi ve bakan oldu. Bu Moskova için sevindirici bir olaydı; diğer Arap ülkelerinde komünistler çoğunlukla hapsedildi.
Altmış altı Nisan'da Başbakan Youssef Zuein liderliğindeki bir Suriye heyeti Moskova'ya geldi. Suriye, Mısır kadar önemli bir ortak haline geliyordu.
 
Altı Gün Savaşı Nasıl Hazırlandı?
Bu arada Ortadoğu istikrarlı bir şekilde yeni bir savaşa doğru ilerliyordu. Arap ülkeleri, Filistinli Arapların meşru haklarını zorla yeniden tesis etme zamanının geldiğini giderek daha fazla dile getirmeye başladı. Diplomatlar Nasır'ın Filistinlilere karşı gerçek tavrını çok iyi bilmesine rağmen Sovyet basını sözlerini tekrarladı.
1959'da Kahire'deki Sovyet büyükelçiliği Dışişleri Bakanlığı'na Filistin sorunuyla ilgili bir sertifika gönderdi:
“Basında ve UAR liderlerinin konuşmalarında, UAR hükümeti bu çözümün varlığına inanmadığı için bağımsız bir Filistin devleti yaratma ihtiyacı sorunu giderek daha az gündeme geliyor ve, üstelik bu durumda Filistin devletine bırakılması gereken Gazze bölgesinden de vazgeçmek istemiyor...
Gazze bölgesindeki Filistinli mülteciler arasında, mültecilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi konusunda çok az endişe duyan UAR hükümetine karşı artan bir memnuniyetsizlik var. Gazze bölgesindeki birçok Filistinli mülteci, bölgedeki Mısır yönetimini, içinde bulundukları kötü durumu hafifletmek için hiçbir şey yapmayan işgalci bir güç olarak görmeye başlıyor...
Mülteciler arasında, Gazze bölgesindeki Filistinli mültecileri kendi çıkarları doğrultusunda giderek daha fazla kullanan UAR hükümetinin politikalarına karşı artan bir memnuniyetsizlik var.
Böylece Temmuz 1958'de Lübnan'da yaşanan olaylar sırasında Filistinli mültecilerden oluşan silahlı gruplar Chamoun'a karşı savaşmak üzere Lübnan'a gönderildi. Şu anda Gazze bölgesinde yaşayan mültecilerden oluşan bu tür silahlı gruplar, Irak'a karşı silahlı provokasyon yapmak üzere Suriye-Irak sınırına gönderiliyor...
UAR'ın Filistin meselesine ilişkin politikasının emperyalist niteliği dikkate alındığında UAR'a kayıtsız şartsız destek vermemeliyiz...
Sovyetler Birliği ayrıca BM organları aracılığıyla Filistinli mültecilere yardım sağlarken ciddi maddi maliyetlere katlanmamalıdır, çünkü mevcut düzene göre mülteciler Sovyetler Birliği'nin yardımını değerlendirme fırsatından mahrum kalacak ve bu yardımın büyük bir kısmı amacına uygun olarak kullanılmamalı, ancak BM Ajansı'nın ve Gazze bölgesindeki Mısır yönetiminin iş adamlarını zenginleştirmeye yöneliktir..."
Elbette bu tür değerlendirmeler yalnızca gizli belgelerde ortaya çıktı.
Artık Filistinli örgütler destek için Sovyetler Birliği'ne yönelmeye başladı.
1 Mart 1962'de Filistin Yüksek Arap Konseyi başkanı, Kudüs eski Baş Müftüsü Emin el-Hüseyni'nin Dışişleri Bakanı Gromyko'ya hitaben yazdığı bir muhtıra Lübnan'daki Sovyet büyükelçiliğine teslim edildi:
“Filistin Arap halkının temsilcisi olan Arap Filistin Yüksek Konseyi, Sovyetler Birliği'nin, emperyalistlerin Ortadoğu'da kendileri için yarattıkları ve ona İsrail adını verdikleri üs konusundaki tutumunu son derece takdir etmektedir...
Uluslararası bir haber ajansı geçtiğimiz günlerde İsrail heyetinin, narenciye ihracatı ve bunların SSCB pazarlarında satışı konusunda Sovyetler Birliği'ndeki sorumlu temsilcilerle görüşeceğini bildirdi. Eğer bu rapor doğruysa ve Sovyetler Birliği, ele geçirilen Filistin'deki Siyonistlerden narenciye satın almak niyetindeyse, bu eylem, İsrail'e ekonomik destek, üstelik ele geçirilen Filistin'deki emperyalist üsse destek anlamına gelecektir ki bu da İsrail'e büyük zarar verecektir. Filistinli Arapların çıkarları ve hakları.
Siyonistlerin Sovyetler Birliği'nde satmayı teklif ettiği narenciyeler aslında mazlum Arapların malıdır...
Bu bağlamda Filistin Yüksek Arap Konseyi, Sovyetler Birliği'nden Filistin narenciyelerini satın almayı reddetmesini ve bunların ülkeye ithalatını engellemesini talep ediyor..."
Hacı Emin el-Hüseyni, Sovyetler Birliği'ne gelmek istedi ancak Mısır Devlet Başkanı Cemal Abdülnasır onu tanımadı ve sırf bu nedenle daveti reddedildi. Ancak adaletten kaçan ve onu Moskova'da tüm onuruyla karşılayan bir Nazi savaş suçlusuna pekala saygı duyabilirlerdi.
Sovyet diplomatlarıyla temaslar, Suudi Arabistan'ın BM daimi temsilcisi Ahmed Shuqeyri tarafından kuruldu ve kendisine "Filistin göçmen hükümetine" başkanlık etmesi teklif edildi.
20 Nisan 1962'de Sovyetlerin Lübnan Büyükelçisi Vasily İvanoviç Kornev ile görüştü ve ona şunları söyledi: “Cezayir sorununu çözdükten sonra, Filistin sorununu çözmenin zamanı geldi. Bu sorunun çözümünün temeli Filistinli mültecilerin evlerine dönmesi olmalıdır. Böyle bir karar aslında İsrail'in tasfiyesi anlamına gelir..."
Kornev, 1951 yılında Türkiye'deki büyükelçiliğin danışmanı olarak göreve başladı ve bakanlığın Ortadoğu dairesi başkan yardımcılığı ve Şam başkonsolosluğu görevlerinde bulundu.
Moskova'da birkaç ay boyunca Filistinlilerin sürgün hükümetine benzer bir şey yarattığı mesajını düşündüler ve Ahmed Şukayri'nin kişiliğiyle ilgilenmeye başladılar.
5 Ağustos 1962'de Kornev, Şukeyri'yi tekrar kabul etti ve ona Gromyko'nun, masrafları Sovyet pahasına olmak üzere eşiyle birlikte Eylül ayında Moskova'ya gelme davetini iletti.
Shuqeyri, Filistin'in kurtuluşu için bir hareket yaratmaya yönelik bir proje hazırladığını söyledi. Yalnızca Jordan itiraz ediyor.
Büyükelçi Moskova'ya şunları bildirdi: "Şukeiri, Ürdün'ün yalnızca Filistin'in bir kısmını değil, aynı zamanda kurtarılmış Filistin'in tamamının Ürdün'e ilhak edilmesini elinde tutmasından yana olduğunu söyledi.
Asıl görev, Filistin'in bağımsız ya da Ürdün'e ilhak olmasına bakılmaksızın Filistin'i kurtarmak ve İsrail'i ortadan kaldırmaktır ... "
24 Mart 1964'te Beyrut'taki Sovyet büyükelçiliği Dışişleri Bakanlığına "Lübnan'ın Filistin sorununun şu andaki çözümündeki konumu" başlıklı bir sertifika gönderdi:
“Lübnan en çok, büyük bir kısmı Lübnan topraklarında yaşayan Filistinli mülteciler sorununu çözmekle ilgileniyor...
Lübnan nüfusunun Hıristiyan kesimi, ülkedeki Hıristiyan ve Müslüman topluluklar arasında kurulu dengenin bozulması tehlikesinden ve çoğu Müslüman olan Filistinlilerin ülkenin siyasi yaşamına olası katılımından son derece kaygılı. Hıristiyanların çıkarlarına zarar verir. Bazı Müslüman liderler mülteciler için siyasi haklar talep etti...
Lübnanlı yetkililer mültecilerin devlet kurumlarında çalışmasını yasaklıyor ve yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik herhangi bir adım atmıyor...
Mültecilerin çoğu, çoğunlukla sağlıksız koşullarda, harap barakalarda yaşıyor...
Hıristiyanlar özellikle Lübnan'daki mültecilerin varlığından memnun değiller. Müslümanlar mültecileri müttefikleri olarak görüyor...
Nüfusun Hıristiyan kesimi ve özellikle Ketaib partisine yakın çevreler, Müslümanlardan farklı olarak, bazı Arap ülkelerinin Lübnan üzerindeki etkisine karşı İsrail'in korunmasını kabul etme eğiliminde. İsrail'in tasfiyesi olayı ve Lübnan'ın bağımsızlığına tehdit oluşturması ...
Bazı Lübnanlı girişimciler İsrail'le ticaret yapmaktan, hatta üçüncü ülkeler üzerinden ticaret yapmaktan çekinmiyor ve bu işlemlerden büyük fayda sağlıyor. Bu ticaret özellikle Afrika ülkeleri üzerinden yapılıyor ve bu nedenle Lübnanlı ithalatçılar İsrail'in Afrika'ya girmesinden herhangi bir memnuniyetsizlik ifade etmiyor.
İsrail'den satın alınan ürünler (çoğunlukla metal ürünler) "ABD Malı" olarak etiketleniyor, ancak Amerikan ürünlerinden çok daha ucuzlar ve bu da Lübnanlı tüccarlara önemli miktarda kar sağlıyor. Birkaç yıl önce Lübnan'da "Made in Israel" markalı ürünler bile ortaya çıktı...
İsrail'e ekonomik boykot konusunda hükümet çevrelerinde bile bir birlik yok. Örneğin bazıları bu konudaki mevcut çözümlerin güncelliğini yitirdiğine ve Lübnan ekonomisine zarar verdiğine inanıyor. Bu kararların revizyonunu başlatan kişi eski Bayındırlık Bakanı ve Kataib partisinin başkanı Pierre Gemayel'di...
İsrail'in varlığı boyunca Lübnan-İsrail sınırlarında tek bir sınır olayının yaşanmaması karakteristiktir.”
Bu arada Filistin Kurtuluş Örgütü kuruldu ve Ahmed Shuqairi yürütme komitesinin başkanı oldu. FKÖ, İsrail'in yok edilmesini talep eden bir Ulusal Şart'ı kabul etti.
24 Ekim 1964'te FKÖ başkanı Sovyet'in Lübnan büyükelçisi Dmitry Nikiforov'u ziyaret etti. Shuqairi, büyükelçiye, öncelikle Gazze'de bir Filistin ordusu kurma niyetini bildirdi.
Büyükelçi Moskova'ya şunları bildirdi: "Lübnan hariç tüm Arap ülkelerinde, Filistinlilerin askeri eğitim alması için askeri kamplar oluşturulmasına karar verildi. Lübnan, ülkedeki özel dini koşullar nedeniyle Filistin ordusunun topraklarında askeri kamplar kurmasına karşı çıkıyor.”
Shuqairi derhal para, silah ve Filistinlilerin Sovyet askeri okullarında eğitim görmelerine izin verilmesi konusunda yardım istedi. Moskova'nın olumlu cevap vermekte acelesi yoktu, yeni organizasyona daha yakından bakmak istiyorlardı.
9 Ağustos 1965'te Filistin Kurtuluş Örgütü başkanı Shuqairi, Lübnan'daki Sovyet büyükelçisi Nikiforov'u tekrar ziyaret etti.
Dmitry Semyonovich, Shukeyri'nin şu anda Sovyetler Birliği'ne kabul edilemeyeceğini söyledi. FKÖ'nün ilk başkanı, Filistinlilerin özellikle askeri okullarda eğitim görmeleri, hafif ve orta boy silahlar tedarik etmeleri veya satmaları ve ayrıca bir radyo istasyonu bağışlayıp Gazze'ye kurmalarını istedi. Moskova'da herhangi bir çatı altında bir FKÖ temsilciliği kurulması sorununu gündeme getirdi. Büyükelçi Moskova'yı bilgilendireceğine söz verdi.
1966'da Sovyet hükümetinin başı Alexei Kosygin Mısır'a geldi ve Shukeyri'yi orada kabul etti. 2 Kasım 1966'da Cezayir'de bulunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yakov Malik, Shukeiri ile görüştü.
İsrail'in Sovyetler Birliği Büyükelçisi Katriel Katz, başka bir bakan yardımcısı Vladimir Semyonov ile yaptığı toplantıda Shukeiri'nin savaşçı açıklamalarını aktardığında soğukkanlılıkla şöyle cevap verdi:
“Büyükelçi, Şukeyri'nin kimseyi temsil etmediğini ve Sovyetler Birliği'ne gitmediğini biliyor.
Ancak Şubat 1966'da Şukeyri Moskova'ya geldi. Ancak Moskova gerçekten de Filistin Kurtuluş Örgütü'ne karşı ihtiyatlıydı. Terörle uğraştığı için değil. Moskova, Filistinlilerin Çin'le dost olma niyetinde olmasından korkuyordu.
1965 yılında Varşova yerlisi Katriel Katz, Moskova'ya büyükelçi olarak atandı. Gençliğinde Filistin'e gitti. Kırk ikinci yıldan itibaren Hagan'da görev yaptı. 1956 yılında İsrail büyükelçisi olarak doğduğu şehir Varşova'ya geldi.
9 Kasım 1966'da Dışişleri Bakan Yardımcısı Vladimir Semyonov, Büyükelçi Katz'ı evine davet etti ve ona Sovyet hükümetinin bu sefer sakinleştirici nitelikteki başka bir mesajını okudu.
Semyonov, büyükelçiye, Arap ülkelerinin İsrail'e karşı askeri eylemde bulunma niyetinde olmadıkları için İsrail hükümetinin sağduyulu ve ihtiyatlı davranması gerektiği konusunda ilham verdi.
Ve sadece birkaç gün sonra, 12 Kasım'da, Ürdün sınırı yakınında bir İsrail devriyesi mayın tarafından havaya uçuruldu. Üç kişi öldü, altı kişi de yaralandı. Ertesi gün İsrail ordusu Ürdün topraklarına misilleme amaçlı bir saldırı başlattı.
Gromyko Merkez Komite'ye bir not gönderdi:
“Çin'le bağları olan Filistin Kurtuluş Örgütü'nün başkanı Ahmed Şukayiri, son zamanlarda Arap ülkelerindeki faaliyetlerini önemli ölçüde yoğunlaştırdı ve açıkça İsrail'e savaş çağrısı yaptı.
Choukeyri, bu yılın Kasım ayında Cezayir'de düzenlediği basın toplantısında "sözlerin, konuşmaların, konferansların ve şikayetlerin yerini silahlı mücadelenin aldığını" ve Filistin Kurtuluş Örgütü'nün kendisine silah sağlayan ve askeri eğitim veren ÇHC'nin desteğinden yararlandığını söyledi. Filistin sorununu askeri yollarla çözmek için personel görevlendirecek.
Filistinli El Fettah örgütünün İsrail'deki sabotaj faaliyetlerinin bölgede büyük karışıklıklara yol açabileceğini göz önünde bulunduran Şam Büyükelçisi, Suriye Başbakanı Zuein'e konuyla ilgili bir beyanda bulundu. Ancak Şukayri liderliğindeki Filistin örgütünün çeşitli nedenlerden dolayı Suriye, Irak ve Ürdün'deki nüfuzlu çevrelerde destekçileri bulunuyor ve bu durum daha da ciddi olaylara yol açabilir.
Bütün bunların arkasında, Filistinli partizan kadroları yetiştiren, Orta Doğu'da “ikinci bir Vietnam” açmaya çalışan Çinlilerin Ortadoğu'da artan faaliyetlerinin yattığını unutmamak gerekir...”
15 Kasım 1966'da Ürdün Dışişleri Bakanı Akram Zueiter, Sovyetlerin Ürdün Büyükelçisi Pyotr Konstantinovich Slyusarenko'ya hitap etti. Özellikle Ürdün-İsrail ateşkes hattı boyunca BM birliklerinin konuşlandırılmasına karşı çıkan Güvenlik Konseyi'nde Ürdün'ün desteğini istedi.
Sovyet büyükelçisi, Ürdün'ün sınırlarının güvenliğini sağlayabilecek BM birliklerinin ortaya çıkmasına neden itiraz ettiğini sordu.
Büyükelçi, bakanın aktardığına göre, "Ürdün-İsrail sınır hattında BM birliklerinin varlığı, Filistinlileri Filistin sorununu geriye kalan tek araç olan silahlı mücadele yoluyla çözme fırsatından mahrum bırakacak."
Bakan bunu bana sır olarak söylediğine dair çekince koydu. BM birliklerinin Gazze bölgesine konuşlandırılması deneyiminin, UAR hükümetinin tamamen anlaşılabilir nedenlerden dolayı zamanında kurtarmaya gelemeyeceğini gösterdiğini belirtti.
Pyotr Slyusarenko “Molotof taslağına” aitti - 1939'da Halk Dışişleri Komiserliği'ne götürüldü. Amman'a atanmadan önce, Kahire'deki Sovyet büyükelçiliğinde bakan-danışman (yani ikinci komutan) olarak çalışıyordu.
Bu arada İsrail ile Suriye arasındaki başka bir sınırda durum kızışıyordu. Yeni Suriye liderliği saldırgan bir politika izlemeye kararlıydı. Üstelik İsrail hükümetinin güvercin sayılan bir adam tarafından yönetildiği bir dönemde.
1963 yılında Levi Eşkol İsrail Başbakanı ve Savunma Bakanı oldu. Kiev ilinde doğdu ve Şkolnik soyadını taşıyordu. On dokuz yaşında Filistin'e geldi ve tarımsal yerleşimlerde çalıştı. Birinci Dünya Savaşı sırasında Yahudi Lejyonu'nda görev yaptı ve ilk Arap-İsrail savaşı sırasında savunma bakan yardımcısı oldu.
Altmış dört yılında Levi Eşkol'un kardeşi Sovyet vatandaşı Şkolnik'in İsrail'e seyahat etmesine izin verildi. Başbakanın erkek kardeşi geri dönmek istemedi ve Sovyet hükümetine kendisinin ve ailesinin kalıcı olarak İsrail'de kalmasına izin verilmesi yönünde bir talepte bulundu.
Ilımlı ve makul bir politikacı olan Levi Eşkol, Sovyetler Birliği ile ilişkileri geliştirebileceğini umuyordu. Ancak Moskova buna hiç ilgi göstermedi.
İsrail büyükelçisi Dmitry Stepanovich Chuvakhin'di. Tel Aviv'den önce beş yıl Kanada büyükelçisi olarak görev yaptı, İskandinav ülkeleri, Güneydoğu Asya ülkeleri bölümünde çalıştı, altmış dörtte Zanzibar'a büyükelçi olarak gönderildi, ancak aynı yıl İsrail'e transfer edildi.
Chuvakhin, şahin olarak kabul edilen sağcı İsrailli politikacıların bile Sovyetler Birliği ile ilişkilerin iyileştirilmesini memnuniyetle karşılayacağını buldu.
10 Haziran 1965'te Çuvakhin, sağcı Herut partisi lideri Menachem Begin'in Tel Aviv'deki dairesini ziyaret etti ve Moskova'ya şunları bildirdi: “Sovyet diplomatları son derece dostane bir şekilde karşılandı ve tüm konuşma iyi bir şekilde gerçekleşti. atmosfer."
İngilizce konuşuyorlardı, ancak Brest-Litovsk'ta doğan Begin Rusça'yı anlıyordu ve dedikleri gibi, Filistin'deki hayatının ilk yıllarında düzenli olarak Pravda okuyordu - büyük ölçüde o zamanki Sovyetler Birliği'nin konumuna bağlıydı.
Begin, Sovyet hükümetinin Yahudilerin kendi dillerini öğrenmelerine ve aileleriyle yeniden bir araya gelmek isteyenlerin İsrail'e gitmesine neden izin vermediğini anlamadığını söyledi. İsrail'in gelecekteki Başbakanı Menachem Begin büyükelçiye votka ikram etti ama o viskiyi tercih etti.
Sovyet büyükelçisinin İsrail'de çalışması zordu. Söylediği her söz Araplar tarafından incelenmiş ve yanlış yorumlanmıştır. Yahudi Kongresi'nin bir akşam yemeğinde konuşan Dmitry Chuvakhin masum bir söz söyledi:
"Sovyet hükümeti bu bölgedeki devletler arasındaki birçok tartışmalı sorunu barışçıl müzakereler yoluyla çözmeyi umuyor."
Ancak Arap ülkeleri İsrail'le barış yapmayacaklardı ve Yahudi devletiyle müzakere yapmayı reddettiler. Arap basınında “İsrail'deki Sovyet büyükelçisinin tuhaf açıklaması”, “Sovyet büyükelçisinin kışkırtıcı açıklaması” başlıkları altında öfkeli yazılar yer aldı.
Dışişleri Bakanlığı'nın, yalnızca Sovyet çatışmaların barışçıl çözümü çizgisini takip eden, ancak onu kınamak için acele eden büyükelçinin yardımına gelmemesi ilginçtir - Arap ülkelerini rahatsız etmemek gerekir.
Orta Doğu dairesi başkanı Alexey Dmitrievich Shchiborin (eski Mısır elçisi), bakanlığın liderliğine bir not yazdı:
“Son zamanlarda çeşitli İsrail örgütlerinde sık sık konuşan Yoldaş Çuvakhin'in, Orta Doğu'daki durumun özelliklerini, Arap-İsrail çatışmasının özelliklerini ve İsrail'in doğasını her zaman hesaba katmadığı izlenimi ediniliyor. Sovyetler Birliği'nin Arap devletleriyle ilişkileri.
Yoldaş Çuvakhin'in dikkatini Orta Doğu'daki durum ve bu alandaki politikamız hakkındaki konuşmalarında özel dikkat ve daha fazla esneklik gösterilmesi gerektiğine çekmenin ve kendisine dinleyicileri seçerken daha seçici olmasını tavsiye etmenin uygun olacağına inanıyoruz. kiminle konuşuyor."
21 Mart 1966'da İsrail Büyükelçisi Chuvakhin, Gromyko'ya Sovyetler Birliği'nin önümüzdeki iki yıl içinde İsrail'e yönelik olası adımları hakkında bir not sundu.
İsrail'in emperyalist güçlerin stratejik planlarında işgal ettiği yere ilişkin ritüel sözlerin ardından büyükelçi, "Ülkenin egemen çevrelerinin Ben-Gurion'un 'sert' gidişatından vazgeçmesi ve onun yerine daha esnek bir dış politika çizgisi getirmesi"ne dikkat çekti. Eşkol hükümetinin.”
Büyükelçilik, "son yıllarda değişen durumu dikkate alarak İsrail ile ilişkilerimizde bazı taktiksel ayarlamalar yapmayı", en azından kültürel alışverişi genişletmeyi ve kamu kuruluşları arasında temas kurmayı önerdi.
Ayrıca, “Büyükelçiliğin görüşüne göre, Arap ülkelerinin liderleri, mevcut koşullarda Arap-İsrail anlaşmazlığını güç kullanarak çözmeye çalıştıklarını, her biriyle ilişkilerimizi dikkate alarak, kabul edilebilir bir biçimde açıklamalıdır. Silahların emperyalist güçler tarafından Arap dünyasındaki ulusal kurtuluş hareketine karşı savaşmak için kullanılması kaçınılmaz olacaktır..."
Ancak Sovyet liderliğinin yapmak istemediği şey tam olarak buydu. Moskova Arap ülkelerine karışmak istemedi. Sovyet büyükelçiliği İsrail'den ne haber verirse versin, onlara Mısır ve Suriye'nin görüşleri rehberlik ediyordu.
25 Mayıs 1966'da Dışişleri Bakan Yardımcısı Semyonov, İsrail Büyükelçisi Katz'ı kabul etti ve ona bir açıklama okudu: “Sovyet hükümetinin, İsrail birliklerinin Arap ülkeleri sınırlarındaki mevcut yoğunluğu hakkında bilgisi var. Bu yoğunlaşma, İsrail'in Suriye'ye karşı yürüttüğü düşmanca kampanyayla eş zamanlı yürütülmesi nedeniyle tehlikeli bir nitelik kazanıyor...”
28 Mayıs'ta aynı konuyla ilgili çok sert terimlerle hazırlanmış bir TASS açıklaması ortaya çıktı.
Başbakan Eşkol o sırada Afrika'ya uçması gereken Paris'teydi. Hükümet hizmetindeki Sovyet oryantalistleri, hükümet başkanının yokluğunda İsrail'in savaş başlatamayacağını anlamadan edemediler. Yani başlangıçta bu tamamen bir propaganda kampanyasıydı ve anlaşılmalıdır ki Suriyelilerin talebi üzerine gerçekleştirildi.
Levi Eşkol, İsrail Savunma Kuvvetleri'ndeki işten çıkarmaların iptal edildiği ve İsrail birliklerinin Suriye sınırına yoğunlaştığı yönündeki haberleri yalanladı.
31 Mayıs'ta İsrail Dışişleri Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı, Sovyet büyükelçisine Sovyet hükümetinin açıklamasına bir yanıt sundu. Suriye sınırındaki silahlı olayların "Suriye topraklarından sızan çetelerin gerçekleştirdiği cinayetler ve terör saldırılarından" kaynaklandığı belirtildi. Ayrıca, Mayıs ayında Suriye Devlet Başkanı'nın Yahudi devletini yok etmek için savaş çağrısında bulunan iki açıklamasına yer verildi.
Ve İsrail'e yönelik terör saldırıları devam etti.
11 Ekim'de Büyükelçi Chuvakhin Moskova'ya acil, şifreli bir telgraf gönderdi:
“İsrail'in Suriye ve Ürdün sınırında son günlerde yaşanan olaylar, ülkedeki durumu iyice kızıştırdı.
7-8 Ekim gecesi Kudüs'ün Yukarı Romema banliyösünde üç patlama meydana geldi, iki konut hasar gördü ve dört kişi hafif yaralandı.
İsrail tarafına göre soruşturma, patlayıcıları yerleştiren sabotajcıların izlerinin Ürdün sınırına kadar gittiğini gösterdi.
8 Kasım akşamı geç saatlerde Ürdün Vadisi'nde, burada birleşen Suriye ve Ürdün sınırlarından 1200-1300 metre uzaklıktaki Shaar Hagolan yerleşim yerinin yakınında özellikle ciddi bir olay meydana geldi. Basına göre İsrail sınır muhafızlarının dikkatini çekmek amacıyla tarımsal binalarda patlamalar yapıldı.
Patlama mahalline gelen motorlu devriye mayınla havaya uçuruldu, 4 sınır polisi öldürüldü... Suriye sınırına giden 3 sabotajcının izlerinin tespit edildiği kaydedildi. Genel değerlendirmeye göre bu sabotaj dikkatle hazırlandı ve ölçeği ve uygulama yöntemleri açısından son yıllarda İsrail-Suriye sınırında kaydedilen bu tür tüm sabotajları önemli ölçüde aşıyor. (1966 yılında bu sınırda toplam 16 mayın döşenmesi vakası kaydedildi...)
Şam Radyosu, El Fettah saldırı gruplarını yöneten Arap terör örgütü El Asifa'dan, Kudüs'teki sabotajın bu örgüt tarafından gerçekleştirildiğini belirten bir bildiri yayınladı. Aynı zamanda, başta Al-Thawra olmak üzere Suriye gazetelerinin, “Filistin birlikleri” tarafından İsrail'e karşı gerçekleştirilen sabotaj eylemlerini öven açıklamalarına da atıfta bulunuyor.
El-Fattah - o yıllarda genç Yaser Arafat'ın başkanlığını yaptığı askeri örgütün adı bu şekilde yazıya geçirildi.
Sovyet büyükelçisi, terör saldırılarının Filistinli militanlar tarafından gerçekleştirildiğini inkar edecek gücü bulamadı. Yani Dışişleri Bakanlığı ve dolayısıyla Merkez Komite, Filistinlilerin teröriste dönüştüğünü çok iyi biliyordu. Ancak Sovyet liderleri Filistin terörizminde yanlış bir şey görmüyordu.
İsrail'deki Sovyet büyükelçiliği şunu teklif etti:
"1. Eğer bunun mümkün olduğu ortaya çıkarsa, Suriye hükümetinin resmen kendisini son olaylardan uzak tutması ve hatta belki de bunları kınaması gerektiği Suriye liderliğinin dikkatine sunulmalı...
2. Kabul edilebilir bir biçimde, Suriye liderliğine İsrail'e yönelik sabotajın radyo ve basında övülmesine izin verilmemesini tavsiye edin...
3. Sovyet basınına, Suriye-İsrail sınırındaki gerilimin Amerikan istihbaratının ve yandaşlarının provokatif eylemlerinden kaynaklandığını ve ikili bir amacı olduğunu gösteren son olay hakkında bir rapor verin: dikkati Vietnam'daki savaştan başka yöne çekmek ve Suriye'ye saldırı için bahane yaratın ... "
Ancak elçilik başka talimatlar da aldı. Sovyet liderleri Suriye'yi misilleme saldırısından korumak istiyordu.
Aynı gün, yani 11 Ekim'de, Büyükelçi Çuvakhin'e İsrail Dışişleri Bakanı'nı ziyaret etmesi ve ülke yönetimini Suriye yönünde güç kullanımına karşı uyarması talimatı verildi. Suriye hükümeti, İsrail ordusunun misilleme saldırısından korktuğu için bunu Moskova'ya sordu.
Öğleden sonra saat dörtte Büyükelçi Çuvakhin, Başbakan Levi Eşkol tarafından kabul edildi. Dışişleri Bakanı Abba Eban New York'taydı.
Başbakan Eşkol, Suriye Başbakanı Zuein'in 11 Ekim sabahı Şam'da radyoda yaptığı ve "Filistinli devrimcilerin" terörünü onayladığı konuşmasını hemen aktardı: "Bütün bu bölgeyi ateşe vereceğiz" Suriye hükümetinin başı, "ve onu İsrail için bir mezara çevireceğiz" diye söz verdi."
Levi Eşkol, halkın güvenlik talep eden öfkesini kontrol altına almanın kendisi için zor olduğunu söyledi. Ve Sovyet hükümetinden "sınırdaki gerilimi ortadan kaldırmak için Suriye hükümeti üzerinde olası nüfuzunu kullanmasını" istedi.
Gromyko, Merkez Komite'nin "İsrail Başbakanı Eşkol'un bu çağrısına Moskova'daki İsrail Büyükelçisine sözlü bir açıklama şeklinde yanıt vermesini" önerdi. Bu açıklama, İsrail hükümetinin Suriye-İsrail sınırındaki mevcut durumun sorumluluğundan kaçma girişimlerini reddetmeliydi...”
BM Güvenlik Konseyi'nde Suriye-İsrail sınırındaki durum tartışıldı. Sovyet temsilcisi, Suriye'yi teröristleri desteklediği için kınayan bir kararı veto etti.
Sovyet yardımı, Suriyeli liderlerin haklı olduklarına giderek daha fazla güvenmelerini sağladı.
4 Ocak 1967'de Ürdün Kralı Hüseyin, Büyükelçi Slyusarenko'ya duruma ilişkin görüşünü ifade ederek Suriye'den şikayetçi oldu:
“Suriyeli liderler artık Ürdün'e karşı yıkıcı propagandayla yetinmiyor. Düzenli olarak belirli görevlerle insanları Ürdün'e göndermeye, silah göndermeye, bizim topraklarımızda Ürdünlüleri öldürmeye vb.
Kral, yetkililerimizin böyle birden fazla insanı gözaltına aldığını, Sovyet yapımı silahlar da dahil olmak üzere silahları gözaltına aldığını ve Suriyeli sabotajcıları yakaladığını söyledi...”
Ancak Kral Hüseyin de Moskova'da popüler değildi, bu yüzden kimse Suriyelileri Ürdün'le yaşadıkları çatışmalar nedeniyle azarlamayacaktı.
1967'de kibriti yakan ve yangını çıkaranlar Mısırlılar değil Suriyelilerdi. Nisan ayından bu yana Ortadoğu'da olaylar geri dönülemez hale geldi. Her şey Suriyeliler için trajik bir şekilde sona erdi...
 
Sovyet istihbaratı Nasır'a ne söyledi?
7 Nisan'da askerden arındırılmış bölgede çalışan İsrailli bir traktör sürücüsüne Suriye topraklarından ateş açıldı. İsrailliler ise ateşle karşılık verdi. Suriye topçusu harekete geçti ve gerçek bir savaş çıktı.
İsrail ordusu bu fırsatı, Tiberya Gölü (Kinneret Gölü) bölgesindeki İsrailli köylüleri sürekli bombalayan Suriye topçu mevzilerini karadan ve havadan yok etmek için kullandı. Büyük bir hava savaşında Suriyeliler altı Sovyet yapımı savaşçıyı kaybetti.
İsrailliler neden bu sefer bu kadar büyük tepki gösterdi? Daha önce Suriyeliler, Filistinli militanlara İsraillileri öldürme fırsatı veriyordu ve çatışmalara kendileri karışmıyorlardı. Sovyetler Birliği'nin tam desteğini hisseden Suriyeli liderler daha militan davranmaya başladı. İntikam özlemi içindeydiler ve İsrailliler darbe üstüne darbeye karşılık vermeye alışmışlardı.
Sovyet generalleri, İsraillilerin bir gün içinde Sovyet yapımı birçok uçağı düşürmesinden rahatsız oldu. Dışişleri Bakan Yardımcısı Vladimir Semyonov, Büyükelçi Katz'ı iki kez çağırdı ve kendisine, İsrail'in eylemlerinin "Sovyetler Birliği sınırlarına yakın bir bölgede tehlikeli bir ateş oyunu" olarak nitelendirildiği Dışişleri Bakanlığı notlarını sundu.
Sovyet Büyükelçisi Çuvakhin Levi Eşkolu, "Resmi açıklamalarınıza rağmen tüm Suriye sınırında İsrail birliklerinin yoğunlaştığını biliyoruz" dedi.
Eşkol hemen Çuvakhin'i birlikte kuzeye gitmeye ve orada neler olduğunu görmeye davet etti. Büyükelçi reddetti.
Birkaç gün önce, 31 Mart'ta Savunma Bakanı Mareşal R.Ya. hastanede öldü. Malinovski. Altı aydır hastaydı. 7 Kasım 1966'da bacağı çok ağrımasına rağmen hayatının son geçit törenine katıldı. Ertesi gün hastalandı ve bir daha kalkamadı. Hiç çıkmadığı hastaneye gönderildi.
Onun ölümü Sovyet liderliği için sürpriz değildi. Polis şefinin son zamanlarda pek ilgi görmediğini söylediler. Hayatını daha huzurlu yaşamak için daha az sarsılmaya ve yeniden yapılanmaya ihtiyacı var...
12 Nisan'da Brejnev'in iyi tanıdığı Mareşal Andrei Antonovich Grechko bakan olarak atandı. Grechko'nun etrafında genç ve hırslı askerler, aktif operasyonlar için yeni askeri teçhizatın hayranları toplanmıştı.
Belki temkinli ve sakin bir karaktere sahip olan Malinovski, bu belirleyici günlerde Moskova'ya gelen Mısırlılarla aksi takdirde konuşurdu. Doğası gereği iddialı olan yeni bakan, savunmadan çok hücum taraftarıydı. Mısırlılara kendinden emin bir şekilde şunları söyledi: "Ordunuz bu harekât sahasındaki her sorunu başarıyla çözebilir."
Savunma Bakanlığı, İsrail silahlı kuvvetlerinin savaş yeteneklerini pek değerlendirmedi ve Mısır'ın İsrail'i yenememesi durumunda en azından gücünü ve Sovyet silahlarının gücünü göstereceğine inanıyordu. Bu da Sovyetler Birliği'nin Ortadoğu'daki prestijini ve nüfuzunu güçlendirecektir.
İsrail Savunma Kuvvetlerinin gelenek ve görenekleri Sovyet ordusuna tuhaf ve saçma geliyordu. Kaba yünden yapılmış tek bir üniforma - acemiden genelkurmay başkanına kadar herkes için, komutanların ilk adı ve soyadıyla hitap eden, subayların yemek odalarının olmaması ve dış disiplin belirtileri... Ve ilk başta İsrail silahlı kuvvetlerinde, bir zamanlar Kızıl Ordu'da olduğu gibi, hiçbir nişan yoktu, askerler subayları selamlamıyordu ve herkese aynı maaş ödeniyordu.
Sadece İsrailli komutanlara değil, sıradan askerlere de savaşta bağımsız olmanın öğretilmesi ve bir şablona göre hareket etmek yerine doğaçlama yapmaya teşvik edilmesi de şaşırtıcıydı. Ancak Arap ordularının insan gücü ve teçhizat açısından mutlak üstünlüğe sahip olduğu bir durumda mümkün olan tek strateji ve taktik buydu.
Tamamen seçim eksikliği, İsrailli askerlere ve subaylara yalnızca kahramanca davranışlar dikte etti. Yenilgi sadece kendileri için değil aileleri için de ölümle eşdeğerdi.
İsrailli subay kendini her zaman askerlerinin önünde buluyordu, dolayısıyla subayların kayıpları çok büyüktü ama bu paha biçilmez bir askeri kardeşlik ruhu yarattı.
12 Mayıs'ta Dışişleri Bakan Yardımcısı Vladimir Semyonoviç Semenov, Pyongyang'dan Kahire'ye giderken Moskova'da mola veren dönemin Mısır parlamentosu başkanı Enver Sedat'a, İsrail birliklerinin Suriye sınırına yaklaştığını söyledi. Savaş beş gün içinde başlayabilir. Bu uyarı Nasır'a yönelikti.
Ertesi gün, yani 13 Mayıs'ta Kahire'ye varan Sedat, havaalanından doğruca Nasır'ın evine gitti. Mareşal Amer de oradaydı. Nasır, Sovyet uyarısını zaten başka kanallardan almıştı.
13 Mayıs'ta, Mısır'daki SSCB KGB'sinin bir temsilcisi, Mısır istihbarat başkanlarına, İsrail birliklerinin on iki tugaydan oluşan Suriye sınırına yoğunlaştığını bildirdi. Aynı zamanda Sovyet büyükelçisi de aynı bilgiyi Mısır Dışişleri Bakanlığı'na iletti.
Üç kez tekrarlanan bu bilgi Mısır cumhurbaşkanı üzerinde güçlü bir etki yarattı, ancak daha sonra bu bilginin hiçbir dayanağı olmadığı anlaşıldı. Henüz açıklanmayan seferberliğin ardından İsrail ordusunun neredeyse tamamı on iki tugaydan oluşuyor!
KGB'nin ilk ana müdürlüğü (dış istihbarat) başkanı Korgeneral Alexander Mihayloviç Sakharovsky daha sonra kendi astlarının alınan bilgilerle ilgili şüpheleri olduğunu ancak yine de bunu Mısırlılarla paylaşmanın kendi görevleri olduğunu düşündüklerini açıkladı.
Uzun yıllardır tarihçiler Sovyet uyarılarının ne anlama geldiğini anlamaya çalışıyorlar. Moskova'daki askeri ve istihbarat görevlileri, o günlerde İsrail ordusunda seferberliğin henüz başlamadığını ve birliklerin sınıra yaklaşmadığını bilmeden edemiyorlardı.
Kaybedilen savaşın ardından 9 Temmuz'da Mısır cumhurbaşkanı şunları söyledi: “Düşmanın Suriye'yi işgal etme planı vardı ve bu, İsrailli politikacılar ve komutanlar tarafından açıkça ifade edildi. Suriyeli kardeşlerimizden aldığımız veriler ve bizim de edindiğimiz güvenilir bilgiler hiçbir şüpheye yer bırakmıyordu. Sovyetler Birliği'ndeki dostlarımız, Moskova'da bulunan parlamento heyetimize belli bir plandan bahsettiklerini bildirdiler. Kayıtsız kalamazdık."
Nasır'ın sonraki eylemleri savaşı neredeyse kaçınılmaz hale getirdi.
Başkan, BM birliklerinin Sina Yarımadası ve Gazze Şeridi'nden çekilmesini emretti. Mavi miğferli askerler, Sina Savaşı'ndan sonra kurulan Mısır ve İsrail güçleri arasındaki ayrım çizgisinde duruyordu. Onların varlığı caydırıcı bir rol oynadı. BM birliklerinin ayrılması, iki ordunun karşı karşıya gelmesi anlamına geliyordu.
Nasır, bunun İsrail'i güneyden (Suriye sınırından) kuzeye asker göndermeye zorlayacağına ve bunun Suriye'nin güvenliğini sağlayacağına inanıyordu. Muhtemelen Sovyet liderliği Mısır'ın bu tür askeri faaliyetlerinin İsrail'in dikkatini Suriye'den uzaklaştıracağını umuyordu. Moskova, İsrail'in Filistinli militanlara son vermek için Suriye'yi vurmasından gerçekten korkuyordu. Ancak Moskova, Mısır'ın BM askerlerini çekme ve Tiran Boğazı'nı kapatma kararını beklemiyordu.
Sovyet askeri ve siyasi liderliğinin beceriksiz politikalarının feci bir rol oynadığı ve bölgeyi altı gün savaşının içine ittiği söylenebilir.
16 Mayıs sabahı, Mısır Ordusu Genelkurmay Başkanı Albay General Mahmud Fawzi, BM Ortadoğu Acil Durum Gücü Komutanı General Rikhi'ye seslendi:
"Birleşik Arap Cumhuriyeti silahlı kuvvetlerine, İsrail'in herhangi bir Arap ülkesine saldırması durumunda İsrail'e karşı askeri operasyonlar düzenlemeye hazırlıklı olması talimatını verdim. Birliklerimiz halihazırda Sina Yarımadası'ndaki sınırlarımızda yoğunlaşmış durumda.
Sınırlarımız boyunca BM güçlerinin güvenliğini sağlamak için sizden tüm birliklerin derhal geri çekilmesi emrini vermenizi rica ediyorum. Bu gereksinim karşılanırsa bana haber verin."
General Rikhee her şeyi BM Genel Sekreteri U Thant'a bildirdi. Bu arada Mısır Dışişleri Bakanı, birlikleri BM güçlerinin parçası olan ülkelerin büyükelçilerini çağırdı ve onların derhal geri çekilmesini talep etti.
18 Mayıs'ta U Thant, Kahire'den resmi bir not aldı:
“Birleşik Arap Cumhuriyeti Hükümeti, Ekselanslarına BM Acil Durum Gücünün Birleşik Arap Cumhuriyeti ve Gazze Şeridi'ndeki varlığını sona erdirme kararı aldığını bildirmekten onur duymaktadır. Sizden BM birliklerinin bir an önce çekilmesi için gerekli tedbirleri almanızı rica ediyorum.”
Genel olarak konuşursak, U Thant'ın konuyu Güvenlik Konseyi veya BM Genel Kurulu'nda tartışmaya açması ve bu kadar önemli bir konuyu tek başına çözmemesi gerekirdi.
16 Mayıs'ta Kahire Büyükelçisi Dmitry Petrovich Pozhidaev, askeri ataşe V.I. Fursov, Savaş Bakanı Şems Badran'ı ziyaret etti ve Moskova'ya şunları bildirdi:
“Ona göre Mısırlılar, İsrail'in Suriye sınırında on iki tugayı yoğunlaştırdığını Suriye tarafından öğrenmişti...
Mısırlı liderler, UAR ile Suriye arasındaki ortak savunma anlaşması uyarınca bir dizi önlem aldı. Mısır Ordusu Genelkurmay Başkanı General Fawzi, Şam'a giderek, Savunma Bakanı ve Suriye Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı ile sürekli temaslarda bulunuyor. Muhatap şöyle devam etti: "Biz, Suriyelilere saldırıya uğramaları halinde UAR'ın derhal Suriye'nin savunmasına geleceğini bildirdik...
UAR'ın silahlı kuvvetleri alarma geçirildi ve birden fazla piyade tümeni ve üç zırhlı tugay Sina'ya konuşlandırıldı. Şu anda Mısır ordusunun bu oluşumları Süveyş Kanalı'nı geçerek, İsrail'in Suriye'ye saldırması durumunda hemen başlayacak olan taarruz için başlangıç pozisyonlarını aldılar...
14 Mayıs'ta Badran, SSCB Savunma Bakanı'na, UAR'a birkaç MIG-21 ve Su-7 uçağının yanı sıra belirli sayıda uçaksavar silahı ve makineli tüfek tedariki talebini içeren iki mektup gönderdi. , radyo teçhizatı ve diğer askeri teçhizat... Bu savaş OAR'ın artık teçhizata ihtiyacı var..."
Kahire'ye atanmasından önce Dmitry Pozhidaev, Fas'ın büyükelçisiydi ve Dışişleri Bakanlığı'nın 1. Afrika dairesine başkanlık ediyordu.
17 Mayıs'ta BM daimi temsilcisi Nikolai Trofimovich Fedorenko, yakın zamanda Moskova büyükelçisi olan UAR'ın BM temsilcisi Muhammed Awad el-Kuni ile yaptığı görüşmeyi Moskova'ya bildirdi.
Mısırlı bir diplomat Fedorenko'ya şunları söyledi:
“UAR Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Fawzi, İsrail'in Arap ülkelerinden herhangi birine saldırması durumunda İsrail'e karşı acil askeri harekat için tüm UAR silahlı kuvvetlerinin alarma geçirilmesi emrini verdi...
Şu anda, UAR'ın silahlı kuvvetleri Sina Yarımadası'nın doğu sınırı bölgesinde yoğunlaşıyor...
BM Genel Sekreter Yardımcısı Ralph Bunche, BM Filistin Ateşkes Denetleme Organı Genelkurmay Başkanı General Bull'un hazırladığı bir rapora atıfta bulunarak İsrail'in askerlerini Suriye sınırı yakınında toplamadığını ileri sürmeye çalıştı ve ayrıca El Kuni'ye İsrail'in bu konuda güvence verdiğine dair güvence verdi. Suriye'ye karşı saldırgan bir eylemde bulunmayacağız ...
Al-Kuni, Kahire'den aldığı bilgilerin İsrail birliklerinin Suriye sınırına yakın bölgelerde yoğunlaştığını doğruladığını söyledi. Al-Kuni ayrıca kendi görüşüne göre bu durumda Güvenlik Konseyi'nin toplanmasına gerek olmadığını söyledi..."
Moskova Doğu Araştırmaları Enstitüsü mezunu Nikolai Fedorenko ünlü bir sinologdu. Stalin'in Dışişleri Bakanlığı'ndaki kariyerine büyük katkı sağlayan Mao Zedong ile yaptığı konuşmaları tercüme etti.
Molotov, 1955'te Fedorenko'yu yardımcısı yaptı. Gromyko onu 1958'de Japonya'ya büyükelçi olarak gönderdi ve 1963'te onu BM'nin daimi temsilcisi yaptı. Görkemli Fedorenko asla piposunu eksik etmedi ve karmaşık bir oryantal tarzda konuşmayı severdi. Görünüşe göre Gromyko bundan rahatsız oldu ve zamanla Fedorenko bakanlıktan ayrılmak zorunda kaldı. Bilimler Akademisi'nin muhabir üyesi ve Çin ve Japon kültürü üzerine eserlerin yazarı olarak, o zamanlar popüler olan "Yabancı Edebiyat" dergisinin genel yayın yönetmeni olarak atanacaktı...
Nikolai Fedorenko, New York'taki Gromyko'dan talimatlar içeren acil bir telgraf aldı:
"1. UAR ve Suriye heyetleriyle yakın temas kurmanız ve tüm eylemlerinizi onlarla koordine etmeniz gerekiyor. UAR ve Suriye temsilcileri Ortadoğu'daki durumun Güvenlik Konseyi'nde değerlendirilmesine itiraz etmeye devam ederse, onları desteklemelisiniz...
3. UAR'ın konumunu ve Genel Sekreter'in BM birliklerinin Orta Doğu'dan çekilmesine ilişkin kararını kınamak için şu veya bu şekilde girişimlerde bulunulursa, UAR'ın konumunu ve U Thant'ın kararını desteklemelisiniz. UAR'ın egemen bir devlet olarak BM birliklerinin topraklarından derhal çekilmesini koşulsuz talep etme hakkına sahip olduğunu savunarak...
4... UAR ve Suriye'nin temsilcileri Sovyetler Birliği'nin veto kullanmasını istediklerini belirtirlerse, Arap devletlerini kınayan bir kararın önüne geçmek için bunu yapmalısınız..."
Sovyet diplomasisi bağımsızlığını nasıl kaybettiğini fark etmedi bile. Yalnızca Mısır ve Suriye'nin çıkarlarına hizmet ediyordu. Diplomatlar Kahire ve Şam'da feci adımlar atarken şüphelerini dile getirmeye bile cesaret edemediler. Dolayısıyla Sovyet liderliği zor zamanlarda Arap dostlarına hiç yardım etmedi. Tam tersine askeri felakete giden yolda onları kutsadı.
19 Mayıs'ta BM Genel Sekreteri U Thant, Güvenlik Konseyi'ne şunları bildirdi: "BM gözlemcilerinden gelen raporlar, ateşkes hattının her iki tarafında askeri birliklerin yoğunlaşmadığını ve büyük hareketler yaptığını doğruladı."
İsrail'deki Sovyet diplomatları ve istihbarat görevlileri, BM gözlemcileri olmasa bile, İsrail Savunma Kuvvetlerinin alarma geçirilmediğini ve seferberlik ilan edilmediğini doğrulayabildiler. Ancak Mısırlıları ve Suriyelileri yatıştırmaya niyetleri yoktu. Tam tersi.
19 Mayıs'ta Moskova'da KGB başkanı değiştirildi. Ukrayna'ya sürgün edilen Vladimir Efimovich Semichastny'nin yerine Devlet Güvenlik Komitesine Yuri Vladimirovich Andropov başkanlık etti. Ancak istihbarat aygıtının Ortadoğu'da olup bitenlere ilişkin değerlendirmesi değişmedi.
Askeri ve siyasi istihbarat birimleri tam çabayla çalıştı. Sovyet diplomatları ve istihbarat görevlileri, İsrail'deki durum, İsrail ordu birliklerinin yerleri ve hareketleri hakkında Mısır'a sürekli bilgi aktarıyordu.
22 Mayıs'ta Büyükelçi Dmitry Pozhidaev Nasır'ı ziyaret etti ve Moskova'ya şunları bildirdi: “Nasser, Orta Doğu'daki gerilimlere ilişkin değerli değerlendirmelerin yanı sıra UAR Savaş Bakanı Badran'a daha önce iletilen bilgiler için Sovyet hükümetine şükranlarını sundu. Cumhurbaşkanı, bu bilgiyi almadan önce İsrail birliklerinin sayısı ve konuşlandırılması konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları için zor durumda kaldıklarını kaydetti... "
Bu gün Nasır, Tiran Boğazı'nı İsrail gemilerinin yanı sıra İsrail'e stratejik kargo taşıyan İsrail dışı gemilere kapatacağını duyurdu. Yani Mısır, İsrail'in Kızıldeniz'e erişimi olan en önemli limanı Eilat'ı bloke etti.
Nasser, Sovyet büyükelçisine şunları açıkladı: “İsrail, Akabe Körfezi kapatılırsa savaş başlatılacağı tehdidini her zaman savurdu. UAR, durumu daha da karmaşık hale getirme niyetinde değil. Ancak İsrail askeri güce başvurursa UAR buna tüm imkanlarıyla karşılık verecektir..."
Nasır'ın savaşmak isteyip istemediği tarihçiler için hâlâ belirsiz. Ama savaşı başlatmak için her şeyi yaptı. Sanki kasıtlı olarak İsrail'i kışkırtıyordu. Belki de dünya toplumunun kınamasından korkan Yahudi devletinin ilk saldırmaya cesaret edemeyeceğinden emindi.
İsrail liderleri ona kararsız insanlar gibi görünüyordu: Sürekli bir şeyler tartışıyorlardı, milletvekillerine danışıyorlardı, halkın ve basının görüşlerini dinliyorlardı. Hayır, bu insanlar bir savaş başlatma riskini göze almayacaklar... Ve Nasser muhtemelen böyle bir kazanma durumunda, daha önce imkansız görünen pek çok şeyin elde edilebileceğini düşündü.
23 Mayıs'ta Başbakan Eşkol, Knesset'te İsrail gemilerinin Tiran Boğazı'ndan geçişini engelleme girişimlerinin İsrail hükümeti tarafından bir saldırı eylemi olarak değerlendirileceğini söyledi. Bu sözler sadece Knesset üyelerine değil aynı zamanda Mısır liderliğine de hitap ediyordu. Diplomatik ilişkilerin yokluğunda açıklamaların ya kamuoyuna yapılan açıklamalarla ya da aracılar aracılığıyla yapılması gerekiyordu.
Levi Eşkol, Ben-Gurion'un en sadık asistanı olarak bilinmesine rağmen gerçekte uzlaşmacı bir adamdı. Mümkün olduğunda karar vermeyi yarına erteledi.
Altmışlı yılların ortalarında İsrail ekonomik refaha ulaşmıştı. İsrailliler hiçbir zaman bu kadar iyi yaşamamışlardı ve savaşı düşünmek istemiyorlardı. Ardından Eşkol hükümetinin baş edemediği bir ekonomik zorluklar dönemi geldi. Bu yüzden isteyeceği son şey savaştı. Arap yöneticilere İsrail'in zayıfladığı ve kolay av haline geldiği görülüyordu.
Çok az Arap siyasetçi ılımlılık çağrısında bulundu. Tunus Cumhurbaşkanı Habib Burgiba, Arapların İsrail'e yönelik nefretinin yanlış olduğunu düşünerek şunları söyledi:
— Biz Araplar için duygular ataleti haklı çıkarır. Biz Araplar bağırırız, hakaret ederiz, küfür ederiz, lanet okuruz ve bu şekilde görevimizi yerine getirdiğimizi düşünürüz. Bütün bunların arkasında aşağılık kompleksi var. Kimsenin İsrail'i denize atmaktan bahsetmemesi gerektiğine inanıyorum çünkü bunu yapmaya kimsenin gücü yetmez. Bu konu hakkında konuşmaktan kaçınmak bile Araplarla Yahudilerin bir arada yaşamasını teşvik edebilir.
Başkan Burgiba, düşmanlığa son vermenin bir yolunu bulmak için bir şeyler yapma teklifiyle Arap ülkelerini gezdi. Nasır'la uzun süre yalnız konuştu.
Daha sonra Bourguiba görüşmenin içeriğini özetledi. Mısır Devlet Başkanı'na şunları söyledi:
"Savaşacak ne gücümüz ne de imkanımız var." Uzlaşmak zorundayız. Katılıyor musun?
"Evet" diye onayladı Nasser.
Burgiba, "Bu harika," diye sevindi. "Görüşlerimizi açıkça ifade etmeliyiz" En önemli şey İsrail'in kurulduğu BM kararının tanınmasıdır. Onunla aynı fikirde misin?
"Evet," diye tekrarladı Nasser kendinden emin bir şekilde. Ve sözlerini hemen geri çekti: "Arap kitleleri İsrail'in tanınmasına benzer hiçbir şeyi kabul etmeyecektir."
Diğer durumlarda Mısır cumhurbaşkanı kitlelere gerçekte ne istediklerini sormadı.
Kısacası Tunus cumhurbaşkanının çabaları boşa çıktı. Ne Nasır ne de onun bağlı olduğu diğer Arap politikacılar Yahudi devletini tanımak ve barış müzakeresi yapmak istemiyordu.
25 Mayıs'ta Kahire'deki Sovyet büyükelçisi, Gromyko'dan Nasır'ı veya Dışişleri Bakanı Mahmud Riad'ı ziyaret etme talimatını içeren acil bir telgraf aldı ve şunları söyledi:
“Sovyetler Birliği, Arap devletlerinin Birleşik Arap Cumhuriyeti etrafında toplanan ve emperyalist komplo karşısında Suriye'yi savunmak için ortak bir cephe oluşturan kararlı konumundan memnundur...
SSCB hükümeti, UAR hükümetinin BM birliklerinin Gazze bölgesi ve Sina Yarımadası'ndan çekilmesi yönündeki talebinin haklı olduğunu düşünüyor. Böyle bir talep Birleşik Arap Cumhuriyeti'nin tartışılmaz hakkıdır. Bu tedbirin olumlu bir etkisi olan güçlü bir adım olduğunu düşünüyoruz...”
Gromyko'nun mesajı Sovyet diplomatlarının Orta Doğu'daki durumu ne kadar zayıf anladığını gösterdi. Moskova aslında Nasır'ı savaşa doğru itti.
Gromyko, Nasser'e Amerika Başkanı Lyndon Johnson'ın Orta Doğu'daki durumu değerlendiren bir mesajı hakkında bilgi verdi. Nasser, büyük güçler arasında ortak eylem olasılığı konusunda endişeliydi. Gromyko, bunun söz konusu olmadığını söyleyerek Mısır cumhurbaşkanına güvence verdi.
Andrei Andreevich, İsrail Dışişleri Bakanı Abba Eban'ın Tel Aviv'deki Sovyet büyükelçisine söylediği şu sözleri de Nasır'a aktardı: İsrail, hiçbir durumda Mısır'la askeri bir çatışma istemez.
Sovyet büyükelçisiyle konuşan Eban, karşılıklı "gerginliği azaltma" lehinde konuştu, yani ortaya çıkan sorunların siyasi önlemlerle çözülmesini önerdi. Sözlerinin Mısırlılara iletileceğini umuyordu.
Ancak Gromyko, Nasır'ın İsrail'le aracılar aracılığıyla bir tür diyalog kurmasını ve bu sayede silahlı çatışmadan kaçınmasını tavsiye etmedi. Tam tersine bakan, Nasır'a, Sovyet büyükelçisinin "Eban'a kesin cevap" verdiğini, yani gerginliklerde azalma olmayacağını söylediğini söyledi.
Bu, savaşa doğru atılan yeni bir adımdı.
24 Mayıs'ta Mısır, Akabe Körfezi'ndeki sularda mayın çıkarmaya başladığını, filosunu ve hava kuvvetlerini alarma geçirdiğini duyurdu.
Petrol, Liberya bayrağı taşıyan gemilerle İsrail'e teslim edildi. Liberya Devlet Başkanı, Nasır'a gemilerinin artık Yahudi devletine petrol taşımayacağını bildirdi.
25 Mayıs'ta Savunma Bakanı Badran liderliğindeki bir Mısır askeri heyeti meydan okurcasına Moskova'ya uçtu. Mısırlılar Moskova'da dört gün geçirdiler. Sadece Grechko ve Gromyko tarafından değil, aynı zamanda Mısır'ın tam desteğini vurgulamak için hükümet başkanı Kosygin tarafından da kabul edildiler.
Badran, İsrail'e önleyici bir saldırı yapılması için Moskova'dan izin istemek üzere uçtu. Mısırlı bakan masaya askeri haritalar koydu ve durumu anlattı.
Müzakerelere katılan Sovyet diplomat Pogos Akopov'a göre Alexey Kosygin, sorunun askeri yollarla çözülmesinin imkansız olduğunu söyledi.
Mısırlı bakana hitaben Kosygin şunları söyledi:
“Büyük bir siyasi zafer kazandınız ve savaş olmadığı sürece bu zafer pekişebilir... Şu ana kadar yaptıklarınız iyi oldu. Ancak boğazlardan geçiş sorununa hukuki çözüm düşünmeden edemiyoruz... Siyasi başarılarınızın ışığında hukuki çözüme ulaşmanız daha kolay olacaktır.”
Sovyet liderleri Mısır'ın istediği her şeyi kolayca elde etmesinden memnundu ve İsrail'in silaha sarılacağına inanmıyordu.
Ancak Bakan Badran'ı hükümet havaalanı binasında uğurlayan Mareşal Grechko, "yolda" kadeh kaldırdı ve İsrail'in Mısır'a saldırması ve ABD'nin İsraillileri desteklemesi halinde, "savaşa sizin tarafınızda gireceğimizi" kesin bir dille söyledi. ” Sovyet Savunma Bakanı'nın bu cesaret verici sözleri Mısırlılara en tatlı müzik gibi geldi.
26 Mayıs'ta Nasser, Tüm Arap Sendikalar Federasyonu'nun liderleriyle konuştu. Kendinden emin bir şekilde şunları söyledi: “Savaş çıkarsa topyekun olur. Amacı İsrail'i yok etmektir. Savaşa hazırız ve zaferden eminiz.”
Nasser her geçen gün kendine daha çok güveniyor ve giderek daha agresif konuşuyordu. Belki de ülkedeki ikinci kişinin konumunu hesaba katmıştır. Mareşal Abd-al Hakim Amer askeri harekatın ateşli bir destekçisiydi. Nasır'ın daha barışçıl bir pozisyona gücü yetmezdi, aksi takdirde Amer iktidarda hak iddia edebilirdi. Ancak savaştan sonra Nasır, Amer'i günah keçisi yapacak ve onu felaketin hesabını vermeye zorlayacaktır...
Büyük ihtimalle Nasır'ın başlattığı çatışmanın savaşla sonuçlanacağına dair hiçbir fikri yoktu. Her şeyin diplomatik müzakereler çerçevesinde kalacağından emindi. Hatta savaşmadan kazandığına inanıyordu. Ancak kamuoyunda son derece saldırgan davrandı.
29 Mayıs'ta Nasır parlamentoda konuştu. Başkanın mücadeleye hazırlandığı ve kazanmaya kararlı olduğu konuşmasından açıkça görülüyordu: “Batılı güçler onurumuzu küçümsüyor ve haklarımızı tanımayı reddediyor. Onlara bize saygı duymayı öğreteceğiz. Biz İsrail'in değil, arkasında duranların, İsrail'i yaratanların karşısına çıkıyoruz. Ülkemiz ve müttefiklerimiz Filistin'in kurtuluşu için hazırlıkları tamamlamıştır."
Otuz Mayıs'ta Ürdün Kralı Hüseyin Kahire'ye uçtu ve Nasır'la askeri ittifak anlaşması imzaladı. Kimse kraldan bu adımı beklemiyordu. Küçük krallığını riske atmak istemedi ve düşmanlıklara katılmaktan özenle kaçındı. İsrail, Hüseyin'in koalisyona katılmak için acelesi varsa, o zaman Mısır ve Suriye'nin zaferden şüphe duymayacağına karar verdi.
Bunun üzerine Irak Devlet Başkanı Tümgeneral Abdel Rahman Aref, Irak birliklerinin Yahudi devletiyle savaşa katılabilmeleri için Ürdün'e gönderilmesini emretti. 4 Haziran'da bir Irak piyade tümeni ve yüz elli araçtan oluşan tank oluşumundan oluşan ileri grup Ürdün topraklarına girdi.
Filistin Kurtuluş Örgütü Başkanı Ahmed Şukayri, Araplar İsrail'i mağlup ettiğinde hayatta kalan Yahudilerin geldikleri ülkelere dönmelerine izin verileceğini söyledi. Ama sadist bir sırıtışla şunu ekledi: "Ama bana öyle geliyor ki kimse hayatta kalamayacak."
İsrail Dışişleri Bakanı Abba Eban savaştan sonra şunları hatırladı:
"Etrafımıza baktığımızda, bizi yok etmeye hevesli olanlar ve bizim için parmağını bile kıpırdatmayanlar olarak ikiye bölünmüş bir dünya gördük."
ABD hangi pozisyonu aldı?
John F. Kennedy Amerika başkanı olduğunda ABD ilk kez İsrail'e silah satmaya başladı. Bu Nasır'ın füze programına bir yanıttı.
Sina Savaşı'ndan sonra Washington'daki ruh hali değişti. İngilizler bölgedeki konumunu kaybetti. Amerikan siyasetinin desteğe ihtiyacı vardı. Nasır iyi değildi. Suudi Arabistan beklenmedik bir şekilde güvenilir bir müttefik olarak ortaya çıktı. Ve İsrail'e yönelik tutumlar daha iyiye doğru değişti.
Aralık 1962'de Başbakan Golda Meir Florida Palm Beach'e geldi ve burada John F. Kennedy tarafından kabul edildi. Bir saatten fazla konuştular. Konuşmaya ilişkin rapor sekiz sayfa uzunluğundaydı.
Kennedy kesin bir dille şöyle dedi: "ABD'nin İsrail'le, yalnızca bizim İngiltere'yle olan ilişkimizle karşılaştırılabilecek özel bir ilişkisi var. “Golda Meir'in elinden tuttu ve ona şöyle dedi: “Endişelenme.” İsrail'e hiçbir şey olmayacak."
Kennedy, beş adet yeni Hawk füzesi bataryasının İsrail'e satılmasını emretti. Aynı zamanda Mısır'a yapılan yardımları (başta gıda) artırdı. Kennedy, Arap ülkelerinin başkanlarına, ABD'nin Arap-İsrail çatışmasını sona erdirmeye nasıl yardımcı olabileceği konusunda bilgi vermelerini isteyen mesajlar gönderdi. Arap ülkeleri Amerikan barışı koruma hizmetlerini reddetti. Kennedy derin bir hayal kırıklığına uğradı.
Başta Kennedy olmak üzere Demokrat başkanların seçimlerde Yahudi oylarını kazanmak için İsrail'e yardım ettiği genel kabul görüyor.
Gerçekte ABD'nin Orta Doğu politikası başka düşünceler tarafından şekillendirildi. 1958 yılı bir dönüm noktasıydı; Irak'ta askeri darbe yaşandı, Ürdün Kralı Hüseyin neredeyse tahtını kaybediyordu ve Lübnan'daki siyasi durum Başkan Eisenhower'ın Beyrut'a denizciler göndermesine yol açmıştı. İsrail'in tüm bölgedeki tek istikrarlı demokratik rejim olduğu ortaya çıktı.
ABD oldukça bencilce davrandı. İsrail'den pek bir fayda göremeyince ona yardım etmediler. Radikal Arap rejimlerine karşı ileri karakol rolü takdir edilince İsrail, Amerikan silahlarını almaya başladı. Ancak altı gün savaşı öncesinde askeri yardım güçlükle sağlanıyordu.
Kennedy'nin yerine gelen Teksas yerlisi Lyndon Johnson, İsrail'de petrol işlerinin en önemli olduğu başka bir petrol politikacısı olarak algılanıyordu. Altı gün savaşının arifesinde Amerikalılara yapılan yardım çağrısı aslında yanıtsız kaldı.
27 Mayıs'ta Başbakan Levi Eşkol, Sovyet büyükelçisine kısa bir ziyaret için Moskova'ya gelip Ortadoğu'daki durumu görüşmek istediğini söyledi. Sovyet liderlerine İsrail'in ortaya çıkan sorunların barışçıl çözümüyle ilgilendiğini açıklamayı amaçlıyordu. Eşkol, Moskova'yı samimiyetine ikna edebileceğinden ve savaşın önleneceğinden emindi.
Orta Doğu ülkelerindeki büyükelçilerin telgrafları sırayla deşifre edildi ve Dışişleri Bakanlığı'nda dedikleri gibi büyük işaretlere göre - yani Politbüro üyelerine gönderildi.
28 Mayıs'ta Moskova, Levi Eşkol'u tek bir şartla kabul etmeye karar verdi: Mısır Devlet Başkanı ve Suriye liderliği itiraz etmezse.
Nasır aynı gün buna karşı olmadığını söyledi. Ancak Moskova'da bulunan Suriye Başbakanı Zuein ve Suriye Devlet Başkanı el-Atasi hiçbir koşulda İsrailliyi kabul etmeyi talep etmedi.
1 Haziran'da Büyükelçi Dmitry Pozhidaev Nasır'ı ziyaret etti ve ona şunları söyledi: “İsrail Başbakanının Moskova'ya gitmesi yönündeki talebimize yanıt olarak, Başkan Atasi şahsında Suriye liderliği ikna edici bir şekilde İsrail Başbakanını Moskova'da kabul etmemeyi istedi. Atasi'ye göre onun gelişinden bu yana bu durum Arap dünyasında Sovyetler Birliği'nin politikalarına karşı güvensizliğe neden olacaktı. Bu bağlamda Sovyet hükümeti, İsrail Başbakanı'na Moskova'ya gelme teklifinde bulunmama kararı aldı.”
Nasser askeri konuşlandırma için üç veya dört gün kazanmak istiyordu; İsrail başbakanı Moskova'ya gelene kadar savaş başlamayacaktı. Ancak telgraflar değiş tokuş edilirken Mısır birlikleri geri dönmeyi başardılar, bu nedenle Mısır için Levi Eşkol'un Moskova'da görünmesi artık gerekli değildi.
Savaştan kaçınmak için bir şans daha kaybedildi.
Ancak son günlerde Moskova'daki insanlar endişelenmeye başladı: Ya savaş gerçekten başlarsa? İsrail'e baskı yapmaya çalıştılar.
1 Haziran'da Gromyko Merkez Komite'ye bir not gönderdi:
“Tel Aviv'den gelen son raporlar, İsrail'in Tiran Boğazı'ndan geçen nakliyeyi kapatma bahanesi altında UAR'a karşı askeri operasyon başlatma olasılığını doğruluyor.
İsrail'de genel seferberlik artık tamamlanmış ve böylece Badran'ın A.N. ile yaptığı görüşmelerde bahsettiği bu ülkenin askeri operasyonlara hazırlık derecesi açısından UAR'a göre sekiz ila on günlük fark ortadan kaldırılmıştır. Kosygin Moskova'da..."
Gromyko, Moskova'daki İsrail büyükelçisine tehdit niteliğinde bir sunum yapmak için Politbüro'dan izin istedi.
2 Haziran'da Gromyko, İsrail Büyükelçisi Katz'ı kabul etti ve onu askeri harekatın Yahudi devletini yok edebileceği tehdidinde bulundu: “İsrail hükümeti askeri bir çatışma başlatma sorumluluğunu üstlenmeye karar verirse, o zaman böyle bir şeyin sonuçlarının tamamını ödemek zorunda kalacaktı. bir adım."
Sovyet hükümeti, orada bulunan Sovyet savaşçılarının acilen Mısır'a nakledilmesi konusunda Cezayir ile anlaştı. Cezayir'e tazminat sözü verildi, ancak biraz sonra.
 
Yenilgi ve yeni bir mola
Sovyet protesto notları artık Mısır ve Suriye'yi kurtaramayacaktı. 5 Haziran'da Ortadoğu'da Arap ordularının tamamen yenilgisiyle sonuçlanan yeni bir savaş başladı.
6 Haziran'da Dışişleri Bakan Yardımcısı Vladimir Semyonov günlüğüne şunları yazdı:
“Dün sabah İsrail ile UAR arasında savaş çıktı.
Cumartesi günü orduyla, İsrail'in seferber olduğunu ve askeri ve teknik açıdan Araplardan daha iyi hazırlandığını açıkça belirten bir nota hazırladık. Amaç, Nasır'ı Akabe Körfezi'ndeki navigasyon konularında daha esnek ve temkinli bir pozisyon almaya ikna etmek için beni Kahire'ye göndermekti...
Her şey değişti. Suriye Dışişleri Bakanı Makhus kükreyen bir aslandan korkmuş bir köpeğe dönüştü. Nasır, neredeyse tüm Arapları Filistin sorununu çözme bayrağı altında birleştirerek elde ettiği hemen her şeyi kaybetti... Çatışma devam ediyor ama Arapların yenilgisi, yeni tarihsel aşağılanmaları kesin.
Diplomatik hamlelerle, kamuoyuna açıklamalarla BM aracılığıyla Arapları kurtarmaya çalışıyoruz. Bütün bu günler boyunca çeşitli yönlere dönerek bakanlıktan neredeyse hiç ayrılmadım.
Saat sabahın beşi. Bütün bu savaşın bana neye mal olduğunu anlatmaya gerek yok. Sonuçta on iki yıllık sürekli çalışma, Arap Doğu'nun yükselişiyle ilişkilendiriliyor. Ve burada yine neredeyse her şey yine yeryüzünde. Taşın tekrar yukarı doğru yuvarlanması gerekiyor, gerçi aşağı yuvarlanırken birkaç metre ezilmiş.”
Kremlin'in bodrum katlarından birinde, Washington'daki Beyaz Saray ile doğrudan şifreli bir iletişim hattı olan "kırmızı telefon" adı verilen bir telefon vardı. 5 Haziran'da Kosygin bu telefonu kullanarak Başkan Lyndon Johnson ile temasa geçti. Kosygin, KGB'nin yeni başkanı Andropov ve Gromyko ile birlikte bodrumda göründü. Hepsi kendilerini ilk kez bodrumda buldular ve hep bir ağızdan sordular: "Telefon nerede?"
Aslında sadece bir teletipti. Bu KGB ekipmanından o sorumluydu. Teletip operatörleri yüksek otoritelerin varlığından son derece endişeliydi. Onlara liderlik eden KGB generali de gergindi.
Bu sefer, Sina Savaşı sırasında yaşananlardan farklı olarak Amerikalılar, İsrail'i kınama konusunda Sovyetler Birliği'ne katılmayı reddettiler. Amerika Birleşik Devletleri bunun İsrail için bir savunma savaşı olduğuna inanıyordu.
7 Haziran sabah saat altıda Semyonov günlüğüne şunları yazdı:
"Bakanlıktan yeni geldim. Bu gece, Küba krizini anımsatan Ortadoğu krizinin doruk noktasıydı. Sabah üçe kadar Politbüro toplantısındaydım, sonra da Dışişleri Bakanlığı'ndaydım. Düğüm çözülmeye başlıyor gibi görünüyor.
Güvenlik Konseyi, düşmanlıkların derhal durdurulması için önlemler alınmasına karar verdi.
Kahire'den “SOS” sinyalleri verildi, direniş iradesi orada kayboldu. İyi eğitimli ve silahlı İsrail ordusu, teçhizatı çalıştıramayan ve silah sesiyle kaçan, eğitimsiz Mısırlı köylülere ders verdi. Bütün bunlar hem trajik hem de komikti..."
Mısır o kadar zor durumdaydı ki, İsrail saldırısını ne pahasına olursa olsun durdurması için Moskova'ya yalvardı. Umutsuzluğa kapılan Nasır, o zamanlar Dışişleri Bakanlığı'nda bir daire başkanı olan ünlü diplomat Valentin Falin'in müttefik ilişkiler kurmayı ve Mısır'ın herhangi bir limanında Sovyetler Birliği için askeri üsler oluşturmayı önerdiğini hatırladı.
Bu nedenle Güvenlik Konseyi'ndeki Sovyet temsilcisi Fedorenko yalnızca ateşkes konusunda ısrar etti ve İsrail'in kınanmasını ve fethedilen topraklardan çekilmesinin istenmesini talep etmedi.
7 Haziran'da Levi Eşkol, Sovyet Büyükelçisi Chuvakhin'e, her zaman açık veya gizli olarak Moskova'ya gelmeye veya Sovyet hükümetinin bir temsilcisini kabul etmeye hazır olduğunu söyledi.
Ancak Arap ordularının yenilgisi karşısında en az Mısırlılar ve Suriyeliler kadar şok olan Sovyet liderleri de biraz kıkırdadı. İsrail'e bir şekilde zarar vermek, İsrailli Yahudileri kazandıkları askeri zafere pişman etmek için başka ne düşüneceklerini bilmiyorlardı.
9 Haziran'da Avrupa'nın sosyalist ülkelerinin parti ve hükümet liderleri Moskova'da toplandı. "Arap ülkeleri halklarının saldırgana kararlı bir şekilde karşılık vermesine yardım etme" sözü verdiler. Yalnızca Romanya İsrail'i kınayan bir bildiriyi imzalamayı reddetti. Romanya Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Nicolae Ceausescu, İsrail ile diplomatik ilişkilerin kesilmesini istemedi.
Bu arada Suriye cephesinde çatışmalar sürüyordu. Mısır ordusunu mağlup eden İsrailliler, tüm saldırganlığını kaybeden Suriyelilerle karşı karşıya geldi.
10 Haziran'da Dışişleri Birinci Bakan Yardımcısı Kuznetsov, İsrail Büyükelçisi Katriel Katz'ı kabul etti ve ona ilişkilerin kesilmesine ilişkin bir açıklama okudu:
“İsrail birliklerinin Güvenlik Konseyi'nin düşmanlıkları durdurma kararını hiçe sayarak bu eylemleri sürdürdüğü, Suriye topraklarını ele geçirdiği ve Şam'a doğru ilerlediği yönünde az önce bir mesaj aldık.
Sovyet hükümeti İsrail hükümetini, Güvenlik Konseyi'nin kararını açıkça ihlal etmesi nedeniyle yaptığı ihanetin tüm sorumluluğunun kendisine ait olduğu konusunda uyarıyor.
İsrail düşmanlıklarını derhal durdurmazsa, Sovyetler Birliği, diğer barışsever devletlerle birlikte, tüm sonuçlarıyla birlikte İsrail'e yaptırımlar uygulayacaktır.
Sovyet hükümeti, İsrail'in Arap devletlerine yönelik saldırganlığının devam etmesi ve Güvenlik Konseyi kararlarının ağır ihlali karşısında, SSCB Hükümeti'nin Sovyetler Birliği ile İsrail arasındaki diplomatik ilişkileri kesmeye karar verdiğini beyan eder."
Sovyetler Birliği Yahudi devletiyle ilişkilerini bir kez daha kesti...
Moskova, İsrail ordusunun Şam'a ulaşmasından ve Baas rejiminin yıkılmasından korkuyordu. Sovyet liderleri buna izin veremezdi. Suriyelilere Mısırlılardan çok daha fazla değer veriyorlardı. Sabahın erken saatlerinde BM'deki Suriye misyonu Sovyet dostlarını aradı ve onlara İsrail saldırısını durdurmak için her şeyi yapmaları için yalvardı:
— İsrail tankları Şam'a altmış kilometre uzaklıkta!
— Birlikler başkenti korumak için mi toplandı? - BM Genel Sekreter Yardımcısı (Sovyetler Birliği'nden) Leonid Nikolaevich Kutakov'a sordu.
- Hiç asker yok. Bir milis topluyoruz. Cephenin diğer sektörlerindeki birlikler...
Moskova, Başkan Johnson'ı "İsrail'in askeri eylemleri önümüzdeki saatlerde durmazsa bağımsız bir karar vermek zorunda kalacağımız" konusunda uyardı. Amerika Birleşik Devletleri, Sovyet liderlerinin aşırılığa itilmemesi gerektiğine karar verdi. Washington ısrarla İsraillileri durmaya davet etti.
10 Haziran akşamı saat yedide çatışmalar sona erdi. Altı Gün Savaşı sona erdi.
O zamanın Moskova'daki İsrail büyükelçiliğinin ilk sekreteri Yosef Govrin, "Bolshaya Ordynka'daki büyükelçiliğe yaklaşırken, kapıya doğru ilerlemekte zorluk çektim - Moskova'dan getirilen yüzlerce, hatta binlerce kişi, işletmeleri sıkıca kapatıyordu. geçit. İsrail karşıtı sloganların yer aldığı pankartlar taşıdılar ve "Aşağı!" diye slogan attılar.
18 Haziran'da İsrailli diplomatlar büyükelçiliğin kapılarını kilitleyerek evlerine döndüler. Eski Büyükelçi Katriel Katz, Nazizm döneminde Yahudi halkının başına gelen felaketin kurbanlarını ve kahramanlıklarını anan bir anma enstitüsü ve müze olan Yad Vashem'in yönetim kuruluna başkanlık etti.
İsrail saldırganlığına karşı öfke Moskova şehir yetkilileri tarafından düzenlendi. İnsanlar işten çıkarıldı, posterler dağıtıldı ve sıcak bir haziran gününde bir mitinge gönderildi. Ama gönüllüler de vardı.
İsrail'in zaferi akli dengesi yerinde olmayan insanları histerik bir duruma soktu. Siyon Büyüklerinin Protokollerini okuyanlar bu sözün gerçekleşmeye başladığına karar verdiler; Yahudiler dünya üzerindeki hakimiyeti ele geçiriyorlardı.
Edebiyat eleştirmeni Mikhail Petrovich Lobanov, "1967 yazında Mısır'la yapılan savaşta İsrail'in yıldırım saldırısı karşısında yaşadığım şok benim için unutulmaz" dedi. “Bu, olaya karşı bir tür anlaşılmaz, sezgisel, hatta belki de mistik bir tepkiydi.
Dehşete düşmüştüm: Mısır'ın başına gelenin aynısı bizim de başımıza gelebilir miydi? İsrail aynı hızla Moskova'yı ele geçirebilir. O zaman askeri gücümüz göz önüne alındığında bu saçma görünebilirdi. Ama bu durum, o ilham bende kaldı, onu çıkaramazsınız, bu benim gerçekliğim, benim için diğer günlük gerçekliklerden daha şüphesiz ... "
Altı gün savaşının ardından Sovyet toplumunda hayatlarını dünya Siyonizmine karşı mücadeleye, yani Yahudilere karşı mücadeleye adayan bir grup insan ortaya çıktı. Bunların arasında hem gerçek fanatikler hem de bundan sadece geçimini sağlayanlar vardı; neyse ki, gazetelerde, dergilerde, radyo ve televizyonda etkin talep artıyordu. Amerikan karşıtı propagandada bile belirli kurallara uyulurdu; zirve toplantılarının arifesinde bu kural genellikle ortadan kalkardı. Ve yalnızca İsrail karşıtı ve Siyonist karşıtı propagandanın yoğunluğu hiçbir zaman azalmadı...
Ve Sovyet liderliği Orta Doğulu müttefiklerinin tamamen başarısızlığa uğraması ve yenilgisinden rahatsız oldu.
Gromyko, Grechko ve Genelkurmay Başkanı Mareşal Matvey Vasilyevich Zakharov, Brejnev'in ofisinde bir araya geldi.
Brejnev ona öfkesini dile getirdi:
“Mısır ordusunda kaç danışmanımız var ve ne anlamı var? Hiçbir şey tavsiye etmediler. Ve okullarımız da Mısırlılara hiçbir şey öğretmedi. Öğrencileriniz Matvey kavgaya girmek yerine bir İsrail uçağı gördü ve onu fırlattı.”
Emekliliğe gönderilen selefi Nikita Sergeevich Kruşçev, Mısırlılara karşı daha da sert konuştu:
“Kendini bu şekilde rezil etmek akıllara sığmaz! - Kruşçev öfkeliydi. “Artık Araplar her yerde barışa duydukları sevgiyi, kurban olduklarını haykırıyorlar. Radyo ve gazeteler dışında diğer bilgileri kullanma imkanım yok ama olayların gerçekte nasıl geliştiğini de gösteriyorlar.
Mısırlı bir askeri heyet Moskova'ya geliyor: "Shu-shu, sha-sha, sho-sho." Kabul ettik. Ayrılıyorlar. Daha sonra askeri heyetimiz Mısır'a doğru yola çıkıyor: "İşte bu, bu kadar." O da ayrılıyor. Suriye hükümetinden ve askeri bir heyet geliyor. Konuşuyorlar ve kadeh kaldırıyorlar. Ayrılıyorlar. Hangi konular tartışıldı? Temizlemek. Şimdi de İsrail'i suçluyorlar: "İşte burada, orospu çocuğu falan." Bunu nasıl yaptı?
Mısır, BM'den Mısırlıları ve İsraillileri bölen askerlerini geri çekmesini talep etti. Kim talep etti? Nasır. Wu Tang onun isteğini kabul etti. Tarafsız birlikler neden genellikle kaldırılıyor? Böylece savaşın başlatılmasına müdahale etmezler. Bunu kim talep etti? Nasır. Peki kim savaş başlatmak istedi? Nasır. İsrail gemilerinin geçtiği Akabe Boğazı'nı kapatıyor. Ne için? Çatışma için. Yani onun için her şey hazır görünüyordu.
Daha sonra subaylarının oradaki kadınları ziyaret ettiği ve bu yüzden ordularının hazırlıksız yakalandığı hikayeleri anlatmaya başlarlar.
Tüm ülkelerde tüm memurlar kadınlara gider ve yenilgi buna atfedilemez. Evet, ordunun evden, kadınlardan bağlantısı kesiliyor ve ne yaparsanız yapın yine de kenara kaçacaklar. Savaş sırasında bir keresinde Stalin şöyle demişti: "Kızları harekete geçirelim, subaylar için kantinler düzenleyelim, falan..."
Neden kırıldılar? Çünkü çuvalladılar ve başka bir argüman yok. Ve şimdi bunu bir memurun tatile gitmesine ya da mide rahatsızlığına bağlıyorlar.
İsrail'in zaferinin temel nedeni, daha yüksek bir kültüre sahip olması, orduda daha iyi disipline sahip olması, subaylarının savaş deneyimine sahip olması ve iyi eğitimli olmasıdır. Sonuçta birçok ülkeden çok iyi uzmanlar orada toplandı. Mesela General Dayan'larını askeri bir adam olarak çok takdir ediyorum. Tebrikler! Şakayla karışık, eğer ben başbakan olsaydım ve o da Sovyetler Birliği'nde olsaydı, onu hemen savunma bakanımız olarak atayacağımı söyledim...
Mısırlılar onlarla rekabet etmekte zorlanıyor ve bunun bedelini ödüyorlar, zavallı arkadaşlar. Kabaca söylemek gerekirse develeri kontrol edebiliyorlardı, tüfekleri vardı ve sonra tanklara geçtiler...
Bunun nasıl olabileceğini anlayamıyorum. Bunun olmasına nasıl izin verebiliriz? Olanların sorumluluğunun büyük bir kısmı Sovyetler Birliği'ne aittir. Etki yaratma yeteneğimiz göz önüne alındığında Nasır'ı savaşın dışında tutabilirdik...
Bu, ordumuzun yanlış hesaplamasıydı. Ordumuz durumu yanlış değerlendirdi; Mısır'ın zafer olasılığının belirlenmesine eleştirisizce yaklaştı...”
9 Haziran akşamı Cemal Abdülnasır televizyona çıktı. Yenilginin sorumluluğunu üstlendi ve istifa ettiğini açıkladı.
Bundan sonra, istifasını geri alması ve iktidara geri dönmesi için kendisine yönelik popüler bir çağrıyı ustaca organize etti. Mitingler başladı, Kahire halkı Nasır'ı kalmaya çağırdı. Ve ayrılmamayı "kabul etti". Ayrıca iktidardaki Arap Sosyalist Birliği'nin başbakanlığı ve genel sekreterlik görevlerini de üstlenmesi, yoldaşlarına ve meslektaşlarına ne kadar az güvendiğini gösterdi.
Sovyet liderleri Arap müttefiklerinin utanç verici yenilgisinden duydukları rahatsızlığı ifade etmeye cesaret edemediler. Bunun yerine psikoterapist olarak hareket ederek Nasır'ı ve diğer Mısırlı ve Suriyeli politikacıları teselli ettiler.
Politbüro üyesi ve Ukrayna Komünist Partisi Merkez Komitesi birinci sekreteri Pyotr Efimovich Shelest'in günlüğüne 17 Haziran'da Brejnev'in onu Kiev'den aradığını yazdı. SSCB Yüksek Sovyeti Başkanlığı Başkanı Nikolai Viktorovich Podgorny'nin acilen Kahire'ye gönderilmesine karar verildiğini söyledi: “Durumu kurtarmamız gerekiyor. Nasır'a olan güveni desteklemek ve güçlendirmek için her türlü tedbiri alın."
Bir gün sonra, 19 Haziran'da Politbüro Orta Doğu'daki durumu tartıştı.
Pyotr Shelest günlüğüne "Herkes bir tür depresif ruh hali içinde" diye yazdı. “Nasır'ın saldırgan, övüngen açıklamalarından sonra Arap ordusunun bu kadar çabuk yenilgiye uğratılacağını ve bunun sonucunda Nasır'ın otoritesinin bu kadar düşeceğini beklemiyorduk. Ne de olsa "İlerici Arap dünyasının" lideri olarak ona güvendiler. Ve bu “lider” uçurumun kenarında duruyor, siyasi nüfuzu kaybolmuş durumda; karışıklık, korku, belirsizlik.
Ordunun morali bozuldu ve savaş etkinliğini kaybetti. Askeri teçhizatın çoğu İsrail tarafından ele geçirildi... Açıkçası her şeye yeniden başlamamız gerekecek: siyaset, taktikler, diplomasi, silahlar. Bütün bunlar halkımız ve ülkemiz için ucuz olmayacak” dedi.
20 Haziran'da Podgorny başkanlığındaki bir Sovyet heyeti Mısır'a uçtu. Daha sonra ülkedeki üçüncü kişiydi ve Brejnev ile eşit konumdaydı.
Önündeki görev şuydu:
"UAR'ın liderliğine ve şahsen Başkan Nasır'a manevi ve siyasi destek sağlamak, Arap halklarının denenmiş ve güvenilen dostları olarak Sovyetler Birliği'ne ve diğer sosyalist ülkelere olan inancını güçlendirmek ve ayrıca bu saldırının sonuçlarını ortadan kaldıracak pratik önlemleri tartışmak. İsrail saldırganlığı.”
Sovyet istihbarat subayı Vadim Alekseevich Kirpichenko, Kahire'de şöyle hatırladı: “Podgorny, ya Sovyet-Mısır ilişkilerinin kendisi için yeni konusu nedeniyle ya da kırk derecelik sıcaklık nedeniyle bilgiyi algılamak zordu. Gazete okurken yorgun bir şekilde dudaklarını oynattı, sinirlendi ve başka bardak, sigara veya kibrit arayarak dikkati dağıldı, ardından gardiyandan kendisine su getirmesini istedi ve hiçbir yere gitmedi, parmaklarının ucundaydı. Genelde ya yolu kapatıyordu ya da bir şeyleri kaçırıyordu. Podgorny genellikle hiçbir soru sormazdı ve hiçbir şeye merak göstermezdi.”
Mısır'a askeri yardım sağlanması için olağanüstü önlemler alındı.
Ukrayna'nın sahibi Pyotr Shelest günlüğüne "Karadeniz Filomuzun neredeyse tamamı Akdeniz'e gitti" diye yazdı. - Hava savunma ordusunun komutanı General A.I., Ukrayna Komünist Partisi Merkez Komitesi Politbürosu'nda Ukrayna'daki hava savunmasının durumu hakkındaki soruyu dinlediklerini bildirdi. Pokryshkin. En hafif tabirle bu üzücü bir tablo.
Hava savunma sistemlerinde böyle bir durumun yaşanması başlı başına bir suçtur. Personel sayısı çok fazla, eski ekipmanlar var, ayrıca yetersiz koruma, güvenilmez iletişim ve uyarılar var. Cumhuriyette çok sayıda açıkta kalan, savunmasız, savunmasız hayati nesne var.
Aynı zamanda, Kahire'yi "korumak" için UAR'a savaş uçakları ve füze bölümleri göndererek ekipman ve personeli azaltıyoruz. "Bu endişe verici, son derece önemli konuda fikrimi L. Brejnev'e ifade ettim."
Genel Sekreter, Shelest'i olimpiyat sakinliğiyle dinleyerek şunları söyledi: “Bu işlere karışmayın. Genel bir plan var ve biz ona göre hareket ediyoruz.”
Sina Yarımadası'ndan mağlup, bölünmüş ve morali bozuk olarak dönen Mısırlı subay birlikleri. Nasser tüm suçu yakın zamanda diğer benliğim olarak adlandırdığı en yakın müttefiki Mareşal Amer'e yükledi. Ama siyasette dost yoktur. Mısır'da yenilginin gerçek suçlularının ordudaki üst düzey pozisyonlara sızan CIA ajanları olduğunu söylemeye başladılar. Aksi takdirde güçlü Mısır ordusu Siyonistlerin önünde asla geri çekilmezdi.
17 Eylül 67'de Vladimir Semyonov günlüğüne şunları yazdı:
“Amer üç gün önce intihar etti. Resmi rapora göre iki kez böyle bir girişimde bulundu; ilkinde afyonla, ikincisinde potasyum siyanürle...
Bunun neden yapıldığını söylemek hala zor. Bir askeri mahkeme tarafından yargılandı, aralarında Hava Kuvvetleri komutanının da bulunduğu bazı üst düzey subayların CIA ajanları olduğu ortaya çıktı ve görünüşe göre Amer'in erkek kardeşinin karısı da öyle. Nasır'ın yeni istifasıyla ilgili söylentiler var ancak Mısır haber ajansı bunları yalanlıyor. Büyükelçi Vinogradov acilen Kahire'ye uçtu.”
Nasser, Sovyet konuklarıyla yapılan görüşmelerde şunları söyledi: “Eğer yardım etmezseniz artık savaşamam. Ülkedeki durum çok zor. Daha sonra istifa edeceğim. Ve Amerikan yanlısı politikacılar benim yerimi alacak. Sorunu çözebilirler..."
Nasır'ın ayrılma konusundaki sözleri akıllıca bir oyundu. Hem kendi halkına hem de Sovyet ortaklarına baskı yaptı.
Nasır, Sovyetler Birliği'nin Mısır'ın yardımına koşma konusundaki isteksizliği nedeniyle hayal kırıklığına uğradı. Yardımcısı Abd-al Latif Bogdadi'ye "Rusların Amerika ile karşı karşıya gelmekten korktuklarını" ve Amerikan 6. Filosunun gemileriyle çarpışma korkusuyla takviye kuvvet göndermediklerini söyledi.
Sovyetler Birliği'nin Arap tarafındaki savaşa müdahale etmemesi Arap kamuoyunu şok ve tedirginliğe sürükledi. Araplar Sovyet liderlerini İsrail'e yenilenler olmakla suçladılar. Moskova'nın Arap dünyasındaki otoritesi çöküyordu ve Çinliler de bundan yararlanmayı ihmal etmedi. Sovyetler Birliği'ni Arap davasına ihanet etmekle suçladılar. Filistin Kurtuluş Örgütü'nün yürütme kurulu başkanı Ahmed Şukayiri, Mao Zedong'dan tavsiye almak üzere Pekin'e gitti. Çinliler de tıpkı Vietnamlıların yaptığı gibi İsrail'e karşı gerilla savaşı çağrısında bulundu.
Sovyet liderleri Arapların gözündeki konumlarını yeniden kazanmak için her şeyi yaptı. Bunu yapabilmek için, yenilgi karşısında şok olmuş ve moralini kaybetmiş Nasır'ı olduğu yerde tutmak, ona savaşta kaybedilenlerin yerine yeni silahlar vermek ve Mısır ordusunu yeniden kurmak gerekiyordu.
Altı gün süren savaşın hemen ardından Genelkurmay Başkanı Mareşal Zakharov başkanlığındaki büyük bir heyet Kahire'ye gitti. Heyet, Karpat Askeri Bölgesi komutanı Albay General Pyotr Nikolaevich Lashchenko'yu da içeriyordu. Baş askeri danışman olarak Mısır'a bırakıldı.
Petro Lashchenko, meslektaşı Karpat Bölgesi Birinci Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Yevgeny Ivanovich Malashenko'yu kendisine yardım etmesi için göndermesini istedi. Baş askeri danışmanın genelkurmay başkanı oldu - pek çok subay Mısır'a gönderildi. Evgeniy İvanoviç, “Ordudaki Hizmetin Hatırlanması” adlı kitabında bunu ayrıntılı olarak anlattı.
General Lashchenko, yardımcılarına, Mısır silahlı kuvvetlerinin İsraillilerin saldırıları altında çöktüğünü ve pratikte var olmadığını açıkça söyledi; ordunun yeniden yaratılması gerekecek.
27 Kasım'da Nasır, cumhurbaşkanına ilk askeri danışman grubunun (yaklaşık üç yüz kişi) geldiğini ve Süveyş Kanalı bölgesinde bir savunma sistemi oluşturmak ve Mısır birliklerinin savaş eğitimi ile meşgul olduğunu bildiren Albay General Lashchenko'yu kabul etti.
Danışmanlar, Mısırlı subayların tavsiyelerini yerine getirmeye pek istekli olmadıklarını ve genellikle çalışmaktan çok dinlenmeye daha yatkın olduklarını kısa sürede keşfettiler. Ancak Mısırlı bir subayı azarlamak imkansızdır; her zaman birçok bahane bulacaktır. Bazıları da rahatsız oldu ve danışmanları azarladı:
"Bize eksiklikleri anlatmaya hakkınız yok, bu bizim milli onurumuzu küçük düşürür." İngilizler bize böyle davrandı.
Her sabah Mısır Genelkurmay Başkanlığı'nın harekât müdürlüğüne gelen General Yevgeny Malashenko aynı soruyu sordu: "Cephede işler nasıl?"
Mısırlı subaylar tembelce kendi birliklerinden haber gelmediğini söyleyerek televizyon izlemeye devam ettiler ve bu şekilde cephedeki durum ve İsrail birliklerinin eylemleri hakkında hızlı bir şekilde bilgi sahibi olacaklarını tekrarladılar.
Bir yıl sonra Mısır Hava Kuvvetleri'nin uçak filosu restore edildi. Muazzam silah tedariği Nasser'in psikolojik krizinin üstesinden gelmesine yardımcı oldu. 24 Temmuz 1968'de Arap Sosyalist Birliği Kongresi'nde yaptığı konuşmada İsrail'e yeni bir savaş sözü verdi:
“Bizim için topraklarımızın özgürleştirilmesi bir görev, bir prensip meselesi ve nihayetinde bir ölüm kalım meselesidir. Büyük fedakarlıklar pahasına da olsa topraklarımızı santimetre santimetre özgürleştireceğiz. Adil bir savaş yasaldır. Artık çabalarımızı askeri yeteneklerimizi yeniden inşa etmeye yoğunlaştırmalıyız. Sabır ve kararlılık! Düşmanı aşmalıyız. Ve kazanacağız!
Üç bin Sovyet subayı Mısırlıları eğitti. Toplamda Mısır topraklarında otuz binden fazla Sovyet askeri vardı. Mısırlılar danışmanlarıyla ilgileniyorlardı. Mısır ordusuyla ilgili bilgilerin kendisi aracılığıyla İsrail'e gönderildiğini söyleyen bir generalin geri çağrılması istendi.
- Neden böyle düşünüyorsun? - askeri baş danışmanın ofisi şaşırdı.
Mısırlılar kendinden emin bir şekilde "O bir Yahudi" dedi.
Sovyet subayının onurunu savunmak ve böyle bir konuşmayı kesmek yerine, aygıtın başkanları generalin profiliyle ilgilenmeye başladılar. Mısırlılar kimin Yahudi olduğunu bulma sanatında mükemmelliğe ulaştılar. Personel memurları generalin annesinin Yahudi olduğunu tespit etti. Mısırlıları memnun etmek için general eve gönderildi.
Mısırlılar onlara gönüllü pilotlar göndermelerini istedi. Moskova bunu kabul etmedi. Ancak 69'un sonunda bazı birlikler Mısır'a nakledildi, çünkü yeni bir savaş başlayacak gibi görünüyordu.
Yıpratma savaşı olarak adlandırılan Süveyş Kanalı üzerindeki hava savaşlarında Mısır ciddi kayıplar verdi. İsrailli pilotlar Araplara son derece alçak bir irtifadan (elli ila yetmiş metre) saldırdı. Ve Mısır'ın kullanabileceği hava savunma sistemleri (yani uçaksavar topçuları ve S-75 Dvina uçaksavar füze sistemleri) yüksekten uçan hedefleri yenmek için tasarlandı (bkz. Kızıl Yıldız, 2002, 17 Ağustos).
Mısırlıları kurtarmak için Moskova'dan bütün bir hava savunma grubu gönderildi - özel bir uçaksavar füzesi bölümü, bir keşif savaş filosu ve bir savaş hava alayı. Ayrıca deniz havacılık birimleri de devredildi. Sovyet pilotlarına ve uçaksavar topçularına Mısır semalarını savunmaları emredildi.
Mart 1970'te Sovyet füzeleri savaş görevine çıktı. Beş ay içinde on iki İsrail uçağını düşürdüler. Ancak ilan edilmemiş savaşta kendileri de kayıplar yaşadılar. Yeni füze sistemleri, çok paraya mal olan hızlı ateşe izin verdi, ancak İsrail havacılığının yeteneklerini sınırladı.
Mısır intikam almaya hazırlanırken, özellikle Sina Yarımadası'ndaki İsrail ordusuna ilişkin istihbarat bilgilerine ihtiyaç duyuyordu. Moskova, İsrail toprakları üzerinde keşif uçuşları düzenlemeye karar verdi. Bu amaçla yeni MiG-25 uçağını uçurması beklenen ayrı bir havacılık müfrezesi oluşturuldu. Uçak, anında hız ve irtifa kazanma yeteneğiyle öne çıktı.
Pilotlar, Hava Kuvvetleri Başkomutanı Hava Mareşal Pavel Stepanovich Kutakhov ile birlikte Bakan Grechko'yu görmeye çağrıldı. Andrey Antonoviç şu emri verdi:
— Tel Aviv'e kırk kilometreden fazla yaklaşmayın! Tam uçuş güvenliğini sağlayın. Uçağımız düşman tarafından düşürülürse ve pilot esir alınırsa ne olacağını hayal edebiliyor musunuz? Dünyanın tepkisi ne olacak!
Mareşal Grechko açıkça İsrail'i düşman olarak nitelendirdi, ancak iki devlet savaşta değildi ve Moskova, Sovyet ordusunun Mısır tarafındaki düşmanlıklara katılımını mümkün olan her şekilde reddetti. Gerçekte Sovyet ordusu Yahudi devletini düşman olarak görüyordu.
Pilotlar Mısır'a sivil kıyafetlerle getirildi ve burada rütbeleri olmayan Mısır askeri üniformaları giydirildi. Uçakta Mısır Hava Kuvvetleri'nin amblemi bulunuyordu.
Mısırlılarla çalışmak kolay değildi. Hava Kuvvetleri Başkomutanı olarak Kutakhov'un yerini alan hava polisi Alexander Nikolaevich Efimov, Sovyetler Birliği'nin İki Kez Kahramanı, Mısır havacılık genelkurmay başkanı Hüsnü Mübarek ile bir Il-14 üzerinde nasıl uçtuğunu hatırladı. ülkenin gelecekteki başkanı. Mısırlı uçaksavar topçuları kendi uçaklarına ateş ederek kanadı vurdu. Üstelik uçaksavar topçularına danışmanlarımız önderlik ediyordu...
En zor şey Mısır ordusunun psikolojisini değiştirmekti. Yenilginin nedenlerini inceleyen uzmanlar, iyi eğitimli, geniş bakış açısına sahip Genelkurmay subaylarının eksikliğine ve askerlerin hazırlıksızlığına dikkat çekti.
Mısırlı askerler ellerindeki modern silahları kullanamıyorlardı. Savaş sırasında, yok edildiği için asla ortaya çıkmayan hava desteğine güvenerek tanklarda oturdular ve ilerleyen İsrail birlikleri için kolay bir av haline geldiler.
Nasır'ın ordusunda çok sayıda uçaksavar topları ve ağır uçaksavar makineli tüfekleri vardı. Ancak muharebe ekipleri ateş bile açmadı. İsrail'in hava saldırıları sırasında kaçtılar.
Subaylar psikolojik olarak modern savaşa hazır değildi. Üstlerine başarıları hakkında kesinlikle harika raporlar gönderdiler, ancak kendileri astlarını kaderlerine bırakarak kaçtılar. Subayların birbirlerine karşı derin bir güvensizliği ve askeri yoldaşlık eksikliği ortaya çıktı. Sonuç olarak, Arap askeri savaş alanında kendisini askeri bir ekibin parçası gibi değil, terk edilmiş, yalnız biri gibi hissetti. Herkes sadece nasıl kaçılacağını düşünüyordu ve askeri birlik savaş etkinliğini kaybetti.
İsrailliler yakalanan subayları sorguya çekip müfreze komutanlarından astlarının isimlerini vermelerini istediğinde, manga komutanlarının isimlerini bilmenin kendileri için yeterli olduğunu gururla yanıtladılar ve sıradan askerlerin isimlerini hatırlamanın onurlarına aykırı olduğunu düşündüler. İsrailliler Mısırlı komutanlar arasındaki anlaşmazlığı görünce hayrete düştüler. Sanki kendisi savaş alanından kaçmamış gibi, her biri diğerini görevini yerine getirmemekle suçladı...
Arap ordusunun yenilgisini önceden belirleyen bir diğer önemli faktör de yalan söyleme alışkanlığıydı. Sina Yarımadası'nda Mısır birlikleri, kendi ordularının başarıları hakkında yanlış haberlere inandıktan sonra ele geçirildi.
Savaşın ilk gününde, Mısır havacılığının artık sona erdiği sırada, Başkomutan Mareşal Amer gururla Ürdün kralına İsrail uçaklarının dörtte üçünün düşürüldüğünü, Mısırlı pilotların İsrail topraklarını bombaladığını ve karaya indiğini bildirdi. birlikler saldırıya geçmişti.
Mareşal Amer'in yüzüne karşı nasıl yalan söylediğini öfkeyle anlatan Kral Hüseyin, uçağının İsraillilerle hava savaşlarında ve İsrail askeri hedeflerinin bombalanması sırasındaki başarıları hakkında kesinlikle harika hikayeler anlatmayı başardı. Ancak kral, Ürdün havacılığının yirmi sekiz savaş uçağının tamamının doğrudan havaalanlarında imha edildiğini biliyordu. Kalkışa bile zamanları olmadı...
Ocak 1968'in başında, Politbüro üyesi ve Hükümet Birinci Başkan Yardımcısı Kirill Trofimovich Mazurov başkanlığındaki bir heyet Kahire'ye gitti.
Heyetin bir parçası olan Vladimir Semyonov izlenimlerini günlüğüne yazdı:
“Birlikler Süveyş Kanalı'nı kazdı, kendilerini toprağa gömdüler. Danışmanlarımız ordunun moralini düzeltmeye çalışıyor. Ona modern organizasyonun bir unsurunu dahil edin...
Nasır'ın şakakları ağardı, daha da gerginleşti, bu belanın ona çok pahalıya mal olduğu açıktı. Bize iyice odaklanıyor, batıdaki köprülerin yandığını anlıyor. Arkadaşları onunla daha uyumlu. En çok kafası karışan isim Dışişleri Bakanı Riad oldu. Elbette o ne diplomat ne de asker. Bu sadece bir sorun..."
Mart ayının sonunda Gromyko ve Grechko Kahire'ye geldi. Savunma Bakanı Mısır'da olmaktan memnundu çünkü kızı burada yaşıyordu; damadı Sovyet büyükelçiliğinde çalışıyordu. İki bakanın ziyaretinin ardından Moskova, her yıl yüz savaş uçağı daha gönderme ve tüm bölümü silahlarla donatma sözü verdi.
5. Akdeniz harekât filosunun savaş gemileri İskenderiye ve Port Said'de demirledi. Sovyet gemileri Mısır ve Suriye limanlarının ortak özelliği haline geldi.
Kahire'deki Sovyet büyükelçisi Sergei Aleksandrovich Vinogradov, Sovyet birliklerini Mısır'a nakletmeden yapmanın imkansız olduğunu savundu. General Malashenko büyükelçiye bunun bir macera olduğunu söyledi:
— Mısırlıların ve Arapların genel olarak gereğinden fazla askeri var. İsrail'e karşı güç bakımından çifte üstünlükleri var ama savaşmak istemiyorlar. Onlar adına savaşmamızı ve Sina'yı kurtarmamızı istiyorlar.
 
Savaş sonrası diplomasi
Altı gün savaşının ardından Sovyetler Birliği'nin talebi üzerine BM Genel Kurulu Ortadoğu'daki durumu tartışmak üzere acil bir toplantı düzenledi. Alexey Kosygin, Sovyet heyetinin başında New York'a uçtu.
Başkan Johnson'la bir toplantı ayarlaması gerekiyordu. Kosygin Washington'a gitmek istemiyordu, Johnson da New York'a gitmek istemiyordu. Haritayı kullanarak Washington ve New York'un tam ortasında bulunan bir kasabayı belirlediler. Cam fabrikasından başka hiçbir şeyin bulunmadığı Glassboro şehri olduğu ortaya çıktı. Toplantı yerel kolej müdürünün evinde gerçekleşti.
Ortadoğu konusundaki görüşmeler sonuçsuz kaldı.
Altı Gün Savaşı öncesinde hem Arap devletleriyle hem de İsrail'le dostane ilişkiler sürdürmeye çalışan ABD, savaş sırasında da Yahudi devletine koşulsuz destek vermişti. Ve savaştan sonra Amerikalılar, İsrail'in toprak kazanımlarından ancak genel bir çözüm ve Arap ülkeleriyle barışın tesis edilmesi sürecinde vazgeçebileceği konusunda anlaştılar. Arap ülkelerinin tutumuna uyan Sovyetler Birliği, öncelikle İsrail'in savaş sırasında işgal ettiği tüm topraklardan çekilmesini talep etti.
İsrail ile ittifak ABD için stratejik bir tercih haline geldi. İsrailli pilotların ve denizcilerin Amerikan keşif gemisi Liberty'yi batırma girişimi gibi trajik bir olay bile onu etkilemedi.
Bu hikaye Altı Gün Savaşı'nın ortasında gerçekleşti.
8 Haziran 1967'de İsrail istihbaratı Mısır kıyılarından yaklaşan bir gemiyi tespit etti. Fotoğraf keşif verileri bunun bir Amerikan gemisi olduğunu gösterdi. Ancak bazı nedenlerden dolayı Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği böyle bir varsayımı reddetti. İsrailliler, gemilerini Amerikan gemisi gibi göstermeye çalışanın Araplar olduğunu varsaydıklarını söyleyebildiler.
Öğleden sonra saat ikide, bir çift İsrailli savaşçı gemiye makineli tüfeklerle ateş açtı ve ona bir dizi roket attı. Ancak gemi aynı yönde ilerlemeye devam etti. Başka bir uçak napalm kutusunu düşürdü. Üç İsrail botu füze saldırısı düzenledi. İsrailli denizcilerden biri üzerinde "Özgürlük - ABD Donanması" yazan bir can simidi buldu. Saldırılar anında durduruldu.
İsrail hükümeti hiçbir şeyi gizlemeye çalışmadan anında karşılık verdi. Saat dörtte trajik bir hata bildirdi. Yabancı geminin savaş bölgesinde olmaması gerekiyordu ancak İsrail hükümeti özür diledi ve zararı telafi etme isteğini dile getirdi.
Amerika Birleşik Devletleri hükümeti özrü kabul etti ve bunun kasıtsız bir hata olduğunu ve İsraillilerin Amerikan gemisini Mısır gemisiyle karıştırmış olabileceğini kabul etti. İsrail, Liberty mürettebatına tazminat ödemek zorunda kaldı. İki yüz doksan üç Amerikalı denizciden otuz dördü öldürüldü.
Hayatta kalanlar farklı bir versiyona bağlı kaldılar. Öncelikle geminin uluslararası sularda olduğunu ve ikinci olarak İsraillilerin önlerinde kimin olduğunu çok iyi bildiklerini - sabah altıdan beri Özgürlük'ü izlediklerini savundular. İsrail keşif uçakları Özgürlük'ün üzerinden birkaç kez uçtu. Pilotlar Amerikan bayrağını nasıl görmediler?
Gemiye ateş açıldığında, denizciler başka bir Amerikan bayrağını kaldırdılar ve kendilerini havadan koruması gereken yakındaki bir Amerikan uçak gemisine yardım için bir sinyal gönderdiler. Ancak yardım gelmedi ve İsrailliler tekrar tekrar saldırmaya devam etti. Liberty denizcilerini en çok şok eden şey, kendi hükümetlerinin onları kurtarmak için hiçbir şey yapmamasıydı. Hayatta kalanların başlarına gelenler hakkında konuşmaları yasaklandı.
İsrail toprakları o kadar küçük ki, Beyrut'taki Amerikan Büyükelçiliği'nde bulunan bir elektronik dinleme servisi, Yahudi devleti içindeki tüm radyo iletişimlerini izliyor. Büyükelçilik, İsrailli pilotların Liberty'ye saldırdıklarında konuşmalarını bile kaydetti.
İsrailliler neden Amerikalılara ateş açtı?
Anlamalısınız ki, özellikle hassas teknolojiyle donatılmış bir casus gemisinin görünümünden hoşlanmadılar.
Orta Doğu'da savaşın başlamasından birkaç gün önce Liberty, elektronik istihbaratla ilgilenen Ulusal Güvenlik Ajansı'na yeniden atandı. İspanya'da, kurumdan İbranice konuşan iki tercüman uçağa bindi. Kısacası “İsrail'i dinliyoruz” operasyonu önceden planlanmıştı.
Liberty teknolojisi, İsrail Savunma Kuvvetlerindeki her radyo verici cihazın tanınmasını mümkün kıldı. Bir İsrail askeri interkomu açıp komutana bir şey bildirdiğinde, İsrail tank komutanı bölük komutanına bilgi verdiğinde konuşma kayıt altına alınıyor, sinyal gücü ve verici cihazın yeri tespit ediliyordu. Bu, Amerikalıların hemen hemen her İsrail askerinin ve zırhlı aracın konumunun doğru bir haritasını derlemesine olanak sağladı.
Liberty'nin ekipmanı, mürettebatının ustalaşabileceği ve analiz edebileceğinden daha fazla iletişimi yakaladı. Bu nedenle gemi yalnızca her şeyi kaydetti ve toplanan bilgileri analiz merkezine iletti.
Ve yakınlarda, Kıbrıs'ta, Liberty'den gelen tüm bilgi akışını engelleyen devasa bir İngiliz radyo istihbaratı merkezi vardı. Görünen o ki İsrailliler, eski düşmanları olan İngilizlerin Araplarla bilgi paylaşmalarından korkuyorlardı. İsrailliler zaten CIA'nın Ürdün'e gizli bilgi sağladığından şüpheleniyordu; Amerikalılar Kral Hüseyin'in tahtını kaybetmesini istemiyordu. Ya İngilizler ve Amerikalılar Mısırlılara yardım etmek isterse? Ve onları İsrail birliklerinin hareketleri hakkında bilgilendirmeye mi başlayacaklar?
Belki de korkular abartılmıştı. Yenilen Mısır ordusunu hiçbir istihbarat kurtaramazdı, ancak savaşın hararetinde İsraillilerin sakin bir analiz için zamanı yoktu. İsrail risk almak istemedi ve kapılarının önündeki casus çetesinden kurtulmak için Liberty'yi vurdu.
Liberty memurları tehlikeyi hissettiler ve silahsız bir geminin neden savaş bölgesine gönderildiğini merak ettiler.
5 Haziran akşamı, Liberty'den Yüzbaşı William McGonagle, 6. Filo komutanı Amiral William Martin'e bir radyogram göndererek ondan bir eskort muhrip göndermesini istedi ve "meşru müdafaa için gemide yalnızca dört adet 12.6'nın bulunduğunu" açıkladı. mm makineli tüfekler ve küçük silahlar.”
Ertesi gün filo komutanı, Liberty'nin uluslararası sularda seyrettiğini, çatışmayla hiçbir ilgisinin olmadığını ve "hiçbir tarafın saldırısına uğrayamayacağını" açıklayarak reddetti.
Yine de geminin kaptanı makineli tüfek mürettebatı için sürekli bir savaş görevi oluşturdu.
7 Haziran akşamı gemi İsrail'e doğru hareket etti. Havadan keşif, Tel Aviv'deki kıyı komuta merkezine Liberty'nin rotasını değiştirdiğini bildirdi. İsrail uçakları geminin etrafını sardı.
Geminin iletişim merkezinde Amerikalı denizciler, elektronik karşı önlem sistemini çalıştırarak ve İsrail uçaklarına çarpık sinyaller göndererek, geminin görüntüsünü küçülterek veya büyük ölçüde büyüterek eğlendiler.
O sırada Amerikan askeri ataşesi Washington'a acil bir telgraf göndererek şu uyarıda bulundu: Özgürlük İsrail kıyılarına daha fazla yaklaşırsa İsrailliler ona saldıracaktı. Ancak bu konuda verilen emirler ya yanlış yönlendirildi ya da Savunma Bakanlığı'nın küresel iletişim sisteminde kayboldu.
Ataşenin alarmı çalması boşuna değildi. İsrail uçakları Liberty'ye ateş açtı. Pruva makineli tüfeğini imha ettiler ve birkaç anteni devirdiler. Yarım saat sonra torpido botları ortaya çıktı. Beş torpido ateşlediler. Bunlardan biri gövdenin ortasına çarptı ve patlama sonucu yirmi dört kişi öldü.
Sadece bir saat sonra 6. Filo komutanı gemiye telsizle şunları söyledi:
“Raporunuzu aldım. Seni korumak için uçaklar gönderiyorum. Yüzey gemileri size yaklaşıyor. Durumu bildirmeye devam edin."
Bir saat sonra Amerikan deniz ataşesi, İsrail Genelkurmay Başkanlığı'nın dış ilişkiler dairesine davet edildi ve kendisine İsrail Savunma Kuvvetleri'ne ait uçakların ve torpido botlarının "yanlışlıkla bir Amerikan gemisine saldırdığı" bilgisi verildi. Ataşe, Washington'a, İsraillilerin "en derin özürlerini sunduklarını ve bu tür çatışmaları önlemek için, savaş alanında kıyı açıklarında bulunan diğer Amerikan gemileri hakkında derhal bilgi istediklerini" bildirdi.
Amerika Birleşik Devletleri hükümeti bu hikayeyi unutmayı seçti çünkü istihbarat gemisi elbette İsrail birliklerinin eylemlerini izliyordu. Amerikalılar her zaman Ronald Reagan'ın çok sevdiği ve sık sık tekrarladığı şu ilkeye göre yönlendirilmişlerdir: "Güven ama doğrula."
ABD ile İsrail arasındaki ilişkiler pragmatik bir temelde gelişti. Amerikalılar İsrail'e istikrarlı ve güvenilir bir devlet olarak değer veriyordu. Ayrıca tüm bölgedeki tek demokratik, yani politikaları öngörülebilir olan ülkedir. Ancak iki ülkenin çıkarları birbirinden farklıysa, Amerikalılar İsrail'in değil kendi çıkarlarının rehberliğinde hareket ediyordu.
1967'de İsrail'le ilişkilerini kesen Sovyetler Birliği ise sonunda Arap ülkelerinin yanında yer aldı. Görünüşe göre ABD hedefi kaçırmıştı: Küçük İsrail'i destekleyerek kendisini geniş Arap dünyasıyla karşı karşıya getirdi. Ancak Sovyetler Birliği tam tersine doğru seçimi yaptı ve üçüncü dünyanın neredeyse tamamı ondan yana.
Düzinelerce devletin liderleri ve liderleri onlara sonsuz dostluk ve sevgi sözü verdiklerinde Sovyet liderleri gurur duydu. Devlet bütçesi pahasına bu kadar iyi insanlara kredi ve silah vermek yazık değildi.
Elbette Sovyet yetkililerine rehberlik eden başka, daha sıradan nedenler de vardı. Binlerce ve binlerce insan uzun iş gezileriyle bu ülkelere gitti. Memurlar ve uzmanlar orada anavatanlarından daha iyi koşullarda yaşadılar ve çok iyi para kazandılar. Geri döndüğümüzde araba ve daire satın aldık. Arap ülkelerinde çalışmanın psikolojik olarak rahat olduğu ortaya çıktı. Öğretmen ve akıl hocası rolünde olmak güzeldi. Belki de önemli olan kendini öne çıkarma, kendini üstün hissetme, Arap dünyasında "aydınlanmış Batı" rolünü oynama, çalışma değil, daha geri kalmış halklara eğitim verme arzusuydu.
Ancak yıllar geçti ve ABD'nin Orta Doğu'da çok az müttefiki olduğu ancak Amerikalılara sadık kaldıkları ortaya çıktı. Sovyetler Birliği'nin Arap dostlarının o kadar da güvenilir olmadığı ortaya çıktı. Sovyet liderlerine ancak silah verdikleri, kredi verdikleri ve askeri danışmanlar gönderdikleri sürece gülümsediler.
Yetmiş üç Ekim savaşının zirvesinde, Mısır ve Suriye her iki taraftan da İsrail'e saldırdığında Kosygin Kahire'ye uçtu. Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat ona şu suçlamalarla saldırdı:
“Bize Süveyş Kanalı boyunca köprü inşa etmek için modası geçmiş ekipmanlar verdiniz!” Bunu yapmak bizim beş saatimizi aldı, oysa sizin bunu yarım saatte yapmanızı sağlayan yeni bir tekniğiniz var. Bize sağladığınız silahlara modern denemez! İsrail'in gerisinde kalmamız sizin hatanız. Ve siz buna dostane ilişkiler mi diyorsunuz?
Bu sırada İsrailliler karşı saldırı başlatarak Süveyş Kanalı'nı geçti. Sedat'a öyle geliyordu ki, o gün Kosygin'in genellikle anlaşılmaz yüzünde bir zevk duygusu vardı:
"Bu karşı saldırı sizi tamamen yoracak çünkü Kahire saldırı altında."
- İstediğim tanklar nerede? - Sedat ona bir soruyla cevap verdi.
Sovyet hükümetinin başkanı, "Çabalarımızı Suriye üzerinde yoğunlaştırdık" diye açıkladı, "bir günde bin iki yüz tank kaybetti...
Valentin Falin'e göre Ekim Savaşı sırasında “Sovyet Ordusunun komutanlığı - ya siyasi liderlik karar verirse! - havadaki oluşumların bir kısmını alarma geçirin. Ancak Leonid İlyiç Brejnev, Arap arkadaşlarının yerine savaşmak için en ufak bir istek hissetmiyordu.
Ekim Savaşı'nın ardından Brejnev ve Gromyko, Orta Doğu'da bundan sonra ne yapılacağını tartıştılar. Bu konuşma, CPSU Merkez Komitesinin uluslararası departmanı başkan yardımcısı Anatoly Chernyaev tarafından kaydedildi.
Brejnev Gromyko'ya şunları söyledi:
— İsrail'le diplomatik ilişkilerin yeniden kurulması gerekiyor. Kendi inisiyatifleriyle.
Gromyko ihtiyatla şunları kaydetti:
“Araplar rahatsız olacak, gürültü olacak.”
Brejnev çok sert bir şekilde yanıt verdi:
- Annelerinin yanına gittiler! Biz onlara yıllardır makul bir yol sunuyoruz. Hayır, savaşmak istiyorlardı. Lütfen, onlara Vietnam'da bulunmayan en yeni ekipmanı verdik. Tanklarda ve havacılıkta çift üstünlüğe, toplarda üçlü üstünlüğe, uçaksavar ve tanksavar silahlarında mutlak üstünlüğe sahiptiler. Ve ne? Tekrar oyuldular. Ve yine kaçtılar. Ve yine onları kurtarmamız için çığlık attılar. Sedat gece yarısı beni iki kez telefona aradı. Derhal bir çıkarma kuvveti göndermemi istedi. HAYIR! Onlar için savaşmayacağız. İnsanlar bizi anlamayacak...
Olaylar kelimelerin ötesine geçmiyordu. Brejnev İsrail ile ilişkileri yeniden kurmaya cesaret edemedi. Ve Yahudi devletiyle ilişkiler olmasaydı Sovyetler Birliği, Arap ülkelerine ABD kadar faydalı olamazdı. Barışı sağlamaya çalışanlar, her iki tarafla ilişkilerini sürdüren ve arabulucu rolü oynayabilen ABD'den yardım istedi.
Sovyetler Birliği'ni ilk terk eden, savaşı sona erdirip Sina Yarımadası'nı barış içinde geri almak isteyen Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat oldu.
17 Temmuz 1972'de Sedat, tüm Sovyet askeri danışmanlarından bir hafta içinde evlerine dönmelerini istedi ve o sırada Mısır'da yirmi binden fazla Sovyet subayı vardı. Taburdan başlayarak tüm askeri birliklerde danışman olarak görev yaptılar.
Daha sonra Sedat'ın ulusal çıkarlara ihanet ettiğini söyleyerek İsrail'le barış yaptılar. Ancak halefi Hüsnü Mübarek, Sovyetler Birliği ile dostane ilişkilere geri dönmedi, aynı zamanda Amerika ile yakınlaşmayı da tercih etti.
Arap dostlarına olan harcanmamış sevginin tümü, İsrail'den nefret eden ve Mısır ve Ürdün'ün aksine Yahudi devletiyle müzakere ve barış yapmak istemeyen Suriye'ye aktarıldı.
Kasım 1970'te, askeri pilot Hafız Esad'ın iktidara gelip (yirmi üç yıl parmaklıklar ardında yattıktan sonra hapishanede ölen) selefi Salih Cedid'i ortadan kaldırdığı Şam darbesi, Moskova'da ihtiyatla karşılandı. Ancak Esad'la kısa sürede anlaştılar. Suriyelilerin ilk yaptığı şey silah istemek ve sınırsız miktarda silah almak oldu. Belki de diğer Arap liderlerden daha iyi olan Hafız Esad, hiçbir şeyden ödün vermeden Sovyet liderlerinden ihtiyaç duyduğu her şeyi alma biliminde ustalaştı.
Esad açıkça şunu söyledi: "Bir milyardan azına Moskova'dan silah almayacağım."
Merkez Komite'nin uluslararası departmanı başkan yardımcısı K.N., 1982'de Suriye ile İsrail arasındaki ilişkilerin kötüleştiğini ve yeni bir savaş tehdidinin ortaya çıktığını hatırladı. Vahşiler. Suriye, SSCB'den ek silahlar aldı. Sovyet SAM-5 füzeleri Lübnan'a, İsrail'e daha yakın olan Bekaa Vadisi'ne devredildi. İsrail onları yok etmekle tehdit etti.
Genelkurmay Başkanı Mareşal N.V. Ogarkov öfkeli bir şekilde Brutents'e "Amerikalıların ve Yahudilerin kendilerini gömdüklerini" ancak bölgedeki "yumruğumuzun" "daha güçlü" olacağını söyledi.
Korgeneral V.I. Askeri pilot olan Makarov o dönemde Genelkurmay'da görev yapıyordu. Ortadoğu'daki hava savaşlarının Suriyeli pilotların yenilgisiyle sonuçlandığını hatırlattı.
Bir sonraki telgraf raporunu okuduktan sonra Genelkurmay Ana Harekat Dairesi Başkanı General V.I. Varennikov, başarısız hava savaşının nedenlerini anlamayı, sonuçlar çıkarmayı ve öneriler sunmayı talep etti. Yani Sovyet Ordusu Genelkurmay Başkanlığı Ortadoğu'daki çatışmayı kendi savaşı olarak algılamış ve fiilen Arap ordularının yanında yer almıştır.
Ancak Suriyeliler tek başına İsrail'e direnemezdi; başarılı bir çatışma doğrudan Sovyet askeri katılımını gerektiriyordu.
Haziran 1982'de Karen Brutents, CPSU Merkez Komitesi sekreteri olarak yeni seçilen Andropov'un ofisindeyken, Yuri Vladimirovich ile Savunma Bakanı Mareşal Ustinov ve ardından Gromyko arasında gergin telefon görüşmelerine tanık oldu.
Mareşal Ustinov ısrarla "askeri koruma altındaki iki füze alayının daha Suriye'ye taşınmasını" önerdi. Başka bir deyişle ordu, İsrail'e karşı açıkça Suriye'nin yanında yer almaya hazırdı. Andropov dikkatlice şunları söyledi: "Bunun hakkında düşünmemiz gerekiyor."
Neyse ki işler yeni bir savaşa gelmedi.
Havalar ısınınca Suriyeliler, Moskova'ya Sovyetler Birliği'ne kendi topraklarında deniz ve hava üsleri sağlamaya hazır olduklarını bildirdiler ve karşılığında Sovyet askerleriyle Sovyet uçaksavar füze sistemlerinin konuşlandırılmasını istediler. Suriyeliler, İsraillilerin Sovyet birliklerinin konuşlandığı bölgeleri bombalamayacağını anlamıştı. Gerilim yatışınca Suriyeliler üslerle ilgili verdikleri sözü nedense unuttular...
 
Bumerang geri döndü
Sovyet liderliği ile Filistinli ve diğer Arap terör örgütleri arasındaki ilişkiye farklı bir açıdan bakmanın zamanı geldi.
Bugünlerde Başkan Putin'in, Rus generallerin ve özel servis başkanlarının dudaklarından hiç çıkmayan "uluslararası terörizm" ifadesinin Amerikalı gazeteci Claire Sterling tarafından icat edildiğini çok az kişi hatırlıyor. 1981 yılında “Terör Ağı” adlı kitabını yayımladı. Uluslararası terörizmin başlattığı gizli bir savaş." Çeşitli terör örgütleri arasındaki işbirliğiyle ilgiliydi. Sterling'in kitabı, KGB'nin teröristlere sağladığı yardımı anlatması nedeniyle Moskova'da öfkeye neden oldu.
Ve henüz her şeyi bilmiyordu! Artık tarihin bu sayfası hakkında çok daha fazla şey biliyoruz. Elbette Sovyetler Birliği Ortadoğu terörizminin hapisteki babası değildi. Ancak Sovyet istihbarat servisleri (diğer sosyalist ülkelerdeki meslektaşlarıyla birlikte) uzun yıllar boyunca teröristlere silah ve para konusunda yardım etti, kendi topraklarında eğitildi ve barındı çünkü onlar “emperyalistlere ve onların Siyonist yardakçılarına” karşı savaştılar.
Bu yardım, resmi olarak "bölücü" ve "Filistin davasına hain" olarak etiketlenenleri de kapsıyor. Bu okunaksızlığın gerçek nedenleri ancak şimdi netleşiyor.
Sosyalist dünya terörist eylemler için ideal bir üs oldu. Burada, Demir Perde'nin arkasında polisin ulaşamayacağı yerdeydiler ve yerel yetkililer işbirliği yapmaya tam bir hazırlık gösterdiler. Macaristan, Bulgaristan, Çekoslovakya, Doğu Almanya - Filistinli teröristler her yerde en çok ayrıcalıklı ulus muamelesinden yararlandı.
Sosyalist ülkelerin gizli servislerinin başkanları, başta Arafat halkı olmak üzere Filistinlileri eğitiyor, onlara silah ve patlayıcı sağlıyor, ülkelerinin topraklarını uluslararası emperyalizme ve Siyonizm'e saldırmak için kullanmalarına izin veriyordu.
Ancak Moskova'nın Filistinlilerle ilişkileri hiçbir zaman bulutsuz olmadı.
Sovyet-Filistin temaslarının ayrıntılarını bir dereceye kadar bilen üst düzey Filistinliler arasında farklı bakış açıları var. Bazıları, FKÖ için yaptığı her şeyden dolayı Moskova'ya koşulsuz teşekkür ediyor. Diğerleri ise oldukça şüpheci.
FKÖ liderliğinin bir üyesi gazetecilere şöyle şikayette bulundu: "Moskova liderleri her zaman yüksek sesle mücadelemizi desteklediklerini açıkladılar, ancak kapalı toplantılarda tamamen farklı davrandılar ve bize bir şey vermeye gelince çok hesaplı davrandılar."
Nikita Kruşçev döneminden bu yana Sovyetler Birliği Mısır'a odaklanmaya alıştı. Daha sonra Suriye'ye. Moskova, Orta Doğu'daki durumun bağlı olduğu nüfuz sahibi ülkelerle iş yapmayı tercih etti. Filistin Kurtuluş Örgütü'nün kurulması Moskova'da şüpheyle karşılandı.
Ulusal tüzükte ilan edilen İsrail'in yok edilmesi hedefi, Sovyet liderliğindeki bazı kişilere yakındı, ancak hiçbir şekilde devlet çıkarlarıyla örtüşmüyordu. Kalıcı Arap-İsrail çatışması, Moskova'nın Orta Doğu'da iyice yerleşmesine, orada Akdeniz filosu için üsler edinmesine ve BM'de oy verirken Arap devletlerinin desteğine güvenmesine olanak sağladı. İsrail'in yok edilmesi Ortadoğu'daki Sovyet varlığını gereksiz hale getirecektir.
Üstelik Yaser Arafat ciddi bir ortak gibi görünmüyordu. Durmaksızın manevralar yaptı, hayatta kalmak için savaştı. Moskova'ya ne verebilirdi?
İsrail'i tanımayan Çin, Filistinlilerle ilişki kuran ilk sosyalist ülke oldu. Mao Zedong'un ayrıca bir tür uluslararası bağlantıya ve ortaklara, tercihen genç olanlara ihtiyacı vardı. Yaser Arafat 1964'te Pekin'i ziyaret etti. Ertesi yıl burada bir FKÖ ofisi açıldı. Ve başlangıçta yalnızca Çin Filistinlilere silah sağladı, para konusunda kekelemedi ve istediklerinden fazlasını verdi. Sorun, Çin limanları ile Lübnan'daki Filistin üsleri arasındaki mesafenin çok fazla olmasıydı.
Arafat Moskova'ya ilk kez 1968'de Mısır Devlet Başkanı Nasır'ın maiyetinde sahte bir isimle gizlice geldi. Kişisel bir tanışma ve gizli görüşmelerin ardından Moskova'da Arafat'a karşı tutum düzelmeye başladı. Özellikle Sovyet liderleri Arafat'ın tamamen Çin'in etkisi altına girmesinden korkuyorlardı. Ancak Filistin Kurtuluş Örgütü'nün bürosu Moskova'da ancak 1976'da açıldı.
Moskova'dan gelen asıl yardım, Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat'ın Sovyetler Birliği ile dostluk konusunda hayal kırıklığına uğraması ve Kremlin'in Arap Doğu'da yeni arkadaşlar aramaya başlamasından sonra geldi.
Seksen ikinci yılda, "Celile'de Barış" askeri operasyonu sonucunda İsrail birlikleri Filistin silahlı kuvvetlerini Lübnan'dan sürdüğünde, Kudüs'te bir ganimet listesi kamuoyuna açıklandı: seksen tank, altmış beş Katyuşa füze rampası, iki yüz el bombası fırlatıcı, yüz elli tanksavar güdümlü füze, yetmiş ağır top, yirmi sekiz hafif silah, dört buçuk bin ton mühimmat...
Bu, Sovyetler Birliği'nin Filistin Kurtuluş Örgütü'ne teslim ettiği şeyin küçük bir kısmıydı. FKÖ'nün silah satın almak için hatırı sayılır miktarda parası vardı. Petrol patlaması Arap dünyasında Filistinlilere bir şeyler verilebilecek bir para fazlası yarattı. Libya bile verdi, ancak Muammer Kaddafi bazı nedenlerden dolayı kendisine alınan Sovyet silahlarının bedelini ödeyecek parayı bulamadı. Filistinliler arasında da pek çok zengin insan var; onlar ortak mücadele için para bağışladılar.
Filistinlilerin Lübnan'daki yenilgisinden sonra Moskova, Arafat'a yardım etmeye devam etti ancak stratejik önemi azaldı.
Ayrıca Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad, zayıflığını hisseden Filistin hareketine boyun eğdirmeye çalışan Arafat'a karşı çıktı. FKÖ'den birkaç grubu ayırdı. Moskova, Arafat'a olan yükümlülükleri ile en önemli müttefiki Suriye'ye olan sadakati arasında kalmıştı.
Moskova ile Filistinliler arasındaki ilişkinin gerçek mahiyeti, 1982 yılında İsraillilerin eline geçen ve yayınlanan belgelerle gün yüzüne çıkıyor. Bunların arasında Dışişleri Bakanı Andrei Gromyko ile Yaser Arafat'ın 13 Kasım 79'da yaptığı bir konuşmanın kaydı da var.
Gromyko Arafat'a hitaben şunları söyledi:
— Filistinlilerin, Arapların pozisyonunu destekliyoruz. BM'de yapacağınız her öneriyi şüphesiz destekleyeceğiz. Sosyalist dostlarımızın desteği garantilidir. Ancak son soru aslında sadece bir sorudur. Amerikalılarla Filistin sorunu hakkında konuştuğumuzda bize şunu soruyorlar: FKÖ İsrail'i tanımıyorsa, FKÖ ile anlaşmak ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını kabul etmek mümkün mü?.. Belirli bir taktik olasılığını düşünüyor musunuz? düşman kampından tanınma karşılığında tavizler? ? İsrail'in var olma hakkını tanımayı düşünüyor musunuz?
Arafat, gizli görüşmelerde bile müttefikine basın toplantılarında olduğu gibi kaçamak bir yanıt verdi:
— Bizim tutumumuz Yahudiler ve Araplar için ortak bir devletin yaratılmasıdır. Bize cevap veriyorlar: Bu İsrail'in yok edilmesi anlamına geliyor. Yetmiş dört yılında İsrail'in çıktığı toprakların neresinde olursa olsun devletimizi kuracağımızı ve bunun bizim hakkımız olduğunu ilan ettik.
Gromyko vakit kaybetmek istemedi ve konuşmayı soğukkanlılıkla sonlandırdı:
- Durumunuz değişirse, bu sorunun önüne geçilmesi mümkün olmadığından bize bildirmenizi rica ediyorum. Bunu düşünmenizi rica ediyorum.
Eğer bu gerçek bir belge ise, o zaman birbirlerine en ateşli sevgiyi alenen gösteren ortaklar arasındaki çok zor ilişkiye tanıklık ediyor.
Ancak siyasi farklılıklar askeri işbirliğine engel olmadı. Ancak Filistinlilerin askeri operasyon dediği şeye genellikle terör denir.
Bazı tahminlere göre 1973'ten bu yana yaklaşık üç bin Filistinli Sovyetler Birliği'nde - Bakü, Taşkent, Simferopol ve Odessa'da - askeri eğitim gördü.
Simferopol ve Aluşta arasında Savunma Bakanlığı'na bağlı yabancı askeri personelin eğitimi için 165. eğitim merkezi vardı. 1980 yılında eğitim merkezinin adı Simferopol Askeri Ortak Okulu olarak değiştirildi. Gelişmekte olan ülkelerden 18 bin savaşçı buradan geçti. Burada keşif ve sabotaj çalışmalarını öğrettiler; silah depolarının nasıl ele geçirileceğini, patlayıcıların nasıl yerleştirileceğini, uçakların nasıl düşürüleceğini...
İsrailliler, Lübnan'daki terk edilmiş bir Filistin ofisinde, Filistin askeri misyonunun 22 Ocak 1981 tarihli Sovyetler Birliği gezisine ilişkin raporlarından birini buldu.
Raporda, eğitim görmek için gelen bazı Filistinli öğrencilerin döviz ticareti yaptıkları, sarhoş oldukları, Sovyet eğitmenlerine itaat etmeyi reddettikleri ve program kapsamında gerekli olanları okumak istemedikleri için geri gönderilmek zorunda kaldıkları belirtildi.
Kampları ziyaret eden Filistinliler ise çok fazla siyasi bilgi ve çok az pratik eğitim olduğundan şikayetçi oldular. Lübnan'daki çatışmalar sırasında İsrailli yetkililer, Filistin birliklerinin yalnızca küçük bir kısmının yeterli beceriyle savaştığını kaydetti. Geri kalanlar ise örgütsüz davrandılar, modern silahların nasıl kullanılacağını bilmiyorlardı ve ağır kayıplar verdiler.
Bu rapor son derece ilginç bilgiler içeriyor:
“Grubumuz Simferopol'e geldi. Grupta yüz doksan dört savaşçı var. Şu gruplar temsil edilmektedir: El Fetih, Filistin Kurtuluş Ordusu, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi, Filistin Kurtuluş Demokratik Cephesi - Genel Komutanlık, Filistin Kurtuluş Cephesi..."
Moskovalı politikacılar her zaman Filistin Kurtuluş Örgütü'nün saf siyasetle uğraştığını, terörün Arafat'ın kontrolünde olmayan diğer bazı "şizmatik" grupların işi olduğunu savundu. Ancak Sovyet eğitim merkezlerinde Filistinlilere tam olarak sabotaj ve terörist faaliyetler öğretildi. Ve bu kamplardaki öğrencilerin çoğu Yaser Arafat'ın adamlarıydı.
Bu grubun vahşi eylemleri alenen kınanmasına rağmen Moskova'nın Filistin Kurtuluşu için Demokratik Cephe - Yüksek Komuta'dan da teröristleri kabul etmesi ilginçtir.
Ancak Suriye Genelkurmay Başkanlığı önderliğinde faaliyet gösteren Filistin Kurtuluş Ordusu aynı zamanda Filistin hareketinin en uzlaşmaz ve acımasız birimlerinden biridir. Georges Habbash ve Wadi Haddad liderliğindeki Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin yanı sıra. Uçak kaçırma olaylarının çoğunu organize edenler ve başta İsrail Lod Havaalanı'nda yolcuların vurulması olmak üzere en kanlı eylemlere katılanlar onlardı.
Yirmi üçüncü, yetmiş dört Nisan'da KGB Başkanı Yuri Andropov, CPSU Merkez Komitesi Genel Sekreteri Leonid Ilyich Brejnev'e seslendi (bu belgenin gizliliği kaldırılmıştır):
“Devlet Güvenlik Komitesi, 1968'den bu yana, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin (FHKC) Politbüro üyesi ve FHKC'nin dış operasyonlar dairesi başkanı Wadi Haddad ile ticari komplo temasını sürdürüyor.
Bu yılın Nisan ayında Lübnan'da KGB sakini ile yapılan bir toplantıda. g., Haddad, gizli bir görüşmede, FHKC'nin umut verici bir sabotaj ve terörist faaliyet programının ana hatlarını çizdi... Şu anda FHKC, dünyanın çeşitli yerlerindeki büyük petrol depolama tesislerine saldırılar da dahil olmak üzere bir dizi özel operasyon hazırlıyor. (Suudi Arabistan, Basra Körfezi, Hong Kong vb.), tankerlerin ve süper tankerlerin imhası, İran, Yunanistan, Etiyopya, Kenya'daki Amerikan ve İsrail temsilcilerine karşı eylemler, Tel Aviv'deki elmas merkezinin inşasına baskın vb. .
Haddad, bireysel sabotaj operasyonlarını yürütmek için gerekli olan belirli türdeki özel teknik ekipmanın elde edilmesinde örgütüne yardımcı olmamız talebiyle bize başvurdu...
Haddad'la olan ilişkimizin doğası, bir dereceye kadar, FHKC'nin dış operasyonlar departmanının faaliyetlerini kontrol etmemize, onun üzerinde Sovyetler Birliği'nin yararına olacak bir etkide bulunmamıza ve ayrıca çıkarlarımız doğrultusunda aktif önlemler almamıza izin veriyor. gerekli gizliliği korurken örgütünün yardımıyla.
Yukarıdakileri göz önünde bulundurarak, bir sonraki toplantıda Wadi Haddad'ın Filistin Kurtuluşu için Halk Cephesi'ne özel yardım sağlanması talebine karşı genel olarak olumlu bir tutum sergilemenin uygun olacağını düşünüyoruz... Onay istiyoruz.”
Onay verildi. Başka bir deyişle, Sovyet liderleri yalnızca uluslararası terörizmi desteklemekle kalmadı, aynı zamanda ilkel suçların da suç ortağı oldular.
Khabbash ve Haddad en sıradan suçlulardı. Lübnan'da çok sayıda büyük soygun ve hırsızlık gerçekleştirdiler; burada kendilerini evlerindeymiş gibi hissettiler ve paha biçilmez sanat eserlerinden oluşan geniş bir koleksiyona sahip oldular. Wadi Haddad öldüğünde Georges Habbash servetiyle ne yapacağını bilmiyordu. Ganimetlerin açık artırmada bir yerde satılması söz konusu bile olamazdı. Özel koleksiyoncular bile ganimeti kabul etmezdi.
Daha sonra Habbash, Moskova'ya kazançlı bir anlaşma teklif etti: Sovyetler Birliği'ne mücevherleri, antik paraları, uzmanların değeri birkaç milyar dolar olan heykelcikleri verecek ve karşılığında on sekiz milyon dolar değerinde silah ve patlayıcılar alacaktı.
Teklif, politbüro'nun 27 Kasım 84'teki toplantısında kabul edildi. Bu belge, “Özel klasör” olarak işaretlenmiştir. Özel Öneme Sahip” ifadesinin gizliliği de kaldırıldı. Belge şunu söylüyor:
"1. 26 Kasım 1984 tarihli notta belirtilen Savunma Bakanlığı ve SSCB Devlet Güvenlik Komitesi'nin önerisini kabul edin.
2. SSCB'nin KGB'sine şunları yapması talimatını verin: a) Filistin Kurtuluşu için Demokratik Cephe'nin (DFLP) liderliğini, Sovyet tarafının prensipte DFLP'ye tahsilat karşılığında 15 milyon ruble değerinde özel mülk sağlama anlaşması hakkında bilgilendirmek Antik Dünyanın sanat anıtları; b) belirtilen miktarda özel ekipman temini için DFOP'tan gelen başvuruları kabul etmek; c) SSCB Kültür Bakanlığı ile birlikte koleksiyonun edinilmesinin hukuki tarafı ile ilgili faaliyetleri yürütmek.
3. Devlet Ekonomik İşbirliği Komitesine ve Savunma Bakanlığına, Filistin Kurtuluşu Demokratik Cephesi'nden toplam 15 milyon ruble (ulusal kurtuluş hareketlerine tedarik için izin verilen miktarda) özel ekipman için yapılan başvuruları değerlendirme talimatı verin. SSCB'nin KGB'si ve bunların karşılanması için SSCB'nin KGB'si ile mutabakata varılan öneriler, öngörülen şekilde girer.
4. SSCB Kültür Bakanlığı'na şunları yapması talimatını verin: a) SSCB'nin KGB'sinden Antik Dünyanın sanat anıtlarından oluşan bir koleksiyonu özel bir listeye göre kabul etmek; b) SSCB'nin KGB'si ile mutabakata vararak, koleksiyonun ("altın kiler") özel olarak saklanması için yer ve koşulları, kapalı bilimsel gelişimini ve gelecekte sergilenmesini belirlemek. SSCB Maliye Bakanlığı ile birlikte bunun için gerekli tahsisatlara ilişkin belirlenen prosedüre uygun olarak tekliflerde bulunun; c) koleksiyonun bireysel öğelerinin ve bölümlerinin sergilenmesine ilişkin sorunları KGB ile mutabakata vararak çözmek.”
En iğrenç terörist operasyonlardan biri - İtalyan yolcu gemisi Achille Laura'nın ele geçirilmesi - Sovyetler Birliği'nde eğitim almış bir adam tarafından gerçekleştirildi. Arafat'a yakın bir adam olan Ebu Abbas'tı. FKÖ'nün bir parçası olan Filistin Kurtuluş Cephesi'ne başkanlık etti.
Asıl adı Muhammed Zaidan Abbas'tır. Suriye'deki Filistinli mülteci kampında doğdu. Ailesi, İsrail kurulduğunda Arap devletlerinin Yahudi devletini hızla yok edeceğini ve geri döneceklerini umarak Filistin'i terk etmeyi seçti. Ancak İsrail ayakta kaldı ve Abbas ailesi Yahudilerin yanında yaşamak istemedi.
Ebu Abbas, Şam Üniversitesi'nde Arap edebiyatı okudu, Marksizmle ilgilenmeye başladı ve böylece FKÖ'ye katıldı. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Genel Komutanlığı lideri Ahmed Cibril onu fark etti.
Cibril'in adı, adamlarının küçük bir İsrail kasabasındaki bir konut binasını ele geçirip orada on sekiz sivili öldürmesiyle geniş çapta tanındı. Cibril, "en yüksek derecede devrimci şiddeti kullanan yeni bir mücadele okulu" yarattığını söyledi.
1973 yılında Ebu Abbas (yirmi beş yaşındaydı) askeri eğitim almak üzere Sovyetler Birliği'ne gitti ve ardından Arap ülkelerindeki Sovyet yabancı istihbarat görevlileriyle temaslarını sürdürdü.
Eğitim ona fayda sağladı. Uçakları kaçırmaya ve İsrail limanlarını havaya uçurmaya çalıştı. 1978 yazında El Fetih militanları bir Yunan gemisi kiraladı. Filistinli tüplü dalgıçların eğitildiği Lazkiye limanında Suriyeliler, Sovyet yapımı füze rampalarını gemiye yüklediler, Trablus'ta ise dört ton trinitrotolueni gemiye aldılar.
Operasyonun amacı: İsrail'in Eilat limanına roket atmak, petrol rafinerisini ateşe vermeye çalışmak. Bundan sonra mürettebat gemiyi tekneyle terk etmeyi planladı ve otomatik yönlendirme sistemi tarafından yönlendirilen patlayıcı yüklü geminin iskeleye çarpması gerekiyordu. Gemiye alınan patlayıcılar, Eilat'ı neredeyse tamamen yok etmeye ve birçok sivili öldürmeye yetecekti.
Ancak Eilat'tan kırk mil uzakta, bir İsrail devriye botu Filistinlileri taşıyan bir gemiyi durdurdu. Teröristler yargılandı ve çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı.
Yakalanan Filistinliler isteyerek yabancı gazetecilerle konuştu. Grubun başkan yardımcısı Kadir, Sevastopol yakınlarındaki askeri kurslarda çalıştığını söyledi: yıkım, mayın tarlası döşeme, köprüleri patlatma, nükleer, kimyasal ve biyolojik silah kullanımı koşullarında savaş operasyonları yürütme.
Khadir, "Yolculuktan önce" dedi, "Şatilla'daki kampımızda Sovyetler Birliği'nin tarihi ve kültürü üzerine hazırlık kursuna gittik. Bize, siyasi konuları tartışmak yerine, Sovyet eğitmenlerinin emirlerini sorgusuz sualsiz yerine getirmeye alışmamız gerektiğini söylediler.”
El Fetih militanları, ölen Ürdünlü ve Lübnanlıların üzerine fotoğraf yapıştırılan pasaportlarıyla Sovyetler Birliği'ne geldi.
Kadir şöyle devam etti: "Yolculuk için herkes iki yüz dolar aldı, çünkü Ruslar her yolu kullanarak nakit para kazanmaya çalıştılar. Kaçakçılık ve vurgunculuk yapmamamız konusunda uyarıldık. Önceki grup bu konuda yandı.
1982 yılında Ebu Abbas, Filistinlilerin tamamını kontrol altına almaya çalışan Cibril ve Suriyeli arkadaşlarıyla kavga ederek Arafat'a geldi.
Turistlerin bulunduğu bir İtalyan gemisini ele geçiren Abbas'ın adamları, yolculardan biri olan altmış dokuz yaşındaki engelli bir adamı sırf Yahudi olduğu için öldürdü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Ronald Reagan o kadar öfkelendi ki, yolcuların serbest bırakılması için askeri güç kullanılması emrini verdi.
Daha sonra Yaser Arafat, gemiye el konulmasıyla FKÖ'nün hiçbir ilgisinin olmadığını açıkladı ve Ebu Abbas'a rehineleri serbest bırakmasını emretti. Daha sonra Arafat'ın yardımcılarına şunları söylediği ortaya çıktı: "Operasyon gerekliydi çünkü tüm dünyayı Filistinli askerlerin önünde titretti."
Ebu Abbas Bağdat'a sığındı. Saddam Hüseyin Filistinli militanları finanse etti. Saddam rejimi çökünce Ebu Abbas Suriye'ye kaçmaya çalıştı ama Suriyeliler onu kabul etmedi. Kimsenin atık malzemeye ihtiyacı yok. Arap dünyasında eski başarıların hiçbir değeri yok. 82. Amerikan Hava İndirme Tümeni özel kuvvetleri, militan örgüt Filistin Kurtuluş Cephesi genel sekreteri ve Filistin Kurtuluş Örgütü yürütme komitesi üyesi Abu Abbas'ı Bağdat'ta gözaltına aldı.
Arafat'ın kişisel örgütü El Fetih, iğrenç eylemlere katılmamaya çalışıyor. FKÖ'ye dahil olan geri kalan gruplar, sivillerin öldürülmesini "Siyonist varlık"la mücadelenin normal bir yolu olarak görüyor:
- Tüm İsrail vatandaşları düşman askerleri olarak kabul edilir ve ölümleri İsrail'i zayıflattığı için yıkıma maruz kalırlar.
Sovyet KGB'nin, Doğu Almanya Devlet Güvenlik Bakanlığı'nın veya diğer sosyalist ülkelerin istihbarat servislerinin Filistinlilere yönelik terörist operasyonları yönettiğini veya bunlara doğrudan katıldığını varsaymak yanlış olur; çünkü birkaç istisna dışında her biri, Filistinli grubun zaten kendi efendisi vardı: Suriye Devlet Başkanı Esad, Irak Hüseyin, Libya lideri Kaddafi. Yalnızca Yaser Arafat, örgütü El Fetih'in bağımsızlığını korumaya çalıştı.
Sovyet dış istihbarat görevlileri ve onların Doğu Avrupalı meslektaşları, Filistinlilerle yakın temaslarını yalnızca Siyonizm ve emperyalizme karşı ortak mücadele uğruna sürdürmeye çalıştılar. Filistinli teröristleri gözetlememiz ve eylemlerini sosyalist kampın dışında yapmalarını sağlamamız gerekiyordu.
Doğu Almanya Devlet Güvenlik Bakanlığı arşivlerinde saklanan bir rapordan:
“Yoldaş Honecker'in talimatı üzerine Devlet Güvenlik Bakanı Erich Mielke, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün önde gelen temsilcisi Abu Ijad ile Filistin'deki Arap halkının haklı mücadelesine yardım ve destek konusunda anlaştı. Yoldaş Bakan, FKÖ temsilcisine, gemi kaynaklı yıkım malzemelerinin ve el bombalarının istenilen miktarda sağlanacağı konusunda güvence verdi.”
Mielke ayrıca, Viyana'daki Sovyet-Amerikan zirvesi sırasında Amerikan başkanına karşı herhangi bir işlem yapılmadığı için Yaser Arafat'a şükranlarını iletmesini istedi. Erich Mielke, FKÖ'nün Doğu Almanya topraklarında terörist operasyonlar düzenlememeyi kabul etmesi nedeniyle Arafat'a da minnettardı.
Moskova, Afganistan'ın işgalinden sonra İslam dünyasının sempatisini kaybettiği için Ortadoğu ve İslami terörizm hakkında her şeyi bilmek istiyordu.
Müslümanlar eski dostlarına sırtlarını döndüler. Artık sosyalist blok vatandaşlarının Filistinlilerin kurbanı olmamasını sağlamak için özen gösterilmesi gerekiyordu.
Ortak çabalarla büyütülen canavar asi hale geldi. 1985 sonbaharında Sovyetler Birliği başka bir yanılsama nedeniyle daha da fakirleşti.
Kaçırmalar uzun süredir Lübnan'da standart bir mücadele yöntemiydi, ancak kurbanlar genellikle Amerikalılardı ve buna emperyalizme karşı mücadele adı verildi.
30 Eylül 1985'te Filistinli militanlar Sovyet büyükelçiliği ve ticaret misyonunun dört çalışanını kaçırdı. Neredeyse yirmi yıl sonra, o zamanlar Beyrut'ta Sovyet istihbaratının sakini olan Albay Yu.N. bundan bahsetti. Perfilyev.
O dönemde İran yanlısı gruplar ülkede giderek daha etkili hale geliyordu; Lübnan'daki Amerikalı ve Fransız barış güçlerinin kışlalarını havaya uçurdular. Bunların en saldırganı, Perfilyev'in basitçe çete olarak adlandırdığı Hizbullah'tı (Allah'ın partisi). Bu çete Tahran'dan yönetiliyordu.
Kaçırılanlardan ikisi istihbarat subayıydı: Oleg Spirin büyükelçilik ataşesi kılığında çalışıyordu, Valery Myrikov ise ticaret misyonunda mühendis olarak listelenmişti. Ayrıca konsolosluk departmanı çalışanı Arkady Katkov ve büyükelçilik doktoru Nikolai Svirsky de rehin alındı. Yakalama sırasında Katkov makineli tüfekle yaralandı. Üstelik bu neredeyse elçiliğin yakınında gerçekleşti.
Rehineler, duvarlarda Humeyni'nin portrelerinin asılı olduğu bir alana götürüldü. İran yanlısı kökten dincilerin elinde olduklarını anladılar. Rehineler iç çamaşırlarına kadar soyuldu ve dizlerinin üstüne çökmeye zorlandı.
Kaçırmayı organize edenlerden birinin erkek kardeşi, bir internecine kavgasında kazara öldürüldü, bu yüzden Sovyet istihbaratının kaçıranları çoktan bulduğu ve bizimkinin intikam aldığı söyleniyordu. Aslında ne büyükelçilik ne de Moskova, kaçıranların kim olduğunu ve onlara nasıl ulaşılacağını bilmiyordu.
Yaralı Katkov'da kangren oluştu. Haydutlar onu ıssız bir yere, stadyuma götürdüler ve vurdular.
İran, Ürdün ve Libya'dan yardım istendi. Herkes yardım sözü verdi. Kimse bir şey yapmadı.
Yaser Arafat derhal Sovyetler Birliği'nin dostu olduğunu ve Sovyet diplomatlarının serbest bırakılması için yüz bin dolar ödediğini açıkladı. Kaçırmanın Arafat'ın eski korumaları tarafından organize edildiği ortaya çıktı.
Kaçıranlar taleplerini basın aracılığıyla dile getirdiğinde bu durum netleşti: Moskova, Suriye'yi Lübnan'daki kanı durdurmaya, yani daha fazla Filistinliyi öldürmemeye zorlamalı. Teröristler, başlarına tabanca dayayarak kaçırılan dört kişinin fotoğraflarını gazetecilere teslim etti.
Büyükelçilik ve dış istihbarat istasyonu, Moskova'dan, Suriyelilerin Filistinlileri ve İslamcı radikalleri yok ettiği Kuzey Lübnan'daki Trablus kenti çevresindeki anlamsız ve acımasız operasyonları durdurması için Suriye'yi etkilemesini istedi. Cumhurbaşkanı Hafız Esad Moskova'nın talebini yerine getirdi.
Bir noktada rehineleri serbest bırakmaya karar verdiler. Ancak Afarat Tunus'tan aradı ve şunu emretti:
- Garantiler sağlanana kadar kimseyi serbest bırakmayın.
- Kimin?
- Bana ait.
Bu konuşma, radyo müdahalesinin metnini Sovyet diplomatlarına memnuniyetle gösteren Lübnan karşı istihbaratı tarafından ele geçirildi - en iyi arkadaşınız böyle davranıyor.
Daha sonra her şey öğrenildi.
Sovyet halkı Filistinliler tarafından esir alındı ve Hizbullah'a teslim edildi. Arafat bu uygun durumdan yararlanmaya karar verdi. Öncelikle Moskova'nın Suriye'yi Filistinlilere karşı savaşı durdurmaya zorlamasını sağlayın. İkincisi, kurtarıcı olarak Moskova'nın huzuruna çıkmak. Bu nedenle rehinelerin serbest bırakılması konusunda acele edilmemesini emretti.
Sovyet halkını kaçıran haydutlar Şatila Filistin mülteci kampına yerleşti. Perfilyev'e göre Filistinliler Beyrut'ta kavanozdaki örümcekler gibi yaşıyorlardı. Sonsuza dek birbirleriyle çatıştılar.
Ve KGB'nin ilk ana müdürlüğünden (dış istihbarat) Beyrut istasyonuna bir talimat geldi: rehinelerin serbest bırakılmasının Filistinliler ve bizzat Arafat aracılığıyla organize edilmesinin sağlanması. Arafat'la temas kurarak kariyer yapan istihbarat görevlileri, üstlerine onun yararlılığını kanıtladılar.
Albay Perfilyev, Hizbullah'ın ruhani lideri Seyyid Muhammed Hüseyin ve bu göreve İran tarafından onaylanan Şeyh Fadlallah ile görüştü. Perfilyev, aslında şeyhi tehdit ettiğini söyledi: “Büyük bir güç, rehinelerin serbest bırakılmasını sonsuza kadar bekleyemez. Sonuçları sadece Lübnan'da bulunan gruplar için değil, onların arkasında duranlar için de öngörülemez olabilir. Roket fırlatırken her zaman bir hata olabilir ve Tahran ile Kum o kadar da uzakta değil.”
Tehdit işe yaradı. Rehineler serbest bırakıldı.
Sovyet halkı terör eylemlerine karşı dokunulmazlığını kaybetmiştir. Yardımı eski dostlardan değil, eski düşmanlardan aramak zorunda kaldım. Perestroyka'nın başlamasıyla bu mümkün oldu. Böylece doksanlı yıllarda Filistinli teröristlerin İtalya'daki Dünya Kupası'na giden Sovyet futbol takımına karşı bir eylem hazırladığı öğrenildiğinde KGB, yardım için İtalyan karşı istihbarat SISMI'ya başvurdu. Yardım sağlandı ve Sovyet futbolcuları en kötüsünden kaçındı.
5 Eylül 1972'de sekiz Filistinli, Münih Olimpiyat Köyü çevresindeki çitleri aşarak İsrail takımının işgal ettiği binaya girdi. Hemen iki sporcu öldürüldü, geri kalanlar rehin alındı.
İsrail, Alman hükümetinden rehinelerin serbest bırakılması için her türlü tedbiri almasını istedi. Almanlar son derece beceriksizce davrandı ve Filistinli teröristler on bir İsrailli sporcuyu öldürmeyi başardı.
Bütün dünya bu trajediyi konuşuyordu. Yalnızca Sovyetler Birliği'nde sessiz kaldılar; Teröristlerin eylemlerini övmek yersizdi, Filistinli dostları eleştirmek ise imkânsızdı.
Spor televizyonu yorumcusu Nina Eremina şunları hatırladı: “Münih Olimpiyatları'nda teröristlerin korkunç rehin alma olayları konusunda sessiz kalmak zorunda kaldık. Haydutlar daha sonra İsrail ekibini ele geçirdi. Daha sonra tüm ülkeler canlı raporlar yayınlıyor. Biz de trajedinin olduğu yere geldik ve kamera kapalıyken biz de yayın yapıyormuşuz gibi “çekim” yaptık. Korkunçtu. Deli. Bir gün ara verildi, yas ilan edildi. Muhabirimiz Kolya Malyavin ve ben gizlice olayın yaşandığı köye gittik. Bir an önce eve dönmeyi hayal ediyordum..."
Onlarca yıldır Sovyetler Birliği, Filistinli teröristlere, kendi devletlerini kurma adına öldürme hakları olduğunu savunarak manevi destek sağladı. Bu çağrılar duyuldu. Ve uzun yıllardır Çeçen militanlar sivilleri öldürüyor, bu da ulusal bir kurtuluş savaşı yürüttüklerini kanıtlıyor. Filistinlilerin yapmasına izin verilen şeyleri neden yapamıyorlar?
Çeçen savaşçılar, uzun yıllardır en iyi Sovyet dostları olarak kabul edilen Arap ülkelerinden yardım ve destek aldı.
İslam dünyasında iman kardeşlerinin rahatsız edilmesinden hoşlanmazlar. Çeçenya'daki savaş birçok kişi tarafından Moskova'nın Müslüman halkın bağımsızlık arzusunu bastırma girişimi olarak algılandı. Çeçenistan'da yaşananlar ise İslam dünyasındaki radikal çevreler açısından her şeyden önce kendi kanunlarına göre yaşamak isteyen Müslümanların ayaklanmasıdır.
Çeçenistan'daki savaş, Rusya'daki Müslüman gençlerin Müslüman dünyasına ait olduklarını anlamalarını ve İslam'ı savunan herkesle birlik olduklarını hissetmelerini sağladı. Bunlar günümüz diliyle yeni Müslümanlardır. Üstelik yeni nesil radikal İslam'ı tercih ediyor gibi görünüyor.
Dünya çapında İslam dayanışmasının varlığından rahatlıkla söz edebiliriz. Sonuçta İslam sınır tanımaz, İslam sınırsızdır. İslam'ın yaşandığı her ülke, her Müslümanın vatanıdır. Bu nedenle İslamcılar, Çeçenistan da dahil olmak üzere dünyanın her yerindeki din kardeşlerinin yardımına koşmanın mümkün ve gerekli olduğunu düşünüyor.
Londra'da bir camide vaaz veren Ebu Hamza el-Masri, iki bin dört Mayıs'ta farklı ülkelerde terör eylemlerini organize etme ve finanse etme suçlamasıyla tutuklandı (bkz: Nezavisimaya Gazeta, 2004, 1 Eylül).
Bir zamanlar bir İngiliz kadınla evlendi ve Birleşik Krallık'ta kalabildi. Tedavi için İngiltere'ye gelen yaralı Mücahidlere yardım etti. Daha sonra kendisi de Afganistan'a gitti ve orada mayın patlamasında bir gözünü ve bir elini kaybetti. Londra'ya yalnızca radikal bir İslamcı olarak değil, aynı zamanda küresel bir halifeliğin yaratılmasının destekçisi olarak döndü.
"Filistinli gençlerin operasyonlarını finanse ettiğini" söyledi. Ayrıca Ebu Hamza, dindaşlarını Çeçen ayrılıkçılara destek vermeye çağırdı ve militanların eğitimi için bir “İslami kamp” açtı...
Otuz bir, iki bin dört Ağustos'ta Moskova'daki Rizhskaya metro istasyonunda meydana gelen patlamalardan birkaç saat sonra sorumluluğu İslambuli Tugayı örgütü üstlendi. İnternette bir duyuru yayınladı:
“Bu kahramanca eylem Çeçen Müslümanlarına destek amacıyla gerçekleştirilmiştir. İmansız Rusya'nın başına geçtiği günden bu yana Müslümanları katletmeye devam eden vefasız ve korkak Rusya'ya ve alçak Putin'e karşı mücadelemizi gelecekte de sürdüreceğiz. Hedefimiz Rusya ve ona karşı kanlı ve şiddetli bir savaş yürütmeye başlıyoruz. Müslümanlara yaşattıkları korkunun ve acının aynısını Ruslar da yaşayacaktır.”
Halid el-İslambouli, Başkan Enver Sedat'a suikast düzenleyen aynı Mısır ordusu teğmenidir. Kardeşi Muhammed Şevki el-İslambuli, Usame bin Ladin'in ortağı oldu. Büyük olasılıkla bunlar sahtekardır. Ancak İslamcı radikallerin Rusya'yı düşman olarak adlandırması karakteristiktir. Onlarla iyi geçinmek için gösterilen tüm çabalar boşa gitti.
Filistin Yönetimi topraklarındaki terörle mücadele operasyonları sırasında İsrailliler, Filistin terör örgütü Hamas ile Çeçen militanlar arasındaki bağlantılarla ilgili materyalleri keşfetti ve Rusya büyükelçiliğine teslim etti.
Filistinliler propaganda materyallerinde militanlara destek verdiklerini beyan ediyorlar ve Basayev ile Hattab'ı kahraman olarak adlandırıyorlar. Dahası, Filistinliler "Rus katillere karşı İçkerya'nın yanında" savaşmaya çağrılıyor.
Arap militanlarla dostluğa bu kadar çok para ve çaba harcandı - bizi ve çocuklarımızı öldürmek için ülkemize gelsinler diye mi?
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